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ayal dünyalarımız hepimiz için farklı bir yerde 

anlam kazanmaya başladı. Oyuncaklardan, 

çizgi romanlardan, filmlerden, şarkılardan, ailemizden, gökyüzünden, gördüklerimizden, kendimizden. Şunu biliyoruz ki görmek isteyen istediği her şeyde görebilir. Neyden bahsettiğimi biliyorsunuz. Evet Güç'ten bahsediyorum aydınlık ve karanlık tarafından. Ya da lanet olası güç yüzüğünü neden kartallarla götürüp kıyamet dağına öylece atmadıklarından! Şeytan çıkarma meselesini unutmamak gerek, ufacık bir kızdan nasıl korktuğumuzu da. Ayrıca kış geliyor ve Jon Snow'un yeniden dirilme hakkı kaldı mı gerçekten? ... İşte bunları ve çok daha fazlasını anlatmaya geldik sevgili okur. Kemerlerinizi bağlayın çünkü ışık hızına çıkıp evrenin uçsuz bucaksız yerlerine giderken biraz sarsılacağız... 

Bilim kurgu, fantezi ve korkuya doyacağınız bir 

evrene giriş yapıyoruz. Sinemadan T V dizilerine, çizgi romanlardan oyunlara, kitaplardan nostaljik röportajlara ve daha birçok içerikle, kaliteli ve eğlenceli yayın anlayışıyla alanında dünyanın bir numarası olan SEX artık Türkiye'de! 
Tüm dünyada 21 yıldır yayınlanan SEX, Türkiye'ye gelişi biraz geç olsa da, sizlerle buluşması için elimizden geleni yaptık. 
SEX Türkiye yayın hayatına başlarken buna tanık olduğunuz ve bizimle bu heyecanı paylaştığınız için Deathstar dolusu sevgiler ve teşekkürler.. 


SEX Türkiye editörü 
Ümit Çengiz / umit&©sfxturkiye.com 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DOCTOR 
STRANGE 
Dr Strange ekibi son Marvel uyarlamasını anlatıyor. 


FANTASTIK 
CANAVARLAR 
NELERDİR NEREDE 
BULUNURLAR 


Pekala Rowling, bu kez bizim için nasıl bir hikayen var! 


SPIDER MAN 
HOMECOMING 


feni kötülere hazır mısınız? 


ASSASINS CREED 


Video oyunlarının talihsiz uyarlamaları bu kez değişecek mi? 


WEST WORLD 


Nolan ve Lisa'nın gözünden 


FLASH 


Zaman bulanıklaşıyor! 
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ERİ 


FANTASTİK 
CANAVARLAR 
NELERDİR NEREDE 
BULUNURLAR, 


Potter evrenine farklı bir boyuttan böke$i 


SUPERNATURAL 
Winchester'lar 12. Sezon ile temellere geri dönüyor. 


STAR TREK 
LUKE CAGE DISCOVERY 
Hip Hop geri döndü. Bilmeniz gereken 5 şey. 
THE WALKING (18 AOUAMAN 
DEAD | Okyanusun derinlerine dalmaya 


Karakterler ve izleyiciler için 


| hazır mısınız? 
oyunun kuralları değişiyor. | 


La 


THE EXORCİIST MISS PEREGRİINE Bildiğiniz şeytan televizyona Tim Burton'ın en fazla eğlendiği dönüyor. film. 

HUMANS 


Channel 4'ün yapay zeka draması 
2. sezonla dönüyor. 


BLACK MIRROR 
Charlie Brooker Netflix'e geçişini anlatıyor. 


> 


ASH VS EVİL 
DEAD 
Heyecanı ikiye kanı dörde katladık. 


> 


EN 


THE WAEKING DEAD 


Çok karanlık bir yerden başlıyoruz 


PREACHER 


1. Sezon incelemesi. 


X-MEN: 
APOCALYESE 
Bryan Singer'ın son filmi X-MENEe 


çok mu uzak? 


KİTAP İNCELEMESİ 


Zar Adam'ın yazarı yeni kitabını anlatıyor. 


YAKICI SORULAR 
THE WICKER MAN'in yönetmeni Robin Hardy'nin kayıp röportajı. 


ZAMAN MAKINESİ 
David Bowie'nin efsanevi filmi THE MAN WHO FELLTO EARTH hakkında bilinmeyenler. 


BEYİN PATLATMACA 


Bu Tim Burton testini geçebilecek misiniz? 


SON SAHNE 


Star Wars'un ses efektleri. 


arkabahçe 


çizgi roman dukkanı beşiktaş'ta! 


Adres: Büyük Beşiktaş Çarşısı, Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad. 10/1 Nol59 Beşiktaş - İstanbul 


STAR WARS 


RUGUE ÜNE 


Yıldız Savaşları: Rogue One, A 


New Hope destanını mümkün kılan 


Ölüm Yıldızı planlarının hırsızı 


isyancıların hikayesini konu alıyor. 
Belli ki filmin çıkış noktası, Darth 


Vader'ın “Bu gemiye İsyancı casusları 


tarafından bir takım mesajlar aktarıldı.”repliği. 
Film için Industial Light and 


Magic şirketininin dahilerinden (aynı 


zamanda Photoshop'un yaratıcılarından) John Knoll'un bir fikriüzerinden yola çıkılmış. 
Lucasfilm'in patronu Kathleen Kennedy'nin Entertainment 
Weekly'e verdiği açıklama şöyle: 


“Rogue One bir İkinci Dünya Savaşı 


sonrası fılmi olarak tasarlandı.” 
Ana karakter Jyn Erso (Felicity Jones) 15 yaşından beridir kendi 


başının çaresine bakan bir asi - İsyan 


Birliği standartlarına göre bile öyle. 


Jyn'in babası(Mads Mikkelsen) üst seviye bir bilim adamı. İmparatorluk ve İsyan Güçleri tarafından aranıyor. 


Kahramanımız )yn aynı zamanda ona göz kulak olan İsyan Güçleri istihbarat subayı Binbaşı Cassian Andor (Diego Luna)... 

..yük pilotu Bodhi Rook (Riz Ahmed)... 

..Chirrut İmve(Donnie Yen) 
adında jedi olmayan fakat onların öğretilerini takip eden kör bir savaşçı... 

.. veonu çok yakından koruyan 
Baze Malbus( Wen Jiang) ile bir göreve çıkıyor... 

Ekipte aynı zamanda K-2SO kod isimli bir güvenlik droidi( 1 Robot filmi sırasında edindiği tecrübelerini bu filme kanalize eden Alan Tudyk tarafından canlandırılıyor)... 

. ve Saw Gerrera(Forest 
Whitaker) bir asi. 

Fakat bu Saw Gerrera'nın Yıldız Savaşları sahnesinde ilk görünüşü değil. Onu daha önce Klon Savaşları'nın beşinci sezonunda Anakin ve Obi-Wan Kenobi'den eğitim almış Önderon gezegeni direniş hücresi üyesi olarak görmüştük. 

Mon Mothma geri döndü! - ve 
Sith'in İntikamı'nda kendisini canlandırmış olan aktris (Genevieve O'Reilly)tarafından canlandırılacak 


-her ne kadar Sith'in intikamındaki 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sahne montaj odasında ölmüş olsa da orijinal aktris ile benzerliği olağanüstü. 

Darth Vader'ın Rogue One kadrosunda yer alması ayrı bir heyecan yaratıyor. 

Darth Vader'ın seslendirmesini James Earl Jones yapacak. Kendisi Yıldız Savaşları Asiler'de de Vader'ı seslendirmişti. 

Fakat Vader'ın filmin yıldızı olmayacağı açıklandı. Kennedy'nin yaptığı açıklama şöyle: “Filmdeki sahneleri tutumlu ve efektif olacak. 
Ama anahtar bir stratejik anda varlığı ağır basacak.” 

Vader büyük ihtimalle filmdeki en büyük İmparatorluk rütbelisi olmayacak. Onun yerine bu rol İmparatorun mutluluğunu devam ettirmeyi gerçekten çok isteyen Direktör Orson Krennic(Ben Mendelsohn) tarafından üstlenilecek. 
Bu Krennic ve Darth Vader'ın çok iyi dost oldukları anlamına gelmiyor elbette. 

Filmde yeni İmparatorluk ekipmanları mevcut. Tıpkı çok-da-benzemeyen AT AT- 
ACT'ler gibi... 

ve kama-biçimli TIE Vurucular 

Old-school Stormtrooper'lar da film içerisinde mevcut olsa da, Trooper departmanı da eksik bırakılmamış. Stormtrooperların yeni kuzenleri Deathtrooper'lar gibi. 

-.Shoretrooper'ları da unutmamak lazım, zira kendileri herhangi bir plaj temalı tatili mahvedebilecek tüm güce sahip. 

Filmdeki bazı sahneler Canary 
Wharf Metro İstasyonunda çekildi. 

Söylenenlere göre fılm A New Hope'ın başlamasından yaklaşık on dakika önce bitecek. Acaba bu malum bir prensesin ufak bir sahnesinin geçeceği anlamına mı geliyor? 

Ardı ardına gelen yeniden çekim haberlerinin endişelenecek bir şey olmadıklarını umuyoruz — Lucas 
Film kadrosundan bazı kaynakların EW'ya yaptığı açıklamaya göre bunların hepsi planlanmış eylemler. 


Görünen o ki 
Storm fi 


denizin k 


İyiliksever kahraman Bodhi 
RooklRiz Ahmedi. 


ünvanı hak edecek özelliklere / po sahip mi...? Şeytani Direktör Orson Krennic (Ben Mendelsohn)|. 


4 


i 
Görünen o ki Binbaşı Cassian < 


Andor/Diego Lunal'nın kask 


akına) çıvok İ 
Çapulcular Baze Mali 
(Wen Jiang) ve Chirrut 


(Donnie Yen). 


.. 


HABERLER /// RÖPORTAJLAR //// İÇERİKLER //// BAĞLANTILAR 


Kırmızı Alarggı 


TEKRAR, 
ULU © ye 


Ash Ve Evil Mi. 
İkinci Round ile 

e harika hissetmeye hazır olun 


ia 
Dim sonra dile bir e m y 


sonuç Ash vs Evil Dead'den ziyade İndiana Jones ve Kristal Ka Krallığı gibi oluyor. 
Ayrıca yönetici prodüktörler Sam Raimi, Rob e Bruce Campbell'in kült korku-komedi “vwil Dead'in hiçbir zaman normallikle bir oktu. Bu yüzden yapımın mezarından TV dizisi form: atıyla geçen yıl çıkması ve Campbell'in meşhur kahramanı uzun soluklu takipçileri tatmin ederken, yeni gelenlere de sinemalarda uzun 
süredir kayıp olan sıradışılık hissini 3 


VAMPIRE SUPERNATURAL YOLCULUKLAR DTARIES BUNLAR 

Vampire Diaries'ın Winchester'lar 12. STAR TREK: final sezonu sonunda sezon ile temellere DISCOVERY ile geldi geri dönüyorlar. Warp 9'a (ışık 


hızına) geçiyoruz. 
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Kırmızı Alarm 


Deep Purple, Alice Cooper, Styx ve AC/DC dizinin soundtrack albümünü sallıyor 


Yaraları ve 


Kahkahaları İkiye, 
Kanı Dörde 
Katlayın! 


yaşatmasına şaşırmamamız gerek. 

Ash'in yoldaşı Deadite avcısı Keliy Maxvell, yani Dana DeLorenzo'ya göre, ilk sezonda ulaşılan başarıya sırt dayama durumu söz konusu değil. 
Oyuncu Los Angeles'da gerçekleşen Televizyon Eleştirmenleri Derneği'nin basın turunda Kırmızı Alarm'a “İlk sezonda çıtayı çok yükseğe taşıdılar,” diyor. “Ama şunu da söylemem gerek, ikinci sezonun birinci bölümünün ilk beş dakikasında çıta falan kalmadı. Yaraları ve kahkahaları ikiye, kanı dörde katladık.” 

“Bu sezonu farklı açılardan zenginleştirdiler. 
Bu dizinin bir fanı olarak beğendiğim şey ise, evreni genişletmeleri. Ash'in babası bizimle, bu da göndermelerin iki katına çıkacağı anlamına geliyor. 
Şimdiden tişörtleri basmaya başlayın. Ash'in kaçıp giden ateşli ruhu da bizimle. Ve işkence edebileceğimiz bir dolu yardımcı karakter de var.” 
diye de ekliyor. 

Süprizler bunlarla da bitmiyor. DeLorenzo'nun kast arkadaşı Ray Santiago, dizideki adıyla Ash'in sadık yardımcısı Pablo Simon Bolivar ile bu sezon ayrı bir kanlı geçecek. “İkinci sezonun ilk bölümünde yüzümü yerinden söküyorum” diye takılıyor Santiago. “Hayır, sözümüzden kesinlikle dönmüyoruz. Bu sezon sadece son iki bölümde değil her bölümde işkenceye uğruyorum. Bu işkence olayı diziye bir şekilde oturdu ve bunu karakterlerin Ash'in orijinal filmlerde uğradığı değişim gibi değiştikleri kendi Evil Dead yolculuklarında birçok farklı şekillerde göreceksiniz. Özellikle Pablo'da bunu göreceksiniz. 
Hiç hazır olmadığınız bir şekilde değişecek.” 


2.sezonun en büyük değişikliklerinden biri de Ash'in uzun zamandır görüşmediği, tek kollu kahramanın yıllar sonra bir araya geldiği babası, efsane isim Lee Majors . “Bütün olay kariyerime bir jenerasyon daha eklemek” diyor Majors dizi için imzayı atmasıyla ilgili. “Beşiyle (jenerasyonları kastediyor) zaten çalıştım, ve gerçekten bir oyuncağım ya da aksiyon figürüm daha olsun istiyorum, anlıyorsun değil mi? Bu yüzden buradayım” Six Million Dolar Man'in yıldızı tarza uzak olsa da, kısa sürede Evil Dead'in sınırsız miktarda kan içerdiğini öğrenmiş. “Olayı kafama sokmayı başarışım kanla, erkekler tuvaletinde bir oturakta biri beni döverken gerçekleşti,” diyor Majors.“Arkadan gelen bir elektrikli testere sesi duyuyorum testere birine saplanıyor ve her tarafım kan oluyor... Gözlerimi kapatmamıştım. Burnuma, gözüme kaçtı; ve tabi ki kan içindesiniz ve günün 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# krar aynı 


Ur üye gitme yecek 


kalanına o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ve kuruduğunda da karton gibi hissediliyor, üstüne üstlük yapışıyor da'” 

Majors'a ek olarak, Ash vs Evil Dead'in ikinci sezon bize -Law and Order ve Hawaii Five'dan da bildiğimiz- Michelle Hurd'u Ash'in lise sevdalısı olarak karşımıza çıkarıyor. “Sadece polisleri ve avukatları oynadığım yargı sistemiyle ilgili dizi evrenlerinden geliyorum” diyor Hurd. 
“Sette yürürken ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Bir polis dizisinden çok farklı.(burada polisiye kelimesini kullanmıyor) *Evet suçlunun iç çamaşırında bir miktar sperme rastlandı” diye gitmiyor işler. Yani demek istediğim tam karşınızda duran bir adam var ve koca bir makinayla suratınıza kan fışkırtmak üzere ve siz de “Hadi yapalım" diyorsunuz. Harika bir deneyim. 
Başka hiçbir şeye benzemiyor.” Campbell ile çalışmakla ilgili de “Yani hadi ama. Zamanlaması benzersiz. Çok güçlü bir aktör. Onun yaptığı gibi işle birleşmeden, derinliğine sahip olmadan, verimin getirdiği ağırlığı sırtlanmadan işi başaramıyorsunuz; ve o tüm bunları gerçekten yapıyor. Bunu oyuncu kadrosuyla ve ekiple paylaşıyor. Cömert, yetenekli ve komik... ayrıca iyi öpüşüyor.” Ve bunun üstüne DeLorenzo da gülerek ekliyor “Ash gibi aptal birini oynamak için zeki olmak gerekiyor * 

Oyuncu kadrosu yanımızdan ayrılmadan önce, Hurd ikinci sezonun ikinci bölümü için “tüm zamanların en komik ama en mide bulandırıcı, tüm ömrünüzde asla görüp tanık olamayacağınız bir Ash kavgası” sözü veriyor. Ve ekliyor: “Ertesi gün su soğutucusunun başında bunu konuşuyor olacaksanız. 'Bunu görmezden gelemem. 
Korkudan titriyorum ama aynı zamanda gülüyorum. Neden' gibi şeyler için kendinizi hazırlayın” © 


Kırmızıya dönüş 


yapım aşamasında 


iyon figürü 


Kırmızı Alarm 


Yo, hayır. Çünkü aptalca şeyler oluyor, şey gibi, mesela diyorlar ki; “Ash'e bir araba çarpacak”. Mükemmel. Şimdi... normalde bir dublörleri var- benim dublörüm Raicho Vasilev, Bulgaristan'dan muhteşem bir dublör. 
Ama Ash'e çarpacak olan bir arabanın içinden çekim yapıyor olsaydınız arabanın gerçek Ash'e çarpıp onu ön cama yapıştırması daha iyi olmaz mıydı? Bu yüzden sezonun içinde böyle şeyler yapmak için gönüllü oldum. 
Ancak dördüncü çekimden sonra bunun aptalca bir karar olduğunu anlıyorsun. Ama artık işin içine girdin ve yapmak zorunda gibi hissediyorsun. Bu sezonda da öylelerinden birkaç tane var. 


Endişeliydim. Hem de nasıl! Çünkü kolayca”Aa, iyi deneme.” deyip geçebilirlerdi. 


Aynen, ve şimdi de tüm bu şeyleri yapamıyorken beni geri getirip hepsini yaptırdılar. Mükemmel. Neler olacak bakalım... 
Tanrıya şükür ki dizide Ash korse takıyor ve takma dişleri var, bu sayede durumdan sıyırıyoruz. Ama evet, gerçekten mutluluk verici oldu. Çünkü hayranlar her zaman dürüst ve direkt oluyor çünkü olmamaları için bir sebep yok. Diziyi de kabul edip olumlu yaklaştılar ve onları yüzüstü bırakmak istemiyoruz. Bunca yıldır en çok sesi çıkaranlar onlardı. Bu filmler hakkında konuşmadan duramazlardı. Tanrı onları korusun. Onları yüzüstü bırakmaktansa bir stüdyo prodüktörünü hayal kırıklığına uğratmayı tercih ederim. Çünkü onlar bu olaya bir iş perspektifinden bakıyorlar ve onları anlayabiliyorum. Ama hayranlarla... Küçük Billy'e istediğini vermelisin. Bu durumda da istenilen katliam ve kargaşa oluyor. 
Durmaksızın. 


Luccy'nin (LawlessjJ karakteriyle. Ruby bu il sezonla çok iyi bütünleşti. Ve sanırım . Düğmeleri açık mav giymek hayranların onu da kanatları altına alması uzun i görünüşe göre babadan miras sürmeyecek. 
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Kırmızı Alarm 


Crazyhead oyuncuları Susan Wokoma, Riann Steele ve Lewis Reeds, Misfits'de konuk oyuncular olarak yer almışlardı. 


DEYTAN ÇIKARAN 
ORTAKLAR 


Misfits'in arkasındaki adam 
E4'ün yeni iblis avcısı dizisi ile geri döndü 


Keyfinizi üçe katlamaya hazır olun 

Misfits fanları, heyecanlı E4 dizisinin 

yaratıcısı Howard Overman, kanala bir başka genç ruhlu yapımla geri döndü. Bu kez süper güçler yerine iblis konusu üzerine sıradışı bir şekilde yoğunlaşıyor. Bristolde çekilen altı bölümlük dizi, ölüler diyarının var olduğu bir dünyada geçiyor ve orada kapana kısılan ruhların tek kurtuluş yolu da yaşayanları ele geçirmeleri. 

Anlaşıldığı gibi, Overman'ın ilginç süper- kahraman dizisinin hayranları Crazybead ile önceki yapımı arasındaki ortak ögeleri bilmek istiyor. Overman hem benzerliklerin hem de 

farklılıkların olduğunu söylüyor. “Bilindiği gibi Misfits türe mizahi yaklaşan bir diziydi, bu da öyle olacak. Bu dizi Misfits kadar aşırı uçlara kaçmayacak gerçi, daha eski bir zamanda geçiyor. 
Sanırım daha sıcak bir dizi olduğunu da söyleyebilirim. Misfits genellikle birbirinden haz etmeyen, ve korkunç davranan beş kişiyle ilgiliydi. 
Halbuki bu dizi merkezinde gerçek bir dostluğu barındırıyor.”diyor Overman. 

Bu merkezi ilişki iki amatör iblis avcısı arasında. 
Cara Theobold, ilk bölümde gördüğü halisülasyonların aslında aramızda gezinen iblislerin yüzlerini gören bir süper güç olduğunu öğrenen Amy'i oynuyor. Raguel'i oynayan Susan Wokoma da yanındaki yoldaş “görü-cü”. 
“Bildiğimiz ahbap hikayesi,” diyor Overman. “İki kayıp ruh birbirini bulur, ve farklılıklara rağmen birliktelerken dünya daha da anlam kazanır. İkisi de hayatlarında ilk kez güvenecek birilerini bulduklarını düşündükleri ve aynı deneyime sahip oldukları için, birbirlerine dayanak olurlar. 
Birliktelerken gerçek benliklerini saklamak zorunda kalmazlar.” 

Overman'ın başlangıç noktası ciddi/komik ikilisindeki “komik kadın” olan Raguel'miş. “Bu acayip karakterin hem elindeki copla insanları dövebilen, aynı zamanda korunmasız ve kurnaz olmasını istedim,” diyor Overman. “Daha önce görmediğimiz tarzda bir iblis avcısı. Genelde yapacakları şeyleri söyleyen, ama iyi araba süremeyen, beceriksiz biri... Ki buda onu sevmemize aşırı derecede yardımcı oluyor. Tıpkı bizler gibi, insan ve gerçek.” 

“Raguel genç yaşlarından itibaren iblisleri 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En azından ağız tıkacının renkleri uyumluymuş. 


görebiliyor” diye açıklıyor Susan Wokoma. “Kendi 


kendine iblis avcısı olmuş. Bu yüzden Google'a ve 
eBay'dan aldığı şok silahi ve copa güveniyor. 13 
yaşından beri bu herifleri harcamaya çalışıyor. Çok komik bir karakter, ama dünya ona deli olduğunu söylediği için de sosyal yönden bir tuhaflığı var. 
Amy'nin de iblisleri görebildiğini çaktığı anda “Arkadaş! Arkadaş'diyor” 

İblisler de böyle bir diziden beklediğiniz gibi olmayabilir. “Basit bir iyi-kötü meselesini işlemek istemedik”diyor Overman.“Kendilerine karşı karışık hisler besleyen iblisler istedik. Onlara kişilikler vermek istedim. Buffy Ihe Vampire Slayer'daki en iyi vampir Angel'di, çünkü kendine ait bir karakteri ve zıtlıkları vardı.” Bir şeyi ele geçirmenin iki farklı sonucu doğurabileceği karmaşıklığını anlamış. 

“Karakterlerden biri, bekar bir anneyi ele geçiriyor,”diyor Overman. “Şimdi, eğer bir çocuğu olan birini ele geçirirseniz, bu durum iblis tarafınıza nasıl etki eder? Değişip onlara değer verebilir misiniz? Eğer birini ele geçirip başka birine aşık olursanız, bu sizi değiştirir mi? İşte aradığınız şey de bu. Türe ilişkin bir kinayeyi alıp işleri daha da ilginçleştirmek.” 

Olaya bir “Koca Kötü” eklemek işin felsefesi ve Tony Curran tarafından oynanan bu karakterin dizideki adı baş iblis Callum. (Defiance'de Datak Tarr ve Doctor Who'da Van Gogh) 

“Detaylara aşırı dikkat eden birisi” diyor Overman. “Yani bir işi yapmak istediğinde eksiksiz şekilde hallolmasını istiyor, ve buyruğu altındakiler işi beceremeyince çok sinirleniyor! Tarz sahibi ve gurme. Herif kötü olabilir ama oldukça gösterişli! 
Bazı yönlerden bildiğiniz idari yöneticileri gibi görünüyor. Sadece yönettiği şey oldukça kötü.” 

Ayrıca gözünüz yüz yılı aşkın süredir kendini insanlığı korumaya adamış gizli organizasyonları da aramasın. Bu dizide öyle şeyleri görmeyeceksiniz. Bu kızlar kendi develerini güdüp hendekten de kendileri atlayacaklar. “Herhangi bir 


a 
Dünyanın en kötü idari yöneticisi. 


dizi 'gizli organizasyon' temasıyla başladığında “Harbiden mi?” diyorum.” diyor Overman farkedilir bir bıkkınlıkla.” Beni çeken şey birkaç normal insanın kendilerini içinde buldukları durumla baş etmeyi öğrenmeleri. Hayatta ne yaparsak, belirli bir açıdan bakınca hepimiz zırvalıyoruz değil mi? Bu zırvalıkların yarısına kanat bile takıyoruz.” © 


Crazyhead Netflix'de. 


Kırmızı Alarm 


Arkadaşlık, eğlence ve iblis avcılığı hakkında bir şov. 


? ld Kimse tepedeki e büyük muzdan 
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S P | - p N p | | Supernatural'in yaratıcısı Eric Kripke, yeni bilim-kurgu dizisi T7/mel/ess'in da lokomotif direktörü. 


YAPIMCI ÖZEL! 


YOLA 


DEVAM 


Winchester'lar 12. Sezon ile temellere geri dönüyor. 


Eric Kripke Supernatural'i yaratıp Sam ve Dean Winchester kardeşleri dış 


— 


dünyaya ait canavarlara karşı savaştırmaya başladığında, dizinin beş sezonda bitmesi düşünülüyordu. O tarihin üzerinden yıllar geçti ve şuan Supernatural 241 saatlik öyküye sahip. 12. 
Sezon bu ay Amerika'da yayınlanacak ve ilk bölümünün ismi de cuk oturmuş: “Keep Calm And Carry On” 

Sezon birden beri dizinin içinde olan bir isim de idari yapımcı, yazar, yönetmen ve lokomotif direktörlerden biri olan Robert Singer. Kırmızı Alarm'a dizinin hikaye anlatıcılığı yönüyle temellerine döneceğini söylüyor. “Bu sezonun mitolojsi daha bağımsız ve daha küçük bir tuval üzerine işlendi.” diyor Singer. “Kıyamet değil, Tanrı değil, Amara (Emily Swallow) değil. Olay Sam ve Dean. Annelerini| Samantha Smith'in oynadığı May Winchester| geri getirmekle ilgili ve Lucifer'i avlamak artık çok kişisel, özellikle de Cas için, Herkesin ileride Men of Letters'ın sezonun hikayesinde daha da belirginleşmesiyle alt üst olacak birer yapılacaklar listesi var. Olaylara bakış açıları da aynı şekilde alt üst olacak.” 

Singer ayrıca dizinin karakteristik ve akılda kalan eski canavar hikayelerine de tekrar odaklanılacağının sinyalini veriyor. “Her zaman becerdiğimiz şeylerden birinin de canavar hikayelerini ilginçleştirmek olduğunu düşünürüz,” diyor. “Pek yeni canavar yaratmadık ama halihazırda yarattığımız canavarlara kişilikler verdik. Ve sanırım bizi bu günlere taşıyan ve türün diğer dizilerinden ayrı tutan da buydu. Alpha Vampire (sezon altı) gerçekten ilginç bir karakterdi. 
Kurt adam Kate (sezon sekiz| ayrıca ilginç bir karakterdi. Eric Kripke her kötü adamın kendi hikayesinin kahramanı olduğunu söylerdi ve biz de bu sözlere inanarak bu günlere geldik. Onların hikayelerini de bizim çocuklarınki kadar ilgi çekici 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hale getirmeye çalışıyoruz ki ilginç kötü adamları kendi hikayeleriyle geri getirebilelim.” 

Bilhassa Singer, ruh çağırıcılarıyla ilgili bağımsız yeni sezon ile ilgili çok heyecanlı. “Bence bu sene en iyi başardığımız şeylerden biri Thule, ya da başka bir deyişle Alman ruh çağırıcılarıyla ilgili yarattığımız hikaye. Bayağı bomba bir olay.” diye gülüyor. Öte yandan Singer, hayranların, sezon 11'in finalinde Amara'nın elleriyle işleyip, fani dünyanın beraberinde Winchester ailesini de temellerine kadar sarsışıyla Mary'nin beklenmedik dönüşüne hazır olmalarını söylüyor. Ailenin kadınının 30 yıldır gömülü oluşuna bakarsak, sezon başlar başlamaz karşımıza çıkacak birçok tuhaflık olacağını söyleyebiliriz. 

“Bizim çizdiğimiz cennet tablosunda kendi özel cennetinize gidiyorsunuz ve orada sizi en iyi anılarınız bekliyor,” diyor Singer. “Mary'nin en iyi anıları beşikteki bir bebek ve dört yaşında bir çocuk. Artık Sam ve Dean büyüdü ve Mary onları tanımıyor. Ve onun hiç istemeyeceği bir şeyi yapıyorlar. Muhtemelen John Winchester'a| Jeffery Dean Morgan| çok kızgın ama John ortalıkta yok. 
Mary tıpkı sudan çıkmış bir balik gibi. Zor bir değişim ve Amara'nın onu geri getirirken işin içine bir bit yeniği karıştırdığını düşünmüyorum. 
Çocuklar hep bir anne figürüne ihtiyaç duydular ama arada 30 yıllık bir boşluk var. Dizinin rotası olarak başlayıp evrilecek. Herkes için zor ve endişe verici.” Öyleyse işler Winchester'lar için her zamanki gibi... © 


Kırmızı Alarm 


66 En çok Sam, Dean ve 


annelerini veri 


trmelerivle iloi © HAVA e, SALDIRISI 


SCI-FITV 


EV 
> 


en iyi Drama kategorisinde ikinci kez Emmy alarak tarihe geçti... 
>..ve Tatiana 


My NIGK KNOWLES 


- DE TV SUNUCUSU VE FİLM YAZARI Aktris BIZIMLE FAVORİLERİNİ ödülünü KONUŞUYOR kazandı. 


> "un Favori Bilim Kurgu/Fantezi filmi lokomotif direktörü 5 Blade Runner 

Melissa Rosenberg 

ikinci sezonla ilgili 

“karakteri geliştir, 

ama hiçbir zaman 

tedavi etme” diyor. 

Karanlık bir sezon 


bekliyoruz. E i 
SİReNİR3 Es Favori Bilim-Kurgu/Fantezi TV 


Netflix'in The Dizisi 

ında kötü > Star Trek adamı oynayacak. 
> 


lokomotif direktörleri Jonathan ve LisaJoy Nolan'ın dizi için beş yıllık 

İ bir planları var. 
“Karmaşık ve girift 


bir hikaye” diyor 
LisaJoy. 
7) TV 


dizisi 2018'de 


prömiyerini yapacak 

ve silahşör (Idris zi 

bike) tel KE Favori Bilim-Kurgu/ 

| (Tom Taylor) Fantezi Romanı 

maceralarıyla devam 57 

edecek 

> Shailene Woodley Anansi 
"in küçük Boys Smoke 

ekrana geçişiyle And Mirrors'un 


ilgili “Bir TV dizisi için imza atmadım,” 


|| giye Neverwhere 


'nin yayınlanma tarihi 
Mayıs 2017'ye 


alındı. 2 - 
Favori Bilim-Kurgu/Fantezi Oyunu 


> 
Star Wars Racer 


BENDEN ALINTI YAPMA 


-Margrot Kidder, Arny Adams'ın DCden gördüğü muamele dolayısıyla üzüntüsünü dile getiriyor - 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Kırmızı Alarm 


Discovery'nin dizaynı Ralph McGuarrie'nin vazgeçilmiş “*70”ler Star Trek Dizisi” Atılgan'ı için tasarladıklarını andırıyor. 


OTAR İREK: Dİ5LUVERY 


Kırmızı Alarma yeni Star Trek dizisine 


Yönetici prodüktör 


kaptanlık edişini anlatıyor. 


KÖKLERİ TANIDIK 


Bryan Fuller açıkça geçmişte yapılmış 

işlerden ilham aldığını söylüyor. “Bir kaza olmuştu, Star Trek geçmişinde tüm Starfleet'in konuştuğu ama hiç tamamen keşfetmedikleri bir olay.” diyor. “Çok serileştirilmiş bir hikayeyi anlatıyor olacağız... Bir şeylerden yola çıkarak ilerleyip derine inen, sürekli ayartıcı bir hikaye ve bu hikayeyi kendisine galaksidekilerle nasıl anlaşacağını öğretecek bir yolculuğu yapmakta olan bir karakter üzerinden anlatıyoruz. Çünkü galaksidekileri anlamak için ilk önce kendisini anlaması gerekiyor. 


LU 


— 
Bryan Fuller içindeki 
Vulcan'ı buluyor. 


ODAK NOKTASI KAPTAN DEĞİL 


“Oynayacak kişiyi henüz bulamadık” diyor 

Fuller, kadın olup kaptan ünvanına sahip olmayacak baş rol ile ilgili. “Şimdiye kadar kaptanın gözünden anlatılan altı dizi gördük; dinamikleri ve astlarıyla ilişkileri farklı olan başka bir karakterin perspektifinden bakmak içeriği zenginleştirecekmiş gibi hissettirdi.” 


FİKİR BABASI VAR 


JJ. Abrams'ın Trek filmleri yeni bir zaman 

akışı yarattı, ama bu Discovery'i pek etkilemiyor. “İnternete göre,doğru tespit ).). 
Abrams'ın Evreninin ve Prime Evreninin içinde 


bulunduğu Kelvin Evreni. © 

diye açıklıyor Fuller, “Prime Evreninde demirliyor olacağız. Kirk'in beş yıllık görevine gidişinden yaklaşık on yıl öncesindeyiz. Bu da bize Atılgan ile orijinal serinin arasındaki boşluğa bir köprü kurma imkanı veriyor.” 


FAZLACA UZAYLI OLACAK 


“Muhtemelen olağan bir Star Trek 

kadrosunda olması beklenenden birkaç tane daha fazla uzaylı olacak” diyor Fuller. “Normalde alnı tümsekli biri olur ve insanlarla kan bağı varmış gibi görünen yedi kişi daha. Biz ise Starfleet'i bizlerden çok farklı kişilere rastlanan bir evrene gönderme yapacak yönde şekillendirdik. 
Heyecan verici yeni uzaylılarla birlikte halihazırda var olan uzaylılar da olacak.” 


FARKLI 
OLACAK 


Daha bu sene, 
Star Trek 
Beyond'un Sulu'sunun eşcinsel oluşuna yaptığı yatırımı tarihe geçti ve Discovery'de bu aşk çeşitliliğini benimseyerek bu yatırıma devam edecek. “Kesinlikle eşcinsel bir karakterimiz olacak,” diyor Fuller. “Voyager'da çalışmış eşcinsel bir adam üzerinden bu sürece girmek... Jeri Ryan'ın gay olacağına dair çıkan söylenti yüzünden Voyager'a gönderilmiş bir nefret mektubunun dosyasını hala tutuyorum. Mektuptaki kin... 
Mektubu atmadım çünkü eğer ömrümde bir Star Trek dizisi daha yapma şansım olsaydı kesinlikle eşcinsel bir karakter koyacaktım.” Eminiz ki Sulu ve tüm Atılgan buna katılırdı. © 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et, koca bir gemi size doğru 


HAVA 
SALDIRISI 
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—— — 


> Hem Foggy Nelson 
(Elden Henson) hem de Malcom Ducasse 
(Eka Darville) 
Netflix'in yeni dizisi 
Defenders'da dostları 
Daredevil ve Jessica 
M Jonesileyer alacak. 
> David Suchet 
Doctor Who'da 
Landlord'u 

MN oynayacak. 

Sharon Leal 
Supergirl dizisinde 
Miss Martian'ı oynamak için imzayı attı. 

> Savitar, Flash'ın gelecek sezonundaki ana süper kötü karakter olacak. 

2 Agents Of 
Shield'in dördüncü sezonu Captain 
America: Civil War'ın 


EDİTÖR ÖZEL a sonuçlarıyla ilgili 


DİZ GEMİSİ TOPLANIYOR! 


Star Trek: Waypoint hiçbir Star Trek çizgi romanının 2 Sch Rogenve 


e gitmediği yerlere doğru cesurca gidiyor... Spin Fe yayınladı. 


Waypoint ismi, “uzun süreli bekleyiş noktasına” Hem Orijinal Seri'den hem de Next Generation'dan hikayeler İÖ NBC Grimm'in ithafen konuldu. IDW'nin yeni antolojisi Star Trek: bulunduran 40 sayfalık ilk sayısıyla Waypoint, değişik Trek'ler ocakta gelecek altıncı Waypoint, çizgi romanlarındaki gibi olmayan bir arasında kontrast kurmak için bir fırsat. “Göze batan şey aynı sezonun final sezonu Starfleet ekibinin vücut buluşuna odaklanacak. zamanda çoğumuzun ortak noktası; bir takım olarak çalışmak e “Hayranlar sürekli Next Genrationdaki gibi, Atılgan'daki gibi ya © üzere bir araya gelip, büyük küçük tüm problemleri bilimin göre The Living and da Animasyon Serisi'ndeki gibi şeyler istiyorlar ve hepsini mutlu © yardımıyla çözmek.” diyor yaratıcılara Star Trek evrenini the Dead ikinci edebilmek istiyorum, bu kitap da bir başlangıç.” diye anlatıyor keşfedebilmeleri için daha geniş hareket alanı vermek isteyen si ii IDW Grup Editörü Sarah, Kırmızı Alarm'a “Kelvin zaman Gaydos. / ise hattından olmayan diğer Trek hikayelerini piyasaya çıkaracak bir © “Zamanın kısıtlı olması ya da daha geniş keşiflerin azlığından yacak. 
yol ve her sayı da çeşitli Trek yinelemelerinden hikayeler dolayı hitap ettiğim hayran kitle her zaman yanımda 7? Gotham'ın içerecek, her hikaye de kesinlikle etraflıca çalışılacak. olmayabilir.” diyor. “İlk sayıda Donny Cates ve Mack Chater bir “kötülerin çizgi Larry Nemeck'in Star Trek Atlası'ndan bir sayfa alarak, Next Generation hikayesini işliyorlar. Daha özgün bir romandaki gibi süper Waypoint'in Star Trek'in karambol seçkisinden ilham aldığını arkaplanla gelseler de derin Trek aşkları hissediliyor. Buna kötülere nasıl söyleyebiliriz. “O kitaptakı haritalar o kadar harika ki, sadece benzer, Images Island antolojisindeki harika işlerinden e bakmak bile Trek evreninden farklı hikayeleri akla getiriyor.” hatırladığımız Sandra Lanz de dokunaklı bir Original Series ; diyor Gaydos. hikayesi yapıyor.”. Gaydos altı bölümlük mini serinin ayrıca Star 


-—z—) rek'in sürreal mirasına da biraz bulaşmaya cesaret edeceğinin sözünü veriyor. “İkinci bölüm en çok satan Trek yazarları Dayton Ward ve Kevin Dillmore ile görsel ustası eski toprak Gordon Purcelle Gold Key- tarzında bir saygı duruşu içeriyor.” diye açıklıyor Gaydos. 
“Aşırı eğlenceli, ve en eski, en nostaljik Trek romanlarına da dokunuyor.” © 


e gi BANAALINTIYAPMA ve —d 


“ORİJİNAL HİKAYESİ GREEN LATTERN'İNKİNE BENZİYOR VE GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE BU YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ŞEY DEĞİL, YAPILM ASI GEREKEN ÇOKÇA YENİLİK VAR” 


Yazar Nicole Pear/man Captain Marvel'i tazeliyor. 
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9 h | - | N 4 T | Aguaman'in süper kötüsünün, karakterin baş düşmanı, okurlarla ilk kez 1967'de Aguaman #35'te buluşan Black Manta olması bekleniyo 


YÖNETMEN ÖZEL 


DENİZİN ALTINDA 


Yönetmen James Wan adaptasyonu için okyanusun derinlerine dalıyor... İ 


atan James Wan, 21. Yüzyılın korku sineması denince 

ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Canavarlara ve korkuya duyduğu sempatiyi 2018'de gösterime girecek Aguaman filmine kendisiyle beraber getireceği de kayıtlara geçti. Ama yönetmen bize kendisiyle bir araya geldiğimiz Los Angeles'da yapılan yılın Televizyon Eleştirmenleri Derneği yaz turunda(MacGyver reboot'unu da burada tanıtmıştı), bu korku 


> The Conjuring, Insidious ve Saw gibi filmlere imza 


ögelerinin filmin eğlencesini kaçıracak kadar abartılı olmayacağına dair garanti verdi. 

“İşte insanların kafasını karıştıran şey” diyor Kırmızı Alarm'a, “Sırf korkutucu hikayeleriniz var diye filmin tonu da karanlık olacak değil. Guillermo del Toro'ya bakın, sürekli canavarlar üzerine çalışıyor ama işleri çok eğlenceli ve iyi. Tim Burton'da aynı şekilde, Yani aslında mesele işi nasıl yaptığınızla ilgili. Her zaman “filmlerime bakın'diyorum. Birçok korku filmi yaptım ama eğlenceli korku filmleriydi. Yani, geçmiş işlerimden bu özelliği alın ve Aguaman'da yapabileceğimi düşündüğünüz şeye aktarın.” 

Wan, daha Avusturalya'da küçük bir çocukken, ilk kez DC'nin Jason Momoa'nın oynadığı ve önümüzdeki sene kendi filminden önce Justice League'de görünecek olan Arthur Curry karakteri ile tanıştığını söylüyor. 

“Göründüğü gibi, bu karakterle çok küçük yaştan beri içli dışlıyım. Muhtemelen çizgi filmden, gerçek oldschool çizgi filmden,” diyor Wan. “Ve tabi ki çizgi romanlar. Bir o kadar da çizgi roman dünyasının bir hayranıyım. Söylemem gerek ki Aguaman'in potansiyeliyle ilgili beni heyecanlandıran şey Geoff Johns'un versiyonuydu.” 

Deniz kralının bakir büyük-ekran yolculuğunun mevcut durumuna bakıldığında, Wan “Görüldüğü gibi şuan bir geliştirme evresindeyim. Ve batıl inancım da çok kuvvetli. Yeşil ışığımın yanıp yanmaması umrumda bile değil, tam olarak bu işi yapmaya hazır olana kadar kılımı kıpırdatacağımı sanmıyorum. 
Belirli bir zaman çizelgemiz var gibi ama daha bu işe girerken başarılı olmak için yeterli zamana sahip olmam gerektiğini çok açık bir şekilde belirtmiştim. Tek söyleyeceğim bu.” 

Warner Bros'un DCU filmleri çok sıkıcı olmakla eleştirilirken, mega yatırımın beklentilerini beyninde tartıp tartmadığını sorduğumuzda Wan “Sadece kendiminkine odaklanmaya çalışacağım.” diyor ve ekliyor: “İşin olumlu yanına odaklanıyorum, yaratabileceğimi düşündüğüm şeylere, en iyi karaktere, en iyi hikayeye, ve en iyi filme. Seyircinin mevcut iklimine pek bakmamaya çalışıyorum. Etrafımda nelerin olduğunu anlamaya çalışıyorum, ama günün sonunda yaratıcı hamlelerle gelmesi gereken kişi benim. Ve bu işe halledilmiş 
gözüyle bakmamaya çalışıyorum” 6 
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Kırmızı 


9 | | - N A İş T | Lupita Nyong'o hâlâ Star Wars Episode Vide Maz Kanata'yı canlandırdığı sahnelerin çekilmediğini söyledi. 


YARININ DÜNYASI 


Legends Of Tomorrow ikinci sezonunda meşhur Waverider'ın güvertesinde neler oluyor... 


Zamanda zıplayan kötü karakterimiz Vandal Savage'ın da icabına bakılmasıyla birlikte Legends of Tomorrow'un yapılacaklar listesinde de yeni maddeler var elbette. Bu maddelerin en başında 

Amerikan Adalet Birliğinin nostaljik > süper kahraman kıyafetleri ve DC TV'nin 

kendi kötüler ittifakı olan Legion of Doom var. Baş yapımcı Marc Guggenheim'dan birebir alıntılıyoruz: “Vandal ile oluşturduğumuz dinamiklerden farklı bir ilerleyiş mevcut zira Vandal zaman çizgisi içerisinde bulunan tek bir adamdı. Bu dizi Flash gibi "ışığın ve iyinin” değil, deliliği ve mizahı benimseyen bir grup üzerinde merkezleniyor. Aslında bir tutam zaman yolculuğu artı Galaksinin Koruyucuları'nın televizyon dizisi hali de diyebiliriz.” 

Wenworth Miller'ın Kaptan Cold'un ölüp hemen ardından adı daha önce de beraber anılan Legion(beraberinde Malcolm Meriyn, Damien Darkh ve Reverse-Flash var) ile anlaşma imzalaması ile Waverider'da bazı ranzalar boşaldı. 

“Nathan Heywood Nick Zano tarafından canlandırılacak. Nick aynı zamanda bir tarihçi, yani bir zaman yolculuğu dizisi için biçilmiş kaftan 


çünkü tarihle alakalı tüm püf noktalara hakim, -tarihçilerin bile bilmediği bazı şeyler de buna dahil tabii. Aslında ona zamanda yolculuk eden bir tür Sherlock diyebiliriz. Onun görevi olayları gözlemlemek ve çıkarımlar yapmak. Böylece zaman ile alakalı diğerlerinin anlamadığı birçok şeyi çözebiliyor.” diye açıklıyor Guggenheim ve unutmadan ekliyor: 

“Amaya ise Maisie Richardson-Seller'ın performansına teslim olmuş durumda. Kendisi Arrow'da izlediğimiz Vixen'ın büyük büyük büyük annesi. Kendisi Amerikan Adalet Birliği'nin eski bir üyesi, dolayısı ile her şeyi (hem de1940 hassaslığı ile!) kitabına göre yapan bir takımdan çıktığını söyleyebiliriz. Yani Amaya Sara'ya “Wow, gerçekten bir biseksüelliğini böyle ortada, saklanmadan mı yaşıyorsun?” şeklinde bakıyor, sonra gözleri Mick Rory'e takıldığında tamamen çıldırıyor! “Bu kundakçı manyak bir süper kahraman takımında ne arıyor? Bu tam bir rezalet.” 


Alarm 


MANN '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''NNNNlllllllnll'' 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Kırmızı Alarm 


Sahnelere ilk çıkışını 1985'te New Mutants #25'te yapmış olan Legion 2012'de başlayan Simon Spurrier'ın X-Men Legacy serisinin yıldızıydı. 


UCUBELİĞİNİZİ KUŞANIN! 


Fargo yapımcısı Noah Hawley ile beraber X-dokunuşu nasıl televizyon ekranlarına getirdiğini anlatıyor 


1980lerde büyümüş olan her çocuk gibi Noah Hawley'de Chris 

Claremont ve John Bryne'ın Olağanüstü X-Men serisine karşı ateşli bir 

heyecan duyuyordu. Fargo dizisinin yapımcısı otuz yıl sonra Marvel'ın Neşeli Mutantları( Yapım aşamasındaki X-Men için düşünülen ilk isim; evet biliyoruz rezalet) ile yeniden buluşuyor, fakat bu sefer Marvel'ın ilk çizgi olmayan dizisi ile Legion. 

“X-Men'in beni en çok çeken kısmı, dışlanmışlığın bir metaf oru olmasıydı. 
Elbette belirli tipte liseli bir genç olduğumu düşünürseniz bunun mantıklı olduğunu görebiliyorsunuz.” diye sözlerine başlıyor Hawley. “Ayrıca ilk X-Men filminin bir Nazi toplama kampında başlaması kesinlikle hoşuma gitmişti. 
Çünkü o an anlıyorsunuz ki mesele kötülüğün gerçek doğası ile ilgili.” diye devam ediyor sözlerine. 

Marvel TV ile FX Yapımcılığın ilk ortak çalışması olan Legion, güçleri dissosiyatif kimlik bozukluğu dolayısı ile ortaya çıkan ve niceliklerini belirgin bir biçimde arttıran birbirinden farklı çokça kimliği ile şahsına münhasır kudretli bir psişik olan David Haller ( Dan Stevens ) etrafinda dönüyor. Fakat X-Men serileri yönetmenlerinden Bryan Singer sekiz bölümlük dizinin “gelecekteki bazı X-Men filmleri ile bağlantılı” olacağını söylese de, Hawley dizinin ve bahsi geçen filmlerin kesinlikle birbirinden ayrı olacaklarına dair ısrarcı. 

“Kaynak çizgi romanda David Haller ana X-Men evrenine bağlı olsa da, dizi söz konusu olunca aleni bir bağlantı yok.”açıklaması ile devam ediyor Hawley. 
“Film aktörlerine ya da onların karakterlerine hiçbir erişimimiz olmadığından dolayı ki kendileri filmlerin yapımcı stüdyosul Twentieth Century Fox| tarafindan korunuyorlar, zıt yöne yüzümüzü çevirip tamamen farklı bir şey yaratmak istedik.” 

Gerçekten de, çizgi romandaki David Haller, Profesör Xavier'ın oğlu olmasına rağmen Hawley bu bilgiye varmak konusunda hiç de aceleci değil. “Hikayeyi keşfetmeden önce bizim ona nasıl baktığımıza karar vermeye çalışıyoruz.” diye devam ediyor başarılı yapımcı. Bu konudaki iddiaların Fargo'nun dördüncü bölümüne kadar Coen kardeşlerin orijinal filmi ile hiçbir ortak bağlantı bulundurmamıası ile destekliyor ve ekliyor: “Böyle bir yol izlemekle alakalı tatmin edici bir şey var. Bırak önce şahsına münhasır bir şey olsun, sonra insanların sevdiği hali ile bağlantı kurmak için bir yol bul. Bu zorlayıcı ve dolayısı ile harika bir şey.” 

Her ne kadar Dan Stevens'ın Downtown Abbey'deki performansından çok 
2014 yapımı The Guest filminde canlandırdığı Terminatörümsü süper 
kötüsünden etkilendiğini itiraf etse de, Hawley inanıyor ki Stevens'ın çok yönlü oyunculuğu onu David Haller rolü için mükemmel kılan asil özelliği. “Ihe Guest'te kötü adamı oynadığı karakter gerçekten karizmatik, vücudu ile barışık ve aynı zamanda maço ve erkeksi özellikleri bünyesinde barındıran bir karakterdi. 
Fakat aynı zamanda hassas bir dramda da rol alıp yine de fiziksel olarak kendini idare edebiliyor olması ile oluşturduğu zıtlık beni asıl çeken şeydi. Dan gerçekten harika ve bu çok nadir oluyor ama başrol oyuncunuz gerçekten doğru olunca onlara bakıyorsunuz ve şöyle diyorsunuz, 'Bak şimdi, elimizde harika bir dizi var” 
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Kas 2016 


Kırmızı Alarm 


Ki İk | - N N e İl | Nina Dobrev altıncı sezonun sonunda 7he Vampire Diaries'den ayrıldı. Henüz final için dönüp dönmeyeceğine dâir bir açıklama yok. 


OYUNCU ÖZEL 


İŞLER CİDDİYE BİNİYOR 


"in fınal sezonu sonunda geldi... 


Kardeşi Stefan'a(Paul Wesley) “Bu, sonun > başlangıcı,” diyor Damon Salvatore(lan 

Somerhalder) The Vampire Diaries'in sekizinci sezon prömiyerinde. Ve bunu derken gayet ciddi. Sadece dizinin biteceğinden de değil; Bir çağ kapanıyor. Artık Twilight yok, Being Human yıllar önce bitti ve True Blood da finalini 
2014 yılında yaptı. 
Peki Weasley ve Somerhalder, Salvatore kardeşlerin on yıla yakın bir süredir aşk, ölüm, seks ve soğukkanlı cinayetler ekseninde geçen hikayelerinin nasıl bir son bulmasını istiyorlar? 
“Mystic Falls'da mutlu sonlar yaşanmaz” diye itiraf ediyor Somerhalder. 
“Ama benim görebildiğim mutlu son Elena'nın bu iki kardeşi hiç tanımamış gibi yaşamına devam edebilmesi olurdu. Yaşça küçük biriyle birşeyler yaşama konusunda ibretlik bir örnek. 160-170 yaşlarında adamlar 18 yaşında bir kızla çıkıyor... 
Dürüst olmak gerekirse eğer bu kasaba vampirlerden kurtulup onların var olduklarını bile unutabilirlerse insanlar için muhteşem olur. Öylece hayatlarını yaşamaya devam edebilirler. Bu 


doğaüstü varlıklar hikayenin amacına hizmet etse de, nihayetinde mesele insanlarla ilgili. Her hikayenin ana konusu bu zaten.” 

Dizinin yapımcılarının karakterler için ne var bilinmezken, Somerhalder ve Weasley, eski ekip arkadaşları Nina Dobrev(Elena) büyük kapanış için diziye gelse de gelmese de, karakterleri için uygun bir son olması gerektiği konusunda hemfikirler. “Paul ve ben düşünüyoruz ki,” diyor Somerhalder, “Salvatore kardeşler Karayipler'de güzel bir adaya gidip, bütün gece slip mayolarıyla plajda takılıp aralarındaki bağı kuvvetlendirirlerken 
60 yıllık Karayip romu içmeliler. Ve güneş 
doğarken şöyle bir yanıp, son kez birbirlerine sarılıp, yüzüklerini denize atıp puff.... İşte size mutlu son.” 

Öte yandan hayranlar, #sterolinewedding hashtagiyle Stefan ve Caroline'in(Candice King) evlenmelerini isteyerek sosyal medyayı işgal etmekle meşgul. “Belki de tek ihtiyacımız olan Haziran'da bir düğündür!” diye göz kırpıyor Weasley. Anılar ve dişleri, Vampir Günlükleri... © 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Söylentilere göre Disney , Tony “Bourme” Gilroy'un yönetmen Gareth Edwards'a verdiği destek eliyle daha parlak tonlar için tekrar çekim yapıyor. 


ROGUE ONE “ 


Bu kez yeni nesil S4ar Wars'ın ön gösteriminin cesurluğu kadar savaş var... 


m RUSSELL 
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SLİ-FAĞI! 


İHTİYAR 


LUĞAN. 


Sakallı Hugh Jackman 


yola çıkmaya hazırlanıyor... 


GRİYE GEÇİŞ 

“Sizler için üç kelimem var çocuklar: Eski ihtiyar Logan, * demişti Jackman bu senenin başında yapılan Comic-con'da. 
“Aklınıza ne geliyorsa artık.” diye de keyifle eklemişti. Aportta izleyenler Jackman'ın set'teki sakalmı not ettiler ve ayrıca yönetmeni James Mangold, senaryosu David James Kelly'e ait devam filmi, efsane Mark Millar'ın tüyler ürperten, Logan'ın yeteneklerini kaybedip acımasızca yaralı halde distopik bir evrende griye döndüğü arc'ı konu alıyor. Yapımcı Simon Kinberg 'ün kendisi de o Wolverine'e hayran. Millar'ın MCU karakter cameo'ları iyi ama dinozorları da unutmayalım... 


SON KESİM 


#onelasttime hashtag'ini okuyun. “Bu benim için sonuncu olacak” demişti Hugh Jackman Amerika'daki Dr.Oz show'da şüpheleri ortadan kaldırıp dramatik fırsatların yolunu açarak. 
Aramızdan ayrılacak oluşu Wolverine'in dikenli ayaklı dişi klonu X-23'ün tanıtılacağını gösteriyordu. Ne olursa olsun, hayranların mutluluğu yapılan göndermeyle garantilendi. 
“Size şöyle diyeyim, hayranlara çok çalıştık.” 
demişti Jackman 
Comic-Con'da, “siz çocuklar için şimdiye kadar gördüklerinizin en iyisi olacak.” Ve X-23 fragmanda karşımıza çıktı ! 
CİDDİ MİSİN? 

“Daha Deadpool yayınlanmadan önce 
Wolverine'i 418 yapmaya karar verdik,”dedi Kinberg peşin peşin, en başından. Jackınan'sa genç hayranlara etkisi yüzünden endişelenmiş:” Onları bu olayın dışında tutmak için fevkalade bir nedene ihtiyacımız var.” dedi. Ama Kinberg #18 oluşunun “radikal, cüretkar, başka bir Wolverine” için daha uygun olacağını da hesaba katıyor. 
Üçlemenin “şiddetli” ve “biraz Vahşi Batı tonunu almış” olduğunu 


ekliyor. Herhalde bizim ihtiyar, Eastwood'un Unforgiven'ındaki gibi kafa sallıyor öyleyse... 


UĞURSUZ SÖYLENTİ! 


İnternet, Kinberg ve Bryan Singer'ın X-Men Apocalypse üzerine laflarlarken genetik kukla oynatıcısı Mister Sinister-Nathaniel Essex için de bir rolü onayladığını iddia etti. Ama Mangold ihtiyatla tweetledi: “ Şey... Mister Sinister da kim? 
Biraz klişe gibi. Haberiniz olsun.” En azından kötü adamları kimler oynuyor biliyoruz. Boyd Holbrook'un mutantlardan 

nefret eden Donald Pierce rolünde. Richard E Grant'in çılgın bilim adamı Zander'i oynayacak. 
Kulağa oldukça uğursuz geliyor. 


K-TRAS 


Yardımcı roller olarak Extras'dan Stephen 


Merchant ve Orange Is Ihe New Black'den 


Pattrick Stewart'ın kendi deyişiyle “pek farklı bir Charles Xavier” var. Acaba o, İhtiyar Logan'ın Hawkeye görevlerinin yerini doldurabilir mi? 
“X& © Fragmandaki haliylebuçokzor â gibi görünse de, o efsanevi Charles Xavier.. Ne olacağı belli olmaz. Liev Schreiber'in öne 


ilgili eski söylentileri ateşleyen açıklaması: “İhtiyar Logan demek, duygulandırıyor...” da mevcut. Her türlü, şanlı şöhretli olmasının beklentisi var. 
Müzikleri Clift Martinez yapıyor. 
Filmin 3 Mart'taki gösterimi sabırsızlandırıyor. © 


Elizabeth Rodriguez göze çarpıyor. Öte yandan 


sürülen Sabretooth cameo'su ile 


HAVA 


SALDIRISI! 


SCI-FI TV 
ROUND UP 


—— e — 
2 Peter 


Serafinowicz'in oynadığı ck, seriden Amazon'un seçtiği üç pilottan biri. 
> Daredevil'in 
Frank 
Castle'ı 

'in yeni sezonunda görünebilir. 
2 run 100. 
Bölümünde daha önce kadrodan çıkmış iki ismi göreceğiz. 
> Sophie Turner 
“Önümüzde bir sezon daha var... 
Hepimizin değil tabii,” diyerek heyecanlandırıyor . 
Neyi kastetmiş olabilir? 
> Nathan Fillion 
Netflix'in Firefiy'a hala bir yaşam öpücüğü vermemesine şaşırmış. Hala umudumuz var... 
> Syfy üç farklı türde dizi için pilot istedi: Ha d 
(karanlık, domestik korku), 

: (2013 
filminin yeniden yapımı) ve H 
(Grant Morrison ve 
Brian Taylor'un yapımcılığıyla). 

2 Netflix'in 
yeniden yapımının Judy 
Robinson'u, Falling 
S&ies'dan Taylor 
Russel olacak. 


BANAALINTIYAPMA 


Alan Moore lafını esirgemiyor. 


77/4 Te Kasım 2016 


| Yeni çıkacak 
| Istiyorsunuz? 


Keşfedilecek geniş bir evren var. 
Peki Atılgan nereye doğru atılmalı? 


İllustrasyon Paul Garner 


ÜST MERCİLERDEN GELEN EMRE İTAAT EDİYORUZ. İŞTE KELVIN-ZAMAN DİLİMİNE DÜZENLENECEK DÖRDÜNCÜ SEYAHATTE SFX OKURLARININ GÖRMEK İSTEDİĞİ GÖREV PARAMETRELERİ. 


KLASİK UZAYLILARI GERİ GETİRİN 


O En baskın isteklerden biride BORG, Tribbles hatta Ferengi(cidden Davor Edelinski mi?) gibi eski uzaylıların geri gelmesi. 
Ama özellikle de Klingon'ların gelmesi için büyük bir talep var.“En iyi Trek hikayelerinin bazıları Federasyon ve Klingon'ların yeni gezegenleri kendilerine katmak için işin içine dahil etmişlerdi” diye hesaba katılıyor. 


DAHA FAZLA JAYLAH 


Star Trek Beyond mükemmel değildi, ama 

hemen hemen herkes Sofia Boutella'nın oynadığı Jaylah karakterinin göze çarptığı konusunda hemfikirdir. Ve filmin sonunda mesajı verilen Starfleet'teki yeni alımlarla da Jaylah'ın tam zamanlı şekilde Atılgan'a geçmesini görmek isteyebilirsiniz. “Daha Fazla Jaylah” . 


PARALEL EVRENLER 


O Paralel evrenler uzunca bir süre çeşitli S/ar Trek dizileri için esastı, ve artık filmlerde 


Kelvin zaman hattının bir alternatif versiyonunun 


> 
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Ve istekler sadece bunlar da değil... «© 


keşfedilmesini istiyorsunuz. “Yeni bir zaman hattı başka bir paralel evren demek, bu yüzden bir paralel evrenle karşılaşmalarını isterim,”.)J Abrams zaten Chris Hemsworth'un George Kirk olarak döneceğinin haberini verdi. Kim bilir? Belki de paralel evren onu geri getirecek olay dizisine ortam sağlar. 


GEMİYİ YOK ETMEYİN 


O Atılgan'ı yok etmek bir Trek filmine yerleşen klişelerden birine dönüşüp The 


Search For The Spock, Generations ve Nemesis'in ardından Beyond'a da miras kaldı.“ ALLAHIN CEZASI GEMİYİ YOK ETMEYİN”, “Başka ne 


yaparsanız yapın.”. 


WILLTAM SHATNER 
(©) Kelvin zaman hattındaki Trek filmleri üçtür 


Shat'i geri getirme dürtüsüne karşı koyuyor. 
Ama bu durum sizin içinizdeki orijinal Kirk'i görme isteğini azaltmıyor. bu isteği açıkça ortaya koyuyorlar:"William Shatner!” 


v vw vw vw 


İk Temas 


iş d KLINGON COMMANDER 


Helen Mirren 


JAYLAH 
Sofia Boutella 


MIRROR SPOCK 
Zachary Ouinto 


ae 
JAMEST KIRK 


Chris Pine 
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Kırmızı Alarm 


HABER CEHENNEMİ 


Hollywood'un Umut Dolu Geleceğine Aylık Bakış 


ENDUGH ! 


— 70'lerin aksiyon kahramanı? Özgün bir fikir olduğunu zorla kabul ettiriyor olsa da Hollywood stüdyolarını tahrip eden bir çatlak salgınının da sıkı kanıtı. 
İnananlar yaklaşsın (şaşkın haldeki inanmayanlar da)! Twentieth 
Century Fox Smilin'Stan'in hayatını konu alacak film için yayın haklarını aldı, ama Marvel'in babasının 


biyografık bir filmini bizlere getirmek yerine onu bir dizi aksiyona daldırıp Kingsman: The Secret Service ve Roger Moore dönemi James Bond filmlerinin havasını katmışlar. 
Abartılı lazer ve su altında kalmış tekrarlamalar görmemiz muhtemel. 
Twilight, The Maze Runner ve eli kulağında olan Power Rangers'in arkasındaki ve 

'den oluşan ekip, yapımcılığı üstlenecek ve Stan Lee'nin bizzat 


kendisi de ile özel yapımcılardan biri olacak. Peki sırada ne var? Jack Kirby: Penci/ Of Fury? 
Szeve Ditko: Libertarian Ninja? 


NEWGOMERS RENEWEO! 


İşte sizlere tam zamanında bir yeniden yapım. Twentieth Century Fox bu yılın Midnight Specia/ ödülünü alkışlarla alan la 
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Alien Nation'ı çağdaş şekilde yeniden yorumlaması için görüşüyor. Film düz bir tanışma hikayesini iki dost polisin hikayesiyle birleştirip sırf ilginç olması için bir kamyon dolusu metaforla süslenmiş bir film. O zaman için yakın gelecek olan 1991'de geçen dizide, 1988'de orijinal oyunculardan biri olan James Caan, 300.000 kozmik mültecinin alarm durumunda olan bir Amerika'da, insanlardan hoşlanmayan, Mandy 


Kas 2016 


Kırmızı 


Alarm 


» 


| | Illustration by Paul Cemmick 


Patinkin'in aşırı dünyaya bağlı “Yenigelen'i” ile partner olan bir LAPD memuru olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce kısa ömürlü bir TV dizisi ve beş adet filmle karşımıza çıkmıştı. Nicholas yönetmenliğini ve yazarlığını, Brian Kavanaugh Jones(insidious) ve Sara Greene(Pacific Rim) de yapımcılığını üstleniyor. “Yenigelenleri” izole halde tutan devasa duvar ile ilgili söylentiler basın toplantısında onaylanmadı. 


GENERATION GAME! 
AVATAR2 


© İnsanın dört Avatar filmi daha düşüncesiyle gerçekten heyecana kapıldığı uzak bir gerçeklikten zayıf bir sinyal alıyoruz. Ah bir dakika bu James Cameron... “Devam filminin hikayesi Jake-Neytiri ve çocukları üzerinden ilerliyor,” diye anlatıyor Variety'e Pandora'nın ustası. 
“İnsanlarla yaşanan problemlerden ziyade aileyi anlatan bir destan var.” 
Avatar 2 2018'in yılbaşı için planlandı (inanılmaz bir şekilde, orjinalin çıkışından dokuz yıl sonrakıtaların kayması bile daha kısa sürmüştü)ama değişebilir de. 
*Hedefimizi henüz değiştirmedik ama ihtiyaç halinde değiştirebiliriz,” diyor Cameron umutlu şekilde. 
“Benim için önemli olan ilk çıkan şey değil, sonrasında çıkan şablonların ilkiyle uyumlu olmaları. Birbirlerine olabildiğince yakın olmalarını istiyorum. Eğer yılbaşı için böyle bir vazifeyi üzerimize alıyorsak altından da tam olarak kalkabilmemizi ve verdiğimiz sözü tutmayı isterim.” 
Sağol Noel Baba. 


STROKİNG KİLLS! 


BATMAN 

© Yakın şu Bat-sinyalini Müdür Bey! 
Gotham City yeni bir tehdit ile karşı karşıya! Evet, Ben Afleck'in Dark Knight'ı gelecek Batman filminde Deathstroke'tan başkasıyla kavgaya tutuşmayacak. İlk olarak New Teen Titans'ın sayfalarında 1980 yıllarında görünen Deathstroke, Marvel'in adı Wade Wilson olan psikopat mutant paralı askeri Deadpool ile karıştırılmasın. Adı Slade Wilson. 
Büyükekranda Zack Snyder'in Man 
Of Siee'de Superman için ikinci tercihi olan True Blood dizisinden Joe Manganiello tarafından canlandırılacak. Batman'in yeni filminin Warner'in sinematik 


a 
> Margot Robbie 
Harley Ouinn spin offunda resmi olarak yapımcılık yapacak... 
Benicio 
Del Toro 
Predator 
'un yeniden yapımı için konuşuluyor. 

Billy Crudup The 
Flash'te Barry 
Allen'in babası olacak... Sausage 
Party'den Conrad 
Vernon Toxic 
Avenger'ın yeniden yapımının dümeninde. Stanley 
Tucci Transformers: 
The Last Knight için geri dönüyor... 
Jackie Earle Haley 
Alita: Battle Angel'a katıldı... Chloğ 
Grace Moretz 'Ihe 
Little Mermaid'i bırakıyor... 
Takanori Tsujimoto 
CG-Animasyonu 
Vendetta'nın yönetmeni olacak... 
Sam Mendes Roald 
Dahl'ın James And 
The Giant Peach'in live action adaptasyonu için konuşuluyor... Mark 
Waters Disney için 
Magic Camp'i yönetecek... Cailee 
Spaeny Pacific Rim: 
Maelstorm'da John 
Boyega'ya katılıyor... Cliff 
Curtis büyük köpekbalığı filmi 
Meg'e katılıyor... 
James McAvoy 
SF'nin yeni gerilimi 
Extinction için isteniyor... 

Jon Favreau 
Spiderman: 
Homecoming'de 
Happy Hogan olarak geri dönüyor. 
Olivier Megaton futuristik Spartacus öyküsü The 
Champion'a bağlanmış... 
Rebecca Thomas 
Captain Marvel'i yönetmesi düşünülen isimlerden biri oldu... Rupert 
Wyatt SF'nin 
Captive State'i için dümene geçiyor... 


66 İnsanlarla yaşanan 
problemlerden Ziyade aileyi 
anlatan bir destan 99 


DCU'daki düzeltmelere devam ettiği, çizgi romanların değerlerinin 

referans alındığı bir film olacağını umuyoruz. 

“Umut dolu ve pozitif bir bakış açısı var”diyor De'nin müdürü Geoff Johns. “Batman'in kendisi bile parıldıyor. Eğer yarınları daha iyi bir hale getireceğine inanmasaydı, dururdu...” 


CLAWS AND EFFECT! 


BLACK PANTHER 

© DCU ne kadar görüntüyü parlatmaya niyetlense de Marvel Sinematik Evreni , Lee ve Kirby'nin Ryan Coogler'ın oynadığı orman kahramanıyla daha karanlık bir tonu kucaklıyor. “Bir taraftan, en sevdiğim Marvel filmleri hep en komikleri olmuştur,” diyor oyuncu Chadwick Boseman Comic Book Resources'a, “Ani-man'a bayılıyorum. Ama daha karanlık süper kahraman filmleri beni kendisine daha çok çekiyor, daha çok sevdiriyor. 474-m#an'da yer almadığım için çok mutluyum. 
Tonun biraz daha cesur olabileceğinden memnunum.” Ve Boseman Wakanda'nın şampiyonunun bu karanlık deneme için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor. “Panther'in bir komedi elementi olduğu söylenemez. Çoğu diğer karakterde gördüğünüz esprili parlak havaya sahip değil. O daha farklı. Hakkında gizemli ve mistik birşeyler var. Ve tüm bunlar bir araya geldiğinde normalde göreceğinizden daha karanlık bir dramayı tarif ediyor.” 


STEELİNG HİMSELF! 


MAN OFSTEEL2 


© Bize deli deyin ama Warner Bros'un “Superman öldü” hilekarlığına tamamen yatırımını yaptığından emin değiliz. Film tarihindeki en kaçınılmaz diriltme operasyonuna bir ipucu da 2013'te çekilen Man Of Szeefe yapılacağı söylenen ikinci bağımsız filmin yapım aşamasında oluşu. Ve Henry 


Cavill bu sefer sadece pelerini de giymekle kalmayacak, prodüktör koltuğuna da oturacak. “Henry'nin büyük bir iştahı var”diyor menajeri Dany Garcia Newsweeke. “Kendi prodüksiyon şirketine mal mülk edinebilmek için yeniden strateji geliştiriyor, bir yandan da film çekimindel /xs7ice League|, bağımsız Superman filmi için gelişim aşamasında. ..dünyayı genişletmeye başlıyor. Güzel şekilde ilerliyor. Şu andan itibaren bir ya da iki yıl içinde dünya çapında bir güç olacak.”Milli nükleer savunmamızı alarma geçirmemiz gereken yer burası mıydı? Belki de uçuş üzerine bi kariyer yapmalı. 


HAUNTED HOUSE! 


WINCHESTER 

© Sizlere “Eski Winchester'ların yerini daha önce duydunuz mu?” diye sorarken kendinizi kamp ateşine biraz daha yaklaştırın. Yeri San Jose'de, Güney Winchester Bulvarı'nda bulacaksınız. Silah şirketinin varisi Sarah Winchester'a ait olan köşkte. Sarah, Winchester tüfekleri tarafından canından olmuş onca zavallı, lanetli ruhun ona musallat olduğundan emindi. 
Üzerinde bir lanet olduğuna ikna olmuştu. Ruhların üstesinden gelmenin tek yolunun evini inşa etmeye devam etmek olduğunu düşündü. Ve böylece 38 sene boyunca inşa etmeye devam etti. Oda oda, kapı kapı. Hiçbiryere varmayan merdivenler. Hepsi de ruhlarla arasını iyi tutmak için. Şimdilerde de şu havalı Hollywood onun hikayesini anlatmaya niyetli. Oynaması için Hellen Mirren ile anlaşmışlar. Ama öğrenecekler. Bazı hikayelerin filmi yapılmaz. Lanet olsun, bir anda yangın çıkıverdi... Söylesene, bu duyduğun rüzgardaki çekiç ve testere sesleri mi? Yakından mı geliyor?© 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PONY BLAIR? 


© Eleştirmenler B/air Cadısından hoşlanmayınca, 


izleyiciler de filmi izlemeye gitmedi. Bu insanların derdi ne? Yorumları şöyle bir tarayınca en çok şikâyet edilen şey, filmin orijinaline çok benzemesiymiş. İki şeyde hem fikir değilim. 
Birincisi, eğer bir fılm orijinaliyle benzerse bu iyi bir şeydir. Ve ikincisi, benim en büyük sorunum filmin orijinaline yeteri kadar benzememesi, şok ve çığlıklar arttırılmış, muğlaklık kaybolmuş, daha fazla cadı serpiştirilmiş, yani ezici bir tehditkarlıktan çok diken üstündeymiş gibi hissettiriyor. Fakat başka bir şey var. İngiliz eleştirmenler filmden Amerikalılardan daha çok hoşlanmış gibi görünüyor. SX, Time Out, Radio Times, Digital Spy, GO, The Independent, The Observer, Little White Lies, Total Film ve Empire'da geniş pozitif yorumlara yer verildi. Hayal kırıklığına daha mı alışkınız? Kaygıdan yapılma ormanlarda yolumuzu mu kaybettik? Umut ediyorum ki hayır. 


FESTİVALİN EN İYİLERİ 


© Başka bir yıl, başka bir FrightFest, konuk oyuncularla, bol içkili , bazıları gerçekten ilginç panellerle dolu olan, korkunç ve tüyler ürpertici ikramlarla doyulan Batı Londra'da bir sinemada geçen beş gün. İşte benim en favori üçlüm. 7yain To Busan- The Fake'in yönetmeninden kapalı alanda geçen bir zombi filmi. Heyecan verici. My 


Father, Die- yavaş, yoğun ve bir oğlunu öldüren diğerini ise sağır bırakan kötü bir baba hakkında güzel bir intikam filmi, Pierce Brosnan'ın oğlu Sean Brosnan tarafından yönetildi. 74e Lowe Witch- feminist yazar Anna Biller tarafından yazılan küçük bir kasabada yaşayan bir adamı büyü kullanarak baştan çıkaran genç bir kadın (Samantha Robinson) hakkında 70'li yıllardan esinlenen bir korku- melodram filmi, muhteşem ve tuhaf. Zamanınız olduğunda kontrol etmenizi tavsiye ederim. 


YENİ NESİL 


© Harika bir şey oluyor. /ennifers Body ve daha iyi i 


karşılanan 74e İnvitation filmlerinin yönetmeni, yeni projesi olarak Chase Novak'ın Breed kitabını sinemaya uyarlıyor. Kitap çıkar çıkmaz okudum ve 


İyi cadılar, kötü yeniden uyarlamalar ve 


harika bir korku külliyatı yolda. 


Blair Cadısı: Seyircileri korkutup kaçırdı mı? 


Treni yakalamak 


çok havalı de mi? 


Witch'e yılacaksınız, 


harika. Normal yollarla çocuk sahibi olamayan bir çiftin pahalı ve tekinsiz bir doğurganlık tedavisi için Doğu Avrupa'ya yolculuk yapmasını anlatıyor. 
İşe yarıyor ve ikiz sahibi oluyorlar. Ve son. Hayır, aslında son değil. Gerçekten tuhaf, iğrenç, beklentileri küçümseyen ve içinizi cız ettiren bir korku külliyatı. Kusama tam da bu işin insanı. Bu film Kusama'yı bugünün en yüksek profile sahip kadın yönetmeni yapabilir, belki de James Wan'ın kadın versiyonu olarak ana akım sinemaya girebilir. 
Bu kadına bir süper kahraman filmi vermek gerek. 


BERBAT! 


© Tahmin edin bu ay kim korku filmi çekmiyor? 
28 Hafta Sonra'nın yönetmeni Juan Carlos 
Fresnadillo, evet ta kendisi. Haberlerde Steven Spielberg'in şirketi Dream Works'ün yapması planlanan Hawnfed filminin çekimlerine başlamadan sadece haftalar önce yapımını durduğu açıklandı. Film Henry James'in 75e Turn of Te Screw kitabından ilham alan bir hayalet hikâyesi olacaktı. Fakat Spielberg işin içine girdi ve bu projeye çoktan 5 milyon dolar ödemelerine rağmen Fresnadillo'yu kovdu. Görünüşe bakılırsa, Fresnadillo ve yazar Scott Z Burns orijinal metinde büyük değişiklikler yaptılar (metin 75e Conjuring filminin yazarları tarafından yazıldı yani ne yaptığını bilen kişiler tarafından). Başlık dahil karakterler ve olayların birçoğu Spielberg'in hiç hoşuna gitmemiş. Garip. © 


n için ürkütücü şeyler 


Pek çok eleştirmen B/air erden yere vurdu. 
Kim ne derse desin Thorpe 
Park'taki tematik korku tüneli b: r. Saw, 
Voods ve Yeni air Witch temalı korku serüvenlerine bir de 
Platform 15 eklendi. Ama şunu da eklemek zorundayım. Büyük olasılıkla bu korku tünellerinin metro beklerken telefonla uğraşıp 


gidip 


len vagonla 


kaçırmaktan bir farkı yok. 
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/ Bizi Facebook'ta takip edin - facebook. com/Sfxturkiye 


L>OoK TOR 


G | 


“komik, sevimli, beklenmedik derecede duygu yüklü bir seri” -entertainment weekly 


Doktor Stephen Strange, kariyerindeki en önemli sıra dışı gizemi çözmeye çalışıyor... Bir suikast girişimini, hem de kendisine karşı yapılan! Ve en güvendiği yakın arkadaşı ölümün eşiğindeyken, Marvel Evreni'nin en beklenmedik köşesinde yeni bir müttefik ediniyor. Eisner ödüllü yazar BRIAN K. VAUGHAN (Runaways, Y: The Last Man) ve yeni çizer MARCOS MARTIN (Amazing Spider-Man) bir yandan Yüce Büyücünün şu anki Marvel Evreni'ndeki yerini pekiştiren bir yandan da onu New York yeraltından gerçekliğin en ücra köşelerindeki ölümcül boyutlara götürecek bir macera için güçlerini birleştiriyor. 


z yayık, FREE oo 4 / İLA 


Dare İkinci Adam Iron Man: İç Savaş Masallar |: Efsaneler Sürgünde The Flash: Yeniden Doğuş The Flash | İleri GreenLantem |: Yeniden Doğuş dl 2 İfşa Iron Man: Beş Kabus Masallar 2: Hayvan Çiftliği The Flash: Kalleşçe Ölüm The Flash 2: Haydut Devrimi Green Lantem 2: Gizli Orijin D 3: Ayaktakımı Iron Man 2: Dünyanın En Çok Masallar 3: Masal Aşkı The Flash: Flash Point Yolunda The Flash 3: Goril Savaşı GreenLantem 3: Korku Yok D v1 4: Çetin Ceviz Aranan Adamı | Masallar 4: Tahta Askerler Marşı The Flash: Flash Point Dünyası The Flash 4: Zıt Flash Green Lantem 4: Green evil 5: imgelem iron Man 3: Dünyanın En Çok Masallar 5: Kötü Mevsimler The Flash: Patlama Noktası The Flash 5: Tarih Dersleri Lanternların İntikamı 
evil 6: Mahallenin Kralı Aranan Adamı 2 


Masallar 6: Ana Diyarlar vi 7: Black Widow Iron Man 4: Stark Parçalandı Masallar 7: 1001 Gece (ve gündüz) 


levi 8: Altın Çağ Iron Man 5: Stark Yükseliyor Masalları TE YAYMIŞ a AMI ge, 


— Gr? 
€sKi VE Yeni p ŞMANlAK 4 4 


gönci 010p SNRA 


Ni Kaplumt 


ağalar | Ms. Marvel I: Normal Değil Kara Bilim |: 


a Kar Sürgün I: Onu Saran Karanlık Marvels: Mucizeler Spawn |: Klasik Seri | Sürekli Değişim Ms, Marvel 2: Niye Nesli Sonsuza Kadar Düşme Yolları 


(Kasım 2017) 
Ninja Kaplumbağalar 2: 
Eski ve Yeni Düşmanlar 


» 


<A arkabahçe 


facebook.com/ArkabahceComicShop | twitter.com/ArkabahceComics | instagram.com/arkabahcecomicshop 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Pımnmıcanuun 


Volları 


Bu sihir olabilir mi? Marvel'in mistik sanatlar ustası sinema ekranına doğru ile yaklaşırken, stüdyo başkanı Kevin Feige bizi astral düzleme doğru götürüyor. 


anırım daha önce hiç bu kadar ödül ve 

adaylık sahibi bir kastı bir araya araya 

getirmemiştik.” diyor Kevin Feige. 

Marvel'ın muhtemelen şimdiye kadar 

yapacağı en cesur, en hırslı ve gerçeğe meydan okuyan film için. “Olay şu ki herkes hazırlanıp bu ilginç dünyaya bizimle birlikte adım atmak istiyor, bu durum yönetmenimiz Scott Derrickson'ın ve filmin kaynak materyallerinin başarısının bir göstergesi.” 

Benedict Cumberbatch'ın baş rolü almasıyla Doctor Strange, Marvel Sinematik Evreni'nindeki ilgi çekiciliği bir üst seviyeye taşırken yaptığı büyüyle de gişe canavarına doğaüstü maddi başarı olasılıkları getiriyor. Hayran kitlenin çizgi romanlarına büyük bir vefayla bağlı olduğu bir film. Ve tıpkı Stan Lee'nin ve Steve Dikito'nun orijinal çalışmasındaki gibi, sinemadaki Strange de karşımıza başlarda kasıntı, egoist bir cerrah olup doğuda feci bir araba kazasında alınan yaraları tedavi edebilmek adına antik tıp yöntemlerini araştırırken çıkıyor. Ama bunu işe bambaşka bir hikaye anlatıcılığı boyutunu dahil ederek yapıyor. 

“Bir karakterin kibirli bir cerrahtan, yeni öğrendiği gerçekliğini egosunu bir kenara koyarak kucaklayan birisine dönüşümünü anlatan bir 


İh 


hikayemiz var.” 
Munnopor'un sisi dağılıyor... Doktor birazdan sizi görecek! 


Marvel Evreni'ni sonunda doğaüstü bir üsluba doğru itişiniz hakkında ne hissediyorsunuz? 
Doctor Strange hakkında yıllar yılı konuşuyordum. Çok uzun süredir yapmayı istediğimiz bir şeydi, çünkü bu pro;e bizler için Marvel Sinematik Evrenine bambaşka bir bakış 


açısının ayrıca yerleşmesini de temsil ediyor. Tıpkı çizgi romanda olduğu gibi, Doktor Strange paralel boyutlarla, alternatif boyutlarla ve çoklu evrenlerle 


DOGTOR STRANGE 


4 
i 


yi di 
— 
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DOĞTOR STRANGE 


> 


“Irmağın 


Yanlış 
Gnl ii 


Mads Mikkelsen 
KaecillUs rolünde 


—ş—.... 
Bu filme nasıl yaklaştınız? 


€ nunda da pk he e gu 


Inantyor 


Benedict Cumberbatch niçin Strange için doğru seçim? 

Strange'in bir kişiden bir başkasına dönüşümünü düşündüğümüzde Benedict bu iş için biçilmiş kaftan. Çok maskülen ve direkt olabiliyor. Ayrıca oldukça entelektüel bir hale de bürünebiliyor. Ve kibir duygusunu da oyunculuğuna yansıtabiliyor. Bu karakter başlarda 

oldukça kibirli ve yolculuğu da kibrin aslında neye hizmet ettiğinin farkına varmakla ilgili 


muhattap olmakta ki bu da bizim karşımıza tamamen yeni bir hikaye anlatıcılığı çıkarıyor. 
Daha önceleri çoğu Marvel filminde gördüğünüz sokaklarda geçen dünyaya bağlı hikayeler vardı. 
Daha sonra Guardians ve Avengers bunu kozmik bir seviyeye taşıdı ama başından beri Marvel evreninin bir köşesinde sahip olduğumuz o mistik, doğaüstü tarafa hiç dokunmamıştık. Ve Doctor Strange bu taraflara da el atma konusunda harika 


bir ilk adım. 


Marvel Sinematik Evreninde “doğaüstü unsurlar” nasıl kendini gösteriyor? 

» Doktor Strange'de mitoloji ve doğaüstülük, fizik, sicim kuramı ve kuantum mekanikleri teorilerini baz alıyor, ve bunlara dair çok az şey bile biliyor olsanız bu basbayağı büyü olabilir; inanılmaz bir paralel boyut olabilir —Hiç bilmediğimiz başka bir evrenin bizimki gibi var olabileceği düşüncesi. - Farklı dünyalar olabilir ve bu dünyaların kendilerine has enerjileri bizim dünyamıza doğru akabilir. Doctor Strange de tamamen bütün bunların farkına varıp bu durumlara müdahale edebilen, kendilerine büyücü adını veren ve dünyamıza musallat olmak isteyen başka boyuttan tehditlere karşı bizleri koruyan insanlardan oluşan bir tarikat ile ilgili. 


Bir film yapımcısı olarak bu filmin bizlere verdiğiyleilgili düşünceniz nedir? 

» Bence Matrix-Inception-Miyazaki tarzlarındaki gibi zihin büken bir yolculuğu Marvel sinematik evreni şeklinde sunuyor. Steve Ditko'nun çizgi romanlarda yaptıklarına bir göz atın. Onun 


çalışmasını olduğu gibi alıp, bir aksiyon dizgesi ve koca bir gişe canavarına dönüştürdük. 

Benedict Cumberbatch'in Steven Strange rolüne katkısı ne yönde oldu? 

» Böyle bir rol için olağanüstü bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Benedict Cumberbatch de evrenimize katılarak büyük katkılarda bulunan tüm oyuncularımız gibi heyecanlı ve coşkulu bir şekilde işi kabul etti. O bizim yıllardır geliştirdiğimiz bu karakter için bir prototip niteliğindeydi. Birkaç toplantı için geldiğinde daha ben lafa giremeden “Doctor Strange mi?” diyerek meseleye girmişti ve biz de “Aynen” demiştik. Şu an bulunduğumuz noktaya gelmemiz biraz sürdü ama kadroya dahil oluşu bizi çok mutlu ediyor. 
Muhteşem biri. 


Orijinal çizgi romanlardan klasik bir süper kötüyü, Baron Mordo'yu aldınız. Peki anlattığınız hikayeye nasıl uyum sağlıyor? 

> Mordo, Chewitel Ejiofor tarafından oynanıyor, bu filmde bir akıl hocası. Mordo Stephen Strange'in de en iyi arkadaşı. Strange'in an itibariyle yapmakta olduğu yolculuğu o daha önceden bitirmiş. Strange olayların başladığı tesise vardığında Mordo kendisine bir akıl hocası olarak yaklaşıyor. Onu organizasyonun baş öğretmeni Kadim Olan ile tanıştırıyor. Mordo gayet normal, iyi bir adam. Ve az çok anlayabileceğiniz üzere Strange'in de ortağı oluyor. Tüm film boyunca iyi bir adam olarak görünüyor ve bu da çizgi romandan bildiğiniz Mordo'dan farklı. Çizgi romandaki Mordo Strange'i okula en kısa sürede geldiği için kıskanan bir baş kötü. Ama biz bunu 


bağımsız olduğunu da unutturmayan bir tasarımı uyguladık. 


Scott Derrickson filme kendinden nasıl bir katkı sağladı? 

» Scott Derrickson muhteşem bir portfolyoya sahip, ve tıpkı Joe ve Anthony Russo gibi, Joss Wheldon gibi,Jon Favreau gibi, Kenneth Branagh gibi daha önce istediğimize benzer bir şeyler yapmamış bir yönetmen. Ama hepsi de inanılmaz yeteneklerle donatıldıklarını fazlasıyla kanıtladılar. 
Nadir bakış açıları, iş aşkı ve bir filmin olasılıklarını zorlama huyları var. Eğer Scott'ın yaptığı son işlere bir göz atarsanız tür ile oynadığını göreceksiniz. 
Her zaman türün özelliklerini alt üst ediyor. Bazen olaylara son gaz girerken, bazen de tamamen değiştiriyor. Bu da burada, Marvel'de yapmayı en çok sevdiğimiz şey. 


Doctor Strange dünyası izleyicilere büyük ekran deneyimi minvalinde ne sunuyor? 

» Bu daha önce çizgi romanlardan ögeler içermiş herhangi bir zihin yolculuğuyla rekabete girecek bir başka zihin yolculuğu. Steve Ditko gelmiş geçmiş en iyi Marvel sanatçılarından biri, ve onun 60'ların ortalarında yarattığı çizgi roman tablolarını alıp sinema ekranına üç boyutlu uzay temasıyla koyabiliyor oluşumuz muhteşem bir şey. 
Doctor Sirangede insanların çoktan hayatlarında gördükleri en nefes kesen zihin yolculuğu olarak 


< The Ancient Öne (Tilda 
Swinton) Strange'e birkaç numara gösterirken 


yapmak istemedik; çok tahmin edilebilirdi çünkü. nitelendirdikleri, filmin çok öncesinde yaratılmış 

görsel ve çizgi roman dizileri var. Bu da bizim Strange'in kostümü konusunda Steve Ditko'ya meydan okuyuşumuz olmakla beraber ekibin de sadık kaldınız mı? kendini gösterip parladığı bir nokta. © 


» Doctor Strange dahil olduğu organizasyonun tarzından hareketle yüksek yakalı ve kırmızı pelerinli, oldukça kendine has bir kostüme sahip. 
Veevet, yetenekli görsel geliştirme ekibmiz tüm bunların filmdeki Strange'de vücut bulması için uğraştı. Kendi çapında ikonik olması gerekiyordu. 
Herhangi bir Avenger kostümünden farklı olmalıydı çünkü Doctor Strange çoğunlukla bir gün Tony Stark'la, bir gün İhor'un yanında, bir gün de başka bir Avenger ile olacak. O yüzden biz de takımın bir parçasıymış gibi, ancak aslında tamamen bireysel, diğer tüm karakterlerden 


tut uyorsa hiç ge yelme 


.n 


Bizi Twitterda takip edin - leme 


DOCTOR STRANGE 


“Bu Bildiğiniz 
Klasik Aşk 
Hikavelerinden 

eğil” 


rolünde 


Karakterinizin Stephen Strange ile olan ilişkisi nedir? 


Karakterinize çizgi romanları okuyarak çalıştınız mı? 


Böyle bir kastın bir Marvel projesi için yapabilecekleri neler? 


de mul erçekten sıradışı, On« ayıramıyorsunuz ve aynısı Benedict için de geçerli. Strange'e dönüşümü gerçekten sıradışı 
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DOCTOR STRANGE 


in “Doktor Strange” filminin çekimleri ew York, Katmandu (Nepal) ve Hong Korig'da yapıldı. 


P Sanat departmanı, filmin görüntüsüne yardım etmek için büyük bir rol oynadı. Tam kapasitede 
49 kişi çizim, heykel tıraşçılık, elle model yapımı, 
üç boyutlu basım gibi pek çok alanda çalıştı. Film sürecinde yaklaşık olarak 800 çizim, 3000 konsept çizimi ve 40 set model yaratıldı. 


> Steve Ditko'nun çizgi roman sanatı, film için 


yaratılan ortamlarda büyük bir ilham kaynağı oldu. 


p Filmi izlediğiniz zaman setlerin büyük çoğunluğunda bulunan geometrik desenleri fark 


edebilirsiniz. 


> Çekim için 21 set kuruldu. Bir sürü etkileyici, pratik setlerin arasında setlerin en büyüğü olan 
Kamar-Taj bahçesi ve em boyutu tam 48 


metreye 24 metreydi. 


» Hazırlık ve çeki: 
departmanında yaklaşık 100 kişi çalıştı. 

> Marvel çizgi roman dünyasında kostüm havalanma silüeti en önemli unsur olduğundan, pelerinin yapımı Alexandra Byrne'in kostüm departmanı için en büyük görev oldu ve bu gö: yerine getirmek için 20 kişinin becerisinde faydalanıldı. Film süresince farklı kulla a yüzünden 18 pelerinin yapılması gerekti. 


» Filmde Doktor Strange'in arab Lamborghini'ydi ve cerrah oldu arabayı kullanıyordu. Film için Lamborghini gerekti. 


kendi sinematik geçmişi var ve “Arabista Lawrence” filminde kullanılmıştı. 


> Benedict Cumberbatch, karakteri olan Doktor Stephen Strange için vaktini sinir cerrahlarını ii geçirdi. Yönetmen, görüntü yönetmeni 


da e bir hastane ortamını 
Imek adına ışıklandırmaları ve dokuları 


aynı zamanda BBC televizyon oynayan Benedict üyük hayranı olduğu görüldü. 
merkezinde toplanan yüzlerce insan bi nca Cumberbatch üst cereye çıkarak kalabalığa el salladı. 
i çılgına döndü ve hatta bazı kızlar naya başladılar. 


Oxford. J.R.R. Tolkien 
1 olan tarihi Exeter 


kolejinde çekildi ve diğer şöhretlerin arasında lisans öğrencisi Exeter de bulunuyordu. 


» Filmde bulunan Sanctum Sanctorum'un adresi 

 177A Bleccker sokağı, tamamen uydurma bir “sokak ve çizgi romanlarından alıntıdır. Sanctum Sanctorum'un antresinin tasarımını ve detaylarını 
tamamlamak beş sanatçının becerisiyle birlikte 10 
ayda tamamlandı. 


» New York şehrinde çekim yaparken Benedict 

Cumberbatch kostümle setler arasında karısı ve 

“bazı arkadaşlarıyla birlikte öğleden sonra çayı için reğnwich Village'daki bir kafeye gitti. Genelde ir Şeye şaşırmayan New York'lular bile aralarında ir kahraman görünce şaşkına döndüler. 


» Bir NewYork caddesinde, filmin en son sahnesinin tamamlanmasından hemen önce Cumberbatch selam vermek için bir çizgi roman dükkanına girdi ve çabucak kendini selfie'lerin çekildiği ve tüm dünyada internet hiti olduğu bir ortamda buldu. 


» Hong Kong Sokağı seti, Londra'daki Longeross stüdyolarındaki bir servis yoluna kuruldu ve uzunluğu 173 metreydi. Sanat departmanının Hong Kong'da topladığı referans görüntülerine göre tasarlandı. Bu sette restoranlar, yemek büfeleri, kuru temizlemeciler, araba tamircileri, saatçi, kasap, aktar, market ve kırtasiyeler dahil olmak üzere 35 dükkan 

bulunuyordu. 


» Hong Kong sokak sahneleri, 

Marvel stüdyoları tarafından 

çekilen en zorlayıcı aksiyon 

sahnelerine ev sahipliği yaptı. 

Buradaki çeşitli yıkım 

aşamalarında, temizlikten sonra 

tekrar yıkılma sahneleri çekildi. 

Yani dükkan tabelalarından 

arabalara kadar her şeyin 

ayarlanması gerekti. Yıkım 

sahnesine yardım etmesi için 350 0 
ton gerçek moloz kullanıldı. 5 


pp 


DOĞTOR STRANGE 
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- FANTASTIK CANAVARLAR NELERDİR NEREDE BULUNURLAR 


Harry Potter için yeni bitiça başlıyor, peki JK Rowling'i büyücülük dünyası daha ne uzağa gidebilir? " 
Sephen Kelly bunu öğrenmeli içini Fantastic Beasts'in arkasındaki takımla düelloya giriyor. 
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avid Yates sizden en favori restoranınızda olduğunuzu hayal etmenizi istiyor. “Oraya gidiyorsunuz çünkü sizin için tanıdık bir yer” diyor. 
“ve sizinle ilgilenen insanlar sevgi dolu. Gerçekten hoş vakit geçiriyorsunuz ve güzel bir manzara var; pencereden dışarı baktığınızda ağaçlarla çevirili büyük bir göl görüyorsunuz. Dönüp dolaşıp buraya gelmekten hoşlanıyorsunuz. Fakat bir gün size daha önce hiç yemediğiniz bir yemek servis ediyorlar. Bu yediğiniz şey tamamen taze ve yeni bir şey, deneyimlediğiniz duyusal tecrübe de öyle, ama rahat bir ortamdayken sanki evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. 

Takip edemeyenler için, büyülü restoran yönetmenin JK Rowling'in Büyücülük Dünyası olarak bilinen, Harry Potter'ın sürekli genişleyen dünyasını anlatmak için kullandığı bir metafor. 
Görece yeni olan bu konsept, haziranda çekimlerine başlanan ve hala Londra'da devam eden orijinal roman ve filmlerin ötesindeki hikayeyi anlatmanın bir yolu olarak Harry Potter and The Cursed Child olarak hayat buluyor. Eğer bu metafora takılıp kaldığımızı düşünüyorsanız, bu sadece bir başlangıçtı. Ana yemek üçlemenin ilk filmi olan yeni ve ilginç Fantastic Beasts and Where To Find them adlı yemekle servis edilecek. 
Hem Yates'e göre hem de yapımcı David Heyman'a göre bu seri ticari amaçlarla yazılmadı ama yine de bunun çekiciliğini ne onlar ne de Rowling görmezden gelemez. 

“Fantastic Beasts and W here to Find Them filminin sipariş üzerine çekildiğini düşünmüyorum” diyor Heyman. “Çünkü Rowling'in paraya ihtiyacı yok. Bu daha çok hem seyircilere hem de bu dünyaya olan bir düşkünlük, sevgi göstergesi. Ve 


onun kafasında çok zengin bir hikaye madeni var. 
Kendi aramızda neler yapabiliriz diye konuşurken, yapımcılardan biri olan Lionel Wigram, bu filmin bir belgeselini yapma fikrini ortaya attı, bu belgeselde Newt Scamander artık büyülü yaratıkları araştırmıyordu. Bu fikri Jo'ya söylediğimizde bize” Çok komik, ben de bu 
konuyu kafamda evirip çeviriyordum ve 1926 
Amerika'sında geçen tamamen farklı bir hikâye kurdum” dedi. Ve tabi ki bu hikâye Lionel'in ya da benim çıkageleceğim herhangi bir fikirden çok daha iyiydi. 

Newt Scamander(Eddie Redmayne) Harry Potter serisinin Felsefe Taşı kitabında sadece bir kez büyülü yaratıklarla ilgili eski bir kitaptaki bir ad olarak geçti. 2001'de Rowling bu kitaba hayat verdi. Ve şimdi Scamander tüm ayrıntılarıyla hazır halde; İngiliz bir büyülü yaratıklar bilimcisi Amerika büyücü topluluğuna doğru seyahat ederken, yanlışlıkla bir dolu büyülü yaratığın yasak çağda New York'da serbest kalmasına izin verir. 
Çoğunlukla, Steven Kloves tarafından uyarlanan önceki filmlerin aksine, bu sefer fikir Rowling tarafından tasarlandı ve senaryo haline getirildi. 
Bir romancı için tam bir meydan okuma. 

Yates “Rowling çok hızlı öğrenen biri” diye gülüyor.” Deneyimli senaristlerin bile sahip olmadığı hazır cevaplılığa ve kaliteye sahip; romancılara özgü eğilimleri bazen kısmen de olsa kabulleniyoruz, çünkü bu senaryo katıksız bir Jo eseri. Senaryoyu Jo'nun yazması çok önemli çünkü kalbinden gelen ses onun sesi. Lanetli Çocuk'u her ne kadar Jack Thorne yazmış olsa da, Rowling bu dünyanın,karakterlerin ve hikayenin yaratılışının pek çok bölümünde yer aldı. Onun hayal gücündeki küçük detaylar bile muhteşem bir şekilde zevk veriyor. 


yeniden bakıyor 


Sonra marketten 


sola dön, dümdüz 


devam et 
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Bizi Tucebövkita iakip edin-faceböok:com/sfitturkiye 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Tıpkı Harry Potter gibi, Fantastic Beats And Where to Find Them filmi de aslında bir sudan çıkmış balık hikâyesi. Bu sefer sakar bir İngiliz'in anlamlandıramadığı bir dünyada oluşu ele alınıyor. 
Diğer Muggle dünyaları gibi, büyücü Amerika bir yandan tanıdıkken, bir yandan hala yabancı bir yer. 
Temel düzeyde büyücüler Muggle'lardan, büyücü olmayanlar olarak bahsederken, bir bakanlık yerine Büyü Kongresine sahipler. Fakat bunun hikâyesi daha derinlere gidiyor. Bu topluluk başka bir tarihten, Muggle'ların cadıları ve büyücüleri canlı canlı yaktıkları gibi unutulması zor bir gerçek üzerine kurulu bir topluluk. 

“ Salem cadı duruşmaları dönemi boyunca Muggle'lar tarafından ciddi şekilde işkence gördüler” diye açıklıyor Yates.” Bu yüzden hayatlarını yer altında gizlice yaşamaya karar verdiler. Burada Avrupa'da olduğundan daha fazla ayrımcılığa uğradılar, yani bir bakıma büyücü toplulukları tam anlamıyla barış yapma aşamasına gelmiş değiller. Ve Newt, tam da her şeyin ortasına düşüyor ve bu durumu pek anlamıyor, örneğin, bu insanlar büyücü olmayan biriyle evlenemiyorlar. Bu sevimli İngiliz 1926 Amerika'sında dışarı çıkmaları durumunda topluluğun güvenliğini bozacak bir 


Dur, seni küçük büyülü hırsız 
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New York'ta bir sahne çekimi 


bavul dolusu büyülü yaratığa sahip. 

Ve tabi ki olanlar oluyor, serinin ilk büyücü olmayan ana karakteri Jacob (Dan Fogler) vurdumduymaz Muggle, Newt'in bavulunu yanlışlıkla açıyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, hayvanlarını kaybeden Newt kendini olayların içinde buluyor, umutsuz bir şekilde onları geri getirmeye çalışıyor. Neyse ki,Jacob, MACUSA çalışanı Porpentina (Katherine Waterson), ve onun kardeşi Oueenie (Alison Sudol) hayvanları bulması için Newt'e yardım ediyorlar. Ve aynı zamanda Colin Farrell tarafından canlandırılan bir muhalif Auror tarafından takip ediliyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi tehlike yüksek ve bu fıyasko büyücülerle Muggle'ların arasındaki sözde barışı yıkabilir. 

Harry Potter hikâyelerinde gördüğümüz ırkçılık ve soy ıslahının yanında önyargı ve uzlaşmazlık temaları da çok açık. Ama Heyman'a göre; Fantastic Beast and Where to Find Them filmi “bir mesaj filmi” değil; ne zamanının gerçek hayat sorunlarıyla ne de şimdinin sorunlarıyla çok bağlı değil. “daha çok anın hikâyesi, ama temalar ne yazık ki zamansız. Damgalama, öteki olana bakış; baskı, ayrımcılık... Biz ağırbaşlılığı ve anlamı destekleyen, duygu bakımından samimi ve eğlenceli olan bir film yapmak istedik.” diyor. 


Sigara içmenin kötü bir ğ sey olduğunu bilmiyor mu ? 


KOTU MU? 
BUNE GÜRETİ 


Colin Farrel, Percival Craves rolünde 


Karakteriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Percival Auror'un başında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyü Kongresi'nde büyü güvenliği yöneticisi. 


Karakterinizin Fantastic 
Beast”'ın kötü adamı olduğunu söyleyebilir misiniz? 
Kötü adam mı? Bu ne cüret! 
Hayır, hayır iyi bir adam, dışarı çıkıp bira içip, tavuk kanadı yemek isteyeceğiniz biri. 
Bir Auror'u oynamaya nasıl hazırlandınız? 

Hayal gücü. Benim, JK 
Rowling'in ve Yates'in. Ve senaryo oldukça ayrıntılı, güzel, sihir hileleriyle doluydu. 
Yapabileceğin tek şey otelin içinde bir asayla kendini aptal gibi hissedene kadar fırıl fırıl dönmek. Çünkü hiçbir şey olmuyor. Kanalı bile değiştiremez. 

Ekibe katılmadan önce Harry Potter'ın bir hayranı mıydınız? 
Kitaplarını hiç okumadım. Kız kardeşim bütün kitaplarını okumaya çok özen gösterirdi. 
Ben Fantastic Beasts'a katıldığımda çok mutlu oldu. 
Sihirli bir değneğe sahip olma fikri onu çok heyecanlandırmıştı. 
Televizyonda yayınlandığında öylece kapatamadığım birkaç film var, o kadar rahat hissettirirler ki, Harry Potter serisindeki her film de kalite açısından onlardan biri. O kadar güzel ve sürükleyici bir dünya ki, insani duygulara hak ettiği değeri veriyor. Böyle bir fragmanda olmak beni heyecanlandırmadı desem yalan olur. 40 yaşındayım ve böyle şeyler söylememeliyim. 


Bizi Twitterda takip edin - twitter.com/ Sfx Turkiye 


“NORMALİN 
DIŞINDA, 

GARİP BİRİ” 
Eddie Redmayne, 

Newt Scamander rolünde 


Ünlü bir büyülü hayvan bilimcisi olmasının ötesinde Newt Scamander kimdir? 
© Scamander kafadan çatlak ve biraz sivri bir tip. 
Büyülü yaratıklarıyla insanlarla olduğundan daha iyi anlaşıyor. İnsanlarla olan ilişkilerinde zarar görmüş olduğunu anlatan ince bir ima var. Fakat film boyunca yeni ilişkiler kurmaya başlıyor. 
Normalin dışında garip biri, bir yandan fiziksel olarak oldukça sakar ve beceriksiz görünmesine rağmen, bir yandan inanılmaz derecede çevik ve yetenekli. Ona bayılıyorum. 


Öncesinde JK Rowling ilerol hakkında konuştunuz mu? 
© Çekimlere başlamadan hemen önce Rowling'le tanışacak kadar şanslıydım. O sırada ona karşı o kadar hayranlık ve saygı duyuyordum ki, sadece “sizinle tanıştığıma çok memnun oldum” demek istedim. Fakat sadece bir saat vardı ve yanına gittim. * Evet, Newt?” ona istediğin her şeyi sorabilirsin. En küçük ayrıntısına kadar. 
Rowling gerçekten de karakterlerine âşık. 
O noktaya kadar karakterim üzerinde oldukça çok çalışmıştım, bu sadece iki insanın karşılıklı sohbet etmesiydi. 
Oldukça yardımcı oldu. 


Karakteriniz Newt'te özellikle ortaya çıkarmak istediğiniz bir özellik var mı? 

© Evet, Rowling, Newt'in New York sokaklarında yürüdüğünü tarif ederken, tamamen kendi tarzında, ahenkle yürüdüğünü anlatır. Böylece Alex Reynolds denilen profesyonel bir dansçıyla çalışmaya karar verdim. Şu an Newt tamamen kendisine has eşsiz bir fizikselliğe sahip. 


Kendinize ait bir asanız olması nasıl bir duygu? 
© Çok tuhaf. Çünkü bir asayı elinize aldığınızda, hayatınızın en mutlu anlarına, dokuz yaşında olduğunuz zamanlara dönüyorsunuz.“ Aman tanrım. Bunları kullanmaya alışmalıyım” ve sonra birini kapıp “Oh, neden bu kadar tuhaf hissettiriyor?” diyorsunuz. “ Bununla ne yapacağım.” Alın size sahne korkusu. 
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FANTASTİK GANAVARLAR NELERDİR NEREDE BULUNURLAR 
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GERÇEKTEN 
TEKLİF 


EDECEK 


BUYUK 
ŞEYLERE 
SAHİP. 


Katherine Waterston, 
Propertina rolünde 


Propertina hakkında çok şey bilmiyoruz. Kim bu karakter? 

© Tina, yakın zamanda rütbesinin düşürüldüğü MACUSA'da çalışıyor. Tina bir Auror ama kuralları çiğnediği için bodrumda bir çeşit masa işine sürülmüş. 
Filmin başlarında, kendini oldukça güvensiz ve hayal kırıklığına uğramış hissediyor. Fakat bize gerçekten teklif edecek büyük bir şeylere sahip olduğunu hissettiriyor. Kendine güvensizliğini saklamak için takındığı tavır onu biraz küstah ve otoriter biri yapıyor. 


Role nasıl hazırlandın? 

© Bu içimdeki çocuksu yanla tekrar iletişime geçtiğim bir süreçti. Yani aktörler olarak her zaman hayal gücümüzü kullanarak bünu yapmak zorundayız. Fakat bir yerde sahip olduğum oyunbazlıktan ne kadar uzaklaşmış olduğumu farkettim, Asamla ve ona benzer şeylerle özgürlüğümü kazanmak için pratik yaptım. Ve işe yaradı. Bu iletişimi yeniden kurduğumu hissettiğimde * iş bittiği zaman bu hissin kaybolmasını istemiyorum” diye düşündüm. Büyüdükçe çocuksu yanımızdan bü kadar uzaklaştığımızı görmek çok saçma. 


Çekimlerden en favori anınız hangisi? 

© Şimdi; yapmamız gereken şeylerden biri üzerinde X olan çubuklara bakmak ve canavar olduklarını hayal etmek. Eddie ve ben sette otururken * Bazen X'lere bakıyorum ve bağlantı kuracak bir şey bulmaya çalışmakta çok zorlanıyorum” dedim. Ve Eddie de © Evet evet, eski sevgililerinle çok sık mı görüşüyorsun” dedi. Ve ben “ Hayır Eddie, çubukların üzerindeki Xlerden bahsediyorum” dedim. Gerçekten çok derinlere daldığımı düşünmüş. 
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O DÜNYAYA GİTMEK 
VE ONU KEŞFETMEK 
İSTİYORSUN 


Alison Sudol, Gueenie 
Coldstein rolünde 


Gueenie'nin Propertina'nın kardeşi olduğunu biliyoruz, bunun ötesinde kim bu karakter? 
Canlandırması çok keyifli bir karakter. İnanılmaz nazik, empatik, kadınsı ve geleneksel, bu çağda bulunması ilginç bir şey. İki boyutlu bir karakter değil. Aksine inanılmaz derecede güçlü. 
Legilimens olduğu için mi? 
Evet, insanların zihnini okuyabilme yeteneğine sahip. 
Bunun bir sonucu olarak insanlara karşı derin bir anlayışa sahip ama aynı zamanda çok dışa odaklı. 
Fakat bir öz farkındalık eksikliği olduğunu söyleyebiliriz çünkü kendisi hakkında endişelenmiyor, öylece dünyayı izliyor. Aynı zamanda yaşadığı hayat kendisine küçük geliyor, Newt ve Jacob onun ve Tina'nın hayatına girince bunu maceraya atılmak için bir fırsat olarak görüyor. Ve her an, zaman zaman korkutucu da olsa Gueenie için gerçek bir zevk 
Fantastic Beasts*'den önce 
Harry Potter'ın hayranı mıydınız? 

Kitaplarını okuyarak büyüdüm. 


Bittiği zaman çok üzülmüştüm. 


Bir hayranı olarak, Fantastic Beast'in farkı ne? 
Zaten sevdiğimiz şeyi tekrardan yaratmaya çalışmıyor. Çünkü bunu tekrarlayamazsınız, kendi içinde mükemmel olmasının sebebi bu. Bir hayran olarak, bulmayı beklediğim her şey var. Rowling metinde de çok betimleyici. Bu dünyaya gitmek ve onu keşfetmek istiyorsunuz. Bu dünyada aylak aylak dolaşmak istiyorsunuz. 


1 e A Er | 

Hem Heyman hem Yates için Fantastic Beasts'da çalışmak yeni ama nostaljik bir deneyim. Yates son dört Harry Potter filmini yönetirken, Heyman ise bugüne kadar çekilen tüm Potter filmlerinin yapımcılığını üstlendi. 

Heyman “ okul çevresinde çalışmamak eğlenceli ve yetişkinlerle çalışmak çocuklarla çalışmaktan çok farklı, daha uzun saatler çekim yapabilirsiniz. 
Çünkü çocuklarla çalıştığınız zaman sadece belli bir zaman diliminde çekim yapabiliyorsunuz.” 

“Yetişkinlerle çalışmak önemli bir fark.” Diye devam ediyor Yates. “Bu film son Potter filmlerindeki gibi yetişkin hissettiriyor. Çok fazla renge sahip. Yer yer komik, melankolik ve tuhaf. 
Restoran benzetmesine dönersek, bütün bir yemek önünüzde, aperatiflerden başlıyorsunuz ve kendinizi aşçı mı olmalı mıyım acaba derken buluyorsunuz.” 

Harry Potter ve Fantastic Beasts arasındaki bağ dokusu kamera arkasında bitmiyor. Olaylar Felsefe Taşı zamanından 65 yıl önceye dayansa da hayranlarının onları gerçekten görmek için belli bir müddet beklemek zorunda kalsalar da dört gözle beklediği bilge, eski, tanıdık karakterler de var. * 


Bu büyük ihtimalle kolayca örtbas edilebilir. 


Bizi Facebookta takip edi n-facebook.com/Sfxturkiye 


Büyücülük dünyasına hoş geldiniz,garip bir damak tadımız var. 


Mm. 


» Zaman zaman kaprisli,eğlenceli ve melankolik 


“Dünyalar birbiriyle bağlantılı” diyor Yates, “ ve iki seride de olan bazı karakterler var. Ve üçlemenin bir sonraki bölümünde Dumbledore'u göreceğiz. 
Hogwarts'da öğretmenlik yapıyor. Jo'nun yazdığı sahneler çok güzel. Genç Dumbledore çok hoş. 
Çok muzip, muazzam eğlenceli ve bir parça politik. 
Karakterin oluşumu henüz bitmiş değil. Hala kafamda birkaç fikir dönüp duruyor 

Yates kendini aşıyor. Ama gerçekten, Fantastic Beasts'in geleceği hakkında o kadar çok konuşuyoruz ki... Heyecan verici yeni bir çağda geçen üçlemenin ilk filmi olduğundan- potansiyel bir soruyu içinde barındırıyor “JK Rowling'in Büyücülük dünyası daha ne kadar uzağa gidebilir?” . 
Her şeyden öte, Harry Potter, Marvel evreninden ya da modern Star Wars dünyasından değil. Tek bir yaratıcının hayal gücünden çıkmış bir seri ve 


Hagrıd bir gün bunlardan birine sahip olacak, eminiz 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bir kadının ne kadar ileri gideceğinin bir sınırı 


var. 


“Heyecan verici şeyler olacakmış gibi hissettiriyor.” Diyor Yates. Ama buradan nereye gideceğine gelirsek, Jo'nun yazdığı ikinci senaryo ilkinden gerçekten başka ilginç bir yöne doğru gidiyor. Çok güzel ve birincisinden biraz daha 


farklı. Jo kesinlikle kafasında bu üçlemeyi kurmuş, ama bundan daha ileriye gidecek mi bilmiyorum. 


Duruma göre değişir. 


“EE 


Colin Farrell ve Ezra 


Miller... Nereye bakıyor 


bu adamlar ? 


“Bence Jo yazması kaçınılmaz olduğu sürece yazmaya devam edecek.” Diye ekliyor Heyman. © Onun, lan Flerning yapıtı olan tüm James Bond kitaplarında olduğu gibi, başka bir yazara ,“neden bunu da sen yapmıyorsun” dediğini hayal edemiyorum. Hayır, bu olmayacak. O,Jo, bunun işe yaramasının sebebi Jo.” © 


DUNYALARI 


The Maraduers 
Harry, Ron ve 
Hermonie'den önce, 
Marauder'ler vardı 
Remus, Lupin, Sirius 
Black, Peter Pettigrew ve 
Harry'in babası, James 
Potter. Arkadaşlık, aşk ve ihanetle örülü bu hikâyeyi uyarlamak ilk büyücülük savaşında gerçekleşen olaylarını keşfetmenin mükemmel bir yolu olabilir 

Guidditch Through the Ages 

Guidditch Through 
The Agesde 
Fantastic Beasts gibi ayrıntılı hale getirilerek gerçekten özel bir şeye 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dönüşebilir. Friday Night 

Light'ı düşünün ama 

cadısüpürgeleriyle. 

Severus Snape ve 

Felsefe Taşı 

Harry Potter kitapları 

genellikle sıkı sıkıya 

Harry'in bakış açısından 

yansıtılmıştır. Seriyi bitiren 

herhangi biri bilir ki aynı anda tamamen farklı bir hikâye yaşanıyor, Severus 

Snape'in epik ikili yaşamı. 

Bunu görmek büyüleyici 

olmaz mıydı? 

7 i Hogwarts: Origins 
Hogwarts Cadılık ve Büyücülük 
Okulu bugüne kadar yaşamış en güçlü dört büyücü tarafından kuruldu. 


Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena 
Ravenclaw ve Salazar 
Siytherin. Peki, gerçekte bu insanlar kimdi? Ve nasıl popüler kültürün en ünlü okulu haline geldiler? 
Harry Potter: Badass 
Auror 

Harry Potter and The 
Cursed Child, babalar ve oğullar hakkında büyüleyici bir kitap. 
Gerçekten istediğimiz bir şeye şik tutuyor; Kara büyücünün kıçına tekmeyi basmak için yaşayan genç Harry 
Potter'ın maceralarına. 


Dan Fogler, Jacob Kowalski rolünde 


Jacob, Harry Potter'daki ilk 
Muggle pardon büyücü olmayan ana karakter. 

Olanlara nasıl tepki veriyor? 

Jacob, 1. Dünya savaşından 

dönüyor ve sadece sakinleşmek, bir aile kurmak ve kendi fırınını açmak istiyor. Ve bu inanılmaz maceraya öylece dalıyor. Onu A Midsummer 
Night Dream'ın Bottom'una benzetiyorum. Sadece Bottom dokumacıyken, Jacob bir fırıncı. Gidiyor, büyücü ve cadılarla eğleniyor ve dönüşüyor. Ve oradan geri döndüğünde her şeyin sadece bir hayal olup olmadığını merak ediyor. Bottom'a çok benziyor. 
Öncesinde Harry Potter hayranı mıydınız? 
Gerçekten de Harry Potter filmleriyle çok eğlendim. Ve sonra çekimden sonra kendime geri gitmeliyim ve hepsini tekrardan izlemeliyim dedim. Şu an daha çok eğleniyorum ve biliyorum ki bunun bir parçasıyım. 

Rowling'le tanışabildiniz mi? 

Rowling sete birkaç kere geldi. 
Çok mutluydu. Onu her gördüğümde liseliler kadar mutlu oluyordu. Eğer hayaliniz birden biPe büyük bir modaya dönüşse siz de böyle olurdunuz. Ve karakterlerimizin altında yatan şeyler ve özellikleri hakkında o kadar tutkulu ki. “ Tanrım, en küçük ayrıntıyı bile düşünmüş. 
Bütün bunları ne kadar zaman boyunca düşündü?”. Bir gün onun beyni hakkında çalışmalar yapacaklar ve 

Einstein'la olan benzerlikleri 

bulacaklar, Einstein'ın beyninin loblarına ya da çok başka bir şeye sahip.” 


ÖRÜMCEK GERİ DÜNÜYOR ! 


Sony Pictures ve Marvel Studios'un anlaşmasından sonra Marvel sinematik evrenine 


dahil olan Spiderman'i ilk olarak Captain America: 


Civil War'da görmüştük. Tom Holland yeni Spiderman olarak tadı damağımızda kalan bir performanla karşımıza çıktığından beri hemen herkes bu gelişmeden sonra onu kendi solo filmiyle görmek istiyordu ve dileklerimiz 
gerçekleşti. Filmin vizyona giriş tarihi ise 7 
Temmuz 2017. 

Spider-Man : Homecoming hikayesi hakkında kesin bilgilere sahip değiliz ancak genel gidişat hakkında bir fikrimiz var. Homecoming'in daha çok sokak seviyesinde bir yaklaşım ile karşımıza çıkması muhtemel. Yani kozmik kahramanlıklar ve gezegen tehditleri ile karşı karşıya değiliz. Fakat Peter'ın şimdiye kadar göz ardı ettiği okul yaşamı, gençlik sorunları ve New York'taki kötü adam avcısı imajına paralel olarak büyük bir dış tehdit ile karşılaşacağı kesin. Bu durumda Vulture en büyük kötü adam adayı. İş arkadaşları tarafından kullanılıp kandırıldıktan sonra mekanik kanatlı kostümü ile suç dünyasına atılan Vulture rolünü Michael Keaton üstlenecek. Bunun dışında filmde ikikötüadam daha var , Shocker ve Tinkerer. 
Shocker'ı Bokeem Woodbine'oynarken Tinkerer rolünde Orange is the New Black'ten tanıdığımız Michael Chemus olacak. 


Peki onları bir araya getirecek hikaye ne olacak? 
Söylentilere göre Tinkerer'ın eski Stark Endüstrileri çalışanıyken kovulması ve bunun hatalı bir hareket olduğunu göstermek için Vulture ve Shocker'a destek verdiği versiyonu konu olacak. 

Bu kadar kötü adam varken kahramanımız tabi ki yalnız değil. Civi/ War'da Peter'ı ziyaret edip onu kendi takımına alan Tony Stark, Peter'ın hem finansörü hem akıl hocası olarak filmde yer alırken 


hikayeye hangi noktalarda ne kadar dahil olacağını 


* bekleyip göreceğiz. 


Kadrosunda Logan Marshall Green, Jon 


Favreau, Marisa Tomei, Martin Starr, Zendaya gibi 


isimler de bulunan filmin senaryosu Jonathon 


Goldstein ve John Francis Daley tarafından yazıldı. 


Yönetmen koltuğunda Jon Watts otururken yapımcılığını Kevin Feige üstleniyor. 

Radarlarınızı açın.. SEX daha fazla Spiderman ile geri dönecek ! 
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ÖZEL FİLM İNCELEMESİ 


MAHALLEYE GERİ DÖ 


Bu dünyada hiçbir şey kesin değildir, ölüm, vergiler ve büyük ekrana uyarlanan video oyunlarının'saçmalığı hariç. Assassins Crced'in bunu kesinlikle değiştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz, çünkü yönetmen Justin Kurtzel işe bir video oyunu uyarlaması gözüyle yaklaşmıyor. 
“Gerçekten insanmrıçincişleyen bir video oyunu ve bu durumun sırtıma yüklediği gerçek tadı yakalama sorumluluğumun farkındayım, ancak bir 

sinema deneyimi olarak kitlesiyle buluşacağı için de oyundan farklı olmalı.” 

Filmin. hikayesi ilk oyuna işaret etse de, Michael Fassbender'in oynadığı Callum Lynch ölüm cezasından Sophia Rikkin(Marion Cotillard) ve Abstergo industries tarafından kurtarıldıktan sonra Animus'tan faydalanarak 15. yüzyılın İspanya'sına yolculuk ediyor. Orada,da atası Aguilar'ı binalardan binalara atlâyıp boğaz keserken, tapınak şövalyeleriyle bir tarihi eser uğruna kanlı mücadelelere girerken buluyor. 

Kurtzel, Fassbender ve Cotillard üçlüsü dahâ önce de 2015'te Shakespeare'in Macbeth uyarlamasında bir araya gelmişti ve Fassbender filmde yapımerolarak yer aldığıriçin ekibin toplanmasından da sorumluydu. Ama oyunu daha “geçenlerde” oynayan biri olarak soruyorum: Onu bu kapşonlu kardeşliğe çeken şey.neydi? “Başlangıç yapmak için çok güzel bir konsept.” diyor Fassbender. “İzleyiciyi kendisine bilimsel teoride de yer bulan bir konu üzerine fantastik bir gezintiye çıkarmak istedim. Aynı zamanda bizler için de heyecan vericibir mücadele,” 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BATMAN, 
LEGO FİLMİ 


ÇIKIŞ: 
10 ŞUBAT 
o — 


> Hala Batman V 
Superman: Dawn 
Of Justice'in stüdyo yetkililerinin yaptığı berbat montaj tarafından hayal kırıklığına uğramaya devam mı ediyorsunuz. 
Korkmayın . “Pek 
De Kara Olmayan 
Şövalye” fırdöndü eklemleriyle ve 3D bilgisayar animasyonuyla geliyor. Ve Ralph 
Fiennes sadık Alfred rolüyle Jeremy 
Irons'u gölgesinde bırakabilir. 


TANRI 
PARÇALIĞI 


ÇIKIŞ: 
24ŞUBAT 
— — 


> Prodüktör JJ 
Abrams şimdiye kadar çekilmiş en aykırı felaket filmi olacağının sözünü veriyor. Stephen 
Hawking'in Higgs bozonuyla uğraşmanın “felaket bir basıncı tetikleyebileceği” ve dünyayı silip süpürebileceği uyarısı üzerine olacak. Ouantum korku yapımını 
Gugu Mbatha- Raw, 
David Oyelowove 
Elizabeth Debicki 


yönetecekler. 


KRALIN DÖNÜŞÜ 


Peter Jackson için The Lord Of The Rings'in “filme çekilemeyecek” 1300 sayfasını çekmek üç maraton film tutmuştu, o yüzden Stephen King'in 
7 kitap 3.824 sayfa hikayesini(bölümler atlanabilir) 
tek bir filme sığdıracağına da inanın. Ve bu meşakkatli işte efsanenin son çıkan sekizinci kitabı yok sayılıp düzinelerce King romanı da merhametsizce geniş konuya bağlanıyor. O yüzden 2017'nin The Dark Tower'ını King'in kıyametsonrası batı hikayelerinin kendi evrenlerinde yer aldığı bir uyarlama çalışması olarak almak daha gerçekçi olacaktır. Ve Stephen King'in son zamanlarda attığı bir tweet'i ele alacak olursak bu hikayelerden birinin son kitaptaki sonuçtan sonra yazılmış olması çok muhtemel. Yoğun isteğin 


ÖZEL FİLM İNCELEMESİ 


THE DARK TOWER 


” üzerine Idris Elba oradan oraya gezen Roland 


Deschain'in kovboy botlarını giyiyor, Matthe McConaughey de onun şeytani karşıtı olarak yer alırken film, King'in en çok akıllara kazınacak sinema uyarlaması olacağını hissettiriyor. Idris Elba Clint Eastwood'un Man With No Name'deki rolünden modellenen karakteri oynamak için aranan kan, ve filmin gösterim süresi Roland'ın Ka-Tet'ini (Stephen King The Waste Lands göndermesi) gayet sorgulanabilir hale getirirken, Mid-World'e ve onun cadı kazanına yapılacak ufak bir gezi bile farklı bir izleyici kitlesinin Dark Tower efsanesine ilgi duyma ihtimalini katlayabilir. 
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WESTWORLD 


lasik yapay zeka hikayesi televizyona uyarlanıyor. Stephen mstrong hiçbir şeyin yajNış* gitmesinin mümkün olmadığı WESTWORLD © yolculuk ediyor. 


üyük ve küçük ekranların aç midesini doyurabilmek için hiç durmayan hikâye arayışları üzerine Hollywood, halk hikayelerinden çizgi romanları içeren video oyunlarına, romanlara ve'yeniden hayata geçirilmek için bekletilmiş eski televizyon ya da film fikirlerine kadar her şeyi yağmaladı. Ancak, ilginç bir şekilde ortada, neredeyse dokunulmaz olarak görünen bir fikirler kümesi kaldı. - Star Wars distopyası öncesinin zengin kaynağı Logan's Run, Death Race 2000, Soylent Green ve Westworld gibi 1970'lerin bilim kurgu filmleri. 
Nüfus artışının, şiddet içerikli sporların olduğu ve yapay zekanın sıradan vatandaşları tehdit eder hale geldiği kaçınılmaz sonun, kafa karıştırıcı ve ürkütücü biçimini sunan gelecekteki bu şok edici 


” olaylar, George Lucas'ın ahlaki açıklık ve 


kahramanca arayışlarının eksikliğini duydular. 
Böylece, garip bir biçimde JJ Abrams, Star Wars hikayelerini topladığı gibi, 1973 bilimkurgu felaketi Westworld'ün, Home Box Office televizyon uyarlamasını gerçekleştirerek de bulanık sularda yüzmeyi göze aldı. 

Proje, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Anthony Hopkins, Ed Harris ve James Marsden'ın rol aldığı, orijinal filmlerle uyum sağlaması için uygun bir bütçeyle yapılmış etkileyici bir çalışma. 
Birçok yönüyle, ihtiyarlamış atasından oldukça üstün durumda. 

Westworld filmi, Jurassic Park'ın yaratıcısı Michael Crichton tarafından yazılmış, yönetilmiş 


. ve bilim adamlarının tam olarak anlamadığı 


” fikirlere dayandırılmış çağ dışı bir eğlence parkının, 


ziyaretçiler ölümden kaçmak için mücadele ederken personelin kilitli bir odaya sıkışmasına neden olacak kadar kontrolden çıktığı, dinozor boğuşması konusuyla aynı temel çizgide ilerlemiş bir proje. Westworld eğlence parkları, kovboylar, Romalılar ve zırhlı şövalyeler gibi rollere bürünen yapay zekâ robotları ile donatılmıştır. 

Yul Brynner, simsiyah giyinen silahlı bir soyguncu (Brynner'ın Muhteşem Yedili'sinin sert çocuğu Chris Adams'ın direkt kopyası), Westworld'ün T-Rex'idir. Tatilcilerle kavga çıkarır ve sürekli kaybeder, ta ki eğlence parkı çöküp katliam başlayana dek... 


> 
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WESTWORLO 


— ———— Anthony Hopkıns, Westworld'ün 


yaratıcı idarecisi Dr. Robert 


ig Ford'u canlandırıyor 


Fikrin yeniden hayata geçirilmesinde Westworld'ün karı-kocası baş yapımcı/ yazım ekibi Lisa Joy ve Jonathan Nolan çok özel nedenlerle, eski Batı dışındaki her şeyden kısmaya karar verdiler. Nolan, SEX'e : “Filmi çocukken izlemiştim ve son derece korkutucu bulmuştum. 
Orijinal film harikaydı ancak Crichton'un yönelttiği soruların hepsini açıklamak için çok az fırsatı vardı. 6 yıldan beri iş birliği yaptığım JJ Abrams, filmi yeniden yapmak hakkında konuşmak için 20 yıl önce Michael Crichton ile masaya oturdu, fakat meseleyi çözemediler. 20 yıl sonra |)'nin aklına bunun bir film değil, dizi olduğu gelir. Hikâyeyi alır, tersine çevirir ve ev sahipleri hakkında yaparsın. Çokça televizyon ve filmin yaptığı gibi, yapay zekâ hakkında ne düşündüğümüze odaklanmak yerine, dizideki asıl soru şu hale gelir: Onlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Onlar bizden ne anlayacaklar/ üretecekler? Bu, orijinal filmden kalan soruları yeniden canlandırmak için harika bir başlangıç noktasıydı.” açıklamasını yaptı. 


KÖTÜ ROBOTLAR? 


İlk bölüm ev sahipleriyle başlıyor — Nolan ve Joy, yapay zekâ robotları için bu kelimeyi kullanıyorlar. 
Robotları, yaşamın, onlar için olmadığından habersiz, tadını çıkararak, dokunaklı bir masumlukla önceden programlanmış hikâyeleri tekrar ettikleri, sınırdaki bir hayat döngüsünde yaşarken görüyoruz. Aslında, dizi neredeyse filmin eleştirisi niteliğinde — 1973'te insanların tatillerini, öldürerek ve sevişerek geçirmek istemesi 


tamamıyla kabul edilebilirdi. Makineler karşılık Sevgiyi, fakat aynı zamanda insan doğasının en temel parçasını keşfediyoruz.” 
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verdiğinde ise kötü olan taraf haline geliyorlardı. 

Televizyon uyarlamasında, yapay zekâlar sırayla uyandıklarında, anlama yetisi ve hafıza, önceden tanımlanmış beyinlerine yavaş yavaş damladığı için hissettikleri ilk şey korku ve çaresizlik oluyor. Evan Rachel Wood , “Benim karakterim her gün etkin olarak tecavüze uğradı.” açıklamasını yapıyor. “Eğer bir kız 30 yıldır böyle bir şey yaşıyorsa, bir gün uyandığı zamanı hayal edebiliyor musunuz?” 

Bu anlamda Westworld, tuhaflık hakkında endişe duymakla ilgili olduğu kadar, güç dinamiklerini ayırarak ve insan doğasının en karanlık tarafını inceleyerek Batı fikrini analiz etmekle de ilgilidir. 

“Eskiden Batı filmleri seyrederken, sanata hayran kalırdım ama hiçbir zaman gerçekten sevmedim, bana hitap etmediler.” diyor Joy. “Belki birinci kuşak Amerikan ve aynı zamanda kadın olduğum için, kendimi o hikâyelerde yansıtılmış görmedim. Bu çoğulcu yaklaşımı Batı'nın sahibine götürmek için bir şans vardı. O sadece iri yapılı, erkek bir kahraman değildi ve sonra, insan misafirlerin davranışları, felsefe ve tetkiğin bütün diğer seviyelerini ekledi. Bu, kendimizi diğerlerinin bakış açısından analiz etmek için kullandığımız bir Rashamon etkisi aynasıydı ve bu, benim doyamadığım türden bir oyun parkı. 

İkilinin en önemli anahtarı, simsiyah giyinmiş silahlı soyguncu. Ed Harris'in canlandırdığı karakterin, yıllardır parka gelen ve her geldiğinde 


. daha da acımasızlaşan ve vahşileşen bir insan 


' misafir olduğu ortaya çıkarılıyor. Wood'un 


canlandırdığı Dolores karakterine defalarca zalim bir şekilde tecavüz edişi ve öldürüşü bilhassa rahatsız edici bir karakter olduğunu ortaya koyuyor. 


İÇERİDEKİ ŞEYTANLAR 


“Parka ilk gittiğinde siyahlar içindeki adam değildi.” diyor Harris. “Bu onun yıllar geçtikçe geliştirdiği bir şey. Bence, içindeki bütün şeytanları ortaya çıkarmakta özgür olduğu bu yere gelince, hayatının büyük birçoğunda içinde bastırdığı böyle bir tarafının olduğunun farkına vardı. Aniden anladı: “Bu, benim gerçek bir parçam.” 

Joy,ekstra olarak canlı cinsel simülasyonlarda yer alacaklarını kabul ettiklerine dair onay belgesi 


. imzalatıldıktan sonra, zaten kızışmakta olan bir 


tartışma için hazır hale geldi. “Biz babacan bir sevgiyi, romantik bir aşkı ama aynı zamanda insan doğasının en temel parçasını keşfediyoruz.” 
diyorJoy. Bu, ne yazık ki insanlık tarihinin başlangıcından beri bildiğimiz bir gerçek olan şiddeti ve cinsel şiddeti içeriyor. Bu yüzden, temel dayanağın “cezasız ve neticesiz, ne isterseniz yapabilirsiniz ve herhangi bir arzunuzu açığa vurabilirsiniz' olduğu bir park hakkındaki projeyi ele alırken bu, irdelememiz gereken bir mesele gibi gözüktü. Bu olağanüstü derecede rahatsız edici ve korkutucuydu ve biz 


fn, 


Thandie Newton ve 


” dizinin, bu hareketlerin fetişizmi hakkında 


olmadığından emin olmak istedik. Bu, suçu tespit etmek ve karakterlerin, ağırbaşlılıkla, eziyetlerini keşfetmek hakkında olmalıydı.” 

Harris, vurmadığında ve taciz etmediğinde, parkın ön cephesinin arkasında, sadece en deneyimli ziyaretçilerin bulup oynayabildiği bir oyun olduğuna inandığı bir görevde oluyor. 
“Crichton filmi 1973'te yapıyor ve o zamanlar tek video oyunu Pong, fakat oyun hakkında çok fazla şey var.” diyor Nolan. “Bunun bir karakter canlandırma oyunu olduğunu fark etmek çok kolay. Geçen sene HBO'da Valve 5'in demosuna sahiptik ve hepimiz tamamen şaşkınlık içindeydik. 
Çocukken, Londra'daki Trocadero'ya gitmiştim ve orda sizi hasta edecek ilkel kulaklıklardan vardı. 
Şimdi bizi vuracak şeylerden biri, kızımızın muhtemelen hayatının önemli ölçüdeki bir bölümünü sanal gerçeklikte geçirecek olmasıdır. 
Grand Theft Auto'yu kapatırsınız ve bütün yayalar, fahişeler ve banka soyguncuları yok olur ama siz bütün o yaşamları ortadan kaldırmış gibi hissetmezsiniz. Simülasyonlarımızda yapay zekâlara ve sanal gerçekliğe yaklaştıkça, düşüncesizce, bir soruyla karşılaşacağız, hem de zor bir tanesiyle. Merak etmek zorunda kalacağız: Oyun kapatıldığında ne yapacaklar? Onları öldürmenin etiği nedir? Cevaplarını bilmiyoruz, ama ilginç sorular. Sence de öyle değil mi ?”© 


/ Bizi Twitterda takip edin - twitter.com/Sfx Turkiye 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ZAMAN 
İKLAŞIYOR 


FLASH KENDİ TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR. JOSEPH MGCABE ONA YETİŞMEK İÇİN YARIŞIYOR. 


kinci şans her zaman için değerli bir şeydir. Nadir, kısacık ve yaratılması neredeyse olanaksız. Tabi eğer Flash'sanız o zaman işler değişir. Ama bir süper kahraman bile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışırken bazı hatalar yapabilir. 
Flash'ın ikinci yılı biterken, Barry Allen karşılaştığı en güçlü rakibi şeytani Zoom'u mağlup etmişti. Fakat bu zafer ona çok pahalıya, babasının ölümüne mal oldu. Tıpkı yıllar önce annesinin ölümünde olduğu gibi, babası öldürülürken yine çaresizce izledi. Fakat bu bir kahraman için bile kaldırılması çok zor bir durum. Bu yüzden zamanda geri gitmeye ve annesini kurtarmaya karar verdi ve her şeye rağmen ailesini kurtardı. 


Yapımcı Todd Helbing Central City'i en son Ziyaret ettiğimizden beri çok şeyin değiştiğini anlatan bir bakış atıyor. 

“Geçtiğimiz sezonun sonunda, Barry annesinin Reverse-Flash tarafından öldürülmesini engellediği zaman, hayatı gerçekten değişti ve yeni bir zaman çizelgesine girmiş oldu. Barry kendi zamanına geri geldiğinde her şey farklıydı. Aynı evde Joe West ve İris ile büyümemiş, Star Laboratuvarına gitmeyi hiç bırakmamıştır. Birinci ve ikinci sezonda ilişkisini kestiği herkes şu an tamamen farklıdır. Fakat aynı zamanda, şu anda hayatta olan ailesiyle bir çeşit cennetteymiş gibi yaşamaktadır.” 

* Barry gerçekte çok iyimser bir karakter” diyor Helbing. “Ve bu iyimserlik içinde bir boşluk 


olduğu gerçeğini saklıyor. Fakat hayatında ilk kez en azından annesinin öldürülmesinden beri, bu boşluğun dolduğunu hissediyor. Yani bu hayatta istediği tek şey. Fakat yavaş yavaş verdiği her kararın bir sonucu olduğunu fark edecek.” 


BOYUTLAR&ZAMAN 


DC Comies'in Flashpoint hikâyesinden esinlenen bu sezonda Barry'in yaptıkları sürekli genişleyen DC TV evrenindeki en az bir şovu etkileyecek. 

“Supergirl, başka bir boyutta” diyor Helbing. © Ve Legends OF Tomorrow, kendi zamanları boyunca bir çeşit seyahat ediyorlar. Ama Arrow aynı zaman çizgisinde, aynı dönemde, tabi ki yan etkileri olacak. Karakterlerin bazılarında 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FLASH 


büyük kişisel değişiklikler var. Flashpoint bütün bir sezon sürmeyecek evet ama Barry'in yaptıklarının etkisi sürecek.” 

Flashpoint başladığında, bu etkilerden biri Joe West'in oğlu Wally'in Kid Flash olmasıydı. Bu sarı speedster, Barry'le suça karşı savaşmaya yaklaşımları açısından farklılaşıyorlar. 

“Barry güce sahip, fakat dışarda başka bir Flash daha var. Geçen yıl Wally yasa dışı arabalarla yarışıyor, tehlike için hız yapıyordu. Bu Kid Flash, Barry'in hiç olmadığı kadar bencil ve kendini beğenmiş bir genç. Yani bu sezon çok fazla meydan okumaya şahit olacağız. “Ben Kid Flash'ım adamım. Beni kimse durduramaz.” 

Dahası bu yıl Barry'in hayatını zorlaştıracak tek kişi o olmayacak, iki büyük kötü daha sahneye çıkacak: Doktor Alchemy ve Savitar. 

“Doktor Alchemy çizgi romanlarda olduğu gibi, Felsefe taşı denilen şeye sahip ve bu taş onun bir şeyleri dönüştürmesine izin veriyor, yoktan yeni bir şey yaratabiliyor. Yani Doktor Alchemy bu taşı kullanarak Flash'ın başına çokça bela açacak. 
Listenin başında ise Savitar var. Savitar hız tanrısı anlamına gelen bir Hindu sözcük. Hız açısından Zoom'dan aşağı kalmayan Savitar aslında birçok yoldan Barry için daha çok psikolojik bir işkence. 
Çünkü Savitar bir çeşit inanç lideri gibi. Onun insanları kendine nasıl çektiğini ve etkisi altına aldığını göreceksiniz. Çevresinde hayranları olan bir adamdan bahsediyoruz. Savitar gerçekten de Reverse- Flash ve Zoom'dan tamamen farklı.” 

Başka bir kötü karakter ise Flash'ın uzun dönem çizgi roman düşmanı Mirror Master, Grey Damon tarafından canlandırıldı. Helbing gülümseyerek “Mirror Master harika” diyor. O sanki gerçekten de son büyük haydutmuş gibi hissediyorum... Evet, bazı güçlere sahip olan ve nasıl bu kadar cool 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göründüğünü anlamaya çalıştığımız Abra Kadabra var. Çizgi romanlarda kolay, fakat gerçekten bunu açıkça göstermek istediğinizde... Mirror Master'la bile “'onu aptal gibi görünmeden nasıl camın içine sokarsın? Bizim versiyonumuzda o bir meta ve silahı yok. Bu sezonda onun orijinal hikâyesini göreceksiniz. Abra çok yakışıklı, gücü eline geçirir geçirmez kalenin kralı olmak isteyen bencil bir adam. Mirror Master'ın şu andaki en büyük haydut misafiri. Ama şunu da söylemeliyim bu sezon biraz da Grodd eylemi yapacağız. Telepatik gorilin Flash'daki ortaya çıkışı birçok hayranın favorisi oldu. Helbing, Grodd'un Earth-2 ye süper 


bil 


ip 


ir 


Bizi Twitterda takip edin - twitter.com/Sfx Turkiye 


kazanamayacaksın. 


akıllı maymun tapınağına sürülmesinin büyük bir zorluk olarak sunulduğunu kabul ediyor. Bu ancak iki parçalı bir bölümde aşılabilecek bir olay. 

“Bu kendinize sıçtık dediğiniz şeylerden biri”. * Grodd, Goril şehrine iniyor. Sonrasında ne yapıyoruz, yani Grodd'u bir dahaki seferki görüşümüzde bir Goril şehri yapmamız gerek. 
Buna paramız yetmez! Evet, orada neler olacağını bekleyip göreceğiz. © 

Helbing ayrıca Jay Garrick'in Barry hızlı bir yardıma ihtiyaç duyduğunda şehre dönebileceğini belirtiyor. 

“Şimdi Barry, gerçek Jay Garrick diğer Flash'ın dışarda bir yerde olduğunu biliyor, Flash'ın ondan tavsiye istemesi garip olacak ve gariplik büyük ihtimalle artacak. Bu kesinlikle tuhaf çünkü Jay tupkı babasına benziyor. Fakat ondan kurtulmanın bir yolu yok. Yani daha çok Barry onu her görüşünde baş etmesi gereken bir unsur olacak.” 


Bu yılın yeni yüzleri arasında olacaklardan biri deTom Felton. Harry Potter filmlerindeki Draco Malfoy rolüyle tanınan aktör, Central City'de olay yeri incelemede çalışan Julian Dorn rolünde, Barry'le yakından ilgilenecek. Ek olarak, The Vampire Diaries'in Susan Walters'ı Caitlin Snow'un annesi Dr. Carla Tannhauser rolünde kendi araştırma şirketinin CEO'su olarak görünecek. Fakat çoğu kişi en önemli haber sezonun ikinci yarısında yayınlanacak iki parçalı müzikalde, Flash'ın Süpergirl'le bir kere daha karşılaşması olacak. Grant Gustin de Melissa Benoist de televizyonun müzikal dizisi Glee'nin tecrübeli kurtları. Ve bölüm başına en az bir yeni şarkı bekleniyor 


diyor Helbing. Bu özellikle Greg 


A yük bir 


Berlanti'nin tüm DC “IV evreni şovlarının yaratıcısı ve başyapımcısının bir projesi. 

* Ne kadar doğru bilmem ama biri bana Bufiy The Vampire Slayer'daki müzikal bölümünün altı ay gibi bir sürede planladıklarını söyledi. Yani şu an kesinlikle onun üzerinde çalışıyoruz. Bu kesinlikle tam Greg'in yapacağı bir şey, onun bebeği. Greg'in hiç kimseye söylemeden bir fikri kafasında aylarca döndürdüğünü biliyorum. Her gün ne istediği giderek netleşiyor, çok heyecanlıyım. Ne kadar sıklıkta bir süper kahraman müzikali yapmanız gerekiyor? Hadi ama.” 

Ufukta şarkı söyleyen süper kahramanlar ve Central City'deki genç bir speedster, Helbing, Flash'ın üçüncü yılının sıklıkla karanlık olan ikinci sezonundan daha aydınlık olacağını garanti ediyor. 

Geçen sezon oldukça amansız geçti. Sanki her şey karanlık ama daha da karanlık olacak gibiydi. 
Bu sezon bunu sıfırlayacağız. Bu yapmamız gerektiğini bildiğimiz bilinçli bir şeydi. Bu sezonun geçen yıl Zoom'la geçen son beş ya da altı bölümden çok ilk sezona daha çok benzediğini söyleyebilirim. Yapımcıya göre, her şey Flash'ın en iyi yaptığı şey neyse ona dönmesiyle ilgili. 

*4 yıl boyunca Spartaküs'de çalıştım ve bu yapım gerçekten karanlık bir şovdu. Yazdığın her bölümün sonunda iyi hissedebileceğin bir şov yazabilmek, birilerinin onların güçleriyle eğlendiğini ve kahraman olmanın ne demek 

olduğunu görüyorsun. Bizim dünyamızda her şey öyle karanlık ki, bir şeyleri 

aydınlatabilmek gerçekten çok hoş.” © 


çizgi roman 


kadar bağlı? 
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Ji emare AA m yer rip ep er b 


SEHİR 


“Marvel evreninde hip-hop kültürü” Nick Setchfleld, ekranlara yansıyan son Marvel ikonu 

ile tanışmak için 


New York'taydı 
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LUKE GAGE 


Süper kahramanlar gerçekçi oldukları için ün kazanmazlar. 

Superman, Iron Man ya da Thor gibi, üstün ve tanrısal özellikleri olan kahramanlar, yaya kaldırımlarında yürümek için değil, şehrin üzerinde süzülmek için yaratılmıştır. Batman ya da Spiderman gibi şehir tipi kahramanlar bile Gotham ya da Manhattan'ın çelik kuleleri üzerinde, korumak için söz verdikleri insanlardan çok yüksekte mücadele vermişlerdir. Marvel'in sürekli genişleyen Netflix imparatorluğunda, yer seviyesindeki süper kahramanları — Daredevil, Jessica Jones, Punisher —sanki topukları su toplamış gibi görünürler. 

“İnsanlar bazen bütünün içinde kaybolurlar” diyor Netflix'in başyapımcısı Cheo Hodari Cocer. 
“Gücün yanı sıra, duygulara ve insanlar arasındaki etkileşime odaklanıyoruz. Bu bize, daha derin hikâyeler anlatma firsatı sunuyor.” 


Eğer sokaklarda gerçek bir güvenilirlik istiyorsanız, Luke Cage'i aramaya gerek duyacaksınız. SFX, onu bulmak için New York'a gitti. Brooklyn'in küçük Harlem'i olarak bilinen Bedford-Stuyvesant mahallesindeyiz. Taş binalar ufku kucaklıyor, şehrin silueti Manhattan'a göre daha alçakta ama kesinlikle Manhattan'ın gökdelenlerinden daha az ikonik değil. Göz kamaştıran ışık teçhizatı birbirine sokulmuş evleri ve yangın merdivenlerini aydınlatıyor, bir kamera 


vinci ise güneş gibi parlayan sahne ışığını yakalıyor. 


Sette, park eden arabaların lambaları telaşlı bir sıra ile kırmızı-mavi yanıp sönüyor. New York Polis Departmanı'nın (NYPD) hakiki sirenlerinin sesi ise çok uzaklardan duyuluyor. 

Bu mahalle ırkçılık nedeniyle ortaya çıkan çatışmalara ve çete savaşlarına sahne oldu. Ayrıca dünyaya yetenekli rapçi Notorious BIG'i armağan etti. Rap starın arkadaşı, eski Rolling Stone ve Vibe gazetecisi ve 2009 yapımı biyografik film 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Bir inşaat ustası burada oldukça faydalı 


Notorious'un yazarlarından biri olan Coker, “Bugün benim için üzücü bir gün. Çünkü 19 yıl önce bugün o vuruldu”diyor SFX'e. 

Coker kendisini, hem “hiphop tutkunu” hem de “çizgi roman tutkunu” olarak tanımlıyor. Luke Cage ise hiphop'ın enerjisini ve tavrını Marvel'in hayal gücüne dayalı olanaklarıyla kaynaştırarak, onun bu iki aşkını bir araya getiriyor. Coker, Biggie'nin ruhunun tam da burada olduğunu söylüyor. 

“Yeni hip-hop, nihayetinde hip-hop tavrını yeni araçlarla ifade ediyor. Ben rap yapamam — Bu konuda herkes gibi serbest stil kullanıyorum ve oldukça kötüyüm - ama müziği çok seviyorum. 
Peki,bu duyguyu ve kültürü yeni bir araçla nasıl aktarabilirsin? İşte Marvel'in ve Netflix'in yaptığı 


2 


böyle bir şey — hip-hop televizyonuna bir fırsat tanımak. 

“Hip-hop televizyonu, insanların omuzlarını hareket ettirerek başlarını sallaması anlamına gelmiyor”diyor Coker.“O, keskin ve sert bir perspektif ten fakat aynı zamanda derinden hikaye anlatma fırsatı sunan bir araç. Eğer benden Luke Cage'i bir albümle kıyaslamam istense, Raekwon'un Only Built 4 Cuban Linx albümünü ya da A Tribe Called Ouest'in Midnight Marauders albümünü tercih ederim. Tamamen yeni bir şeyle geliyoruz. Alışılmış ve eski birçok unsura yer veriyoruz ama bunları acayip ve yepyeni bir yolla anlatıyoruz.” 

“O, görsel bir hip-hop albümü olduğu kadar küçük ekran bir çizgi roman da”diyor Coker ve 


Bizi Twitterda takip edin - twitter.com/Sfx Turkiye 


Le . z z il > Sar ekliyor: “O klasik bir Luke Cage yani çizgi romanlarda gördüğümüz Luke Cage'den hiçbir farkı yok. Televizyonda sadece çizgi romanda gidemediğiniz yerlere sizi götürebiliyoruz. Luke Cage Marvel'e ait bir karakter. Fakat benim de arabayı belli bir güzergâhta kullanma, onu garaja park etme ya da yeni modifikasyonlar yapma şansım var. Bu, arabayı tekrar icat etmekle ilgili değildir. Benim yaptığım sadece onun daha hızlı gitmesini sağlamak.” 

Cage, ilk kez Jessica Jones'un ilk sezonunda Mike Colter'ın canlandırdığı bir karakter olarak karşımıza çıktı. Colter'ın solo oyunculuğu onu Cehennem Mutfağı'ndan Harlem'e yeniden konumlandırdı. O artık, berber dükkânında vardiyalı çalışan ve dikkat çekmekten sakınan bir 


EYİ ayır! 
Bu dev bir çikolata 


? 


kiyi Bu 


iss adam insanları kucaklayabiliyor. 


frari. 


Yayınlanan 13 bölümde Luke Cage'in söylenmeyen orijinine iniliyor ve ona süper güçlerini ve kurşungeçirmezliği kazandıran yasadışı hapishane deneyinin gerçekleri açığa çıkıyor. Çizgi romandaki yenilmez paralı askerin aksine karşımıza çıkan Cage henüz güçlerini para için kullanmıyor. 

“Luke'u diğer süper kahramanlardan farklı kılan en önemli özelliği, onun kiralık bir süper kahraman olmasıdır” diyor Coker. Ancak birinci sezon Luke Cage'in kiralık süper kahraman oluşuna odaklanmıyor. Bu sezonda Luke bir kahraman olmanın ne olduğunu kavrıyor. 

Luke'u özel yapan diğer özelliklerin başında gizli kimliği olmayan nadir Marvel 


LUKE GAGE 


POWER MAN 


MIKE GOLTER, UNGAGED 


Çizgi romanları takip ediyor musunuz? 


Kurşungeçirmez ve yara almaz bir adamı canlandırıyorsun. Bu senin fiziksel performansını ya da kendini ifade ediş biçimini etkiliyor mu? 


Luke'un karakterinde kendinle ilgili bir şeyler buluyor musun? 


Tekrar “Sweet Christmas!” diyecek misin peki? 


Nick Setchfield 
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LUKE GAGE 


kahramanlarından biri olması vardır. Maske takmaz. Baxter binasında ya da Stark kulesinde yaşamaz. Onu nasıl bulacağınızı bilirsiniz. Başka bir ifadeyle, Luke Cage'i bulmak isterseniz Pop'ın berber dükkânına gidersiniz. Kendisine yüklediği sorumlulukların bilincinde olduğu için süper kahraman olma konusunda bir hayli isteksizdir. 

Power Man yani nam-ı diğer Luke Cage, Afro-Amerikalı ilk çizgi roman kahramanları arasında yer alır. 
1970'lerin başında, 
Blaxploitation adlı akımla birlikte siyah 
Amerikan vatandaşlara yönelik Shaft, Superfiy ve Cleopara Jones gibi filmler oldukça ilgi görüyordu. 
#blacklivesmatter hashtag'inin ırkçılıkla ilgili sorunları yansıttığı 
2016 Amerika'sında ise 
Cage, konuyla ilişkili pü yeni keşfedilen bir sani Amerika'da | karakter olarak  Öei karşımıza çıkıyor. 

“Benim asıl sorumluluğum hikâye anlatmak” diyor Coker. nemalarda gördü “Aslında ben eğe iğ kültürümle ilgili hikayeler anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bence siyahi sanatçılar ve siyahi yazarlar bunu çok iyi başarabiliyor.” 


Dizi, kaçınılmaz politik içeriğinden uzak durmuyor. Anlamlı bir şekilde, ekranlardaki Cage, 1970'lerin çizgi romanlarındaki disko-kralı tarzını rap tarzı kapüşonlu kıyafetleriyle değiştiriyor — Onun kıyafet seçimi kıvrak zekasını da sergiliyor. 

“Orijin hikâyemize tabii ki kulak vereceğiz. 
Ancak Luke Cage'e parlak sarı bir gömlek giydirmek ve kafasına metal saç bandı takmak gerçek dünyada pek kullanışlı olmayacaktı” diyor Coker - aslında dizi Cage'in ünlü metal saç bandı olan Tiara kod adı ile çekildi - “Luke her zaman çok pratik bir adamdı. Bu bandı çizgi romanlarda taktığında bile o, “Tamam, 1970'lerin Times Meydanı'na geldim. Normal bir görünüme kavuşmalıyım” diyordu. 

“Ayrıca, insanların, özellikle Afrika kökenli Amerikalı erkeklerin sadece kapüşonlu giydiği için kurban edildiği bir dünyadayız. İnsanlar, “Eğer kapüşonlu giyersen haydut gibi görünürsün” diyorlar — çünkü kapüşon maalesef, N-sözcüğü (Nigge) yani zenci sözcüğü ile yer değiştirdi. Yazı işleri çalışanları ve dizi ekibi olarak tamamen bilincinde olduğumuz en önemli şey, süper kahramanların her şekilde, her boyutta ve her 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KAR 


Kostüm tasarımcı 
Stephanie Maslansky şehir kıyafetleri hakkında 

anlatıyor 


Bu adam hakikaten üçlü 


renkte olabileceği. Süper kahramanlar kapüşonlu da giyebilir. Bir çocuğun kapüşonlu kıyafetiyle rahatça dolaşabildiği ve kimsenin ona kötü ya da olumsuz bir şey yapmış gibi bakmadığı bir dünya istiyorum. 

Rol aldığımız politikanın gerçekten bilincindeyiz ve bunun önemli olduğunu 


düşünüyorum. Trayvon Martin örneğini ele alalım. 


17 yaşındaki Afro-Amerikan genç 2012 yılında 
Florida'da talihsiz bir şekilde vurularak öldürüldü. 
İki erkek çocuk babasıyım ve sadece nasıl göründüklerine ya da ne giydiklerine bakarak onların canını yakabilecek insanlar olduğu konusunda oğullarımla konuşma yapmak zorunda kaldım. İnanın, bu tüm babalar için, özellikle de Afro-Amerikan çocuk sahibi babalar için oldukça 


zorlu bir konuşma.” 

Dizide Cage'i şehrin Afro-Amerikalı vatandaşlara ait kısmında, Harlem gece kulübü sahibi Cornell “Cottonmouth” Stokes (Mahershala Ali) ve yerel politikacı Mariah Dillard (Alfre Woodard) arasındaki bir güç mücadelesinin ortasında buluyoruz. Her iki karakter de çizgi romandan esinlenilerek ele alınıyor. Ancak Mariah artık, 1970'li yıllardaki gülünç ve silahlı figür olarak karşımıza çıkmıyor. Harlem polis detektifi Misky Night ise Simone Missick tarafından canlandırılıyor. 

“Luke'u gücünü kullanması ve bu yolla mahallesinde kötüye giden şeyleri düzeltmesi için zorlayan bazı şeyler gerçekleşti” diyor Coker.“ Baş yapımcı Jeph Loeb, sahip oldukları güçlerden 


Bizi Twitterda takip edin - twitter.com/Sfx Turki ye 


KIRILMAZ DERİ 


Yazar Archie Goodwin ve sanatçı John Romita 
Jr tarafından yaratılan kurşungeçirmez tipleme ilk kez 1972 yılında Luke 
Cage, Hero For Hire 
#T'de görülmüştür. 


Cage kısa süreliğine 
Ben Grimm insan formuna döndüğünde, takımın kaslı karakteri 
The Thing'in yerine 
Fantastik Dörtlü'ye katıldı. 
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Kapüşonlu ile çekime 


Luke Cage'in gerçek ismi aslında Carl 
Lucas'tır. Genç Nicolas 
Coppola bu kahramanca soyadından hoşlanarak, adını Nicolas Cage olarak değiştirdi. 


The Comic Code 
Authorty adlı sansür mekanizması, Luke 
Cage'in dilini ısrarla takip etti. Bu nedenle, klasik Cage, “Shoot!” ve 
“Sweet Christmas” 


Luke Cage hakkında gerçekler 


sözleriyle küfreder. 

Guentin Tarantino, 
1990'lı yıllarda Power 
Man'i beyaz perdeye taşımak istedi, başrolde ise Laurence Fishburne'u düşündü. 


1978 yılında Cage 
İron Fist ile ortaklık kurdu ve her ikisinin çizgi romanı birleştirildi. 
Bu arada, Iron Fist de, 
2017 yılında Netfix'de 
izleyiciyle buluşacak. 


LUKE GAGE 


memnun olmamaları Marvel karakterleri hakkında yazarken oldukça önemlidir diyor. Wolverine, adamantium kaplı iskeletine isteyerek kavuşmaz. 
Güç beraberinde sorumluluğu da getirir ama bu süper kahramanları kahraman yapan, yaşadıkları karşı çıkışa rağmen yaptıkları şeylerdir. 
Nihayetinde muhteşem iyinin peşine düşen Luke için de durumun benzer olduğu söylenebilir. 


New York'ta mevsime uygun olmayan bir sıcaklık var. Çekim için şehrin tüm cazibesine rağmen mahallede bu gece bir tedirginlik var. Son yıllarda uzun süreli yerleşim alanlarında kentsel dönüşüm görülüyor. Yerlilerden bazıları sokaklarında bir televizyon kurgusunun dönmesinden ve ekibin varlığından rahatsız. 

Coker ile görüştüğümüz sırada yanımızdaki kaldırımdan bir adam geçiyor. “Bu mahalleden ayrılın”diyor homurdanarak. “Dün bir polis burada vuruldu!” 

Coker konuşmaya devam etti. Ancak bir süre sonra adamın yaptığı bu müdahaleyi onayladı. 

“Burası Brooklyn”dedi oldukça sıradan bir şekilde.“O adam, Brooklyn'de çekim yaptığın için özel olduğunu düşünme. Her şey olabilir'demek istiyor. Brooklyn'in inanılmaz bir tarihi var. Bu nedenle eğer Brooklyn'den değilsen, dışarıdan geldiysen burada olanları bilmeli ve saygı duymalısın. Burada her zaman böyle düşünen insanlarla karşılaşacaksın. 

Eğer onunla konuşma şansım olsaydı ona, “Hey, bu bir dizi ve muhtemelen sen bu diziyi fazlasıyla cool bulacaksın” demek isterdim. Söylediği cümlelere gücenmedim. Sanki bize sokakta yürüme hakkını çiğnediğimizi söylemeye çalışıyordu. Bunun için özür dilerim ama insanların seveceğini düşündüğüm, cool bir dizi için çabalıyoruz.” 

Şimdi sahneyi çekme zamanı. Brooklyn caddesinde, insanların kahramanı Luke Cage savaşa koşmaya hazır ve mahalle sakinleri onu izliyor. 

“Diziyi görmek için sizi bekleyemem beyler” diyor Coker ve gülüyor." Diziyle ilgili sır tutmaktan artık usandım. Ya çok mükemmel olacak ya da kötü olarak kabul edilecek. Arada ya da ortalarda bir yerde tanımlanmayacak. Ya çok seveceksiniz ya da nefret edeceksiniz. Ben kendime çok güveniyorum ama son karar sizin. Doğru ya da yanlış olabilirim. Sadece yaptığım işe inanılmaz derecede güveniyorum ve başarılı olacağını, en azından izleyenleri eğlendireceğini düşünüyorum.” 
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r televizyonun en ser du. Dizinin 

ollywood senaristler 

n hem de ekibin 

, gizlilik en çok önem 

ir ki gazeteciler , 
Yapmadan önce bir milyon amak durumunda kalıyorlar. 
i hakkında bir spekülasyona yol sele ya da ipucu oluşturacak hiçbir şeyin yayınlanmaması konusunda uyarılıyorlar. Ve bütün 


HE Wa LKING DEA Yi bu zombi felaketinin son bölümü yayına 


girmeden öncesine dayanıyor. 


son bölümü, televizyon tafhindeki e Girik Rİ 


sonlandıran The Walking Dead'in en son 


büyük cinayet gizemini göz zler önün bölümünde başkahraman Rick Grimes ,Jeffrey 


Dean Morgan'ın canlandırdığı işkence aracı olarak 


sermişti. Şimdi Jeseph McCabe beyzbol dd kullanan ve aynı zamanda grubun 


şimdiye Kadarki en sadist düşmanı olan Negan 


ortaya çıkmadan önce, ailesi ve arkadaşlarıyla dizinin di sezonunu inceliyor. birlikte diz çökmeye zorlanmıştı. Kurtarıcıların 


lideri Negan , portakalı soydum, başucuma koydum! tekerlemesini okuduktan sonra , sevgili 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THE WALKING DEAD 


“Lucillğ'ini kahramanlarımızdan birine doğrulttu W&ölümcül vuruşunu yaptı 


Duygusuz bir yüz ifadesi takınan bir takımın fahmin edilebilir sessizliğine rağmen olaylar Çılgınlık boyglina vardığından'beri bu soru izleyicilerin içini kemirmeye başladı. Bu soru SFX'in aklını da çok kurcaladı ve bu yüzdermkiz de baş yapımcı Gale Anne Hurd ile gelecek sezon hakkında korliğğihak için masaya oturduk. Hurd , dizinin hayranları tarafından iri yapılı, kızıl bıyıklı MAbraham Ford olarak çok iyi bilinen aktör Michael Cudlitz'i röportajımıza sürpriz misafir olagak getirdi. Cudlitz, dizideki karakteri gibi, gücün rolünü mü oynuyor ? Onuryarlığının nedeni , SFX'in bu gizemi derinlâğleşine incelemeden önce iki kez düşünmesiMişağlamak mı? Yoksa ölen karakter Abraham mi ve Cudlitz son vedasının nasıl olacağını açıklamak için mi geldi ? Ayrıca ,Abraham'ın Sasha'ya olan ilgisi Lucille'in acısından nasibini âldı mı? 

Cudlitz,bizim bu kafa karışıklığımıza gülüyor. 
1980'de Dallas'ın bir bölümünü hatırlatarak “JR 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>kin nlerini 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vurulduğunda buralarda mıydınız?” diyerek gülmeye devam ediyor. “Farklı olan şey ,o zamanlar sosyal medyanın olmaması. Bu kadar çabuk büyüyen bir topluluk yoktu. Ama gerçek şu ki , ortaya çıkabilecek herhangi bir ifşayı engellemek için çok çabalıyor olmamız bakımından bu bizim için olağan bir iş. Ve bu farklı olan bir şey değil. Bu sefer spotışığı biraz daha parlak o kadar.” diyor Hurd. 

Bu parlaklık, özündeki karanlık figürden dolayı çok daha sarsıcı. Ama ,The Walking Dead çizgi romanının hevesli bir okuyucusu olan Cudlitz, 7. 
Sezonu izleyen Negan fanlarının , onun final sahnesi sonlandığı zaman görünüşündeki değişiklikten sonra bile , beklentilerine ulaşacaklarını söylüyor. Rol arkadaşı Jeffrey Dean Morgan için “ O olağanüstü biri.” Yorumunu yapıyor. “Çizgi romandaki Negan'ın bütün yönleriyle birlikte gerçek hayatta rastlanamayacak biri. Hayranlar tatmin olacak. Çizgi roman hayranlarının sevdiği bir karaktersin ve televizyonda mest edici bir giriş yapan, herkesin zaten çok sevdiği karakterlere çok hoş şeyler yapmayacağı belli olan ve sonrasında herkesin aşık olacağı bir karaktere dönüşecek birisini canlandırıyorsun... Bu bir iş. Ama zaten görüyorsunuz ki daha yolun yarısında insanlar Jeftrey Dean'a çok olumlu tepkiler veriyor. 

Şimdiden ondan nefret etmeyi sevmeye başladılar. 
Amaç da buydu zaten. Böyle karakterlerden nefret edilmesini istersiniz. Ama insanların diziden çıkmasını isteyecekleri kadar nefret edecekleri bir karakter istemezsiniz. Bu ilginç bir denge. Bence bu başarılı olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz bir iş.” diye de ekliyor Cudlitz. 


Negan sadece beyzbol 


sopası kullanmıyor 


Negan hangi karakterin hayatına son verirse versin, hayranlar, Game of Thrones gibi dizilere nazaran 'İhe Walking Dead'de daha fazla sürekli karakter olduğu için rahatlayabilirler. Negan , Kurtarıcılar ve Rick'in grubuna ek olarak 7. 
Sezonda ,Carol ve Morgan, yeni bulunan Krallık, Alexandria'da Denise ve Heath , Hilltop Kolonisi'nde Gregory ve Jesus olacak. Cudlitz bütün bunları “dört tane tamamen farklı ve her şeyiyle tanıtılmış dünya” olarak betimliyor. 

“Bu, dizide harika olan şey.” diyor Hurd. “Farklı yollarda olan apayrı olan karakterleri takip edebiliyoruz. Carol ve Morgan'ın olayında bu doğru oluyor. Ve çok fazla topluluk 

tanıtmış olmamız 

durumu için de bu 

geçerli. Dizide 23 
tane sürekli karakter var. Dengelemek için çok fazla şeye sahibiz , ama ayrıca keşfetmek ve detaylandırmak için de 


” 
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en 


Labrad 


fi 'ta bahisleri ortaya koydunuz mu? 


öyle. 7. Sezonda bunu yapmak için bir fırsatımız var. Muhteşem olan şey , 16 bölümlük bir sezon süresinde bu 20'yi aşkın karakteri çok iyi tanımış olmamız. Bu konuda dizinin senaristleri gerçek bir övgüyü hak ediyor.” 

Bu sezonun yeni karakterleri arasında başka bir çizgi roman favorisi var. Khary Payton tarafından canlandırılan , Krallık'ın “Kral'ı Ezekiel. 

“Bütün karakterler için yaptığımız gibi bu rol için de kapsamlı şekilde seçmeler yaptık. Ve Khary Payton bu işi gerçekten aldı. İlginçtir ki Payton, animasyon karakterlerine hayat veren bir seslendirme sanatçısı olarak en bilinen isim ve Kral Ezekiel'i canlandırmak onun için çok önemliydi. 
Biz tam anlamıyla,doğru aktörü bulmaya çalıştık. 
İlla ki çizgi romandaki karakterle tıpatıp aynı yaşta olması gerekımiyordu. Ama Payton gerçekten, insanların çizgi romanda karakterle ilgili sevdiği 


/ 
Karakterler 
Lİ m m 

ve izleyiciler 
LI a için oyunun kuralları 

eğişiyor.” 99 
bütün özellikleri dizide hayata geçiriyor.” diyerek açıklıyor Hurd. 

Konu kendi karakterine gelince Hudlitz, 

Sonegua Martin-Green'in canlandırdığı Sasha'ya 


aşık olduktan sonra Abraham'ın hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. 


THE WALKING DEAD 


“Uzun zamandır hatta belki de var olduğundan beri ilk kez Abraham bir gelecek görüyor. Bence muhtemelen hayatında ilk defa gerçek anlamda aşık oluyor. Bu bir çıkar ilişkisi değil. Bu daha önce yaşadığı bir şey değil. Çizgi romanda, hiçbir zaman iyi bir eş olamadığından bahsediyor. Burdan , Sasha'ya gerçekten aşık olmaya başladığını anladım ve bu onun için yeni bir şeydi, daha önce hiç hissetmediği bir şey. Ve bu ciddi anlamda Abraham'ın hayatını değiştiriyor. Aşkı bulmak ve hayatın bir anlamı olup olmadığını öğrenmek yıllarını aldı. Muhakkak ki , artık o genç biri değil ama hala yeni bir hayata başlayıp çocukları olsun istiyor. Daha önce hiç yaşamadığı bir şey yaşıyor. 
Bu bir hayat, bu bir umut ve bu aşırı derecede korkunç bir durumdayken ortaya çıkıyor. Şimdiyse grupta, bence o anı bekliyor. Çözüm yolu arıyor. 
Herhangi bir şey yapılabilir mi? 6. Sezonun sonunda kaldığımız yer çok ümitsiz bir an. Bence gruptaki herkes, bir araya geldiğimiz ve durumu değiştirdiğimiz o an için bekliyor. Ve işte olduğumuz yer.” 

Öte yandan Hurd, hayatta kalanların grubunun şu an ki durumdan yakında kurtulacaklarına dair bize biraz umut veriyor. Sözleri , durumları! 
değiştiğini ve artık liderin kendisi olduğunu açıklayan Negan'ın sözlerini hafırlatıyor. 

“Görünüşe göre çok karanlık bir yerden başlayacağız.” diyor yapımcı. “Negan, oyunun kurallarını değiştiren bir karakter. Geçmiştöğück'i çiftçi olmak isterken gördük, Ricktatör (diktâtği, olduğu zamanlara gönderme) olduğunu gördük, Rick'in dünyasının bambaşka Vâkyasyonlarını ve dünyasındaki insanlarla nasıl etkileşim kurduğunu gördük. Şimdi, hepsinin içinde yaşadığı Negan'ın dünyasını göreceğiz. İşte bu oyunun kurallarını değiştirmektir. Sadece karakterler için değil, 7. 
Sezonu izleyen seyirciler için de bu geçerli.” 


diyerek de ekliyor.”© 


WBizwaeepook'ta beğenin facebook.com/Sfxturkiye 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Sinemanın korku klasiği THE EXORCIST TV versiyonuyla geliyor. 
Joseph McCabe'nin başı çoktan dönmeye başladı... 


» 
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>E 


THE EXORCİST 


orku acenteleri TV'de artarken, tarihteki en başarılı korku filmi William Friedkin'in (William 
Peter Blatty'nin romanından uyarlanan) The Exorcist filmini birinin uyarlaması an meselesiydi. 
Ancak Bates Motel ve Hannibal gibi yeni programlar izleyici ve övgü kazanırken, The Omen gibi diziler daha şanssızdı. O halde, bu içine şeytan giren ve bununla savaşanların hikayesini hit yapmanın yolu neydi? The Exorcist'in TV versiyonu , orijinal filmin çoğu sahnesinden daha iyisini mi başaracaktı? 

Programın yaratıcısı Jeremy Slater gülerek, “Ben TIlten yanayım” diyor. “Bence Exorcist 117'ün kötü bir şöhreti var. O filmde çok harika şeyler de var. 
Orjinali kadar iyi mi? Hayır ama hiçbir şey orjinali kadar iyi değil fakat, birçok sahnedeki sorun orijinal filmdeki tempoyu kopyalamaya çalışmalarıydı ve bu, yaratım sürecinde son derece farkında olduğumuz bir şeydi. Daha evvel gördüğünüz bir programı yeniden yapamayız. 
Başarılı olacağınız tek yol, yeni bir şey yapmaktır ve yeni karakterlerle yeni bir öykü anlatmak. 
İzleyicinin bunu sevip bu yeni hikayeye eskisine yaptıkları gibi yanıt vereceğini ummak.” 

Yeni hikaye, kızı üniversiteden henüz eve dönen ve evinin civarında garip şeyler fark etmeye başlayan (Oscar sahibi Geena Davis tarafından canlandırılan) Angela Rance'in masalıdır. 
Travmatik beyin hasarından muzdarip bir kocası (Alan Ruck) olan Angela, -karşılığında şeytani varlıklarla kendi deneyimleri de olan olgun din adamı Father Marcus'a (Ben Daniels) danışmayı isteyecek olan- genç rahip Father Tomas'tan (Alfonso Herrera) yardım ister. 

Yapımcı-yönetmen Rupert Wyatt, “Bir film yapımcısı olarak asıl filme baktığınızda, William Friedkin'in hem arka planı hem de o dönemde yaptığı filmler açısından, gerçeklikte temellenmişlerdir. Bu, onun belgesel film yapımcılığı deneyimiyle alakalıdır. Bir inançsız yahut, çelişik biri olarak, en azından bir durum 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Peder Tomas (Alfonso 
Herreral| el feneri tutuyor. 


içerisinde kendini ima eden kötülük kavramı açısından, yani bir agnostik olarak yaklaşıyor. Bu ister şeytani bir varlık olsun, isterse de birinin psikolojik makyajı. İşte tamamıyla korkutucu yapan da budur — makul gelmiştir. Sonraki filmler, 


stil ve korku türü anlamında belki de daha çok yön 


değiştirdiler. Friedkin'in bunu hiç yapmaya çalıştığını sanmıyorum. Yani yapmaya çalıştığımız, izinden gitmek için fazla büyük ayak izleri olsa da, açık ki bu yaklaşıma geri dönmekti.” 

The Exorcist'in olay örgüsü Friedkin'in filmine selam verirken, Slater bize hikayesi sürdüğü sürece programın onları zorlamayacağını söyler. 

“Father Tomas'ın bilgisayarında araştırma yaptığı sahneyi koymamızın sebebi, Georgetown exorcism'inin 40 sene önce var olduğunu göstermek. Bir korku filmi hayranı olarak, hiçbir şey beni yeniden çekilmiş bir filmin gelip de “Sevdiğiniz film artık mevcut değil. Yatırım yaptığın o hikaye tarihte silinip gidecek” demesinden daha hızlı çıldırtamaz. Herkese, bunun var olan bir hikayenin devamı olduğunu duyurmak önemliydi. Yani bu bizim, “Üzülme. 
Filmdeki, kitaptaki olaylar yine olacak. Biz sadece 
40 sene sonra farklı karakterlerle yepyeni bir 
hikaye anlatıyoruz” dememizdi. Umarım aynı tonda, aynı ruhta ve The Exorcist'in mirasına hakkını vererek. Ancak izleyicilerin de 


ulkal ve Kat yi hangi 


dehşetler bekliyor” 


KORKU 
TAKTIKÇISI 


Geena Davis'in korku geçmişi 


Böyle bir projede çalışırken hayatta daha çok gariplik fark ediyor musunuz? 


ba 


Korku filmi hayranı mısınız? 


Şeytana inanır mısınız? 


«« Eğer bir bölümü baştan aşagıya korku yapmaya kalkarsanız bu seyirciyi 
hissizleştirecektir. 99 


koltuklarının ucunda oturup Father Merrin ya da Father Karras'ın görünmesini beklemelerini ve aynı hikayeyi dolambaçlı bir şekilde yeniden söylediğimizi düşünmelerini istemedik.” 


UZUN UZADIYA 


Belki de Slater'a yönelen en büyük öyküsel atışma, tekbir şeytani varlık vakasını birkaç seanstan oluşan bir gösteriye çevirmekti. 

Baş yapımcı, “Senaryo yazımı aşamasında bile, her sezon, her sene başka bir Amerikan ailesinin cin çarpması yaşadığı süregelen bir diziyi gösteremeyeceğiniz gerçeğinin farkındaydık. 
İzleyiciyi epey hızlı yok ederdi bu. O program nasıl yazılır bilmiyorum. Ben onu izlemek istemezdim. 
Dolayısıyla en baştan itibaren kırıntıları toplamak, Dharma İnitiative'i ve oralarda bir yerde olan kötü çocuklarımızı tanıtmak önemliydi. Pilotta bunun ufak ipuçları mevcut. Alakasız duran ufak şeyler var. St Aguinas'daki iki göz bebekli rahip. Birkaç kez görülen şüpheli bir peyzaj kamyonu. Ve sonraki bölümlerde bunlara dair daha fazlasını da 


öğreneceksiniz. * 

“Temel fikir, bu kez şeytanın Georgetown'daki sekiz yaşındaki bir kızdan daha büyük amaçları vardır. Şeytanın bir planı vardır. Ve hararetle bunun için çalışmaktadır. Rance ailesinin şeytan çarpması deneyimi üzerinden konuya dahil olsak da, bu izleyicimiz için başlangıç noktasıdır. Umarım ki, birkaç bölüm sonrasına gelince bakıp şöyle diyeceksiniz; “Tamam, şimdi bunun neden sekiz sezon süren bir program olduğunu anlıyorum. 
Devasa, geniş ve uzun süre daha hikaye yaratmaya yetecek kadar ilginç bir mitoloji inşa ettiklerini görebiliyorum.” 

Gerçi geçmişi senaryo yazarlığına dayanan Slater televizyonda daha önce çalışmamıştı. Bu The Exorcist'teki işinden malumat veren Lost referansıyla da açıktı. 

“Ben koca bir nerd'üm, adamım,” diyerek gülüyor, “Lost'la, Battlestar Galactica'yla, Breaking Bad'le ve X-Files'a kadar uzanan favori programlarımla büyüdüm. İnsanlar yalnızca korku için haftalar vermeyecekler. İzleyicinin tahmin edemediği bir hikaye anlatmalısınız ve bunlar ya 


/ Bizi Twitterda takip edin - twitter.com/SfxTurkiye 


v THE EKORCIST 


hiç görmediğimiz karakterlerle ya da aşık olduğumuz karakterlerle ilgili olmalı. Lost ve Battlestar Galactica gibi dizilerden aldığım dersler bunlar — teşvik edici hamlelere ve dönüşlere ihtiyaç var. Bu sezon birçok ters köşe olacak ama en sonunda bu hep başı beladaki bir aile ve onlara yardım için getirilmiş iki rahibin hikayesi olacak. 
Eğer izleyici bunu umursamıyorsa, işimizi yapamamışız demektir.” 

Slater, simgesel materyali nasıl yeniden taze ve korkutucu yapacağını iyi bildiğini kabul ediyor... 

“Kaynak materyali bir anlamda güçsüzleştiren, kalitesiz kopyaların yapıldığı bir 40 sene oldu. 
Neyse ki, sahnelerin ardında epey bir korku izleyicisi ve bu türe aşina birçok kişi var. Yani “Evet, bu önceden yapıldı” diyebiliriz. Fazla çaba harcamanın CGİ bükülmesi... Kamusal bilinçte öyle fazla kullanılmış ki, artık bir zamanlar sahip olduğu şekilde insanları etkileyecek herhangi bir gücü kalmamış görüntüler vardır. Bu hem bir kutsanma hem de bir lanet çünkü sizi daha iyi yazarlar ve yaratıcılar olmaya zorlar.” 

Slater, yazarların etkili ürperticiliği yaratmak için gerekli çalışmalarına, programın bütçesinin olanak verdiğini söylüyor. 

“Bir televizyon bütçesiyle neleri başarıp başaramayacağınız hakkında epey detay öğreniyorsunuz.” diye açıklıyor, “özellikle de pilotta gördüğünüz gibi bir kalite seviyesiyle. Her hafta, haftalar boyunca 43 dakikalık yeni bir film çekiyoruz. Yani korku anlarını seçerken oldukça makul ve zeki olmalısınız. 43 dakikalık bir bölümü baştan aşağı korku yapmaya kalkarsanız, bu yalnızca seyirciyi hissizleştirip duyarsızlaştırmakla kalmaz, sonuç olarak her şey acı çeker . Ancak etkili bir hikaye ve oyunculukla, bir saatlik harika bir program yapsanız ve buna bir iki korku anı ya da her oyun için bir an ekleseniz, izleyici korkunun geleceğini bilir. Sabırları ödüllendirildiği sürece bekleyeceklerdir.” 

“Yani baskı,” diyor Slater, “mümkün olan en iyi hikayeyi anlatmakta, mümkün olan en şok edici hikayeyi değil.” © 
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DEVRİM rin MELEK STEPHEN 

.1Y'NİN ÖĞRENDİĞİNE GÖRE , HUMANS'IN 

İKİNCİ SEZONUNDA ROBOTLAR EVRENSELLEŞECEK. 
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â 


Al 


u yılın başlarında makineler sonunda 

kazanmıştı. Ancak etrafta hiç kan yoktu. 

Şiddet yoktu. Ölüm yoktu. Sadece yapay 

bir zeka programı imkansızı başarmıştı. 

Bir masa oyununda gerçek bir insanı 

yenmişti. 

Olayın bir kısmı şöyle: Go, sadece 
herhangi eski bir masa oyunu değil. Yaklaşık 3000 
yıl önce Çin'de bulunan soyut bir savaş simülasyonu. Kuralları basit, ama görünen o ki olasılıklar sonsuz. Yani bir Go masasında, görünen evrendeki atom sayısından daha fazla geçerli hamle var. Oyunda o kadar çok derinlik ve ince ayrıntı var ki hiçbir yapay zeka en iyisini yapmayı umut bile edemezdi. Ta ki Mart ayında Google'ın DeepMind departmanı tarafından geliştirilen AlphaGo,arka arkaya dünyanın en iyi Go oyuncusu Lee Sedol'ü yenene kadar. Bir ara o kadar nefes kesici bir hamle yaptı ki Sedol kalkıp odayı terk etti. Sonrasında bir oyuncu, oyunu izlemenin onu “fiziksel olarak hasta'ettiğini yazdı. 
(Tabi Lee sonrasında bir kere de olsa yenmeyi başardı.) 

Kanal 4'ün favorisi /umans'ı yazarları Sam Vincent ve Jonathan Brackley bu hikayeye karşı özel ilgi duyuyorlar. Öncelikle, DeepMind'ın yönetim kurulu başkanı Demis Hassabis ile arkadaş oldular. Diğer bir kanıtını ise Vincent şöyle açıklıyor: “AlphaGo ile ilgili olan şey, oyunu tamamen kendi başına oynayarak başarılı olması. 
Muhtemel olan her hamleyi ezerek değil, bir insan gibi sezgiyle yaklaşarak hareket etmesi. Bu, dizimizin hala biraz inanması güç olsa da düşündüğünüz kadar olasılıksız olmadığı konusunda bizlere bir hatırlatma yapıyor.” 


BELİRSİZ GELECEK 


Ve bu nihayetinde, insanoğlunun olmazsa olmazı haline gelen hizmetli görevindeki 'Synth' isimli robotları konu edinen bilim kurgu dizisi Humans hakkındaki en güçlü şey. Bir İsveç dizisi Real Show'dan uyarlanan dizinin başlangıcı, teknolojiye olan güvenimiz ve geleceğimizde teknolojinin ne anlam ifade edeceği hakkındaki evrensel endişeyle ilgili. Yapay zekalar meslekleri nasıl etkileyecekler? 
Aileleri nasıl etkileyecekler? İlişkilerimizi, seksi ve aşkı nasıl etkileyecekler? Yeniliklerdeki, sanattaki ve toplumdaki yerimizi nasıl etkileyecekler? Yapay 

zekalar kendilerinin farkına vardıklarında ne olacak? Ya sonrası? 8 bölüm boyunca 


Humans, bütün bu soruları sorabiliyordu. Şimdiyse 2. sezonunda daha da fazlasını sorabilecek. 

“Her sene, yapay zeka daha çok geliştikçe bizi daha iyi ve biz onu daha az anlıyoruz.” diyor Vincent. 
“Bu durum tedirginliğe neden 

oluyor ve bence insanlar 

nihayet bu tedirginliğe karşı 

çıkmaya hazır.” diyerek ekliyor. Birçok konunun, sıranın işlendiği Humans'ın bir tanesi, bir topluluk dramıydı. 
Ancak, ön planda olan Gemma 
Chan tarafından canlandırılan 


Anita isimli bir robottu. Avukat Laura (Katherine Parkinson) ve kocası Joe (Tom Goodman- Hill) tarafından yönetilen Anita, Hawkins ailesinin bir malıydı. Ürpertici ve güzeldi, ama onunla ilgili yanlış giden şeyler vardı. Şakalara yanlış zamanda gülüyordu; korkutucu bir bicimde insanların arkasında dikiliyordu, bir teneke parçasına hapsolmuş Mia isimli bilinçli bir robottu. Aslında, bilinçlilik şifresini çözmüş dahi biri olan David Elster'ın yarattığı bir grup bilinçli robot vardı. 
Bunlar: naif Max (Ivanno Jeremiah) , robotların Mona Lisa'sı Fred ( Sope Dirisu ) ,Elster'ın rahmetli eşini yerini doldurmak için yarattığı Karen ( Ruth Bradley ) , Elster'ın kısmen robot olan oğlu Leo ( Colin Morgan ) ve Emily Berrangton tarafından canlandırılan sert ve alıngan robot Niska. 

Sonuncusu, tabii ki de 2. Sezonda dikkat etmeniz gereken. En son gördüğümüzde Niska, bilinçlilik programının kopyasını çalmıştı ve programı bütün dünyaya yayacakmış gibi görünüyordu. Serbest bir robot devrimi için hazır mıyız? Telefonda SFX'e röportaj veren Vincent ve Brackley sessizleşiyor çünkü ifşalar konusunda dikkatli olmaları söylenmiş. 

“Pekala” diyerek gülüyor Vincent. “Niska, ateşi yakıyor ama bu biraz yavaş yanan bir süreç.” 
diyerek ekliyor. “Bu onun için daha çok kişisel bir hikaye.” diyerek sözünü kesiyor Brackley: 

Tamam ama, 2. Sezonda insanların bilinçli robotlar fikri karşısında gözlerini açacaklarını söylemek uygun mu? 

“Evet, bunu söylemek kesinlikle mümkün.” diyor Vincent. Bir süre duraklayıp tekrarlıyor “Evet.” 

Bu 'evet' yumuşak ama perdenin düşüşü gibi son bir hamle niteliğinde. Devam edecek olursak, teorik bağlamda, dünyanın böyle bir senaryoya tepki verebileceğini nasıl düşünüyor? 

“Bence böyle bir senaryonun fazlasıyla korkutucu 


olacağına kesinlikle şüphe yok. Bu çok kaotik olurdu. Hele de biz insanlar para ödemeden iş yaptırdığımız bu yüz milyonlarca makineye bağımlı durumdayken. Eğer makineler bir şekilde doğalarını değiştirselerdi bu, dünya için çok travmatik ve birçok insanın kaçınmak isteyeceği bir süreç olurdu. Fakat, tabii ki teorik olarak konuşuyorum.” diyerek açıklama yapıyor Vincent. 


DAHA GENİŞ 


Birinci sezondaki olaylardan birkaç ay sonra, ikinci sezon robotlara daha çok güvenilen bir dünyada ve daha büyük, daha geniş, daha kapsamlı ve daha evrensel bir dizi olarak ilerliyor. 

Bu, The Matrix'te Trinity olarak çok iyi bildiğimiz, Humans dizisi ekibinin ise en yeni ve heyecanlı üyesi olan Carrie-Anne Moss'a bir onay işareti. Oyuncu, dünyanın seçkin bir yapay zeka uzmanı olan Dr. Athena Morrow'u canlandıracak. 
Hikaye, Marshall Allman'ın canlandırdığı genç bir Silikon Vadisi milyarderinin Dr. Morrow'u işe almasıyla Kaliforniya'ya kadar genişliyor. 

“İsmi Milo Khoury. Gözünü dünyayı dönüştürme hırsı bürümüş insanlardan bir tanesi. 
Bir planı var ve bunu gerçekleştirirken yardım etmesi için Dr. Morrow'u işe alıyor. Fakat Dr. 
Morrow'un trajik bir sırrı ve kafasında Milo'nun onu yapmak için işe aldığı planlardan çok daha farklı şeyler var. Diziyi sürükleyen büyük bir gizemin tam ortasındalar.” diyerek açıklıyor Vincent. 

İkinci sezon sadece ölçü olarak genişlemiyor, ayrıca topluluğunu da geliştiriyor. “Birinci sezon Hawkins ailesine yoğun odaklıydı. Ama şimdi o aile içi psikoloji dramı daha geniş çaplı bir şeye dönüştü. O zamanlar ikinci planda olan karakterlerin şimdi kendi hikayeleri var ve kendi ayakları üzerinde duruyorlar.” diyerek durumu 


/ Bizi Facebook'a beğenin facebook.com/5fxturkiye 


açıklıyor Brackley. 

BBelli karakterlerin bazı özelliklerinin adeta üstü örtülmüş. (Mesela, Laura Hawkins'in asıl rolü büyük bir muamma.) Ancak şu söylenebilir ki ikinci sezon farklı hayatları ve Vincent'ın “dizinin en heyecan verici etkilerinden biri “olarak belirttiği, tanışmak için daha birçok yeni üyesi olan bilinçli robotların zihnini daha derinlemesine inceleyecek. 

Konu bizim zaten tanıdığımız bilinçli robotlara gelince, ikinci sezonda bazıları hala kaçmakta ama çoğu denizin yanındaki bir kulübede saklanırken çıkacak karşımıza. 

“Şimdi oldukları yere göre daha sürekli bir aşama var. Leo ve Max yeni bir görev için tutuldular. Size detayları veremem ama Leo olaylar içinde kendini kaybeden türde biri. Oturup gerçekten kim olduğu hakkında düşünmeye başlayamaz.” açıklamasını yapıyor Vincent.“Ama Mia, oradan çıkmak ve yaşamak istiyor. İnsanların etrafında olmak, onlarla iletişime geçmek istiyor. Kendi benliğini bulma yolunda ilerliyor.”diye de ekliyor Brackley. 

Madem ki birinci sezon bilinçlilik olgusu üzerine kurulmuştu, o halde ikinci sezon gerçekten bilinçli olmanın ne anlama geldiğini keşfetmek hakkında olacak. Ve Mia'nın durumunda bu, insanlar için duygular beslemenin gelişimini ifade ediyor. 

“2. Sezonun ana teması, insanlar ve bu makineler arasındaki aşk ve arkadaşlık bağlamındaki ilişkilerde neyin mümkün neyin imkansız olduğu. 


Aşk, arkadaşlık, düşmanlık, anaçlık gibi bütün bu ilişkileri ortaya sermek istedik. Birbiriyle ilişkisi olan robotlar, robotların varlığından etkilenip birbiriyle ilişkisi olan insanlar ve tabii ki bazı robot- insan ilişkisi örnekleri var.”diyor Vincent. 

Aslında, ilk sezonun çarpıcı unsurlarından biri yapay zekanın kötülük potansiyelini keşfetmesiydi. 
Niska gibi robotların genelevlerde kullanıldığını gördük, dizinin en acı veren sahnesinde Joe'nun, Anita'nın'418'fonksiyonunu aktive ettiğini gördük. Bu durum şu soruyu akla getiriyor: AlphaGo, Humans dünyasının çok da uzak olmayabileceği konusunda Vincent ve Brackley'ı heyecanlandırmış olabilir, fakat bu gerçekten iyi bir şey mi? 


“Bazı tedirgin edici etkileri olsa da gelecekte olabilecekleri öğrenmek hakkında çok heyecanlıyız. Herhangi bir teknolojik gelişmeyi düşünürseniz, insanlar bu gelişmeyi hem iyi hem kötü amaçlı kullanabiliyor. Telefon olmasaydı nasıl bir halde olurduk? İnsanlar farklı ülkelerdeki sevdikleriyle konuşamazlardı. Ama ayrıca, telefon şakalarına, şiddetli nefes alıp verişlere ve seks cümlelerine maruz kalmazdık”diyerek cevaplıyor sorumuzu Vincent. 

“Ama hepsinin ötesinde, ne yapacağız? Yenilikleri durduracak mıyız? Hayır! Daha ileri gitmek zorundayız. Bizim bakış açımız, nereye gittiğimizin ve neler olabileceğinin çözümünün önemli olmasıyla ilgili, zaten bu bilim kurgunun olayı değil mi? Ne olacağının ve neyin olmaması gerektiğinin keşfi? Humans şunu söylemeye çalışıyor: “İşte bu harika, ama aynı zamanda yaklaştıkça korkutucu ve karanlık.” diyerek devam ediyor.” © 


HUMANS 


MAKİNE 
/LKASI 


| Emily Berrington 


Gizlilik için söz verdiğini biliyoruz, ama bu sezonda Niska'yı neler beklediği hakkında bize biraz ipucu verebilir misin? 


Niska , hala bizim birinci sezonda tanıdığımız kişi mi? 


Bir süre geçtikten sonra robot moduna geri dönmek nasıl bir his? 
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Teknoloji korkusu temalı antoloji şovu BLACK | 
MIRROR Netflix'e 

- geliyor. Yaratıcısı Charlie 
Vr lan Berrimana konuştu. 
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iz İngilizler yurtdışında başarılı olan vatandaşlarımız hakkında çelişkili duygulara sahibizdir. Sanki bir İngiliz bayrağı nazikçe dalgalanıyor gibi iz hissettirir. Ama bu hisse her şeyi “bozütak bir korku eşlik eder: favori grubunuz Amerika sahnelerinden buraya kendini beğenmiş, egomanyak olarak dönebilir. 
Yani eğer teknoloji kâbusları antolojisi Black Mirror'un Channel 4'ü ardında bırakarak dev Netflix'le dünyaya yayılması sizde endişe 


BLAGK MİRROR 


ği | e 
Ba bei 


> 


ww 


uyandırıyorsa bunu anlarız. 

Black Mirror'un yurtdışına çıkışının hikâyesinin büyük bölümü antoloji Amerika'da ilk kez 2014'te ekranlara geldiğinde, Stephen King'den gelen, yaratıcısı Charlie Brooker'ı memnun eden bir tweetinin eleştiri sütunlarında yer alması sayesinde oldu. 

“Ben büyük bir Stephan King hayranıyım.” diyor Brooker. “Kim böyle bir yorumdan mutlu olmaz ki?” Orijinal bir seri yaptığımız zaman dünyadaki insanlar açısından düşünmüyoruz- sadece düşünüyoruz, “Elimize yüzümüze bulaştırmayalım diyoruz. Oldukça İngiliz bir yapım olduğunu düşünüyoruz.” 

Peki, yeni bir eve taşınmak temel bakış açısını değiştirir mi? Yeni seriden bir bölümün “San Junipero” 1987'de Kaliforniya'da başladığı gerçeği antolojinin uluslararası yapılmaya meyilli olup olmadığını merak etmenize neden olabilir. 

“Serinin küresel olarak piyasaya sürüldüğünün farkındayız, yani bir tarafta Mumbai'deki insanlar izlerken aynı zamanda başka bir yerde Kettering'deki insanlar izleyebilecek, Yani bu zaten kafamızın içinde bir yerde. Ve kurguda daha fazla değişiklik yaptık. Ama hala işlerin tamamında bazı İngiliz yanlarımızı koruyoruz ve umut ediyoruz ki İngiliz anlayışıyla küresel bakış açısının birleşmesinden oluşan iyi bir şey ortaya çıkacak. 
Yani hala İngiliz bayrağımız dalgalanıyor!” 
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BLAGK MIRROR 


San Junipero'ya gelirsek hikaye daha çok The Bangles ve Belinda Carlisle gibilerinin çalındığı oldukça genç tiplerin dans ettiği bir gece kulübüne odaklanıyor. Bu doğal olarak kurguyu düşündüren bir durum.” 

Nasıl bir dönem bölümü yapabilirim diye düşünüyordum. Düşünmekten daha fazlasını yaparak dedim. Şu an Netflix'deyiz, birine Amerikan havası verelim dedim. Hikâyeye uydurduk ve ayrıca beklenmedikti. İnsanlar Black Mirror'u izleğinde elinde saydam telef onuyla kaşlarını çatmış “ Bu inakineler hayatımı mahvediyor”diyen birini görmeyi bekliyor. Bu yüzden “Tamam, açılışı 1987 Kaliforniya'sında yapacağız. 'diye düşündüm. Biz her hafta makineler tarafından mahvedilen hayatları kurgulayan bir seri olmak istemiyoruz. Bu gerçekten korkunç anlarımızın olduğu anlamına gelmez. Çünkü biz yapıyoruz. Ama biraz daha ton farkı var. 

Şu bir gerçek ki “San Junipero” dokunaklı bir aşk hikâyesine odaklanıyor ve bir sonuca bağlanıyor, Brooke bu bölümü “iyi hissettiren sona en yakın olduğumuz bölüm”. Evet, bugüne kadar olan bölümlerde çocuk katilinin kitle tarafından cezandırılması ve başbakanın bir domuzla ilişkiye girmesi gibi şeyler yapmış olabiliriz, fakat bu bölüm hayat dolu diye tarif edebileceğiniz bir bölüm.” Her zaman tamamen ve bütünüyle iç karartıcı değil.'diye ekliyor Brooker. ““*Gözler önüne serilen kâbuslar kadar daha alaycı bölümlerimiz de var.” 

Peki, Ihe Twilight Zone'daki gibi tamamen komedi tarzında bir şey yapar mısınız? 

“Yani, bugüne kadar yaptıklarımız arasında en yakın olanlardan biri. Ama her zaman küçük şakalar oluyor. Çünkü bir Amerikan izleyicisi benim bir komedi yazarı olduğum bilgisine sahip değil, beni Unabomber (dünyayı uyarmaya çalışan bir anti- teknoloji fanatiği) zannediyorlar. Fakat hikâyelerin onda dokuzu beni gülmekten altıma 


66 Amerikan 
seyircisi beni 
Unabomber 


sanıyor. 99 


işeten fikirlerden meydana geliyor. Sonrasında sonuna kadar oynanmak çok ilginç.” 

Üçüncü sezon daha geniş hikâye çeşitliliğine ve tona sahip olduğu kadar biraz daha görsel çeşitliliğe sahip. İlk sezon Britanya'nın milli marşıyla başlarken, sonrasında “Fifteen Million Merits” bölümüyle ekranlara geldi, tamamen fantastik bir dünya. Bunu ikinci sezonda yapmadık- olaylar daha normalize edilmişti. Yani gelecek bölümlerde daha tuhaf şeyler olacak.” 

Eğer Black Mirror'un Netflix'e transfer edilmesine, seyreltilip, sanatsal uzlaşıyla sonuçlanmasından korkuyorsanız, içiniz rahat olsun: çikolata kutusuna daha fazla tat katmamanızın sebebi Netflix yöneticilerinin tanrı edasında talimat vermesi değil. 

“ Oradakiler hiç karışmadılar,”diyor Brooker. 
“Söylediklerinin çoğu “ şimdiye kadar yedi bölüm yaptınız. Çok sevdik. Bu tür şeyler yapmaya devam 


edin”demekti. 

Fakat tabi ki ana akımda yer almanın bütçe üzerinde etkisi oldu.”Üzerinde oynanacak daha büyük bir tuval olduğunun farkındaydık. Netflix'in profili, itibarı ve erişimi farklı tarzda yetenekleri çekmeye yardım etti. Kefaret filmiyle tanınan Joe Wright ve 10 Cloverfield filminin yönetmeni Dan Trachtenberg de dahil. Her ne kadar Brooker her senaryoda işin içinde olsa da, Parks and Recreation'un Rashida Jones'u ( Ann rolünde) ve Mike Schur (dizinin yaratıcısı) dahil yeni ortakları da ayrıca memnuniyetle karşıladı. 

* İnsanlar oldukça fazla yaratıcı iradenin olduğunun farkında ve burası doğrudan küresel bir platform. Büyük ölçekli bazı çok deneyimli yönetmenlerle beraber çalışıyoruz. Ve her yönetmen farklı bir bakış açısı getiriyor. Dan'ın filmi gerilim ve klostrofobi açısından güçlüyken, hoş bir eğlence anlayışı var. Joe Wright ise son derece sinemaya özgü, kendine has bir görsel tarza ve büyük ihtimalle Black Mirror izleyicilerinin görmeyi beklemediği bir renge sahip.” 6 bölüm eş zamanlı ekrana geleceği için, izleyicilerin yeni dağıtım yöntemini nasıl karşılayacaklarını görmek Brooker'ı büyülüyor. 

* Bence antoloji şovları için mükemmel bir format. The Twilight Zone genellikle kaldırılma sınırındaydı, reytingler o kadar iyi değildi- çünkü çekişme yoktu, gelecek hafta tekrar izlemek için bir neden yoktu. Onlara kendi üslubumuzda küçük filmler olarak yaklaşıyoruz. Altı bölüm o kadar fazla çeşitliliğe sahip ki, sanki sizin için küçük bir kısa film festivali hazırlanmış gibi hissedeceksiniz.” 
Sadece bir an için, bu düşüncenin tadını çıkarıyor. 
Sonra hatırlıyor. 

“Ve önümüzde daha şimdiden kaygılanmaya başladığım başka bir altı bölüm var.” © 
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| 19 yaşında çekingen bir 
gencin online tuzağa düşüşünün hikayesi. 
Herhangi bir bilim kurgu 

| öğesinin olmadığı, 
günümüzde geçen bir olay. 


1987 Kaliforniya'sında 
erkeksi Yorkie ve çekici 
Kelly arasında kıyamet kopar. 
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Her sosyal etkileşimin 
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Bu yaratıcı korku serisinde, 

bir maceraperestin 

gelişmiş bir video oyunu 

test etmesini anlatan bir 

bölüm. Gerçek bir enerjiye 
| vesululuğa sahip. 


| Sosyal medyayla 
bağlantılı ölümleri araştıran bir polis memuru. 90 dakikalık bir bölüm. 
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YAZARLARLA FİKİRLERİN ÇARPIŞTIĞI YER 


BU AĞIRLIĞA DEĞER Mİ? 


James Lovegrove, Moore'un son kitabı Jerusalem'i ele alıyor. 


kuma koltuğumun yanında duruyor: dev bir A4 levhası. 2001: Space Odyssey'deki Monolith'in kâğıt versiyonu gibi. Bu uzaylı eseri, bilgi, gelişme, aydınlanma vaat ediyor. Ama aynı zamanda tehlikeli ve ürkütücü de. 

Elimdeki kitap Alan Moore'un piyasaya çıkacak ikinci romanı Jerusalem'in bir kopyası. Tanıtım reklamlarına bakılırsa kitap sadece 1200 sayfadan ve kabaca 600,000 kelime. Ve Financial Times için 750 kelimelik bir yorum yazısı yazmak için gönüllü oldum. Bu gazetenin uysal bilim kurgu yazarı ve James 

Moore'un yazdığı her şeyi hemen hemen okumuş ve âşık olmuş biri olarak, kesinlikle bu iş benim işimdi. Aynı zamanda önümde duran, tek aralıklı, kalın paragraflı metin, düpedüz yer çekimini büken kütlesiyle beni biraz endişelendiriyor. Bu görevi tamamlamak için 3 günüm var. Her gün yaklaşık olarak 400 sayfa. Bu yeterli mi? Hadi başlayalım. Bana şans dileyin. 


1.GÜN 


Sayfa numaraları yok. İlk düşüncem bu oldu. Bu daktilo metni gibi olan sayfalar sanki Moore'un yazıcısından çıkmış ve birileri onu sayfalara numara vermeyi unutmuş gibi. 
Bugünün 400 sayfalık hedefine ne zaman ulaşacağımı nasıl bilebilirim? 

Bu şekilde yapamam, yolun yaklaşık üçte birinde bir bölüm arası verdim. İlerlememi görmek için bir cetvel kullandım, derinlik açısından okumamı hesapladıktan sonra sonuç 
6 da 2cm. 

Buraya kadar, anlatıcı bir karakterin bakış açısından diğerine, zaman içinde sıçrayan, tek bir yerin coğrafyasına demir atmış, Northampton'lu bir yazar. Daha kapsayıcı bir temanın olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum belki de yoktur. Görev tamamlandı. 
Güzel bir dilim meyveli kek zamanı, benim her zamanki iş sonrası alışkanlığım. Orta yaşlı bir yazarın rock'n roll yaşam tarzı. 


2. GUN 
Hadi ama James. Sen Dickens, Moby Dick, House of Leaves, Maşher gibi diğer çok uzun kitapları da okudun. Hem de iki kere. Bunu yapabilirsin. 

Kendime profesyonelce değerlendirme yazmanın zevklerinden birinin normalde eğlence için yaptığın bir şey için sana ödeme yapılması diye hatırlatıyorum. Ben Jerusalem'i nasıl olsa okurdum. Hakkında yazmak için para almak bir bonus. 
Söylenmemem gerek. 

Bir dilim meyveli kek? E hadi bakalım. Günün uğraşları için lezzetli bir ödül. 


3. GÜN 


Ha gayret. Genellikle böyle kitapları bir gurmenin yemeğini yediği gibi zevkle, zamana “13 | | ( OREVTİ 


yayarak tadını çıkararak okurum. Ama ne yazık ki teslim tarihi diye bir şey var. 


Sorumluluk ve zevk iç içe geçince, genellikle her zaman birincisi önce gelir, ikinciyi gasp TAMA N 1 LA N 4) AK 


eder,darmadağın bırakır ve belli belirsiz bir tatminsizlik ve bir parça utanmışlık 


derin. > İÇİN 3 GÜNÜM 


Jerusalem Moore'un en büyük ve en yoğun artistik eseri olarak takıntılı ve kişisel. 


Psikocoğrafyanın genişleyen bir parçası, dar görüşlü bir evren ve geçici bir ölümsüzlük le BU vaat ediyor. Bu kitabı okuduğum için mutluyum. Notlarımı çıkardım. 750 kelimelik değerlendirmemi yazmak için hazırım. Ayrıca şu an biraz patlak gözlüyüm ve kafam YETERLİ Mİ” yerinde değil gibi. Meyveli kek? Üç gün boyunca Moore'un ansiklopedik dehasına gömüldükten sonra, bu sözcük artık başka bir anlam kazanıyor. Ama eğer üzümlü kekli çay ppm bahsediyorsak, sanıyorum ki bunu hak ettim. © 


James Ta Lovegrove'un Age of Hereos in or a çıktı. 
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LUKE RHINEHART 


BİR DİĞER SANATKAR. Kült eser Zar Adam'ın yazarı geri döndü. 


yada7 yıl önce Luke Rhinehart, artık yazmaya devam etmeyeceğini düşündü. Daha sonra, kendisi bile biraz şaşırsa da aklında yeni bir fikir oluşmaya başladı. Kült bir eser olan Zar Adam kitabının yazarı Rhinehart , “Birlikte Yaşadığımız Yalanlar'adında kurgusal olmayan bir kitap yazma fikrini kurcalarken , bir romanda 'yardımı dokunmayan illüzyonlarla yaşama' temasını daha iyi ele alabileceğini fark etti. Sonuçta ise ' Invasion(İstila) * kitabı ortaya çıktı. 

İstila ; aşırı zeki, şekil değiştirebilen , eğlenceyi çok seven FF isimli tüylü uzaylılar, gezegenimize geldiğinde neler olduğunu ele alan bir güldürü hikayesi. “Gezegenimizi fethetmek ya da gözlemlemek değil amaçları, sadece burada biraz takılmak istiyorlar.” diyor Rhinehart. Kulağa mükemmel misafirlermiş gibi geliyor, ozaman ne yanlış gidebilir ki? 

Olaya'güç'anlamında bakarsak, çok fazla şey yanlış gidebilir. 
Çünkü FF'lerin “önyargıları yok've “insanları ve modern uygarlığı bir kanser olarak görüyorlar.'Yanlış yaptığımız şeyleri görmemize yardım etmek için oyunlar oynayama başlıyorlar. 
“Uzaylıların, bankalar, dernekler, devletin gizli servisleri, ordu ve siyasetçileri de içeren oyunları modern toplumun bütün kurulu düzenini alt üst ediyor. 

İstila , Donald Trump ve Bernie Sanders başkanlık için atışmaya başlamadan çok önce yazılmış olsa da bu kitap, düzen karşıtı fikirleri dünyanın daha büyük bir bölümünde yansıtıyor gibi görünüyor. Ama belki de herhangi bir yeni Luke Rhinehart kitabı şu an buna uygun görülebilir. 

Nedenini anlamak için 1960'lara dönmemiz gerek. Rhinehart, nam-ı diğer George Cockcroft'un, arada sırada boş zamanlarında yazan bir akademisyen olduğu zamanlar. 
Yazarımız, 30'lu yaşlarının başına kadar sadece “4-5 kısa hikaye ve bir düzine şiir'yazmış. Daha sonra ise kariyerinin değişmesine yol açan Zar Adam kitabına başladı. Zar Adam, oldukça kafa karıştırsa da Luke Rhinehart isimli canı sıkılan bir psikiyatristin hayatıyla ilgili kararları zar atarak almaya başlayışını anlatan bir 


hikaye. 


ZAR ATMAK 

4 yıl sonra sadece 222 sayfasını tamamladı, fakat 1969'da bir 
müsvedde, yeni işletilmeye başlanan Talmy Franklin yayınevlerinde yerini aldı. “Devam ettiğim hızla, belki de kitabı hiç bitiremeyebilirdim. Yazmak için çok hırslı ve yazmaya çok genç yaşlarda başlayan yazarlar gibi değilim.” diyor Cockcroft. 

1971'de Zar Adam yayınlandı. Bugüne kadar 2 milyonu aşkın kopyası satıldı. Peki nasıl bu kadar çok bağ kurdu? Muhtemelen bunun nedeni, kitabın anı yaşamak, illüzyonlara dalmak ve insanların hayal güçlerine hitap etmek konusunda saygıdeğer bir eser olması. “Kararlarverilir ve eğer sen, içindeki bir çeşit 


Metin Jonathan Wright /// Fotoğraf Peter van Agtmael 


varlığın kararlar vermesindense, kararların kendiliğinden verildiğinin farkına varırsan hayat çok daha kolay bir şekilde geçip gider.” diyor Rhinehart. Zar Adam'ın eğlenceli, baltalayıcı ve oldukça ahlakdışı olmasının da buna etkisi var. Hatta o kadar ahlakdışı ki Rhinehart'ın teyzelerinden biri kitabı okuduktan sonra çöpe atmış. Tam tersine Rhinehart şöyle ekliyor : “Kitabı seven okurların çoğu ciddi anlamda zar atarak hayatlarına devam etmek gibi bir girişimde bulunmadılar, fakat okumadan 


öncesine göre daha özgür hissetmek için kitabın özünü yeteri kadar anladılar.” 


FARKLI ETKİLER 


Rhinehart ,Zar Adam'ın biçimsel olarak nereden ortaya çıktığından emin olamıyor. “Kitabı neyin etkilediğinden çok emin değilim. En beğendiğim romanlardan biri çok eğlenceli olan Catch-22'idi, fakat Dostoyevsky'nin de hayranıydım. Yani bu biraz ilginç.” diyor yazarımız. Ama yine de, Dostoyevsky'nin, hayattan tiksinen bir memurun ağzından anlatılan varoluşçu nitelikteki kısa romanı Yeraltından Notlar'ının “itirafsal tarzı'na dikkat çekiyor. Mark Twain'in yazdığı, günlük konuşma dilinde yazılmasıyla Amerikan eğlenceli kurgu kaynaklarından biri olan Huckleberry Finn'den de bahsetmesiyle bütün bunlar daha mantıklı hale gelebilir. “ Huck bazen biraz aptallaşabiliyor ama yine de onu seviyoruz. Bence aynısı Luke için de geçerli.” 
diyerek ekliyor yazar. 

Luke diyerek kastettiği , anlatıcı ve yazar çok ortak yöne sahip olsa da , romancılığına özgü takma adı olan değil, kitabın anlatıcısı olan Luke Rhinehart. Belirgin olarak her ikisi de, daha çok Huck ve başka bir açıdan Dostoyevsky'nin isimsiz anlatıcısı gibi tutarsız, hatta bazen çileden çıkartan kişiler olma kapasitesine sahip. 2013'te yazar, 25 tane arkadaşına ve akrabalarına Luke Rhinehart'ın öldüğünü haber vermek için yazdı. Bazıları ona inanmadı, fakat diğerleri yazarın hayata gözlerini yumduğunu düşündü. 

Peki işi gerçekten ciddi mi? Özünde şakacı bir insan mı? “ Korkarım ki hiçbir şeyi ciddiye almamakla ilgili ciddi öğütler verme konusunda suçlu hissediyorum. Çelişkiyi görüyorum.” 
diyor yazar ,arasırakendi yarattığı karakterlerle dalga geçerek. 
Ve ekliyor: “Konu bir çok insanın neden mutsuz olduğu ve tatminkar olmadığı, fakat mesaj her zaman bir gülümseme ya da kahkahayla ilişik olmalıdır. 

Luke Rhinehart'ın çalışmasında,mesaj ve kahkaha bu kadar sık olmasa da konu hep bir döngü içinde. Dünyaya bakış açısıyla uyumlu olmak isterken Rhinehart , zar zor üretken olabiliyor. “Hırsı, batı hastalığı olarak görüyorum. Ben oldukça rahat ve geniş bir adamım.” diyerek yorum yapıyor bu konu hakkında. © 
İstila orijinal dilinde yurtdışında satışta. 


TOS 


MAGNUM PHO 


Bilgiler & 
Meslek 
> Roman yazarı 
Doğum Tarihi 
215 Kasım 1932 
Doğum Yeri 
> New York 
En Büyük 
Başarıları 
> Zar Adam ve diğer romanlarının yanı sira , Rhinehart bir çok senaryo da yazmıştır 
Hakkında bazı gerçekler: 
> Zar Adam, The 
Cure , The Fall ve 
Talk Talk tarafından yazılan bazı şarkılara da konu oluyor. Richard 
David James, veya bilinen sahne adıyla 
Aphex Twin, bazen 
Zar Adam takma ismini kullanıyor 
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EMAS, 


EN IYI BAŞROLLERLE 
YUZ YUZE 


SİMONE MİSSICK 


Harlem'in hakkından gelen, Lx&e Cage başrol oyuncusunu tanıyın 


imone Missick , “Çizgi romanlardaki ilk siyahi 

kadın kahramanlardan birini canlandırmak nasıl 

bir his ””sorumuzu gülümseyerek düzeltiyor. 

Gururla , “Tlk olan.” diyerek vurguluyor. 

Sırf Tony Stark biyonik kol armağan etsin diye 

bir bombayla sağ kolundan olan amansız polis 

Misty Knight , ilk kez 1975'te toplum karşısına çıktı. Pam Grier'in imkansız da olsa bir şekilde , Biyonik Kadınla birleşmiş halini düşünsenize. 

Şimdilerde Missick , Netflix'in en son Street-view superheroics uyarlaması £x&e Cage'de, henüz biyonik ayarlamalar yapılmamış bir şekilde, Misty rolüyle ekrana çıkıyor. Bu rol Detroit doğumlu aktris için onu Marvel Evreni'nin sıcak sahne ışıklarının altına iten bir dönüm noktası. Dünyası alt üst oldu mu? “Hayır.” diyerek gülüyor. “Belli ki basında oldukça çarpıcı görünüyor ,ama baştan aşağı süslenip püslenmediğim zamanlar aynı, sıradan Simone oluyorum.” 


Başrolü aldığında çizgi romanları inceleme fırsatın 

oldu mu? 

© Hayır, olmadı. Misty Knight hakkında çok şey bilmiyordum. 
Koşup birkaç çizgi roman alırım, sonra da okuyabildiğim her şeyi okurum diye düşündüm. Sonra Marvel Televizyonu'nun başkanı Jeph Loeb, bunu yaparsam insanların Misty Knight'ı benim canlandıracağımı anlayacaklarını ve olayın internete sızacağını söyledi. Bu yüzden biraz internetten araştırma yapmak zorunda kaldım. 

Çizgiroman mirasının ağırlığını hissettin mi? Hayranlar , karakterlere karşı oldukça korumacı olabiliyor... 

© Evet, öyleler. Bu rolde , benim de saygı duyduğum ve Misty'nin görüntüsüne çok uyacaklarini düşündüğüm farklı aktrisler görmek isteyebilecek hayranlar vardı. Ama rolü benim aldığım ilan edilince ,“Bu da kim? Şu kişi ya da diğeri bu rolü almalıydı.” gibi şeyler söyleyen kimse olmadı. Hepsi , Misty Knight artık televizyonda çıkacağı için çok heyecanlıydı. 
Hayranlar çok yardımcı oluyorlar ve bu sanki beni desteklemiyorlarmış gibi hissetmeme neden olan baskıyı yok ediyor. Ama sonra başka bir baskı ortaya çıkıyor : “Rolün hakkını veriyor muyum?” Simone'ın egosunu bir tarafa koymak ve şunu söylemek zorundayım : “Tamam, sette geçirdiğim 12-14 saat ve çekimlerin süreceği 7 ay boyunca ben, Misty Knight'ım.” 


Odaklanabildiğim tek şey bu. 


Metin Nick Setehfield // Fotoğraf Maarten de Boer 


Misty, biyonik kolu ve dövüş yetenekleriyle, çizgi romanlarda daha fantastik bir karakter. Bütün bunlar hakkında ne düşünüyorsun? 

© Bence bu çok açık . Bu karakter 70'li yıllarda yaratıldı ve bu yıllarda çizgi romanlar siyahi kadınların betimlendiği resimler değildi. Başka bir dünyadan süper kahraman olan Storm'u gördük, ama halkın arasında iki kolu da sağlam sıradan bir kadın olarak doğan bir süper kahraman görmek... Dizide , bu karakterin gelişimini izlemek insanlar için heyecan verici , çünkü bu Misty'i daha ulaşılabilir ve ilişkilendirilebilir yapıyor. 

Bir röportajında *70lerin ruhuna sahip olduğunu! söylemişsin. 
Bunu söyleyerek ne kastettin ? 

© Bu çok komik. Eşim 70'lerin ruhuna sahip olduğumu söyler, çünkü 70'lerden bir kadın gibi göründüğümü düşünür. 
Günümüzde, kadınların baştan aşağı süslenip püslendikleri, sahte ve plastik makyajlarla kaskatı kesildikleri medyada sergilenen çok fazla şey var. Bizim tanımladığımız şeyler gerçek televizyon ve gerçek olmayanlar. Müzikte güzel bir enstrümasyon ve anlamlı şarkı sözleri, kadınlar da ise doğallık aramam bakımından çok daha yaşlı hissediyorum. Vücutlarını değiştiren insanlara karşı çıkmıyorum ,ama ben vücudumu olduğu gibi seviyorum. (gülüyor.) 

Luke Cage çizgi romanları , 70'lerin başında çok rağbet gören Blax filmlerinden doğmuş. Bu tür hakkında senin fikirlerin neler ? 

© Blax fılmleri,siyahi kahramanları izlemek için bir yoldu. 
Siyahi bir adam içeri girer, ortalığı dağıtır ve kadını alırdı. Ya da Pam Grier gibi siyahi bir kadın içeri girer, ortalığı dağıtır ve adamı alırdı ki bunu başka hiçbir yerde izleyemezdiniz. Ve evet, Blax filmlerinin bazı noktalarda çok soytarıca olan tekrarları vardı. Ama yine de bu filmler, oyunculara bir firsat sundu. Ayrıca seyircilere de siyahi insanları başka bir açıdan bakma olanağı sağladı. O filmler şu an burada olma nedenimizin ilham kaynağı. 
Bence bütün sanatlar her zaman geçerlidir. Herkesin tercihi olmayabilir ama yine de o bir sanattır. Ya kabullenirsin ya da vazgeçersin. 

Çizgiromanlarda Misty, Daughters of Dragon takımının bir parçası. Bu bir televizyon uyarlaması olarak görmek isteyeceğin bir şey mi ? 

© Kesinlikle! Bence güçlü kadınların olduğu herhangi bir çizgi romanın hayata geçirilmesi harika bir fırsat olurdu. Twitter ve Instagram'daki hayranlar da bu konu hakkında çok heyecanlı. 
Netflix bunu ekranlara taşıyabilirse efsane bir şey olur. © 


Luke Cage Netffix'te yayınlandı. 


Bilgiler © 
Meslek 
> 
Doğum Yeri 
> 
En Büyük 
Başarıları 
> The RoadTo 
Sundance A Taste 
OF Romance 
Ray Donovan 
Wayward Pines 
Hakkında Bazı 
Gerçekler 
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RALPH McOUARRIE 


LUKE, YODA VE R2-D2 BATAKLIK GEZEGENİ'NDE. 


ESKİZ ÇİZİM 
THE EMPİRE STRIKES BACK 


McGuarrie'nin Dagobah tasviri, Florida Everglades'in yüksek bataklık ağaçlarından ilham almış. 


Hayalperest sanatçı Ralph McOuarrie büyük efsaneyi, George Lucas'ın kafasından alıp büyük ekrana yansıtmaya yardımcı olan 
resimler yaratarak S/ar Wars evreninin görünüşünü tanımladı. 2 
ciltlik yeni bir set , McOuarrie'nin orijinal üçleme ve sonrasındaki bütün çalışmasını, çok çok uzaklardaki bir galaksinin çok nadir ve 


yayınlanmamış anlık görüntülerini keşfederek bir araya getiriyor. 


X-WİNG ÖLÜ YILDIZA SALDIRIYOR. öN HAZIRLIK İLLUSTRASYONU JEDİ'IN DÖNÜ:' 

George Lucas'ın Jedi için hikaye taslağı 2 tane İmparatorluk uzay istasyonunun apım aşamasını içeriyor. 


> GM an 


WOOKİEE IRKI CANAVARLARLA BİRLİKTE onsepi çizim IMPARATORLUK - THE EMPİRE STRIKES BACK 

Lucas , daha 5.Bölümde bizi Wookiee ırkının yaşadığı Kashyyyk gezegenine götürerek kafamızı allak bullak ediyor . 
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HAD ABBADON PİRAMİTLERİ iLLusTRAasyon 


IEDUIN DONUSU 
Jedi'ın erken taslaklarında ,tamamı koca bir şehirle kaplı Had Abbadon, Imparatorluk'un made 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SNOWTROOPER KOMUTANININ KASKI 

KONSEPT ÇİZİM 

IMPARATORLUK( THE EMPİRE STRIKES BACK | 

Aslen Imparatorluk'un askeri malı olarak göz önünde 

bulundurulan kask , sonradan Boba Fett'in simgesel örüntüsüne dönüstü. . 
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STAR DESTROY ZN BRİDGE 


Bu çok büyük pencereleri me iş dahil etmek McGuarrie'nin fikriydi. “Gürleyerek harekete geçen bin yıllık füzeleri görebilirsiniz.' 


KA. AE 
RANCOR ÇUKURU NDAKI 
LUKE 


McGuarre Rancor'u, Industrial Light & Magic'in yaratık departmanında yaratılan bir maketten ipucu alarak tasvir etmiştir 


C-3PO 
1927 Metropolisi inin Maria rakamla 
etkisini gösteren Protocol Droid tasviri. 


Nel 9 KUALA AY A 


YAKİCI 


SORULAR 


Unutulmaz korku fılmi 72e Wicker Man'in yönetmeni Robin Hardy, geçtiğimiz ay hayata gözlerini yumdu. Alan Barnes'ın yayınlanmamış röportajı, onu ve şaheserini övgüyle anmakta. 


irmi bir sene önce, fiyakalı sayılabilecek Soho üyeleri derneğinin kafeteryasında eski film yönetmeni Robin Hardy ile röportaj gerçekleştirdim. “Eski” diyorum çünkü şunu vurgulamaya hevesliydi; “Aynı zamanda bir gazeteciyim ben, New Yor& Times için epeyce yazarım, romanlar yazarım... Basitçe fılm yönetmeyi istemezdim, her ne kadar film yönetmeyi sevsem de.” 
Onu dalkavukluk yaparak, “Mezar taşında uzunca bir kitabe istiyorsun yani?” diye yanıtladım. 
“Sadece '7he Wicker Man'in yönetmeni'yazmasını değil?” 
Gülerek “Aynen öyle” dedi. 
The Wicker Man'in yönetmeni Robin Hardy, 86 
yaşındayken yaşama gözlerini yumdu. 
Burada düşüncesiz bir ima yok. 73e Wicker Man gibi kalıcı bir filmi yönetmiş —aslında yaratmış- olmak fevkalade bir şey çünkü 72e Wicer Man kendi başına fevkalade bir şey. Bir korku filmi olduğu muhakkak; rahmetli Christopher Lee'nin Lord Summerisle olarak sergilediği en güzel ekrafi performansını da içererek belki de Hammer korku döneminin son şahane filmi. Ayrıca “folk horror” türünü de tanımlayan çalışmadır — etkisi Ben Wheatley'nin Kill List(2011) filmi gibi filmlerde ve son dönemlerde Chris Hopewell'in Radiohead'in “Burn the Witch”i (2016) için çektiği videoda belirgindir. Bu tüm özgün kuvveti elinde tutan coşkun sonucu ile çapraşık ve tatmin eden bir resim; ne var ki defalarca görmüşsünüzdür. 
£ Hardy ile tanıştığımda, Marvel, UK'in Hammer Horror dergisi için çalışıyordum — fakat biz tanıştıktan kısa süre sonra şirket devredildi. Yeni 
5 patronlar işyerini kapattılar ve böylece kaydın 
© kopyasını çıkarmak için hiç zaman bulamadım... 
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1995 senesinde, Hardy hala 22 sene önce, 1972'de 
yaptığı bir filme dair konuşuyor olmaya hayret etmişti. “Beni şaşkına çeviren sürekli dönüp geliyor olması... Bence bu bir anlamda tanımlanamaz oluşundan kaynaklanıyor ki gündemde olduğu sürece kaldı. Bu bir çeşit zamansız film, zamanı çok eskilere dayanmıyor. Hikaye zaman ve mekanın dışındadır. Bilhassa bunun komik ufak Avrupa'da gerçekleşen bir şey olduğunu düşünen Amerikalı izleyici ile tamamıyla zamansızdır.” 


ROBIN HARDY 


E— 1929-2016 AZ 
<a — 
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” The Wicker Man, ahlakçı polis çavuşu Neil 


Howie'nin (Edward Woodward) yerli bir kızın ortadan kayboluşu iddiasıyla ilgili soyutlanmış yerli halkı sorgulamak için uzak bir İskoç adasına gelişiyle başlar. Summerisle, talihsiz gezginlerin tipik Hammer korku sahnesine dahil olduğu ortaçağ Avrupa taşrasını andırıyordu. İlkin Howie, Green Mane girdiği zaman, gelişi yerlilerin uğultusunu kesiverir, mülk sahibinden (Lindsay Kemp) kendine bir oda alır ve şaşırtıcı biçimde İskandinavyalılara benzeyen kızı (her yönüyle tipik bir Hammer güzelliği olan Britt Ekland) ile tanıştırılır. Ama belki de bu o kadar şaşırtıcı değil çünkü Hardy ve 7e Wicker Man'in senaristi Anthony Shaffer “Harmrer korku filmlerine oldukça aşina ve hatta hayrandılar. Fakat biz, Hammer film senaristlerinin ve yapımcılarının kendilerine koydukları bütün o kuralların yarı mitolojik ama yine de tarihsel kökenlerine gitmenin ilginç olabileceğini düşündük. Kendi hikayeleri için |Dracula'nın yazarı| Bram Stoker'a ya da başkalarına gidiyorlardı, “Hadi çok orijinal bir şey yapmayalım!” mantığıyla devam ettiler işte.” 
“Hem Tony hem de ben tarih, mitoloji ve dinle de ilgiliydik, bu yüzden bütün bu tür örflerin, ritüellerin falan barınacağı bir dünya denemenin, yaratmanın veya yeniden yaratmanın değişik olabileceğini düşündük.” Hristiyanlık öncesi bir dünya: “Druidler, Romalılar, batı Avrupa'daki herkes her şeyin yolunda olduğunu ya 

da kötü gitmediğini garantilemek için tanrılara sunularda bulunulan yatıştırıcı bir dine sahipti.” Howie, bütün diğer dine hakaretlerin arasında, öğretmen Bayan 
Rose'un öğrencilerine 


maypole'u (bahar bayramı çiçekli direği) “penis 
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The Wicker Man nasıl katledildi 


Herkesin bildiği gibi, Tne Wicker Man'in orijinal çekimleri British Lion'ın yeni yönetiminin emriyle rdy'ye göre yapımcı Peter Snell'i bastırmak için- ciddi şekilde kısaltılmıştı. “Bir yapımcı olarak beni defnettiler çünkü filmimin gösterilemez olduğ ylediler. Diyorlar ki; “Bu tuhaf filmi k ter ki? Ne hakkında? Ne hak 

anlamıyor 

hakkında olduğuna dâir hiç fikirleri yok Sonra şöyle düşündüler; “Eğer filmi kısaltırsak, kısa hali şimdikinden daha iyi olur...” Açılıştaki ana sahneler ve Britt Ekland'ın Willow karakteri ile cinselliği öğrensin diye yerli bir oğlanı gönderişiyle Lord Summerisle'ın giriş sahnesi gibi sekanslar filmden çıkarıldı. Neyse ki, bugün filmi iki farklı versiyon şeklinde izleyebiliyoruz - 99 dakikalık iyileştirilmiş Director's Cut ve son dönemlerdeki “Final Gut. 


görüntüsü” olarak anlatması karşısında şok olur. 


Filmin çoğu gibi sınıf sahnesi de fazlaca komik. 
Hardy de aynı fikirde: “Çoğu kasten komik ama bu işin bir kuralı yok bence”. Hardy, asıl yapımcıları filmin piyasaya sürülmemesi için British Lion'a götürmekte büyük zorluklar yaşadı. : “Satıcıların kafasını karıştıran da bu — korku filmlerinin yükümlülüğü korku filmi olmaktır. Bir korku filminde gülmeniz beklenmez. 
Duygusallaşmanız da. Güzel manzaralar da aramazsınız...” Geri kafalıları taklit ederek, “Yani, tüm bunlar nedir? Ya dinle falan alakalı bütün o tartışmalar? Hadi devam edelim, birinin kalbine kazık saplayarak. Neden hiç kan yok ki, ha?” diye söylendi. “Bence bir sürü insan The Wicker Man'de bugüne kadar bir Hammer korku filminde korktuklarından daha fazla korkmuştur.” 

Öyleyse, The Wicker Man'i bir korku filmi olarak nitelerdi değil mi? Biraz kederli bir sesle onayladı, “Sınıflandırmak zorundaysam, evet ama sanıyorum Fransızların film fantastigue diyeceği bir tür var ve bir film fantastigue komik olabilir, korkunç olabilir ya da ikisi birden olabilir ancak bu sönmüş bir fantezidir. Tamamen dışında olmadan, bu durumda bir ussal içerik beklenir. Bence belirli bir tür fılm görmeyi uman seyirci hayal kırıklığına uğradığında, ona korku filmi denmez çünkü bu 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NEREDEYSE DERİ VE ZİNCİRLERLE SARMALANMIŞ BİR GRUP ÖFKELİ 
PAGANIN SALDIRISINA UĞRADIM 


neredeyse yanlış adlandırmadır.” 

Neticede, Howie adaya şahane bir 1 Mayıs kurbanı olmak için çekildiğini öğrenir — ve söğütten yapılma bir putun içinde yakılarak hasat tanrılarına kurban edilir. Shaffer'in oyunu Sleuth (1970) gibi Lanetli Ada'nın olay örgüsü de karmaşık bir oyundur- hem Howie hem de seyirci için. “Bu bir arayış ve bir oyun; izleyici için oyun tahmin etmektir, onlara verilen tüm ipuçlarından — ki bunlar film boyunca sayısızdır -— Howie'nin ne 


. tür bir toplumda yaşadığına, sonunun ne olacağına 


kadar. Bu temelde, aldatıcı değil; her şey ortada. 
Fakat ortalama izleyicinin The Wicker Mane gitmeden önce tüm ipuçlarını almak için Altın Dal okuyabileceğini düşünmek nafile olurdu...” 
Filmin sonu yoruma açık. Dindar Howie'nin neredeyse kahramanca gidişi? Çünkü (Summerisle'ın da dediği gibi) “şehit” olarak ölüyor. Ya da güz zamanı iyi bir hasat alınacak mıdır? Veya hiççi biçimde, her iki bakış açısının da eşit şekilde yanılmış olduğunu mu söylüyor? Hardy sırrını ifşa etmiyordu. “Bir şekilde, “Paranı öder, seçimini yaparsın.” Hıristiyanlığa gelince, film kesinlikle uygun çünkü Howie'nin ödülünü cennette alacağını kabul edebilirsiniz.” Filmin Amerika tanıtım turunda Hardy'nin söylediği kısmen şuydu: “Saygıdeğer rahiplere ve papazlara özel bir gösterim yaptığımız Bible Belt'te, ufak bir açıklama yaptım. Hepsi kürsülerine gidip şöyle dedi: “Gidip bu filmi görmelisiniz, gerçek Hristiyan filmlerinden biri, Bu, bir anlamda oldukça doğru. 
Önemli teolojik bir sorunu ele alıyor.” Bununla birlikte film, San Francisco'da çok farklı bir tepki | * 


)BAL (4) 


Bizi Twitterda takip edin - twitter. com/SfxTurki ye 


ortaya çıkardı. Açılış gecesinde Castro Theater çıkışında, Hardy anımsadı: “Neredeyse deri ve zincirlerle sarmalanmış bir grup paganın saldırısına uğradım, öfkelilerdi ve Paganizmin adını lekeliyorsun” dediler.” 

Hardy buna boğulana kadar güldü. “Çok fazla dinleyici olduğu için tabii ki, izin vermedim — yalnızca Amerika'da değil ama burada da kesinlikle- filmin şakacı kısmı insanlara direkt hitap ediyor. Bunun geçerli olduğu ve filmden pe 
keyif alan çok kişi biliyorum...” diye iç 0 
geçirdi. 

Buluşmamız bittiğinde, Hardy filmin ? 
yeniden çekilmesine dair fısıltılar j ğ 0 
duyduğunu söyledi. Açıkça şaşkın biçimde, i ? > “Neden yeniden çekerler hiç P SUMMERİ SLE a o anlamıyorum” dedi.“Garip.” Nicolas “Biz son derece dindar insanlarız” 

Cage'in de oynadığı bu yeni versiyon 11 yıl sonra çıktı. Doğru kelime “garip” değildi. Bundan 


Christopher Lee'nin Lord Summerisle karakteri -Howie'nin midilli ve tuzaklar vasıtasıyla ulaştığı köyden uzak baron konağına yerleşmiş çekici bir aristo olan-Kont Dracula'sına benzemiyor değil. (filmde vampir bilgisine dair daha fazla beş sene sonra, Hardy kendi öneri mevcut: Howie mezarlıkta eğreti bir Isa heykeli tasarlar mesela-ve sonra “ruhani devam filmi”Ihe i mezardan tabut çıkarma işine dahil olur.) Hardy ısrarla Lee'yi oynatmanın bütün Wicker Tree'yi çekti. Hoş, asıl j iş olduğunu söyledi: “O izleyicinin bunun bir korku filmi oldu: 


filmin etkisi hala baki. Onu yaratanların çoğuysa artık yoklar 


— Hardy, Shaffer, Lee, Woodward, if olacaktır! Ya dişini gösterecek ya da tanıdık bir şey olacak. Ve wicker man 

İngrid Pitt... Lakin biz biliyoruz ki 2) MW oerçekleştiğinde... Bu iyi, çünkü filmin sonunda şokun heyecanını bekliyorsanız ödül Summerisle'da “eski tanrılar m ikin vardır.” 

ölmez”... © ş j 


| 


>) 
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THEMAN WHO FELL TO EARTH 


Rock müziğinin efsanesi David Bowie, 1976'da insan görünümlü bir uzaylı olan Thomas Jerome Newton'ı canlandırarak dudak uçuklatan bir performans sergilemişti. Bunun 40. 
Yıldönümüde Robert Fairclough , orijinal yıldız adamın ilk ve en iyi filmini araştırdı. 


“O birinsan değildi; ancak birinsana çok benziyordu. 
Saçları bir albinonunki kadar beyazdı, ama yüzü açık ten rengiydi. Gözleri ise soluk mavi renkteydi. Bedeni beklenmedik bir şekilde inceydi. Yüz hatları keskin, parmakları uzun ve derisi neredeyse şeffaf, tüysüzdü. 
Yüzünde periye benzer bir görünüş vardı , çocuksu bakışları ve zeki gözleri... Insan gibi, aşka , korkuya , fiziksel acıya ve kendine acımaya karşı duyarlıydı.” 

The Man Wbo Fel/ to Earth, Walter Tevis (1963) 


avid Bowie, ölen gezegenini kurtarmak için 

dünyaya gelen nazik bir uzaylı olan Thomas Jerome 

Newton'ı canlandırmak için doğmuş olabilir. 

Orijinal 1963 romanı, 13 yıl sonraki film 

uyarlaması gibi , 20. Yüzyıl Amerikan yaşamının ruhsuzluğunun ve bunun Newton üzerindeki yıkıcı etkisinin melankolik bir yansımasıydı. 

1976'ya kadar Ziggy Stardust ve Aladdin Sane isimli kurgusal sahne kişilerini terk etti ve Genç Amerikalılar albümünün plastik ruhu'yla Amerika'ya yerleşti. 1974 BBC belgeseli Cracked Actor, yıldızın Amerika'da büyük siyah bir limuzinde, ciddi bir kokain bağımlılığına yakalandığı için saçma sapan konuşarak ordan oraya dolaştığını göstermişti. Yabancı bir toprak parçasında tamamen yabancı bir insandı. “Nicolas Roeg'in (yönetmen) Michael Crichton'ı ( yazar ) Newton olarak düşündüğü söylenmişti. Çünkü Crichton çok uzun ve farklı bir görüntüye sahipti.” diyerek hatırlatma yapıyor görüntü yönetmeni Anthony Richmond. “ Daha sonra Bowie'de karar kıldı. Bu rolü oynayabilecek başka hiçbir aktör yok. Ne o zamanlar vardı ne de şu an.” 

Richmond ve Roeg birbirlerini 1965'te David Lean'ın filmi Doctor Zhivago'da karşılaştıklarından beri tanıyorlar. İkili, Roeg orta Avustralya entelektüel arayışı Walkabout ile yönetmenlik kariyerine başlamadan önce, A Funny Ihing Happened On The Way To The Forum , Fahrenheit 451 ve anarşik James Bond aldatması Casino Royale gibi farklı 1960 filmlerinde birlikte çalıştı. Ayrıca Richmond da Jean-Luc Godard'ın Sympathy For The Devil (1968 ), 1968'de filmi çekilen ama 1996'ya kadar yayınlanmayan The Rolling Stones Rock And Roll Circus ve bütün ayrıntıların olduğu Beatles belgeseli Let I Be ( 1970) çalışmalarında yer aldı. “Daha çok rock and roll tarzı müzik yapmak için teklifler alıyordum. Fakat düşündüm ki Stones'u , The Beatles”: ve The Who'yu yenemeyecektim. Bu yüzden daha fazlasını yapmadım ( Let It Be )” diyor Richmond. 

“Bowie'nin partneri, Newton'un mutsuz sevgilisi Mary Lou'yu canlandıran, daha yeni George Lucas'ın, 1960ların gençlik yaşamına nostaljik bir övgü niteliği taşıyan American Graffiti ( 1973) filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilmiş Candy Clark'tı.“ Nic bir toplantıya giriyordu ve ben onu bekliyordum. “ diyor SFX'e Clark. “ İçeri girmeden önce bana senaryoyu verdi ve İşte , bunu okumak istiyor musun?” diye sordu. Okudum ve Nic geri geldiğinde ona * Bu harika , inanılmaz !* dedim. Bana Mary Lou “yu canlandırmak ister miyim diye sordu. “Tabii ki ! * diyerek karşılık verdim. Ben, David ve Nic gerçekten çok iyi bir iş enerjisine sahibiz. Nic çok iyi bir yönetmen. Onu her 
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ZAMAN MAKİNESİ 
THEMAN WHO FELL TO EARTH 


THE MANWAO FELL TO EARTH 


sahnede , kadrajın dışında beden hareketleriyle size neyi yapıp neyi yapmamanız gerektiğini anlatmaya çalışırken görebilirsiniz. Ne istediğini açıklama konusunda gerçekten çok iyi ve anlaşılması kolay bir insan.” diyerek devam ediyor Clark. 

“David Bowie ile ilk tanıştığımda sırf görünüşünden rol için mükemmel bir seçim olduğunu anlamıştım. Onunla çalışırken zevk aldığım şeyonun bir müzisyen olup provaları umursamamasıydı. Ekip bir sahne çekimi için ışıkları kurarken bizim biraz vaktimiz olurdu ve David ile birlikte repliklerimizi tekrarlardık. Bir sürü çok güzel diyalog vardı, bunları iyice anlamak ve değiştirmemek isterdik. Paul Mayersberg ( senarist ) diyaloglar üzerinde çok çalışmıştı, bu yüzden bunları çok iyi anlamak ve olduğu gibi yansıtmak bizim için çok önemliydi. “ diye de ekliyor. 

Asıl mekan, New Mexico'daki Madrid'de küçük bir kasabaydı. Film ekibi özellikle alışılmadık bir mekan seçti. “Uzaylı gezegeni, Alamagordo'da Beyaz Kumlar adındaki füze atış denemesi yerinde vurulmuştu. “ diye hatırlıyor Richmond. “ Sanırım orda çekim yapan ilk insanlar bizdik. Orada ihtiyacımız olan bütün ekipmanlar atlı kızaklara 


konmuştu ve atlar tarafından çekiliyordu. O küçük komik saman kepçesinin tek ray üzerinde o kadar çekiliyor olmasıydı.” diyerek devam ediyor. 

Alamogordo sahnelerinde Newton'un eşini ihtiyarlamış Mary Lou'nunki kadar uzun sürmedi.” 
diyor aktris alaycı bir şekilde. “Diğeri çok uzun makyaj yaptılar, Kontakt lensler ve etrafa sürekli pembe sular damlatan bir kostüm verdiler.” 

ilm ekibi mekanı New York ile değiştirince , Clark erkek başrol oyuncusunun yerine geçti. “David 

limuzine binen bendim. Onun kıyafetlerini giyiyordum ve bir şapkayla birlikte küçük arkasından çekimi izleyen insanların “David Bowie orada" diye bağırışmalarını çaktırmadım.” 

Filmin tamamlanmasıyla Clark, geleneksel filmi görüp göremeyeceğimi sordum. İngiltere'de gördüğümde çok güzel ve fantastikti. New York'ta gördüğümde ise tamamen bir şeye adıyorsun... Sinema 5'inki bir sanat evi dağıtımcısıydı. 
Bütün şöhretleri, yönetmenlerin kestiği sahneleri yayınlamak rahattı. Daha sonra burası, filmin süresini 2 saat 23 dakika yerine düz olarak 2 saate çevirmeye karar verdi. Ayrıca filmi Filmi kesmek Nic'in ve editör Graeme Cliff ord'un bir senesini almıştı ama bu adam 1 haftada darmaduman etmişti. Bu Van 


hızlı gitmemesinin nedeni bir at tarafından Candy Clark oynadı. “Uzaylı makyajım sürmüştü! Kaşlarımı yok eden bembeyaz bir 

A 
- uçamazdı , bu yüzden binanın dışındaki turuncu bir peruk takıyordum. Barikatların duydum ve onlara bir şey tanıtım turu için hazırlandı. “Dağıtımcıya yola çıkmadan önce mahvolmuştu. Bu midemi bulandırdı. Hayatının bir buçuk yılını üzerineydi, böylece herkes filmi oraya koymak konusunda çok rastgele kesmişlerdi. Reklamları düzenleyen birini işe aldılar. 
Gogh'un bir eserini çerçeve küçük olduğu için “ Sadece 


ayçiçekleri kalacak, arka planı yok edeceğiz. diyerek parçalamak gibi bir şey. bunu gördüm ve ' Aman Tanrım! ' dedim... 
Haberleri Nice vermek zorunda kalan ben olmuştum.” 
“Yıllarca filmin bu kimsenin bir şey anlamadığı berbat video kasedi bendeydi. Yıllar sonra anı yakaladım. Tanıtım ve dağıtım şirketindeki yetkili insanları aradım ve insanların kesilmemiş versiyonu görmek için bana çok baskı yaptığını söyledim. Beni ciddi ciddi dinlediler. Daha sonra " Siz bir şey yapmak zorunda değilsiniz, sadece aynı posterle birlikte Kesilmemiş Versiyon olarak yayınlayın, onlar bloğun etrafında sıraya girecekler! “ dedim. Ayrıca, ne gerekirse yapacağımızı , radyo ve gazete işleriyle ilgileneceğimi de ekledim. Adam beni bir hafta ya da daha sonra aradığında "bizdeki fılm negatifleri de kesilmiş'dedi', 'oh bir dakika negatiflerin nerde olduguğunu biliyorum.” 
İngiltere'deki yapımcılar Michael Deeleyve Barry Spikings ile 


konuştum ve işte hikayenin gerisi.” diyerek devam ediyor. 


EMİ a 

Dünyaya Düşen 
Adam'ın 

kayıp müziği 


e 


Dünyaya Düşen Adam'ın 40.yıldönümü için Richmond , filmin belirli bir DVD ve Blu-Ray versiyonu fikriyle yakından ilgilendi. “Başka birinin yaptığı yayının aksine , ben olması gerektiği gibi filmin baskısına çok daha benzer bir şekilde çektim. Önceki versiyonunda memnun kalmadığım birkaç sahne ve çok fazla morumsu kırmızı renk vardı. Bunları düzelttim ve şimdi memnunum.” dedi. 

A ichmond filmin konuyla her zamankinden daha ilişkili olduğuna inanıyor. “Ben zamanın A ötesindeydim çünkü bugün şirketler dünyayı & yönetiyor. Newton dairesindeki garip sandalyede 20-30 tane televizyon kanalı izlerken zamanın ötesindeydi, şimdi bizler tamamen görsel bilgi ile donatılmış haldeyiz. Los 
8 Angeles'da 400 tane televizyon kanalım var ve hiçbiri 
W izlemeye değmiyor. Hepsi çöp.” Yorumunu yapıyor. 
A Film büyülemeye devam ediyor çünkü Bowie'nin W kurgusal karakteri ve gerçek rock yıldızı benliğini W birleştiriyor. Bowie, fılm için tasarlanan kıyafetlerini Z daha sonralarda gerçekleşen Station to Station turu 
4 için yanına almış. Ayrıca filmde Newton'ın şoförü 
f/ 
/ 6 6 Fil . N ve korumasını canlandıran Tony Mascia, CW Bowie'nin gerçek şoförü ve koruması. Şaşırtıcı ) bir şekilde, filmin sonlarına doğru bir sahnede Yor kda Genç Amerikalılar albümünün bir görüntüsü, .. ... .. w Newton' Ziyaretçi “takrna ismiyle hovarda gor düğümde & bir rock sanatçısı olurken bir müzik A mağazasında görünüyordu. ( Kitapta şiirler tamamen & kaydediyordu. ) 
. Ga 9 4 Dünyaya Düşen Adam'ın düzenlemesi mahvedilmişti 09 W ve tekrar yayınlanmasıyla ilgili & kutlamalar kaçınılmaz olarak, bu yılın W Ocak ayında Bowie'nin ölmesi 
W& nedeniyle renklendirilecek. “Bu çok ama çok üzücü. Onunla yıllarca konuşmadım. Ama ne zaman Los Angeles'ta sahne alsa hep onu izlemeye gittim.”diyor Richmond. “Dünyaya Düşen Adam benim hayatımın da David'inkinin de çok önemli bir parçasıydı. 


Olağanüstü birkaç aydı. Bowie rol yapmadı, tamamen kendisini canlandırdı.” Diyerek ekliyor. © 


Dünyaya Düşen Adam, bir kolektör düzenlemesiyle B!u-Rayde, DVDHde ve internetten indirilebilir. 
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Candy Clark, Bowie ve yönetmen Nicolas Roeg 


Kavurucu sıcağın altında çekilen bir gine 


Karakteri olmasa da Bowie'nin yüzünden gülümseme 


Kovboy fılmı 
» çekmediğimize emin misin? 


KOLEKSİYON DÜKKANI 


AROLOLAR KÜLTÜRÜ 


ala hazineler buluyoruz,” diyor film 

koleksiyon uzmanları Prop Store'un 

CEO'su ve kurucusu Stephen Lane. 

“Bunların iyileştirilmesi ve muhafazası ile 

ilgiliyim. Sinema tarihinin mühim parçaları bunlar.” 

Bu Eylül'de canlı olacak bir müzayededen önce, şirketin aksesuar, kostüm ve hatıra yığınını incelemesi için SEX davet edildi. Raiders'ın sonundaki depoyu hayal edin, Hertfordshire kırsalına yerleştirilmiş ve geekleri çıldırtacak türden mitsi insan eserleri ile dolu. Bakın, The Ark'taki melek, Indiana Jones'un çevresinde dönen asıl minyatür model... 

1998'de kurulan Prop Store, parçaları koleksiyonculardan, halktan, eski personelden ve artan şekilde stüdyoların kendilerinden ediniyor. 

Bizimle müzayededeki en ilgi çekici parçalardan biri üzerinden konuşan Lane, “Bu hayranlığı ürün satın almak ya da imza almaktan bir adım öteye taşıyor,” diyor. “Doğrudan ürüne bağlısınız. Biz insanlara kalpleri ile almalarını tavsiye ediyoruz. 
Sevdiğiniz, sizin için anlamlı olanı alın.” 

Ve cüzdanınız fiyatları kaldıramazsa da, basitçe arkanıza yaslanıp ayılıp bayılabilirsiniz... 


RICHARD ATTENBOROUGH'UN 
JURASSIC PARK SENARYOSU 


Si 


KK 


IPASS 
DÜŞÜK TAHMİN .£4,000 YÜKSEK TAHMİN £6,000 


> "Bu Sir Richard Attenborough'un emlak satışından... Açıklamalarını notlarıyla birlikte yapmıştır - bahsi geçecek tüm alanlara değindi. Diyaloğu kendi kendine yeniden çalıştığını, konuşma sırasında hangi kelimeleri seçeceğini hesapladığını görebilirsiniz. Bu tür şeyleri okumak çok keyifli — normalde sahip olamayacağınız bir anlayış veriyor.” 


» mahze nine gire 


bjelere bir göz 


e 


Ti 
 46IZMO DUBLÜRÜ" 
© “GREMLINS 2; THE NEWBATCH 
DÜŞÜK TAHMİN /£4,000 YÜKSEK TAHMİN, £6,000 


> “Gremlinler CGİI öncesiydi bu yüzden, Gizmo filmin çoğunda kuklaydı, Onlar kamera ve'şıkları ayarlarken, çekimi: yapılacak arkadaş işte bu. Başının arkasında bir tutacak var, böylece onlar kuklanın gelişine hazırlanırken kuklanın yerini değiştirebiliyorlar. Bu nispeten son halinden'daha basit ama oldukça tatlı” 


KALKANI BATMAN BEGİNS 

DÜŞÜK TAHMİN £30,000 
CAPTAIN AMERİCA: THE FIRST AVENGER YÜKSEK TAFMIN ga0,000 DÜŞÜK TAHMİN £8,000 YÜKSEK TAHMİN £10,000 İ 


> "Bunun içine girmek için it 


“Bir oyuncunun yaralanma ya da başkarakter aksesuarının olmalısınız. Batman olmalısınız! 


zarar görme hali Varsa kullanılan su geçirmez dublör kalkanı. Benli önerim deneme isteğinize Başroller için inceltilmiş alüminyumdan yapılmıştır. Marvel direnrneniz olacaktır. Bu parçaları parçalarıyla kafşılaşmak güçtür çünkü piyasaya çok fazla koruyalım, insanların onları havalı sürmediler. Ellerindekiler ile devam ettiler çünkü aksesuarlarının birer kıyafet olarak giymeyeceklerini 


içinde geçiş çok fazla. Gelecek filmlerde flashback sahneleri düşünelim — gerçi bir seferinde Mike olabilir!” Myers'ın orijinal Austin Powers 


kostümünü bir hafta sonraki partide giymek için satın alan biriyle tanışmıştım!” 


KÖ 

EM 

Sİ w e — 


KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR 


DÜŞÜK TAHMİN £60,000 
YÜKSEK TAHMİN sti 


5 "Tamamıyla pratik di Bat-pot. Nasıl”) 
sürüyorlar bilmiyorum - çok gerilirdim! 
İçinde bir motosiklet motoru var ve sanıyorum bunlar da özellikle satın aldıkları özel off-road tekerleri. Pratik olmayan silahlar, tabii kil Ve dünyanın en rahatsız koltuğu - bıçak üzerinde oturmak gibil Şanslıysanız, bir oturma odasına sığdırırsınız!” 


KOLEKSİYON DÜKKANI 


RAMİREZ'İN 
KATANASI 


MULDER VE SGULUY'NİN 
ROZETLERİ 


DÜŞÜK TAHMİN £3,000 TANESİ YÜKSEK TAHMİN £5,000 TANESİ > "Ne kadar ufak olduklarını düşünecek olursak, epey ilgi topladılar! Orijinal imzalar hala mevcut. yalnız artık epey silikler. 
Zamanla mürekkebin silinmesiyle rütbe iniyor ama neyse ki damgalar hala yerinde, dolayısıyla hala görebilirsiniz. Bunlar, yapım sırasında çekilmiş gerçek fotoğraflar -— Mulder fotoğrafının tam sığmadığını görebilirsiniz!” 


DÜŞÜK TAHMİN £10,000 YÜKSEK TAHMİN £14,000 


> “Sean Connery'nin hala mevcut olan üç kılıcından biri. 
Oldukça detaylı, bazı şeyleri yalnızca büyük ekranda 


görebileceğiniz bir dönemden. VHS'de bunu durdurursanız, karşınızda yalnızca puslu bir ekran olur. Yani böylesi detaylar, yakın çekimde dahi kaybolur. Bu ince işin ispatıdır. İşte bu sebeple, bu parçalar el üstünde tutulup muhafaza edilmeli? 


RAY 
HARRYHAUSEN 
ESKİZLERİ 


DÜŞÜK TAHMİN £2,000 
YÜKSEK TAHMİN £3,000 


> "Ray Harryhausen'ın sanatı aslında hiç satışa çıkmaz. Bir il müzayede evindeki ufak antika koleksiyonundan haberdar olduk. Bir kutu dürülü kağıt karşımızdaydı. 
Neye baktığımızı idrak edince ağzımız açık kaldı. Bu muhtemelen filmdeki en akılda kalan sekanstı 

- ve burada konsept aşamasındaydı. 
Heyecan vericiydi. 5 
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> "Bildiğimiz kadarıyla bu, Stan Winston Studios tarafından film için üretilen tek tüm beden animatronik kukla. Kafasında bir dizi servo ve ışık var. Şu andâ tamamıyla işlevsel değil - onarıp çalıştırmak için en az Stan Winston kadar yetenekli biri lazım! Ama bazı parçaları hala ışık saçıyor. 
Etkileyici bir şey. Üzerindeki aylar süren çalışmaları görebilirsiniz. 


/ Bizi Twitterda takip edin - #witter.com/Sfx Turkiye 


TE FIGHTER PİLOT KASKI 


STAR WARS 
DÜŞÜK TAHMİN £50,000 YÜKSEK TAHMİN £70,000 


5 "Bu, Star Wars kostüm parçalarının en tepesinde yer alıyor. 
Birçok insan için Stormtrooper kaskı daha çok rezonansa sahiptir ama ben TIE Fighter pilot kaskının karanlık, sezilen ve baskıcı doğasını seviyorum. Esasında hali hazırda kullanıyor oldukları malzemelerin farklı şekilde zekice kullanımı — bir X-wing pilot kaskının tepesi ile Stormtrooper'ın ön yüzü. Bu güzelliğin timsalidir” 


MM 7) 
(07) 


FLASH'IN GEKETİ 


FLASH GORDON 


DÜŞÜK TAHMİN £5,000 YÜKSEK TAHMİN £7,000 


5 "Bu, set ekibinden birinden geldi. Göze çarpan bir Flash 
Gordon zevki var. Bir sürü kırmızı ve altın, bir sürü parıltı Yalnızca biraz disko! Kimileri tasarıma karşı gösterişli yaklaşım ve hicivli nükteyle ileri gidildiğini söyleyebilir ama birçok başkalarının da sevdiği tam olarak bu. Doğrudan kozmik banttan alıyorlar. 


X-WING 
ILM MODEL 
MINYATÜRÜ 


THE EMPIRE STRIKES BACK 


DÜŞÜK TAHMİN £60,000 | 


YÜKSEK TAHMİN £80,000 

5 "Star Wars'da her şey sıfırdan 
yapılmıştır ama Empire ile Jedi'da daha uzak çekimlerin kimileri için ticari olarak mevcut kitler kullanma olanağı vardı. Yani bu, ILM'deki inanılmaz yetenekli çocukların kullanılan evren örüntüsünü vermek için transfer edip boyadığı bir model kiti. Hooth'dan kaçma gibi sahnelerde kullanılmıştır. Küçük Artoo şahane!" 


Daha fazla detay için 
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Yeni Fikirler dergisi 
- yeni özel sayisı 


UZAY HAKKINDA 
HERŞEY 


im « Teleskolar e çalışır? 


Teleskoplar 


pe KE . : e — Sa ikstep elle ve güncel modeller 


> iz 


“ KARA DELİKLER 


© erin in canavarları hakkında , 
Ni ea on 


# zegenler 
Güneş Sister ni kaş K içimde, e Bulu Üleedilerinz kandan Bilgi. 

ta yorsu sun? 


Güneş Sistemi" ” | 


b bulunduğumuz sistemi ne iz yi arıyorsun? 


: a e K © AYRICA” 

KOZMOS A 50 BİLGİ » GÜNEŞ. SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLER: YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ASTRONOMİ » METEOR YAĞMURLARI « * ROKETLER ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU * BİLİMİN ÖNCÜ İSİMLERİ * YILDIZLARIN YAŞAMI 


ve daha yüzlerce konu ile arşiviniz için mükemmel bir kaynak 


Nereden alabilirim ? >> Carrefour (© İD Rİ «KİTAPSAN a Üfimnap ve gazete bayilerinde 


düzenleyen lan Berriman 


Dae 


BAYAN PEREGRİNE'İN 
TUHAF ÇOCUKLAR 


Burton'dan ısmarlama film 


| 700 | 


İ LDUCIFER 


110 


X-MEN: METROID 

APOCALYPSE 1.SEZON | PRIME: 

> Byran Singer'ın son ? Miranda'nın belalı FEDERATION 

mutant filmi, tüm x şeytanı ABD | FORCE 

meselerini aynı potada ekranlarındaydı. Artık > Yılınen 

eritebilmiş mi? DVD raflarında. istenmeyen oyunu ! 
> DERECELENDİRME. KAAAAHRK #A4X&X& Mİ XX ORTALAMA XX KTÜ * BERBAT 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Bizi takip edin - facebook.com/Sfxturkiye 


BAYAN 
PEREGRİNE'İN 
TUHAF 
ÇOCUKLARI 


X-Yetimler 


filmi, hayaletler, canavarlar, kanlı fenerler, büyülü ormanlar ile B/zir Witch sahnelerini hatırlatıyor. Burton sanki S/zepy Hollow'u yeniden çektiğini seyircilere çaktırmıyor ama yine de aramızda kalsın berbat bir durumla karşı karşıyayız. 

Film, seyircisini gerim gerim gererken aynı zamanda Burton filmlerinin kolajını sunuyormuş hissi uyandırıyor. Yine de film, Burton bunu daha önce denememişti dedirtmeyi de başarıyor. Film açılışını The Cure ile yaparken, kapanışını Gabber dansı ile kapatıyor. Görünen o ki Burton şimdiye kadar çektiği filmlerde hiç bu kadar eğlenmemiş. 

Filmin macerası, kahramanımız 


Jake'in (Asa Butterfield) büyük 


» YAYINLANMA TARİHİ 
VİZYONDA! 

IZA | 127 dakika 

P Yönetmen Tim Burton 

» Oyuncular Eva Green, Asa Butterfeld, Samuel L Jackson, Ella Purnell, Judi Dench, Allison Janney 


© Miss Peregrine'in sepya tonlarındaki sahnelerine dahil olurken, haritalar, garip fotoğraflar ve eprimiş kitapların malikanesinin koridorlarında gezindiğinizi düşüneceksiniz. Yeni Amerikan korku hikayesi diye işte buna denir. 
İlk 10 dakika dahi bu duygunuzu katmerlemeye yetecek. Açılış sahnesinden itibaren Burton'ın çocuk 


4 


emrinize 


babasının gizemli mirasını devralmasıyla başlıyor. Büyük baba Abe'in (Terence Stamp) ise kimselere bahsetmediği bir sırrı var. Yıllardır ziyaret etmekten kendisini alıkoyamadığı esrarengiz yetimhane ve orada doğaüstü özellikleriyle yaşayan çocuklar hakkında gördüklerini bir gün Jake'e anlatıyor. 
Hikaye işte burada başlıyor. Büyük babasının ölümünün ardında psikiyatristi tarafından Florida'dan Wales bölgesine gönderilen Jake'den hikayelerin ardındaki gerçeğin araştırılması isteniyor. Keşfettikleri ise anlatılandan çok daha ilginç ve tehlikeli oluyor. 

Artık spoiler vermeye ara vermeyi arzuladığıma göre özetle Jake'in uzun bir maceraya atıldığından söz edebilirim. Filmin ufak ayrıntılarla, 


şimdiye kadar çektiği filmlerde hiç bu kadar 
eğlenmemiş.” 99 


pek çok ilginçliği bünyesinde barındırdığı ise bir gerçek. 

Film Ransom Riggs'in romanından uyarlama. Riggs'in fotoğraflardan oluşan öyküsü yayıncının ricası üzerine fotoğrafların konuşturulmasıyla romanlaştırılmış. 
Film başlangıcında romanın serüveni anlatılıyor. Kim bilir belki de Burton'ı 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bu projeye çeken şey budur. Roman hali hazırda görselleriyle ve alışılmadık peri masalı kurgusuyla Edward Scissorhand, Beetlejuice ve Corpse Bride'ı anımsattığından tanıdık bir tat bırakıyor. Tim Burton adına bu filmde yeni ne var diye soracak olursak; Galler sokak rapi yapan Goldie Lookin Chain'in keyif verici maddeleri derim. 

Evet filmin mükemmel ya da aşırı yaratıcı olduğunu söyleyemeyiz. 
Mesela filmin temposu bir garip. Ana karakterleri anlayayım derken filmin yarısı zaten bitmiş oluyor. Bunların yanı sıra VHS kasetleri zamanından hatırlayacağımız korkulara denk düşen sahnelere de şahit oluyoruz. 
Genetiği değişip doğaüstü güçlere sahip olan çocuğun toplum tarafından dışlanması ise X-Men'den 


Jane Goldman'ın yaşam öyküsüyle birebir uyuşuyor. Yine de X-Men serisini Cyclops'un gözlerinden çıkan lazerle ya da Wolwerine'in robotu ikiye böldüğü halleri gibi durumlar söz konusu değil. Burton hikayeleri için ise dev havuçlar yetiştiren çocuklar olunca daha anlamlı kurgudan bahsetmiş olabiliyoruz. 
Dolayısıyla özgünlük tartışmasının bir alemi yok. 

Filmdeki aksamalarsa gerçek dışı atmosfer sayesinde göz ardı edilecek seviyede kalıyor. Şu ana kadar gördüğüm en garip sahne setinden (film gelmiş geçmiş en garip yönetmen figüranlığını da içeriyor) bahsedebiliyorum mesela. 

Oyuncuların performansına geçecek olursak; Başrol Asa Butterfield yeterince başarılı ancak 


filmin asıl yıldızı Jake'in biricik aşkı Emma Bloom. Emma'nın özel yeteneğinin ise istediği zaman havalanıp gökyüzünde süzülebilmek olduğunu da söyleyeyim. İçinde bulunduğu her manzarayı çalabilen karakteri ise Ella Purnnell oynuyor. 
Purnell aslında Helena Bonham Carter'ın küçültülmüş verisyonu gibi. 
Görünen o ki Burton değiştikçe, ona dair aynı olan şeyler çoğalıyor. Bir yandan bu kadar eğlence vadederken onu eleştirmediğimi de söyleyeyim. 
Sam Ashurst 


EV GİBİSİ 
YOKTUR 


Büyümek istemeyeceğiniz dört yer 


GRAYSTARK HALL 
Bu Amerikan yetimhanesini 
Doktor Who'nun “Days of the Moon” bölümünden hatırlayacaksınız. 
Duvarlarında aceleyle yazılmış "defol", “derhal dışarı” yazan ve sessizliğin tüm binaya yarasa gibi tünediği bir yerdi 
Yetimhanenin tek konuğu ise astronot kıyafetleri içerisindeki bir kız çocuğuydu 


ST LOUISE'S 
ORPHANAGE 
Darkseid'ın elemanı Granny 
Goodness aslında gerçek bir isim değil. Granny bu lakabı beyin yıkama ve işkence seanslarının ardından almış. Çeşitli iksirleriyle Sma//wille'in metruk yetimhanesindeki kızların hafızalarını silen cadının en önemli amacı ise daha çok savaşçı yetiştirebilmekti 


COOKIEVİILLE 
Futurama'nın Leela'sı "en düşük güvenlik seviyesi” 
sunan yetimhanede büyümüştü. Hatta öğretmenleri çocuklara 
“çöp kadar değersizsin, kimse seni sevmeyecek” 
demekten çekinmiyordu 
Çocukların aç kalınca öğretmenlerini yediklerinden bahsetmiyorum bile 


THE SANTA LUCIA 
SCHOOL 

Guillermo del Toro'nun 7he 
Devi! Backbone'unda betimlediği Ispanya İç 
Savaşı zamanlarındaki yetimhane için toptan korkunçtu diyemeyiz. Ama 
Şu iki örnek sizi ikna edecek. Franco güçlerinin saldırısı ve hayalet çocuğun şeffaf kafatasından sızan kan izleri. Iyyyk. 
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Bizi Facebookta takip edin - fşcel on; com/5 Sfxturkiye 


PREADHER 


ve70n| 


Göklerden gelen hediye 


Ekstralar 
» YAYINLANMATARIHI 
17 EKİM 2016 | 18| Blu-ray/DVD 
» Yapımcılar Seth Rogen, Evan Goldberg, Sam Catlin 
» Oyuncular Dominic Cooper, Ruth Negga, Joseph Gilgun, lan Colletti, Lucy Griffiths, Tom Brooke 


© Dizinin berbat olduğunu söyleyen pek çok insanla karşı karşıya geliyoruz. Genellikle televizyon programlarından nefret eden bu dostlarımızın, çizgi romanı tercih ettiklerini gözden kaçırmamak gerekiyor. Çoğunluk için dürüst bir eleştiri. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Eğer izlediğiniz dizinin bir çizgi roman klasiği olduğunu bilmiyorsanız neden umursayasınız ki. Üstelik dizi olağanüstülükleri ve aptallıklarıyla güldürmeyi başarıyorsa. 
Hayal kırıklığı yaşayanları da anlıyorum. Garth Ennis hayranları 
- çizgi romanda fantastik yol hikayesiyle karşımıza çıkıyor- aradaki benzerliğe eminim kafayı taktılar. 
Yapımcılar çizgi roman ve dizi arasındaki benzerlerlikleri örtbas etmek için isim değişikliğine bile gitse de Ennis iddiasının arkasında. 
Hatta dava açmak için telif ihlallerini mahkemeye sundu. Asıl önemli meseleye gelecek olursak; dizi, çizgi 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romanın kendine özgü deliliklerinden ilham alıyorsa eğer, bunu orijinalini överek yapıyor olamaz mı? TV dizisi insanları Ennis'in çizgilerini okumaya yöneltiyorsa bu işte kaybeden var mıdır? 

Şimdi diziyi kısaca özetlemem gerekirse: Tüm hikaye Texas'ın ufak bir kasabasında geçiyor. Texas'lı vaizimiz göklerden birinin ev sahipliğini yaparken, ona verilen özelliklerle insanlara istediğini verebilme gücüne erişmiş oluyor. 

Dizinin Coen kardeşlerin From 
Dusk Till Dawn filminden büyük oranda etkilendiğini de söylemeden geçemeyeceğim. Coen etkisi her bölümde karşımıza çıkıyor. Country müziğin ilginç türlerinin kullanımından, kasabanın ruh haline, atmosferin yalıtılmışlığına kadar bu etkiden söz etmek mümkün. Aynı zamanda şiddetin karikatürize halleri, televizyonun kablolarının birbirine dolanmasına kadar dizinin DNA$ına Tarantino işlemiş diyorsunuz. 

Örnek verecek olursam; dizinin 6. 
bölümünde şimdiye kadar ekranlarda göremeyeceğiniz kadar eksantrik kavga sahnesiyle baş başa kalacaksınız. Abartmıyorum. Bu kadar özgün bir sahneyle 


> 
Ke e8i 


Kankalar sigara 


ıuzun tartışıyor 


karşılaştığınızı sanmam. “Yok artık, bu ne böyle” diye haykıracağınıza iddiaya girerim. Bu gibi sahneler bile Preacher'dan övgüyle bahsetmeme yol açıyor. Nef es kesen özgün işe her zaman saygımız sonsuz. Hatta dizi boyunca buna benzer pek çok yaratıcılıkla karşılaşacaksınız. Her gün birbirinin tekrarı onlarca vampir 


filmi çevrilirken “bu ne biçim vampir” 


diyebileceksiniz. Senaryo kimi zaman yüzlerce çiftlik hayvanının telef olmasına dahi göz yumuyor. 

Joseph Gilgun (Cassidy), edepsiz, 


boşboğaz vampir rolünün hakkını 


66 Ne efes kesen 
özgün işe saygımız her zaman 
SONSUZ. ” 99 


veriyor. Hatta çoğu zaman diziyi götüren o oluyor. Çünkü kasabanın eskisi Jesse Custer, vaizimiz Dominic Cooper'ın mutlak güç yozlaşması ile 


baş etmeye çalışması sırasında ona sağlam dersler verirken, Cooper'ın vasat oyunculuğu gözlerimizi tırmalıyor. Ruth Negga'da küstah eski kız arkadaş Tulip ise tiplemesiyle iyi iş çıkarıyor. Hatta “bu kadının Jesse'le ne işi olabilir” diyerek söylenebilirsiniz. lan Colletti ise saftirik, ürkütücü ama bir o kadar da özgüvensiz ergen tiplemesiyle karşımızda. Jackie Earl Hale'in iğrenç mezbahasında Colletti'yi Odin Ouincannon olarak damgalamasından bahsetmiyorum 


bile. 


Dizinin sıkıntılarına geçelim şimdi de. Mesela Preacher sezon ortalarına doğru temposunu düşürdüğünden bayabiliyor. Senaryonun arka planında gelişen silah soyguncusunun entrikaları ise sezon sonuna doğru hiçbir şey olmamış gibi ortadan kayboluyor. Jesse'nin güçlerinin yarısını bile “kötü adam”a karşı kullanmaması ise ayrı mesele. Ara sıra karşımıza çıkan “şimdi laf sokacak” anlarında ise yapaylık diz boyu. 

Sezonun sonlarına doğru dizi, çizgi roman tadı vermeye başlıyor. Sırf bu 


yüzden gelecek sezonun herkesi memnun etmeyeceğini kim söyleyebilir? 


DVD Ekstraları DVD diziden ayıklanmış sahneleri (17 dakika) içeriyor. Aksiyonlu sahnelerden oluşan 15 dakikalık kısa filmlerle karşılaşacaksınız. Blu-ray versiyonda ise ek olarak Sam Catlin'in ilk ve son bölümdeki radyo spikeri haliyle kısa rolüne tanık olacaksınız. 


DOMINIC 
COOPER 


 Jesse'nin geç neler yaşandı? Bu adam nereden geliyor? Köken nedir? Bu soruları sorarak karakterimi özümsemeye çalıştım. İşimi iyi yapabilmek için bu adamı disi yapan şeyleri mekle geçti. Te dan geliyordu ve fak bir ridönmek 


er ne kadar sıkı dostlar olsalar da yaşam hakkındaki fikirlerinin ortakl 


şması mümkün 


İZ bitmek bilmiyor. Ne ka farklı oldukları 

a heril 


2 Bir aksanı karikatürize 


etmek aslında kolaydır. 
Önce güneylilerin ağır muhabbetleriyle başlarsın Üstesinden gelirsen hallettin demektir. Git gide 
Texas aksanını becerebildiğimi düşünüyorum. Ama 
Cassidy için aynısını söyleyemeyeceğim. Bazen hala onun diyaloglarına altyazı eklenmeli diye düşünüyorum 
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X-MEN: 


APULALYP 


Blues Explosions 


Ekstralar 


» YAYINLANMA TAR. 7 KASIM (Blu-ray/DVD) 

2016 | 12 | Blu-ray/Blu-ray 3D/ 

4k Blu-ray/DVDs/indirilebilir 


» Yönetmen Bryan Singer 


» Oyuncular Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Sophie Turner, Oscar Isaac, Nicholas Hoult 


© Bryan Singer'ın dikkat çektiği gibi bu film Raven'a atfedilmiş gibi. 
Seriye dair şu zamana kadar şöyle bir göz attığımızda, aynı mantıkla First Class Magneto'nun, Days of Future Past Charles'ın filmiydi. Hayır bunu kabul edemem. Hiçbiri de karakter filmi değildi. Kimi sahnelerde bazı karakterlerin tüm dikkat çekiciliğiyle parladığından söz edebilsek de bu sahneler filmin bir karaktere yoğunlaştığını göstermez. Çünkü X-Men'i ele aldığımızda farklı bir duygusal yolculuk bizi bekler. 

Singer son X-Men filminin temelini Raven üzerinden kurmuş olabilir. Hatta Raven'i takım çalışmasından çok yalnız kovboy şeklinde de resmetmiş de olabilir. 
Ama iddia ediyorum ki filmi izlemiş 
100 kişiye filmin Raven filmi olup 
olmadığını sorduğumuzda 5 kişiden fazlasının evet demesi şaşırtıcı olurdu. Muhtemelen insanların yorumu mavili kötü adamların ve 


Gözlerimizi Wembley 


kadınların ihtirasla sanki diğer mutantlar Pokemon'muş gibi onları topladığını söylerdi. Ki bu sırada Xavier'in okulunun, ergenleri hem güçlerini hem de 80'lerden kalma saç modellerini kontrol etmelerini sağlamak için topladığını unutmamak gerekiyor. 

Apocalypse, bir yığın konu içerisinde karakterlerin dikkat çekmek için dövüştükleri bir sahne sanki. Çünkü McAvoy, Lawrence, Fassbender gibi dikkat çekici oyuncuları filmde oynatmak için kimi sözlerin verilmesi gerekir. 
Mesela Singer, Cyclops'a çok benzeyen çaylaklarıremanet ederken, Jean Grey ve Nightcrawler mutlaka bir aksiyon içindeler. Ee tabi kötüler de bir şeyler peşindeler. Sonra Charles dönüp de eski meşaleyi Moria MacTaggert'e uzatmasa olmaz. Beast zaten yerinde rahat durmaz. O da bir yerlerden çıkar. 

Önceki filmlerinde Singer marifetli olduğunu göstermişti ancak bu filmde bir çuval inciri berbat ettiğini söyleyebiliriz. Evet filmde pek çok hoş sahne ile karşılaşıyoruz (mesela Erik'in ailesi ve şaşırtıcı yazgısı), Psylocke'un çekiciliği ve filmin gerçekten iyi olan atmosferi. Ancak filmde sürükleyicilikten, olay örgüsündeki ivmelenmeden ne de duyguları uyandırmasından söz 


edemiyoruz. 

Oscar Isaacs'in Apocalypse'i fena biçimde başarısız “kötü” karakterleri ile gözümüze çarparken, X-MEN evreninin tarihini yeterince irdelemediğinden ve anlattıklarının çoğunun havada kaldığından söz edebiliyoruz. Mesela film boyunca önemli mimari eserlerin yıkıldığını görebiliyorsak da insanların yüzlerinden sadece şaşkınlık ya da dehşete kapılma durmunun okunması komik geliyor. Serinin öncesinde 60'lar ve 70'lerde yaşananlar kurguya iyi yedirilmişken, bu filmde seksenler sadece cazibe için konulmuş arka plan gibi gözüküyor. 
Bu arada Team Teen X iyi bir izlenim bırakma çabasındaydı. 
Kıyaslamalara devam edersek Sophie 


66 Apocalypse, bir yığın 


konu içerisinde 


karakterlerin dikkat 


çekmek için dövüştükleri 
bir sahne sanli 99 


Turner, X2/3'teki Famke Janssen performansını alt etmek zorundaydı (“Aman geçmeyen baş ağrılarım... 
kara kabuslar... bi' saniye bi saniye, var mı lan bana yan bakan...”). 
Örneğin Oyicksilver Days of Future Past'taki Ouicksilver performansını aşmalıydı ama sonuç yine hezimet. 
Cyclops her zaman ki gibi mızmızlanmaktan başka bir şey 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yapmadı. Nightcrawler'ın kuyruğu bile tüm karakterleri üst üste ekleyince onlardan daha karakterliydi. 

Tüm anlattıklarım, filmin aşırı derecede tanıdık gelmesi anlamına geliyor. Olayların nasıl gelişeceğini baştan bildiğimiz biçimde. Meseleyi Team Apocalypse, Pyslocke, Angel ve Storm'a getirecek olursak göz zevkinden öteye geçemiyor. 

Tüm bu abartıların haricinde söylemek isterim ki Raven ve karşıtı ideolojilerin ve X-Men'in hangi amaçlarla savaştığının açıklanışı iyi bir hikayeye işaret ediyordu. 
Kaleydoskopların çok parçalı görsellerine bakarak hayranları yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ufak dozlarla X-Men evreninde yürüyüşe 


çılkkmak her daim hoş olacaktır. 
Kafayı boşaltmak için ne güzel eğlence... 

S5DVDekstraları Singer'ın eğlenceli ve detaylı X-Men yorumunu izlerken ona eşlik eden yapımcı ve yardımcı senarist Simon Kingsberg'e dikkat çekmekte yarar var. 

Filmde sekiz silinmiş sahne (toplamda 28 dakika) bulunuyor. 
Kimi sahneler gerçekten etkileyici ve sadece filmin süresini kısaltmak için elenmişler. Kimi eğlenceli sahnelerin kesildiği (Mesela Teen-X alışveriş merkezini ziyaret ettiğinde Nightcrawler'ın ayakkabılardan gözlerini alamaması gibi) yapımcıların filmin hangi sahnelerinin elenmeyeceği konusunda uzun uzun tartıştıklarından 


şüpheleneceksiniz. 

Ekstralarda 8 dakika süren çekim hataları da övgüyü hakkediyor. İyi düzenlenmiş ve büyük bir eğlence vadediyor. Özellikle dans figürlerinin montajını kaçırmayın derim. Bir de kamera arkası görüntülerine canavar 
seslendirmelerinin eklendiği 5 
dakikalık bölüm eğlendirmeye aday. 
Sonuç olarak elimizde fazladan 64 
dakikalık görüntü var. Yeterince tatmin edici ama önceki yayınlananlara baktığımızda biraz temkinli davranılmış gibi. Eklemeden olmaz. Pyslocke'un kostümü Los Angeles'taki bir “sex shop”tan edinilmiş. Dave Golder 


© Fimde Stan Lee'nin yanında kısa süreli gözüken figüran aslında Lee'nın eşi, Oyuncunun çekimlerin hemen ardından tüm ekibe martini ısmarladığını da eklemek isterim 


ARAŞTIRMAS 


BAYAN 
SINGER 


X-Men: Apocalypse'in yönetmeni 


Apocalypse'i kafanızda nasıl canlandırmıştınız? 
Filme katamadığınız bir özelliğini söyleyin. 
> Amacım Apocalypse'i koca bir dev olarak 


resmetmekti. Ama her çekimimiz yüksek oranda hareket içereceğinden 
Oscar Isaac'i insansı boyutlarıyla düşünmek daha mantıklı hale geldi. 


Oscar'ı oynatmak neden doğru bir seçimdi? 

3 Bir kere müthiş bir 
oyuncu. Melez olması 
Sümer, Babil ve Güney 
Amerikalı özellikleri içeren karakteri oynaması açısından onu biçilmiş kaftan haline getiriyordu. 
Oscar'la birebir çalıştık 
Hatta karakteri hakkındaki karalamalardan bir kısmını senaryoya ekledik. 


Oyuncularınız filmlerinize sıklıkla dahil olabilir mi? 
> Elbette oyunculara alan açıyorum. Mesela bir kere Fassbender bana “lütfen sahneyi kesme" dedi ve senaryonun dışına çıkarak onun aklındaki haliyle sahneye devam ettik 
Gözyaşlarını durduramazken oyunun bittiğine karar verdi ki ona sarılıp “Harikaydın ama yeniden çekelim çünkü kamerayı etrafında döndüreceğim" dedim. 
Kusursuz biçimde sahneyi tekrar doğaçladığında bu mümkün olamaz demiştim lan Berriman 
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REX(1) 


Bizi Facebook'ta takip edin - facebook.com/Sfxturkiye 


V EĞLENCESİ 


LU I FER DEZÜNİ Hem şeytan hem dedektif 


Ekstralar 


» YAYINLANMA 17 EKİM 

2016 15! DVD 

» Yapımcı Tom Kapinos 

» OyuncularTom Ellis, Lauren German, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt 


© Are You Being Reserved tarzında Amerikan polisiyesi yapıldığını düşünün. Polisiyede İngiliz mizahı havada uçussun ve başrol oyuncunuz şeytandan başkası olmasın. Hatta şeytan Bayan Slocombe'ın -alınmak yok ama- orası burası hakkında espriler döndürsün. 

Artık hayal etmenize gerek yok. 
Fox şaşırtıcı biçimde EastEnders ve Miranda'nın yıldızı Tom Ellis'i gelmiş geçmiş en küstah, en edepsiz şeytan olarak seçmiş. Haşarı şeytan karakteri öyle ahlaksız ki çoğu zaman kurnaz laf ustası MacGyver'ı tahtından indiriyor ve kelime oyunlarıyla karşısındakini alt ediyor. 

Neyse ki laf oyunlarının çoğu başarılı ama bazen Lucifer'in biraz durulup bizleri rahat bırakmasını 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isteyebiliyoruz. Hatta öyle anlar geliyor ki; Lucifer cinselliği keşfetmiş 
12 yaşındaki çocuklar gibi 
sırıtmaktan kendini alamıyor. Şöyle bir toparlarsak hikaye “düşmüş melek”in cehennemde binlerce yıl dolanıp durmasının ardından California'lı abazanlarla takılmasını anlatıyor. Aslında bu koşullar altında onu mazur görebiliriz. 

Dizi Vertigo çizgi romanını fazlasıyla andırıyor. Aynı zamanda Constantine ve Preacher'dan kimi esintiler taşıyor. Serilerin hepsinin cehennemden çıkma tiplerle ilgisi olduğundan aslında benzerliklerin bizi zaten şaşırtmaması gerekiyor. 
Lucifer'in özgünlüğü ise senaryoya polisiye sosunun katılmasından geliyor (Lucifer LA dedektif ekibiyle beraber suçluları yakalıyor). Yine de cehennem metaf oru izleyiciye tanıdık hikayelerin keyfini vermesi açısından uygun. Suçluyu yakalama ve şeytanlık herkesin kabul edeceği gibi ironik olsa da İngilizlere has açık saçık esprilerle Lucifer'i düşündüğümüzde 


ortaya nefis bir bileşim çıkıyor. 

Lucifer şuçludan suçluya başı boş gezinirken, ekibindeki Chloe'nin gevezeliklerini de çekmek zorunda kalmıyor değil ama her bölümün sonunda suçluyu haklamayı başarıyor. 
Bir de Elli'nin yavru köpeğini hesaba katmazsanız mahvolmuşsunuz demektir. 

Hikayedeki aksaklıklardan biri olan Lucifer'in huysuz biraderi Amenadiel, başlarda tiksindirici bir biçimde hikayeye dahil olsa da sonrasında yaptıklarıyla izleyiciyi şaşırtıyor. Benhdel muhabbetine diziye ekledikleri karakterlerden biri ise Lucifer'in kıkırdak terapisti. 
Terapistin onun hakkında gerçekten endişelendiğini mi yoksa mercimeği fırına vermek mi istediğini belki de sezon 2'de öğreneceğiz. 

Bu arada Lucifer'in laklağından hoşlanmadıysanız kadınlara (hatta kimi erkeklere) yaklaşım tarzından da hoşlanmayacağınızı düşünüyorum. 
Chloe'nin sinirlendirildiği zamanlar ki göz süzüşünün ise izlenmeye değer 


FONDİP 
OYUNU Ü 


Her defasında elinizdeki bardağı fondiplemeniz gerekmektedir. 


Lucifer in renginin 

solduğu her sahnede ve korkunç yüzünü göstediğinde. 

Chloe akılla 

açıklayıp meseleyi çözdüğünde ama yine de “aman boşver” 
dediğinde. 

Lucifer Jedi 

güçlerini çağırdığında. 

Lucifer cesedin 

başında sevinçten zıp zıp zıplarken, kimse farketmediğinde. 

Dizinin 

müziklerinde şeytandan bahsederken. 

Chloe'nin aşırı tatlı 

çocuğu ekrana geldiğinde ve içinden 
“ne kadar tatlı” diye geçirdiğinde. 


olduğunu kaydedeyim. Chloe'nin Lucifer'i gırtlaklamak istediği açık seçik görülebiliyor. Oyunculara odaklanacak olursak; Lauren German'ın takdir görmeyen yeteneği, şeytana esprileri için pas atmayı iyi bilen haliyle bayağı başarılı. Lucifer'a melekmiş gibi davranması ve bazen ondan daha zeki olduğunu hissetirmesi de ayrı eğlencelerden. Bu yüzden onlar için cennetten çıkma sevgililer diyebiliyoruz. Lucifer bazen gerçekten kanatlanıyor. 


© DVD Ekstraları Pek bir şey yok 
aslında: Comic-Con standından 13 
dakikalık çekimler, birer ikişer dakikalık karakter tanıtımları (6 kısa bölüm), silinmiş altı sahne ve çekim hataları. . Jayne Nelson 


pa 


GIS DEER RM 


© Eğer 70'li yıllarda God: of E gyp? 
senaryosu Ray Harryhausen'in elinden geçseydi, büyük ihtimalle banal bir klasikle karşı karşıya kalmış olurduk. Harryhausen şatafatlı bilgisayar efektlerinde sadeleştirmeye gider, onun yerine özgün stop-motion canavarlara yer verirdi. The Ga/den Voyage of Sinbad'ın üslubu hakim olsa ne de güzel olurdu. Ama bir konuda hem fikiriz. Artık 1974 yılında değiliz ve gişenin farklı talepleri var. 
Filmde Nikolaj Coster-Waldau Horus'u canlandırıyor. İşin komiği görevden uzaklaştırdığı şeytani kardeşi Set (Gerard Butler) intikamını almak için Horus'un gözünü çentik atarak alır. Horus “gözüm yok, gözüm yok”diye mızmızlanırken karşısına yiğit 


Teknik açıdan filmde büyük ustalık isteyen öğeler olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak tüm bu çaba yaratıcı olamamanın hezimetiyle adeta çöpe dönüşüyor. Felaket seviyede yapay sahneler, abartılı şekilde konuşan karakterler, hiperaktiviteye varan tempo problemleri filmin büyük eksiklikler içerdiğini seyircilere kanıtlıyor. Yapımcılar “boktan bir film çekelim” demedilerse tabi izleyenler olan bitene anlam veremiyor. Filmin eksiklikleri büyük. 


© DVD Ekstraları 10'ar dakikalık makyajdan kostüme, oyunculardan, efektlere ve dublörleri içeren 6 adet kısa film. Yapım aşaması, tasarımlar ve Avustralya'dan çekimler(DV D'de 


Ekstralar sadece iki sahneye yer verilmiş) de 


kahramanımız Bek (Brenton 
Thwaites) çıkar. Tahmin edersiniz ki Horus, Bek sayesinde gözünü, itibarını ve tahtını geri kazanır. 
Horus keyiften keyfe koşarken seyirciyi sinir krizlerine sokmayı ihmal etmediğini de söylemeden 
——— geçemeyeceğim. 


DVD Ekstraları içerisinde. Blue-ray versiyonda ise ek olarak filme dahil edilmemiş iki sahnenin filmin zaman tünelinden takibi sağlanabiliyor. Dave 


» TARIHI 24 EKİM 
(Blu-ray/DVD)/ RAFLARDA! 
2016! 12! Blu-ray/Blu-ray3D/ DVD 
» Yönetmen Alex Proyas 

» Oyuncular Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Ihwaites, Elodie Yung, Gerard Butler 


TMNT- OUT OF 


Golder 


THE OHADUWS 


Cowadunga! 


Ekstralar 


» YAYINLANMA TARİHİ (Blu-ray/DVDİVRAFLARDA 
2016! 12! Blu-ray, Blu-ray3D, 

4K Blu-ray, DVD, VOD, download 

» Yönetmen Dave Green 

» Oyuncular Megan Fox, Will Arnett, Stephen Amell, Brian Tee 


© Öncelikle şunu not etmeliyiz ki film serinin ilki Zzenage Mutant Ninja Turtles (2014)'ün yanında seyirciyi etkileyen pek çok gelişime sahip olmuş. 

Bir kere film, 1980'lerin animasyon serisine karşı daha vefalı. Rhino ve Bebop gibi karakterler, Rocksteady ve Krang'ın filmde işlenişi yine serinin ruhuna sadık kalındığının göstergelerinden. Örneğin 


Kaplumbağalar artık, gözü tırmalamayan çizgi filmsi tasarlanışlarıyla kabuslarımıza girmeye uzaklar. Aynı zamanda şapşal gözükmemeyi de beceriyorlar. 
Senaryonun ve kurgunun da iyileştirilmiş olduğundan bahsedebiliriz. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen film sadece “tahammül edilebilir” seviyesinde kalıyor. Filmin yapımcısı Michael Bay olsa da yönetmenlik görevi Jonathan Liebesman'dan Dave 
Greene geçmiş. Green'i Ear£h to Echodaki (2014) duygusal başarısından hatırlıyoruz. Senaryo ilk filmlerin verdiği acemiliği 
üzerinde hissettiriyor. Örneğin 12 
yaşındaki çocukların aptallıkları, seksi kıyaseflere bürümüş bir adet Megan fox, takip etmesi problem haline 


gelen altı kötü adam. Eleştiriyorsak boşuna değil. 


ait sahneyi de içeriyor -, Blue-ray cd'de ise yeni karakterler, efektler ve filme gizlenmiş ayrıntılara dair görüntüler bulunuyor (27 dakika). 
Stephen Keliy 


© DVD Ekstraları Kamera arkası görüntüleri (8 dakika), Ninja minibüsü ile gezinti (4 dakika), z 
silinmiş üç bölüm (5 dakika) - 1 
Orijinal April O'neil,Judith Hoag'a | / 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Haberler ve daha fazlası için www.sfxturkiye.com 


METRKOLD PRIME: 
FEDERATIUN FORCE 


Yoksa yılın en istenmeyen oyunu mu? 


AX*Xİ 


» TARIH RAFLARDA! 


» İnceleme 3DS 
» Firma Nintendo 


Haydi yüzleşelim. 
Nintendo'nun yaptığı hesaplarda bir hata var. 30. Yılını kutladığımız ilk göz ağrımız şöhretini, zengin atmosferine, çetrefilli hikayesine, keşfedilmesi gereken onca şeye, sıradan görevlerin çoklu oyuncu seçeneğiyle güzelleşmesine, Japonların chibi sanat akımına uygun tasarımlarına ve Metroid'in yaşama sevincinden dolayı kazandı. Oyunun fanlarının ağzından çıkan kelimeler bunlar. Kimse oyunun geri döneceğini ne hayal etti ne de istedi. 
İnternet topluluklarında bu tartışmalar dönerken elbette Nintendo da tüm bu olanların farkındaydı. 

Gerçeklerden bahsederken beklentileri göz ardı etmek ne kadar 


zor olsa da, yine de önyargılarla yaklaşmamak gerekiyor. Oyun kötü falan değil. Ancak muhteşem ötesi de değil. 

Oyunun hikayesi belalı Uzay Korsanları'nın Galaktik Federasyon'a karşı sürdürdükleri saldırıların devam etmesiyle başlıyor. Korsanların yüksek teknolojili silahlara burnunu sokmaya başlamalarının ardından, onlarla rekabet edebilmek için Federasyon savaşçıları çözümü devasa makinelere başvurmakta buluyor. 
Açıkcası oyun artan boyutların verdiği avantajları kullanamamış. 
Büyük boyutlu figürlerden dolayı mekanların büyütülmesinden daha fazlası yok. Zaten nadiren makinenin içinden çıkmanız gerektiğinde oyundaki farklılıklar görününür hale geliyor. 22 görev bovunca oyunun olgunlaşmamış fikirleri hoşnutsuzluk yaratırken neyseki destek elemanı olarak takıma katılan dört veya daha 


fazla oyuncu çeşitlilik göstererek 


farklı roller alabiliyorlar. Örneğin Federasyon ya da Korsanlar'ın koridorlarını zorlarken koruma ekibini çatışmaya çağırabileceksiniz. 
Oyunun sadece çatışmalardan ibaret olmadığını hatırlamak gerekiyor. Yine de şaşırtıcı biçimde oyuncu kendisini sürekli aksiyonun ortasında buluyor. Oyunun son bölümünde Federasyon güçleri saldırı düzenlerken, serinin öncesinden hatırlayacağımız Destiny saldırısı ile bir an duygulandırıyor. Bir de bazı görevler takım sayısında farklılıklara izin veriyor. Hatta bazı görevlerde kaç kişiyle oynadığınız oyun keyfinizi doğrudan etkileyecek kadar önemli. 
Sonuç olarak Federation Force, beklentisi büyük olanlar için hayal kırıklığı yaratma ihtimali yüksek bir oyun. Piyasada çok oyunculu ve ekipler halinde savaşı sürdüreceğiniz bir düzine oyun var. Ama bir yerde Federation Force'a Metroid'in geliştirilmiş hali gözüyle bakmak gerekiyor. Hatta kim bilir,oyunun açık fikirli hayranları bu mütevazi yan ürüne belki de kalplerini açacaktır. 
Chris Schilling 


s8 Oyunun iptal edilmesi için change.org'da 
1 kampanya başlatıldı. Şimdiden 20.000 
imza toplanmış durumda 


MANA 


Ew 


İzmi 


DOCTOR MAL: 
THE GENESİS 
CHAMBER 


Gotik hikayelerin uysal çocukları RR A A Ta e 9 m 


XXX 


» YAYIN TARİHİ ÇIKTI! 
185 dk CD/download 
» Yayıncı Big Finish 


70'lerin ortasında gelmişgeçmiş en çok izlenen TV programı Doctor W#o sayesinde Philip Hincbeliffe'in sürdürdüğü saltanattan bahsedebiliyoruz. Hinchcliffe'in yapımcılığının ardından geçen iki yılda Big Finish, Doctor Who hayranların uzun zamandır beklediği yeni öykülerini yayınladı. Üstelik Doctor Who hayranları bu sefer gotik kurguyla başbaşa. 75e Genesis Chamber 1977'de yayınlanan “The Face of Evil”in verdiği tadı andıracak biçimde karşımızda. 

Hikayemiz Dördüncü Doktor 
(Tom Baker) ve Leela'nın (Louise Jameson) uzak bir gezegene ayak basmasıyla başlıyor. İlglinçlik o ki aynı gezegende bir yanda ilkel komünlerde yaşayanlar bulunurken diğer tarafta gelişkin teknolojileriyle şehirliler yaşıyor. Uzaylı askerler her iki grubu birbirine karşı kışkırken, kurgu ilgi çekici ve şaşırtıcı bir hal alıyor. Ancak altı bölümün sonlarına doğru dinleyici çatışmanın eksikliğini hissederken aşırı derece gergin ortamın sıkıntısı yaşamaya aday hale geliyor. 

Baker ve Jameson her zaman ki gibi müthişler. Hikayede güçlü anlatımların ve melodramanın harmanlandığını görebiliyoruz. 75e Genesis Chamber'in finali Hincheliffe'in geçmişteki anlatılarının zayıflıkların aynı zamanda güçlülüğümüz de olduğunu hatırlatacak biçimde tamamlanıyor. Saxon Bullock 


s Hinchcliffe'in hikayenin temel kısımlarını yazıp, karakterleri seçmesi dışında bir rolü yok. Hikaye Marc Platt'ın (Ghost Light) eseri olarak dinleyiciyle buluşuyor 
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THE MAN WHO FELL TO EARTH 
Ama Bowie'den değil... 


AXAKX 


r YAYIN TARIHI28 EKİM 
(PLAK), CD RAFLARDA 
» Besteciler John Phillips, 

Stomu Yamashta 


# Bandrol UMC 


The Man Wbo Fell 
To Earth ilginç bir film. Haliyle filmin müzikleri de ayrı bir olay. 
Filmin müziklerinin bestelemesi için yönetmen önce David 
Bowie'yi düşünülmüş. Ama bestelerin filme uygun olmadığına karar verildikten sonra plan rafa kaldırılmış. Ardından The Mamas 
And The Papas'John Phillips ve bestekar Stomu Yamasta bu işe soyunmuşlar. Ortaya çıkan eser ise alışıldık fılm müziği kalıbından bayağı bir farklı olmuş. Öyle ki filmin müzikleri stüdyoda 40 yıl boyunca yayınlanacağı bugünleri beklemiş. 

25 şarkı içerisinde farklı bir eser 
olduğunu söyleyemem. Louis Amstrong'un “Blueberry Hill” ve Holst'un “Mars, The Bringer of War”ına benzeyen şarkıların olduğu da ortada. Asıl ilgi çekici olan Yamashta'nın semavi entümental parçaları. Parçaların tehditkar tonlardan meditatif tonlara geçisi de şaşırtıcı. Phillips sayesinde ise groovy kıyılarında gezerek eğlenmeniz mümkün. 

Yönetmen Nicolas Roeg, modası geçmiş country müzikle batı müziğinin yeniden kaynaştırılmasının alemi olmadığını düşünmüş olacak ki bestecilerden biraz “tıngırtı” istemiş. İstediğini de almış ama albümdeki “Boys from the South” gibi şarkılar hiç dinlenmeden geçilmeyi hakkediyor. 

Albümün kapanış müziği ise garip bir şekilde kendisini dinletiyor. Şişe seslerinden oluşan filmle alakasız bir parça oluşturmuşlar. Will Salmon 


#8 Film 2 Plak yada 2 CD'den oluşacak 

| şekilde paketlenmiş. içerikte ayrıca 
kitapçıklar, afişler, basında filmin resmedilişine dair broşur ve A4 boyutunda film posteri bulunuyor. 


AMAN 


RELÜRE 


| Joule kuş tüyü yastığı unutalı Çok oldu. 
AKK 


| YAYINLANMA TARIHI 
RAFLARDA 


»İncelemeXO | PC 
| » Yayıncı Microsoft Studios 


İnsan arkadaşı olmadığı sürece vaktini ne kadar uzun süre doldurabilir ki? Joule hayranlık uyandıracak biçimde meşgul olmayı beceriyor. Tüfeğiyle keskin nişancılığa soyunuyor, egzersizlerini asla aksatmıyor. Bir de onu zıplarken akrobatik şekillere girerken izleyin. 
Ne dediğimi anlarsınız. Fazlasıyla çalışkan. Üstelik elektronikten de anlıyor. Havalı roket botlarıyla çöl kumları arasında aksiyona koşuyor. 
Başka türlü bu gezegende hayatta nasıl kalabilirdi ki zaten? 

| ReCore işte bu yüzden uzak cennet 

| (Far Eden) metaforu ile tüm 

| mekanlarını oluşturuyor. Mermer 

| tozunun havada uçuştuğu gezegen, 
Joule tarafından yaşanılabilir kılınmaya çalışılırken, dünyaya musallat olmuş vebanın izleri de silinmeye çalışılıyor. Oyunun başlangıcında dünyanın yeniden 

| inşasının neden plansız ilerlendiğine 
| dair sorular aklımıza çalınıyor. Bu 
aşamadan sonra açık dünyada amaçsızca dolaşmaya başlıyoruz. Tek yoldaşımız ise telaşlı robo-köpeğimiz. 
Doğal olarak belli bir süre sonra katil 


makinelerin bizi aksiyonun ortasına çekmesi olağan hale geliyor. 
ReCore'un pek çok ufak tefek eksikleri bulunabilir. Tüm aksaklıklar aslında tek bir kapıya çıkıyor; tempo. 
Mesela oyun her gecikme yaşandığında açmaza girmiş oluyor. 
Karakter öldüğünde 90 saniyelik ya da daha fazla sürelik bekleme ekranının çıkması, oyuncunun alışılmadık ve zalimce bekleyişlerde | sinir kontrolünü geliştirmesini öğütlüyor. Belli bir süre sonra oyuncu | kendisini kaybetmeye mahkum, destek elemanı gibi hissediyor. Yine de oyun onlarca saat oynayış vadediyor. Açıkcası ben oyunun 6-8 saat civarı azaltılması ve dünyayı | kötülüklerden temizlenmesi çabası yerine oyunda rpg tarzı zindan | tasarımlarının benimsenmesini isterdim. Ne yazık ki yapımcılar, ReCore gibi iyi bir fikrin mantığını yanlış kurup, garip yollara başvurmuş. 
Oyun sanki bir kaplumbağa kabuğu gibi ulaşılamaz hale getirilmiş. 
Düşünüyorum da keşke Joule'un azminden biraz örnek alsalarmış da sağlam o/4-scho0/ bir Armature macerasına kapılıp gitseydik. James Nouch 


MINA MURRAY'İN BLOĞU 


Dracula için Blog 
LO. R.S. 


r YAYINLANMA 3 Kasım'a kadar haftada iki 
> YAZAR James Moran 


“Eğer internet 
Viktoryan Dönemi'nde olsaydı ne olurdu.”vBlogger Mina Murray (Rosie Holt) bunları düşünüp kahkahayı basarken birden hali hazırda kullandığı telefon uygulaması WebJoumal'in (İntemetin Seyir Defteri) de bu zamanlara ayak uyduramadığını fark ett. Sahiden Minna Murray'ın seyir defteri bizlere neyi anlatabilirdi? 

15 bölümden oluşan seri aslında 
Bram Stoker'ın Dracula'sının bir tür uyarlaması. Ama vBlogger mektuplar yazmak ya da kayıtlar tutmak yerine karakterlerini YouTube ekranında balmumundan tasvirlerle canlandırmayı tercih etmiş. 

Doctor Who/Torchwood'un yazan 
James Moran ise romanımsıya çeşitli eklemelerde bulunmuş. Örneğin ekledigi çetrefilli karakterler ile öğrencisi Mina aracılığıyla John'u (Liam Dryden) Romanya'ya yollar ve orada gizemli karakter Count ile tanışmasına vesile olur.John evine döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. John artık bir uyurgezerdir. Elbette endişe duymaya gerek yok. Vampirler kesinlikle bildiğiniz gibi. Şekil değiştirme güçleri de olduğu gibi devam ediyor. Ama kameraya kan sıçramasını beklemeyin. 
Hali hazırda son bölümler tüyleri diken diken etmeye yetiyorken. 

Garip ve zekice, Seri, karşı konulamaz çekicilikte oyuncu listesi ve webcam kibriyle çekilmiş olmanın verdiği heyecanla bağımlılık yapıcı özellikleriyle 
ekrana taşınıyor. İlk sezonun ilk 10 
bölümü Stoker'ın romanına fazlasıyla sadık kalmış. Sezon finali ise heyecanla sonlanıyor. Seri sezon iki yayınlanana kadar insanı romanı kurcalamadan duramayacak hale getiriyor. 


8 Yazar Joseph State, senaryo aşamasında 

1 The Jungle Book ve Peter Pan öykülerinden 
etkilendiğini dile getirmiş. Joule'de “birazcık Wendy bulunuyor" diyerek ekliyor. 


AMMAN AYAN İYİNİN OİL ANNAN İON NN 


* Serinin pek çok karakteri twitter blog ve Isntagram sahibi. Göz atmak isterseniz: www.minasjournal.com 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Bizi Facebookta takip edin - facebook.com/Sfxturkiye 


POYLHUMANIA 


Kırlara, ormanlara doğru... 


KAAXX Ekstralar # Xİ 
» VİZYON 19 EYLÜL 1973 


15 | Blu-ray/DVD (dual format) 


» Yönetmen Don Sharp 


» Oyuncular Nicky Henson, Mary Larkin, Beryl Reid, George Sanders 


© Nonnbergrahibeleri gibi olaya yaklaşırsak: Psychomania gibi bir filmi nasıl eleştirebilirizz? Zombi sürücümüzün kamçısı pervasızca şaklarken, belki de gelmiş geçmiş en aptal İngiliz korkusuyla baş başayız diyebiliriz. 

Anime saçlı sürücümüz Tom 
(Nicky Henson) sonsuz yaşamın sırrını öğrenir. Basitçe kendini geri döneceğine kesinkes ikna edip öldür, ardından geri yaşama döner. Her şey tamam. Gerisi zaten kolay. 

Ardından hikaye şekillenir. Tom motorcu çetesiyle kulelerin arasına dalar, köprülerde çılgın atar. 
Süpermarketlerin mısır gevreği raflarını dağıtarak korku krallığını ilan eder. 


İşte sana taktik. Filme kurbağadan kolyeler hakkında eften püften lakırdı ekle. Evin uşağının şeytan (George Sanders) olduğu ortaya çıksın. Ağlak ya da neşeli diyalogları da eklediğinde sana alayla bakanların yuhalanmasını hak ettin demektir. 

Tüm bu absürtlüklere rağmen film gerçekten kaliteli öğeleri de bünyesinde barındırıyor. Tüyler ürpertici slow-motion motor sekansları, motosikletlerin tekerlerin- den fırlayan çakıllar ve tuhaf tiplemelerle örülü taşra yabaniliği. 

Düşününce Psychomania gibi bir filmi nasıl açıklayacağız? İş olsun diye filme minnettar mı olacağız? 

8 DVD Ekstraları 2010 Amerikan 
dağıtımına eklenmiş toplamda 40 
dakikalık 3 kısa metraj fılm, Henson röportajıyla desteklenmiş. Filmin kostümleri hakkında bölümler, Avebury hakkında bilgiler, fragman, altyazı guizleri de cabası. lan Berriman 


© Finaldeki bas gitarcı Lou Reediin “Walk on the Wild Side"parçasında da yer alan efsanevi müzisyen Herbie Flowers. 


ALICE THROUGH 
THE LOOKING GLASS 


Ahmaklıklar ülkesine dönüş 


XX 


Ekstralar # XX 


» YAYINLANMA19 EYLÜL 


2016 | PG | Blu-ray 3D/Blu-ray/DVD/ 
indirilebilir 


» Yönetmen James Bobin 


» Oyuncular Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Anne Hathaway 


© Nasıl oluyor da seyiciler Burton'ın berbat 4/ice in Wonderland'ine üşüşüyor da devam filıni 4/ice Through the Looking Glass'ı umursamıyor? Aralarındaki 6 yıl bu kadar da önemli mi? Tanınmamış yönetmen Bobin'in filmi yönetmesi mi mesele? 
Yoksa mesele sadece sütten ağzı yananın yoğurdu üflemesi mi? Sebep ne olursa olsun Looğing Glass ilk filmden daha iyi bir fılm ama 


ayaklarının yere basmadığı da ortada. 


Bunca yıl sonra Alice (Mia Wasikowska), Harikalar Diyarı'na geri döndüğünde bir şeylerin değiştiğini, en önemlisi Mad Hatter'ın (Johnny Depp) yaşam mücadelesi verdiğini görür. Onu kurtarmanın tek yolu olarak Zaman'ın yardımına başvuran Alice, Sacha Baron Cohen'in karakteriyle birlikte filmi vasatlıktan kurtaran oyuncu haline gelir. 

Cohen, Harikalar Diyarı için gerekli olan her şeye cevap verir. Egzantrikligi, eğlenceli mizacının yanı sıra Werner Herzogvari aksanını da nedense terk etmez. Dolayısıyla Cohen hantal yürüyüşü ve avanak 


66 Cohen son 
dakikada yetişiyor 99 


tavırlarına rağmen, diğer oyuncuların arasından sıyrılır. Bu arada Cohen ve Bobin'i Da 4/i G Sğow'daki işlerinden hatırlamamıza rağmen eskiyi çağrıştırmayan bir tat yakaladıklarını söyleyebiliriz. 

Filmin görsellerine dönecek olursak; Zaman'ın Saat Kalesi, yaratıcı, hayal gücünü kamçılayan gotik halleriyle yeterince caf caflı. Ancak üzülerek söylüyorum ki; içi boş, zamanı 


Lüt 


am kanla yazılmasın 


geçmiş diyaloglar, örgüdeki saçmalıklar tüm bu görselliği boğuyor. 


© DVD Ekstraları Filmin kostümleri hakkında 4 dakikalık kısa fılm. Blue-ray versiyonunda James Bobin'in film hakkındaki görüşleri ve toplamda 25 dakika tutan filmden 


elenmiş 10 sahneye yer verilmiş. 
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TIM BURTON 


Hollywood'un acayiplikler uzmanı hakkında ne kadar bilgilisin? 


SORU! 


Tim Burton'ın çocukluğunu geçirdiği Kaliforniya'nın hangi kenar mahallesi Edward Scissorhands öyküsüne ilham kaynağı olmuştur? 


SORU 2 


Burton'ın 1997 yılında yayınladığı ve çizimleriyle canlandırdığı şiir kitabının adı nedir? 


SORU 3 


Burton hiçbir zaman yayınlanmamış olan hangi SF klasiğinin konsept tasarımcısı olarak görev almıştır? 


SORU 4 


Stop-motion kısa film karakteri Vincent (1982), hangi korku efsanesini bizlere anımsatır? 


SORU 5 


Burton için dönüm noktasının Pee-Wees Big Adventure (1985) olduğu söylenebilir. Peki Paul Reubens'in yıldızı Ba#man evreninden hangi filmde parlamıştır? 


SORU 6 


Hangi Burton eseri bale gösterisi şeklinde uyarlanmıştır? 


SORU 7 


DC evreninin hangi ikonik karakteri Chris Rock tarafından canlandırılmak üzere Burton'ın yapımına başlayamadığı Superman Lives filmi için seçilmiştir? 


SORU 8 BAKIN 


Freelance bir bio-exorcist olan Beetlejuice'in ismi mezar taşında nasıl yazılmıştır? 


SORU 9 


90'ların ortasında Burton ve besteci Danny Elfman'ın arası açılmıştı. Peki Ed Wood filminde Elfman'ın görevini kim devralmıştı? 


SORU 14 


SORU 10 


Batman Returns filminde 
Christopher Walken kimi oynamıştır ve karakteri neye ya da kime göndermede bulunur? 


ULTIRIN FOTO SORU 


Burton, Noe/ Gecesi Kabusu'nun yazarı ve yapımcısıdır. Peki bu filmi kim yönetmiştir? 
SORU 12 


Martin Landau E4 
Wood'da Bela Lugoi karakteri ile Oscar'ı kazanmıştır. Martin'in 
Space: 1999'daki rolü nedir? 


SORU 13 


Mars Attacks'ın James Bond 
Macerası 7hunderbal! (1965) filmi ile ne ilgisi vardır? 


LLM FOTO SORU 


habod Crane, Washington 


Konuya ne kadar hakimsin? 


Burtonist mi yoksa 
Burton üfürükçüsü mü? 


& 


> 0-5 
Planet Of The Apes 


& Ts Uzmanı Nick Setehfield 


26-10 
Mars Attacks! 


SORU 11 


İrving'in hikayesi olan 75e Legend Of Sleepy Hollow'da öğretmendi. 
Burton'ın uyarlamasındaki meslek hangisiydi? 

SORU Ta 

An American Werewolf In London ve Michael Jackson'ın “Thriller” klibininde ortaklıklar 


bulmamıza yol açan makyaj sanatçısı kimdir? 


SORU 16 ğıktığılıll! 


2006 yılında Burton ilk 
müzik klibini yönetmiştir. Grubun ve şarkının adı nedir? 


SORU 17 


Hangi İngiliz komedi yıldızı Ace in Wonderland'te Tweedledum ve Tweedledee'yi oynamıştır? 


SORU 18 


Burton'ın yönetmelik - ve yardımcı 


211415 
Sleepy Hollow 7 


yönetmenlik - yaptığı kaç filmde Johnny Depp rol almıştır? 


SORU 19 


Hangi Burton karakterinin Fleet Sokağında berber dükkanı vardır? 


SORU 20 


Burton, Ronald Dahl'ın Car/ie And The Chocolate Factory'sini 2005 yılında uyarladı. Peki yapımcı kimliğiyle hangi Dahl romanını ekranlara 


Kağit 
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© >20 
1 Ed Wood 
Bp 


xejj 


> 16-19 
Edward Scissorhands 


/ Bizi Facebook'ta takip edin - facebook.com/5fxturkiye 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Son Safme Gözlerimizi alamadığımız bilim kurgu hakkında notlar 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SES EK 


tar Warsfilmleri, çoğunlukla çığır aşmış görüntü efektleri ile anılır, ki bu yerinde bir tespittir. Ama seri sadece gördüğümüzden ibaret değildir. Öyle ki, Star Wars'u gözlerimiz kapalı olarak izlesek, fazlasıyla tanıdık gelen ses efektleri bizleri uzak galaksilere ışınlamaya yeter artar bile. 
Elbette serinin sesleri ile anımsanmasında büyük payın besteci John Williams'a teslim edilmesi gerekiyor. Williams her ne kadar müthiş bir başarıyla herkesin duyduğu anda melodisini anımsamasına sebep olan filmin müziklerini bestelemiş olsa da ben bunun tek başına yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden ses efektlerini hesaba katmalıyız. Şöyle bir düşünüldüğünde hangi film serisinde seslere bu kadar büyük bir rol verilmiştir ki? 
Işın kılıcının vızıltıları, TTE fighter mekiklerinin çığlıkları, Darth Vader'ın mekanik nefesi, AT-AT patırtısı... Sadece bu sesleri duymak serinin ateşine kendini kaptırmak için bizi yeterince sarmalarken, Star Wars, bizleri kendisine çekmek için gerekli mesajı yollamış olur. Üstelik etkileyici biçimde üzerinden neredeyse 40 yıl geçmesine rağmen efektlerin hala orijinal ve yeni olduklarını hissettirir. Kolektif işitsel hafızamızda açtıkları patikalar ile belki de sadece TARDIS ve Star Trek transporter'ları Star Wars'a denk etkiyi 


STAR WARS'un. 
EKTİLERİ 


Richar 


d Edwards 


uyandırabilmiştir. 
İddiamı desteklemek adına efsanevi ses tasarımcısı Ben Burtt'a dikkat çekmek istiyorum. Muhtemelen ortalama bir sinema tutkununun bildiği isimlerden olan Burtt'un uzmanlığı seslerin üretilmesi üzerinedir. 60'lı ve 70'li yılların ses düzeninde karşımıza çıkan biplemeler, suni sesler onun sayesinde daha organik ve gerçekçi hale gelmiştir. Burtt'ın sanatının ustalığı TTE fighter'ın acı çığlıklarının ıslak zemindeki bir arabanın ve fillerin sesi ile harmanlamasından gelir. Blaster'ın atışları bu yüzden radyo kulelerinde çalışan bir işçinin çekiç seslerinden oluşur. 
Snowspeeder'ların sesleri ise yarış pistlerinden kopup gelmiştir. 
Lucas'ın evreninde yaşayanlar için çim biçme makinesinin vızıltısı işte bu yüzden olağandır. Bu sesler onları Star Wars büyüsünün bir parçası haline getirir. 
Düşününce Darth Vader ışın kılıcını çektiğinde ses efektleri bu kadar muhteşem olmasaydı, Star Wars bizi şimdi etkilediği gibi 

Etkileyebilir miydi? © 


ÖNÜMÜZDEKİ 
AY GÖRÜŞMEK 


ÜZERE 


Zenginlik masa başında ışın kılıcı sesleri çıkarabilmektir. 


> Ben Burtt “Wilhelm Scream” sesinini yeniden keşfetti. Sese ismini veren karakter The Charge 
At Feather River (1953) 


filmindendir. 


 Burtt, Jedi'ın Dönüşü filminde İmparatorluk askeri rolündedir. Filmin başlangıç kısmında imzası olduğu gibi, Pixar'ın sevimli robotu WALL-E'nin seslerinin yaratıcısıdır. 


3 Star Wars efektlerini dinlemek 
isterseniz soundboard sitesinin adresi işe burada: bit.Iy/ starwarssound 


> Efsane yıl 1977'den bildiğimiz ama 1996 yılında yayınlanan 
Ash'in albümünden hatırlayacağınız ses de bir TIE figbter çığlığıydı. 
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Marvel ve DC Comics evrenindeki süper kahramanlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz bu özel sayımıza şimdi kargo ücreti ödemeden ulaşabilirsiniz. 
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hakkında bilmeniz gereken her şey 
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Neden Darth Vader gelmiş geçmiş en iyi süper KO 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ünya üzerindeki sinema severleri 

her zaman ve her koşulda 

heyecanlandırabilecek bir gelişme varsa 

o da yeni bir Star Wars filminin ufukta görünmesidir. Jenerik yazısını gördüğümüzde bile tüylerimizi diken diken edebilen kaç tane film biliyoruz? Ya da müziğini duyduğumuzda istemsiz bir ışın kılıcı çekme hareketinin verdiği Güç duygusunu hangi fılm yaşattı bizlere? Her parçası ikonik birer sinema hazinesine dönüşmüş bu muhteşem filmin vizyona girmesine çok az bir süre kala biz de bu heyecanınızı ikiye katlayacak müthiş bir Rogue Öne dosyasını sizler için hazırladık. 

Uzayın derinlikleriyle olan temasımız Arrival, Passengers ve Transformers'la devam ederken, karizmasıyla dağları taşları yıkan Vikings, kuzeni kadar süper olan Super Girl, yakın geleceğin muhtemel distopik dünyası Incorpareted, alternatif gerçekliğin korkutucu Nazi versiyonu The Man in the High Castle incelemeler ve röportajlarla sizlerle. 
Ayrıca Preacher, iZombie, Lucifer gibi dizilerin ilham kaynağı, çizgi roman dünyasına bambaşka bir boyut katan Vertigo Comics'i de özel dosyamızda bulabileceksiniz. 

Her geçen gün sizlerden aldığımız Güç'le daha geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor ve bunun mutluluğuyla sizlere her zaman olduğu ve olacağı gibi Deathstar dolusu sevgilerimizi teşekkürlerimizi sunuyoruz. 


SFX Türkiye editörü 
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Z0ROGUE ONE:BİR 
STAR WARS HİKAYESİ 
Star Wars evreninin son filmi 
hazfamıken, biz de önünüze 16 
verdik. Yönetmen ve oyuncularla olan röporujlar haricinde Death Star'a dair tilammıyenler, Darth Vader, spin-ofi lar ve daha niceleri 
24 STAR WARS. 
KIMLIKLER 

Star Wars gösterim yeri Londra olarak belirlendi. 


42 ARRIVAL 


Uzaylılar yaklaşıyor... Yeni bilim kurgu filminin derinlerine 


dalıyoruz. 


50 VERTİGO 
COMICS 


Dünyasun en kendine has çizgi roman gruplarından birinin hikayesi. 
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54 SUPERGİRL 

İkinci sezon için geri dönen Maid of Mightdaha zorlu engelleri aşabilecek mi? Yapımcılarla konuşup hep beraber evet diyoruz! 


62 KENLIU 
Çin asıllı Amerikan yazar bilim kurgu külliyatının sınırlarını zorluyor. 


58INCORPORATED 
Gelecekte geçen korku türündeki yeni Tv dizisi, büyük şirketlerin işgalini anlatıyor. 


63 EHE FLY 


David Cronenberg'in 50'li yıllara adını kazıyan canavar filmi hatırlanıyor. 


74 RUFUS SEWELL 


OFX'E ABUNE 
ULUN 


Detaylar sayfa, 13'de 


ARRIVAL 


“İnsanlar zekice kurgulanmış bilim kurguya aç” 


| a 
SÜPERGİIRL 
“Oyuncaklarınızla oynadığınız zamanlar dönmek gibi” 


The Man In The High Castle'a dair. 
> KIRMIZI ALARM 
6 DIRK GENTLY 


Birleşik Devletler rebootu bizlerle. 


14 POWER RANGERS 
Yapım büyük ekranlara doğru gelirken fragmanı inceliyoruz. 


» İNCELEME 
78 DOCTOR STRANGE 


Son Marvel filminin gerçekten de büyülü olduğunu düşündük mü? 


82 STARTREK 
BEYOND 

Bize doğru yaklaşan son Trek'e dair düşüncelerimiz... 


98SONSAHNE 
The Beatles'in pek bilinmeyen hikayesi televizyona taşınıyor. 


Kırmızı Alarm 


HABERLER RÖPORTAJLAR İÇERİK 


saamerözar. 


KİBARCA 
YAP 


Max Landis 
Douglas Adams adaptasyonu 
?Dirk Gentiğis 
Holistic 
Agency'i” 


konuşuyor 


“Douglas Adams'a kitaplarından birinin yarım yamalak bir versiyonunu yapmaya çalışacak kadar saygı duyuyorum,” diyor found-footage süper kahraman filmi Chronicle, ve American Ultra'nın yazarı. “Bazı şeyleri kaybetmeniz gerek,ama herhangi bir değişim yapmadan da 


ortada kaybedecek hiçbir şey olmuyor.” İ çi BBC Amerika'nın, Adams'ın 1987 tarihli : romanının ismini alan Dirk Gently's ) 


İİ eml n 
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OLUM SETİ fp 
Herkes beyinlerini e saklasın- kült çizgi Ka roman adaptasyonu Ni iZombie üçüncü sezonuyla döndü. 


DC'NİN 
SIGORTACILARI 
Yeni seri Powerless ile | | 
DC'nin anlatılmamış kahramanlannı ii 


tanıyoruz... 


ÇOCUKLAR 
BUYUDU 

Ragnar döndü... 
Daha fazla kan görmeye hazır mısınız? 


Kırmızı Alarım 


Douglas adams'in orijinal 


Holistic Dedective Agency'nin yaratıcısı Landis'in yüreklere su serpen lafları bunlar. 
Landis'in Bir Otostopçu'nun Galaksi Rehberi'ne olan tutkusuna bakıldığında Adams'a çok saygı gösteriyor olması pek şaşırtıcı değil. 

“Tanrım, asla unutamam,” diyor Landis Kırmızı Alarm'a. “13 yaşındaydım. Bir yaz kampına katılmıştım ve kampın bir kütüphanesi vardı. Kitaplar rezalet haldeydiler. En az deforme olmuşlarından biri The Long-Dark Tea-T'ime Of'The Soul'du ve okumaya başladığım andan itibaren bir dakika sonra ne olacağını kestiremiyordum.” 

Landis, temelde her şeyin bağlantılı olduğunu savunan mantrasıyla Adams'ın yeni doğa-üstü polisiyesi için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Ne de olsa oda IDW'nin bastığı ve Ideate Media'nın yayın haklarına ortak olduğu Dirk Gently çizgi romanların arkasındaki yaratıcı ekibin bir parçası. Bu arada Ideate Media'nın Prodüksiyon Şefi de IDW'nin, Adams'ın bitmemiş üçüncü romanı Ihe Salmon Of Doubt'un adını taşıyan Dirk Gently çizgi romanının, ve A Spoon Too Short'un yazarı 


Arvind Ethan David. 


Bie Lebowski , ada İnherent ice Doctor Who ile çarpıştırmak gibi 


“Arvin muhtemelen dünyadaki en büyük Dirk Gently hayranı,” diyor Landis. “Yayın haklarına izin çıktıktan sonra aklına gelen isim ben olmuşum. Doğal olarak evet demek için de biran biledüşünmedim.” 

Karakterlerin oturmuşluklarına rağmen, getirilen yorum kitapların içini dışını bilen eski hayranlar için şaşırtıcı olabilir. “Daha önceki işlere imza atanlar mutluluğu, karakterleri ve hikayeyi mümkün olduğunca kusursuz bir şekilde aktarmakta buldular. Benim niyetim ise bu değil,”diyor Landis. “Bu, Douglas Adams külliyatına yeni bir giriş olacak.” 

Landis'in bahsettiği örnekler BBC'nin Harry Enfield'in Dirk Gently'i canlandırdığı radyo dizisi ve ayrıca Stephan Mangan'ın başrol oynadığı kısa ömürlü BBC Four dizisi. Iki yapım da güzel reaksiyonlar almıştı. Buna rağmen BBC'nin Dirk Gently ile ilgili yaptığı son proje Landis'i pek tatmin etmemiş. “Bok etmemişler, ama kitaptaki deliliği hakkıyla yansıtamayışları benim gözümde işi batırıyor” diyor Landis. “Bakıldığında kurnaz bir dedektif dizisi olarak görünüyor ama kitapları okursanız bunun Dirk Gently olmadığını görürsünüz.” 
Landis, Robert Cooper(Stargate) ile beraber işi kovalayıp Adams'ın tarzına yeni bir yorumu 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adresinden abone olu 


'sinde esas ismini olarak veriyor 


Dizinin yaratıcısı 
Max Landis Adams'ın kitaplarının sıkı bir hayranı 


yumruk gibi savurmuş. “Uğruna yola çıktığım şey tamamen kitaplardaki kaliteyi, çektiğim şeye yansıtmaktı. Çünkü kitapları doğrudan uyarlamak imkansız”diye anlatıyor. “Duyguyu ve tonu uyarlamak yapabileceğime inandığım şeylerden biri ve dizinin başarı yakalayabileceğini düşündüğüm özelliği ise sırada ne olacağını izleyicinin asla tam olarak kestiremeyişi.” 

Bu abartılı beyanla birlikte DW'nin Gently'si Adams'ın kült versiyonundan daha revaçta. Çizgi roman ayrıca karakteri İngiltere'den Amerika'ya taşıyor. Landis, Gently'i oynaması için Ingiliz aktör Samuel Barnett'i ve onunla beraber de Elijah Wood'u kadroya almış ve seti de Seattle'a kurmuş. 
Landis eski hayranların programı tutacaklarını, çünkü bu işi yapmanın en doğru yolunun bu olduğunu savunuyor. “Bence hayranlar televizyonu açtıklarında karşılarına orijinal hikayenin çıkmayacak oluşuna sevinecekler. 
Çünkü —tecrübelerime dayanarak söylüyorum- gerçekten kitaptaki hikayeyi ekrana aktarmak neredeyse imkansız,” diye açıklıyor Landis. 

Sekiz bölümlük diziyi konuşurken Landis şakasını yapıyor “Big Lebowski , ya da Inherent Vice'ı Doctor Whoile çarpıştırmak gibi.” 
Lakin daha açık konuşmaya pek niyeti yok. 
“Burada ne söylesem spoiler olacak,” diye ısrar ediyor. Buna rağmen, Ihor ya da The Electric Monk'u görmesek de Adams'ın etkisinin apaçık ortada olacağının sinyallerini de vermekten geri kalmıyor. “Farklı yerlerde yaşayan, haklarında doğru düzgün bir bilgi olmayan farklı bir avuç karakterle tanıştırılacaksınız ve bu karakterlerin yolları daha sonra birbirlerininkiyle bağlanacaklar. 
Ama iş Douglas Adams'ın işi olduğundan bu “bağlanma! kısmında hiçbir kural olmayacak,” diyor Landis. “Eğlenebildiğiniz sürece istediğiniz kadar çıldırıp saçmalayabilirsiniz.”© 


Bekle bir dakika, uzun kollunun üzerine kısa kollu giymenin modası — geçti sanıyorduk. 


Kırmızı Alarm 


ada Eshete güvenlik görevlisi 
Farah Black'i oynuyor j 


Bence kitaplardaki Dirk'in özüne ve ruhuna sahip. Ama kitapta anlatılan “orta yaşlı, hafif yapılı” Dirk'ten hayli farklı görünüyorum. 


Harry Einfield'in tüm radyo dizilerini dinledim ve Stephen Mangan'ın da televizyon işini izledim. İkisini de çok sevdim. 
Hatta birara “Bayağı iyiymiş ya bunlar” falan oldum. işi benim aldığım açıklandığında sosyal medyada birçok insan “Stephen Mangan'a ne oldu? Neden onu daha fazla seyredemiyoruz? Performansı harikaydı ya” gibi yorumlar yaptılar. Ben de “Aynen, tamamen size katılıyorum” demiştim. 


Süper olan şey kitaplarla ilgili pek bir şey bilmenize gerek yok. Amerikan televizyonunun en sevdiğim kısımlarından biri 'konu” Bir konuyla ilgili izleyiciyi damla damla bilgilendirip onları ekran başına kilitleyebiliyor. Bizim versiyonumuzda Dirk'in işleri nasıl hallettiğini, kaotik kişiliği yüzünden nasıl batırdığını görmekle birlikte, kendisiyle ilgili, nasıl çalıştığı haricinde başlarda pek bir şey öğrenemeyeceksiniz. Ve üçüncü bölümün bir sahnesinde o ufak geçmişe dair hikaye gösterilecek ve hepiniz “O da neydi öyle? Nereden çıktı bu şimdi?” diyeceksiniz. 


Ekibin yürekle ve büyük bir hisle oynayabilecek, ayrıca dünyaya ait normallikleri de projeye dahil edebilecek birilerine ihtiyacı vardı çünkü öteki türlü dizinin bir dayanak noktası olamazdı. 
Bununla beraber size yol gösterecek, nerede nasıl davranacağınız konusunda size yardımcı olacak bir kimsenin varlığından da böyle bir durumda söz edilemezdi. Bu noktada Elijah asla doğrudan yapmam gerekeni söylemedi, yapılması gerekeni önüme altın tepside sunmadı ama tıpkı Tod'un Dirk'e yaptığı gibi yolumu aydınlattı diyebilirim. 


5 pek de iyi olmamış gibi. 
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Yeni seri Po iüörssele 


DC'nin anlatılmamış” 


kahramanlarını tanıyöruz 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Televizyonu domine eden o kadar 

çok süper kahraman dizisi var ki, 

onlarca süper kahramanın kendini gökdelenlerden fırlattığı bir dünyada sıradan bir insanın ne demek olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Ben Öueen'in de yeni dizi Powerless'i yaratırken kullandığı sorulardan biri bu. Dizi DC evreninde, süper kahraman savaşlarının ardında bıraktığı enkazlar ve ikincil hasarlarla uğraşan bir grup sigorta ekspertizi ekseninde dönüyor. “Basitçe soracak olursak, Aguaman'in gönderdiği bir deprem dalgası gibi süper- gula uğraşıyorken sabah kalkıp işe nasıl gidebilirsiniz?” diye takılıyor Oueen. “Bu durumun yarattığı sinir hali keşfedilmeye değer komik bir şey gibi geldi.” 
Bu üm karışık ifadeye rağmen, daha önce kısa ömürlü bilim kurgu draması Century City'de görev alan Oueen, DC'nin bu yaklaşımına yürekten destek verdiğini söylüyor. “Dahil edebileceğimiz malzeme ve 


yapmak istediklerimiz konusunda gerçekten bizi cesaretlendirdiler ve tüm kapıları önümüze açtılar,” diyor Kırmızı Alarma. 
“Şuan, bir karakteri dahil ettiğimizde bu karakterin izleyicinin bağ, kurabileceği ve gülebileceği bir karakter olmasını istiyoruz. 
Genellikle az bilinen süper kahramanları kullanıyoruz ama bu Green Lantern ile ilgili davalara bakılmadığı anlamına da gelmiyor.” 


- lerilederii 


4 


Bu da tabi ki DC hayranlarının gözlerini açık tutmaları gerektiği anlamına geliyor. “Her bölümde sıkı çizgi roman takipçilerinin yakalayabileceği küçük detaylar olacak,” diye vadediyor Oueen. “DC bize karşı Big Belly Burger (DC evreninde kurgusal bir fast food zincirilden Lex Luthor otobiyografisine, ve büyüleyici güzellikteki Alex Ross çizimlerini kullanmamıza izin verecek kadar bonkör davrandı.” 

Ote yandan Oucen, olayın Vanessa Hudgens'in oynadığı Emily Locke'nin, CEO babasının gözüne girmek için çevirebildiği kadar dosyayı geri çevirmeye çalışan yeni müdürü Del'e(İudyk) karşı verdiği mücadele gibi ortalama kahramanlar tarafından deneyimlenen 'ortalama! olaylarla ilgili olduğunu da belirtmekte gecikmiyor. 
Kadrodaki uyum Oucen için kurguyu da pekiştiren şeyin ta kendisi. “Oyuncuları belirledik ve peşlerine düştük. Insanların sevip sahiplenebileceği kişiler olmalarını istiyorduk. 


izgiroman nları için her bölümde gizli 


ipuçları 
bulmuyor 99 


Vanessa iş için müsait olunca da kadronun taşlar yerine 


oturmuş oldu. Ve Danny Pudi. .. onu da kadroya dahil conekae çok şanslıydık çünkü çok eğlenceli ve çılgın biri Ve 


diyebilirim. Ama Esrilye bayıldım, çünkü işin, emicadele 

edebilmek için süper güçlere ihtiyaç duymadığınız kısmında 
savaşını veriyor İnsanları yardım etmek istiyor Bu da 5 
kendisinin işleri yoluna koyma tarzı Her seferinde bir dava'© 6 


BANA ALINTI YAPMA 


Barack Obama 


HAVA 
SALDIRISI 


SCI-FITV 


ekranlarına geliyor 


> Mary Elizabeth'in bor 


içim bir ikinci sezon 


sezon onaylandı 
3 Ben Bamet 
Nerfliz'in 


Jigsam'ı oynayacak. 


> Durur Wbo'nun 


Superman'in dedesini 


oyaamak üzere kadroya dahil oldu. 
> What We De in 


bölümlük bir dizi ile geliyor. “Mulder & 
Seuliy'i düşünün, ama hiçbir şeyin olmadığı bir ülkede...” diyor 


Taika Wajriti, 


2lü ; 
insanlar da 


NIGK DFFERMAN 


THE PARKS AND RECREATION'UN YILDIZI VE MARANGOZ, KENDİ EN İYİLERİNİ AÇIKLIYOR 


Favori bilim-kurgu fantezi fir 

3 Beni tenden alan ilk füm Ezpiwers'dı. Bu 
çocukdar uzaya açıtabilmek için kendi uzay gprüsti yapıyurtardı ve bu bir halkara böm basrgurun Stand By Me(ürlü bir şarkı) siydi. 


isim vereceğim ve bu isim de Gsrirhs? 
Trdogy. Gerçekten tufraf, açık ufuddu, politik bir bm kurgu. Burrinati ve New World Orderi konu abyor. Oldaduıça koruk ama aynı zamanda çok da ciddi. 


Favori bifüm-kuvgu fantezi oyma 


adında bir rpg oyuruna başladık ve bir anca erkeklik dönemimize LARpERPG oyunlarına kafayı takık kimse) olarak adım attık içine budaştağım en korlamç ve dehşet olaydır. 
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Kırmızı Alarm men 


Aly Michalka'yı iZombie'nin üçüncü sezonunda daha da çok göreceğiz. Artık düzenli olarak oyuncu kadrosuna dahil. Yil 


Liv Moore'nin gizli zombi yaşamının sıkıcı olmadığı aşikar. İdari yapımcı Rob Thomas'a göre üçüncü sezonda derileri'de artıyor. Zombiye çeviren enerji içeceği firması Max Rager'den sonra, Liv kendini başka bir koca kötüyle yüzleşirken buluyor. “Sezon ikinin sonunda seyirciyle tanışan başka bir organizasyon var: Fillmore Graves” diyor İhömüs:" Bkekviter gibi askeri bir kuruluş. Tabi farkı tüm çalışanlarının zombi olması. 
Temelde insanların zombilerle iç içe yaşadığını keşfedecekleri güne hazırlanıyorlar. Liv'i de aralarına almak istiyorlar. Yani üçüncü sezonda kötü adamlar biraz daha bulanık bir profil çiziyor. Sordukları soru ayakları yere basan, son derece gerçekçi bir soru: İnsanlar ve zombiler arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağın gün geldiğinde seçimin ne olacak?” 
Olduğu kişiyi kucaklama çabaları üçüncü sezonun ikilemlerinden biri olacak gibi görünüyor. Karakteri oynayan aktris Rose Melver da bu kimlik buhranına balıklama dalmak için sabırsızlanıyora benziyor. “Sanırım çare bir çatışmaya dönüştü,” diyor Melver. “Liv beyin yemek zorunda olmak istemiyor, çocuk sahibi olamamayı da. Bunlar onun için zombi olmanın en belirgin zorlukları. Ama öte yandan artık kendi benliğinin de artık bir parçası. İnsanlara yardım etmek artık onun için anlamlı ve bir amaca dönüşmüş durumda” 
Bir yandan Liv, “tedavisinin” etkisi geçtikten sonra eski zombi haline geri dönen eski nişanlısı Major Lilywhite ile de uğraşmakta. İkili, zombi-kardeşlere dönüşmüş durumda ve Melver'ın dediğine göre bu birçok komedi ögesine de davetiye çıkartıyor. “Ikinci bölümde korumacı bir babanın beynini yiyorum. 
Major de kızınınkini yiyor. 
Muhteşem olacak. 
Buckley'in ergen bir kız çocuğunu oynaması da büyük olay olacak, "diye gülüyor. “İşin dinamikleri komediye de çok elverişli. 
Ayrıca yeni sezonun konusu da 


Li bir yandan gelişiyor. Birbirleriyle i iç içe geçmiş birçok g5 gi hikayemiz olacak, yani beyin meselesi artık sadece bir gıda ja olmaktan çıkıyor da diy ebiliriz.” 
Ama merak etmeyin, 'İhomas dizinin “haftanın beyni” 


konseptinin hiçbir vere gitmediğini garanti ediyor. 

“Gerçekten çok eğlenceli ve her bölümün finalinde varılan 

spesifik bir sonucun olması olayını da çok sevdik,” diyor. 

“Arada bir yapılan “haftanın vakası işini de iy OTUZ. 
Ama işin esprisi zaten arada bir oluşunda.” 


ver ile iZombie'nin üçüncü derinlemesine dalıyoruz. 


NTONY/BBC 


Kırmızı Alarm 


Fady daha önce Penny Dreadful'da vampirlere hizmet eden “famili 


"lardan birini canlandırdı. 


e DANİ. 


HEP DAHA İYİ BİR RAM 


“Karakterim gerçekten hoş. Ram, sevgi dolu, şetkatli tutkulu genç bir adam, her zaman en iyisi olmak istiyor. 
Ben sadece kendimi bulmaya çalışıyorum, kendim olmaya çalışıyorum ve yine en iyisi olmaya çalışıyorum.” 


CANINIZ NASIL İSTERSE BAYIM 


'Denemelere gittiğim zaman, menajerim bana senaryonun yanlış kısımlarını göndermiş. 2 sahne için hazırlanmıştım, hatta senaryoda mezuniyet balosuna hazırlandığımız için takım elbise ile gitmiştim. Patric Ness bana, “Neden takım elbise giyiyorsun?” diye sorduğunda “Sahne için iyi olacağını düşünmüştüm” dedim. Bana, “Sen o sahneyi yapmıyorsun ki!” dediğinde, öğrenmem gereken 5 6 sahne daha olduğunu fark ettim.” 


ARAMAM AAA MALA MA AAA AAA AAA 


AABESŞ 0 ES EOOOEŞŞŞ 
Prrrrm 


PrrTTTTETYPPYY 


SİLAH ARKADAŞLIKLARI 


“Hayranlarım gerçekten çok iyi. Konu Doctor Who olduğunda ne kadar tutkulu olduklarını görebiliyorsunuz. 
Böyle bir şeyin parçası olmak gerçekten onur verici. 
Brotherhood'da Noel Clarke ile birlikte çalışmıştık ve dahil olduğum şeyi öğrendiğinde direkt olarak beni arayıp tebrik etti.” 


MAAAAAAAAMAMAMM MAN öaardazan, 
TY 


3 


gr rr 


BAKIŞ AÇISI ILE YAKINLAŞMAK 

“Her şeyin fotoğrafını çekiyorum ve bunu yaparken dikkatli olmak zorundasınız. Bir defasında karakterlerle hiç ilgili olmayan bir fotoğraf paylaştım ancak biri fotoğrafı yakınlaştırıp beraber çalıştığım aktörlerden birini bulmuş. Fotoğraf o kadar pikselliydi ki, oradaki kişinin kim olduğunu nasıl anladı, çok şaşırmıştım!” 


ARAAAMAMAAMAMAANAMAAAAAMAMAMAN AA 77e, 


BURAMAMAMAAMAAAAAAMAAMAMAMAMAMANM022008 


HEPSI BENİM ! 


“Bir ekiple daha önce hiç bu kadar yakınlaşmamıştım. 
Daha önce beraber çalıştığım aktörler evime gelip benimle takılmamıştı, hatta diğer aktörlerle bile takılmak istemiyorlardı, her zaman çok profesyoneldi. Her zaman eğleniyor ve birbirimizi motive ediyoruz. Gerçekten de harika bir tecrübe.”© 
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COLOSSAL HAKKINDA 
BİLMENİZ GEREKEN 5 ŞEV 


vULÜDSAL 


BİR CANAVAR FİLMİ YAPMAK VIGALANDO'NUN HAYALİ 


Bir araya geldiğimiz Toronto Uluslararası 

Film Festivali'nde “Bir noktadan sonra fılm çekmeyi bırakacağım korkusundan bir türlü kaçınamıyorum,”diyor Ispanyol yönetmen Kırmızı Alarma. “Bu yüzden ne zaman bir filme başlayacak olsam, olur da fılın işini bırakırım korkusuyla bir hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum.” Yapılacaklar listesindeki son madde belli ki bir canavar filmi yapmak. Galasını Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan Colossal, tedavi sürecindeki alkolik Gloria'nın Seul'de kendini gösteren bir canavarla aralarında garip, telekinetik bir iletişim olduğunu fark etmesiyle başlıyor. 


ÇEKİMLER GARİP BİR ŞEKİLDE 
FAZLA KOLAYDI 


pR * Açıkçası, fılm yapma işinin kolay olduğunu hiç düşünmedim)” diyor Vigalondo.* Ama bu seferkinde işler oldukça kolay ilerledi.” Prodüksiyon şirketi Voltage Pictures, onlara gösterilen bir sahneyi beğenmesi sonucunda bütçeyi arttınp, Kore'deki çekimlere ve kadroya Hathaway gibi bir aktörün dahil olmasına imkan sağlamış. 
Dark Knight Rises'dan bildiğimiz aktör, yönetmenin eski işlerine baktıktan sonra proje için ikna olmuş. “Senaryoda yazan tüm çılgınca 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“ucuz yollu leopar desenli, kedi kostümü” giymiş.” 


detaylara fılınde yer verebileceğini fark ettim,” diyor filmde Gloria'nın bar işletmecisi arkadaşını oynayan yardımcı oyuncu Jason Sudeikis. Ve ekliyor, *Vigalondo'nun bazı eski kısa filmlerini izledim, izledikten sonra 'Bu herif bu işi yapar'dedim.” 


VIGALONDOTÜRLERİ BÜKMEYE 
BAYILIYOR 


NM Timecrimes, Exfraterrestrial... 


Vigalondo 

kendi işlerinde bilim kurgu ögelerini deforme etmeyi seviyor. Ve Colossal'ın da bu yönden eski işlerinden bir farkı yok. Düşük bütçeli bir film ile Pasific Rim'in çaprazlanması gibi bir havası var ve Seul'daki bütün Amerikalılann, şehrin felaketler içinde boğulmasına rağmen hayatlarına devam etmesi filme biçimsiz bir gerçekçilik ekliyor. 
“Çocukça bir bakış açısı belki ama içinde bulunduğumuz türün altını üstüne getirmek, çekimler boyunca bana kendimi hayatta hissettiriyor,” diyor Vigalondo.”Ama bir filmi kinaye ve mecazlar üzerine kurup, bu mecazları da ters çevirince, birilerinin yaptığımı beğeneceğine eminim.” 


YÖNETMENLİĞİ... GARİP... Ağ Çılgınlığına baktığımızda pek şaşırtıcı 


gelmiyor belki ama, Vigalondo oyunculanna sette bazı garip direktifler veriyor. “Sizle 


paylaştığı fikirler çok sinestezik olabiliyor,”diyor Hathaway. “Yanınıza gelip “Bu sahneyi yazarken mav rengi gördüm. diyebilir. Ben de'Ah öyle mi? diyip şaşkın halde kalıveririm.” 

Sudeikis de bunlara katılıyor.“Parkta görüp 'Ne yapıyor bu çocuk yahu?'diye sorduğunuz çocuklara benziyor. Gerçekten sizi merak içinde bırakıyor.” 
Stres atma konusunda da kendine has bir yöntemi var. “Nacho hemen bir çizgi roman çıkanverir,”diyor Hathaway. “Onun stresle başa çıkıp sakinliğiri koruma şekli bu.” 


FİLM YORUMA AÇIK 

8) Film hakkında verilen tüyolar garip olabilir, 

ama Colossal yüzeyin çok altında yankılanan 

bir film. Filmi Toronto'da gören birçok eleştirmen, Gloria'nın hayatındaki erkeklerin ideallerini onun hayatına yansıtma çabalarının oluşturduğu feminist çağrışımlar sebebiyle filmi övdü. “İşe başladığımızda bağımlılıkla ilgili bir fılm yaptığımızı sanıyordum,” diyor Hathaway, “arma yanılmuşım.” Vigalondo kendini bir “feminist müttefiki” olarak görse de çektiği filmin üzerine buna benzer bir etiket yapıştırmak isteniyor. “Kendi yolunu bulmasını istiyorum sadece,”diyor. “Filmin kendi tavnnı ortaya koymasını istiyorum. İzleyiciyi ideolojiye yormak 


istemiyorum.” © 
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Revaçtaki fragmanlar inceleniyor 


| " İl 


| | , | | Tvdizisindeki Blue Ranger'ın ismi, filmde Morph'u seslendiren Bryan Cranston'dan esinlenilmiş. 


POWER RANGERS 


24 MART 
2017 


90'ların fenomeni Power Rangers, fragmanıyla bizi geçmişe götürüyor. 


& Jason Dre kimler) ile tanışın. 
Masum bir pinata seansı yaptığını 
” düşündüğümüz arabanın kırık ön camına 


& Ve şimdi de babasının, içinde “onca ucube ve suçlunun” bulunduğunu söylediği, ıslah evini andıran bir kaybedenler kulübünün üyesi olmak zorunda. 


# Bu arada Kimberiy (Naomi Scott) okulda zorbalığa maruz kalıyor ve akabinde saçlarını makasla kesiyor. Ne terapi ama... 


bakıyor. 


6“Kaybedenler Kulübü” üyeleri, yasaklanmış bir bölgeyi ziyaret ediyor ve içinde değişik asteroid kristalinin olduğu düşmüş bir uzay aracını ke fediyorlar. 


& Jason yeni içlerini bir uçurumdan atlayarak deneyip diğerlerini de ona katılmaya davet ediyor, ki o (RJ Cyler) bundan pekde memnun değil. 


& Rita'nın onu yatağından alıp oyuncak bebek gibi fırlatışına bakacak olursak iyi bir kedi dövüşü izleyeceğimizi söyleyebiliriz 


&Jason “Bir şeyler oldu orada, anladınız mı? 
Ben eskisi gibi değilim!” diyerek aynanın karşısında yoktan yere çıkmış karın kaslarına bakarak kendi Peter Parker anını yaşıyor. 


4 Kristallerini okula götüren “Kaybedenler 
Kulübü”, metafiziksel şeylere güçlerinin yettiğini keşfediyor. 


& Jason ve Kimberiy patlayan arabalar ve güç edinme sahneleri arasında işleri biraz değiştiriyor.(Görünüşe göre süper güç meselesi libidoları da etkilemiş) 


& Tam da işlerin gidebileceği en iyi şekilde gittiği anda Rita Repulsa (Elizabeth Banks) gelip “Daha önce de Ranger'ları öldürdüm” diye tıslıyor. 


& Ama merak etmeyin, Ranger'lar geminin başka bir önemli bölümünü keşfetmiş ve mekanı bilmeden patlatmaktan falan da korkmuyorlar. 


& Ama neyse ki olan şey Jason'u Iron Man'a, ah pardon Red Ranger'a dönüştürüyor. Bay bay kaybedenler,.hoş geldiniz galaktik süper kahramanlar! 


MATT LOOKER Bayağı zamandır gördüğüm şey; 
gençlerin süper güçler edinmesi ve görmediğim ırhlar giymiş .ninjalar. 


g 


Beni çok daha fazla heyec andırır. 


TARA BENNETT 
Rangers'dan beklediğime pek benzemiyor. Daha sıradan bir şeyler bekliyordum. Ama gördüğüm şey 


sevmez ki? 


karışımı gibiydi 


( F JOSH Aksiyonu düzgün, b Eliza Banks 

rolün 
; * 


Rita 


akışmış. Hem per kahramana dönüşen kaybedenleri kim 
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ÖTEKİ TARAF 


İKONİK BİLİM KURGU 
YILDIZLARINI HATIRLAMAK 


CAROLINE 
BLAKISTON 


iki dakikalık ekranda kalma süresini saymazsak, Yeni Cumhuriyet Şansölyesi Mon Mothma, Endor Savaşı öncesi verdiği brifingin sonundaki hüzün dolu repliğiyle hafızalara kazındı; “Nice Bothan'lı bu istihbaratı bize ulaştırmak için öldü.” 
Karakterin genç uyarlaması Rogue One'da dönüşünü yaptı (Genevieve O'Reilly tarafından oynandı) ama karakterin 33 yıl önce Star Wars izleyicisiyle tanışmasını sağlayan Caroline Blakiston idi. İngiliz oyuncuyla en kalıcı rolüyle ilgili konuştuk. 


Tekrar Mon Mothma'yı oynamak ister miydiniz? 
Elbette. Mon Mothma benim bir parçam veben de Mon Mothma'nın bir parçası gibiyim 
Bir hayrandan aldığınız en ilginç istek neydi? 
2 Diğer oyuncunun (Genevieve O'Reilly'nin) 
fotoğrafını imzalamamı istemesi. 
Karakterinizin özelliklerinden herhangi biri gerçek hayatta kullanışlı olur muydu? 
Aslında birçok özelliği kullanışlı olabilirdi. 
Ağzı çokiyilaf yapan, onurlu ve aklı başında bir karakter. Ben anaç yanından ötürü ona Moon Mother (Ay Ana) diyorum. 
Ki bu da ayrıca onun kuvvetli bir özelliği. 
Mon şu an ne yapıyor olurdu? 
Henüzemekli olmak yerine First Order'i yenmek için aklıyla hizmet eden bir stratejist olarak kendisine sorulan sorulara cevap ariyor olurdu büyük ihtimalle! 
Karakterin hikayesiyle ilgili yarım kaldığını düşündüğünüz bir bölüm var mı? 
ikimiz de hayatta olduğumuza göre onunla ilgili keşfedecek daha fazla şey vardır elbet! 
Karakterin mezar taşında ne yazardı peki? 
> “Güç seninle olsun!” 


Kırmızı Alarm 


Freddie Stroma en çok Harry Potter serisinin son üç filminde oynadığı Cormac McLaggen karakteriyle tanınıyor. 


LAMAN LURDLARIR 


Kevin Williamson, yeni dizi lime After Time için Hg Welis'in hikayesine dalıyor. 


Nicholas Meyer'in Karl Alexander'in romanından uyarladığı, HG Welis'in, kaçam Karındeşen Jack'i aş m in zaman makinas yl aşandığı zamana gittiği Time After1 me, 70'lerin bilim kurgu sinemasında gözden kaçan mücevherattan bir parça. Ama neyse ki Vampire Diaries ve Scream'in yapımcılarından Kevin Williamson için filmin yeri başka. “Nicholas Meyer'in filmine baktığımda doğa üstü bir hassasiyet gördüm Ki bu sonradan benim hassasiyetime dör diyor Williamson Kırmızı Alarm'a. “Film Warner Bros'un kütüphanesindeydi. Ben de yeniden yapıp filmle oynamak istedim. Sonra da bir tv dizisine dönüştürüp daha da ileri gidebileceğimi düşündüm. Time After Time sadece kitaptaki zaman makinasıyla ilgili. 
i ya Doctor Moreau, ya da | IG Wells'in asında yazdığı War Öf'The Worlds'de ? Ben de Karınd şen Jack'in, Wells peşindey ken modern New York'da kaybolmasının iyi bir referans noktası olacağını düşündüm. Mitolojiyi de bunun 


, 


: yavaş yavaş kurabiliriz. Wells'in en iyi 


; dodik karışımı mesela.” Böylece d : filmin basit bir uyarlaması olarak b: layıp, : daha sonra içir 


ögeler ekleyerek gelişecek. * 'HG Wells ile 


Wells'in diğer eserlerinden 


ilgili en çok sevdiğim kısımlardan biri, iyi ve 


* kötüyü bilim ve teknolojiyle bağlar kurarak 


anlatmay a çalışması, ki bu da günümü? k 


* uyuyor,” diyor Williamson. * 'Dizide günümüz 


çağında tökezleyen bir Wells (Freddie 


: Stroma) ile karşılaşıyoruz. Ve zaman : makinasından haberi olan bir organizasyonla 


; birliği yapan Karındı eki bulma basi görüyoruz. Ve Wells kendisine barlık gösteren tek insanı, Jane Walker'i 


(Genesis Rodriguez) buluyor ve ona yapışıyor : (aslında günlük dilinde bunun tam karşılığı 


“salça olmak”). Temelde bu bir aşk hikayesi 


: Ortada büyük riskler, tehlikeler, ve şurada : burada da biraz ölüm var. Ama de : odaklandığı nokta bu değil. 


yle olmasını temedik.”© 
Time After Time 2017'de yayına giriyor. 
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Kırmızı Alarm 


<— 


ki 


adresinden abone olur 


HABER CEHENNEMİ 


Hollywood'un heyecanla beklenen olaylarına aylık bakış 


KIZIL PABUÇLAR 


Dario 
Argento'nun 1977 yılında büyük ilgi gören giallo türü filminin yeni uyarlaması için kadroya dahil oldu. Orijinal film, sanatsal bir atmosferle süslenmiş, 
Amerikalı bir balerinin büyülü, günah dolu bir sırrı keşfedeceği İngiltere'deki bir dans akademisine gidişini konu alan 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bir ilm. A Bigger Splash'den bildiğimiz Luca Guadagnino'nun yönetmen koltuğuna oturduğu projede yine A Bigger Splash'de 


yer alan 

(balerin) ve ın yanında Nymhpomaniac Vol 
2'den bildiğimiz 'u 


kadroda görüyoruz. Ayrıca orijinal filmde Johnson'un rolünü oynayan 'ada bir rol verilmiş. Guadagnino 


uyarlama filrnin, orjinal tadını korurken, “annelik kavramı ve onun ödün vermezliği” üzerinden işleneceğini söylüyor. Proje bu Kasım'da Italya ve Macaristan'da çekilmeye başlandı. 


İSİM ÇEKİŞMESİ! 


Bu artık pek bilinmeyen bir şey olmasa da, Ihe Batman aslında 


Ben Affeck'in aklında olan isim değil. “Biri "Filmin adı ne olacak?” 
diye sordu, ben de “Şimdilik aklımızda kesin bir şey yok o yüzden The Batman ya da 
Batman Movie diyoruz, dedim.” 
diye açıklıyor filmin yıldızı E! 
Online'a. “Bunu dediğim için herkes filmin adını gerçekten de “The Batman koyduğumu düşünmüş.” Yani Batman: Gigli Reborn hala muhtemel 


Aralık 2016 


Kırmızı Alarm 


66 Black ortaya çıkacak işin oldukça şoke 


N edici olacağını söyleyebiliriz. 
“Daha korkunç ve merak 


seçenekler listesinde. Baş düşman Deathstroke olarak kadroya dahil edilen Joe Mangantello, 


Illustration by Paul Cemmick 


çekimlerin gelecek baharda başlayacağını, Warner Bros'un filmi muhtemelen 5 Ekim 
2018'de vizyona sokacağını söylüyor. “Muhteşem bir kötü,” diyor Collider'e. “Içimde ikisinin filmde çok iyi uyuşacağına dair kaynağı belirsiz bir his var. 
Karakter olarak Deathstroke'a gıpta ediyorum. Özellikle New 
52 serisinden itibaren.” 


SCARLETT VE SİYAH 


BLACK WIDOW 

© Hayır, hala Black Widow'un kendi filmi için resmi bir açıklama gelmedi (Marvel'in kralı Kevin Feige yaratıcı ekibin böyle muhtemel bir projeyi içtenlikle istediğini açıklasa da). 
Öte yandan Scarlett Johansson proje için hazır ve nazır.“Bu konuyla ilgili sürekli başlarının etini yiyorum,”diyor Variety'e. 
“Gerçekten zengin bir hikayeye sahip. İstediğiniz yere çekebilirsiniz. Rusya'ya gidip merceği temellere, Widow programına kurabilirsiniz. Bu kişinin gerçekte kim olduğu üzerine gidebilirsiniz.” Peki gerçek olacak mı? “Eğer hayranlar bu kadar çok istiyorlarsa muhtemelen yapılır.” 
Gördüğünüz gibi burası, alkış tutup “süper-suikastçilere bayılırım be” demeniz gereken kısım oluyor. —— 


ÖZGÜRLÜK ÇIĞLIĞI 


CAPTAIN MARVEL 

© Marvel hala kadın kahramanı 
Carol Danvers'i büyük ekrana taşıyacak bir kadın lider arayışında. “Bu iş için bir zorunluluk olduğunu söylemesek de kadın yönetmen detayının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz,”diyor Kevin Feige IGN'e. Ve Kree güçleri bahşedilmiş kozmik savaşçı, 
Marvel evreninin dengelerini sallayacak gibi görünüyor. “Şu ana kadar izleyiciyle buluşturduğumuz en güçlü karakter olacak,” diyor Feige. “ "Limitleri nasıl belirliyorsunuz? 
Peki ya zayıflıkları?” soruları inşa ettiğimiz hikayenin merkezinde 


ALEVLER 
İÇİNDE 


> 2 
2 Emily Mortimer, 
Marry Poppins Returns kadrosuna katılıyor... 
Blade Runner devam filminin adı resmi olarak 

açıklandı: 

Blade 

Runner 

2049... 

Xmen 

Apocalypse'in 

Lana Connor'u Alita; 
Battle Angel'da Ed 
Skrcin'e katılıyor... 
Boyd Holbrook'un 
Predetor yeniden uyarlamasının kadrosunda Benico del 
Toro'nun yerini alacağı konuşmaları dönüyor... 
Sony Valiant'ın çizgi romanları Harbringer ve Bloodshot'u ekranlara taşıyacak. 
Yapımlar Harbinger 
Wars adlı crossover film ile takip edilecek... 

Justin Theroux, 
Duncan Jones'in 
Mute'sine katılıyor... 
Guy Richie Disney'in live action Aladdin'ini yönetecek... 

Wonder Woman'dan bildiğimiz Jason Fuchs 
Warner Bros'un 
Minecraft filminin senaryosunu yazacak... 
JK Rowling en az 5 
tane Fantastic Beasts filminin olacağını duyurdu... 

Forest Whitaker Black 
Panther kadrosuna katıldı... 

Amy Adams'ın ismi 
Enchanted'in devam filmi Disenchanted'ın kadrosuna dair konuşmalarda geçiyor... 
Karyn Kusama Chase 
Novak'ın roman uyarlaması Breed'in yönetmen koltuğuna oturacak... 

Universal, Microsoft ile bir Gears Of War filmi için iş birliği yapıyor... 
Vampir komedisi 
Carmilla büyük ekranlara geliyor... 
Leonardo DiCaprio, 
Captain Planet... 
Godzilla's filminin prodüktörü oluyor... 
Dave Callaham, 
Universal'ın Wolf 


Man'inin senaristliğini i 


yapacak... 


Am Widow'un 

gerçekte kim olduğu konusu üzerine gidebilirsiniz” 


yer alıyor. Bildiğiniz gibi ilginç ve kozmik bir hikayesi var ve sanırım bu hikayeyi anlatmanın çok özel ve hoş bir yolunu bulduk. Filmi nasıl yaptığımız ya da içine neleri koyduğumuza dair bir sızıntının da henüz olmadığını sanıyorum. Ama güzel olacak. Gelecek tüm filmler için çok önemli bir karakter olacağını kanıtlayacağı bir fılm olacak.” Brie Larson başrol için kesinleşti ve fılm de 2019 yılında 


vizyona girecek... 
PANZA BİRLİĞİ 


DON OUIXOTE 

© Artık evrenin Terry Gilliam'i trollediğine dair ortak bir his oluşmaya başladı. Python'un tutkulu projesi The Man Who 
Killed Don Ouxiote, anonsunun üzerinden yirmi yıl geçmesiyle Haber Cehennemi'nin acımasız enkazının bir parçası haline geldi. 
“Film çıkmadan önce ölürüm ben,” diye takılıyor Gilliam. 
Disney cephesinden ise kendi 
Don Ouxiote filminin peşinde olduğu haberi geldi. Cervantes'in romanı büyük ekrana Hunger 
Games, Captain Phillips ve State 
Of Play'in film versiyonunun senaristi Billy Ray tarafından taşınacak. Disney'in hedeflediği dünya ise fantastik, Karayip Korsanları tarzında bir dünya. 
Yani kahramanımızın kafayı taktığı yel değirmenleri, özel efektler sağ olsun, fılmin sonunda ejderhalara dönüşecek. 


FOSİL YAKITI! 


JURASSIC WORLD? 

© Arka camda gördükleriniz olması gerekenden biraz daha korkutucu olabilir... Korku filmi uzmanı | A Bayona'nın yönetmen koltuğuna oturuşuna bakarsak 


uyandırıcı bir fılm olacak,” diyor idari prodüktör ve senarist Colin TTrevorrow. “Tüm olay onun kapasitesi etrafına kurulmuş durumda. "Trevorrow, Jurassic Outpost'a “Askeri donanımlı dinozorlara pek ilgi duymuyorum. En azından pratikte”diyerek filmde silahlanmış dinozorların olacağı dedikodusunun fişini çekerken “Teoride biraz göze hoş görünüyor. Bir delinin boş bir hayali gibi...”diye de ekliyor. 
Ayrıca filmin animatronik yönünün eskisine nazaran daha ağır olacağını da söylüyor. 
“Bayona her fırsatını bulduğunda işi pratik bilgisiyle halleden bir 


adam. 


CAESAR'IN GÜNÜ! 


PLANET OFTHE APES4 

© War For Planet Apese hala sekiz ay var, ama yönetmen Matt Reeves daha şimdiden bir dördüncü filmden söz ediyor, ki bu da bizim, Charlton Heston'ın 
1968 yılında keşfettiği dünyaya 
dair daha fazla şey öğreneceğimiz anlamına geliyor. “Artık sonunda ortaya bir Maymunlar Gezegeni çıkacağını biliyoruz. Ama güzel olan şey ise Rise'da(ilk film) yaşananların olacak olaylarla bir ilgisinin olmayışı,”diyor Reeves Slashfilm'e. “Daha çok nasıl olduğuyla ilgili. Karakterlerin hikayeleri ve psikolojileri gibi ögelerle yani. Ve zaten filmin sonunu biliyorsunuz, ama ayrıca dünyanın şu an bildiğimiz dünya olmadığını da biliyorsunuz. Peki bu dünya nasıl değişti? Caesar'ın maymunları Planet Of A pes'deki maymunlar gibi değil. Oradaki maymunlar insanlara karşı oldukça gaddar. Olan biten ne olacak da bu değişim yaşanacak?” 
Reeves ayrıca ekliyor, “Bunu ünlü klasik bir Rus romanıymış gibi görüyoruz,” ki bu da bize akıllarımızda post apokaliptik bir St. Petersburg'da, kış soğuğu bastırırken primatların ruhu üzerine umutsuz düşüncelere dalan bir Dr Zaius'u canlandırıyor. © 
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Kırmızı Alarım 


VIKINGS 


m mari 


istory Channel'in 2013'ün mart ayında yayına giren dizisi milyonları peşinde sürüklemeye devam ediyor. 
Oldukça güzel bölümlerle karşımıza çıkan dördüncü sezon ise, bitişinde bizleri bir soruyla karşı karşıya bıraktı: “Artık Ragnar sırasını savıyor mu?” 
Bu sorunun cevabını vermek şu an gerçekten zor. Ortada akınlarıyla türkülere ve destanlara konu olmuş bir kral var ve bu kral son savaşında ağır bir darbe almış, kendini halkı da dahil olmak üzere herkesten uzun bir süredir soyutlamış vaziyette. Biraz akıl yorarsak kralın inzivasının halk arasında oluşabilecek entrikalara çok iyi bir ortam sağladığını anlayabiliriz. İnsanlar Ragnar'ın yarattığı saygın imajı sahiplenmeyi bırakıyorlar. Gerçi sezon finalinde meşhur kral hala oyundan düşmediğini, gücünün yerinde olduğunu insanlarına gayet net göstermiş olsa da, bu durumun oluşabilecek tüm entrikaların önünü kesmeye yeteceğini düşünmüyorum. 
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KRALLAR VE KRALİÇELER 
Beşinci sezonun fragmanlarına bakacak olursak ortada bir taht kavgası olacağından rahatlıkla söz edebiliriz. Ancak bu kavgaya sadece erkeklerin katılacağını düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Lagerta ve Aslaug da bu kavganın bir parçası. Bir yandan tıpkı krallar gibi ordusuna savaş alanında liderlik eden Lagertha,diğer yandan kendi buhranlarından kurtulmuş, insanları sözleri ve zarafetiyle büyüleyen Aslaug. Söz konusu Vikingler olunca elinde kılıç tutanın daha değerli olacağını söyleyebiliriz. Ama Aslaug'un da bunca zamandır seride kendine bir yer ettiğini ve kolay kolay oyundan düşmeyeceğini düşünüyorum. 


ÇOCUKLARIN BÜYÜMESİ VE BJÖRN Vikings burada karşımıza adeta bir renk paletiyle çıkıyor. Ragnar'ın çıktığı seferden beri görmediği oğulları artık büyüdü. Ve her birinin babalarıyla ilgili farklı düşünceleri 


adresinden abone olun. 


var. Onun tüm bunları ününe ün katmak için yaptığını ve bunun bir Viking'in yapması gereken şey olduğunu düşünen Ivar, kabilenin verdiği büyük kayıpların, alınması gereken intikam gibi babasının kaçtığı sorumlulukların altını çizen Sigurd, terkedildiklerini düşünen ve bundan dolayı daha düşmanca bir tavır almış Hvitserk, babasının gücünü nasıl kullandığını sorgulayan Ubbe... Çocukların farklı fikirleri olsa da kralı kollarını açarak karşılamayacakları kesin. Ama ne yapacakları da net olarak kestirilemiyor. İşte tam da bu noktada en çok dikkat edilmesi gereken kişiyse Björn. 

Babasıyla birlikte birçok savaş gördü, deneyim kazandı. Dördüncü sezon bir bakıma onun şovu oldu diyebiliriz. Dağlara çıkıp güçlendi. Orada bir herifin bağırsaklarını bile deşti. Ve olgunlaştı. 
Edindiği güce ek olarak savaş alanında yaşadıkları, özellikle de annesinin yaptığı düşük onu olgunlaştırdı gibi görünüyor. 
Babası kadar ününün rüzgarını hissettiği annesi, savaşçı Lagertha'yı ilk kez o kadar zayıf görüşünün, onu şimdiye kadar yaşadıklarını farklı bir zihinle sorgulamaya ittiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki, kardeşlerini ziyaret ettiğinde onlara söyledikleri bunu destekliyor. “Babalarının bir insan olduğu” gerçeğini tüm kardeşlerinin gözden kaçırdığı zamanda hatırlatması ve Paris'te yaşadıklarının onu bir kırılma noktasına getirdiğini herhangi bir art niyet havası olmadan söylemesine bakarak yeni kral olmak için sakince kendini hazırladığını söyleyebiliriz. Peki bunu başarabilecek mi? 
Viking tarihinde Ragnar'ınkiler kadar parlak sayfalara adını geçiren Björn'ün hikayesini History'nin yapımında nihayet görebilecek miyiz? Bu sorunun cevabını beşinci sezonda hep beraber bekleyip göreceğiz. 

Övünç Örem 


Die NO -£ ONERLİNLE KAN 


ve 
Türkçe çevirisi çıktı! 


ROGUE ONE 
BİR STAR WARS HİKAYESİ 


YEL ARALIK 2016 


ROGUE ONE 
BİR STAR WARS HİKAYESİ 


3 Şulanetşeyin büyüklüğüne bakın! Rogue One 
“adaha önce gördüğümüz hiçbir Star Wars filmine “A benzemiyor. Asilerin malum Olüm Yıldızı “9planlarını çalma hikayesini anlatan filmin detayları için okumaya devam edip! 
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ROGUE ONE 
BIR STAR WARS HIKAYESİ 


EDER O UZAK GALAKSIDEKİ POLİTİK 


HÜNDELİK VE RUHSAL OLAYLARIN 


TMTEN DALAKSİDEKİ HER VARLIĞIN 


KÂDERİNİN, SKYAVALKER AİLESİYLE 


MAKAL OLDUĞUNU 


ŞUNUN ORSANIZ SİZİ AFFEDİYORUZ İKTATTTTN GENİS AİLESİNİN HER STAR WARS FİLMİNDE ÖNEM 


BRROL 


OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜNÜZDE BUNU. 
DUŞUNMENİZ GAYET NURMAL SANKI 
UNLAR IKARA ULMALIĞINDA HUM 


AKSİYON ÖLÜYOR GIBI DEĞİL Mİ? 


ROGUE ONE: 
, STAR WARS sre 


TAMAMEN GÜÇTEKİ DENGEYİ 


DULELİMEKLE ALAKALI 


Rogue One çekilmesi planlanan antoloji filmlerinin ilki. 

— Bu tür filmlerin orijinal üçlemelerde işlenen Skywalker'ların destanındaki mevcut boşlukları doldurması planlanıyor. 

— Rogue One bizi kelimenin tam anlamıyla Star Wars fenomeninin başına götürüyor. 
Daha net olmamız gerekirse A New Hope'un açılış sahnesinin ikinci paragrafına. 


Çarpışma sırasında, İsyan Güçleri'nin bir casus birliği, İmparatorluk'un gezegenleri yok edebilecek güçteki zırhlı savaş istasyonu Olüm Yıldızı'nın planlarını çalmayı başardı. 


Rogue One önceden kim olduklarını, görev detaylarını bilmediğimiz bu İsyan Güçleri casuslarının hikayesini anlatıyor. Bu planlara ne yapıldığını, onlarla nelerin başarıldığını bilsek de, görevin nasıl başarıldığını, oraya nasıl gidildiğini, ne gibi zorluklardan geçildiğini ve görev birliğine ne olduğunu bilmiyorduk. Rogue One bu soruları yanıtlayacak. 

Geçmişteki başarılarına baktığımızda Monsters ve Godzilla'yı gördüğümüz çiçeği burnunda Rogue One yönetmeni Gareth Edwards asıl problemi şöyle açıklıyor: “Normalde fılm çekerken elinizde harika bir başlangıç olur ve sizin son konusunda 

alışmanız gerekir. Üzerinde milyonlarca kez düşünülen, kafa patlatılan konu sondur. Ama bu projede bu durumun tam tersi ile karşı karşıya kaldık. Sonu hepimiz biliyorduk, oraya nasıl gideceğimizi de. Ama bu gidişatın çıkış noktasını, sizi ilk anda filme bağlayan başlangıcı nasıl yapacağımız kocaman bir soru işaretiydi. Düşününce fark ettik ki başlangıçları tasarlamak sonu ve o sona gidişatı tasarlamaktan çok daha kolay. Star Wars hayranları sonda ne olduğunu biliyor, biz de onların bunu bildiğini biliyoruz. O sona giden yolu inşa etmek ve bu işlemin yarattığı heyecan yüklenmesinin başarılı olması bizim tek amacımız. Bana göre bu bizim için harika bir başlangıç noktası.” 
“Ama takdir edersiniz ki üstünde Star Wars yazan bir poster asmak fılmi Star Wars evrenine ait yapmıyor. Hepimizin alışık olduğu, onunla büyüdüğümüz o büyülü Star Wars kombinasyonunu yaratmak için çabalıyoruz. Bu küçük grubun özünde duygusal ve trajik olan epik destanını anlatmaktan bahsediyorum elbette, Shakespeare yazmış gibi hissettiren o özel hikayeyi, ki biliyorsunuzdur George Lucas'ın da orijinal seriyi yazarken esinlendiği yer orası. 


İSYAN ÇIĞLIĞI 

Skywalker'ın Darth Vader olarak yardımcı bir roldeki kısıtlı dahiliyetine rağmen (Lucasfılm'in koskoca Sith Lordunu bu 

min dışında tutma ihtimali sıfırdı zaten), Rogue One'ın yepyeni bir kahraman kadrosu var. İşin güzel kısmı bu yeni grubun 

devamı 28. sayfada 


muhafizlarını hesaba kattıgımızda kendisine hak vermekten kendimizi 


SAVAŞ İSTASYONLARI 


Star Wars'un toplu yıkım silahlarını karşılaştırdık 


Olüm Yıldızı 
A NEW HOPE'DA GÖRÜLEN VERSİYON 


Yavin Savaşı'nın gerçekleştiği sene hizmete girdi. 


Galaktik Cumhuriyet'in düşüşünden çok daha önce planlama aşaması başlayan bu toplu yıkım aracının kapalı kapılar ardında devam eden inşası, Palpatine kendini İmparator ilan ettiği sıralarda bir hayli ilerlemişti. Yapımın erken aşamaları Geonosis gezegeni semalarında tamamlanan ilk Ölüm Yıldızı'nın gizli kalması için gezegenin böceksi popülasyonunun tamamı yok edilmişti. Devam eden yıllarda Jyn'in babası Galen Erso üzerinde çalıştığı ve çalışırsa galakside büyük bir çığır açma potansiyeli olan enerji araştırması sayesinde İmparatorluk subayı Orson Krennic tarafından işe alındı. Galen Erso'nun çalışması bu devasa silahın enerji gereksinimini karşılayabilecek tek yol olarak gözükse de dış atım ünitesinin meşhur İsyan Gücü pilotlarının bu devasa titanı alaşağı edebilmesini mümkün kılması bizce de biraz ironik. 


Ölüm Yıldızı Prototip ll 
RETURN OF THE JED!'DA GÖRÜLEN VERSİYON. 


Yavin Savaşı'ndan dört sene sonra hizmete girdi. 


Starkiller Üssü 


THE FORCE AWAKENS'DA GÖRÜLEN VERSİYON 


Yavin Savaşı'ndan 34 sene sonra hizmete girdi 


Biliyoruz ki süper silahlar inşa etmeye başladıysanız ve işler istediğini gibi gitmediyse, kendinizi durdurmanız neredeyse imkansız. İmparatorluk'un ikinci girişimi daha güçlü ve daha büyük olan Ölüm Yıldızı Prototip Il oldu. Yeni savaş makinemiz eskisine yapılan bir hayli eklemeyle çok daha tehlikeli bir hal aldı. Bu eklemelere birkaç örnek vermemiz gerekirse: Geminin kuzey kutbundaki kule, Palpatine'in taht odası ve yakınlarda bulunan Endor'un Ay Ormanı'ndan güç çeken devasa bir koruyucu enerji kalkanı. Gözünüzde canlandı değil mi? İmparatorluğun gücünün sınırsız olduğunun kanıtı olarak inşa edilen bu canavar sadece bir gövde gösterisi değildi, çok daha başka amaçlara da hizmet ediyordu elbette. 


Her ne kadar İmparatorluk hayranı First Order çocukları kendi toplu yıkım silahlarını tasarlarken bir parça bile orijinal olamadılarsa da, en azından bu taklit işlemini gayet havalı göstermeyi başardılar. Koskoca bir gezegenin içini boşaltıp onu devasa bir silah haline dönüştürmek varken, neden sıfırdan bir gemi yapmaya uğraşılsın ki? Hem de bu gezegeni aynı zamanda bir operasyon merkezi olarak kullanma fırsatı varken? Klas! Önceli gibi güçlü bir enerji kalkanı ile korunuyor olsa da Starkiller Üssü bir yakıt olarak yıldızları kullanıyor ve uzak mesafeden güneş sistemlerini yok edebilme imkanına sahip. 
Ama ilginçtir ki, termal salınım ünitesi yine -evet bildiniz- meşhur İsyan Gücü pilotlarının gazabından kurtulamadı. 


ye 4 
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UlvrA Lİ 


ROGUE ONE i 
BİR STAR WARS HİKAYESİ 


DYN ERSO 


adıyla Felicity Jones 


Öteki 


asi Jyn, beraberinde getirdiği kamaştırıyor. imparatorluk saldırı ve tutuklamaya alnızca birkaçı. ASİ kendi başının insanı 


Kendinden emin dosyası ile göz kam dosyalarında sahtecilik, direnme el seye 

mız on beş ında ri ken< 
“çaren bakıyor olsa da hâlâ bilim 


“nik göz bebeği. BU rso'nun biricik göZ ii m Yıldızı görevinde Ye almasına 


mun Ölü dar ardıcı olduğu yadsınamaZ elbette 


BAZE MALBUS 
Öteki adıyla Wen Jiang 


YETER DALA ALLAK AAA ALLAK LULU 


Chirriut İmwe'nin koruması ve arkadaşı. 
Hayata bakışı İmwe'ninkinden çok daha yüzeysel. Ruhsal ve Güç'sel konulara değil, ağır silahlara inanıyor. Evini yok etmekle suçladığı İmparatorluk'a karşı hiçbir sevgi beslemediğini rahatça söyleyebiliriz. 


BİNBAŞI GASSIAN ANDOR 
Öteki adıyla Diego Luna 


OTLAK ALİ LİN 


n 


Jyn Erso'nun sorumluluğunda olduğu İsyan Gücü istihbarat subayı. Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalma görevinde yetkili kişi olsa da Jyn'i yol gösterici ve lider olarak kabul etmiş durumda. Hakkındaki raporlara göre baskı altında gayet soğukkanlı ve sakin. 
Aldığı görevleri ise en az kaynaklarla bile başarıyla sonuçlandırabilme yeteneğine sahip. 


K-250 
Öteki adıyla Alan Tudyk 


Bir İmparatorluk savaş droidi olarak tasarlanan bu sevimli robot, Binbaşı Andor'un eline düştüğünde yeniden İsyan Güçleri'ne dost olarak programlandı. Şuan İsyan Gücü'nün sadık bir üyesi. 
Donanımında ya da yazılımında sıkıntılar olduğu aşikar, zira aklına gelen her şeyi söylemesiyle meşhur. 


Öteki adıyla Riz Ahmed 


Aslen bir İmparatorluk kargo pilotu olan bu Jedha gezegeni sakini uzun zamandır Isyan Güçleri'nin aktif bir üyesi. Yetenekli fakat gergin olarak tanımlayabileceğimiz : bu koyu tenli dostumuzun, hâlâ İmparatorluk amblemini üzerinde taşıdığı gözlerden kaçmıyor. 


© 


GALEN ERSO 


Öteki adıyla Mads Mikkelsen 


Enerji üretimi 
TF imi k bilim insanı onusun 


ama Krennic Erso 


sırasında Ayrılık, çı'lardan kurt 
ATMIŞ. Ş555. Sır 


SAW GERRERA öteki adıyla Forest Whitaker 


ay 


ik ge: a vi Ni 


-— yi 


yy in 


A 


-— 
”- 
# 


> 


ua 


e 


Ki 


A 


Onderon direniş i 

rol üstlenmi ça 
Savaşlarında General ile yan yana çarpış! 


isyan GÜ Keti 

fıkı, Vücudun h i tlar mevcut, ha” 
implan tamamen öyle. 


© 


MON MOTHMA 
Öteki adıyla Genevieve O'Reiliy 


e ALLA ALLA AAA UNUNU 


i i 
: 


yoran 


Arin 


isyan Gücü'nün ilk zamanlarından beri iş başında olan deneyimli Chandria'lı politikacısı. İmparator'un, imparatorluk Senatosu'nu dağıtmasından sonra eminiz ki İsyan Güçleri'ndeki aktifliği bir hayli artacak. 


& 


CHIRRUT İMWE 
Öteki adıyla Donnie Yen 


YE A 
3 


pe 


EA 


GEY, YYPE İY 


Rİ 


Güç hassasiyeti olmasa da, bu bilge adamı Antik Jedi dinini takip etmektön alıkoyan hiçbir şey olmadığını bilmelisiniz. Kendisi kutsal Jedi alemi Jedha'nın sakinlerinden. Kör olmasına rağmen, elindeki uzun asası ile şaşırtıcı derecede tehlikeli bir savaşçı. 


© 


SENATÖR BAIL ORGANA 
Öteki adıyla Jimmy Smits 


YA 


ŞÜPHELİ! 
© ŞÜPHELİ |! 


İmparatorluk görevlilerinin İsyan Güçleri'ne yardım ettiğinden şüphelendiği Alderaan Soylusu. Jimmy Smith'in söylediğine göre kendisi Rogue One'ın senaryosunda önemli bir göreve sahip. 


© 


| ROGUE ONE 
BİR STAR WARS HİKAYESİ 


İMPARATORLUK 
YETKİLİLERİ 


DİREKTÖR 
DASON KRENNIG 
Öteki adıyla Ben 


Mendelsohn 


Ölüm Yıldızı projesine Palpatine'in Eski Cumhuriyet Şansölyesi olduğu dönemde dahil oldu. Yani epeyce eski olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi İleri Silah Araştırmaları bölümünün başında. 20 yıl alan inşa sürecinden sonra Ölüm Yıldızı'nı hizmete sokmak konusunda kararlı. 


DARTH VADER 


Öteki adıyla James Earl Jones ve Spencer Wilding (Spekülasyonlar devam ediyor) 


Büyük. Etkileyici. Sesli nefes alışıyla meşhur. 
Güç konusunda yetenekli. Belki kendisini duymuşsunuzdur. Merak ettiğimiz konu Direktör Krennic ile olan durumu. Kim kimin tasmasını elinde tutuyor acaba? 
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ROGUE ONE 


BİR STAR WARS HİKAYESİ 


AÇILIŞ MERAKİ 


Rogue One, A New Hope'un açılış yazıtından esinlenildi. * 


Rogue One fragmanında gördüğümüz kadarıyla burada bahsedilen gizli üs Yavin IV'teki İsyan 
Gücü üssü. 


- Hepimiz Rogue One'ınünlü 
Ölüm Yıldızı planları çalma görevini anlattığını biliyoruz. Filmin pazarlama stratejisi bu olaya dayanıyor. Ama bu replikten şunu anlıyoruz ki 
Ölüm Yıldızı'nın planlarının çalınması, patlak veren bir çarpışma sayesinde mümkün oluyor. Bu demek oluyor ki, büyük bir savaş sahnesi bizi bekliyor. 
Potansiyel Spoiler! 

Büyük ihtimalle İsyan 
Güçleri kazanacak. 
Aksiyonun göbeğinde gördüğümüz X-Wing'ler ve yer üstünü domine eden 
AT-AST'lerin başı çektiği saldırılar bu sonucu bir hayli olası kılıyor. 


*. 


O ünlü kelimeleri sizin için analiz ettik.* 


Episode Iv 


A NEW HOPE 


itisa period of civil war. 
j i king hidden base, have won 


from 


their First "y against 


the evil Galactic Empire. 


Durlüğ the battle, Ressl 

spies mahaged to Steal secret plans to the Empire”s ultimate weapon, the -DZATH 
STAR, dü station with enough power to 


ci irnöored space 


'" destroy an entire planet. 


Pursuod bw -the Empire*s sinister agents, Princess 
Leia races home aboard het 


starship, custodian of-tfie stolen plans that can save 


her people and restore 


freedom to the galaxy.... 


Star Wars Rebels'da gördüğümüz kadarıyla yeni yeni oluşmaya başlayan İsyan Gücü'nün imparatorluk ile küçük çatışmalara girdiğini görüyoruz. Bu duruma göre, ilerleyen beş yıl içerisinde İsyan Gücü kuvvetleri hatırı sayılır derecede büyümüş olmalı. 


Neredeyse kırk yıldır biliyoruz ki bu ifade Darth Vader'ın sahneye girişine işaret ediyor. Acaba ünlü 
Sith Lordunun filmde 


“görüneceği kesin mi? Eğer 


görünecekse rolü ne olacak? Belki kendisi 
Krennic'in B planı. Belkide . 
Krennic'in eline yüzüne bulaştırdığı an kontrolü ele alan emniyet vanası. Kim bilir? İşler sarpa sardığında malum siyahlı Sith Lordu gibi birine ihtiyaç duyulacağı kesin! 


Söylentilere göre Rogue 
One, A New Hope başlamadan 10 dakika önce bitiyor. Acaba bu filmin Leia, Binbaşı Antilles, R2-D2 ve C-3PO'nun planları ele geçirmesi ile son bulacağı anlamına mı geliyor? Yönetmen Gareth 
Edwards bu düşüncemizi onaylamak konusunda biraz çekingen. “Gerçek bir spoiler vermek istemiyorum sadece şunu söyleyebilirim; Rogue One kesinlikle A New Hope'da ele alınan olayların öncülünü oluşturuyor. Ama 


, bu öncül hikayeyi ne kadar 


iyi sunabildiğimizi, bağlantıyı kurup kuramadığımızı izleyicilerimize bırakıyoruz.” 


Dikkat! Bu sayfada ki ürünlerde 9030 indirim var. 
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ROGUE ONE 
BİR STAR WARS HİKAYESİ 


ty Jones)'nun 
A 


ki, Jyn de Lp ERİ ve ye an n iel 

m harıl harıl aradığı ve Death inin anahtarını elinc 

i len F 

Jyn'in babacığı ile aralarındaki sorunlar 

malum baba oğul ilişkisini anımsatıyor. 

Umarız 


eki dilde kirk a alip sonra da yük kötü kurttan kurtaran biri yönetmen Edwards. “Hayatının filmin)erken safhalarında olan bir olay li ia Ele mi ta 


| ik bir EE) 36 

ibi anlatmaya li p yn bamb: şka bir hayat yolunc ilerlerken bah buuum. İsy 


öze Ilikler onu DeLi öl şey Vs yapması beklenen bir karakterden çok daha derin 


KE ze Awakens'da olduğu gibi baş adın. Bu fikir İLM efekt 

üste 3 e Knoli(k z : zamanda 
Ph hop'un y aratıcılarınd 

rijinalini ilk tasarladığından beri mevcuttu. 

önetmen Edwards'a göre de kadın bir 

kahraman bu proje için doğru karar. “Bu projeyi tasarlarken amacımız A New Hor 


Acaba siyah giymeyen tek karakter olarak kendini moda ikonu mu sanıyor bu Direktör? 


ÖLÜM YILDIZI'IN 
KÖKENİ 


Star Wars'un set dekoratörü Roger Christian İmparatorluk KİS*ı Ölüm Yıldızı'nın tasarımı yaptığı yardımları anlatıyor. 


nşa ettiğiniz bu teknolojik canavara çok da güvenmeyin. 
Gezegenleri yok.edebilme gücü Güç'ün yapabilecekleri yanında sadece önemsiz bir aşırılık”. Evet, “Darth Vader'ın A New Hope'daki ünlü epliğinden bahsediyoruz. Hatırlarsınız, kalın kafalı Amiral Motti'nin yeni savaş istasyonu Ölüm Yıldızı'nın yenilmez olmasıyla övündüğü sahne. Ah, anılar... 
Ünlü Karanlık Lord'un uyarılarının ve şüphelerinin eninde sonunda doğru çıktığını biliyor olsak da an itibariyle Imparatorluk'un ay-şeklinde tasarlanan bu devasa silahı Rogue One'ın çekildiği dönem itibariyle evrenin en tehlikeli silahı. Birçok aşâmadan geçen bu ikonik kitle imha silahı şimdiye kadar iki filmde önemli rol oynadı. Bu iki filmde de Ölüm Yıldızları'nın işlevli olduğu zamanlarda ne kadar tehlikeli ve durdurulamaz olabileceğini gördük. 
“Sahneler basit görünse de aslen karmaşıktı, dolayısı ile gayet gerçek hissettiriyordu.” diyor filmin Oscar ödüllü set dekoratörü Roger Christian. 
Christian, Elstree stüdyola ırında hayata geçirilen orijinal Ölüm Yıldızı sahnelerinin başındaki kişiydi. “ “Ölüm Yıldızı'nın İmparâtorluğun şeytani icadı olması gerekiyordu, dolayısı ile biz de prodüksiyon müdürü John Barry'nin de isteği doğrultusunda daha kar: ınlık bir dekor yarattık. Aslında mükemmelliği de basitliğinden geliyordu, tıpkı Albert Speers' ın Almany: ida ge rçe kleştirdiği mimari tasarımları gibi, "diyerek Hitler'in baş mimarına atıfta bulunuyor ünlü tasarımcı. “B: aktığınızda gözünüzü ayıramıyordunuz.” 
Christian'ın hurda uçak parçaları kullanarak tasarladığı Millenium Falcon'un canlı görünüşünün aksine Olüm Yıldızı'nın çok daha başka bir havası ve estetiği vardı. “Olüm Yıldızı'nın atmosferi Falcon'un tasarlandığı Tatooine gezegeni gibi eski, kullanılmış bir atölyeye değil, çok daha gelişmiş ve bir çok mühendislik harikasının mevcut olduğu bir atölyeye ait olmalıydı. Daha önce kullanılmamış şeyleri kullanmalıydık, yeni bir tasarım 


yaratmalıydık. Tıpkı Stanley Kubrick'i 2001'indeki gibi özgün olmalıydı.” 
Set dekoratörlüğünden film yapımcılığına (Black Angel, Nostradamus) geçen bu dahi tasarımcı John Barry ile olan anılarını özlemle anıyor. “John'un yeteneği karakterlerin özelliklerini görsel olarak yansitmayı çok iyi başarmasıydı. Set çok büyük ve pahalıydı, bu yüzden plastik paneller kullanarak bir bütünlük yarattık. Deva 


"bir makinenin içinde olduğunuzu 


“ hissedehildiğiniz bir.set” Öğrendiğimize göre Ölüm Yıldızı'nın atık deposu sahnesinin dekorunu hazırlamak da Christian için ayrı bir meydan okuma olmuş, “Üniteyi inşa ettik ve tamamen suyla doldurduk. 
Görsellik harikaydı. Fakat sonra aklımı aktörlerin burada sahneleri olduğu - geldi.” diye kahkahalara boğuluyor ünli dekoratör. “Dolayısı ile oyuncuların zarar görmesine sebep olabilecek her şeyi çıkardık. Başka bir problem de burada kullandığımız atık parçalarının fazla ağır olmasıydı, suya batıyor ve seti bozuyorlardı. Bu sorunu atık parçaları strafordan yaptırarak çözdük 


sama parçalar her zarar gördüklerinde 


straforun kendi be yazlığı ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla tek başına boyamak yetmedi, bir de straforların içine boya enje kte etmemiz gerekti ki” çekimler sekte 'ye uğramasın. 

Rogue One'ın Ölüm Yıldızı'nın planlarını ele geçirilmesi etrafında döneceğinin öğrenitmesiyle tüm“gözle kırk senelik ünlü setitekrar canlandırm görevini üstlenen Gareth Edwards ve ekibine çevrildi: 

“1 Abrams'ın The Force Awakens'da başardığı şey gösteriyor ki orijinal tasarımlara ve kurgul ra bağlı kalınacak Dolayısıyla seti görmek için de heyeca bekliyoruz.” diyor Christian. “Orijinal sette olmak harika bir tecrübeydi ve filmde de o inandırıcılığı verebildik. 
Bana göre bir tasarımın yıllara meydan okumasının yolu bu. Inandırıcılık. Filmi izlediğinizde yapay bir ek kurgu setinde gibi hissetmemek.” 


* KİS: Kitle İmha Silahı 


MUAZZAM 
TAARRUZ 


BAŞKA YAPIMLARDAN 
DÖRT SÜPER SİLAH 


GERÇEKLİK BOMBASI 
Doctor Who, “Yolculuğun Sonu” 

Eğer epik skalalarda yüzüyorsak Davros'un intihar projesini unutmak imkansız. Gezegen boyutundaki Dalek uzay üssü ve yirmi altı çalıntı gezegenden (ve bir çalıntı ay) yayılan ve tüm evreni varoluştan silme potansiyeli olan tersine elektromanyetik dalga büyüklüğü ile Gerçeklik Bombası listenin en tepesine oturuyor. 


HALO ARRAY 
Halo oyun serisi 

Birbirine binlerce ışık yılı uzakta olan çapları 10000 km uzunluğundaki yedi çember şeklinde yapay dünyadan oluşan Halo Array Samanyolu Galaksisindeki tüm yaşamı ışık hızındaki taşıma sistemi ve çapraz-şekilli süper-muazzam nötron patlamaları aracılığı ile yok etme imkanına sahip. Bu cümleyi birkaç bardak cinden sonra söyleyin de görelim! 


WARWORID 
DC çizgi roman evreni 

Yalın kararlılığın tam anlamıyla vücut bulmuş hali. 
Uzaylı ırk Warzoonlar yarattıkları bu yapay uyduyu lazer topları ve nükleer silahlar ile donattı. Alet : üzerindeki tüm kontrol özel bir taht aracılığı ile sağlanabiliyor. Ne yazık ki bu silahın tahta oturacak görevlinin zihninde oluşturduğu baskı o kadar büyük ki, bir şeylerin ters gitmesi maalesef kaçınılmaz. 
Sonuç? Warzoonların soyunun tükenişi. Adları Warzoon değil de Peacezoon olsa belki bir şansları olurdu, ha? 


THE PLANET KİLLER i Star Trek, “Kıyamet Silahı” 


İçi boşalmış, çürümüş bir kök bitki gibi görünen bu otomatik yıkım makinesi düzinelerce yıldız gemisini yok edebilecek, gezegenleri anti-proton ışınlarıyla oyup, enkazlarını yakıta dönüştürebilecek özelliklere sahip. Nötronyum gövdesi sayesinde dışarıdan hiçbir hasar almayan gemiye zarar vermek imkansız. Tabii bu devasa makine tarafından yutulup içeriden kendini patlatabilecek bir kaptan bulursanız işin rengi değişiyor. lan Berriman 


gre iz 


ARALİK 20164 SİİJORKIYE 29 


imi 


3) SEX TÜRKIYE L ARALIK 2016 


DEVD 


IYN 
NAK 
Ğİ 


G3 


: 
M ŞEY 


b eli 


DE BÜ 


İsyan Güçleri lideri Jyn Erso'yu canlandıran Felicity Jones'un ağzından: 


Bize Jyn Erso hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
© Jyn kendini hiç beklemediği bir durumun içinde buluyor. Tüm İsyancıların geçmişinde birtakım sıkıntılar var, hiçbiri kolay bir hayat geçirmemiş ve onları 

bir araya getiren şey inandıkları bir şey etrafında birleşmeleri. Ama Jyn buna ek olarak zor bir karakter, ve onda bayıldığım nokta bu özelliği. Gerektiğinde her işin altından kalkabiliyor, bunu yaparken 

de kendisini korumayı başarıyor. Asla ezilmiyor. Kararlı ve inatçı ama aynı zamanda da insancıl. Dolayısıyla işi zor 

ve başına gelecekleri atlatabileceğini umuyorum. Takım arkadaşlarının halinden anlıyor ve her birini seviyor. Bu gerçekten büyük bir sorumluluk. 


Gareth Edwards film hakkında konuştuğu zaman birkaç noktaya dikkat çekti. 
Bunlardan ikisi filmin cesur ve gerçekçi olmasıydı. Rogue One'ın yapım aşaması The Revenant'ınki gibi miydi, ne düşünüyorsun? 

© Revenant hakkında duyduğum hikayeler gerçekten ilgi çekiciydi. Çünkü Rogue One'da bizim yaptığımız çekimlere çok benziyordu. Otantik yaklaşım bizim de: mottomuzdu, çünkü bize göre başarının yolu otantiklikten geçiyordu. Örneğin bizim versiyonumuzda Stormtrooper'lar üzerinde çizik bile olmayan beyaz, temiz üniformalı askerler değiller. Çizikleri 

ve pisliklerinden anlayacağınız gibi 

zor zamanlardan geçtiler. Bu durum 

her aşamada sahnelerimize gerçekçilik katıyordu. Böyle çekimlere bayılıyorum. 
Gareth gibi bize sürekli içgüdülerimize güvenmemizi söyleyen realizm düşkünü 

bir yönetmenle çalışmak harikaydı. 
Çekimlerde yapay olabilecek tüm faktörleri 


© kaldırdı ve bizi gerçekçilik konusunda “ inanılmaz motive etti. Bence seyircinin istediği her şeyi verdik. 


Hiç “Tamam evet, şu an tam anlamıyla 


Star Wars evreni içerisindeyim” dediğin biran oldu mu? 


© Neredeyse her günüm böyle geçti 
- çünkü sette çok fazla detay mevcuttu. 
Sürekli gemilerdeydik, birtakım düğmelere 


basıyorduk ve sonuç olarak birtakım ışıklar yanıyordu. Her şey bütünlük içerisinde ve gerçekçiydi. Aslında oldukça eğlendim, 

ne kadar az rol yaparsanız o kadar iyi oluyor çünkü. Eninde sonunda kendinizi kaptıriyorsunuz ve gerçek hissediyorsunuz. 
O an gerçekten Star Wars dünyasında gibi hissediyorsunuz. Bu harika. 


Ufacık da olsa Jyn ile Diego Luna'nın canlandırdığı Cassion Andor arasında bir romantik ilişki olma ihtimali var mı? 

« Var yada yok diyemem. Ama olabilir! 
Bekleyip görmeniz gerekiyor değil mi? 
Kesinlikle bir bağlantı var ve zaten Star Wars'un bu kadar çarpıcı olmasının sebebi bu. İzleyicinin sevdiği asıl şeyin insanların birbiri ile olan ilişkileri, yakınlıkları olduğunu düşünüyorum. Fakat ikisi arasında çarpıcı sahneler olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 


Filmde “Güç seninle olsun” repliğini kullanma onuruna erişiyorsun. Böyle ikonik bir replik için nasıl bir hazırlık süreci geçirdin? 

© Temel olarak “olmak ya da olmamak” gibi bir şey. Doğru söylediğinden gerçekten emin olmalısın, yoksa gerçekten aptal 


gibi hissedersin. Ben de evde dolanıp dolanıp farklı tonlamalar deneyerek sözleri tekrarlıyordum. Ama iş bunu gerçekten söylediğim sahneyi çekmeye gelince 


“ içimdeki Güç ile bağlantı kurup öyle - söyledim. Bu yüzden içim çok rahat! 


Star Wars filmlerini çevreleyen bir sürü sis “ perdesi var. Saklanması gereken bir sürü - senaryo dalaveresi, şaşırtıcı hikayeler... 


İnsanlarla bu konuyu konuşamıyor olmak 


- seni zorladı mr? 


» Evet aslında kendini bir tür istihbarat ajanı gibi hissediyorsun. İşten çıkıp eve gidiyorsun sorular başlıyor. “Günün güzel geçti mi?” Evet. Anlatsana ne yaptınız” 


» Yoo, hiçbir şey olmadı aslında. Baktığınız 


zaman gerçekten zor, heyecanlanıyorsunuz 


- ve konuşmak istiyorsunuz. Kendinizi 


sürekli kontrol altında tutmanız gerekiyor. 


Eskilerden seti ziyaret eden kimse oldu mu? Orijinal kadrodan yani? 

« Evet Mark Hamill ziyarete geldi. The Empire Strikes Back, Rogue One için, 


- bizim için büyük bir ilham kaynağıydı, « dolayısıyla Gareth ve ben neredeyse 


önünde yerlere kapaniyorduk. Onunla 


- tanışmak, konuşmak çok özeldi. Kendisi 


aynı zamanda çok mütevazi ve cana yakın bir insan, bunca ilgi bu inanılmaz tecrübe onu hiç etkilememiş gibi. 


Size edineceğiniz, edindiğiniz ün ile başa çıkmak için tavsiyeler verdi mi? 

« Bize sadece keyfini çıkarmamızı söyledi aslında. Bu durumun dönme dolaba binmek gibi olduğunu, şu an üzerinde olduğumuz için eğlenebildiğimiz kadar eğlenmemizi salık verdi. 


ROGUEONE 
BİR STAR WARS HİKAYESİ 


Acaba geçmiş 


hatıralarınızdan Saw Gerrera'nın bu filmdeki akıbetini tahmin edebilecek misiniz? 


var eden tüm faktörleri alaşağı etmek ve tanıdık fakat yepyeni bir 4 yaratmaktı. 
Fikirlerimizi bir havuza topladık ve içinden işe y aradığını düşündüklerimizi seçtik. En beli irgin faktör, kahramanın bir erkek olmasıydı, dolayısıyla bunu değiştirmeyi uygun bulduk. Tam da Alien'da olan sürece benziyor aslında, biliyorsunuzdur ki Ripley rolünün de son dakikalara kadar bir erkek tarafından oynanması planlanıyordu. Takirol Sigourney Weaver'a verilene kadar. 
Düşünüyorum da Jyn rolünü bir erkeğe verseydik de e bir şey olmazdı. 

Çünkü rol bir erkek ya da bir kadın için yazılmadı. Jyn'in bir cinsiyeti yok, dolayısı ile bir erkek ya da bir kadın tarafından 

canlandırılması hiçbir şeyi değiştirmiyor. O sadece bir karakter, bir kadın tarafından 

canlandırılmasını tercih ettiğimiz bir karakter. 


Zi SEX TÜRKIYE | ARALIK 2016 


n 


Eski Asi'lerden birkaçının göreve döndüğünü biliyoruz. Isyan Güçleri lideri Mon Mothma'yı gördük, aktör Jimmy Smiths'ten aldığımız bilgilere göre Bail Organa'nın da filmde olacağı kesin gibi ama asıl sürpriz bize göre Princess Leia'nın 

sahneye dönüşü olacak. Jeneriklerin sonunda Jyn'in liderliğinde yeni bir takımın Leia'ya 

örevinde yardımcı olduğunu göreceğiz. 
Ayrıca bu filmin bir Star Wars devam filmi olması demek Jar Jar Binks'in döneceği anlamına da gelmiyor. Rogue One kadrosu Binks'i kal Mi yer gibi. 

Kadroyu şöyle bir saymamız gereki n Güçleri istihbarat subayı Cassian 

Andor (Diego Luna), onun kişisel droidi K-2SO (Alan Tudyk'in performansıyla), Jedi İnancına mensup keşişvari ör Chirrut İmve (Donnie Yen), İmve'nin arkadaşı ve koruması Baze Malbus (Jiang Wen), Pilot Bodhi Rook (Riz Ahmed), eski kurt Saw Gerrera (Forest W hitaker, bu karakter Clone Wars çizgi romanından esinlenilerek tekrar tasarlandı). Yönetmen Edwards tüm bu karakterlerin bir hikayesi olması konusunda kararlı. Her ne kadar hepsinin geçmişini ekranda gösteremeyecek de olsa gerçeklik 


devamı 34. sayfada 


Star Wars evreninin ötesindeki Ölüm Yıldızları 


> Texas'taki Dallas Cowboys'un stadı The AT&T Stadium, bölgede Death Star olarak biliniyor zira çatısı ünlü ölüm makinesini çağrıştıracak biçimde yuvarlak ve gri. 


& Seattle'dan çıkan alternatif rock grubu The Presidents of The United States of America (Biliyoruz çok uzun) 2000'de “Death Star” adlı bir şarkı yayınladı. İçinde ilginç bir dize bulunuyor, “Death Star, devasa ve manyakça/Death Star, küçücük korunmasız bir deliği var” 


& Industrial Light and Magic, San Francisco'daki oluşum atölyeleri Death Star'ı hizmete açtı. 
Hizmete giren bilgisayar inanılmaz büyük, yüksek teknolojili bir süper-bilgisayar olmakla beraber henüz rakipleri FX'in benzer tesislerini yenebilecek durumda değil. 


& Alman dijital hardcore 

grubu Atari Teenage Riot 

1997'de çıkardıkları 

albümleri “Burn, Berlin, 

Burn!”de Death Star adlı bir 

şarkıya yer vermişlerdi. 

Aslında Grand Moff 

Tarkin'in usulca bu şarkıyı mırıldanarak dans ettiğini düşünmek hoşumuza gitmiyor da değil. 
“Sadece güçlerimi sergilemek için yok ederim!” 


< Kevin Smith'in şampiyon-dalgacı komedisi olan 1994 yapımı Clerks'da iki jenerasyon x kişisinin Ölüm Yıldızı'nda ölen işçilerin masum insanlar mı yoksa bağımsız ve bilinçli kontratlar olup olmadığını tartışmasını görmüştük. Bizce tamda orada yeni bir pop kültür kavrayış çağı başlıyor, ne dersiniz? 


< Hatırlarsınız skandalist, gözden düşmüş 

California merkezli enerji şirketi Enron, 

projelerinden birini Death Star Stratejisi diye 

adlandırmıştı. İmparator Palpatine'in onaylayacağı kesin. Tabi onayladıktan sonra, yakalandıkları için, hepsini Güç cereyanına maruz bırakma ihtimali bir hayli yüksek. 


© Satürn'ün uydularından biri olan Mimas'ın lakabı da Death Star olup Mimas bu lakabı üzerinde bulunan ve Ölüm Yıldızı'nın tasarımında bulunan içe-çökük süper lazer çukuruna-benzer bir krateri olmasından aliyor. Bir saniye bu gerçek bir uydu... Nick Setchfield 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çizgi roman dükkanı 
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ROGUE ONE i 
BIR STAR WARS HİKAYESİ 


ÜLÜM KALIM 
MESELEĞİ 


Marvel'ın Star Wars: Darth Vader serisinin yazarı Kieron Gillen neden Darth Vader'ın sinema tarihinin en dayanıklı kötüsü 


Kaiders daki o 
: sahne gibi sanki. 
« Ama tersine... 


) ) aşikar. 

“Star Wars'taki karakterlerin geçmişi söz konusu olduğunda en çarpıcı şey hikayeler hakkında on dakikacık bile detay olmaması. 
Bu Han Solo'da da böyle hatta Luke'da bile böyle. Solo'nun Jabba'ya borcu olduğunu biliyorsunuz, ama hepsi bu kadar. Nerede borçlandığını, nasıl borçlandığını siz hayal etmek zorundasınız. Keza Luke da aynı şekilde. İlk Star Wars filminde söy lendiği kadarıyla Luke'un babasının bir pilot olduğunu biliyorsunuz ve Darth Vader tarafından öldürüldüğünü biliyorsunuz. 
Hepsi bu kadar. Tamamı küçük küçük bilgiler ve bu seyircinin hayal gücünün işlemesini sağlıyor. Rogue One'da herkesin geçmiş hikayeleri var, buradaki herkes İmparatorluk'la bir sebep yüzünden savaşıyor. 

oplama bir takımımız var, dolayısı ile bu 

ayeleri anlatırken bir denge kurmaya 

çalıştık, filmin ana konusunun önüne geçmesine izin veremezdik. Umuyorum ki bu dengeyi başarılı bir şekilde kurduk ve izleyici de bunu fark edecek. Kim bilir, belki bir bu karakterler hakkında bir kitap yazılabilir ve bu geçmiş olayların detaylarını hepimiz okuy abiliriz!” 

A New Hope'un hemen öncesinde başlayacak olmak Rogue One'ı karmaşık bir pozisyona koyuyor. Bu fılm sonrasında Star Wars Evrenine neler olduğunu biliyoruz çünkü orijinal filmi neredeyse kırk senedir tekrar tekrar izliyoruz. Ama son dört yılı düşündüğümüzde görsel efekt teknolojisi o kadar ilerledi ki film yapımcılarının istediği her şey neredeyse birebir şekilde ekrana yansıtılabiliyor. Bu iki durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu faktörler filmi nasıl etkiley ecek? 

“Bilgisayar üretimli teknolojilerin baştan çıkarıcı çağrısı konusunda dikkatli olmaya çalıştık.” açıklaması yapıyor Edward. 
“Gerçekten baştan çıkarıcı, eskiden yapamadığınız birçok şeyi şimdi rahatça 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olduğunu anlattı. 


on iki buçuk senemi zihnimin her 

köşesinde canlandırdığım Darth 

Vader ile geçirdim. Star Wars: 

Darth Vader serisini yazışımın 

yarısında fark ettim ki, eğer yanılmıyorsam tarih boyunca en fazla resmi Darth Vader diyalogu yazan kişiyim. Bu beni Darth Vader hakkında yapılan böyle bir inceleme konusunda konuşmak için yetkili kılıyor mu pek de emin değilim aslında. Aslında bence bu durum beni bu konuda yorum yapabilecek son kişi yapıyor. 
Eğer sinema tarihinde gerçekten kötü olarak tanımlanmış karakterleri yazmış insanlara “bu kötü karakteri yaratırken ne düşündün, nerelerden esinlendin?” ii .. 
sorusunu yöneltirseniz büyük ihtimalle şu DARTH VADER cevabın eş anlamlısı cevaplar alacaksınız: “Ben tam anlamıyla kötü olan, şeytani bir karakter yazmadım.” 
Önceden de bahsettiğim gibi Darth Vader iki senedir zihnimin her yerinde. Dolayısıyla en iyi çözümün birini Güç-boğuşu ile halletmek olduğunu düşünen benim gibi biri için Darth Vader kötü değil. 

Vücudumun geri kalan kısımları sağ olsun, izlediğim ilk filmde, sahneye giren o siyahlar ve parça parça kırmızılar içindeki figürü ve hissettiğim korkuyu hatırlıyorum. O ilk görüş yakın dönemdeki tecrübelerimi bir parça gölgeliyor aslında. Kurgu söz konusu olduğunda karar mekanizması içgüdüleriniz oluyor. Ama zihin de bu kararları analiz edebiliyor elbette. 

Aslında yaratım ve anlatış şöyle oluyor. 
Bu süreçte korku var. Aslında tam olarak şöyle: Jessica Jones'ta Kilgrave'in her sahneye girdiği an nasıl da bas bas DIŞARI ÇIK, 


Bir çogumuzun asla gerçekleşmeyecegini düşündügü i olay gerçek oluyor. Darth Vader. Son derece hayatta ve son derece tehlikeli. 


AS NA 


ROGUE ONE 
BİR STAR WARS HİKÂYESİ 
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ŞİMDİ ÇIK, ÇIK ORADAN HEMEN ÇIK diye bağırıyordunuz hatırladınız mı? İşte aynen öyle bir korku. 

Bu süreçte neşe var. Zalimliğin temelinde ve korkusuzluktan hoşlandığımız kısımda mesela. Ya da teatral bir şekilde Noel iptal etme kısmı hoşumuza gidiyor her ne kadar itiraf etmek istemesek de. 

Bu süreçte kendini bulmak var. Onlar gibi davranmayacağımızı düşünebiliriz ama aslında yaptıkları kötü algılanan şeyleri neden yaptıklarını anlıyoruz. Onlar da en az diğer karakterler kadar mantıklı. Neden Don Corleone olmanız gerektiğini biliyorsunuz, Matti'yi o evin çatısından neden itmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki, savaşmak ile arındırıcı bir şezlongda sevişmek arasında tercih yapmanız gerektiğinde seçim savaş olmalı. 

Bu süreçte bir zıtlık var. Hikaye aslında bir kahramana ait ama büyük bir kötü, o kahramanın sadece düşmanı değil aynı zamanda zıttı. Kahramanın her korkusunun, her eksiğinin vücut bulduğu bir birey. Kötü karaktere karşı kazanmak kahramanı geliştiriyor, olgunlaştırıyor ve elbette adalet duygusunu güçlendiriyor... ya da asla cevaplayamayacağı bir soruyu ortaya koyuyor. Tıpkı birbirlerine aynanın zıt taraflarından bakan Batman ve Joker gibi. 

Son olarak bu süreçte bir stil var. Kötü olanı o kadar güzel tasarlıyorsunuz ki iyi görünüyor. 

Bu özelliklerin sadece bir ya da ikisini kullanarak bir kötü yaratabilirsiniz. Vader bunların hepsine birden sahip. 

pe Darth Vader'ın bu ikonik statüsünü anlatmak için bunlar bile yeterli değil. Bunların hepsi doğru elbette ama bir kilit nokta daha var. Bazı janrlarda büyük bir kötü olmadan, güzel bir hikaye var olabilir. 
Ama bu büyüklükte bir kötü güzel bir hikaye olmadan hak ettiği yeri asla bulamaz. Darth Vader sonraki senelere hükmedecek bir hikayenin merkezinde olma şansını elde etti. Dolayısıyla onu bu zamana kadar bu kadar iyi koruyan kilit nokta bu. Birçok çocuğun ve gencin zihninde onun yeri belli. Vader benim hayatım boyunca gördüğüm en ikonik kötü, hatta belki 20. 
yüzyılın en büyük kötüsü. 

Ha birde o müthiş pelerin var tabii. © 


Star Wars: Darth Vader serisi — Arka Bahçe Çizgi Roman yayınlarından çıkıyor! 


En çok görmeyi istediğiniz, sizi en çok heyecanlandıran 
Karate Kime 
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ROGUE ONE 
BİR STAR WARS HIKAYESİ 


başarabiliyorsunuz ama bu yapay durabiliyor. 
Sinema sahnesinin de kendi dili o zamandan beri güncellendi, buna göre önlem almamız ve belirli düzeyde BUT efektleri kullanmamız gerekiyor elbette. Dolayısı ile bu harika teknolojiyi sadece ihtiyacımız olduğu anlarda kullanmaya özen gösteriyoruz. Bir politikamız ve olmazsa olmazlarımız var anlayacağınız.” 


Önceki konularla paralel olarak, Rogue One'da yer alan yeni uzay gemisi ve Stormtrooper tasarımları (Simsiyah sinirli Deathtrooper'lar gibi) orijinal X-Wing'lere, TTE savaşçılarına ve filmde görünecek daha 


nice eski tasarımlara sadık kalınarak yaratıldı. 


Sonuçta bu tasarımları orijinal üçlemede görmemiş olsak da, bu galaksinin uzak bir köşesinde var olmadıkları anlamına gelmiyor. 

“Aklınızın gerisinde Star 
Wars'un 9650 bilimkurgu, 
9050 gerçek dünyadan 
esinlenilen olaylar olduğunu düşünseniz de aslında Star Wars 
9690 gerçek dünya 
olayları ve 9610 
bilim kurgu.” diyor 
Edwards. “Birçok farklı tasarım var ve onlara 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baktığınızda şöyle düşünüyorsunuz: Bu olmaz çok antika, bu da olmaz, Ikinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış gibi görünüyor. 
Sonrasında dönüp size “Bu A New Hope'daki Stormtrooper silahının birebir aynışı."diyorlar ve şok oluyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz ki bu süreç, gerçek dünyadan silahlar alıp onları Star Wars evrenine uyacak bir iki değişiklik yaparak gösterime sokmaktan ibaretmiş. Eğer çok ileri giderseniz, Flash Gordon ya da Star Trek'in sahasına girmiş gibi oluyorsunuz dolayısıyla elleriniz birazcık bağlı. 
“Eğer Ralph McOuarrie ve Joe Johnston'a (orijinal tasarım ekibi) ve geri kalan herkese bakarsanız üzerlerinden atamadıkları bir estetik anlayışları olduğunu görüyorsunuz. 
Bu harika bir şey elbette.”diye devam ediyor yönetmen. “Bir sürü benzer fikirler ve biçimler görüyorsunuz. En bariz olanlarından biri Ölüm a Yıldızı'nın tasarımının 
R2-D2'nun başlığına yadsınamayacak bir biçimde benzer. Olçüleri, üzerindeki girinti çıkıntıları çok benzer, dolayısıyla 
< bunlara bakıp yeni bir ve yeni bir e büyük ve sıkıntılı bir 


IŞ 


“ 


— 


ma bu süreç adeta bir rüya gibi, öyle bir şey tasarlamanız gerekiyor ki orijinal üçleme döneminde var olması gayet olası olsun. Bu çok uzun zaman aldı gerçekten sadece 


ih Mili Buğ . 


li 


k 


N 


ellerinde güvende. 
(nispeten) 


buna altı ayımızı harcadık. Kelimenin tam anlamıyla, bakın şaka yapmıyorum, binlerce tasarım vardı. Yani olay şöyle olmadı, “Tamam hadi şimdi bir U-“Wing tasarlayalım. |Filmdeki yeni İsyan Güçleri gemisinden bahsediyor|'Tasarıma başladık ve neyin gerçekten iyi durduğuna karar vermeye başladık. Içimize sindiği anda alfabeden uyabilecek bir harf seçtik ve buuum. Yeni bir ” 
aracımız Var. 

Tabii ki birkaç yeni gezegen görmeden buna Star Wars filmi diyemezsiniz, dolayısıyla Rogue One'da da yeni gezegenlere hazır olun. Harika tropik ada dünyası Scarif (Maldivlerde çekildi) ve çölvari kutsal Jedi gezegeni Jedha- ki kendisi şu an İmparator Palpatine'in İmparatorluk'unun en büyük düşmanı. Bu gezegen savaşın öteki yüzünü göstermek için tasarlandı, Star Wars franchise'ının kökenindeki felsefeyi anlatmak için. “Savaş sadece çarpışmalardan ibaret değil.” diyor Edwards. “Biliyorum aptalca geliyor ama bir de sonrasında ödediğiniz bedel var. Jedha işgal edilmiş ve bu yüzden İmparatorluk'a karşı eli kolu bağlı olma halini temsil ediyor. 

Tasarlamak istediğimiz konsept şuydu: Bakın bu olayı durduramazsanız her yerin böyle olduğuna tanıklık edeceksiniz. 
Dolayısıyla tüm film bu olayın sosuyla geçiyor, ya kötü kontrolü ele alırsa korkusu ve bunun sonuçları. 

“Bunu tam anlamıyla bir savaş filmi haline dönüştürmek istemedim.” diyor ve tekrar gülüyor Edwards, “ama filmde aşık olduğum bir sürü görsel mevcut ve bunları Star Wars hayranlarının görmesi için sabırsızlanıyorum!” 


EE 


b z m m, 
IMAX biletlerinizi Mp © ayırttınız mı? b ve 


GERÇEKLİĞİ ZİRVEDE TUTMAK 
Mevcut hayran faktörünü de unutmamak gerekiyor elbette. Tıpkı J| Abrams, Episode VII yönetmeni Rian Johnson, Episode IX yönetmeni Colin Trevorrow ve Han Solo filminin yönetmenleri Phil Lord ve Christopher Miller gibi Edwars da Star Wars ile büyüyen jenerasyonun mensuplarından. 
Edwards bu filmi nasıl çekeceğini biliyor çünkü bu iş hep hayalini kurduğu ve istediği şeylerden biri. Üsta yönetmen çocukluğundaki hatıralarını, Star Wars karakterlerini kafasında nasıl canlandırdığını gayet detaylı anlatıyor. Söylediğine göre filmin fotoğraf direktörü ile “Bu tam Star Wars gibi olmadı, hadi üzerinde çalışalım ve olması gerektiği gibi yapalım.” türü diyalogları çok olmuş. Film hakkında dolanan birçok ekstra çekimin gerektiği, başka yönetmenlerin düzenleme aşamasına el attığı söylentilere rağmen -hiçbirinin doğrulanmadığını eklemeliyiz- Edwards filmin emin ellerde olduğuna dair sizi ikna ediyor. 


Çünkü herkesin bir droide ihtiyacı vardır. 


amam anladık ama acaba 
Han'ın isabet yüzdesine sahip mi? 


“Keşke biri bana 30-40 sene önce, bak böyle bir film çekeceksin deseydi. O zaman o 30-40 yılı bunu nasıl yapacağımı bulmaya çalışmakla geçirirdim,” diyor ve kahkahayı basıyor. “Problem şu ki en çılgın rüyalarımda bile bunun olacağını düşünmezdim. 
George'un çektiği altı film haricinde başka filmler olacağını bile hiç düşünmemiştim, sonra bir gün Disney'in yeni filmler çekileceği hakkındaki açıklamasını okudum ve kendi kendime harika, yeni filmleri izlemek için sabırsızlanıyorum dedim. Sonra düşündüm ve bir saniye ya ekipten biri olma ihtimalim var diye düşünürken “AMAN TANRIM BEN DE BİR TANE 
ÇEKECEK MIYIM” patlaması oldu. İnanın bana ondan sonra sanki kafamda bir şalter attı ve bu hale geldik. Çünkü Star Wars bir şeyi doğru yaptığında, tüm hayatınız boyunca etkisini hissediyorsunuz.” 


Rogue One: A Star Wars Story 16 Aralıkta 


gösterime giriyor. 
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POTANSİYEL 
STAR WARS 
HİKAYELERİ 


İlk iki filmdeki birçok kurgu boşluğunu dikkate alıp hangilerinin filmleri çekilse güzel olur diye düşündük. 
Sonuçlar aşağıda.... 


ORD MANTELL 


Han'ın,Ord Mantell gezegeninde karşılarına çıkan kelle avcısı Jabba the Hutt'a olan borcunu ödemekten vazgeçti ama neden? 
Orada aslında ne oldu? Eski Genişletilmiş Evren'de o kelle avcısı sibernetik implantlara sahip Skorr'dan başkası değildi. 
Skorr hakkında yeni bir hikaye güncellemesi görmeye hayır demeyiz. 


MOS EISLEY GANTINA 


Bir sürü çakal aynı yerde. Onları birkaç saniye görmemize rağmen belli ki her birinin anlatacak bir sürü hikayesi mevcut. 
Tattoine'in hırpani tekinsiz bölgesinde çekilecek bir film gerçekten harika olabilir. 
Belki Jabba'nın sarayının içine bile girebiliriz, ne dersiniz? 


Lil 
ROGUE TWO 
“Birçok Bothan'ın bu bilgiyi bize ulaştırmaya çalışırken öldüğünü” biliyoruz elbette ama bu bilgi dışında çok az şey bildiğimizi itiraf etmeliyiz. Bothanlar Star Wars sahnesine hiç çıkamadılar. Rogue One'a kardeş bir film çekilerek tüylü casusların bu görevi (Ölüm Yıldızı 1'nin planlarını çalmak) nasıl başardığını görmek hoş olur elbette. 


GALAKTİK 
MUHASEBEGİLER 


Acaba Galaktik Cumhuriyetin dış bölgelerinin vergilendirilmesi nasıl gerçekleşti, ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalındı, intergezegensel finans nasıl oluyor? 
Acaba İmparatorluk'a vergi ödemeyerek onu devirmek mümkün mü? Şükürler olsun ki evrendeki kimse -belki George Lucas'ın kendisi bile- böyle bir filmi asla görmek 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STAR WARS 1DENTİTIES büzümimi sizler için gittik. Bir müzeden çok daha fazlası, adeta o çok çok uzak galaksinin içindeymişsiniz gibi... 


Fotoğraf Joerg Koch 
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STAR WARS IDENTIMLES 


STAR WARS IDENTİT!ES 


Biz SFX olarak hatitlayabildiğimiz kadarıyla hep Corellian kâçakçısı olmak istedik. Ya da bir kelle avcısı, Hatta belki de XWing pilotu. Ama istediğimiz bu macera ve heyecan realist bir hedef mi yoksa evrenin bu parlak noktasından çok çok uzakta büyüyen bir çocuğuri aptalca ve ipe sapa gelmez-istekleritmi? Bunu öğrenmek üzereyiz. 

SEX olarak Star Wars Identities'ın Münih ayağına gittik ve içerik taşıma araçlarına yüklenmeden önce bir X Wing eskortu aracılığı ile Londraya doğru onlarla bir yolculuk kazandık. Tabii ki daha önce Star Wars gösterimlerinde bulunduk ama alışılagelmiş olaylar haricinde Identities'in keşfetmektistediği'yeni şeyler var. Mesela bizi en çok neyin heyecanlandırdığı ve neyi beğendiğimiz gibi. Ustüne üstlük tüm bunları bilimsel bir bakış açısıyla yapıyorlar. 

“Lucasfılın ile beraber bu projede çalışmaya başladığımızda bize sadece karakterlere ve onların derinliklerine odaklanmak istediklerini söylediler.” diyor Identities kadrosunda kilit rol oynayan müzeci Genevicve Angio-Morneau. “Diğer gösterimlerde bilimsel faktörler mevcuttu, sonuçta bu Star Wars, uzay yolculukları ve robotlar hakkında bir film, dolayısıyla bu imkanınız mevcut... Bu yüzden en başta biraz şaşırdık. Nasıl bu karakterlerle çalışır, onların derinine ineriz ve bunu aynı zamanda nasıl bilimsel bir bakış açısıyla gerçekleştiririz diye düşünmeye başladık ve beyin fırtınası başladı. 
Mitolojiye başvurduk, elbette çok da bilimsel bir konu değil ama bize çok yardımcı oldu. 
Çünkü bu sayede karakterlerin yolculukları hakkında okuma fırsatı bulduk ki George Lucas'a ilham veren şey de Joseph Campbell'in çalışmalarıydı. Bir insanın çocukluktan yetişkinliğe olan serüvenindeki büyüme öyküsünü analiz etmeye başladık. 
Elbette psikoloji faktörü, genetik faktörü, davranış bilimleri faktörü ve bunun gibi başka bir sürü bilimsel faktör mevcut bu süreçte, bizi özel yapan bunların bir kombinasyonu. Dolayısıyla bu projenin köken yaklaşımı böyle oluştu.” 

Ne tür bir varlık olacağımızı öğrenmek için yola çıkıyoruz. Bu süreçte işin bilimsel boyutunu açıklayan bir belgesel ve duygularınızı yoklayıp kim olduğunuzu sorgulayacağınız on tane farklı interaktif istasyon görüyorsunuz. Tabii ilk iki Star Wars üçlemesinden hatırlayacağımız bir sürü şey de mevcut. Mesela Anakin ile Luke'un genleri bildiğimiz gibi aynı, ikisi de Tatooine'de büyüdü, ikisi de biyolojik ailesinden uzakta büyüdü, ikisi de iyi birer pilot ve Güç konusunda yetenekliler. Ama bir noktada onları ayıran anahtar bir faktör var ve bu onları apayrı insanlar yapıyor. 
Identities'in özeti bu. 

“Önce insan hayatındaki ilerlemeyi incelemeye başladık,” diye açıklıyor Angio-Mornau. “Başlangıçtan itibaren genler ve türler hakkında konuşmaya başladık. 
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Takriben bu gösterimin gelişimi ortaya çıktı, . 
bir anlamda insanlığın gelişimi. Kökenler hakkında konuştuk, bizi gençken nelerin etkilediğini konuştuk. Ailelerimiz ve onların bizi yetiştirme yöntemleri bu konunun yapı taşıydı elbette. Otoriter olup olmadıkları, hoşgörü gösterip göstermedikleri gibi. 
Gösterimin sonu için seçimler önem kazandı. 
Seçimler ve onların bizi nasıl olgunlaştırıp bir yetişkin haline getirdikleri. 

“Tüm gösterimi bu amaç etrafında şekillendirdik aslında. Star Wars kesinlikle içeride duruyor ama yaratımımızın odağında gelişim yatıyor. Gelişim ve siz. Bütün gösterim ziyaretçimizin, yani sizin Star Wars dünyasında nasıl bir yeri olacağı. Bu görevin kahramanı sizsiniz.” 


GEEK CENNETİ 

Belki de bu yaklaşım işin Star Wars kısmına biraz haksızlık oluyor ama bilimsel yaklaşım sizin sevdiğiniz bir öge olmasa da müzenin sundukları karşısında ağzınız açık kalıyor. 
SEX olarak cennette gibi hissettik, bütün o harika modeller, kostümler ve gösterimi yapılan konsept sanatlarla adeta bir Star Wars cennetindeydik ve şimdi bir klasik sanat aşığının Louvre koridorlarında ne hissettiğini gayet iyi anlayabiliyoruz. Han Solo'nun karbonite hapsolmuş hali inanılmaz detaylı, Jabba'nın gözlerini hareket ettiren kabloları ve motorları bile görebiliyorsunuz(ki kendileri Return of the Jedi'dan kalan tek sağlam parçalar olma onuruna sahipler). Gemi modelleri ekranda gördüğümüzden çok daha güzeller, elimizdeki tanıtım broşürlerine göre tasarımcılar gerçekten gemilerin yapabileceği hızlar konusunda düşünmüşler. (Genel inanışın aksine Millenium Falcon galaksideki en hızlı hurda yığını değil.) 

Reddedilemez bir tarihe 

tanıklık hissi mevcut ve 

bu kesinlikle tesadüfi 

değil, -tasarım ekibi 

Lucasfilm ile gayet 

içli dışlı çalışarak bu 

hissi mümkün 

kılmış. Bu hissi 

vermek adına en 

doğru parçalar 

seçilip en yüksek 

düzeyde 

çalışmalar sarf 

edilmiş. 

“Burada 

gösterimi 

yaptığımız her 

şey bir sanat 

parçası,” diyor 

İdentities'in 

haberleşme 

direktörü 

Sophie 

Desbiens ki 

kendisi aynı 

zamanda X3'ün 


yaratıcılarından. “Alanlarımızda sürekli dikkat etmemiz gereken bazı özellikler var, mesela nem sürekli belli bir seviyede kalmalı çünkü yıpranmalara sebebiyet vermek istemeyiz. Orada gösterdiğimiz şeyler çok değerli. Çoğu insan bize bunların ne kadara mal olduğunu soruyor ve inanın her seferinde verdiğimiz cevap aynı. Paha biçilemez. Onlar özel ve eşsiz şeyler. Başka bir çağın film endüstrisine tanıklık etmiş emektar şeyler. 
Chewbacca'ya baktığınızda bilmelisiniz ki her kıl parçası tek tek yerine dikildi. Bu bir emek.” 
Bu eserlere eşlik eden çok etkileyici bilgiler de mevcut elbette. Ki bu bilgileri en sıkı Star Wars hayranları bile bilmiyor olabilir. Mesela X-Wing pilotlarının başlıklarının ön kısmı set çok sıcak olabildiğinden ve oyuncuların makyajları akabildiğinden dolayı sarı. Ya da Han Solo'nun karbonit içerisindeki hali için Harrison Ford'un yüzünün kalıbının kullanıldığı fakat geri kalan kısmın gizemli bir donöre ait olduğu gibi. 
“Bu konu hakkında size bilgi verebilecek döküman sayısı inanılmayacak kadar çok ve Lucasfılm bize bir sürü kitap verdi. 
Okuyacak çok şeyimiz vardı,”diyor Angio-Morneau. “Sonrasında Lucasfilm ile oturduk ve bilinmesini istedikleri bilgiler ya da sergilemek istedikleri şeyler var mı diye sorduk. Çok detaylı bir onay süreci yaşandı, bu gösterimde kullandığımız içeriği defalarca kontrol ettik. Doğruluk bizim için çok önemliydi. Bu şov için bir Star Wars hayranını işe bile aldık, her şeyin doğru olması bizim için önemliydi. Her Star Wars hayranının bu sergiden edineceği yeni bilgiler olması bir başka arzuladığımız faktördü.” 
Ve bunu başardılar. SEX olarak her birimiz kendimizi burada bulduk ve öğrenmediğimiz şeyler öğrendik. İçimizdeki Mon Calamari tamamen gelişmiş bir b şekilde ortayaçıktı Görünen o ki kendisi hayatının erken dönemlerini Hoth'ta geçirmiş (Umarız ki solungaçları donmamıştır), kelle avcılığı yapıyor ve ana gezegeninin yıkımına tanıklık etmiş. Şimdi geldik son tercihimizi yaptığımız yere. Karanlık 
'Taraf'ı mı seçtik yoksa ışığın bize yol göstermesine izin vermeye devam etmeye mi karar verdik? "Tabii ki neye karar verdiğimizi söylemiyoruz, bazı cevaplar SFX ve Güç arasında kalacak. 


STAR WARS IDENTİTİES 


di 
YARDIMGI 


YILDIZ 


Lucasfılm arşiv koleksiyonu 

yöneticisi Laela French eski 

eserleri korumak hakkında konuştu... 


-. 
7 STAR 
Sağda gördüğünüz DEME 
Stormtrooper başlıkları 
(orijinal üçlemeden) temel olarak biraz farklı 
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Star Wars Identities'de sergilenilen bir sürü inanılmaz eser var. Sormak istediğimiz şey acaba hayranlara göstermediğiniz daha çok X iğ şey var mı? 
meme ene VA EY a) em aye Dünya turumuzda gösteremediğimiz bir sürü Empire da Chewbacca, şey var ama o kadar hassaslar ki göstermemiz Han ve Leia tarafından mümkün olmuyor. Genelde daha küçük ; kullanılan kostümler eserlere yer vermek zorunda kalıyoruz koleksiyonlarına bir ve Jedi'dan Lando'nun -genelde maketler ve modeller- çünkü bunlar kostümü, hem daha dayanıklı hem de daha ikonik. Sonra — klasik müze kitlesinin neyi görmek istediği ile Star Wars hayranlarının neler görmek istediğinin karşılaştırmasını yapıyoruz. 
Dolayısıyla her seferinde yeni eşyalar eklemeye çalışıyoruz ama bunu başarmak konusunda problemler yaşayabiliyoruz. İdentities ekibiyle bunu X100 başarma imkanı elde ettik. 
Koleksiyondaki bazı parçalar şu an 40 yaşında. 


Jedi ve Sithlerin pelerin 


Onları korurken karşılaştığınız en büyük ; sorunlar neler? 
m ek vk X w Si Zİ ği > j z En zorlandığımız konular lateks maskeleri I / EZ N ç A AŞA GE koruma konusu. Zamanla kuruyup soyulmaya / i ü / di , başlıyorlar ve onları eski hallerine döndürmek Mİ. - Dm i i , , için büyük bir program başlattık. Başarılı 
| vie isim e. ” ya : i olduğumuzu söyleyebiliriz. Gemi modelleri ne 
karakterinizi Ee kırk sene dayanmak için ne de dünya turları keşfedeceğiniz on için tasarlanmış olsa da dayanıklılıkları göz #istasyondan biri,  , kamaştırıcı. Ama yine de arada sırada tamir » vi 4 / | ihtiyacı duyan parçalar oluyor elbette. 


Arşiv olarak yeni Star Wars filmleri ile iş birliğiniz ne düzeyde? 
Yeni filmler Disney çatısı altında yapıldığı ve tasarlandığı için hazırlıklar da onlar tarafından gerçekleştiriliyor. İş birliği yaptığımız zamanlarda mesela bizim sahibi olduğumuz bir Stormtrooper tasarımı söz konusu olduğu zaman olduğu gibi masaya oturuyoruz ve bizden neleri ödünç almak istediklerini konuşuyoruz. Ama yeni prodüksiyonla çalışıyoruz bu konuda. Yönetmenler, arada sırada da set ya da kostüm tasarımcıları arşive geliyor elbette ziyaretimize. Biraz da bize gelip Star Wars hacılığı yaparak kendi tasarımları için onay ve ilham almak istiyorlar gibi geliyor bana. Geldikleri zaman onları izlerseniz gözlerindeki parıltıyı görebiliyorsunuz. Bu N harika. 
Büyük ihtimalle 
8 dünyadaki en iyi müze 
gösterisi, 
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ARRIVAL ç 


Arrival gerçekten de yılın en zekice çekilmiş bilim kurgu filmi mi? 
Nick Setchfield gezegenler arası geminin sakinlerini 


arıyor. Sw 


nsanlar gerçekten zekice çekilmiş bilim kurgu filmlerine hasret,” diyor Arrival'ın prodüktörü Dan Levine. 
“Interstellar'ı gördük.'The Martianl gördük. Görünüşe göre her sene yeni bir bilim kurgu filmi çıkıyor ve her seferinde de çıtayı biraz daha yükseğe çıkarıyor. Ve türün büyük bir hayranı olarak bu tatlı muhabbetin içinde yer almak kelimelerle ifade edilemez.” 
Muhabbet? Kullanmak için güzel bir kelime. Arrival da tam olarak muhabbet ekseninde dönen bir film: Dil, iletişim ve anlam. Ve insanoğlu ile dünya dışı canlıların etkileşimlerinin büyük ekranlarda pek iyi sonuçlanmadığına bakacak olursak bu nadir bir durum. 
Diğer uzaylı karşılaşmalarını konu alan filmlerde diyaloglar genellikle ohal diplomasisi ve nükleer küfürlerin havada uçuşundan ileriye gidemeyip savaş meseleleri de Roland 


Emmerich'in adrenalinin kabarışı kadar hızlı gelişirken, Arrival şu soruyu soruyor: “Niçin silahları ve düşman tavrı bir kenara bırakıp birbirimizi dinleyemiyoruz?” 

Arrival, zekasından ödün vermeyen, Ted Chiang'ın 1998 tarihli Nebula ve Sturgeon ödüllü “Story Of Your Life” adlı öyküsünden esinlenilmiş bir film. 

“Böyle bir hikayeyi daha önce hiç okumamıştık,”diyor öyküyü kısa hikayeler koleksiyonunda keşfeden Levine. “Yüzeyinde oldukça güçlü bir bilim kurguyu barındırıyor. 


Uzaylılar dünyaya gelse ne olurdu? Dünyalılar 


nasıl davranırlardı? Bu sorunun cevabı işleniyor. Ancak bu işleyiş daha çok belgesel tadında ilerliyor. Temelinde ise bir anne ve kızının etkileyici hikayesi bulunuyor. Böyle bir konsepti böyle bir duyguyla harmanlanmış vaziyette görmek her gün başımıza gelen bir şey değil.” 


sex TÖRE 3 


ARRIVAL 


Filmin hikayesi, nadiren denk gelen, sinema keyfinize dip sos görevi gören, dilsel görecelilik ve kavramsal determinizm gibi konuları da içeriyor. Film yapımcıları, Chiang'ın bu akıl dolu hikayesini 

sadece ulaşılabilir bir yere koymanın yetmeyeceğini, aynı zamanda sinematik değerlerle de bezenmesi gerektiğini biliyorlardı. Yani Sapir-Worf hipotezi sadece gişe hasılatına hizmet etmiyor. 
“Bizler için inanılmaz bir meydan okumaydı,”diyor Netflix dizisi Stranger "Ihings'in arkasındaki isimlerden biri olan Levine. “Bu noktada senaristimiz Eric 


Heisserer'e yorulmadan, bıkmadan hikayeyi 


daha da açmak için harcadığı emeklere saygımı sunmam gerekiyor. Temelde güçlü bir duygusal yapımızvardı ama hikayeye ayrıyeten katılabilecek pek bir şey yoktu. 
Doğrusunu yapabilmek için defalarca inşa denemeleri yapmamız gerekti.” 


İLK TEMAS 

Ekranlara Dennis Villenuve (Sicario, Prisoners, gelecek yılın Blade Runner 
2049 filmi) tarafından getirilen Arrival, 
bir düzine uzay gemisinin dünyayla teması ile başlıyor. Üfka, bulutlarla kaplanmış yumurtalar gibi görünerek, uğursuz ve kesinlikle bilinmez bir şekilde konuyorlar. Savaş jetleri aceleyle havalanıyor, youtube yıkılıyor ve Birleşik Devletler, iniş bölgesi olan Montana'ya bir grup araştırmacı gönderiyor. Amy Adams takıma dil bilimci Louise Banks olarak katılıyor. Kızının hatıralarını aklından çıkaramayan Louise, dünya 

dışı yaratıklarla, savaşın eşiğinde, bıçak sırtındaki durumu kurtarmak için iletişime geçmek zorunda. 
Prodüktörlerden Aaron Ryder, SFX'e Villeneuve'nin yönetmenlik becerilerinin filmde çok önemli bir rol oynadığının altını çiziyor. 

“Kısa hikayedeki en önemli ögelerden biri gerçekçiliğiydi. Film klişelerine sırtını fazla dayamıyordu. Ve Dennis bu işi tipik bir uzaylı istilası filmi olarak görmedi. Daha çok “varış” filmiydi. İçinde bulunduğumuz protokoller ne olacaktı? 
Bu protokoller nasıl uygulanacaktı? 
Hükümet ne yapacaktı? Haber ajansları neler söyleyeceklerdi? Filmin dokusu 

da ve anlatısı da bu sorular üzerine inşa ediliyor.” 

“Bunlar Dennis'in kararlarını verirken ön planda tuttuğu ögeler,” diye devam ediyor Ryder. “İnsanlar fılmi izlediklerinde 

en çok gerçeklik hissinin yoğunluğuna 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Sanırı filmin içerdiği kaos yerinde 


tutuluyorlar. Ve bu kesinlikle Dennis'in dahice yaptığı şeylerden biri. Gerginliğin dozajını piyasadaki neredeyse tüm yönetmenlerden daha iyi ayarlayabiliyor.” 
*Dennis ile ilgili en çok söylediğimiz şeylerden biri, size kemerlerinizi sıkı sıkıya bağlatabildiği gibi gözlerinizden yaşlar gelmesine de sebep olabilmesi,” diye ekliyor Levine. “Bu özelliği filmlerde artık pek göremiyoruz. Genellikle birinden biri oluyor.” 

İstisnai bir şekilde, Arrival, bilinmeyenle yavaş bir dansı harekete geçiriyor. 

Sessiz sedasız korku hissini inşa eden, tempoyu kontrol atında tutup izleyenlerin de ilk temas tecrübesini filmin kahramanlarıyla birlikte yaşamasına imkan tanıyan bir fılm. Uzaylı ziyaretçileri filmin fragmanında ya da reklam kampanyalarında görmeyeceksiniz. 
“Herkes anladı bunu,” diyor Ryder. 
“Herkes merak hissinin korunmasını istedi.” 


Villeneuve, yaratıkların görünüşleri konusunda yardım etmesi için sanatçı Carlos Huante'yi işe almış. Balinalardan örümceklere, ahtapotlara, fillere, yani her şeyden ilham alan sanatçı, ekranlarda daha önce görülmemiş bir uzaylı tasviri getirecek. 

“İyice eskimiş, bolca kullanılmış bir tarzın içinde olduğumuzu akılda 

tutmak gerekiyor,” diyor Ryder.”Ve eğer uzaylı ya da uzay gemisi yapacaksan, yapacağın şeyin daha önceki tezahürlere benzememesine aşırı dikkat etmen gerekiyor. Bu uzaylıların ve gemilerinin nasıl görünmesi gerektiği üzerine çok zaman harcadık.” 

“Kısa hikayede bize çıkış noktası veren uzaylı tasvirleri vardı,” diyor Levine SFX'e. “Dennis ve Carlos bütün övgüleri hak ediyor. Oyuncu kadrosunun birlikte oynayıp tepki verebileceği bir animasyon tasarımının oluşması gerekiyordu. Filmde oynayan bir karakter olduğundan, ona 


/Bizi Facebook'a takip edin-facebook.com/sfxturkiye 


Amy Adams kızının ölümünü atlatamamış bir dil bilimciyi canlandırıyor 


ruh, ağırlık ve varoluş hissi vermek bizler için çok önemli bir zaferdi. Birçok harika filmin uzaylıyı tanıtacağı sahnesinde hayal kırıklığına dönüştüğünü gördük. Bundan gerçekten kaçınmak istedik.” 


BİLİNMEYENLE 
KÜZLEŞMEK 

Amy Adams, Ryder'ın da uzunca açıkladığı gibi Arrival'ın atan kalbi. “Kısa öykünün güzel yanlarından biri de, ki bize Amy 

gibi bir oyuncuyu seçtiren de budur, bu 

tip filmlerde güçlü kadın karakterlerin 

çok az örneğe sahip olması. Bunca kaosun ve gürültünün arasında hala dünyada 

neler olduğuna dair sağlıklı çıkarımlar yapabilen bir karakter. Odağını derli 

toplu tutup sakinliğini koruyabilecek kadar güçlü ve bu gücü sayesinde uzaylılarla iletişim kurabiliyor. Çok ifadeli, mimiklerini kontrol edebilen bir suratı 

var. Zorluklardan biri de buydu; çekimler esnasında aslında orada olmayan bir uzaylıyla iletişim kurabilen bir oyuncu bulmak. Sette onun gibi bir oyuncunun aramızda oluşuna minnettardık. 

Adams ile eşleşen Jeremy Renner psikolog Tan Donnelly'i oynuyor. Şimdiye kadar Bourne, Mission: Impossible ve Avengers gibi filmlerde kaslarıyla ön plana çıkan oyuncunun kadroya alınması aykırı bir 


karar mıydı? 


“Evet ve aynı zamanda hayır,”diyor Levine. 


“Zaten bir kas yığını olarak görünmüyor, ayrıca psikolog imajı da oldukça inandırıcı. 
Aynı zamanda hem fiziksel bir oyunculuk gösterip hem de bir film yıldızı olmak zorunda. Bu film insanlara Jeremy'nin ne kadar parlak ve başarılı bir aktör olduğunu hatırlatacak. Performansı içinize işliyor. 
Karakteri fılm boyunca varlığını pek belli etmeyen, sessiz bir karakter ama filmin sonunda kazandığı duygusal ivme çok sert vuruyor.” 

Levine ve Ryder, Spielberg'in Close Encounters Of'Ihe Third Kind'a bir mihenk taşı muamelesi göstererek atıfta bulunuyorlar. Ama o film 1977 yılına ait, bu film ise aşırı kafein yüklenmiş mahşer yeri temasının, bilim kurgu için varsayılan ayar olarak görüldüğü 2016 yılına ait. 
Arrival gibi aşırı düşünce dolu bir film sinema ekranına kadar nasıl sağ salim gidebildi? Filmi daha katmanlı ve lezzetli yapıp, dil bilim meselesinden vazgeçip, silahların patlamasını öneren baskılar var mıydı? 

*Bu filmi yapmak uzun bir süreçti,” diyor Levine. “Her adımdaki önceliğimiz Dennis'i ve bu filmin özgünlüğünü korumaktı. Ve evet, bu baskıyı beklediğimiz ve hissettiğimiz zamanlar da oldu. Ve filmin güzelliği de, insanlara “Büyük çaplı uzaylı saldırısının olduğu bir sahnemiz yok,'ya da “Seyirci 

için fazla zorlayıcı'gibi önermelerin karşısında ortaya çıkıyor. Koca bir 

yazın ardından artık izleyicilerin onları zorlayacak bir şeye hazır olduklarını düşünüyorum.” 

“Ve dürüst olalım,” diyor Ryder, “Bunun gibi, bir noktaya kadar zorlayıcı olan bir fılm söz konusuyken, filmin insanlar ve film ekibi tarafından bir noktadan başka bir noktaya itilip çekilmesi olağandır. 

Ve bu itme-çekme durumu genellikle daha iyi bir filmin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Çünkü bu durumun sonunda ortaya daha dengeli, reklamı sağlam ve aynı zamanda daha zarif, sofistike bir iş çıkar.” 

Peki gerçek hayatta yaşanacak muhtemel bir ilk temas da bu filmdeki gibi mi olur? 
“Bunu gerçekten fazlaca düşünüyorum,” diye gülüyor Ryder. “Aaron şu an zamanının çoğunu evinin altındaki depoda korku içinde geçiriyor...” 
“Bazıları buna çılgınlık der. Bazıları da temkinli olmak!” 

Ryder soruyu daha ciddiye alarak “Sanırım filmin içerdiği kaos yerinde. 
Insanlar panikliyor. Insanlar işe gitmiyor. 
Ekranlarının başına yapışık vaziyette duruyorlar. Filmde esas üzerine gittiğimiz soru 'Neden buradalar” sorusu. Herkes bu soruyu atlayıp doğrudan bizi yok etmek istedikleri kısma geçiyor. Filmin içinde olmayı istediğimiz kısmı buydu. O an ne zaman gelecek? Onlarla kim konuşagık? 
Ne istediklerini nasıl anlayacağız” 


Arrival 11 Kasım'da seyirciyle buluştu. 


LAF 


ARRIVAL 


LAFI 
AÇIYOR 


Arrival projesi, Kanada'nın MeGill üniversitesinden dil bilimi uzmanı Profesör Jessica Coon'u kadroya 


dahil etti 
#4 


Yapımın niçin dil bilimine ihtiyacı vardı? 
Benden senaryoyu yorumlamam ve set ekibiyle birlikte çalışmam istendi. Beni askeri çadıra kurulmuş sete getirip “Bir helikopterle buraya getirildiğinizi, yanınızda 50 kişilik bir kriptograf 


ekibinin olduğunu hayal edin. İşiniz bu dili çözmek. 


Tahtaya ne yazardınız?” diye sordular. 


Eğer uzaylılar gerçekten dünyaya gelmiş olsalardı, 


dillerini nasıl çözerdik? 

Konuşma dilinin zoraki bir geçiciliği var. 
Konuştuğunuzda sadece anlık ögeler üretirsiniz. 
Ama uzaylıların yazı dili dairesel logogramlar. 
Konuşma dilinin aksine bu metodun zoraki bir geçiciliği yok. 


Böyle bir amaç güderken, insan dillerine dâir bildiğimiz her şeyi unutmalı mıyız? 
Louise'in General'e karışık sorularla diyaloğa başlayamayacağını söylemesinin altında yatan şey tam olarak bu. Çok daha basit şeylerle başlanması 


gerek. Evrensel gramerden bahsederken dil denilen 


şeyi edinmemizi sağlayan etmen genetik yeteneklerimiz. Uzaylılara karşı böyle bir beklenti içerisine girmemiz için hiçbir sebep yok. Hatta onlarda da durum bu şekilde işliyor olsaydı bu epey şaşırtıcı olurdu. 


Drew Turney 
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W ohn Spaiths on yıl önce Passengers'in 
| i hikayesini yazdığında, yeni tarz bir 
© bilim kurgu tasavvur etmiş. “Merak ve W optimizmle dolmuş bir film istedim. 
Ama en önemlisi, içinde fazlaca insanlık olmasıydı,”diyor Doctor Strange'nin yazarlarından biri olan Spaiths. 
*Distopyalardan ve savaş hikayelerinden bıkmıştım. Bir kez, bir koloni gemisinde olması gerektiğinden erken uyanma fikrine kapılınca, hikayenin geri kalanı da hemen kendini kabuğundan çıkarıverdi.” 
The Imitation Game'den bildiğimiz Morten 'Iyldum tarafından yönetilen Passengers, tamamıyla Avalon adlı, uzak bir gezegene 120 yıllık yıldızlararası bir yolculuk yapan uzay gemisinde geçiyor. İki uyku çemberinde bir hata meydana geldikten sonra, Aurora ve Jim (Lawrence ve Pratt) kendilerini terk edilmiş bir halde, yolculuklarından 90 yıl geride bulurlar. “ Aurora ve Jim, gizemli bir hatanın sonucunda tüm mürettebat ve yolcular uyurken on yıllar önce uyanıyorlar,” diyor Spaiths. “Geri dönmelerine imkan yok. Tekrar uyumalarına imkan yok. Bu koca gemide sadece iki kişiler. Bu noktada aralarındaki ilişkiyi garip kaderlerinden ayırmak önemli.” 


Gü 


ADECE İKİMİZ 
Koca uzay gemisinde sadece iki kişinin olması beklentilere yönelik kısıtlılık gibi sıkıntıları beraberinde getirse de, Passengers başka bir seviyede. “Gemi küçük bir kasaba boyutunda ve her yerinde kozmik manzaralar var,” diyor Spaiths. “Keşfedilecek çok yer, gözün hemen hazmedemeyeceği çok malzeme var. Hikaye ilerledikçe karakterler de gemideki başka bölgelere ulaşmanın yollarını buluyorlar. Yani yaşayacağınız Avalon deneyimi sürekli değişip gelişiyor olacak.” 


Bir oğlan, bir kız ve bir uzay gem in derin uzay aş 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ce Film nekadar aşırı uç bir mekanda geçse de, içerdiği 
şeyler aslında çok tanıdık 99 


PASSENGERS 


Tyldum'u projeye çeken şey ise, Passengers'in duygusal yolculuğu ve içindeki aşk hikayesi olmuş. “Her zaman büyük bir bilim kurgu filmi yapmayı istemişimdir, ama bu seferkinde beni işin içine çeken kısım insani ögeler oldu,” diyor. 
“Film ne kadar aşırı uç bir mekanda geçse de, içerdiği şeyler aslında çok tanıdık. Bir yönetmen olarak üstesinden gelmem gereken şey, karakterlerin gelişimlerine, filmin büyük teknik karmaşıklıklarına rağmen odaklanabilmekti. 
İçinde duygu da, mizah da, endişe de bolca var. 
Bu film bizlere mutlu olmak için neye ihtiyacımız olduğunu, esas önemli olanın ne olduğunu soruyor.” 


Kendini bir bilim geeki olarak tanımlayan Spaiths, Passengers'deki bilim ögelerinin gerçek hayatın üzerine oturmasını istemiş. “Bu günlerde pek az yolcu, gemilerinin nasıl yön bulduğunu ya da jet motorunu neyin bir arada tuttuğunu biliyor,” diyor. “Kendilerini sadece olayın akışına bırakıyorlar. Bu da Passengers'i muadillerinden farklı bir noktaya koyan şey aslında. Gelecekte geçiyor, ama gelecek sizlere cilalanıp parlatılarak sunulan şey değil. Kasten filmin dünyasını kültürel olarak bizimkiyle bağ kurulabilecek şekilde kurmaya karar verdim. Böylece hikayenin insana 


i dair kısmı, garipsenmeden kendisine merkezde 


© yer bulabildi.” 


Hikayesinin hayata geçirilmesini beklediği on yılın ardından, Spaiths, SFX'e yönetmen Tyldum'un ve oyuncu kadrosunun ortaya çıkarttıkları işten çok memnun kaldığını anlatıyor. “Chris ve Jennifer, karakterlerine çok güzel büründüler ve ekrandaki uyumları, kirnyaları da tam olarak umduğunuz gibi,” diyor. “Ikisi de karakterlerini sahiplendiler, performanslarıyla işin derininde bel bağlanan mizah ögesini de ortaya çıkardılar. 
Morten gibi bir isimle çalışabilmek büyük bir şans, çünkü tam olarak beklediğim duygusal yolculuk, sorgulanan etikler ve aşk hikayesini harmanlamayı çok iyi başardı. Tüm bunlara adeta hayat verdi” 

Chris Pratt ve Jennifer Lawrence gönülsüz çıkılan yolculuğu paylaşıyor. 
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RUFUS SEWELL 


İngiliz yıldız The Man In The High Castle'nin kara kalbini keşfediyor 


ufus Sewell'in John Smith karakteri 

Philip K Dick'in orijinal'Ihe Man In 

Ihe High Castle hikayesinde yer 

almasa da, acımasız SS generali 

Amazon'un TV uyarlamasında oldukça 

popüler. Smith, dizinin Nazi güçlerine 

ışı gelen Amerikan direniş cephesine 

sırt dönmüş bir kötü adam olsa da, İngiliz yıldız karakteri tamamen kötü biri olarak görmediğini söylüyor. “Naziler 1945 yılında nükleer başlığı Washington'a bırakana kadar, Smith Amerika'nın tarafında yer alan iyi bir askerdi,”diyor SFX'e. “Hiçbir zaman işkenceye meyletmemişti. Spesifik bir ırkçılığı yoktu. Ama tüm bunların erdem olarak kabul edildiği ve kendisine eklendiği bir topluluğa dahil oldu. Bunun her insanın içinde yer alabilecek bir karanlık taraf olduğuna inanıyorum.” 


Sınith ilerleme kaydetmekiçin atılan gelişim adımlarıyla gerçek Nazi ideolojisi arasında kalmış gibi. 

© Ben pek öyle demezdim. Benim söyleyeceğim şey ailesini ne olursa olsun koruyacağı olurdu. İşleri sırf abartmak için abartacağını, yok yere ilerleteceğini sanmıyorum. 

Mesele ailesini koruyabilmek olduğunda karakterinizin bodoslama girdiği her ortamda bir şekilde yükselebileceğini düşünüyor musunuz? 
©Bilmiyorum. Uzaklaşmaya çalıştığım şey, bu herifin tamamıyla kötü bir insan olduğu ve bu kötülüğün kişiliğini kesin surette etkileyip onu saygısız biri haline getirdiği düşüncesi. Bence karakterin en önemli, kilit noktası, aynı zamanda beni karaktere çeken şey, birçok faydalı özelliğe sahip bir adam olması. Hem faydalı, hem de tehlikeli. Insanoğlu yani. 

Nazizmin yükselişiyle ilgili bizlere neler anlatıyor? 

© Naziler için iyi bir çalışma konusuydu(0). Nazizm yozlaşmış, kafayı yemiş küçük bir grup insan tarafından başlatılmış bir akım. Ve neredeyse bir ülkenin geneline yayılıyor. Ama tüm ülke de kötü insanlardan oluşmuyor elbette. Kötülüğe meyilleri diğer insanlardan fazla değil. 
Ama bir şekilde düşünce tutuveriyor. Ve sadece Almanya'da da değil. Amerika'da yaşayıp profesyonel Nazilik yapan tonla insan var. Yani benim esas ilgimi 


Yazı Ricbard Edwards // Fotoğraf Maarten de Boer 


çeken şey insanların doğru ve iyi şeyi yaptıklarına kendilerini inandırmak için bir anlatı üretiyor olmaları. 
Kabaca baktığımızda karakter 1950'lerin tipik “nükleer” aile babasını çağrıştırıyor. 

© Bu dediğin şipşak bir fotoğraf gibi, ama benim için önemli olan bu fotoğrafın ötesini görebilmek. Bu bahsi geçen fotoğraf sizlere “Tüm Amerika'lı babalar en iyisini bilir” diyor gibi geliyor olabilir. Ama tıpkı gerçek dünyadaki gibi, görüneni biraz kurcalarsınız ve karşınıza gerçek problem çıkıverir. Dramatik ve ironik bir vurgu yapmak için yıllardır bizlere satılan ucuz Amerikan ailesi profilini benimsememiz gerektiği düşüncesine karşıydım. 
Benim için esas önemli olan gerçek bir aile olabilmek. 
Bunu becerince işler daha da ilginçleşiyor. 

Karakteri inşa etmek için hangi adunları uyguladınız? 
© Kendimi bir nazi değil de doğrudan karakterin yerine sade bir insan olarak koyarak başladım. Sette Amerikalı nazileri oynamaya gelen oyuncuların otomatik olarak Alman aksanıyla konuşmaya başladığını farkettim. Vücut dilleriyle de söylediklerini destekliyorlardı. Ve sette imgelenen “kötü Alman” havası performanslara da yansıyor. Ve bir de şey var tabi, bilirsiniz, eğer büyükannenizin iyi bir oyuncu olduğunuzu düşünmesini istiyorsanız Nazi taklidi yapın. Sanırım bendeki büyükanne figürü normalden biraz daha farklıydı. 
Araştırma adına neleri okudunuz? 

©Karakterimin orijinal The Man In The High Castle'ın orijinal kitabında olmadığını fark ettikten sonra “Bunu henüz okumayayım” dedim. İlk okuduğum olan bitene dair en ünlü hikayelerden biri olan The Rise And Fall Of The Third Reich'di. Ve ilginç birçok şey keşfettim. 
Hitler'in Nazizm'in geçerliliğini sorgulayanlar için söylediği bir laf. Diyor ki “O insanları kafanıza takmayın. 
Kızları, oğulları, anneleri, ve eşleri, hepsi elimde.” Bu oldukça rahatlatıcı değil mi? Yalnız kurt olduğunu sanıyorsun, ama her şeyini teker teker kaybediyorsun. 
Rol seçerken bir karakter ilginizi neleriyle çekiyor? 

© Bilmem ki. Çok fazla şey var aslında. Ama dürüst olmak gerekirse, gerçek bir dünyada yaşıyoruz ve kimi zaman dünyanın en iyi kısmına demirliyorum. Ama kimi zaman da uzun bir süre işsiz kalabiliyorum. O yüzden beni heyecanlandırması yetiyor. © 


Biyografi 


Meslek 

> Aktor 

Doğum Tarihi 

> 29 Ekim 1967 
Doğum yeri 

> Twickenham, 
İngiltere 

En iyi işleri: 

> Abraham 
Lincoln; Vampire 
Hunter, Parade's 
End, Eleventh 
Hour, 

The Legend of 
Zorro, A Knight's 
Tale, Dark City 
Bilgi 

> Sewell'in babası 
William, 
Beatles'in Yellow 
Submarine filminin “Lucy In 
TheSky With 
Diamonds” 
bölümünde animatör olarak çalışmış 
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VERTİGO 


Preacher'den Lucifere, televizyonlar! 
Vertigo'nun sayfalarını yağmalıyor, Abigail Chandler De Comics'in heyecanlı ve 


kışkırtıcı"Yyayınını inceliyor. 


C Cömics Vertigo'yu 1993 yılında yayınladığında, evrenin pek bilinmeyen karakterlerinin gelişebileceği, yazarlar ve çizerlere özgün, ezber bozan hikayeler anlatabilmeleri için ; şansların tanınacağı bir dünyayı hedeflemişti. 
Sandman ve Hellblazer gibi çizgi romanlar iyi iş yapıyorlardı ve De de onlara ait bir alanın, diyarın olmasını istemişti. 
23 senenin ardından Vertigo'nun televizyon 
uyarlamaları şu an her yerde. Constantine'deki gibi fiyaskoyla da sonuçlansa, Lucifer ve iZombie gibi iyi de ilerlese, ya da Preacher gibi koca bir yazın en popüler yapımı da olsa, çizgi roman endüstrisi, kışkırtıcı ve fikir ayrılıklarına yol açan konuların kaliteli kumaşlarının olduğunu 
20 yıl öncesinden görmeyi başarmış. : 
90'ların Vertigo'su bugüne kadar süren bir başarıyı yakalamış. Sandman, Swamp Thing, Preacher, 
Hellblazer, Transmetropolitan, 100 Bullets, The Invisibles gibi işlere imza atmışlar. Lucifer, Fables ve Y: The Last Man gibi yayınlarla 


etmişler. 

7) V For Vendetta ve Hellblazer gibi pek ilgi örmeyen filmlerin ve Sandman gibi büyük cran projelerinin iptal edildiği işler sonunda, 

#İTV ve film endüstrisi Vertigo'nun malzemeler- 

//4Nini işlemek konusunda biraz daha ağırdan alan 

ir politika gütmeye başladı. Ama Preacher'in Yakaladığı başarıyla bu değişecek gibi görünüyor. 


MARKLI DÜŞÜN 
İ 


başından beri, Vertigo işleri daha farklı 


ekillerde halletmeye kendini adamış bir iii “Çok büyük bir çizgi roman hayranı eğilim,” diyor Vertigo'nun kurucusu ve eski idari editörü Karen Berger. “Bence — 


ARALIK 2016 | SX TÜRKİYE | 51 


spektif kazandırdım çünkü diğer ilgi alanlarımdan malzemeler getirip, bunu tarafsızca, hayranlığın getirdiği bağlantılar olmaksızın, çizgi roman formundan kopuk şekilde sınırları yıkarak işliyorum. 
Vertigo'nun varoluş amacı da aslında 

bu... o zamanın kültürel kodlarına göre kabul görenin tam tersini yapmak. 


Bu farklı yaklaşım yazar Mike Carey'i Lucifer'i, Hellblazer'i ve The Unwritten'i yazmasından çok önce Vertigo'ya çekmiş. 
“Bence Amerika'daki çizgi roman kültüründe 70 ve 80'ler arasında bir monotonluk gözlemleyebiliriz. Çünkü bu işleri o dönemde yapan insanlar | geleneğe gereğinden fazla sadıktılar. Işi yapmanın sadece tek bir yolu olduğuna inanıyorlardı, hikayeyi sadece tek bir şekilde anlatabiliyorlardı,” diyor Carey. 
“Ve birden İngiliz yazarlar bu sektörün içine girmeye başladılar. Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morisson... Bu isimler, basitçe, var olan tüm kuralları pencereden dışarı atıverdiler ve tamamen yenilikçi bir rüzgarı da beraberlerinde getirdiler.” 


Peki bu denli kozmik kurallara uyan bir 


ŞEYTANIN 


*- Narin Adaptasyon Sanatı 


Tv dizisi Lucifer, aynı adı taşıdığı 

çizgi romanıyla çok az ortak öge tutmasından dolayı eleştirilirken, serinin yazarı Mike Carey en iyi adaptasyon işlerinin başarılı bir özgün üretimden geçtiğinin farkında. Yazar, televizyondaki Lucifer'i “bir fanatik gibi takip etmediğini” de itiraf ediyor gerçi. 

Ve tabi ki Carey, Lucifer'i Neil Gaiman'ın karakterin tanıtıldığı Sandman'ından uyarlayan kişinin ta kendisi. Ve adaptasyon meselesi üzerine “Bu işi hiçbir zaman önceki yapımın ögelerini olduğu 


S2 | SX TÜRKİYE | ARALIK 2016 


De, böyle aykırı fikirlerle oluşturulmuş projeleri nasıl kabul etti? “Vertigo öncesinde zaten 10 yıldır De'de çalışıyordum,” diyor Berger SFX'e. “Hali hazırda Sandman, Hellblazer, Swamp Thing, Shade The Changing Man, Doom Patrol gibi serilerin prototipleri elimde bulunuyordu. Ve Dc bunlara “Berger Kitapları adını takmıştı. O kitaplarda farklı ve heyecan uyandıran bazı şeyler olduğunu düşünüyorlardı ve cevapları da çok olumlu oldu. 1991'de doğan ilk oğlumun doğum iznindeydim. Jenette Kahn, Paul Levitz ve Dick Giordono'dan bir telefon geldi. Bu isimler o dönem De firmasını yöneten isimlerdi. Ve bana 'Şu yaptığın işler çok hoşumuza gitti. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz, kitle git gide daha 

da büyüyor dediler. Ve en sonunda da “Kendi yayınının olmasını ister miydin?” 
diye sordular. Ben de “E yani... Tabi ki de...'dedim.” diyor ve eskiyi gülerek 

yad ediyor. Berger, süper kahraman çizgi romanlarının getirdiği köşeli kuralların içine sıkışmamaya, daha Avrupalı denebilecek, daha özgün ve daha yeraltı bir yöntemi benimsemekte kararlılık 


—* 

gibi almamam gerektiğini bitecek kadar çok yaptım. Ve işin doğru yapılmasının yolu da işlenecek perspektifin orijinal eserin hangi ögeleriyle uyumlu olacağını bulmak. Dizinin çizgi romandan farklı yerlere gidiyor olmasına içerlenmiyorum. Bence zaten oralara gitmek zorundaydı. Ve en nihayetinde, tüm o eserlere devam niteliğinde hikayeler yazmaya bayılıyor olsam da, Lucifer'in de bir bakıma Sandman'dan farklı bir yöne gittiğini düşünüyorum. 
Hala Sandman'in çizgi roman 


# kisa a 
Te) iy aa 


A 


göstermiş. Bu kesinlikle Carey'in okuyucu olarak doğrudan cevap verdiği bir konu. 
“Üç aşağı beş yukarı belli olan bir tarzdan, her şeyin mümkün olduğu bir üsluba geçiş” diyor. 

Vertigo'nun göze çarpan özelliklerinden biri de Preacher gibi kitapların 20 
yıl öncesinde de bugün yaptığı sükseyi yapmış olması. “Çağımızın biraz ötesindeydik sanırım,” diyor Berger. “Çizgi romanların ana akımın ürettiklerini uç noktada işlemesi kendi doğasında var. Ve genel yargıların aksine olan eğilimimiz, Vertigo'nun bu uç noktayı daha da “uç” bir noktaya taşımasına sebep oldu.” 

Carey, çizgi romanların malzemeyi işleyiş açısından televizyona nazaran daha bağımsız olmasının sebebini, doğrudan finansal yeterliliğe bağlıyor. “Televizyon işi yapan insanların doğal olarak aldıkları riskler var. Günümüzde bir süper kahraman filmi ya da dizisi demek yüzlerce milyon dolara mal olabilecek projeler demek. Ama çizgi romanlarda işler böyle yürümüyor. Sınırsız bir bütçeniz var ve yaratıcılık konusunda önünüze konmuş bir sınırlama da yok.” 

Berger hiçbir zaman klasik Amerikan 


dünyasındaki şaheserlerden biri olduğu kanısındayım.” 


VERTİGO i * Vertigo'yu Vertigo yapan şey—> 
5 ri 


nedi 


çizgi roman geleneğine aşırı değer vermeyerek Vertigo'yu bugünlere kadar getirmiş. 
“Televizyondaki birçok işe baktığınızda, hatta çizgi romanlara bile, yıllardır oturmuş, lisanslı işler ve bu işlerin de daimi karakterleri olduğunu görürsünüz. Ve bunun getirdiği monotonluktan, bir okuyucu ya da izleyici olarak zaman içinde yorulmamak işten bile değil. Ve bizim Vertigo'da bunca yıldır sorduğumuz soru şu: “Bir çizgi romanın beklentilerini değiştirebilecek 

yeni büyük olay ne olmalı?” 

2010 yılında, De tüm Vertigo karakterlerini kendi ana evrenine almaya karar 
verdi. Karen Berger'in Vertigo'dan 2013 
yılında ayrılmasından sonra De, özellikle de Image Comics gibi yazar-çizer takımı tarafından çalışmalarına devam eden şirketlerden, American Vampire, Clean Room, The Unfollow ve The Sheriff Of Babylon gibi yayınların haklarını geri almak için büyük bir çaba içerisine girdi. 


DC'DE ANARŞİ 
Vertigo'nun otorite tanımaz ve anarşist ruhu artık bitmiş olabilir, ama bu özelliklere hala büyük bir hayran kitlesi tarafından sahip çıkılıyor. Aksi takdirde bunca hikayeTV ekranlarında kendisine nasıl yer bulabilirdi? 

“Sanırım sistemin içindeki 'yeni' kavramıyla bir derdi olan, ve akabinde de ana akımın ona getirdiği tüm 'yeni' materyallere bir türlü heyecanla bakamayıp sisteme meydan okuyan bir insan tipi var” diyor Berger. “Bu insanlar asla verilen şeyleri sorgulamadan kabul etmek gibi bir davranışta bulunmuyorlar. Ki bu sorgulama edimi de bence dünyaya bakmanın güzel bir yolu. Milenyumun cazibesi olsa gerek.” 

Vertigo'nun tartışmalara yol açan başlıklarına rağmen, Dc hiçbir zaman Berger'in iplerini eline almaya kalkmamış. 
“Destek çok iyiydi ve bu da o zaman için De'de çalışmanın benim için en güzel yanıydı. Dc muhteşem bir güven ve yaratıcılık duygusuna ev sahipliği yapıyordu ve yaratıcı bir firmaya sahip olmak için de bir takım risklerin alınması gerektiğinin farkındaydılar. Bundan dolayı da her zaman yazarları çizgi roman hikayelerini başka bir yere taşımaları için 


Bizi Twitterda takip edin — #wiffer.com/SFXTı urkiye 


il. 


Deneysellik ve ana akımla mücadele, Berger'in yönetimindeki Vertigo'nun tüm özellikleri değil. 
Tüm kitaplar, içinde aykırı, isyankar, anarşist ya da “punk” minvalinde aklınıza gelebilecek buna benzer herhangi bir sıfatı ya da sıfatları taşıyor. 
Ve bu da Vertigo serilerinin bu denli popüler olmasının önemli sebeplerinden biri. Belirli bir yaşa gelmiş, etrafındaki dünyayı gri tonlarını da dahil ederek anlamaya çalışan, daha karanlık dünyaları da keşfetmeye hevesli ve tabi ki değişik değer yargıları olan karakterlerle tanışmaya can atan insanlara doğrudan hitap ediyor. 

“Bu, Vertigo kahramanlarını diğer süper kahramanlardan ayıran anahtar özellik sanırım. 
Çünkü bizim kahramanlarımız çok karışık karakterler. Hiçbiri siyah-beyaz değiller. 
Yaptıklarını sürekli destekleyebileceğiniz bir ortam söz konusu değil” 


cesaretlendirdiler.” 

Iv Vertigo'nun “yaramaz” tavrına yetişmeye çalışsa da pek başardığı söylenemez. Constantine İv dizisi izleyici tarafından ana karakterin gereksiz şekilde sterilize edildiği için eleştiriliyor, Preacher ise henüz çizgi romanlarındaki görkemli zamanlarının yakınına bile gelemedi. 
“Kurgu bu "diye söyleniyor Berger, SEX Preacher'in din ile ilgili ihtilaflı ilişkisini sorduğunda. “Sanırım tüm insanların unuttuğu detay da bu. Gerçek bir şey değil. Ve her zaman bazı şeylerden alınan birilerini bulabilirsiniz, ama o yoldan giderseniz yaratıcılık denilen şey kapınıza pek uğramaz.” 

Vertigo'nun korkusuz manifestosu karşınızda. Eğer büyük, ya da rahatsız edici bir sorunun sorulmasından alınıyor ya da korkuyorsanız, hikaye anlatma işi pek size göre değil. © 


SUPERGİRL 


YUKSEKTE 
UÇUŞ 


SÜPERGİRL 2. YILINDA YÜKSELİŞİNE 


DC ÇOKLUEVRENİNDE DEVAM EDİYOR. 


upergirl olmak hiçbir zaman kolay olmadı. Yıllar boyunca ünlü 


kuzeninin gölgesinde kalan Maid of 


Might'ın ismi, birçok kısa ömürlü çizgi romanın konusu oldu. 70'ler ve 80'lerde box-office rekorları kıran Superman bir fenomen haline gelirken; Kara Zor-El'in filmleri aynı başarıyı gösteremedi. Daha da kötüsü, son 30 yıldır DC Comies'in "Crisis on Infinite Earths" hikâyesinde karşımıza çıkıyor. Yapımcılar 

tarafından Superman'in Krpyton'dan kurtulmayı başaran tek kişi olması için, Supergirl öldürülüyor. 

Nihayet Supergirl'i ün kaderi, geçen sene vizyona giren TV şovu sayesinde değişti. 
Flash, Arrow ve Legends of Tomorrow'dan tanıdığımız Greg Berlanti'nin başyapımcılığını üstlendiği Supergirl'ün ilk 

sezonunda; (Melissa Benoist tarafından 

canlandırılıyor) onu, yaşadığı kasaba olan National City' yi Kryptonlu işgalcilere karşı savunurken görüyoruz. Bu esnada da, yeni 

dünyasında kendi kimliğini yaratma çabalarına tanık oluyoruz. 

Şu sıralar ikinci sezonunda olan Supergirl, yeni bir yaşama başlamış gibi görünüyor. Warner Bros stüdyolarından ayrılan Supergirl seti, Berlanti'nin diğer şovlarını da yönettiği CW kanalının, Vancouver'daki merkezine ti aşındı. Bu değişiklik hayranlarının çok daha epik bir sezon beklemekte haksız olmadıklarını göste riyor. 

"4 dizinin arasında bir geçiş düşünüyoruz" diyen Berlanti'nin sağ kolu, 


yapımcı Sarah Schenter konuyla ilgili; AŞ harika bir hafta olacak. Lojistik anlamda bir kâbus vardı ve bu Melissa! nın, Vancouver'da olmasıyla bir nebze si rahatladı. İşin eğlenceli kısmı biz bütü inledi seviyoruz Ve UMUYoruz hayranlarımız da bu karakterleri elli ve ilişkilerini bitleştirebilecekler, Aynı çocukken farklı oyuncaklara sahip olmak gibi denebilir, Superman ve Gİ Joe'yu beraber oynamak gibi. Bütün bu kaf akterleri seven bir topluluk yaratmak istiyoruz." dedi. 

Yı ayın hayatının ikinci yılında, Supergirl'i ün topluluğu neredeyse Superman'e ulaştı, Tyler Hoechlin, National City'deki kuzeninin mücadelesine, ikinci sezonunun başlangıç hikâyesinde eşlik edecek.” > 


Bem <2 Şe 


Makim 


“Görüyor musunuz, 
Supergirl'ün bir sürü 


hazırlanıyor 


Supergirl'ün ilk sezonu Ka 


ıvdı. 


eki 


ın ola 


k; kariyerinde, 


aşk nhayatınc 'aman olarak 


bunlarla nasıl mücadele edeceğini 


öğrenerek ve dengeyi bularak 


zeni Superman'in diz 


katılması hakkında neler söyl bilirsiniz? 


biçimi ve bilmesi 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nın kendini 


du 


ergirl'ün kim nu görmek 


bizim için heyecan 


Schecter, Supergirl'ün ilk sezonu hakkında, "Bizim için Supergirl'ü yaratmak çok heyecan vericiydi. Neler yapabilir, güçlü yönleri nelerdir ve bir karakter olarak sahip olduğu derinlik nedir. Birinci sezonda bunu yapmayı başardık. Çok fazla komedi, aksiyon ve drama vardı, özünde ise aileler hakkında bir hikâyeydi, sahip olduğun ve seçtiğin 


Aile. Clark, Kara'nın önemli bir parçasıydı 


ve ailesinden geriye kalan tek kişi. 

Bu duyguyu, Kara'nın şovu ve bölümlerinde hissedeceğinizi düşünüyorum, onunla her açıdan eşit biri. 
Ancak Clark'ın Kara hakkında öğrenmesi gereken çok daha fazla şey var, onu ailenin bir bireyi olarak görmek gibi. Onları birbirilerinden ayıran ise Kara'nın gençliğini Krypton'da geçirmiş olması ve sahip olduğu her şeyi kaybetmesi. Clark bir bebekti, neler yaptığını ve neler gördüğünü hiç bilemedi. Bu birçok açıdan ikisi için de bir hediye,aynı zamanda da bir trajedi." 

Aynı zamanda süper kahraman hayranlarının hatırlayacağı iki karakter daha bu sezonda ekranlarda olacak. 
"Wonder Woman'"ı canlandıran Lynda 
Carter, Amerikan başkanını canlandıracak. 
Berlanti konuyla ilgili olarak, "Aslında onu geçen sene davet etmiştik, sezon finali için başkan olarak onu düşünmüştük ancak programı uymadı. 
Dolayısıyla onu sezon finalinden çıkarıp, bu 


vericiydi. 


4 


sezonun üçüncü bölümüne koyduk. 
Birkaç bölümde onu izleme fırsatı bulacaksınız. Karakteri hakkında yaptığımız birkaç değişikliğin hayranlarımızı çok heyecanlandıracağını düşünüyoruz." dedi. 

Schecter; "Ona yapacak birçok şey verdik. Önümüzdeki seçimler hakkında bir ön haberci olarak görüyoruz Supergirl'ü, Hillary Clinton olarak. 
Sonrasında harika oyuncular kadromuza dâhil olacak. lan Gomez, Kara'nın patronu olarak karşınıza çıkacak, bir bakıma Lou Grant karakteri olacak. 
Gerçekten çok eğlenceli olacağını düşünüyoruz." 

Birinci sezonun finalindeki nefes kesici sondan bahsederken Schecter şöyle diyor, "Aslında herkesin merak ettiği o çekirdekte, Krypton'dan kimin olduğu. 
Asıl konu da bu zaten, ikinci sezonun ana hattını bu oluşturacak. Orada kim var, iyi mi kötü mü? Gerçeği mi konuşuyorlar yoksa bir yalan mı? Burada gerçekten eğlenmek için çok iyi bir malzeme var. 


PARÇALAR YERİNE OTURUYOR 


Önümüzdeki sezonda yer alacak yeni karakterler 
Metallo, Lex Luthor'un kardeşi Lena ve Project 
Cadmus'un tanıtımı ve 
Guardian. DC TV çoklu evreni arasındaki geçişler hayranların asıl merak ettiği nokta. "Bu konu hakkında geçen hafta çalışmaya başladık." diyor 


Berlanti ilgili dört parça hakkında. "Daha önceden tam olarak tanımlanamayan bir | | tehdit olacağını söylemiştim. Şu ana | | kadar dizide küresel bir tehlike ortaya | koymadık. Geçişler esnasında ortaya 

çıkacak bir gelişme de diyebiliriz. 

Supergirl'e bağlanacak harika noktalar | var. Eğer bir başlangıç gelişme ve son | olarak izliyorsanız, hikâyenin ana hatları Flash ile başlıyor, yine de önceki gece Supergirl'ü izlemeniz size çok yardımcı olacaktır. Önümüzde bu evrenler arası geçişlerde nasıl çözümler üretebileceğimiz hususunda birçok iş var. Kara'nın 

yaşadığımız asıl evrene dönmesi gerekiyor | ve bu daha önce konuşmadığımız, 

hakkında çalışmadığımız bir şey." 


70'lerin Wonder 


Woman'ını 


i 


SEX ekibi, Berlanti'ye, kalıcı olarak Supergirl'ün evrenini ve Flash'ın, Arrow'un ve Legends'ın dünyalarını birleştirecek bir "Crisis on Infinite Earth" adaptasyonunun bir gün gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorduğunda; "Kesinlikle, evet. Bu hakkında konuşmadığımız bir şey değil. Ancak bir öncelik olduğunu söylemek dezor. 
Dürüst davranmak gerekirse, benzer bit durumu Supergirl ve Superman ile birlikte yaşamıştık. Karakterlerden hiçbir tanesi Superman'in yaşadığı, -bizim yarattığımız- dünyada varlık göstermedi. 
Bu problemi o zaman için aşmanın yolunu bulduk. Yeni dönem için de ilk 


a 


“ Gözlükler çok kullanışlı olabiliyor! 


i hatırlatıyor olmalı 


tecrübemiz çok faydalı olacaktır ve bu çok önemli bir tecrübe. 

Bu arada, Schecter'a göre hayranlar birinci sezona göre daha çizgi-roman benzeri bir Supergirl bekliyor. Bu değişimin temel sebeplerinden biri de şovun yeni bir şehirde çekilmesi olarak görülüyor. "CW'daki ekip yıllardır süper kahraman şovları yapıyorlar" diyor Schecter. "Arrow 5. sezonuna girecek. 
Onlarla hafif bir bağımız var. Eğer "metainsan" derseniz, bunun ne demek olduğunu hemen anlayacaklar. Bu durum hepimize kim olduğumuzu hissetme şansı verecek." 


erçeğe yakın bir gelecek tahmini olmadı sanki ? 


— pe 
— 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iler trading : Şirket icindeki ileri satarak kazanç sağlamak 


Şirketler Kazandı. 
Insanlar kaybetti. 
Bryan Cairns 


INCORPORATED'da 


insider trading” 


yapıyor v 


INCORPORATED 


mutsuz gelecekler bilim kurgunun temelidir. Zombi apokalipsleri, 

virüs salgınları ve küresel felaketler, insanlığı inceleme hususunda kullanılan temel araçlar. Syfy'nin dizisi Incorporated'ın yapımcıları Ben Affleck ve Matt Damon bu distopik damara dokunuyor. Ted Humphrey'e göre dizi sağlam temellere dayanıyor ve ilgi çekmeyi başarıyor. 

“Bu terimi çok az kullanırım” 
diyor Hmphrey SFX takımına. 
“Tabii ki lazer silahları ve uçan araçlar anlamına gelmiyor sadece. Dizide kullanılan bütün teknolojik ürünler yakın gelecekte ulaşılacak ürünler veya günümüzde bulunanlar. Dizi temelde mevsim değişimlerini ve yarattığı yıkımı konu alıyor. Devletlerin tamamı kendileri yüzünden ekonomik olarak çöküyor ve mücadele etmeye çalışırken kesin bir sona varıyorlar. Bunun yerine, şirketler dünyanın gerçek güç sahipleri haline geliyorlar. Büyük şirketler boy ölçüşülemez güçlere ulaşıyorlar, kendi ordularına ve sınırlarına sahip. Büyük bir şirket için çalışıyorsanız onların kanunlarına boyun eğmek zorundasınız, bu kanunlara karşı gelirseniz işkence görebilirsiniz ve hatta öldürülebilirsiniz.” 

“Ancak aynı şekilde bu kanunların korumaları altındasınız” diyerek devam ediyor Humphrey, “Gelecekte Amerika'nın şehirleri nasıl gözükecek, dünyanın geri kalan şehirlerine hangi açılardan benzeyecek bunu göstermek istedik. Büyük firmalarda çalışan ve refahı yerinde aileler güzel şehirlerde ve topluluklarda yaşıyor ancak hiç paraya sahip değiller. Bu topluluklar silahlı korumalar tarafından çevrelenmiş durumda. Bu insanlar harika gökdelenlerin bulunduğu, korumalı otobanlarda araçlarını sürerken, geriye kalanlar rastgele kasabalarda yaşıyorlar.” 

İncorporated'da tarım teknolojileri şirketi olan Spiga Corp'da çalışan zeki ve karizmatik Ben Larson'ın (Sean Teale) hikâyesine tanık oluyoruz. Güçlü bir şirket yöneticisinin kızı olan Laura (Allison Miller) ile evli ve bu evlilikten de Elizabeth (Julia Ormond) adında bir kızı bulunuyor. Başlangıçta Ben dünyanın tepesinde resmediliyor ancak bunun yaratılmış bir yanılsamadan ibaret olduğu sonradan anlaşılıyor. 

“Ben, teknolojik yeteneklerini kendine yeni bir kimlik yaratmak için kullanan biri, böylece dünyanın en büyük şirketlerinin sistemlerine giriyor ve sevdiği kadını böylece bulabiliyor” diyerek açıklıyor Humphrey. “Laura şirkete hizmet etmek zorunda bırakılmış 


biri. Bizim bu kandırmaca ile ilgili & 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en sevdiğimiz şey bir bütün olması. 
Ben, aslında rahat bir hayat yaşıyor ama sevdiği kadını büyük bir ihtimalle bulamayacağının da farkında. Pilot bölümdeki asıl olay da doğru kişiyi bulduğunu sanması ve hayatını alt üst etmesi. 

Ben, kayıp aşkını bulmak için stratejiler üretiyor ve aynı zamanda manipülatif bir karakter. Pilot bölümde çalışma arkadaşı Chad'i (David Hewlett) şirket bilgilerini çalmakla suçluyor. Chad'in pozisyonunda gizli bilgilere daha kolay ulaşabileceğini düşünüyor ve terfi ettiriliyor. Aslında 


bu hareket bir sorguya hatta Chad'in 


hayatının sonlanmasına bile sebep olabilir. 


“Gerçekten acımasız şeyler yapıyor ve yapmaya devam edecek” diyerek onaylıyor Humphrey. “Bu Benli bir anti-kahraman yapar mı diye sorarsanız, bence yapar. 
Asıl soru ne kadar anti-kahraman yaptığı. 
Doğruya ulaşmak için insanlar ne kadar yanlış şeyler yapabilir? Yani ne kadar 

ileri gidecek? Çevresine verdiği zarar bir kenara kendine ne kadar zarar verecek? 
Yaptığı her şeyin onun üzerinde bir etkisi ve bedeli var.” 


SFX, Toronto'daki Incorporated setini ziyarete gittiğinde rüzgârlı bir Eylül sabahıydı. Cinespace 

Stüdyoları'nda hızlı bir tur bu dünyanın eşitsizliğini hızlıca ortaya koydu. Şirketler tarafından kontrol edilen alanlar, zenginlerin sefa içinde yaşadığı ve Yeşil Alan olarak bahsedilen yerler. Bir sahne Ben'in harika yaşamını konu ederken; bir diğeri Spiga'nın modern ofisinde diğer yaşamlara ulaşması ve değiştirmesini konu ediyor. Yalnız bir sandalye şirketin bünyesindeki korkunç Sessiz Oda'nın ortasında duruyor, burada Julian (Dennis Haysbert) misafirlerini sorgulamak için işkence tekniklerini kullanıyor. 
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Ben (Sean Teale) bir çeşit anti-kahraman 
Akıllı da bir ofisi var 


ME 
$ 5 
— — 


Gi 


Yol boyunca, prodüksiyon dışarıda bir alanı “Kırmızı Alana” çeviriyor. Bu bölgede, toplumdan kovulan insanlar hapsediliyor. Eski sokaklarda sağlı sollu yıkılmış dükkânlar bulunuyor ve üzerlerinde “Double hammy Burgerleri, şimdi 9610 gerçek et ile” yazıları bulunuyor. Kafes ringde para için dövüşen dövüşçüleri demir parmaklıklar saklıyor. 
Gerçekten otantik ve gerçekçi bir his 


“Yıllar boyunca açıkça görülebilecek şekilde birçok kurgudan etkilendik, 1984'ten tutun da Children of Manden Gattaca'ya kadar” diyor Humphrey SFX'e, “her şeye rağmen gerçekten orijinal ve eşsiz bir noktaya ulaştığımızı düşünüyorum. Kurgu olmayan eserler üreten birçok yazardan da etkilendik. 
Alex Pastor (yaratıcı) dünyanın teknolojik ve sosyal olarak nereye doğru ilerlediğine 


ie 


«j 


Elizabeth li Ormond), düşmanı olmak istemeyeceğiniz bir firma yetkilisi. 


Julian (Dennis Haysbert) 
güvenlik sorumlusu, sorgu konusunda bildiği bir kaç iyi numara var 


V 


Belki bu dizi yeni bir kostüm almak hususunda iikna.cdebi 


dair bütün kaynakları inceledi. Birleşmiş Milletler'in çeşitli pozisyonlarında çalışan birçok uzman ile birlikte çalışma fırsatını bulduk. 

Açıkçası bu kurgusal ve spekülatif bir dünya. Gerçekliğe olabildiğince yaklaşmak istedik, sanki ilerlediğimiz gelecek bu değilmiş gibi.” 

Şu an, bütün hareket Spiga'nın idare için kullandığı teknolojik ekipmanlarla dolu Beyaz Oda'sında gerçekleşiyor. Kanlı suç mahallerinde DNA veya kan örneği alabilmek için dizayn edilmiş iPhone boyutunda tarayıcılar mevcut. Julian, Spiga'nın Amerika kolunun güvenlik sorumlusu, ceset içeri getirilirken detayları inceliyor ve görülüyor ki Julian bu durumdan gerçekten mutlu değil. 

“Seriler esnasında Julian Ben'den şüpheleniyor, gözle görülenden çok daha fazla şey var” diyor Humphrey. “Zaman geçtikçe göreceğimiz şey Elizabeth ile olan ilginç ve yakın dinamik olacak. Ben, gerçekten ilişkisinde ona çok sadık ve bu ilişki yıllar öncesine dayanıyor. Ben ile çalıştıkça bu ilişki gelişiyor ve ondan gittikçe daha da şüphelenmeye başlıyor. 


Bağlayıcı hikâye ve karakterler bir yana, bu dizinin en çekici yanlarından biri de projelerin tipleri ve 

i fütüristik teknoloji 

8 anlayışı. Bilim kurguda 
genellikle bu önemli 
$ noktada kazanılıyor 
İ yada kaybediliyor. 
Humphrey, bu elementlerin neredeyse her sahneye yedirildiğini ve organik olarak meydana geldiğini ekliyor. 

“Pilot bölümde, her yerden çıkan bilgisayar ekranları görüyorsunuz. Ben, merdivenlerden aşağıya iniyor ve salonda büyük, havada asılı bulunan bir ekran görüyor. İnsanların giyim tarzlarında Bir farlılık var. 

Bolca kullanılan ve tercih edilen otomatik pilotlu araçlar var. 
Bunun büyük bir atlama olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz teknolojik vasıtalar için anket yaptığımızda insanlardan aldığımız cevaplar bile gerçekten ilginç. Teknolojiyi çok seviyorlar ve distopik etkileri göz ardı etmeye hazırlar, neredeyse rahatsız edici bir biçimde. 

“Matt Damon ve Ben Affleck bugüne bu yaşta gelinebilecek en iyi yerlerdeler” diyor Humphrey. 

“Aslında bu projeyi onlar oluşturdu, ben takıma dâhil olduğumda onlar zaten vardı. Az yada çok her noktada dâhil oldular, senaryoda ufak değişiklikler yaptılar, tavsiyelerde bulundular. Her gün sette değiller ya da her an senaristlerle birlikte çalışmıyorlar tabii ki. 

Humphrey Incorporated ile ilgili olarak ellerinde özel bir malzeme olduğuna ınandıklarını söylüyor. 

“Bilim kurgu geleneklerinden en iyisine ait bir dizi” diyor. “Yakın gelecek evreninde geçiyor ancak derinden incelendiğinde bugünün dünyasına bir eleştiri. Aynı zamanda hikâye farklı özellikler üzerinde şekilleniyor. Birkaç provokatif soru soruyoruz ancak asıl amacımız eğlenceli ve heyecan verici bir hikâye anlatmak.” 


INCORPORATED 


“DAHA GİDİLECEK 
RIR SURU YOLU 
VAR" 
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KEN LIU 


İncelemesi 


Silkpunk Fikrinin Ardındaki Çin Doğumlu Amerikalı Yazar 


Yazı Jonathan Wright/// Fotoğraf Lisa Tang Lin 


en Liu'nun kendi kurgusuna verdiği isim 

“silkpunk”. Teknoloji ve büyü üzerine 

kurulu, daha estetik ve epik bir fantezi 

larak tanımlanabileceğini söylüyor. Ayrıca 

kökleri Çin, Japonya ve Güney Kore gibi derin geçmişlere sahip ülkelere uzanıyor. 
İngiltere'deki turlarından birinde konuyla ilgili, “Teknolojik grameri, geleneksel Doğu Asya mühendislik uygulamasından geliyor. Hem çok esnek hem de biyomimikriye dayalı, doğal ve oldukça organik. Böylece denizanası gibi parlayıp sönen zeplinlerden tutun; kartal gibi süzülerek uçan savaş uçurtmalarına, su altında balina gibi yüzen esnek botlara kadar ilginç varlıklar var."diyor Ken Liu. 
Bu, Liu'nun romanlarına getirdiği estetik bir bakış. 
Fırtına Duvarları, Dandelion Dynasty serisinin ; ikinci kitabı. Romanın hırslı, ilgi çekici ve kesinlikle yapı itibariyle fantastik bir ruhu var. “İkinci kitap bence serinin en ilginç olanı, bütün değişim bu kitapta meydana geliyor” diyor Liu. Bu değişim politik güçlere sahip insanlar ve savaşçılar tarafından meydana gelmiyor. Kitap, bir açıdan, Doğu Asya mitolojisinde tekrarlanan 'büyük mühendise bir gönderme içeriyor. “Bu karakterler de epik batı ürünlerindeki büyücülerle aynı role sahip, tek farkı büyülü hareketleri mühendislik ile gerçekleştiriyorlar”diyor Liu. Bütün Dandelion Dynasty kitapları Doğu Asya kültürünü temel alsa da, bu hikâyeleri fantastik Çin romanları olarak görmemek gerekiyor. 
Hikâyenin temelleri Çin tarihinin temel mitlerine dayansa da Liu aynı zamanda Asya'nın tarihi romanslarına ve İlyada, Beowulf ve Kayıp Cennet gibi epik batı ürünlerine de uzanıyor. 


ESKİ YOLLAR,YENİ YOLLAR 

Bu bağlamda, punk eklemesi bir pazarlama hareketinden fazlası. SFX, Michael Moorcock'un 1970'li proto-steampunk işlerinden bahsettiğinde, “Birden fazla geleneğe karşı bir karşı koyma denebilir,aynı zamanda da bu kültürlerle bir yüzleşme içinde olmaya da benziyor” diyor Liu. 

Liu'nun varmaya çalıştığı noktalardan biri de, etkilendiği isimler arasında başı çeken İngiliz yazar John Milton (1608-74) bulunuyor. Liu'ya göre 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birkaç noktada Milton'un epik şiirleri, İnsanın Düşüşü, Kayıp Cennet gibi eserleri “angel-punk” olarak nitelendirilebilir ve “klasik epiklerin çerçeveleri ve teknikleri” olarak açıklanabilir. “Kültürler, gelenekler ve yerli teknikler arasında durduğunu söyleyebiliriz, işlenmemiş bir dille bir şeyler inşa etmeye çalışıyordu” diyor Liu, “aynı zamanda da çok sevdiği ve saygı duyduğu Hıristiyan mitolojisinin yükünü taşımasına da sebep oluyordu”. 

Milton'un bölümünün çevirisiyle ilgili konuştuğumuz noktada Liu'yu bir çevirmen olarak görüyoruz. 2015 yılında Çinli yazar Cixin, Liu'nun Uç Vücutlu Problem romanıyla Hugo ödüllerinde en iyi roman ödülünü aldı. Bu romanda Ken Liu bir çevirmenden çok daha fazlasıydı. Liu bu bağlamda yanlışlıkla düştüğü bir iş alanı olduğunu söylüyor. 
Çinli yazar Chen Otiufan'ın “Lijan'ın Balığı” adlı romanını okurken çevirmenin işinden hiç memnun kalmayıp daha iyi yapabileceğini düşünerek kendisi çevirmeye başlıyor. 


ÇEVİRİDE KAYIP OLMAK 
Ken Liu Çin'de doğmasına rağmen 11 yaşından itibaren Amerika'da büyüyor, ancak kendi kitaplarını çevirmek bir an için bile aklına gelmiyor. “Çincede edebi açıdan eksiksiz bir kitap yazmak için Çin kültürüyle yoğrulmuş olmak gerekiyor” diyor ve “kendi işimi çevirdikten sonra çok garip ve ilginç hissettim.” diye ekliyor. 

Bir sonraki projesi “Görünmez Gezegenler”, çağdaş bilim kurguların bir antolojisi. Ken Liu, “Bu ilk defa Çin bilim kurgusunun İngilizce olarak dünyaya yayınladığı antoloji olacak” diyor. Okuyucuların hikayelere nasıl yaklaşmaları gerektiği ile ilgili olarak ise bir kitabı okumanın doğru ya da yanlış bir yolu olmadığını söylüyor. 
Çin bilim kurgusunu diğerlerinden ayıran yönleri aramak için kolaya kaçmamak gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyor. Ayrıca “Amerika'ya taşınmak, kim olduğunuzu öğrenmek için harika bir yol. Sizin için neler önemli, neler önemsiz, neler vazgeçilmez bunun farkına varabiliyorsunuz” diyor. © 


Meslek 

- Roman Yazarı 
Doğum Yılı 

- 1976 

Doğum Yeri 

> Lanzhou, Çin 

En Sevilenlen Eserleri 
> Liu'nun kısa hikayeleri ikisi Hugos olmak üzere birçok ödül kazandı. 

- “Kralların Zerafeti” 
2016 yılında 
Locus'tan en iyi ilk ödülromanını kazandı 

Rastgele Bilgi 

3 Liu bir programcı 
ve avukat olarak çalıştı. “Bu iki meslek şaşırtıcı derecede birbinne benziyor. 
İkisi de problemlerin en direkt çözümüne yarıyor” 


WALL 
ŞTORM$ 


/ Bizi Facebook'ta takıp edin-facebook. com/sfxxturkiye 


© “OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM” 
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KAHRAMANLAR 


İLHAM KAYNAKLARI 


Nick Setchfeld ve beşinci Doctor suç, müzik ve politika hakkında konuşuyor. “Hiç kimse bir aktörün şarkı söylediğini duymak istemez...” 


eter Davidson'ı Doctor'a bağlayan bir şey var. Bu durumun SEX ile buluşmaya geldiğinde giydiği hasır panama ile ilgisi olabilir. 
Saçları şu an kırlaşmış, uzun çenesi fırça gibi sakallarla kaplanmış olsa da hala kötülüğü kriketin, doğruluğun ve kerevizin gücünün birleşimiyle uzak tutmayı başarmış çocuksu Zaman Lordunu tanımak zor değil. Son zamanlarda aldığı otobüs biletini garip bir biçimde gösterdiğinde gerçekten de uzay-zaman boşluğunda bir aksaklık meydana gelmiş gibi hissettiriyor. 

65 yılında hayatını yazmaya başladı, 
“Aslında adını Peter Davison'ın Otobiyografisi 3. Bölüm, Yaşlanan Doctor koyacaktım ama” diyerek gülüyor, belli ki keyifli bir anında, kahramanlarını ve ilham kaynaklarını paylaşmak için daha iyi bir an olabilir mi? 

“Yaşlandıkça hayatınız çatırdamaya başlıyor,” diyor SFX'e. “Bütün bu şeyleri hatırlıyorsunuz ancak hangi sırayla meydana geldiklerini hatırlamak gerçekten zor”. 

Bir Zaman Lordu'ndan da daha azını 


beklemezdik. 


a ' 
Who hikayesinde tehdit altında 


SEENCER RA CV 

© BBC'nin ilk yıllarında büyüdüğümü söyleyebilirim. Bütün gün boyunca siyah beyaz filmleri yayınlarlardı. Eski Spencer Tracy ve James Steward gibi Hollywood yıldızlarını çok severdim çünkü yaptıkları her şeyi kendilerinin gibi göstermeyi, doğallaştırmayı çok iyi başarıyorlardı. 
Hiçbir filmde Spencer Tracy'nin rolünü eleştirdiğiniz ya da yetersiz olduğunu düşündüğünüz oldu mu? Harikaydı. 
Sahip olduğu yeteneğe hayrandım: hiçbir şey yapmıyor gibi gözükse de, sizde gözünüzü üstünde tutma ihtiyacını yaratırdı. Her zaman nereden geldiğini anlardınız.. 


ROBERT HARDY 


© All Creatures Great and Small'u çektiğimde Robert Hardy'i dinlerdim, Oliver gibi harika insanlarla çalışırken zamanlamanın ve çalışmanın önemini anlatırdı ve umutsuz bir biçimde yetersiz hissederdim. Bana harika davranırdı. 
Tristan'ın büyümesi hususunda en büyük destekçilerimden biriydi ve gerçekten daha iyi hissetmemi sağlıyordu. Eskiden kendini çıldırtırdı. Asla aynı şeyi iki defa yapmazdı. 
Böylece ya harika bir sahne çekmeyi başarırdınız ya da provalar esnasındaki kadar bile iyi bir sonuca ulaşamazdınız. 
Sahip olduğunuz şey aslında büyük bir şanstır. Bu durumu gerçekten iyi biliyordu ve gerçekten sınırlarını zorlardı. Küçük 

ya da büyük, bana bir repliği ya bağırarak ya da fısıldayarak söylerdi, her şekilde harikaydı. Stil bakımından etkilendiğim en büyük isimdi ve ne olursa olsun asla onu kopyalamaya çalışmadım. Çok nadir bir insandı. 


Spencer Tracy 9 
defa Oscar'a aday 


Al Creatures, Great and 


Small'daki tayfadan bir 
>< görüntü 
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KAHRAMANLAR & ILHAM KAYNAKLARI PETER DAVISON 


Procol Harum adını Birmanya kedisinden alıyor. 


PROCOL HARUM 

© Kız kardeşim beni pop müzik ile tanıştırdı. Onun biraz eğitimli olduğunu söyleyebilirim; Elvis Presley, Cliff Richard gibi sanatçıları beğeniyordu. Sanıyorum beni de alıştırdı çiçek gücüne. Bir noktada hafta sonu hippisiydim diyebilirim. Kaftan ve iplerle donanmış bir hava kuvvetleri ceketim vardı. Yan taraflarında korkunç veitici alev sembolleri vardı. Procol Harum diye bir grubum vardı. A Whiter 


MOND © 


MY LOVELY 


4 


hiç okumazdım. Elime bir kitap vermek, bana bırakmak için sebep vermek gibiydi. Ancak aktör olduktan sonra elime geçirdiğim her şeyi okumaya başladım, İngiliz klasik romanlarından Amerikan suç romanlarına kadar. Dashiel Hammett ve Raymond Chandler'dan sonra Ross Macdonald ve Ed MeBain'i takip etmeye başladım. Şu aralar Michael Connellly gibi yazarları beğeniyorum. Bu Amerikan suç romanlarında beni çeken ne var bilmiyor- 


la um ama Hammett ve Chandler tarafından e T tanımlanan işine âşık, detaycı detektifler Zebra-Striped Hearse sayesinde oldu diyebilirim. Bu karakterleri B gerçekten de seviyorum. Bu romanların V Ross Macdonald 


okuması oldukça kolay ancak kendi 


© y” tarzlarında gerçekten edebiler. Ayrıca 


Shade of Pale'i dinlerken düşündüklerimi . rms ören hatırlıyorum, “Bu hayatımda dinlediğim en iyi parça!”diye düşünüyordum. Gitar çalmayı öğrendim ve şarkılar yazdım, amacım Procol Harum'u San Francisco grupları içine sokmaktı. Birkaç şey 


kaydettim ama kayıt işlerinde başarılı olamayacağımı fark ettim. Bunun büyük bir problem olduğunun farkındaydım, hiç kimse bir aktörün şarkı söyleyişini duymak istemezdi. Bu noktada Dennis Waterman Sendorumu hemen sizi ele geçiriyor. Ve şöyle diyorsunuz, “beni bir rahat bırakın” Kimse çıkıp ben yazdım diye bir şarkıyı satın almaz, gerçekten iyi olmadığı sürece. 
Bu büyük bir engeldi. Unlü olduğunuz için bir anlaşma yapabilirsiniz ancak kimse tanınmayan biri olduğunuz için eserinizi satın almayabilir. 


AMERİKAN SUÇ KURGUSU 
© Okuldayken asla okumazdım, hatta 


e. 


48 benim asla olamayacağım şekilde karizma- 


tik olduklarını düşünüyorum (gülüyor). 


ANDREW DAVIES 

© A Very Peculiar Practice kitabının yazarı. 
Bir sessiz harf veya bir noktalama işareti değiştirmemize bile mahal vermeyen bir eser. Kitabı okurken fark ettim ki hiç bu kadar iyi bir senaryo yazmadım. Gerçekten iyi bir senaryodan bahsediyorum. Rose Marie ile hatırladığım bir sahneyi çekiyorduk (Barbara Flynn) öyle bir diyalogdu ki, üç nokta ile bitiyordu ve sonunda söyleyebilecek hiçbir şeyim yoktu. O sırada David Tucker yönetmenliği üstlenmişti ve cümlem bittikten sonra 'repliğinin sonunda üç 


David Bowie'nin yüzlerce suratından bir tanesi 


Patrick Troughton 
Doctor'un 

gi karakterine yeni 

W boyutlar kattı. 


nokta vardı, sanırım sen sadece iki noktalık rol yaptın' dedi. Senaryoya gerçekten de bu şekilde yaklaşıyorduk. 


DAVID BOWIE 

Harika biriydi. Hunky Dory'nin hala gelmiş geçmiş en büyük albümlerden biri olduğuna inanıyorum. O farklı klasta biriydi. Glam'ı mı dersiniz, yoksa sonradan yaptığı tarz mı? Her neyse harika yapıyordu. Bowie'yi 1968 yılında Royal Festival Hall'da Tyrannosaurus Rex'teki biletin üzerinde görmüştüm ilk defa. Şarkı söylemiyordu bile, pandomim yapıyordu. 
Gördüğüm en acayip şeylerden biriydi, sanıyorum Vietnam'la alakalıydı. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu, aklımdaki tek sorunun şu olduğunu hatırlıyorum “Bu adam da kim?” 


sz YET LARA 


TONY BENN 


TONYBENN 

Eğer Tony Benn'i hiç dinlediyseniz, günlüklerini okuduysanız -ki günlükleri gerçekten de harikadır- görmüşsünüzdür ki asla yanlış bir adım atmaz. Bu adam gerçekten de çok iyi ve ayrıcalıklı bir geçmişe sahip. Bunların hepsinden vazgeçti 


çünkü prensiplerine gerçekten inanan biriydi. Onun gibi biri olabileceğime inanmıyorum. Hayatının sonlarına doğru gerçekleştirdiği röportajlardan bir kısmı gerçekten de duygu yüklüydü. Prensipleri vardı ve Tony prensiplerine sonuna kadar tutunan biriydi. 


PATRICKTROUGHTON 


Doctor Who'yu izlemeye William 


Hartnell ile başladım. Onu aynı Doctor'u sevdiğim gibi sevdim. Ayrılacağını 


biliyordum. Dizinin yapımcıları 

şovu iptal etmektense; yerine adını bilmediğim bir aktör alınacağını duyurdu. Patrick Troughton'un role geçtiği bölümü televizyon başında izlediğim 

günü hatırlıyorum. Ondan nefret edeceğimi düşünüyordum, dolayısıyla da diziden soğuyacağımı düşünüyordum. Sonra fark ettim ki gerçekten mükemmel bir iş çıkarmıştı, gereken her şeye sahipti. 
Seriye dönmesinin hoş olduğunu düşündüğüm bir kırılganlığı vardı, aynı zamanda bu onun için tehlikeli bir olguydu. Bunu yapmayı ben becerememiştim, sanıyorum 

ki bunu başarmak için hem çok genç hem de yetersizdim. Onunla aramızdaki bu zıtlığı gerçekten seviyordum. Bana göre biraz daha enigmatikti. William Hartnell'i kesinlikle aşağılamaya çalışmıyorum ancak Patrick Troughton onun yaratamadığı ve asla yaratamayacağı bir şey yaratmıştı. Onu tanıma şerefine daha sonra alıştım, hatta ilk konuşmamız sebzelerle ilgiliydi, sıradandı, yine de bu konuşmayı onunla yapmak gerçekten de muhteşem bir tecrübeydi. Sanıyorum ki ALI Creatures Great and Small'u yaparken geçmişti bu konuşma, kendime şöyle dediğimi hatırlıyorum, “Aman Tanrım, gerçekten de Patrick Troughton ile onun sebzeleri hakkında konuşuyoruz...” 
Yapım ile ilgili bana her şey gerçeküstü geliyordu. Gerçekten de “5 Doctors” durumu mu olacaktı? Böyle olacağına pek inanmamıştım. Yapımcı John Nathan-Turner beni diğerlerinden uzakta tutuyordu çünkü gerçekten etrafta dolaşan çok fazla ego vardı. Sanıyorum asıl yapmaya çalıştığı şey beni Troughton ve Pertwee'nin kombine ağırlıkları altında ezilmekten korumaktı. Hikâyenin sonlarına kadar karşılaşmamak gerçekten de üzmüştü beni. 
Karşılaşmamız da yalnızca bir sahneden ibaretti. 

Eğer ortamda bir ego göze çarpıyorsa, bu Pertwee idi ama ben bundan gayet memnundum, hiçbir problemim yoktu! © 


Bizi Twitterda takip edin-twitter.com/Sfx Turkiye 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Korkun — hem de çok korkun! 
Brundlefly 50 yaşına giriyor, Luke Dormehl, David Cronenberg'in korku külliyesini tekrar ziyaret ediyor. 


he Fly'ın ekranlardaki macerası, senarist Charles Edward “Chuck” Pouge'un, İngiltere'den dönmesiyle 1980'lerin başında başladı. Ingiltere'de bulunduğu dönemde, lan Richardson'un başrolünü üstlendiği iki Sherlock Holmes filmini yazmıştı. Bugün de Ben Stiller'ın ortağı olan Stuart Cornfel adındaki genç yapımcı ile birlikte çalışmalara imza atmaktadır. 
Twentieth Century Fox ile birlikte yapımcılığını üstlendikleri 1958 tarihli The Fly'ın başrolünde Da- ; vid Hedison yer alıyordu. Hikâye, bir bilim adamının hidrolik baskı makinesinde şüpheli bir şekilde ölen genç karısının cinayetini itiraf etmesi ile başlarken, bilim adamının yarı adam yarı sinek bir kahramana dönüşümü #ashback'ler kullanılarak anlatılıyor. 
“Adam mutasyon geçiriyor ve kocaman kafalı bir sinek olarak karşımıza çıkıyor. Ondan geriye kalan tek şey ise pasif bir kahraman görüntüsü. Hiçbir yüz ifadesi ve ses yok, iletişime geçmek için tebeşir ile tahtaya yazıyor. Hiçbir seçim şansı olmadığı için, fılm karısının deliliğe doğru adımlarını işlemeye başlıyor.” 
Pogue, fılmin zevksizliği hakkında tam olarak bilgi sahibiydi. Konuyla ilgili SFX'e yaptığı açıklamada, “Biraz kötü bilim ve biraz kötü bir dram”diyor. “The Fly'ın orijinal versiyonu için ironik bir uyarlama denmesi yanlış olmaz.” Cornfeld onaylıyor; “Orijinal film bize biraz aşinalık verdi, aynı zamanda daha düşük itibara sahip bir fılm haline getirdi. Insanların 'Oh, The Fly'ı yeniden çekiyorlar, bu büyük prestije sahip bir yapım olacak dedikleri bir durum değildi. Birçok 


insan bize gülüyordu.” 


Başta gülüyor olsalar bile yapımın başına yönetmen olarak David Cronenberg geldiğinde gülmedikleri kesin. Cronenberg The Fly'ı taçlandırmak için gerçekten iyi bir tercihti. 40'lı yıllarının başında “body horror”olarak nitelendirilebilecek Shivers ve Scanners gibi birçok yapıma imza atmıştı. Büyük boyutlarda gözde bir yapımı olmasa da, Cronenberg Hollywood yatırımcıları tarafından desteklenebilecek biri olarak görülüyordu; Total Recall, Beverly Hills Cop, Flashdance ve Top Gun gibi işlerine tamamen zıt yönde projeler için de teklifler almıştı. The Fiy, Cronenberg'in önceki iki filmi olan The Dead Zone ve Videodrome'un yanına çok uygun bir filmdi. 

Bunları daha da şaşırtıcı yapan şey ise projeyi alacak ana fılm yapımcısı olmamasıdır. Ingiliz televizyon yönetmeni Robert Bierman akla gelen ilk isimdi ve kendi kararıyla projeyi bıraktı. “Robert kişisel bir trajedi yaşadı. Devamında da fılm dağıldı denilebilir.” 
diyor Cornfeld. 

Bierman'ın yerini doldurmak için Cronenberg geldi, ancak gelen gideni arattı. Gelmek için tek şartı birinci sayfanın yeniden yazılmasıydı. Bu bir Hollywood terimi olarak, orijinal senaryonun en baştan yazılması anlamına geliyordu. “Stüdyo filmi yapmak için hazırdı, ayrıca kullanılabilir bir senaryomuz da vardı ancak Cronenberg senaryonun kendine uygun olduğunu düşünmedi” diyor Cornfeld, “Öncelik sahibi bir olay değildi ancak Chuck ve benim yaptığımız şeylerden farklı bir şekilde karşılaması gerekiyordu durumu. 
Yaptığımız şeylerin başlangıcını sevmişti ancak senaryomuz ona göre ilgi çekici değildi.” 
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THEHV 


Cronenberg'in başa geldikten sonra değiştirdiği önemli konseptlerden biri de iki temel karakterin evli olması gerekliliğiydi. 
Bu gereklilik 1958 yılında çekilen orijinal filmden kalan bir olguydu ve Pogue da hikâyenin en önemli noktalarından biri olduğuna inanıyordu. “Karakterin geçirdiği korkunç değişim esnasında bağlantının devam edebilmesi için gereken şeylerden biri olduğuna inanıyordum”diyordu Pogue. Ayrıca Cronenberg Pogue'un iki ana karakterini birleştirdi ve aynı zamanda baş karakterlerden biri olan Geoff Powell'in ismini Seth Brundle olarak değiştirdi. Bu karakter de ismini Formula 1 yarışçısı olan Martin Brundle'dan alıyordu. Cronenberg'in korumaya çalıştığı şey ani bir değişimden ziyade; Pogue'un konseptinin, yani bir bilim adamından sineğe dönüşme fikrinin, süreç olarak korunmasını sağlamaktı. 

“Cronenberg, benim versiyonum olmadan The Fly'ın kendi yönettiği versiyonun olmayacağını söyleyecek kadar cömert biriydi” diyor Pogue SEX ile röportajında. “Senaryomun klostrofobik havasını korudu ve hatta arttırdı diyebilirim.” Cronenberg yönetimi altında set Kanada'ya taşındı, bu süreçte de ekibe daha önce beraber çalıştığı Mark Irwin'i sinematograf olarak dâhil etti. 

“Brundle'ın laboratuvarı olacak bir alanda 10 hafta boyunca çekim yaptık” diyor Irwin, eşi benzeri bulunamayacak bir yeri oluşturma görevinin heyecanını ve zorluklarını yaşadığını anlatıyor. Devamında “Odanın da yapımın bir karakteri haline gelmesi gerekliliğini fark ettim, aynı insanlar gibi. Daha da karanlık yaptım ve aşama aşama değiştirdim. Setin, Jeff'in karakterinin değişimi esnasında gittikçe daha da gizemli hale 
gelmesini sağladık.” diyor. 4 

Irwin'in fotografisine ve Cronenberg'in yönetimine ek olarak; Howard Shore'un harika müziği, Acadeniy ödülü kazanan makyajlar ve Jeff Goldblum'un oyunculuğu The Fly'ın en çok göze çarpan yönleri. Elbette ki herkes bu konuda aynı fikre sahip değil. Bunların arasında da Twentieth Century Fox'un başkanı Larry Gordon geliyor. Gordon yapım ile ilgili olarak başlarda oldukça şüpheli de olsa, ekip bu şüphenin faydasını gördü. Cornfeld, “Cronenberg ve ben onu görmeye gittik ve Jeff Goldblum'un başrolde olmasını istediğimizi söyledik. Larry Gordon ise bunun korkunç bir fikir olduğunu söyledi ve ekledi; “yine de bu sizin hatanız ve kendiniz bunu yaşamalısınız, kimi istiyorsanız alın ve onunla filminizi çekin.'dedi.” 

Goldblum'un genel performansı herkesi şaşırttı. Mark Irwin, filmin nasıl bir düzende çekildiğini, Goldblum'un dönüşümü esnasında nasıl kendini izole ettiğini ve nasıl günden güne daha fazla lateks gerektiğini hatırlıyor. “Jeff yetenekli bir piyanistti ve sette de bir piyanomuz vardı. Goldblum her gün sette piyano çalarak sahne aralarında insanları eğlendiriyordu. Daha sonra lastik kostüme daha çok alıştı ve dönüşümü sonunda Brundle-Ay haline geldi, gün geçtikçe rolünü daha da iyi kavradı. Bazı aşırı sahnelerde Goldblum'un Brundlefiy kostümünü giymesi yaklaşık olarak 10 saat sürdü, çıkarması ise neredeyse 6 saat alıyordu.” 

Film yayınlandıktan 1 sene sonra evlendiği Geena Davis ile birlikte oynadığı filmde ikisinin arasındaki kimyanın uyumu sahnelerde açıkça görülüyordu. Aralarındaki romantizm aynı Pogue'un umut ettiği derecede tatmin ediciydi. “Ihe Fiy'daki tehlike ve risk hikâyenin ana karakterinin bir canavara dönüşmesi değil, aşkın kaybolmasıydı” diyor Mark Irwin. Ve 


devam ediyor, “Filmin sonunda Geena'nın Brundle'ın kafasına 


bir pompalı tüfek dayamasını ve bunu gerçekten huzura ermeleri için yapması aslında David'in olayları istediği gibi yönlendirmesiyle alakalı.” 


# 


The Fly sinemalara 1986 
yılının Ağustos ayında geldi. 
“Korkun, Hem de Çok” 

olarak tercih edilen ikonik 

bir slogana sahip olan film 
(aynı zamanda Hollywood efsanesi Mel Brooks tarafından da öneriliyordu ve kendisi filmin prodüksiyonunu üstlenen şirketin sahibiydi), kısa bir süre içerisinde seyirciler arasında bir hit haline geldi. 

Tüm filmde çalışmasa da 
Chuck Pogue sonuçtan gayet memnundu. “Beni her seferinde gururlandıran şey insanlardan, filmin, tarzını nasıl aştığını dinlemek oldu.” diyor, “Her zaman bu filmin bir canavarlı filmden fazlası olduğunu düşündüm ve insanların da aynı fikirde olduğunu görmek beni çok mutlu etti. İyi ifade edildiğini hissettim.” Pogue'un 


BZZZZ 1! 


Sinek sürüsü 


Her ne kadar insanlar 1958 
yılındaki filmi hatırlasa da , aslında The Fiy, 1957 yılında George Langelaan tarafından 
Playboy Magazine dergisinde 


yayınlanan bir kısa korku hikayesiydi. 

1959 Return of the Fiy, 1965 
Curse of the Fly ve 1989'da Cronenberg ikilemesi The Fiy 
11 ve hatta 2008 yılında 
1986'da yayınlanan filmden 


etkilenerek Howard Shore'un yazdığı opera, alt 


uyarlamalardan sadece bir kaçı. 


Bir kaç yerde serinin devam edeceği konuşulsa da yetkili ağızlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. 


bir sonraki işi Psycho'nun devamını çekmek oldu, bu fılm de 1986'nın yazında gösterime girdi. Alternatif bir Los Angeles gazetesi olan, Ihe LA Reader isimli gazetede bir yorumcu, 
1986 yazının en iyi iki aşk hikâyesi olarak “Ihe Fiy” ve “Psycho 
3” ü seçti. Ne yazık ki aradaki bağlantının Pogue olduğunun vurgulanması unutulmuştu. Pogue daha sonra The Fly'ın devam filmi için senaristlik teklifi aldığı zaman, “Onların yapımını beğenmemiştim” diyerek yapılan teklifi reddetti. 

Aynı diğer sevilen korku filmlerinde olduğu gibi The Fly'ın neden başarılı olduğunu açıklamak zor. Michael Crichton'u çok satan bir yazar haline getiren, Jurrasic Park'taki gibi kötüye giden bilimin, korkusunu yansıtmayı başarmasıydı. Korku filmlerinin hayranlarına hitap edecek ve sevdirecek kalitede özel efektler kullanılmıştı. Daha da ileri gitmek gerekirse, metinlerin içerisinde saklı bir ATDS metaforu bile vardı. 

“Korku harika bir tarz çünkü hedefi olan insanları korkutmayı başarırsanız, nasıl yaptığınızın hiçbir önemi yok.” 
diyor Cornfeld. “Garip bir şekilde, film yapımcılarının korku filmlerinde daha güçlü bir otonomu var ve bir açıdan da komedi filmlerine benziyor; çünkü hedefinizde insanları korkutmak veya güldürmek varsa, ne yaptığınızın çok bir önemi yok.”. 
Yine de Cornfeld bu filmi diğer favori korku filmleri olan “The Exorcist” ve “ Rosemary's Baby” filmlerinden ayıran özelliğin ne olduğunu çok fazla araştırmak istemiyor. “Dürüst olmak gerekirse ben inançlı biriyim ve gerçekten de insanların gelip, filmi izleyip beğeneceklerini düşünmüştüm. Şu anki ününe sahip olması beni yeterince tatmin ediyor, izleyicilerin beğenilerini tahmin etmeye çalışmadım, gerçekten de aynı 


benim gibi olduklarına inandım.”© 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di 


/Bizi Facebook'ta takip edin-facebook.com/sfxturkiye 


REX (6) 


THEFV 


Önceki gecenin sabahı diye buna denir 


“EVET, 
CESEHEEE 
YARATTIM” 


The Fiy'ın makyajı 


Eğer harika makyajların hayranıysanız, 1986 yapımı 
The Fiy tam sizin için. 80 
4 ” klasikleri olan 75e 7hing, The 
Yönetmen David em Nİ ” e Elephant Man ve An American Cronenberg ve tartışmalı > i gö i i G Werewolf in London gibi başrol oyuncu tercihi a y filmlerle eşit kalitede olduğunu > © En zor zamanlarda söylemek hiç de zor olmaz. 
bile sarılmaya zaman Korkunç Brundlefiy olmadan vardır. önce Jeff Goldblum'un Seth Brundle karakteri, 6 ana bölümden oluşan grotesk bir değişimden geçiyor. Gözleri ve vücut yapısı dışındaki her şey makyajdan ibaret. Bu makyaj ve efektler, yapıldığı yılda 30 yaşında olan ve hakkıyla Özel Efektler ve 
Makyaj dalında Academy ödülünü kazanan Chris 
Walas'a ait. Walas daha sonra 
The Fiy 2yi yönetti, aynı zamanda Raiders of the Lost 
Ark'da eriyen Nazi efektlerini yarattı ve Gremlin'leri meydana getirdi. 
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TRANSFORMERS 


BİR GİŞE LANAVARI, HN URMERS ” 


GN Na > >” 
X. Ge 


ransformers, sinema dünyası- : 


nın gelmiş geçmiş en başarılı gişe performanslarından biri. 
1984-87 yılları arasında televizyonlarda gösterilen çizgi 


filmlerin bu noktaya kadar tırmanabileceği, 


belki de firmaların idari kadroları tarafın- 


dan bile tahmin edilmiyordu. Ya da bu durum, finansal başarı konusunda uzun vadeli : bir plandı. Kim bilir? SFX'in editörlerinin ve yazarlarının bildiği şey ise, filmin yaptığı : 


hasılatın küçük çaplı, özerk bir ülkeyi —en azından heveslerini alana kadar- çekip çevirebilecek kadar büyük olduğu. 

Ancak tahmin ettiğiniz üzere, Amerikan-Japon işbirliği ile oluşturulmuş bu projenin araya sokulan, geleceğe dair büyük hedeflere sahip birkaç hırslı fikirle kartopu etkisi kazanıp bu noktaya kadar gelmesi en azından bugünün şartları için çok da şaşırtıcı değil. Hollywood'un pazarlama teknikleri konusundaki yaratıcılığı ve Japonya'nın özellikle de işin içine mecha ve kozmik bir tema girdiğinde kapitale sunabileceği teknolojik baskınlığı birleştiginde, böyle aksiyon dolu bir görsel şölen dizisi bizi sinema salonlarında bekleyen şey olacaktı. Nitekim önceki dört fılmin bize sunduğu da genel hatlarıyla bundan başka bir şey değildi. 


IMAX gi 
TEKNOLOJISI VE 
TRANSFORMERS 


IMAX, 2002'de Kanada'da William C. 
Shaw, Graeme Ferguson, Roman Kroitor ve Robert Kerr tarafından geliştirilmiş bir teknoloji. Kabaca özetlemek gerekirse, standart filmlerin kullandığı 35 milimetrelik film karelerini 70 milimetreye yükselten yüksek kaliteli bir teknoloji. 
Bu teknoloji, yapımcılara bol sıfırlı faturalara mal olacağı için temelde belgesel ya da doğa görüntüleri çekmek üzere tasarlandı. Ancak Transformers, bütçe konusunda bu kadar rahatken, böyle 

bir detayı sorun olarak ele almadı. Bu denli büyük çaplı hasılatlar yapan proje, ilk filminden itibaren bu teknolojiyle çalışıyor ve TMAX'in de gelişimine sunduğu finansal destek bu noktada gözden kaçamayacak kadar büyük. 


OYUNCU KADROSU 


Transformers, on yıldır bize sunduğu, artık kültleşmiş bir seslendirme kadrosuna sahip ve bu filmin kadrosunda da 


Peter Cullen, Frank Welker, Jess Harnell ve Ken Watanabe gibi isimleri görmek bizi pek şaşırtmadı. Yapımcı Lorenzo Di Bonaventura'nın önceki yapımlarda da dediği gibi: “Her Autobot'un ve her Decepticon'un kendi kişilikleri var.” 
Kesley Grammer, Mark Wahlberg, Jack Reynor gibi önceki filmlerden aşina , olduğumuz isimleri filmde göreceğiz. 
Transformers'in on yıllık macerasında oyuncu kadrosuna sunduğu sadakatin haricinde, yeni filmde bizi heyecanlandıracak, hatta filme gitmek için başlı başına 


bir sebep haline bile gelebilecek bir isim | 


var. Üsta oyuncu Anthony Hopkins bu filmde yer alacak. Oynayacağı role dair herhangi bir açıklamanın yapılmaması, bizleri daha da büyük bir merak içinde bırakıyor. 

1984 yılında patlayan volkanın koca 
robotları uykularından uyandırmasıyla, Autobot-Decepticon savaşı televizyon ekranlarındaki çizgi filmlerden IMAX teknolojisinin kullanıldığı gişe canavarlarına kadar geldi. SFX ailesi olarak sorduğumuz soru ise şu: Bu savaş hiç bitecek mi? Şimdiden kapımızın önünde “hayır” diye bağıran bir grup sadık hayranı duyar gibiyiz. 


TRANSFORMERS 


23 JUNE 2017 
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7 sini 


DEĞİŞMİŞ 
DEVLETLER 


AMAZON'UN YENİ DİZİSİ 

THE MAN IN THE HIGH GASTLE'NİN KADROSU, RIGHARD EDWARDS'A “NAZİLER SAVAŞI KAZANDI” DRAMASININ İKİNCİ SEZONUNDA İZLEYİCİLERİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ ANLATIYOR 


a Hitler İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmış olsaydı? Senaryo, deneysel üncelerle bu sorunun cevabına denk düşen alternatif gerçekliklerden oluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizinin ilk sezonunda K Dick'in klasik romanı, insanları batıda Naziler, doğuda ise Japonlar tarafından yönetilen bir Amerika düşüncesiyle korkutmuştu. Oyuncu kadrosu ve yönetmenle, prodüktörlerle ve lokomotifin başındaki Frank Spotnitz (X Files'dan bilinen) ile, ve yapıma adını veren “yüksek kuledeki adamı” sonunda görüp göremeyeceğimizi öğrenmek için de aslında Nazi'lerin kazanmadığı bir gerçeklikten projeye film makaralarını yollayan adamla konuştuk... 


KARAKTERLERDE OLAN BİTENLER 
ÜZERİNE 


LUKE KLEINTANK (Joe Blake) 
Tam olarak en son bıraktığımız yerden, botta Joe ile devam ediyoruz. Berlin'e gidiyor. 
Dünyanın New York'a nazaran çok daha büyük bir yer olduğunu kendi gözleriyle görüyor. Joe'nun kim olduğunu, nereden geldiğini, yaptığı işi neden yaptığını, niçin işe alındığını ve işe alınma sebebi olan şeyi niçin yaptığını derinlemesine inceliyor. Tüm bunlara dair en ufak bir fikri yok. Hepsi ona çok yeni, dolayısıyla bu, hem karakterin kendisi hem de izleyiciler için olayları su yüzüne çıkarma seremonisi. Ki bu da oldukça iyi, çünkü bu yolculuğa karakterin kendisiyle birlikte çıkabileceksiniz. 
BELLA HEATHCOTE (Nicole Dörmer) Nicole Almanya'da yaşayan bir belgesel yapımcısı, Kusursuz Aryan kadınının vücut bulmuş hali. Kendisine bolca imtiyaz tanınıyor. 
Partilemeyi oldukça seven, Nazi dünyasında olmasaydı sahip olamayacağı imtiyazları ve serveti sayesinde kendine bolca koruma ve ımsızlık bulan bir karakter. Nazilerin savaşı kazandığı alternatif gerçeklikte savaşın bitişinden sonra yetişen bir nesil var. Bu durumun faili değiller ve işin ideolojik kısmına da pek inanmıyorlar. Sadece bu şartlar içinde yaşayan genç insanlar. Bu durumla nasıl a çıktıklarını, işleri nasıl hallettiklerini ya da bundan nasıl kaçındıklarını görmek bence gayet ilgi çekici. Ayrıca (Nicole) tam bir çapkın, ve Joe Blake'in görünüşünü de beğeniyor. 
RUPERT EVANS (Frank Frink) 
Sanırım ilk sezonda olanlar Ed MeCarthy'i de Frank Frink'i de oldukça değiştirdi demek yanlış olmayacaktır. Kendilerini hayata farklı şekillerde bakarken buluveriyorlar. 
Bu da, aralarına bir çatışmayı sokarken, arkadaşlıklarına ve bu arkadaşlığın nasıl 


değiştiğine dair beklentileri de beraberinde 


getiriyor. Yani ortada kesin bir gerginlik 

söz konusu. Ciddi anlamda kırılmalar da görünüyor. Sanırım bu kırılmalar sezonun ana teması olacak. Her karakterde bu kırılmalar var. Hayatın ne olduğu, nasıl işlediği birinci sezondakinden çok daha farklı yorumlanıyor. 
DJ OUALI S (Ed MeCarthy) 

Bir şey değiştiğinde ne olur? Kızarsın. 

Peki sonra bu kızgınlıkla nasıl baş edersin? 
Ayrıca Resistance bizden yardım isterken dışarıda oluşan bazı dış güçler de var. Ve yine karakterimi yasaları çiğnemeye iten bazı dış etmenler de söz konusu. Ed strese sebebiyet veren bu tip şeylerden nefret ediyor, ama öfkesini kime kusacak? Frank'e kusuyor. 
Franke karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor. 

Ve bu hissettiklerinin ikinci sezonun sonuna doğru daha da şiddetleneceğini düşünüyorum. 
VLEXA DAVALOS (Juliana Crain) 

Yeni sezonda Juliana'yı sürprizlerle 

dolu, hakkında konuşursam her şeyi mahvedebileceğim bir deneyim bekliyor. 
Başka mekanları ve yüzleri keşfediyor. Kendisi değiştiği için çevresi de haliyle değişiyor. 
Bunun bir Phillip K Dick romanı olduğunu, karakterlerin olaylara çıkıp girebileceklerini 


ve oan hikaye ne olursa olsun iç içe geçmiş, 


ei, 


yakın temas barındıran ögelerin sürekli 


gözlemlenebileceğini de unutmamak lazım gerçi. Gel-gitli bir hava hakim. 
CARY-HIROYUKI TAGAWA (Nobusuke Tagomi) 
Tagomi kendisini Japon meselesi yüzünden kaybediyor ve kişisel deneyimime 

dayanarak söylüyorum, bu genetik. Geride bırakamıyorsun. Çantalarını yere bırakıp öylece sınırın öteki kısmına geçmek gibi değil. 
Daha çok tüm bunlar ona kelepçelenmiş gibi. 
Yani ne kadar değişik, orijinalden farklı bir evren olsa da bu değerleri hala taşıyor, çünkü kendi içinde bir yolculuğa çıkmış durumda. 
Hangi gerçeklikte olduğunun pek bir önemi 


yok. Sadece dış hatlar değişiyor o kadar. 


FRANK SPOTNIZ'IN AYRILIŞI 
ÜZERİNE 

ISA DICK HACKETT (idari yönetmen) ISA DICK HACKIZTT (idari yönetmen) Vranke'Ihe Man In The High Castle'yi yayınladığı için çok minnettar olduğumu söyleyebilirim. Hala dizinin idari yönetmenlerinden biri, ama artık lokomott! 
görevini yerine getirmeyecek. Yaratıcılığı batı 


yakasında pekiştirmemiz gerekiyordu ve sezon 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THE MAN IN THE 
HIGH CASTLE 


yp UN 


ortasında yapması zor, genelde pek tercih , edilmeyen bir değişiklik yaptık. Ama hala kendisine bayılıyoruz. 

Her şey o kadar çabuk gelişti ki, hepimiz biraz şoke olduk diyebilirim. 
Attığı temel daima yerinde kalacak. Dizinin olduğu şey olmasının sebebi tamamen bu temel. Ama nimetlerinden faydalanmamıza da izin verdi. O yüzden pek bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Bence çok başarılı yazarlarımız var. Kadrodaki isimlerin çoğunun kafaları birbirleriyle uyuşuyor. Isa Dick bizimle. Ve o muhteşem biri. Bence ikinci sezon ilkinden daha iyi olacak. Ama hepimiz Frank'i seviyoruz ve çok da özlüyoruz. 

Frank sahneyi kuruverdi. Orijinal adaptasyonu bizzat kendi yaptı ve amacına da ulaştırdı. Her zaman bu işin bir parçası olarak kalacak. 

İşin içinde resmen herifin 


DNASI var. 


ALTERNATİF GERÇEKLİKLERİ 
KEŞFETMEK ÜZERİNE 

DAN PERCİVAL (prodüktör) İkinci sezonda, The Man In The High Castle kitabından Hawthorne Abendsen ile tanışmanız hayli erken olacak. Onun Juliana Crainle verdiği şey, sezonun önünü açıp filmlerin neyle ilgili olduğunun anlaşıldığı 

bir alanı açıyor. İzleyiciden de sabırlı olmalarını ve istenileni yapacağımıza dair bize güvenmelerini istiyor. Bunun haricinde size söyleyecek başka bir şeyim yok. 

EVANS Filmlerdeki mitoloji ögesini daha fazla kurcalayacağız ve ilk sezonda içine girdiğimiz alanı daha da derinleştireceğiz. 
Bence hem ilgi çekici hem de zorlayıcı bir konu. Ama kesinlikle bayat değil. 

DAVALOS Bizim dünyamıza dair içinde çok şey olduğunu düşünsem de, ağacın kökleri hala aynı. En nihayetinde değişen ise dallar. 
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Bence ikinci se daha iyi olacak.“Ar 
Frank'i seviyoruz özlüyoruz. . 


O kadar da farklı hissettirmiyor. İlk sezonda ben yoktum, ama izledim, ve şimdiye kadar yaptığımız çekimlerin tekstlerini de okuduktan sonra yepyeni, çılgın bir dizi gibi hissettirmemeye başladı. 

İşin içine bilim kurgu eklense de hala alternatif tarih meselesine odaklanılıyor. 
Sanırım bu, insanlara da bolca umut aşılıyor. 
Herkes bu yeni dünyaya seyahat edemiyor, dolayısıyla görenlerin sayısı da çok olmayacak. 
Olan biteni bir insanın gözünden izler gibi izleyeceksiniz, evet, sanırım bu kadarını söyleyebilirim. Ama bu durumun filmin tonunu değiştirdiğini düşünmüyorum. Bence / ikinci sezon, olayları bu alternatif tarihif - üzerine kurup daha da sağlamlaştırıyor.çünkü bu insanların hayattan umdukları ve istedikleri de zaten bu. 

Dizimizde, kitapta çeşitli 


m 


pe 


ç eği 


—— 


nedenlerden ötürü kendine yer bulamamış anlatılar mevcut. Ama kitap o kadar 

güzel katmanlanmış ki, “bu kitabı nasıl kullanabiliriz” sorusu sorulduğunda karşımıza uçsuz bucaksız bir ufuk çıkıyor. Ve işin sinematik kalitesini kitaba olan bağlılığımız ve sağlam saygımızla birleştiriyoruz. Tam anlamıyla yüzeye doğru tırmanıyoruz. 


editör: lan Berriman 


#//9 9 


SİNEMA 


EV EĞLENCESİ | KİTAPLAR ÇİZGİ ROMANLAR OYUNLAR & DİĞER KOLEKSİYON 


| 
| 


İİ i 
DULTUR 
DİRANGE 


Gerçekten “sihirli bir dokunuş” var mı? 


91 


| ARRIVAL | STARTREK ALL-STAR 
> Amy Adams, bu | BEYOND BA TMAN düşünce dolu ve olgun | > Kirkve ekibi nihayet > Aynıanda 5 çizgi ilk-temas filminde | roman birden okumuş 


uzaylılarla iletişim 


bırakıyor, ama sonuçları kurmaya çabalıyor. 


gibi hissediyorsunuz! 
da olağanüstü mü? 


Dünya'yı geride 


MUHTEŞEM A re İYİ KA X ORTALAMA A X KOÜ BERBAT 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SİNEMA 


Ad 


DULTUR 


Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takip edin. 


DİRANGE 


Siz büyüsüne kapılacak mısınız? 


» ÇIKIŞ TARİHİ VİZYONDA! 
12A | 115 dakika 

» Yönetmen Scott Derrickson 

» Oyuncular Benedict Cumberbatch, Tilda,Swinton, Mads Mikkelsen, Rachel McAdams, Benedict Wong 


OMarvel'ın sinema evreni o kadar oturmuş bir fenomen ki risklerle dolu bir zincirleme reaksiyon üzerine kurulu olduğunu unutmak çok kolay. 

Satışlarıyla filmleri ayakta tutması gereken bir süper kahramanı oynaması için eskimiş yıldız Robert Downey 
Jr.'a güvenmekten, iç içe geçmiş bir gişe rekoru kıran filmler grubunun olması fikrine kadar 
—kısa zamanda Hollywood un standardına dönüşen bir devrim bu- yapılan yaratıcı seçimler hem akıllıca hem de riskli olageldi. 

Peki neden Dr. Strange böylesine bir kumar gibi geliyor, Thor'u ve serseri havalarıyla sırıtan uzay operası Guardians of the Galaxy'i vermiş olan bir ortama yabancı kaldığından mı? 
Her şeye karşın karakter Marvel öykülerinde bir yere sahip. 


Otobus geç kaldı ama en azından barınak güzeldi. 


78 SEK TÜRKİYE 1 ARALIK 2016 


Steve Ditko'nun saykodelik ve baş döndürücü hayal , gücünden çıkan karakterimiz, Spider-man, Iron man ve Hulk ile beraber Marvel'ın ilk dalgasının ikonlarındandı. 
Yüce Büyücü'nün konuşan bir rakundan daha az gişe yapması bir risk değil elbette, değil mi? 

Scott Derrickson filminde asıl hikayenin büyük bir dalına sadık kalıyor. Strange'i ilk olarak karizmatik, şöhret arayışında bir beyin cerrahı olarak tanıyoruz, bu da Benedict Cumberbatch'in birçok sevimsiz, karizmatik ve sonunda kazanan sosyopat rollerinden biri oluyor (kaba Amerikan;aksanı onu Sherlock'tan uzaklaştırırken, bir katman daha performans ekliyor). Dehşet bir araba kazasına yakalanan karakterimizin elleri ciddi hasara maruz kalıyor, çaresizlik ve yasa bürünen kahramanımız, bir çare bulma umuduyla doğuya gidiyor. 

Çizgi romanın Strange'i, 
GPS'lerin henüz çıkmadığı dönemlerden bir Himalaya krallığında huzur bulabilirken, film, romantikleştirilen öteki- 


“Netflix'iniz yok herhalde?” 


liklerden kaçınmaya hevesli. Gi- 


zli şehirler arasında Kamar-Taj tam bir hayata mola verme yeri. 
Ve Tilda Swinton'un Ancient Onerolü, Ditko'nun kaleminden çıkan o buruşuk cüce olmaktan çok uzak —kendisi gayet androjen-, güleç ve son derece kalıcı. Bize “Geçmişi hakkında hiç konuşmaz.” denildi. Belki de kendisi aslında The Beach'te oynayan gezgin gurunun 20 yıl sonraki halidir. 

Kadim Olan, Strange'e tarikatı gösterirken, Derrickson da bizlere “vay canına” dedirtiyor. Strange'i boyutlar arasında sürükleyen efektler dizisinin ağzı açık bırakan bir hızı var. Ditko'nun moleküler 


ee MCU'nun görsel dilini yeni noktalara 
taşıyor 99 


rüya manzaralarından ipuçları veren sahne, kötü bir LSD tribindeki bir Doctor Who girişi gibi, MCU'nun görsel dilini olağanüstü ve yeni noktalara itiyor. Başka bir noktada, Derrickson büyü yapmayı içten gelen bir şeymiş gibi gösteriyor; ateş tılsımları havaya kazınıp kaynak makineleri gibi kıvılcım saçıyor. Başka gerçekliklere 


açılan portallar havai fişekler ibi dönüp duruyor. 

Belki de bu filmi Marvel için normalden daha büyük bir kumar yapan sihir fikrinin ta kendisidir. Belki de bu yüzden film, bu uçsuz bucaksız bilinmezliği fiziğin basit bir dalı olarak göstererek, bu mistik sanatın üzerindeki sır perdesini kaldırmaya çalışıyordur. Büyünün 
“gerçekliği şekillendiren temel kod” olduğuna ikna olduk. 
Kuantum çoklu-evrenleri ve uzaysal paradokslar hakkında bitmek bilmeyen muhabbetleri Strange'in Avengers'a pürüzsüzce uyum sağlamasını mümkün kılabilir, ama aynı 


zamanda bir şeyleri de eksiltiyor, hem de özel bir şeyleri. Sanki sihir bir doğrama tahtasının üzerine konmuş da bir neşterle ayıklanmış gibi hissettiriyor. 
Senaryo yarım yamalak — 
Mads Mikkelsen'in ölümsüzlük arayan büyücüsü, yasaklı bir ritüel çalarak dünyaya kötü bir varlığı salıverir- ama Marvel'ın kendine has uçarılığı (filmde paha biçilemez bir Beyonce esprisi var), eş değerde akıllıca, Strange'in bilinci olan pelerininin bir Disney çizgi filmi gibi canlanmasının da dahil olduğu, efektleri ve bazı karizmatik performanslarla: Benedict Wong'un kahramanını tam da hayranlık yaratıcı biri olarak gösterirken, 


Cumberbatch'in rolüne tamamen uyum sağlamakla kalmayıp Marvel'ın kendi halinde ve soğuk olan bir karakterine insaniyet ekleyişiyle, yamanmış. 
Rachel McAdams'ın rolünün canice denecek derecede az yazılmış olması çok yazık. 

Bir noktada “Neler oluyor, anlamıyorum.” bile diyor, tanrı yardımcısı olsun. 

Filmin doruk noktası 
Ditko'nun en kuvvetli kötü karakterlerinden birini birçok sıradan süper kahraman filminde de bulunan boş, standart dışında özelliği olmayan bir tehdide dönüştürürken, en azından bazı iyi derecede yenilikçi aksiyon sahneleriyle öne 


& ADı GİBİ 


TUHAF... 


Ve bir tek Steve'de değil... 


w 


JONATHAN STRANGE 
Sussana Clarke'ın Jonathan Strange & Mr. Norrell'indeki ikiliden biri olan Strange, İngiltere'nin büyücülük tacının taliplerindendi. 


DR CARLO STRANGE 


Marvel'ın orijinal Doctor Strange'i -mistik sanatların ustasından sadece iki ay önce beliren- aslında düşük güçlü, elektro-zihinsel güçleri olan Iron Man kötülerinden biriydi. 


HUGO STRANGE 


Batman'in en ürkütücü ve sinsi düşmanlarından biri olan Hugo Strange, canavarımsı süper-insanlar yarattığı bir geçmişi ve ciddi bir Kara Şövalye takıntısı olan bir psikologdu. 


JOHN STRANGE 

Strange, BBC'nin 2000'lerin başında cumartesi gecesi korku serilerine girişiydi, gözden düşmüş bir rahibin ismini temize çıkarmak adına bir tarikatla savaşını konu alıyordu. 


ADAM STRANGE 

DC'nin nihai Gümüş Çağı süperkahramanı ve de Rann Gezegeni'nin mücahidi, sırt-roketinin gücüyle uzaya adalet dağıtan bir maceracıydı. 


çıkarıyor. Gökdelenler eğriliyor, sokaklar bükülüp kat kat kıvrılıyor, şehirler ufalıp ufacık oyun alanlarına dönüşüyor. 
İInception'un limitlerine kadar zorlanmış hali gibi. 

Çizgisel devam eden, sırasından şaşmayan hikaye anlatımı da o sokakların eğilip bükülüşünün | | | sürprizini taşısa keşke diyorsunuz, ama Marvel'ın sihirli karargahında hırs ve de umut var. Doctor Strange, algının kapılarını aralıyor. Belki ikinci bir filmiyle o kapıları sonuna kadar açar. Belki de tek ihtiyacı | | | olan şey biraz daha risktir. 
Nick Setchfield 


1 karaktere ilham olan korku filmi yıldızıVincent Price'a| 


| 
© Sirange'in tam adı StephenVincent Strange— | | 
1) 

bir selam göndermesi. || 
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Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takip edin. 


; 


YUUR NAME 


Jubblies stüdyosu 
AXXJ 


» ÇIKIŞ TARİHİ 24 NOVEMBER 
12A|106 dakika 

» Yönetmen Makoto Shinkai 

» Oyuncular Ryünosuke Kamiki, 
Mone Kamishiraishi, Masami 


Nagasawa, Etsuko Ichihara 


© Bu animasyon yazılırken fılım, Japon tarihinin en çok büyüme gösteren dokuzuncu filmiydi, başarısı, yönetmeni Makoto Shinkai'yi Hayao Miyazaki'yle kıyaslandı. Öyle sanılabilir, ama Your Name, bir Studio Ghibli filmi değil. Bu film, daha aklı başında, daha genç-erişkinlere hitap eden, daha çok risk alan ve daha komik bir film. 

Filım, birbirlerinin bedeninde uyanmaya başladıktan sonra bir araya getirilen, aslında mesafenin ayırdığı (Taki, Tokyo'da ve 
Mitsuha küçük bir taşra kasabasında), Taki ve Mitsuha 


adında iki gencin öyküsünü anlatıyor. 
Bu, sizin de hayal edebileceğiniz gibi, aslında karşı cinsle alakalı,—Taki'nin yeni sahip olduğu göğüslerini firsat bilmesiyle- başta rahatsız etmesine rağmen ilerledikçe daha eğlenceli bir hal alan ve eğitici bir film. Ve aynı zamanda bu başkalarının hayatına oldukça samimi bir bakış; onların birbirlerine karşı oldukça alışılmadık bir ilişki geliştirmelerini sağlayan bir yol. 
Film, Shinkai'nin, romanı Your Name'den uyarladığı, karakterlerinin gençliğini insanı yatırım yapmaya sürükleyen taze ve hayat dolu bir ener iye dönüştürdüğü akıl ve romantizm ile uygulanmış, eğlenceli bir fikre sahip. Bunun en kullanışlı geldiği yer de zaten, filmin uzun, karmakarışık ve kafa bulandıran final bölümü, ama bu da nihai olarak Taki ve Mitsuha tarafından kurtarılan bir durum, “yapacaklar mı, yapmayacaklar mı?”düğümünün gerçekten de umursayacağınız bir çözümü. 
Stephen Kelly 
© Your Name filmindeki vücut de iştirme hikayesi,Freaky Friday'den olmaktan 


ziyade 12.Yüzyıl Japon mitolojisinden bir uyarlama... 


ARRIVAL 


E:T. evi arıyor 
AAKX*X 


> ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 

I2A | 116 dakika 

» Yönetmen Denis Villeneuve 

> Oyuncular Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg 


© “Arrival'ın ikinci filminde Amy Adams'ın karakterine “Herkes deneyimleri böylesine işleyemez,” uyarısı erkenden geliyor. Bu onun yolculuğu, bazı izleyiciler (sinemadan çıkarken bazı kafası karışık sesler duyduk) ve uyarlamanın kendisi için geçerli olan bir hassasiyet. 

Yönetmen Denis Villeneuve'un ilk bilim-kurgusu olan bu film, 
Ted Chiang'ın Nebula ödülü kazanan romanı Story Of Your Life'dan uyarlanmış. Film, ABD ordusu tarafından ilk kez —12 tane oval şekilli uzay aracının Dünya'nın etrafında görünüşe 


SÖ) sex Türkiye | ARALIK 2016 


göre rastgele yerlerde konuşlandığı- uzaylılarla iletişim kurma çabasının bir parçası olmak için işe alınan, bir dilbilim profesörü olan Louise Banks'in hikayesini anlatıyor. 

Daha fazla üzerinde durmak Arrival'ın dikkatlice hazırlanmış sunumunu bozmak olsa da, kitabın karmaşık güzelliğinin sıradan bir bilim-kurgu filmine çevrilme aşamasında kaybolduğunu söylemek yanlış olmaz (her ne kadar film sıradan filmlere kıyasla sıra dışı bir zeka-havası taşısa da). Bununla beraber yine de film için gayet olgun ve seçkin diyebiliriz. 

Bu durum Adams'ın sessizce yasını, yalnızlığını, şaşkınlığını ve korkusunu, insana kendini onun duygusal iç dünyasını hayal ederken bulduran mikromimiklerle belli eden, Oscar almaya layık performansıyla da sabitleniyor/destekleniyor. 

Aynı zamanda çalışkan/inek bilim adamı rolüne ince bir hassasiyet katan Jeremy Renner da bizleri etkiliyor. Bu o kadar iyi yerleştirilmiş bir destekleyici rol ki, insan farkına bile varmayabilir, 


ama Renner, Adams'ın karakterinin etkisini arttırırken kendi karakteriyle de bağlanmanızı sağlayarak harika bir iş başarıyor. 

Christopher Nolan'ın 
Villeneuve'un çalışmaları üzerinde bir etkisinin olduğu gayet açık. Inception, Interstellar ve The Prestige hayranları Villeneuve'un filminde beğenecek birçok şey bulabilir. 
Ama Arrival'ın bahsettiğimiz 


filmler kadar yeniden izlenilesi olduğundan emin değiliz —orijinal romanı okuyanların da katılacağı gibi, filmde göründüğünden daha az olay gerçekleşiyor. Tabii bazı kişiler filmdeki bulanık açıklamalardan dolayı yeniden izleme ihtiyacı hissedebilir. O yüzden (filme) mükemmel değil diyebiliriz. Ama deneyimlemeye değer olduğu kesin. Sam Ashurst 


© Villeneuve uzun zamandır bir bilim-kurgu filmi 


apmak istiyormuş."“Ben çocukken bir bilim-kurgu ime ,. Benim uyuşturucum oydu!” diyor. 


Cobryn tekrardan zemini seçmiş. 


TRAINTOBUSAN 


THE WAILING 


AMAN ANNAN ANN 


"Gunluk kıyafetli evlilik | merasimleri... E iyiymiş | 


RUPTURE 


Lokomotif gidiyor Kafa karışıklığından inleyebilirsiniz 

KAXX AXAXX XX e 

» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI! »ÇIKIŞ TARİHİÇIKTI » ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI! 

15 | 118 dakika | 15 | 156 dakika | 15 |99 dakika | LE 


» Yönetmen Sang-ho Yeon 


» Yönetmen Hong-jin Na 


» Oyuncular Yoo Gong, Soo-an Kim, Dong-seok Ma 


» Oyuncular Do Won Kwak, Jung-min Hwang,Jun Kunimura ! 


© Sang-ho Yeon'un Kore korku sinemasında yaptığı şey, | Gareth Evans'ın The Raidde yaptığı gibi filmin türünü, yoğunluk, hayal gücü ve çılgınlıkla harmanlayıp işlerin | çığırından çıkmasını sağlamak. 
Seoul, insan yiyen yaratıkların patlak vermesiyle kaosa yenik düşerken, bir hız treni de bir yandan yolcularını güvenli bölgeye sağ salim ulaştırma derdinde. Ama küçük bir kızın tren tam kalkarken içeri tırmanmasından kısa bir süre sonra vagonlar kana susamış bir sürüyle dolar. Tam da trenin camları kanla ve kötü 


ruhlarla tıkanırken. Gergin klostrofobiyi yakıcı bir hicivle birleştiren Train To Busan, lokomotifleri kilitliyor. Yeon ayrıca bu çılgınca aksiyonu, aralarında aşırı duygusallık barındıran bir baba kız | ilişkisiyle harmanlamasından dolayı tebrik edilmeli. 

Son 15 dakikada ise Yeon adeta bir live action çizgi filmi çekmiş. Anime geçmişi göz önüne alındığında bu pek de şaşılacak bir şey olmasa gerek. 


Jamie Graham 


© Eğerbir Katolik şeytan çıkarma filmi daha izleyemeyecek haldeyseniz, iyi haber geliyor. Bu Kore tarzı korku filminde şeytan çıkarmanın kültürel bir varyasyonunu farklı bir gelenek özelinde göreceksiniz. 

Art arda yaşanan vahşi cinayetlerin ardından bir anda deliye dönen köy halkı, yeni bir Japon yerleşimciden şüphelenir. 
Insanları lanetliyor olabilir mi? 
Bahtsız polis Jong-Goo'nun kızı bir anda Linda Blair taklidi (Exorcist) yapmaya başlayınca, görevini bir kenara bırakır. 
Komik bir şekilde olaylara etki edemeyen Jong-Goo, ailesi tehdit altında kaldığında korumacı kumaşını gösterirken sürekli bir noktada yetersiz kalarak bilinenin dışında bir kahraman profili çiziyor. 
Jong-Goo'nun çağırdığı şamanın ilerleyen sahnelere dahil olmasıyla film bir anda kültürel anlamda renklenmeye başlıyor. Ve anlaşıldığı üzere garip bir ksenofobi de filmin bir parçası olmuş. Ancak makaranın son dönüşlerinde oldukça şaşırmanız da mümkün. Film, halıyı altınızdan bir anda çekip sonra da çektiği yere geri koymaya çalışıyor. Tam olarak vermeye çalıştığı mesajın ne olduğu da pek berrak değil. IMDB forumlarında görüşmek üzere. 


Calvin Baxter 


» Yönetmen Steven Shainberg 


p Oyuncular Noomi Rapace, Michael 


Chiklis, Kerry Bishg, Lesley Manville | 


© Rupture, Steven 
Shainberg'in 10 yıl önce çektiği berbat Diane Arbus biyografisi | Fur'den sonra yönetmenliğe | | dönüşünü işaret eden bir film. | 
Ne kadar kendine has bir film bekliyor olsanız da, filmi | gördükten sonra bu beklentiniz bile bu bilim-kurgu korkusuna şaşırmanıza engel olamayacak. 
Kurban, tuhaf bir grup bilim adamı tarafından rehin alınmış sıradan bir anne olan Renee 
(Noomi Rapace). Dehşete düşmüş bir şekilde bir yer altı deposuna götürülüp, orada | kendisine yapılan muameleyle, en büyük korkusu olan örümceklerle rahatsız edilerek | daha da dehşete düşüyor. 
Rupture ürperti ve kargaşa yaratma konusunda çok başarılı bir yapım. Bu tuhaf herifler kim? Niçin insanları korkutuyorlar? Ve “parçalanan” 
şey ne? Film, entrika, klostrofobi ve ruh dolu | oyunculuklarla bezenmiş. 
Sorular cevaplandığında ise tüm filme yazık oluyor. 
Talihsiz bir varış noktası keyif | dolu bir yolculuğu çürütebilir mi? Bu durumda bu sorunun cevabı evet. Çok rahat ve güzel | bir uçuşun ardından uçağın düşüp alev alması gibi. Tıpkı Rupture'un sonu gibi hayal | | kırıklığına uğratıyor. Olduğuna | inandırıldığınızın yarısı kadar 


bile akıllıca değil. 
Stephen Kelly 


© Sang-hoYeon ayrıca Train To Busan'ın bir gün öncesinde geçen korku animasyonu Seoul Station'a da imzasını atan isim. 


AMAN 


© Yöneunen Hong-jin Na'nın başlangıç noktası, 
1 “kötülüğün uzaklardan gelip kendini sizlere 
tanıtması”. 


AMMA MANN 


© Steven Shainberg filmin esasen uzaylıların insan kaçırdığı, found-footage tarzında bir film olmasını istemiş. 


AMMAMMNMNNNA ANNAN 


AMMA ANANIN 


"Şimdi sıra mesaj panolarına kötü şeyler yazmaya geldi 


TROLLS 


AXXX&: 
» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI! 
92 dakika. 


© Müşkülpesentleryine eski bir oyuncağın çizgi fılm yatırımına dönüşmesine burun kıvırabilir, ama Trolls zaten onlar için yapılmadı. 
Dreamworks'un son işi, 90 
dakikalık pür mutluluktan ibaret. 
Anna Kendrick ve Justin 
Timberlake arkadaşlarını alev üstündeki bir tencereden kurtarmaya çalışan iki cüceyi seslendiriyorlar. Ama aslında tüm hikaye şarkı söylemek üzerine kurulu. Animasyonun oyun hamurundan yapılmış gibi görünmesi, yapımın bir stüdyonun altı yaşındaki bir çocuğun eline verilerek ortaya çıkarıldığı hissini veriyor.Paul Bradshaw 


'Corden'in yeşil odası oldukça tuhaf 


LET'S BE EVİL 


XX 

FÇIKIŞTARİHI ÇIKTI © 
15 | 82 dakika | — — 
© Tekno-korku çağı, Let's Be Evil'de kendini biraz gösterir gibi oluyor. 
Şaperonluk yapan Jenny kapkara bir eğitim kurumunda yetenekli çocuklara göz kulak olurken, yoğun gerçek içeri doluyor. 

Bu güvenilmez gerçeklik korku türü için çok uygun, özellikle de çocuklar kontrolü ele almaya başladığında. 
Ama Let's Be Evil'in olayı aslında çok basit. Bir gizem yok. Konunun gelişimi söz konusu değil. Sadece işler tersine dönene kadar korkmuş görünen insanlar var. Ki bu tersine | dönme kısmı da beklediğinize değmiyor. 

Srephen Keliy 
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OTAK TREK 


DEYUNÜ 


Krall space 


EKSTRALAR 
»ÇIKIŞTARIHIÇIKTI 
2016) 12!4K Blu-ray/Blu-ray3D/ Blu-ray/DVD/download/VOD 
» Yönetmen Justin Lin p Oyuncular Chris Pine, Zachary Oninto, Karl Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg 


Paramount'un Star Trek filminin yeni versiyonunu yapma misyonunun yedinci yılını aştık ve Firma ekibinin arak maksimum ışık hızında çalışmadığı aşikâr. )) Abrams'ın ilk filmini alelade filmlerin antidotu yapan enerji, eğlence ve macera hissi şimdilerde uzak bir anı gibi geliyor—Star Trek Beyond, daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gitmektense eskimiş klişeleri geri dönüştürüp kullanmaktan gayet hoşnut görünüyor. 

Bu, filme kötü demek için değil —Beyond'da kesinlikle Into Darkness'ın final sahnesinde olan Wrath of Khan'ın cover versiyonu kadar öfke verici hiçbir şey yok. 
Sadece, Beyond kapanış jeneriğinin ötesinde aklınızda çok az şey kalacak bir şekilde, ortalama derecede eğlenerekbirkaç saat geçirmenin bir yolundan daha fazlası değil, o kadar. 

Film, dev kitlelere hitap etmek 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Bizi Facebook'tan takip edin- facebook.com/sfx Turkiye takip edin. 


Yk geni 


isteyen bir bilim-kurgu/aksiyon filmi olmakla Star Trek'in tarihine sadık kalmak arasında kalmış. 
Başka bir uzay filminden alınmış olma ihtimalini düşündüren konusu, ve “Trek'imsi”liğin iç şakalarla (Kirk'in sürekli yırtık olan üstünden söz edişi; hayatın “biraz süreksiz” olmaya başlaması hakkında olan bir kaptan günlüğü) ve önceki filmlerden ayıklanmış hikâye öğeleriyle ilk söylenenin geçerli olduğunu belirtebiliriz. 
Örneğin, biz daha önce zaten yaşlı hissetmeye başlayan bir James T. 
Kirk görmedik mi?'The Search 
For Spock ve Generationsdan sonra, Kuruluş'u yok etmek biraz eskimedi mi? Evet, filmin ilk yarım saatinde gemiyi yok etmek cesurca, ama bir filmin konusunun temel öğesine verdiğimiz tepki 
“Aa, hayır, yine mi?” olmamalı. 
Aynı zamanda Beyond'un kötü karakteri de filmin elini kolunu bağlıyor. Krall (genel olarak güvenilir bir oyunculuk sergileyen İdris Elba), özünde, toplandığında kendi parçalarının toplamından daha azına denk gelen hikaye fikirleriyle, klişeleşmiş insansı uzaylı protezlerinin bir karışımı. 
Neden eski bir Starfleet üyesinin —hayatı uzaylı teknolojisiyle yapay olarak uzatılmış olsa bile-Federasyona karşı böylesine bir kin besleyeceği hiçbir şekilde açıklığa Tee ak 


“Gazı açık bıraktığını biliyordum!” 


Şüphesiz Krall'ın Kuruluş'u parçalara ayırmak için kullandığı akın gemilerini yapan antik ırk, çok daha tehditkar ve daha ilgi çekici icatlar yapmıştır, değil mi? 
Yine de 13. İrek filminin iyi yönleri de yok değil. Görsel olarak baş döndürücülüğü, Federasyon'un uzay şehri Yorktown'dan, acemi yönetmen Justin Lin'in Kuruluş'u hiç görmediğimiz biçimlerde filme almaya olan yeteneğine kadar uzanıyor geminin warp baloncuğu içindeyken olan görüntüsü, Beyond'un katıksız hayran hizmeti sunan az sayıda bölümünden bir tanesi. Ve Chris 


Pine, ilk kez Kirk olarak görülmesini hafızalara kazıyan ince esprili hallerini kaybederken, bunca gösterim süresi ayırılan diğer karakterler ön plana çıkma şansı yakalıyor —Karl Urban'ın muhteşem ve çabuk sinirlenen 
Bones yorumunu görmek de şahane (muhtemelen filmde ton olarak orijinal haline en yakın olan karakter) ekibin yeni üyesi Jaylah bir yandan çekiciyken bir yandan da eğlenceli ve hayranlık uyandırıcı. Sofia Boutella'nın ise bir sonraki çıkışlarında Kuruluş A ekibine katılacağı kesin. 

Ama çoğunlukla Beyond, bir 


zamanlar gelecek vaat eden, şimdi ise itici roketleri geri viteste takılı kalmış birserinin ürünü gibi geliyor. 50. Yıl dönümünde Trek'ten daha iyisini beklerdik. #Ekstralar Filmin Bluray indeki sayısı çokmuş gibi görünen(dokuz) ekstralara kanmayın, toplam gösterim süreleri bir saati anca dolduruyor. Oyuncu ve set ekipleri, diyaloglardan önemli bölümler yayarak, filmin sürümünden önce interneti doyuruyorlar. Bunların içlerinden en iyileri de filmin harika yapım/prodüksiyon dizaynını kutlamak için yapılan “Exploring New Worlds (Yeni Dünyalar Keşfetmek)” (altı dakika), ve Beyond'un makyaj 


ekibinin Trek'in 50. Yılının şerefine 50 ayrı uzaylı türü üretme amacını konu alan “New Life, 
New Civilizations (yeni yaşam, yeni medeniyetler)”. Ne yazık ki, Trek'le geçen bir yarım yüzyılın ne kadar büyük olması gerektiği düşünüldüğünde, bu kutlamanın ne kadar da sessizleştirilmiş olduğunu görüyoruz — “To live long and prosper”ın çabalarının Kelvin zaman dilimi hakkında kısa bir sohbet aracılığıyla sekiz dakikayla geçiştirilmesi, gülünesi bir durum. Beş dakikalık komedi sahnesi sadece ortalama derecede eğlendirirken, diğer iki silinmiş 


sahne ise sunilikleriyle 
çekimlerinin süresi olan 44 
saniyenin boşa harcanışından başka bir şey değil. 
Sahnenin-hemen-arkası diyebileceğimiz “Beyond the Darkness (karanlığın ötesi)” parçası ve anma bölümü “for 
Leonard and anton (leonard ve anton'un anısına)”, DVD'de yerlerini aldı —DVD'yi satın alanlar aynı zamanda Rihanna'nın “Sledgehammer” müzik kilibine ve 


fragmanlara da sahip olacak gerçi. 

Richard Edwards 

* Bahsedilen 50 türden birini ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oynadı —Bezos, Yorktown'daki bir Scarfleet görevlisini canlandırdı. 


CHRIS PINE 


Star Trek Beyond'un 
James T Kirk'i 


Senaryoda sizi etkileyen şey neydi? 
> Çok beğendim çünkü üstesinden gelinecek büyük birtema vardı sık sık “şimdi ne yapacağız?” dedim, orta yaşa has bir şey olsa gerek. İnsanı motive eden şeyler, öncelikler değişiyor. Federasyon bir | anlam ifade ediyor mu? Onun için savaşıyor olmalı mıyız? 
(Senaryo) Hiçbir zaman önemsemediğim aksiyon ile esprili anlatımın bir karışımıydı 
— çünkü Simon (Pegg) esprili ve Doug (Jung) da işlerin tamamıyla üstesinden gelebilen biri. İnsanları gülümsetebilme şansını yaratabilmek her zaman | eğlenceli olmuştur. Bunda || 
| 
| 


(çekimlerde) da gayet iyi bir enerji yakaladık —gerçek Trek hayranlarıyla sadece hikayeleri | | beğenen hayranların | enerjilerinin karışımı. Buikitür | | insanı aynı ortama | koyuyorsunuz ve yepyeni bir enerji açığa çıkıyor. 

Şuanda beş yıldır süregelen misyonun derinliklerindeyiz... 
> -Simon ve Doug'ın çok zeki | | davranaraktan yaptıkları şey, bu para getirisi için çekilen filmlerin öteki yüzünü göstermek oldu. Thor öldürecek kimse olmadığında çekiciyle ne yapıyor? 
Kuruluş'un ekibi tatil günlerine | | nelerlemeşgul? Çatlak şeyi yeniden boyayıp kafeteryadan | kahve alıyorlar... Bütün bu sessiz anlar, altı ay boyunca bir | denizaltında olmak nasıl olurdu | | diye sormak gibi. Bu adamlar | beş yıldır aynı insanlarla beraber uzaklardalar. Biz de insanlara bundan bir kesit gösteriyoruz ve bence bu harika bir şey. Nick Setchfield 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LUKE CAGE va sezon 


webilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takıp edin. 


Kurşun geçirmez cazibe 


»ÇIKIŞTARİHI ÇIKT! 


2016 |15| 


» Dizi sorumlusu Cheo Hodari Coker 


» Oyuncular Mike Colter, Simone 


Missick, Mahershala Ali, Rosario Dawson 


Gerçek jenerik listesinde yer verilmese de Luke Cage'in gerçek yıldızı Harlemdir. Son zamanların başarılı Netflix dizisi, seriyi enerjik, yaratıcı, renkli tutarak kültürel anlamda herkesin hayat turnesinde uğraması gereken bir durak haline getiriyor. Hem de tüm rastgele aşırı şiddete rağmen! 
Fakat bazı izleyicilerin kullanılan kültürel dili anlamak için yanlarında sözlük bulundurmaları gerekebilir. 


İtiraf etmek gerekirse, izlerken bunun mekanın aşırı optimist hali-Ideal Harlem-olduğu hissiyatına kapılıyorsunuz. İnkar edemeyeceğiniz şey ise Marvel ve Netflix'in Hell's Kitchen' daki enerjik mekanı sadece safi estetik nedenlerden dolayı terk etmemiş olmasıdır. Siyahilerin sorunlarını ele alarak,ruhunda Soul müzik bulundurarak, Luke Cage, tek konu çerçevesinde ve dibine kadar da siyah. Şu an gerçek hayatta polisler ve etnik azınlıklar arasında geçen çatışmalar - kesinlikle bayat hissettirmedenyansıtılıyor. 

Işin mükemmel yanı ise tüm bunları yaparken de aynı zamanda da Netflix'in şimdiye kadar ki en süper kahramansal hikayesi olabilmesi. Elbette, 
Luke Cage'in isteksiz bir şekilde 


Trambolini b 


ie 


gölgelerden çıkıp, gece kulübü sahibi Cottonmouth Stokes tarafından yönetilen bir grup gangsterden Harlem'i kurtarmaya çalışması gibi gerekli sayıda pürüzler ve sıkıntılar var. 
Ama aynı zamanda da çizgi roman tarzı eğlencesi, fantastik olayları ve süper kahraman hikayeleri de dizide yerini ediniyor. 

Dizi bir yandan çok havalı ve sokakların saygısını kazanmışken, diğer yandan ise tapılası derecede “geek”. Marvel hayranının fark edebileceği birçok diyalog ve gönderme var. Misty Knight'a hayatının bir döneminde kolunu kaybedebileceğinin söylenmesini duymak sizi güldürüyorsa, keyif alacağınız buna benzer birçok şey daha var. 

Cage'i canlandıran Mike 


MA e, gi 
” vi Yine ie 


Bunlardan biri gerçekleştiğinde istediğiniz bir içeceği yuvarlayın 


Claire Temple tanıdığı o avukattan bahsettiğinde 
Kahve seksle eş anlamlı olduğunda 
Cottonmouth'un 
Biggie Smalls tablosu göründüğünde 
Luke Cage'in kapşonlusu İsviçre peyniri gibi deliklerle dolu olduğunda 
Gerçek bir grup ya da şarkıcı Harlem 
Club'da sahne aldığında 
Luke Cage “sweet christmas” 
dediğinde 
Cottonmouth “Bana 
Cottonmouth demeyin” dediğinde 
Diyaloğu anlamanız için basketboldan anlamanız gerektiğinde 


Colter, sağa sola vurmayı seven sert çocuk ve dünyevi işlerden yorgun bir kurban olma arasında gidip gelen bir adamı canlandırmada harika işler başarıyor. Kötü karakterler de birinci sınıf. Jessica Jones'un Kilgrave'inin niteliğini tekrarlamak çok zor bu yüzden Luke Cage: saman alevine benzer öfkesiyle Cottonmouth, bir kaç tahtası eksik Mariah Dillard, huzursuz edici şekilde ürpertici Shades gibi renkli bir psikopat skalası vererek nicelik üzerinde durmayı tercih etti. Kadın iyi karakterler içinde harika roller var. Rosario Dawson'ın oynadığı Claire Temple sonunda aksiyonda hak ettiği yeri bulurken Simon Missick'in pervasız Misty Knight, size Netflix'in “Ejderin kızları” adlı bir dizi çevirmesini diletebilir. 

Klasik Netflix konu hızı problemleri var. Sona doğru birkaç bölüm sanattan uzak bir biçimde eklenmiş ve ilerleyişi bir kağnıyı andırıyor. Diziye ara sıra yetmişlerdeki Afrika-Amerika aile kökenini inceleyen film furyasına ait özellikleri vermeleri kendini ve ne yaptığını bilen bir ekip olarak görülmelerini sağlıyor. Fakat, genel olarak tüm bu ufak tefek problemleri göz ardı edip bu kara büyünün sizi eğlendirmesine izin verin! Dave Golder 
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© Her bölüm ismi, nicelerine esin kaynağı olmuş Doğu Yakası hip hop ikilisi Gang Star'ın bir parçasından alınmış. 


Diğer manzaralar 
Roger Moore'nin For 
Your Eyes Only'si vasıtasıyla görülüyor. 


IHE NEUN DEMÜN 


Görünüş her şey değildir 


KkAX EKSTRALAR #X 

» ÇIKIŞ TARIHI ÇIKTI! 

2016 | 18 | Blu- ray/DVD/dowmloa/VOD. 
5 Dönetmen Nicolas Winding Refn 


p Oyuncular Elle Fanning,Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee 


© Eğer The Neon Demon Tüte Modern'in duvarlarına yansıtılsaydı, çok iyi bir sanat çalışması olabilirdi. Anlatımı görünür bir fılm olarak, bu haldeki başarısı daha düşük. 
Muhtemelen Dennis Pennis'in 
“Başka herhangi bir işte uyuşturucu bağımlısı bir zombi gibi yürürsen atılırsın,ama moda endüstrisinde milyonlarca dolarlık kozmetik kontratları kaparsın” nüktesini hazmettikten sonra 16 yaşındaki Jesse (Elle Fanning) Los Angeles taşınır. 
Şirret modellere, egoist tasarımcılara ve en büyük tehdit olabilecek potansiyele sahip garip 


bir lezbiyen stiliste rastlar. Bu bir korku mu? Bir bakıma, çünkü Refn burada başka bir dünya yaratıyor. 
Çarpıcı şekilde edebi, lekesizce dayanıp döşenmiş, ter temiz gibi görünen, ama yüzeyin hemen altında karanlığın kol gezdiği bir dünya. 
Ama umutları oldukça boşa çıkaran, yarattığı beklentiyi neredeyse hiç karşılamayan bir film. Filmi izledikten sonra aklınızda kalanlar, izlerken filmin karşınıza birbiri ardına çıkan bulanık sahnelerinden daha sağlıklı bir izlenim bırakıyor. Hikaye yeteri kadar başarılı değil ve karakterler de izleyiciyi iki saat boyunca oyunda tutacak kadar ilgi çekmiyor. Tarzın materyalin üstünde yer alması filmin mantrası. 

© Ekstralar biri müzik üzerine 

(6 dakika), biri filmin yıldızı ve yönetmeniyle yapılan röportajlar üzerine iki kısa metraj çekim. Ve bir de fragman ve fotoğraf albümü. 
Russell Lewin 


BLACK ge 
MİRROR 


KAKAX 


CIKIS 
2016 | 15 
Yaratıcı Charlie Brooker 


İ ÇIKTI! 


Oyuncular Mackenzie Davis, Alex Lawther, Bryce Davies Howard, Charles Babaloia 


msi Hayranlar Charlie 
Booker'in teknolojik kabuslarının Channel 4'ü geride bırakıp Netflix'e transfer olmasından biraz kaygı duyuyor olabilir. Ama neyse ki, sonuç zaferden başka bir şey değil. Sezon üç, daha önceki bölümlere sadık bir devam niteliği taşıyacağa benziyor. Ama prodüksiyon bütçesindeki artış ve sansasyonel listesiyle, önemli bir gelişme kaydettiğini de kanıtlıyor. 
Brooker ton ve dokunun daha iyi 


inci Sezon 


varyasyonlarını seyirciyi tatmin ederek keşfediyor. Elbette üçüncü sezon da Black Mirror'un alışılmış karanlık tonunu, acı tadını taşıyor ve “Shut Up & 
Dance” gibi bölümler herhangi bir seriye pürüzsüzce yerleştirilebilir. Ancak diğerlerinde geri çekilme hissi görülüyor. Retro romans “San Junipero” güzel, yürek ısıtan, insana kendini iyi hissettiren bir sonu olduğunu iddia edebileceğiniz bir bölüm. Vahim sosyal medya saçmalığını anlatan *Nosedive” ise doğrudan komedi türüne örnek gösterilebilir. Ve insanları uzun metraj polisiye “Hated In The Nation” 
bölümünü sinemalarda izlemeye zorlarsanız, aralarından bazıları hileye maruz kalmış hissedebilir. 
Bu ekstra lezzetleri işin içine 


a / 
“Vov, &SfxTurkiye - twitter'da” 


dahil etmek akıllıca bir seçim, çünkü bazı kısımlarda Black Mirror'un eski anlatı şekillerine dönüş yapıyor gibi hissettiriyor. 
“Hated In Ihe Nation'un” teması ilk sezonun “The National 
Anthem” adlı bölümü ile oldukça uyuşuyor. Ayrıca “Shut Up And Dance” adlı bölümde işlenen popüler tema, bir DT'V filmiyle de kolayca paylaşılabilir. Ama tüm bunlar boş laftan ibaret. Söz verdiği dudak uçuklatan, kuduruk korkuyu bir türlü tam 


anlamıyla getiremediği için diğerlerine nazaran başarı oranı daha düşük olan VR oyun hikayesi “Playtest” bile ilgi çekici, akla kazınan ve aynı zamanda çirkin. Dizinin geneli için, bir zayıf halka yok desek yeridir. Peki aynısını söyleyebileceğiniz başka kaç dizi vardır? 

Tan Berriman 


» Brooker'in dediğine göre “Hated In The Tİ Nation” adlıbölüme bir devam bölümü M gelebilir. “Oradan bazı karakterleri tekrar kullanabileceğimi düşündüm.” 
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| ©Nicolas Roeg'in kült klasiği, 


| döndürülüyor. Ne ironiktir ki, 


| ençok belli olan da yine kendisi. 


filmin kafa karıştıran tarihi üzerine 


| bölümü ve fragmanlar. Blu-ray, 


| bazıları bulunan bir CD ile geliyor, 


m 


# 
Bake off'un finalinde sinirlerimiz yıpranmıştı. 


THE MAN WHO 
FELLTO EARTH 


Deli biradam 


LO. Kk k EKSTRALAR # XXX 


> ÇIKIŞ TARII Tİ ÇIKTI! 
1976 | 18 | Blu-ray/DVD 
? Yönetmen Nicolas Roeg 


p Oyuncular David Bowie, RipTorn, CandyClark, Buck Henry 


70'ler Amerika'sını bir yabancının gözünden yakalıyor. Filmin ana karakteri gerçek anlamda bir uzaylı olan Thomas Jerome Newton(İlk ekran rolünde David Bowie). 
Newton, Dünya'ya çorak gezegeni için su bulabilme umuduyla gelir. 
Onun yerine kendini alkol, seks ve televizyonun avuçlarında bulur, ta ki ordunun ilgisi ona yönelene kadar. 
Hem komik ve yer yer gülümsetici olan Roeg filmi, hem de minimal ve bazen sadece somut olabilen senaryosuyla kafa karıştırıcı bir deneyim. Film, sorgusuz, yönetmenin hayranlık yaratan bir performans sergilemesini sağladığı Bowie'nin hükmü altında. Donuk bakışlı ve mesafeli olmasına rağmen bir o kadar da kırılgan ve saf olan kahraman, bu deli dünya ve kendisinin dehasından faydalanmaya çalışan rüşvet yiyici sülükler tarafından çılgına 


karakterlerin içinde, insan olduğu 


©Ekstralar Bu 40. Yıldönümü 


sürümüne özel: dört yeni röportaj ve 


bir bölüm. Aynı zamanda arşivden çıkarılan dört röportaj, 2003 yılında hazırlanan bir Yapımı Üzerine 


yanında içinde film müziklerinin 


ayrıca bir kitapçık, dört çizim kartı, yayın kitabı ve bir A4 poster de var Will Salmon 


© Man WhoFellToEarth'ün TV şovu 

1 versiyonunun pilot bölümü (başrolde Lewis 
Smith ile) 1987'de yayınlandı, ama seri olarak devam etmedi. 


AMAN 
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“Ve artık grubun ziyaret edecegi sadece dokuz 
Wetherspoons kaldı” 


OTAR WARS: 


THE FORCE AWA 
KOLEKSİYON EDİSYONU 
Güç burada çok yoğun | 


KAAAAXXK EKSTRALAR AAA 4 
» ÇIKIŞTARİHİÇIKTI! 

2015 | 12| Blu-ray3D 

» Yönetmen |) Abrams 

» Oyuncular Daisy Ridley, John Boyega, 


Oscar Isaac, Harrison Ford KARISININ Yönetmenin 


seçtikleri versiyonu bulunmuyor- bu 


| versiyon, Disney'in Nisan ayında 


piyasaya sürdüğü Blu-rayve DVD sürümüyle aynı 


| © Ekstralar “JJ Abrams bu sürüme 


| özel röportajında “Önceden özür 


diliyorum,” diyor, çünkü iyi röportajlar verebildiğini düşünmüyor. Şükürler olsun ki yanılıyor —bu röportaj, bilgiler ve anılarla bezenmiş ve 


| ekranda görülen olaylarla doğrudan 


bağlantılı. 

JJ Abrams ister ifşalarda bulunsun (Kylo Ren bir noktada Phasma'nın kıyafetini giyecekti), ister sahne-arkası 


| itiraflarında bulunsun (Adam Driver, 


kıyafetinin kısıtlayıcılığı yüzünden sinir nöbetleri geçiriyordu), ister orijinal filmden devşirdiği olay dizimi hilelerini savunsun (Star Wars'ı Western'lerle ve peri masallarıyla karşılaştırmak gibi), onu dinlemek 


0 


sonu olmayan bir biçimde ilgi çekiyor. 
Jin katkısı o kadar iyi ki, diğer | ekstraları tek sefer izlemelik şeyler gibi gösteriyor. “Foley: A Sonic Tale” (dört dakika) film seslerinin yapımında kullanılan düşük teknolojili yaklaşımları gösteriyor. 
“Sound of the Resistance” (yedi dakika) BB-8'inbdüzgün, kayıtlı, İngilizce olan yedek diyaloğunun bulunduğu ifşasını içeriyor. “Dressing the Galaxy”nin (altı dakika) en güzel bölümü ise Kylo Ren'in kostümünün evrimi hakkında. “Inside the Armory”de (sekiz dakika) ışın kılıcı dövüşlerinin sahne arkası görüntüleri var. Ve son olarak, “The Scavenger | and the Stormtrooper”da (12 dakika) | ise Daisy Ridley ile John Boyega | arasında geçen sakin bir sohbeti | içeriyor.(A ynı zamanda bizim | göremediğimiz fazladan üç tane daha silinmiş sahne var.) 

Hepsi iyi, ama gayet unutulabilirler. 
Bu ekstraların ekstra ücret verdiren karanlık tarafına rağmen sizlere | almanızı öneriyoruz. Sadece röportaj 


bile ücrete değer Sam Ashurst 


© Abrams'ın röportaj kaydı Daniel Craig veleri 
1 tarafından oynanan Stormtrooper 'ın seri 
numarasını doğruluyor: FN-007! 


ANAMA ANNAN İİ ONANAN NN 


“TomTom'umu güncellemeyi m!” 


CHRİSTINE 


Yağlanmış, korkunç 


AAAXXİ EKSTRALARA # XX 
» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI! 
1983 | 18 | Blu-ray//DVD 


Stockwell, Alexandra Paul, Harry Dean Stanton 


Christine yapmacık bir keşmekeş olabilirdi. Senaryo gayet çılgın: inek Arnie (Keith Gordon) dökük bir külüstür satın alır ve onu restore etmeye çabalarken kendisinin git gide daha havalı, kötü kalpli ve kabadayılara karşı koyabilen bir hal aldığının farkına varır —özellikle de arabasının bilinçli olduğu ve de kabadayılarını onun için ezebildiği için. 

Başka bir yönetmen Christine'in ara gazı vererekten tek farını kırpışına gülmenize izin verebilirdi. John Carpenter ise vermiyor. O, Stephen King'in hikayesine gayet ciddi bir şekilde yaklaşıyor. Arnie'nin dönüşümü çarpıcı ve korkutucu, ve görünürde pek de şiddet olmamasına rağmen tehdit apaçık ortada: bu hikaye bir oğlanın erginlik dönemine girişiyle alakalı. 

Filmin müzikleri 50'lerin sevilen Rock and Roll parçalarıyla Carpenter'ın kendine has sentezlediği müziklerini alternatif olarak atmosferi destekleyici ve eğlenceli bir biçimde birleştiriyor, bu taze Blu-ray sürümü tıpkı fabrikadan ilk çıktığı dönemlerdeki Christine kadar el değmemiş güzellikte. Bu film genellikle Carpenter'ın en iyi filmleri arasında anılmaz, ama belki de bu konuyu yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir 

© Ekstralar Carpenter ve Gordon'un röportajları: 2003 yılından bir Yapım Aşaması; silinmiş sahneler (26 dakika); Ayrılmış film müzikleri; fragmanlar; resim galerisi; bir kitapçık Sarah Dobbs 


© Çekimler sırasında Christine'i yirmi dört ayrıarabaoynadı -Plymouth'lar, Fury'ler, Belvederes'ler ve Savoy'lardan oluşan bir karışım. 


Asla blender'ınızın kapağını kapatmayı unutmayın 


, DARLIND 


Romalıların yaptığını yapıyor 


AKK EKSTRALARA 
» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI! 
2015 |18| DVD 

» Yönetmen Mickey Keating 


» Oyuncular Lauren Ashley Carter, Sean Young, Larry Fessenden 


© “Buffilmin eşi benzeri yok,” diyor yazar/yönetmen Mickey Keating, Darling için. Buna bariz bir cevap var: “Evet. Repulsion.” 
Adilolmak gerekirse, Keating bu genç kadının psikolojik çatlayışının hikâyesinin Roman Polanski'nin fılmografisine olan apaçık borçluluğunu da itiraf ediyor. Filmde Lauren Ashley Carter, New York'ta gizemli, kilitli odası olan bir eve bakma göreviyle yükümlü, açık-gözlü Gotik bakıcıyı canlandırıyor. Bir süre sonra şeytani bir gücün etkisi, bakıcıyı çığırından çıkarıyor... 

Bu siyah-beyaz korku filmini 60'lı 


yıllardaki atalarından ayıran şey 


ise bir el yapımı elbise kadar özenli olan tarz anlayışı. Filmde ani gelişen sahne atlamaları ve yanıp sönen(dalgalanan) ışıklandırmaya olan aşırı güven bir süre sonra filmin yapaylığını hissettirmeye başlıyor, ama çoğunlukla film zarifçe yapılmış, bu da —cızırtılı plaktan gelen nağmeli şantöz sesi ve tozpembe el yazısı ara başlıklarıylailgi uyandıracak biçimde zamansız kalitesinden ve bir peri masalı kadar basit oluşundan geliyor. 

Yine de film, bir tarz denemesinden daha fazlası değilmiş gibi görünüyor. 
Yönetmenin kusursuz zevkine duyacağınız takdirden başka, gerçek manada bir şeyler hissetmeyi beklemeyin. 

© Ekstralar Yönetmenin röportajından üç kesit (yedi dakika); fragman. Tan Berriman 


© Asılmekânolarak kullanılan ev, başrol Lauren Ashley Carter tarafından bulunmuş -önceden evin sahibinin köpeklerini gezdirirmiş. 


Pam Rose ve kendisinin 
Leesub Sirin figürü 


ELSTREE 1976 


XXX 


EKSTRALARA A # 


“Bir fincay çay için 10 pound mu yani müdür?” 


THE MAN FROM PLANET X 
AAXX EKSTRALARA 


» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 


İP ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI! 


2015 |12| DVD 


1951 | DVD 


fl 


LEDERHOSEN ZOMBIES 
KAX EKSTRALARA # 


THEREZORT 


| 44* 


1 çiftin en iyi 


in pozu bu değil. 


» ÇIKIŞ TARIHI ÇIKTI! 
2016) 15 | 5 


© Onlar da hizmetetti: o çok çok uzaklardaki galaksinin arka planını dolduran İmparatorluk askerleri ve yüzleri gösterilmeyen Asiler. Bu dostumuz, bu iş için biraz fazla ünlü olduğunu düşünen Dave Prowse ile birlikte Star Wars'ın ekstralarını ve figüranlarını arayıp buluyor. 
Küçük rekabetler ve Star Wars toplantılarının sonrasındaki yaşanan ruhsal kurtuluşlarla, bu film, şöhrete mikroskobik boyutlarında bakan, eğlenceli ve neşelendiren bir melankoli. 

© Ekstralar Yorumlar; uzun versiyon röportajlar; ek sahneler; fragman. Nick Serchfield 


AMAN 


© Bu, içinde kâğıttan yapılma bir Victor Meldrew maskesi takıp korkunç bir aksan olan Orkney aksanıyla konuşan bir adama benzeyen bir uzaylının bulunduğu düşük bütçeli filmde,surat asılacak İbirçok şey var. 

Ama ilgi çeken yerleri de var: sırlarını İvermesi için bir bilim adamı 

| tarafından tehdit edilen ziyaretçimiz, 
günah işlemekten çok kendisine 

| günah işlenmiş gibi duruyor. Ve 1948 
Iyapımı Joan of Arc'tan alıp geri-dönüştürdüğü ve üstüne sis serpiştirdiği setleriyle yönetmen Edgar G Ülmer, kasvetli bir Gotik atmosfer yaratıyor. 

© Ekstralar fragman lan Berriman 


AN 


» ÇIKIŞTARIHI ÇIKTI! 
2016 | 15 | Blu-ray/DVD 


© Filmlerdeki neon yeşili, tutkalımsı sıvıdan bugüne dek hiç iyi bir şey çıkmadı. Kesinlikledir ki, ne zaman Alpler'de bir kayak oteli sahibi bu yapışkan sıvıyla çalışan kar makinesini çalıştırsa bir zombi vebası başlatır. 

Evet, bu bir Zombi- Komedi, ama korkunçluk açısından eksik kalan yönlerini aksiyon, şakalar ve görsel efektlerle telafi ediyor. Senaryo sallantılı, ama bu film 77 dakikaya , alt türünün yıllardır gördüğünden daha fazla eğlence doldurabilmiş 
© Ekstralar Yapımı; fragman 
Sarah Dobbs 


ANMA 


| ve iç organlarla birlikte etrafa 


| Sarah Dobbs 


© TheRezort'un temasını özetlemenin bariz bir yolu var: Bu film içinde zombiler olan bir Jurassic Park. 

Zombi virüsünün yayılmasından on yıl sonra, karanlık/gizemli bir şirket bir zombi safarisi yürütüyor... Ve sonra bir güvenlik ihmali oluyor ve ziyaretçiler zombi yemine dönüşüyor. 

Kulağa geldiğinden daha iyi. 
Aksiyon bölümleri genel tipteyken, karakterler iyi çizilmiş, 


AMAN ANANIN 


ANN 


saçılan haklı bir öfke var. Politik göndermeler ise zombilerden bile sert ısırabilir 


AMIN 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gi daha ilk randevuda böyle davranmamıştı ama 


“ğE 
X 


; 
Hi a si 


THEM 


Karınca Rap 


KAXJ . EKSTRALAR AX 
> ÇIKIŞTARIHIÇIKTI! 
1954 | PG | Blu-ray & DVD 
» Yönetmen Gordon Douglas 
> Oyuncular James Whitmore, 
Edmund Gwenn, Joan Weldon 


Bu atom-çağı canavar filminin ortasında, karıncalar ve nasıl operasyon yaptıkları hakkında gerçek hayattan alınan bir doğa filmi var. Bu hayli ilgi çekici, muhtemelen kendisini çevreleyen asıl filmden bile. Aynı zamanda filmin karıncaları oynatışını da gözler önüne seriyor. 

Belki bu biraz kaba gelebilir, çünkü Them! sağlam bir bilim-kurgu gerilim filmi. Ama itiraf etmek gerekir ki filmde bir avukatın yıllık toplantılarında olduğundan daha fazla toplantı var —sanırsak, konuşmak ucuz ve dev karıncalar pahalı olduğundan. Filmde 


yağmalanmış bir dükkânda araştırma 


yapılışından ve çölde hırpalanmış bir ceset bulunduktan sonra devasa karıncanın kıskaçları ilk kez göründüğünde çoktan 27 dakika geçmiş oluyor. Suçlunun dev radyoaktif karıncalar olduğu anlaşıldığında tehdidi tartışmak için toplantı ardına toplantı yapılıyor. 
Tehdidin kendisini gördüğümüzden çok tartışmasını duyuyoruz, ve bu çok yazık çünkü karıncalar yakınken çıkardıkları ürkütücü uğultu bile duyulsa yeter. 

Filmin lağımda geçen ateşli doruk noktası, sonu yüksek tonlarda yaşatıyor. İhem! popüler ve etkisi hissedilen bir filmdi, ama etkisi önü alınamaz bir şekilde zayıflatıldı —eğer daha cilalı bir insan böceğe karşı” aksiyon filmi arıyorsanız, Starship Troopers 'ı deneyebilirsiniz 

© Ekstralar üç dakika süren ve ekibin dev karıncaları yürütüşünü gösteren kesitler; galeri. Bu EMV özel versiyonu aynı zamanda dört adet çizim kartı ile beraber geliyor. 
Russell Lewin 


© Filmde Leonard Nimoy'un genç hali de 

1 “karınca şeklinde uçan cisimler” hakkında 
rapor okuyan bir ordu astsubayı rolünde kısa bir görünümde bulunuyor. 


İNDEPENDENCE DAY 
RESURGENCE 


Dünyaların sıkılışı 
XX 


EKSTRALAR #44 

> ÇIKIŞTARIHI ÇIKTI! 

2016 | 12 | 4K Blu-ray/Blu-ray 3D/ 
Blu-ray/DVD 

» Yönetmen Roland Emmerich 

» Oyuncular Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Jessie T Usher, Maika Monroe 


© 1996'nın Independence Day'inin sonunda verilen mesaja rağmen, Roland Emmerich hiçbir zaman ikinci bir fılm çekme niyetinde değildi. Yine de, işte, parmaklarının ucunda yepyeni bir CGI oyuncak kutusuyla, çekti. Ama, Jeff Goldblum'un 90'larda oynadığı başka bir karakterden alıntı yaparsak, Resurgence sırf yapabiliyor olmasının yapmasını gerektirmediğini gösterdi. 
Çünkü ikinci film, -uzaylıların 


saldırmasından 20 yıl sonrasında geçen- bir ya da iki eğlenceli fikir barındırsa da (sonradan uzaylı teknolojisini kopyalayarak yeniden inşa edilmiş, birleşmiş bir Dünya gibi) Jeff Goldblum ve diğer ID4 filmi çıkışlı aktörlerin karizma gücüne sahip olsa da, oluşan sonuç bir bütün olarak kendisini oluşturan parçalardan daha azına denk geliyor. 
Duygu yerini abartıya, ve olan karakterlerin yapısı da yerini klişeler ve ilk defa uzaylı tehdidi barındıran bir fılm izleyenlerin sıcak duygular hissedebileceği bir tiplemeye bırakıyor. Bu sırada film ekibine yeni gelenler de temelde olan karakter özelliklerinin ötesinde anlatılmıyor —buna Liam Hemsworth'ün kafası karışık kahramanı ve Maika Monroe'nun aşırı hevesli Başkanın kızı tiplemesi de dâhil. Riski arttırmak bir yana dursun, Emmerich bir önceki filmin yoğun tahrip gücünü daha fazla hacmi ve çok daha az ağırlığa sahip sahnelerle 


m i 


— | 
“hangi kahvaltılık mısır gevregi en iyisidir” 
tartışması devam ediyordu. 


değiştirmiş. Ve bir yandan daha fazla karmaşa ve daha fazla uzaylı ırkı eklemeye yönelik gelişmeler olsa da, bu durum hikâyenin aslına daha az uyumlu ve daha çok yönetmen kenarları ve köşeleri film üzerinden günümüz dünyasının sinema-evreni meraklılarına ürün satabilmek için imkânlarla doldurmuş gibi hissettiriyor. 

© Ekstralar Yönetmenin film ve 


sekiz silinmiş sahne hakkındaki yorumları (dokuz dakika); 53 dakika süren bir Yapım Aşamaları filmi (sadece Blu-ray versiyonu ile birlikte satılan); 1996 savaşı hakkında sahte bir belgesel; sahte bir yerel haber bülteni röportajı; bir komedi kesiti; konsept resimler; fragmanlar. 

James White 


8 Jeff Goldblum, sete Death of a Salesman 
oyununu getirmiş, o ve arkadaşları set aralarında okumuşlardı. 
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/ 
"Buldum seni yaşlanma karşıtı serum!” 


BATMAN: RETURN 
OFTHE GAPED 
GRUSADERS 


Kutsal Lazarus adına! 


4 4 4 X EKSTRALARA X 


> ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI! 


2016 | PG | Blu-ray/DVD 
» Yönetmen Rick Morales 
» Oyuncular Adam West, Burt Ward, 


Julie Newmar, Jeff Bergman 


© Batman'in Tv dizisi geçtiğimiz yıllar içinde rönesansını yaşarken, kendi çizgiromanlarından aldığı orijinal bölümleri de, en sonunda yıllardır takılı kaldığı yayın hakları cehenneminden kurtuldu. 
Şimdi yeni animasyon filmi gelirken, orijinal ses sanatçıları Adam West, Burt Ward ve Julie Newmar da tekrar bir araya geliyor. Ward'ın sesi hala bir taytın arasına kaçabilecekmiş gibiyken, West'in sesi aradan ayrılıyor. 
Elbette artık daha yaşlı ama çizgi roman yeteneği hala yerinde ve çaba sarf etmeden, istediği pelerinli savaşçı tonunu yakalayabiliyor. 

Hepsi burada: aliterasyondan çılgına dönmüş diyaloglar, kaçık ölüm tuzakları, Catwoman'ın mırıltısı. 66 yapımı Batman'a sadık, bir saygı duruşu. Aynı zamanda orijinal dizinin sınırlarını da zorlamaktan geri kalmayan seri, bir noktada macera duygusunu uzaya atılan bir roket gibi yükseltirken, bir yandan da yarasanın şehir içindeki devriyesine odaklanıyor. Frank Miller'in eski kasfetli nihilizmine sinsi bir hiciv ekleyin ve kendi dönüş hazinenizi kapın. 

© Ekstralar: Sahne arkası görüntüler, Batman VS Robin'in ve Son Of Batman'in tanıtım videoları. Nick Setchfield 


© Ward veWestayrıca 70'lerdeki The New Adventures Of Batman serisinde de seslendirme yaptılar. 


MA '''''''''''''''''NNNN'Nnlnl1lnlnlnlnlnlnlnlnlnı 


Çalışan Ölü 


KX*X& EKSTRALARA X p ÇIKIŞTARİHİ ÇIKTI! 


2015|15| DVD b Yaratıcı Rob Thomas, 
Diane Ruggiero- Wright 


p Oyuncular Rose Mclver, Malcolm Goodwin,Rahul Kohli, Robert Buckley 


© Walking dead çok değişti. 
Bundan on yıl önce televizyonda bir zombi dizisinin varlığı düşünülemezdi. Şimdi konsept o kadar ana akıma dahil oldu ki “yaşayan ölü” kavramı, Monk'un 

| OCD$ini ya da zayıf sosyal yetileri 
olan Bones gibi dedektiflerin garip kişiliklerini anlatmak için bile kullanılabilir. 

Dizi Chris Roberson ve Michael Allred'in Vertigo çizgi romanından yapılan uyarlamada, morgdalçizgi romanda mezarlık) çalışan kadın kahramanın beyinleri yiyerek başka anıları edinip cinayet vakalarını çözmeye yardımcı oluyor. 

Ne yazık ki, 13 bölümlük serinin polisiye ögeleri aynı zamanda dizinin en zayıf kısmı. Morgda çalışan bir asistanın polis soruşturmalarında yer alması ve kimsenin bunu sorgulamayı bırakın kaş bile kaldırmamasının gülünçlüğüyle birlikte, haftanın vakaları nadiren ilgi çekiciyken, polis 


Bizim garip Susan insanlara onu 


uyurken izlemesi için hep par 


ZOMBİE Birinci sezon 


soruşturmaları da oldukça baştan savma işleniyor. Ki buna alıştıktan sonra da kendinizi vakaların hemencecik çözülmesini isterken bulabilirsiniz. 

Neyse ki Liv ve İngiliz patronu Ravi gibi kaliteli baş roller ve Liv'in her yediği beyinle geçici olarak başka bir kişiliğe bürünüp değişik özellikler ve anılar kazanması gibi detaylar, diziyi ayakta tutuyor. 

Liv, 90 tarzında bir zombi Joe. Dizi 


yaşayan ölü alt kültürüne ve Blaine'in 


entrikalarına odaklanırken, David Anders'in sarışın uyuşturucu taciri zombisi hayat buluyor. Daha önce çizgi romanı okumuş biri, bir yandan söylenip bir yandan da dizinin ilginçleşeceğini hissedebilir. 

© Ekstralar Silinmiş sahneler(yedi dakika) ve 2014 Comic-Con 


paneli.lan Berriman 


NAMINA NN UNUN 


NA 


attooine'de işler güzel gidiyor. 


MİLATTAN ÖNCE 
BIR MİLYON YIL 


Angarya 
4 b.4 b. J P EKSTRALARA X 9 
» ÇIKIŞTARİHİ ÇIKTI! 


19 |PG| Blu-ray& DVD 

b Yönetmen Don Cha ey 

» Oyuncular Raguel Welch, John Richardson, Robert Brown 


Hammer'in tarih öncesi fantezisi, tıpkı bir yaradılışçının playboy villasında seçmen araması gibi. Mağara kadını Raguel Welch ve dinozorların ayaklarını bastıkları dünyada,soy tüketen asteroid sadece başka gerçekliğe ait bir dedikodu. 

Filmdeki tarih elbette absürt ve tüm o derin, anlamlı iç ses bizlere “Bunun çok, çok öncesinden, bildiğimiz dünyanın yeni başladığı zamandan”olduğunu söylüyor. 
Konu neandertallerin dinozorlara sopalar attığı bir zamanda, diyalogsuz olarak işleniyor. Yani filmi sırtlayan ögeler diyaloglar değil görsel ögeler. Volkanik araziler 4K restorasyon ile hiç olmadığı kadar geniş ve büyük görünürken, kıllarınızda Welch'in bir ikon haline geliş sebebiyle ilgili şüphe de kalmıyor. Kamera onu sadece sevmiyor, adına katedraller inşa ediyor. 

Filmin kendisine bu gücü pompalayan da Ray 
Harryhausen'in ebedi karizmatik etkilerinden başka bir şey değil. 
Welch'in göklere çıktığı bu muhteşem filmi izlerken tarihin gerçekten de bu kadar eğlenceli olınasını umacaksınız. 

© Ekstralar Raguel Welch ve 
Martine Beswick ile röportajlar, orijinal storyboard ve konsept çizimlerinin albümü. Nick Serehfield 


© Anders.james “Spike” Masters'dan peroksilenme oranını düşürmek üzerine tavsiyeler almış. Olay karışımın içine biraz tatlandırıcı atmakmış. 


AN 


© John Richardson, On Her Majesty's Secret Servicefilminde Bond'u oynamak için seçmelere katılıp, George Lazenby'e kaybetmiş. 
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GAME OFT 


b, Sezon 


Onursuz Pçler 


EKSTRALAR 
> ÇIKIŞ TARİHİÇIKTİ 
2016 | 18 | Blu-ray/DVD/download 
» Oyuncular Emilia Clarke, Lena Headey, Kit Harington, Peter Diğ, 
Maisie Williams 


© “Bu dizide yeralandiğer tüm oyunculardan daha bok şeyler geldi başıma,” diyor Kit 
Harington dizinin kamera arkası görüntülerindeki röportajında. 
Bu arada bahsettiği şey gerçek bok (ayrıyeten çamur, kan ve tanrı bilir daha neler neler), ama bu yılın ölümden dönen Jon 
Snow'una bakacak olursak psikolojik bir gönderme de olabilir pek tabi. 2016'nın en göze çarpan televizyon hadisesi, Gladiator'ün başındaki kavgayla Yüzüklerin Efendisi'ndeki 


DÜ! sex Türkiye | ARALIK 2016 


Bilim Sati haberlerini ve dahasını sfxturkiye. com adresinden takip edin. 


Demiryollarınd 


çalışmak zorucu olduğu kadar canlandırıcı da. 


savaşların görsel efektleriyle harmanlanmış hali gibi görünen 


“Piçlerin Savaşı”. Ve ayrıca, dizinin bunca sezon boyunca kenara köşeye dağıttığı parçaları genel iklimin değişmesiyle bir araya gelmeye başlarken, 
Arya'nın sürekli tekrar eden depresif bir alt hikayede acı çekmesi diziye her türden saygıyı kazandırıyor. 

Ekstralar: DVD'de bazı silinmiş kısımlar, Arya'nın sezondakine nazaran hatrı sayılır miktarda daha uzun sahneleri, 
Dothraki'lerle ilgili 20 dakikalık bir kesit ve 30 dakikalık iki belgesel (“Piçlerin Savaşı”nın çekimlerinin de dahil olduğu) yer alıyor. Ve ayrıca her bölüm için yapılmış yorumlar var (hatta üçüncü bölümde birden fazla yorum görüyoruz). “Ihe Door” 


Meşe ii e ii 


BEYOND THE WALLS 


Acı Evi 


» ÇIKIŞTARİHİ ÇIKTI 
2016 | SVOD 
» Yönetmen Herve Hadmar 


p Oyuncular Veerle Baetens, 

François Deblock, Geraldine Chaplin, Lila-Rose Gilberti ii 
©Birleşik Krallık prömiyerinde göze batan üç bölümlük Fransa yapımı mini dizi yayında. 

Lisa'ya (Veerle Baetens) 
bilmediği bir akrabasından kendisine bir ev miras kalır. 
Sonrasında, eve giden, kaçışı imkansız olacak şekilde inşa edilmiş ilginç bir geçit keşfeder. 
Atmosferik ve klas sahibi seri, insanı yerinden zıplatan klişelerden ve kan banyolarından kaçınırken, bilinmezlik ve gizem duygusunu tüyler ürpertici bir imgelemeyle birleştiriyor. 

Ev aynı zamanda Lisa'yı ölü kardeşine olan hisleriyle 


bölümü için diğer oyuncuların 


yaptığı yorumlara ayrıyeten ışık 


tutulmuş, yani siz en iyisi kendinizi biraz çığlığa hazırlayın... 

Blue-ray versiyonu ayrıyeten bölüm içi kılavuzlar da ekleyip karakterleri, yerleri ve tarihi bilgileri de siz izledikçe önünüze sunuyor. Ayrıca Westeros ve Essos'da geçen bazı olayları konu 


yüzleştirerek yasını tutmasını sağlayan metaforik bir anlam da taşıyor. Ayrıca Julien (François Deblock) ile aralarında kurulan bağ ile karakterler arası bir romantizm de filmin içinde yer alıyor. 
Ve mekanları belirleyen kişi kimse bir ödülü hak ediyor. Terk edilmişlik havası ve ihtişamı birleştirerek doğayla iç içe ve aynı zamanda çürüyen bir dünya yaratıyorlar. 
Terör duygusuyla sarsılmayı pek beklemeyin; filmin çoğu kısmında olaylar yavaş ilerlerken, uğursuz “Ilk Adamlar” da yavaşça, adeta sürünerek ve kendilerini karanlık tonlara gizleyerek filme dahil oluyorlar. Ve bu dahil oluş sizde kurtulması güç bir irkilme duygusuna sebep olabilir. Ama bunun gibi mental vaziyetlerden kurtulma konusunda daha önce bir problem yaşadıysanız, Beyond The Walls size fena dadanacak. 
lan Berriman 


alan, oyuncuların seslendirdiği 18 
adet etkileyici çizgi film de mevcut. Ve en sonunda paket “Bran'in yolculuğu”, Dothraki kültürüne dair bilgilere eklemeler ve “Ihe Game Revealed” belgesel serisine de dört yeni parçayla geliyor. Jayne Nelson 


“Pçlerin Savaşı” çekimleri tam 25 gün İşimi Çekim boyunca 80 at, 600 kişilik bir ekip ve 500 kişilik de ekstra bir grup kullanılmış. 


ALLO 


İHİ:ÇIKTI! 


Yayıncı DC Comics 


b Yazar Scott Snyder 


Çizen John Romita)r 


Muhteşem yeniden 

doğuş sayesinde bugünlerde 
| raflarda birçok Batman kitabı 
| var. O kadar çok ki, hangisini 
| alacağını seçmek çok zor bir 
görev oldu. Ana Batman Kitabı? 
| Justice League? Detektif çizgi 

romanları? Veya bir spin-off: 

Batman Beyond? Batman 66? 
| Gotham Academy? Bir de kötü 
karakterler var. Deathstroke? 
Harley Ouinn? Catwoman? Işin özünü anladınız. Hepsini satın almak için Wayne 
Malikanesi'nde çalışmanız gerekiyor. 

O zaman, yazar Scott Snyder ve sanatçı John RomitaJr.'ı bir 


İl 


ASI WAS 
SAYING, I'D 
KE TO TALK 
İYOU ABOUT 
OMETHING. 
> 

LE 
CALLED 
1.STEADING. 
£ CREATION 
Y PRIVATE 
ANDS WHERE 
NE CANDO 
YTHING ONE A 
WANTS... 


araya getirip, Gotham şehrinin kallavi bilgi havuzundan yararlanmalarını sağlayarak isminin hakkını veren Batman ALL-STAR'ı çıkartan 
DC'ye teşekkür edin. Snyder ve Romita o kadar çok karakteri değerlendiriyorlar ki aynı anda 5 kitap birden okuyormuş gibi hissediyorsunuz. Paranın bereketine bak! 

Ilk bölümün dahiyane konusu Harvey Dent'in herkese 
Batman ile yolculuğa (takip edilebilir) çıkacaklarını söylemesi ile başlıyor. Gidecekleri yere varırlarsa tüm Gotham sakinlerinin tüm karanlık sırları internete yüklenecek. Eğer biri Batman'i yolda alaşağı ederse, tarif edilemeyecek hazinelerle ödüllendirilecek. Batman'in şimdiye kadar karşılaştığı tüm kötü karakterin fırsatlanmaya çalışacağına dair bir işaret. 

Bu fikir, gişe rekorları 


örünüşe göre herkes mor bir ara sokaktan geçiyor 


A BATMAN 


kıran bir filme evrilebilecek değerde-yani sonunun da bu kritere uygun olduğunu görmek ekstrem derecede tatmin edici. 
Mad Max: Fury Road'un ana karakterinin elinde elektrikli testere olan Batman olduğunu hayal edin. Ancak, ilk üç konuda ulaştığımız eğlence seviyesinin yarısına ulaştınız. 
Belli ki Snyder'ın masasında iyi yıpratılmış bir yarasadüşmanları ansiklopedisi var. 
KGBeast'in Batman'i öldürme hakkı için Royal Flush Gang.'le karşılaşmasını açıklamanın tek yolu bu. Kahkaha için oynanan ve istediğini rahatlıkla alan bir an. 

Ama her şey sadece eski haberler ve eski karakter üzerinden dönmüyor, Snyder, ayrıca, 


filmi hak eden bir high 


.concept çizgi 


roman 


karakterin yeni özelliklerini ortaya çıkarıp ona bölümün en komik dizelerinden birkaçını teslim ederek yeni Robin: 
Duke'u hikayeye dahil ediyor. 
Bu dikkate değer anlarla dolu, inanılmaz seviyede eğlenceli bir kitap. Ne zaman serinin hikayesi doruğuna ulaştı diye düşünseniz o sizi yeni bir yarasa-cihaz, empati kurması güç bir kötü karakter veya yarı huysuz, 

yarı kendini beğenmiş sürekli şikayetçi Batman'den harika tek bir cümleyle sizi şaşırtıyor. Verilen hikayeden bekleyeceğiniz üzere, birçok iyi tasarlanmış olay var fakat Snyder aynı zamanda, Batman ve Harvey'in geçmişini derinlemesine inceleyen daha sakin geriye dönük anlar içinde zaman buluyor. 

Yani, yalnızca tek Batman kitabı alacaksanız Batman ALL-STAR'ı alın. Çünkü basitçe o hepsi demek. 

Sam Ashurst 


AMMA AMMAN 


Belli ki Trump eldiver mi aldığına pişman olmuş 


MILATTAN ÖNCE 
2000 va..> 


Clawand order 


İÇIKTİ 
Yayıncı Rebellion 


Yazar/çizer Various 


“Yanın, sizi şeytanlar!” Bu, Dan Dare'in punk çağı maceraları derlemesinde görünen gezegenler arası diplomasinin bir örneği. Hem de iyi gününde! 

Çizgi roman klasikçileri, 
Frank Hampson'ın güzel traşlı yıldız pilotunun püskürtme silahı olarak yeniden doğuşunu kabul edilemez olarak gördüklerini paylaşmış olabilir!- er. Ama Kartal'ın (Eagle) savaş sonrası edebini etkileyen tüm bu 
2000 AD hikayeleri soluk-kesen 
heyecanı ile her sayfayı olayın ve hayal gücünün nihai sınırlarına zorluyor. 

İlk yarısı, Dare'in ölümcül taklitçilere, uzay kurtları ve Lovecraft tarzı su altı tehlikelerine karşı mücadelelerinin geçtiği Kayıp Dünyaların Lejyonu bölümünü kapsıyor. Bu bölüm 
Dave Gibbons'ın kariyerinin 

en canlı eserlerinin bir kısmını sergiliyor. 

Son bölümde Dare yine modernleştirildi. Captain Marvel tarzı kıyafetle giydirildi ve kozmik pençeler verildi. Karakterin ellilerdeki doğuşundan sonsuza kadar koptuğunu, aynı zamanda da aniden kesilen serinin aslında sahip olması gereken sonun, sadece basit onuruna sahip oluşunun sızısını hissediyorsunuz. 

Nick Setchfteld 


Milattan Önce 2000'in bitişi, aslında kendi Dare versiyonlarıyla, kendi varlıklarını bir zamanatlaması ile silmeyi planlamıstır. 
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THE BLACK 
MONDAY MURDERS 


Kanlı Para 


AKKXXİ 
» ÇIKIŞTARIHI ÇIKTI! 

» Yayıncı Image Comics 

» Yazar Jonathan Hickman 
» Artist Tomm Coker 


Eğer yavaş ilerleyen, entrika dolu bir çizgi roman istiyorsanız Jonathan Hickman'ı arayın. Fantastic Four ve 
Avengers gibi çizgi romanlardan Manhattan 
Project ve East Of'Ihe Weste varana kadar geniş bir iş geçmişi olan Hickman, yoğun ve hayalperest işler yapmakta ustalaşmış ve bu işi de bir istisna değil. The Black Monday Murders'in konusun merkezinde, dünyadaki güçlü bankaların oluşturduğu, tüm insanlığı yüz yıllardır kontrolü altında tutan okült tarikatlar var. 
Wall Street'te işlenen bir cinayet, bir dedektifi giderek kararan ve çarpıklaşan bir soruşturmaya çekiyor. Ve seri ilerleyen kısımlarda içindeki gizemi inşa ettiği muhteşem dünyayla birleştiriyor. 

Hickman temelde dünyayı kontrol eden bir elit zümre fikri üzerinden gitmiş, ama verdiği his birşeyleri çok anımsatıyor. 
Hikayenin arkaplanının geneli ekstra sayfalardaki diyagramlar vasıtasıyla anlatılıyor. İlk üç sayının her birinde elliyi aşkın sayfa sayısı var. Bu arada Tomm Coker'in fotoğrafik çizim tarzının seriye verdiği karanlık, noir havayı da atlamamak lazım. Seri, 2016'nın en ilgi çekici ve etkileyici çizgi roman yapımlarından biri olacağa benziyor. Saxon Bullock 


* Black monkey murderers info- Hickman'ın kasımda yayına başlayacak başka bir serisi daha var. Kendi elleriyle çizdigi karanlık bilim kurgu hikayesi Frontier. 


MAMA 


AND KILL ALL 
OF M. 


| 
TRACK DOWN 
THE PILOT 
THE 
| 
| 


Farkı ayırın 
A4 


P ÇIKIŞ TARIHIZIKTI! 
» Yayıncı IDW Publishing 


b Yazar William Gibson 


b Artist Butch Guice 


Yıllarca türün farklı uçlarında dolaştıktan sonra 
William Gibson, bilim kurguya yaptığı kesin dönüşe devam ediyor. 2014'deki romanı The Periphal'i takip eden Archangel 
| ile Gibson, çizgi roman 
dünyasına bu beş bölümlük, içinde paralel evren ve zaman yolculuğunu barındıran korku serisiyle giriyor. 

Hikaye 2016 yılının distopik bir versiyonunda geçiyor. Bu versiyonda yozlaşmış ABD 
Başkan Yardımcısı Junior 
Henderson, * Ayırıcı” adında bir cihazı kullanarak 1945 yılında geçen, kendi heveslerine göre 


yaratıyor. Ancak 2016 yılındaki 


kurgu aksiyon 
hikayesi 8 


düzenlediği ayrı bir zaman çizgisi 


66 Keskin diyalogları 
öne çıkaran bir bilim 


Ertelenen uçuşlara tepkisi 


pek de yumuşak degil. 


ARUHANDEL 


bir grup firari asker onu durdurmaya çalışıyor. 

Üç bölümü çıkan Archangel, 
40'ların entrikalarından ilham alan, keskin diyalogları öne çıkaran bir bilim kurgu aksiyon hikayesi. Butch Guice'nin çizimleri oldukça iyi hazırlanmış, atmosferik ve güçlü aksiyon sahneleri içeriyor. Eğer ilk üç sayı halihazırda devam eden serilerden birine açılış hikayesi olarak yayınlansaydı, ara sıra karşımıza çıkan hafıf baştan savma ama ilgi çekici işlerden biri olurdu. 

Lakin kendi yağında kavrulan bu mini seri için işler oldukça farklı. 
Konsept ne kadar ilgi çekici olsa da, Gibson'un teksti çizgi romana entegre olmada pek başarılı olamamış. Karakterler kendilerini pek belli edemiyorlar. 
Ve görünen o ki çizgi romanın oluşturduğu ortam tüm hikayeyi anlatabilmek için dar kalıyor. 
Archangel kendi alanında büyüleyici bir iş olma potansiyelini taşısa da, sonuç bir senaryonun yarım yamalak şekilde bir çizgi romana dönüşümünden öteye pek gidememiş. Saxon Bullock 


LEİSTER 
& ADOLF 


Kötü Zamanlar 


AXX*X 


» Yayıncı Dark Horse Comics 
» Yazar Douglas Rushkoff 5 
p Artist Michael Avon Oeming | 


İkinci dünya savaşını İttifak Kuvvetleri'nin kazandığını düşünüyor olabilirisiniz, ama bu hikayeye göre aslında bu işi yapan kişi kara büyü ustası İngiliz okültist Aleister Crowley. 

Bu durum biraz zorlama ve şişirilmiş gibi gelse de, olan bitenin çoğu, Crowley'in 
İngiliz istihbaratının sembolünü ve Churchill'in *V for Victory” selamını tasarlaması gerçeği üzerine kurulu. 

Douglas Rushkoff tarih ikonlarını bir araya getirerek yaşanmış olayları zekice işliyor. 
Yapımın ismine rağmen, 
Führer'in varlığı oldukça silik. 
Tercihini, bizlere tarihten bir şeyler anımsatan hayali anlardan yana kullanan seri; Oeming'in siyah beyaz çizgi fılmvari çizimleriyle Crowley karakterinin özünü çok çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. 
Rushkoff 40'ların anlatımını, kaybolan logoların ardında kötü sebepler arayan bir web tasarımcısının etrafında kurduğu hikayeyle birleştiriyor. 
Bu okumadan sonra şirket logolarının çağrıştırdığı anlamlara asla aynı gözle bakamayacaksınız. 

Stephen Jewell 


9 Archangel aslen Gibson ve aktör/ 
1 yazar Michael St. John Smith tarafından 
potansiyel bir tv dizisi olarak bulunmuş. 


NANA 


9 Oeming, kapagı."bir Hitler aşıgının” 
ellerine geçmemesi için yakmayı planlıyor. 
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VU 


TORGAWOOD 
ARŞİVLERİ 


KAKA Siri 
» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 


120 DAKİKA ! CD/download 


» Yayıncı Big Finish 


Doctor Who evreni, doğum günü toplanmalarına bayılıyor ama 
Big Finish'in Torchwood'un 10. 
yılını kutlayışı, yıldönümlerinde bir araya gelişlere, kurgu 
yazarlarını eleştirmeyi akıllıca 3 
Kaptan Jack'e bırakarak, taze bir yaklaşım sunuyor. 

Aylarca tek tek kaydedilen Torchwood arşivleri, bizi Kraliçe Victoria'nın ilk dönemlerindeki tanımlanamayan nesnelerden, tüm tarihi uzak bir asteroitteki dijital depolama tesisinde saklanan uzak geleceğe taşıyan 
1000 yıllık bir dönemin 
koleksiyonudur. 

Torchwood, Eve Myles, 
Gareth David Lloyd, Naoko 
Mori, Indra Varma ve tabii ki 
Jahn Barrowman gibi son on yılda dizide yer almış birçok anahtar ismi içerdiği için Torchwood-Cassetteboy karışınu olarak algılanıyor. 

James Goss bulmacanın parçalarını, Torchwood'un bilim kurguyla absürt komediyi çılgınca harmanlayan hikayesine sadık kalarak ustalıkla birleştiriyor. Birçok ağır işin yeni karakterler tarafından yapılmasına karşın, gerçek anlamıyla her yerde Torchwood'a has, şanlı ve şaşırtıcı çılgınlığa uygun bir övgü olarak hizmet eden eğlenceli bir serüven olarak hayatlarımızda yer ediyor. 

Paul Kirkley 


e “Yapıma ek olarak dört CD'den oluşan, 
1 bilinmeyen bir virüsün Cardifi sokaklarında kol 
gezmesini ele alan Torchwood: Outbreak'de çıktı. 


MANN 


AKXAXİ 


»ÇIKIŞTARİHI ÇIKTI! 
» İnceleme PS4 
» Yayıncı Warner Bros 


Rocksteady'nin 
Arkham'ı her zaman Caped 
Crusader a uygun olarak yaratılmıştır. İngiliz stüdyo Batman'in her zaman onaylanmasının nedenlerini yeni anlıyor. Yani aynı grup için gerçek anlamda aşağı bakıp belinizin etrafında cihaz kemerini görmenizi sağlayan bir sanal gerçeklik tecrübesine önderlik yapmak her yarasanın rüyası niteliğinde. 

Basitçe belirtmek gerekirse, bu gerçeklikte siz Batman oluyorsunuz. Alfred ile sohbet etmekten Yarasa Mağarası'na dalmaya, aynada çenenizdeki yara izine hayranlık duymaktan 
Kara Şövalye'nin beyninin tam içine. Ama bu sadece bir giydirme oyunu değil-siz dünyanın en büyük detektifisiniz ve çözmeniz gereken bir dava var. 
Burada yumruk kavgaları veya Batmobile ile kovalamaca yok fakat çözülecek bulmacalar ve suç bulma tarayıcısının tatmin edici kullanımı var. Hikayenin kendisi 


BAMAN: SANAL 
ARKHAM GERÇEKLİĞİ 


bir saat uzunluğunda, profesyonel | 


bir oyun stüdyosuyla birleştirildiğinde sanal gerçekliğin ne kadar güçlü olabileceğini gösteren dramatik bir sonla mükemmelce gerçekleştirildi. 

Jenerikleri izledikten sonra da yapılacak birçok şey var. Riddler acımasız soru işaretlerini ve her seviyedeki okları boyamaya geliyor. Yeşil kılıklının akıl bükücü oyunlarını görmezden gelseniz bile yarasa-mağarası ekstra içerik için hazine odası 
niteliğinde. Burada, ilk 3 
oyundan silahlar taşıyabilir, Gotham şehri polisinin tarayıcısına sızabilir ve gerçek hayattan uyarlanmış kahraman ve kötülerin yeniden yaratılışlarının hikayelerine tanık olabilirsiniz. Tüm bunların yanında, yarasa mağarasında iken yanınızdan çığlıklarla geçen yarasalara tutunarak ilerleyebilme özelliği de bulunuyor. Etraf taki diğer sanal gerçeklik tecrübelerine bakıldığı zaman bu tıpkı Batman'in kendisi gibi yenmesi zor bir rakip olacak. 


ANAMA NON, 


NANN 


8 Rocksteady'den Sefton Hill, oyunun De'nin başkanını 
1 duygulandırdığını söylüyor:”Geoff Jones'a bir baktık, 
ana avrat küfrediyor!” 


AMMAN NANA 


ANAN 


ANI 


a 


Sorun yok, bir sonraki kapıyı deneyeceğiz. Teşekkürler... 


UNTIL DAWN: 
RUSH OF BLOOD 


Terör Treni 


AXAX 
» ÇIKIŞTARİHİ ÇIKTI! 
» İnceleme PS4 
» Yayıncı Sony 


Sanal gerçeklik, korku oyunlarının başına gelen hem en iyi hem en kötü şey. Bir yandan, kulaklığınızı takıp kendinizi geliştiricilerin elleriyle yarattığı korku dolu dünyaya sokabilir öteki yandan BUNU 
NİYE YAPASINIZ Kİ? 

Geçen senenin PS4 orijinalinden uyarlanan Until Dawn'ın korku dolu artçısı, taktikleri kendi korkunu seç maceralarından düz rayda giden hayalet treni ve tabancalara evriltti. Ama bu kesinlikle hevesinizi kaçırmasın Rush of 
Blood kesinlikle deliliğe giden kestirme yol. 

Neden korktuğunuzun bir önemi yok, herkes için korkulacak bir şey var bu oyunda. Delicesine gülen palyaçolar, hayata dönen donuk mankenler, kocaman örümcekler hatta ölü kalmayan domuz cesetleriyle dolu karanlık bir mezbaha... 

Bu oyun sektöründe yeni bir korku seviyesi. Oyun yapımcıları sanal gerçeklikte hangi tür yapımların sevildiğini biliyor. 
Anladılar ki oyunun çoğunluğunda zihnini boş bırakmak gerçekten korktuğunuzda işleri daha da hareketlendiriyor. Evet, son seviye anca Z tipi korkuya girer fakatbu oyun PS VR'da oynanıyor. Korkun. Çok korkun. 


Louise Blain 


8 Atların fırladığı sahnedeki rüzgar sesi, bir 
1 mikrofona üflenip sonrasesi modülee erek 
elde e ilmiş. 
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1. Minions Kevin 3D Deco Light Minion duvar lambası 

DETAYLAR 

*3 Adet ince kalem pil ile çalışmaktadır. 
*Led Işık olduğu için uzun ömürlüdür. 
*Kablosuzdur. 

*İçinden çatlak duvar etiketi çıkmaktadır. 
*Vida İle de sabitlenmektedir. 

79.90TL 


2. Star Wars: Famous Guotes Shot Glasses Set 

Star Wars'un bu shot bardak setinin içinden çıkan 4 
bardak ile Star Wars serisini izlemek daha eğlenceli olacak. Her bir bardağın üzerinde Star Wars'tan farklı sözler bulunan bu bardak seti içeceklerinizi yudumlarken sizi Star Wars evreninde hissettirecek. Bu setin içinde “I'm Luke Skywalker, Im here to rescue you! 
“IImyour father. Darth Vader., “Yoda. Great Warrior. 
Wars not make one great" ve “C-3PO" yazılı bardaklar bulunmaktadır. 

Mini Bardak Seti 4 adet bardaktan oluşmaktadır. 
Fiyat:100 TL. 


3. Iron Man Mark 43 1/3 Maguette 


Dünya üretim limiti 1.000 adet olan ürünün avuç içleri, gözleri, göğüs bölümü ve base bölümü ;şıklıdır. 


İZİ SEX TÜRKİYE | ARALIK 2016 


Bilim kurou haberlerini ve daha yla www.sfxturkıye.com adresinde bula 


Ürünün sertifikasında Robert Downey JR. ıslak imzası bulunmaktadır. 
Fiyat:13.500 TL. 


4. Marvel Now Hulk Art Fx * Statue 

Marvel'in yeşil devi, Kotobukiya'nın muhteşem sunumu ile karşımıza çıkıyor. 1/10 ölçek bu figürün kas ve damarlarındaki yüksek detaylar gören herkesi etkilemeyi başarıyor. 

Fiyat: 325 TL. 


5. Funko POP Star Wars Unmasked Darth Vader Funko firmasının en ünlü serisi Pop Star Wars ürünleri ile koleksiyonunuza renk katacak 

Malzeme Vinyl, Boyut: 95 Cm, Üreticisi:Funko 

Fiyat: 65 TL. 


6. Harry Potter Dumbledore Asa 

Dumbledore'un asası özel Ollivanders asa kutusunda koleksiyonunuza katılmayı bekliyor. Noble Collection tarafında ustalıkla üretilen asa, orijinal 35.5 cm boyutlara sahiptir. Fiyat: 175 TL 


7. Darth Maul: Duel on Naboo Sixth Scale Figure Sideshow Collectibles firmasının çıkarttığı en yeni Darth Maul figürünü dilediğiniz gibi pozlayabilir, kutunun içerisinden çıkan farklı el grupları ve ışın kılıcı ile koleksiyonunuzun en eğlenceli parçalarından biri haline getirebilirsiniz. 

Malzeme : PVC $ Gerçek Kumaş Kıyafetler 

Boyut:12 Inch (30 Cm) 

Üreticisi : Sideshow Collectibles 

Fiyat: 1.400 TL. 


KOLEKSİYON 


— 


8.DC-3PO and R2-D2 2 PackArt FX Statue 

Şimdi de Star Wars serisinden R2-D2 ve C-3PO karşımıza ArtFxs modellemesiyle çıkıyor. 1:10 ölçekli bu harika droidler yanlarında gelen aksesuarları ile farklı sergileme seçeneklerini size sunmakta. R2- D2'nun ayrıca gelen 3. ayağı sayesinde arkaya doğru yatmış şekilde veya iki ayağının üstünde dik şekilde sergileyebilirsiniz. C-3PO'nun hareket edebilen kolları sayesinde de heykellerinize canlılık katabilirsiniz. Star Wars: A New Hope serisinin sahnelerini şimdi bu Star Wars figürleri ile yaşamak çok daha güzel olacak. 
Star Wars: R2-D2 & C-3PO figürleri sırasıyla 10 cm ve 17cm boyundadır. 

Marka: Kotobukiya, Fiyat: 410 TL. 


9. BatmanVSuperman Dawn Of Justice Superman 1/6 Collectible Figure. 

Hot Toys firmasının ürettiği bu muhteşem Superman figürünü dilediğiniz gibi pozlayabilir, karşısına Batflack figürünü koyarak kendi dioramanızı yaratabilirsiniz. 
Malzeme : PVC $ Gerçek Kumaş Kıyafetler 

Boyut:12 Inch (30 Cm) 

Üreticisi : Hot Toys, Fiyat: 1.100 TL 


10. Harry Potter Sihirli Asa - Işıklı değnek 

36 cm uzunluğundaki bu asa orjinal ve sevimli kutusunda gelmektedir. 

Asayı salladığınızda asanın ucundaki ışık yanmakta, tekrar salladığınız zaman sönmektedir. Ayrıca ışık 


ilirsiniz 


Caddebostan Mh. Haldun Taner Sk. Güneysu Apt. No:12/1 
4» | Kadıköy/istanbul Tel: 0216 386 00 16 - Fax: 0216 386 0013 
8 facebook/PowCollectibles.Bakery 
IN İ | instagram.com/powcollectibles 
4 merese , | twitter.com/PowCollectibles 


THE HERO 
IN YOL 


Türkiye'nin konsept çizgi roman ve figür mağazası Pow, sizleri kahramanlara dair her şeyi bir arada bulabileceğiniz, benzersiz bir evrene davet ediyor. 

T-Shirt, şapka, mug, poster, yerli-yabancı çizgiroman, anahtarlık, action figure, heykel, replika ve hediyelik eşyalar gibi küçükten büyüğe her kesime hitap eden ürün çeşitliliği ile dünyanın en ileride gelen markalarının ürünlerini Pow'da bulabilirsiniz. 

Marvel, Sideshow Collectibles, Hot Toys,United Cutlery, 
DC Comics, Kotobukiya, Noble Collections, Gentle Giant, 
Diamond, McFarlane, Neca ve 
Weta gibi dünyanın en saygın çizgi roman ve figür üreticileri- nin en güncel ürünlerini Pow'da bulabilirsiniz. 

İçerisinde Cafe bölümü de bulunduran mağazada, günün her saati keyifle vakit geçirilebilecek renkli bir atmosferve zengin lezzet alternatifleri arayanları Pow Break kahramanlara yaraşır bir menüyle karşılıyor. 

Nutella'lı tartlar, kahramanlarla dolu cupcakeler,sandviçler, tuzlu ve tatlı alternatiflerinin yanı sıra, kahraman konseptli 


0 


4) ip ğ y Sl ya 


Malzeme : Polystone 
Boyut: 8.Inch (20 Cm) 
Üreticisi : Iron Studios 
Fiyat: 499.90 TL. 


ge ME Şii. 13. Deadpool 12 Inch Collectible Figure yoğunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz. Değnek üre- i z i tilirken en ince detayına kadar tasarlanmıştır. e DEADPOOL 12" Collectible Fiyat: 185TL. Çi EN 
Deadpool 12"figür, el yapımı ve gerçek 


11 DartiVağer — (ordfithe Sit Bismil kumaşlarla tasarlanan ikonik siyah - kırmızı 


Forma Tie kostümü, silahları ve farklı aksesuarlarıyla koleksiyo- özel tatları ve sıcak-soğuk Star Wars: Darth Vader — Lord of the Sith 1/4 Premium ii me ye erer ar O içecek alternatifleriyle Format Figure. Dünya üretim limiti 1500 olan heyke- Maki i Pow Bakery keyifli vakit İ öğÜ idesi eçirmek isteyenlerin mel kılıcı ve kaidesinde bulunan 14.StarWars Yemek Seti p saa A A Dünya Üretim Gi 7500 16 parçadan oluşan bu yemek seti ile misafirlerinize y Take away servisi de Malzeme : Polystone * Gerçek Kumaş Kıyafetler güzel bir akşam yaşatabilirsiniz. sunan Pow Break özel 


Boyut: 265 inch (67 Cm) KÜRE AĞN 


Üreticisi : Sideshow Collectibles 


Fiyat: 2.800TL. 15. Kylo Ren Lightsaber Chopsticks 


Japon mutfağını işgaletmeye geliyoruz. 
Kotobukiya firması tarafından hazırlanan ışınkılıcı şeklindeki chopsticklerile yemek yerken bile Star Wars ruhunu yaşayacaksınız :) 

Fiyat: 60TL. 


de yapabilir sevdikleriniz için özel pasta ve tatlı siparişleri verebilirsiniz. 


12. BatmanvSuperman - Dawn Of Justice filmi ile Batman'e ayrı bir hava getiren Ben Affleck, 20 cm'lik bu heykeli ile koleksiyonunuzun vazgeçilmez parçası olacak. 


günler için hazırladığı kahraman konseptli pasta çeşitleriyle sevdiklerinize tatlı sürprizler 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Bizi takip edin - facebook.com/Sfxturkiye 


ok AR UF WAR 4 


Bir Fenix gibi küllerinden doğuyor 


AKK 


» ÇIKIŞTARIHI ÇIKTI! 
» Diğer incelemeler XO 


» Diğer Platformlar PC 
» Yayımcı Microsoft Studios. 


Handing control of an eKurulu haldeki bir oyunun yapımının kontrolünü yeni bir yapımcıya vermek riskli bir iş. 
Sonuçta, Marcus Fenix ve Locust Horde'u -bir yandan da geliştirdiği Unreal Engine'in reklamını yapmak amacıylayapan Epic Games idi. Bu seriyi tanımlayan hızlı çatışma mekaniği, erkeksi maçoluğu ve siper-kontrol mekaniğini başka bir yapımcı firma da yakalayabilecek miydi? Ihe 


Coalition'ın buna yanıtı hevesli bir “evet” oldu ve hatta Gears of War 4 tamamıyla yeni bir karakter kadrosu etrafında gelişmesine rağmen oynayan kişiye anında mutluluk veren bir tanıdıklık hissi yaşatıyor. 
Oyunun açılış bölümü, bir zamanlar Fenix ve Santiago'nun hizmet ettiği Coalition of 
Ordered Governments (COG) 
ile karşı karşıya bırakıyor. COG, zorunlulaştırdığı üreme yasalarını uygulayarak tamamen antiütopik bir durumu ortaya çıkarıyor. İşte tam bu noktada da Marcus'un oğlu JD Fenix işin içine giriyor, çocukluk arkadaşını, Del'i de yanına alan Fenix, 
COG'den kaçıyor. Açılış bölümü de bu ikilinin terkedilmiş bir 


COG karargahını yağmalamasını konu alıyor. 

Gears of War 4 gerçekten de şehri terk etmenizden sonra başlıyor. Yeni ve gayet kaygan bir tehdit baş gösteriyor ve açılış bölümündeki otomatik düşmanlardan ziyade Locust'a benzer olmaları hemen dikkat çekiyor. Acil olarak yardıma ihtiyaç duyaraktan, karakterimiz, kas yığını kabadayı Marcus 
Fenix'i bulma umuduyla JD'nin aile malikanesine hızlı bir kaçış yapıyor. Ve tam bu noktada 
Gears of War 4 görsel olarak etkileyicilikten, muhteşemliğe geçiş yapıyor. Özellikle de üçüncü bölüm, görsel açıdan oyunun en şahane çevresel sanat eserlerini barındırıyor. 

Bu oyun üst düzeyde rekabetçi bir oyun olmasına rağmen, pek de kendine güvenir olduğu söylenemez. Oyunda, orijinal üçlüye itaat ile sınırlanan bir saygı seviyesi var. Locust savaşının hayaletinin hala 


66Büyük bir hızla, hoşnutluk hissi uyandıracak kadar 


tanıdık geliveriyor 99 


belirgin olduğu, hem anlatıma düşürdüğü gölgeden hem de oyun 


geliştiricisinin zaten var olan düşman 


türlerinden daha fazla 


ilerleyemeyişinden anlaşılıyor. Çünkü oyunun hızı, verdiği his ve sanatı, bu öykü modunun olması gerekenden 


daha güvenli olduğunu belli eder 


halde. Gears of War 4 özenle yapılmış 


bir oyun, ama ne yazık ki içinde o 


ilham kıvılcımı eksik. Marcus Fenix meşaleyi oğlu JD'ye bırakmış olabilir, ama asıl sorulması gereken JD'nin 


babasının etkisinin verdiği kaygı duygusunu geride bırakıp bırakamayacağı. James Nouch 


& Varolan bir şakayı devamettirmek için, Carmine 

1 kardeşlerden bir dördüncüsü daha ölüyorVe sonra 
oyunun açılış bölümündeki nöbetçi kulelerinden birinde beliriyor 


Karanlıkta sıkılan kurşunlar 


AMMA “all 
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DEVAM FİLMLERİ 


Hollywood devam filmlerine doyamıyor- 


Superman 2'de General Zod'u 
Terence Stamp oynadı elbette. 
Peki dostu Non'u oynayan kimdi? 


Evil Dead 2'de Ash'in elini sıkıştırdığı kitap hangisi? 


Bill EE Ted Excellent Adventure adlı yapımın 1991 yılında çekilen devam filminin adı nedir? 


serisinde adının anılmamasını isteyen bilim kurgu roman yazarının adı nedir? 


1985 yılında çekilmiş yürek ısıtan 
bilim kurgu filminin resimdeki 
1988 devam filminin adını 

bulun. 


The Wizard Of Oz ve Return Tb 
Oz arasında kaç sene vardır? 


Back To The Future Part 2'de Jaws'ın kaçıncı filmi çıkıyordu? 


Spider-man 2'de Peter ve Mary 
Jane tam öpüşecekken Doctor 
Octopus ikilinin oturdukları kafeye ne tırlatıyordu? 


Hangi iki korkunç psikopat 2003 
yılında Ronny Yu'nun çektiği korku filmi vesilesiyle kapışma şansı buldu? 


Lord Shatner'in göründüğü bu kare hangi filmden? 


<a > 


» 


e Russell Lewin, Prodüksi yon Editörü ——— 


Resimdeki 2012'de hit olan filmine bir devam filmi gelecek olan birader kim? 


Doğru mu yanlış mı?“Mad Max 
2 The Road Warrior olarak 

isim değiştirdi, Mad 
Max Beyond 
Tunderdome ise 
Birleşik Devletlerde 
The Road Warrior2 adıyla biliniyor.” 


Google'ye “the one with the whales” yazarsak karşımıza ne çıkar? 


Hangi korku film karakteri, içinde bulunduğu yedi filmin dördüncüsünde “Uzayda”, 


© 6 


e biz de öyle! 


beşincisinde ise “Mahallede” idi? 


1935'de Frankestein'in Gelini'ni kim oynadı? 


Tarzan'ın peştemalini yerine astıktan sonra John Weissmuller 
kimin haki pantolonunu giyip 13 
filmde rol aldı? 


1990'da Robocop 2'yi kim çekti? (Aynı zamanda son filmi oldu) 


Robert Englund'a göre eniyi Freddy 
Grueger fılmi hangisi? 


1988 yılında yapılan hangi 
animasyon, idari prodüktörleri Steven Spielberg ve George 
Lucas ile biri 1994 biri de 
2007'de iki devam filmine sahip 


oldu? 
G 


İşte size Julie Andrews'in Mary Poppins'i oynadığı hoş bir kare. 
Peki 2018'de sinema ekranlarına düşecek olan yeni devam filminin adı ne? 
e m m m m sunay wir a)öunr oML 
(47661) 9JeL)UĞIN 


sulddod 4JeW 
2J0j9g pue1 ayı 
MAN S,UJABJI SAM 49UUSIJ9Y ULAJI 
491)S9Y9U271 2S ST UNey9a/da 1 
3W0H 36Kon ayı :Al Y341 1e1S 
2sleJ ydjey 11-4994M ıanbaş 
YL 31) oURşduy Uuoser pue2 Kpp914 
129 v8 61 4 (SB6T O) 6E61) Ot 
uanlay ayl :UOO0909 S ajeauy |96IN £suınor sn6o9 s,pal > Illa suliy Ol ((9M312-4 V Z UeJojjeH.O Yor 


gi 


adresinden abone olun. 


ARALIK 2016 | SEX TÜRKİYE | 97 


THE BEATLES ÇİZGİ FİLMİ 


ir oksijen bir de The Beatles. Her ikisi de hayatta kalmamda çok önemli oldular. 
Ama sanırım başlamadan önce savımı kanıtlamam gerekli. Pop grubu The Beatles'ın 1965-1967 yılından animasyon TV serisi üzerine bir yazı, bir bilim kurgu dergisi olan SEX 'de ne mi arıyor? Kısacası: birçok bölümü bilim-kurgu da ondan! Tamam, çoğunlukla çılgın, gerçeklikten kopmuş, çocuk çizgi filmi türünden, ama bazı bölümlerinde geçen olaylarla alakalı yazacağım şu kısa özetleri de göz önünde bulundurun: 
John, beynini, canavarı için isteyen çılgın bir bilim adamı tarafından kaçırılıyor; Ringo Transilvanya ormanlarında gezerken bir cadıyla karşılaşıyor; Paul, yarattığı şey olan yarı kız yarı yarasa Vampiriçe'yle, evlenmesini isteyen “Profesör Sayko”tarafından kaçırılıyor; John, içince iksir olan bir gölde yüzdükten sonra küçülüyor. Ve daha niceleri. Grubun güzel bir uzaylı kadın ile Dünya'dan 23 milyar mil uzaklıkta bir yolculuğa çıkması da bunlara dâhil. 
60'lı yıllarda bu çizgi filmleri izlemiyordum tabi ki — o kadar yaşlı değilim! Bu şovu 1987'de Beatles takıntımın adamakıllı 


başlamasının üzerinden 20 yıl geçene, 2009'a, kadar keşfetmedim bile. Ama bu programı izlememin zorunlu hale 
geldiğini anladığım anda Ebay'e dalıp, oradan içinde 39 
bölümün tamamının bulunduğu iki korsan disk aldım (ne yazık ki bu serinin, hâlen, resmi DVD'si piyasaya sürülmedi). 
Her bölüm, acele ettirilmiş yaratıcılar tarafından hazırlanmış olsa bile, keyif vererekten, —gevrek, şen ve kaygısızca- izleyeni en muazzam müzik grubunun hüküm sürdüğü en muazzam'ön yıla sürüklüyor. 
The Beatles her zaman fantastik ile bağdaşıktı: beş filmlerinden üçü -Help!, Magical Mystery Tour ve Yellow Submarine- güçlü fantastik öğeler (özellikle de Yellow submarine, tabii) içeriyor; “Strawberry Fields Forever” ve “Free as a Bird” gibi filmleri, rüyaları anımsatan bir renklilikten istifade ediyor; ve elbette “Lucy In İhe Sky With Diamonds”, “I Am The Walrus” ve “Tomorrow Never Knows” gibi şarkıları da harikulade, saykodelik bir sisle bütünleşmiş halde. 
Yani bu animasyon serisi de Muhteşem Dörtlü'nün dünyamıza bahşettiği fevkalade yaratıcılık patlamasının sadece bir parçası- ve buna fantastik ve bilim-kurgu dünyaları da dâhil. 
Russell, geçen ay yeni Eight Days A Week filmini çok beğendi. © 


> Apple Corps bu serinin haklarını 90'lı yıllarda satın almıştı, bu da bir DVD sürümünün mümkün olduğuna işaret ediyor. Umarız Let It Be'nin sürümü ile birlikte bu da gerçek olur. 


Bu program, sonrasında 1968 
yapımı bir klasik olan Yellow Submarine'i de yaratan Amerikalı Al Brodax (şimdi 90 yaşında olan!) 
tarafından hazırlanmıştı. 


? Her bölüm dört şarkı içeriyor, ikisi hikayeye dahil, ikisi ise serinin birden fazla bölümünde kullanılmış “grup halinde söylenen” şarkılar. 


Önümüzdeki ay 


görüşürüz! 
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eni yılda SFX'ten herkese merhabalar. Milli piyango büyük ikramiyesini kazanmama rağmen hala buradayım ve hala size anlatacak çok şey var. Malum, çok kötü olaylar oldu 2016'da. İnsanlık filmlerdeki dünyalarla, yaşama daha sıkı sarıldı. Sinema ve dizi dünyasından inanılmaz işler çıktı, bu bir anlamda 2017'nin habercisi oldu. Who bile döndü. 
Dev goriller, zaman yolculukları, son savaşına çıkan pençeler, kozmik savaşlar, çok çok daha uzak galaksiler 

ve daha fazlası bizleri bekliyor. Bu yıl ne varsa hepsini topladık ve devasa bir 2017 içeriğiyle yanınıza geldik. 
Ufukta bu kadar heyecan verici hikaye varken, beklemeniz gereken süre boyunca SFX hep yanınızda olacak. Tüm sevdiğiniz yapımların ayrıntılı dosyaları, röportajları ve haberleri 2017 boyunca bu sayfalarda. Yeni yılın sizlere çok güzel hikayeler getirmesi dileğiyle, SEX Türkiye Spotify listesini açın, sayfaları çevirmeye başlayın ve 


tadını çıkarın. #R 


SEX Türkiye editörü 
Umit Çengiz / umit©sfxturkiye.com 


POLICE "8 BOX 


İÇERİ 


DOCTOR WHO 


Steven Moffad'ın yılbaşı ağacının altına koydukları... 


ASSASSIN'S CREED 


Bir başka video oyununun filmi. 
Ama korkmayın. 


A MONSTER CALLS 
IMDB liderinin 2016'daki favori filmi. 


SPLIT 
M Night Shyamalan türleri aşan, kimlik parçalayan SPLIT ile 


dönüyor. 


THE EXPANSE 


Savaş davulları güneş sistemindeki herkesin kulağında çınlıyor. 


AGENTS OF SHIELD 
Alevler içindeki sürücümüz 
Agents Of Shield'e doğru giderken. 


> 

FILMLER 
Guardians, Spider-Man, Blade Runner, Star Wars... hepsi bizde 


DİZİLER 
Daha da iyiye gidebilir mi? 


KİTAPLAR 


Baxter, Gaiman ve Lotz'dan yeni içerikler. 


ÇIZGI ROMANLAR 
Trek'i, Vampirella'yı ve 
Batwoman'ı kapsayan çizgi roman içeriği. 


İçindekiler 


> 


MONSTER TRUCKS 
O kadar çılgınca ki işe yarayabilir. 


THE 100 


The 100'ün 4. sezonunda işler daha da tehlikeli hale gelmeye başlıyor... 


TRANSFORMERS: 
IHE LASI KNIĞGELI 


Fragman incelemesi 


> 

FANTASTİK 
CANAVARLAR 
NELERDİR VE NEREDE 
BULUNURLAR 
Fantastik bişeyler bulduk mu? 


AGENTS OF SHTELD 


“Annen sana ateşle oynamamayı öğretmedi mi?” 


SUICIDE SOUAD 
Dvd'ye daha uzun bir versiyonu 


geldikten sonra soruyoruz: Daha iyi oldu mu? 


WESTWORLD 


Birinci sezonda akılda kalanlar 


INFINIT'Y 
GAUNTLET 


Thanos geri döndü... 


> 
KİTAP KULÜBÜ 


Seyfettin Efendi'nin yaratıcısı Devrim Kunter. 


68 KAHRAMANLAR VE 
ILHAM KAYNAKLARI 
Film ve dizi müziklerinin kralı David Arnold'un kahramanları. 


ZAMAN MAKİNESİ 
Star Wars: Splinter Of'The Mind's Eye 


BEYİN PATLATMACA 


2016 yılı boyunca uyanık ve takipte 
miydiniz? 
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ÖNCE 
GELER 


Kırmızı Alargı 


HABERLER //// RÖPORTAJLAR //// İÇERİKLER //// BAĞLANTILAR > 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“Her yıl arkadaşlarımla 
> Fast&Furious'un gece gösterimlerine giderdim,” diyor 
Lucas Till Kırmızı Alarm'a. “Bu da benim için böyle birşey. Oldukça hoş i ve çok eğlenceli.”Tam gaz bilim kurgunun yabancısı olmayan, X-Men'de Havok/ Alex Summer karakterini canlandıran oyuncu, yanında Transformers'in bile Hot Wheels On Ice gibi kaldığı Monster Trucks ile yepyeni bir dünyaya giriyor. > 


elele OYADINI 


YENİ BİR DÖNÜ 


hn Şetiride Lucas « 
Tali, Dali Giri ve Si VW ile Lastikleri Yaktik... 


“ 


12 


NİHAİ SON NEİL PATRICK GARDİYANIN HARRIS YUKSELIŞI 

> Grimm'in > Talihsiz > Starlord kendi 

yaratıcıları, bizleri Serüvenler Dizisi çizgi romanıyla 

son sezon için hakkında. dünyaya iniş yapıyor. 


hazırlıyor. 
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Oca 2017 


Kırmızı Alarm abonelikmerkezi.com adresinden abone olun 


5 r f K B | | 5 | İl f R | Araba koordinatörü Tyler Gaisford, ayrıca The Dark Knight filminde Komiser Gordon'un da şoförlüğünü yapmış. 


Till ve rol arkadaşlarını ellerini motor yağına 


bularken yakaladık. “Kamyonetle büyüdüm, babamda bir tane vardı, yani kamyonetleri severim,”diyor Till, Jane Levy ile birlikte 
1956 model bir Dodge ile uğraşırken. “Ben 
de bir tane alayım diyorum, belki filmden sonra.” 

Filmde tamir ettiği kamyonet gibi bir 

araç alması pek muhtemel değil gerçi. 
İzleyeceğiniz “Monster Truck” filminde oyuncunun kamyonetini, yuvası kötü niyetli sömürücüler tarafından yok edilmiş, dünya dışı dokunaçlı bir yaratık “ele geçiriyor”. 
Görünüşü de bir balinayla uzaylı arasında. 
Ve iyi niyetli yaratık 17 yaşındaki yalnız gencin (Till) hayatına giriyor. Chris Wedge tarafından yönetilen, Jurassic World'un yazarı Derek Connolly (Şuan Star Wars: Episode IX'i yazıyor) tarafından yazılan fılm, Wedge'ye göre “fantastik, karakterle işlenmiş büyük bir hikaye” ve buna ek olarak klasik aile filmi The Iron Giant ve E.İyle de benzerlik gösteriyor. “Gençler sandığımızdan çok daha karmaşıklar,” diyor. 
“Duygusal farkındalıkları en az bizim kadar. 
Ama daha yaşlı insanlar kadar deneyimli olmadıkları için her şeyi deneyerek öğreniyorlar.” 

Filmin merkezinde Tripp ve tekerlekli sandalyeye mahkum babası, Danny Glover'in canlandırdığı araba mezarlığı sahibi Wethers arasındaki baba-oğul ilişkisi yer alıyor. 
Glover karakteri ile ilgili şunları söylüyor: “Wether Tripp için alan yaratıp hayal gücünü geliştirmesine yardımcı oluyor. Bir 


araba mezarlığında büyüdüğünüzü düşünün. 


Nelerle oynayabilirdiniz? Sadece paslı metal parçalarla. Bu da, aslında hayatın kendisine yapılmış bir metafor.” 

İşte Monster Trucks'un kalbinde yatan da aslında bu. Film aksiyonla dolup taşsa da, aslında 17 yaşındaki bir gencin hayatta kendi yerini bulma hikayesi. “Sanırım Tripp'i biraz anlayabiliyorum,” diyor Wedge. Yönetmenin İripp ile aynı yaşta olan ve karakteri şekillendirmesinde yardımcı olan bir oğlu var (Asıl karakter yaşça çok daha küçük). 
Bütün bunların biraz daha merkezinde, Ice Age, Robots ve Epic gibi animasyon hitlere imza atan yönetmenin kendi korkularıyla yüzleşip live-action'a adım atması da söz konusu. 

“Bir animasyondan çok daha hızlı ilerliyor,” diyor Wedge live-action filmiyle ilgili. 
“Evden altı aydır uzaktaydım; oldukça zordu. Çekimler de çok meşakkatliydi. Her şey sürekli hareket etmek zorundaydı. Animasyon yaparken aklımıza gelen fikirleri bir yere yazarız ve iki senelik bir süre içinde her 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şey filizlenmiş olurdu. Burada ise her şey daha korkutucu ve zorlayıcı; sabah neyle karşılacağınız her zaman bir sürpriz.” 
Özellikle de bir aksiyon filminde sahneleri gerçek eski kamyonetlerle çekmek oldukça zorladı bizi. Short Circus'un Number 5'i gibi karakterlerden ilham alan araba uzmanı Tyler Gaisford, şasileri büyütüp araçlara hidrolikler ekleyerek uzaktan kumandayla yapılan “performansları” mümkün kılmış. 

Tozu dumana katan özel efektler beklemeyin. “Bu şey yaşıyor” diyor Wedge kamyonetle ilgili. “Ama o kadar yumuşak ve animatif değil. Farları açılıp kapanmıyor. 
Etrafının farkında bir kamyonetmiş 

gibi hareket ediyor. Yaratığın araca nasıl uyum sağladığını keşfediş kısmı eğlenceli olacak.” 

Paramount'un beşinci Transformers filmine harcadığı yoğun çabaya bakacak olursak, Monster Trucks yapımının da lastikleri yakan göz nuru bir yatırım olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Ve yapımın, içinde bulundurduğu ergen anksiyetesi, dönemsel ortamı ve sıkı aksiyonuyla, 80'lere göz kırpan başarılı bir çıkış yapacağını düşünüyoruz. 
“Fast&Furious 6'yı düşünün ama kamyonetlerle” diyor Wedge. “Işte size bunlarla geliyoruz. Üzülmeyeceksiniz. Sözüm söz. 
Neredeyse tüm araçları elimizde kalana 


kadar kullandık...”© 


Monster Trucks kapılarını 21 Nisan 2017'de izleyicilere açıyor. 


ERE kazanmanın bir yolu tabi... 


Kırmızı Alarm 


keli AŞIRI YUKLEME canavarı Lucas till aile, canavarlar ve hem 


korkunç hem de komik haliyle ilgili konuşuyor. 


Kesinlikle aptal olmayan, ama bazı şeylerin farkına varamamış bir karakteri oynamak çok eğlenceli. Sürekli stresli; film iki-üç günü kapsayacak şekilde çekildi ama bu süre boyunca sürekli ailesiyle problemler yaşayıp üstüne bir de kamyonetindeki yaratıkla ilgilenmek zorunda kalıyor. Yani kesinlikle şaşkının teki. Bu noktada da, hikayenin Samwise Gamgee'si diyebileceğimiz bir yoldaşı var. Karakteri Jane Levy oynuyor. Her şeyi bilmeyen bir kahramanı oynamak çok keyifli 


Önceki filmlerin endimi çok zorladım ve en sonunda rahatlayıp eğlenebildiğim bir filmde izleyicilerin de benimle beraber rahat bir deneyim edineceklerini anlayabildim. Daha gençken bildiğimiz o filmlerin (80'ler) sıcak havasını elde etmeye çalıştık. Oldukça çekici bir film ve öyle olması için de çok çaba sarfettik. Aynı zamanda aslında orada olmayan bir şeyle iletişim kurmamı gerektiren ilk film. Heyecanlıydım çünkü bu işi çok iyi yapan aktörleri de, o kadar iyi yapamayan aktörleri de gördüm. Ve ben de "Yapar mıyız ki bu işi?” modundaydım. Zorlayıcıydı 


gazı açık mı 


Aynen, bazı anlarda oldukça komik bir moda giriyordum ve Chris (yönetmen) “hayır burada korkmuş görünmen lazım!” diyordu Tüm olay da aslında bu. Karşınıza korkunç şekilde çıkıyor, ama biraz daha ilerledikçe o korktuğunuz şeylerin artık o kadar korkunç olmadığını farkediyorsunuz ve birden işler komikleşmeye başlıyor. Bu açıdan epey melez bir film. Çok komik ve çok da duygusal. Bolca aksiyonu da var. 


Evet, çevre bilinciyle ilgili sağlam bir mesaj da taşıyor. Çünkü filmdeki yaratık petrol patronlarının bir kurbanı. Başlarda, Tripp kamyonetine yeni bir motor alma hedefine ulaşmaya çalıştığı için bencil bir profil çiziyor, ki bu yaratık da tam aradığı şey(motor) Ancak zaman ilerledikçe yaratıkla arkadaş oluyor. Ona değer veriyor, kurtarmaya çalışıyor, onun da bir ailesi olduğunu öğreniyor. Tüm yaratıkların yaptığı da bu, aileye geri dönmek 
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Kırmızı Alarm 


Grimm'in yaratıcıları, bizleri son sezon için hazırlıyor 


Tıpkı en karanlık peri masalları 


gibi, Grimm de sona doğru geliyor. 


Mitoloji ve folklörle dolup taşan 

altı yılın sonunda, yapım bizlere 13 
bölümlük bomba bir sezonla veda edecek. 
Ve idari prodüktörler Jim Kouf ve David Greenwalt'a göre olabildiğine büyük bir patlama olacağa benziyor.“13 bölüm çekiyoruz” diyor Greenwalt, diğer sezonlara göre daha az bölüm içeren sezon ile ilgili. “Çünkü her biri çok komplike ve kapsamlı.” 
“Tam olarak bıraktığımız yerden devam ediyoruz,”diyor Kouf altıncı sezonun prömiyeriyle ilgili. “Kendi kazdığımız 


Kendi kazdığımız kuyuyla uğraşmak 


zorundayız. 
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kuyuyla uğraşmak zorundayız. The Captain'in yaklaşan büyük bir sorunu var. 
Juilette'nin de öyle. Eve, o da kim? Ne ile cebelleşiyor? Ayrıca ilgilenmemiz gereken bambaşka bir mevzu. Böyle şeyler işte.” Ve ekliyor Greenwalt: “Tarihi ve kraliyetleri kurcalamamız gerekti. Bunun sayesinde şimdi çok daha büyük bir şeyin peşine düştük.” 

Kouf, asanın hayat kurtaran güçlerine 

ve Adalind'in yüzüğüne ilişkin: “Yüzük meselesinin dışında gelişen bazı duygusal meseleler de var, ama hala yüzüğü takıyor ve çıkarmaktan korkuyor. Ve asanın gücü... Nereden geliyor?” gibi soruları aklımıza sokuyor. 

“Kullanan ve üzerinde kullanılan insanlarda ne gibi etkileri var?” diye yemliyor Greenwalt. “Hayatta hiçbirşey bedava değil. Bir bedel ödemeniz gerekiyor.” 
Karışık karakterleriyle öne çıkan Grimm, 


o anılar... 


etraftada daha fazla yeni Wesen ile bizleri selamlıyor, hatta Ispanya folklöründen alınmış bir canavar bile var. “Sanırım şimdiye kadar onlardan 89 90 tanesini ağırladık,”diye gülüyor Greenwalt, dizinin toplam Wesen sayısıyla ilgili. “El Cuegle geliyor. Chupacabra gibi yaşayan bir efsane. Fiziksel olarak daha önce gördüğümüz şeylerden farklı, psikolojisi de oldukça değişik. Masum küçük bebekleri içeren ilginç bir hikayesi var.” 
Kouf, dizinin kahramanının son sezonda “bayağı bir acı çekeceğini” itiraf ederken, Greenwalt en azından bazı keyifli anları da beklememizi söylüyor. “Keyifli bir dizi ama hayat bu dizideki karakterler için pek kolay değil, özellikle de Wesen ve Grimm gibi şeylerin olduğu bir dünyada,” diyor. 
“Bu sene yapılacak tonla işimiz var. Ve bu 


işlerin hepsi artık bir sonuca varacak.” 


Dizinin idari yapımcısı Barry Sonnenfeld ismini, ayrıca Men In Black ve Addams Family filmlerinden de duyduk 


BİR ZAMANLAR 


“Barry Sonnenfeld daha herhangi birşey başlamadan önce New York'daki evime gelip projeyi bana anlattı. Anlattığı şey oldukça karanlık, tamamen gerçekçi ve neredeyse Cirgue du Soleil gibiydi. Oldukça vizyon sahibi biri ve karanlık da bu vizyonun bir parçası. Bahsettiğim karanlık Kont Olaf'a çok güzel yansıyor.” 


HIZLI OKUMA 


“Daniel Handler'in kitaplarını bilmiyordum. Varlıklarından haberim vardı elbette. Isimlerini çok sevdim. Ama okumaya karar verdikten sonra karşımda yedi sekiz tane kitap vardı. Breaking Bad gibi... Breaking Bad'e bayılıyorum ama hala ilk sezonunun dördüncü bölümündeyim! Ama ilk kitabı senaryoyu okur gibi okudum ve bayıldım!” 


SNAPE'DEN KAPILANLAR 


“Elimden geldiğince Alan Rickman'dan feyz almaya çalışıyordum. 
Muhteşem bir hatiplik, dil üzerine inanılmaz bir aşk ve kelimeleri söyleme şekli... Bence bu bağırmaktan ya da çığlık atmaktan çok daha dehşet verici.” 


AH BİZİM OLAF 


“Olaf çok gelişigüzel ve nadir bir karakter. Oldukça kötü bir aktör ama çok yetenekli olduğunu düşünüyor. Bu da bana gerçekten kötü oyuncu olma özgürlüğünü verdi. Shakespeare'nin Mark Rylance'sini oynamıyordum. 
Oynasaydım işimi çok iyi yapmam gerekirdi. Bu yapımda saçma sapan ve berbat performanslar gösterebildim ve bunu yaptığımda diziye daha iyi oturdu.” 


METOD ADAMI 


“Her gün Olaf'a dönüşebilmek için üç saat harcadım. Insanların o kadar uzun bir makyaj esnasında film izlediklerini bile duydum. Ben de çocukların (aktörler) fotoğraflarını alıp suratlarının olduğu kısımları çıkarttım, gözlerinin olduğu yerlere x işaretleri çizdim. Bu da onlara küçümseyerek bakabilmeme yardımcı oldu"'© 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Kırmızı Alarm 


The 100'ün 4. sezonunda işler daha da tehlikeli hale gelmeye başlıyor... 


” Aslında bir açıdan baktığınızda 

Nuh Tufanı hikayesi ile benzer 

diyor,” baş yapımcı Jason Rothenberg Kırmızı Alarm ile olan ropörtajında. 
“Dünyanın yok olacağını biliyorsunuz, kime söylersiniz? Üstüne üstlük diğer insanlar dünyanın yok olacağının farkına vardıklarında gemiyi kendileri için istiyorlar... yeni sezonda içine büyük bir dalış yapacağımız metafor bu.” 

Rothenberg bunları söylerken hiç abartmıyor. Ağır ve ölümcül tehditler barındıran The 100'ün dördüncü sezonu, dünyayı altı ay içinde yaşanmaz hale getirecek nükleer radyasyon yayılması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Clarke Griffin (Eliza Taylor), Toprak Sakinleri 


ve Arkadia kazazedeleri zor günlerle karşı 


Bu evreni ne kadar esnetip, genişletebileceğimizi test ettik.” 


İO| sex Türkiye 1 ocak 2017 


karşıyalar, acaba insanlığın son üyeleri bir çözüm bulabilecekler mi? 

“Elbette bu sezon finali için devasa bir problem inşa ettik,” diyor Rothenberg. 
“Öncelikle bu problemi halletmek zorunda kalacaklar. ee olan hiçbir şeyi de unutmuş değiliz. Birbirine bağlamak için bu kadar uğraştığımız ipleri de bırakmaya hiç niyetli değiliz. Geçen sezon öyle yoğun şeyler yaşadı ki karakterler, ekranda oldukları sürece o olayların etkileri devam edecek.” 

Toprak Sakinleri'nin kumandanı olan Clarke'ın, sevgilisi Lexa'yı(Alycia Debnam-Carey, kendisini Walking Dead'de izledik) kaybetmesi üçüncü sezonda gerçekleşen en büyük olaylardandı. 
Bütün hayranların ayaklanmasına sebep olan bu olayı unutmak gerçekten zor. 
Clarke'ın kalbini yeni biri dolduracak 

mı diye sorulduğunda, Rothenberg 

şöyle cevaplıyor. “Uç sezon boyunca iki gönül ilişkisi olan ve bunların ikisi de 

pek iyi bitmeyen kahramanımızın, ruh ikizini kaybettikten sonra hemen başka bir ilişkiye geçmesini beklememelisiniz. 
Ama objektif olarak bakarsanız Clarke 


on sekiz yaşında bir genç ve bu travmayı da atlatacaktır. Lexa karakterini yazan 

kişi olarak rahatça söyleyebilirim ki, 

Lexa sadece Clarke'ın mutluluğunu ister. 
Clarke da bunun farkına vardığı zaman bu travmatik olayı atlatabilecektir. Ne zaman olacağını, kim olacağını -erkek ya da kızsöylemeyeceğim elbette.” 

Yok oluşa karşı gelmek amacıyla birleşmiş karakterler, Rothenberg'ın söylediğine göre bu sezon ilginç eşleşmelerle karşı karşıya kalacak. “Bu dizi hayranların doğru bir şekilde saptadığı gibi çocuk suçlularla alakalı. Geçen sezon onları birbirinden ayırdık ve bu evrenin sınırlarının ne kadar genişleyebileceğini, insanları ne kadar ayırabileceğimizi test ettik. Bu görevle ilgili bir gerçek var ki, aynı anda hem beraber bir yöne ilerleyip hem de sorunlarını çözemeyecekleri. Eğer bir çözüm varsa, bunu keşfetmenin en iyi yolu böl ve yönet yaklaşımı ile olayları ele almak.” 
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PAOLO SORRENTINO 


Kırmızı Alarm Ocak 2047 
ik ip /' (17) 4 j , Ç Revaçtaki fragmanlar inceleniyor : 


GEEK BİLGİLERİ Filmde Autobot Hound'u seslendiren John Goodman, Futurama çizgi dizisinde robot Noel Baba'yı seslendirmişti. 


TRANSFORMERS 5 


The Last Knight - Şiddetle başlayan hazlar şiddetle mi son bulacak? 


# Metal ve etin dehşet verici buluşmasıyla başlıyoruz. Soru şu: bu kılıç kimin? 


# T-Rex replikasından sonra üç başlı ejderhayla çıtayı biraz yükseltmişler ne dersiniz? 


# Koca yürekli Bumblebee yine en büyük fedakarlıkları yapacak. 


# Optimus Prime'ın cansız bedenini uzayda sürüklenirken gördüğümüze göre işler insan ırkı için pek iyi gitmeyecek gibi. | 


*# Eğer Death Star'ın büyük bir şey olduğunu düşünüyorsanız bir de buna bakmanızı tavsiye ederiz. 


# Bu silah patlar! 


*# Gökyüzünde görünen tehlike bir yana Transformers filminde bir araba mezarlığı biraz klişe gibi ha? 


# Laura Haddock 'aman tanrım' derken bir sonraki kareye bakıyor muhtemelen. 


#Savaşın değişmeyen doğası burada da kendini gösterecek gibi duruyor. Tarih tekerrürden mi ibaret? 


*# Anthony Hopkins oynadığı her rolde kendini izlettirebilen bir aktör, robotlara aşina olması da bu filmdeki konumunu açıklıyor herhâlde değil mi? 


Ez e 
*#Isabela Moner, “Kalıp savaşmak istiyorum” diyor. Sanırız küçük çocukların, büyükleri motive ettiği filmlerden biri olacak. 


7 yp Me e. 
*# Bumblebee vs Optimus Prime? Bu epik savaş şimdiden heyecanlandırdı. 
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HABER 
TÜNELİ 


IŞIK HIZINDA 
BİLGİLER 


—— ,— 


> Yeni Star Wars çizgi romanı Darth 
Maul, Cullen 
Bunn'un mürekkebiyle ve 
Luke Ross'un çizimleriyle Şubatta çıkacak. 
> DMG 
Entertainment, 
Brandon 
Sanderson'un birbirine bağlı fantezi romanlar dizisi The Cosmore için gerekli lisans haklarını satın aldı 
> İskoç fantezi yazarı Brian 
Ruckley, Highlander için, bu Şubat'ta beklenen “There 
Can Be Only One” 
yapımına dahil oldu 
> Clint Mansell, 
Ghost In Shell'in müzikleri için görevlendirildi 
> Harley Ouinn'in spin off filmi, aynı zamanda Naomi 
Watts'ın korku filmi 
Shut In'ide yazan 
“A Christina 
Hodson tarafından kaleme alınacak 
> Neil Gaiman, Fox 
İçin alternatif gerçeklikler arasında gezen bir gökdeleni konu alan The 
Building'i geliştiriyor. 
> Interstellar'ın arkasındaki 
Legendary Pictures, 
Frank Herbert'in 
Dune'sinin haklarını kaptı. 


Oca 2017 


Kırmızı Alarm 


5 | N K B | | 5 | | | p | Gillen, bir gazeteci olarak içindeki eski Star Wars aşkını yeniden ateşleyen Knights Of The Old Republic'i inceledi 


Indiana Jones gıbı, 


ahlak duyguları olmadan tabi. 


b.1lii 1 ie 


YAZAR ÖZEL 


DOKTORUN SİPARİŞLERİ 


Yeni bir umut: Kieron Gillen, yeni S4ar Wars 


serisi Doctor Aphra'yı konuşuyor 


romanının hayranları ağır ağır soluyan süper 

kötüden bile daha fazla ilgi çeken bir karakterle tanıştıklarını kabul edeceklerdir: etikleri hiçe sayan anti kahraman arkeolojist Doktor A phra. 
Hayranların kalbinde taht kuran A phra, şimdi de kendine ait serisiyle ödüllendiriliyor. Çizgi romandan çıkmış bir karakterin başına ilk kez böyle bir şey geliyor. 
“Hikaye, Aphra'yı Darth Wader'da bıraktığımız yerden devam ediyor,” diyor iki serinin de yazarı olan Karen Gillen. “Sith Lord'undan kaçtı ve şimdi de hayatına devam etmek istiyor. Ancak bu bir aksiyon kurgusu, bu yüzden kahramanımızın şansı her yerde yaver gitti gibi bir mantıkla başlayan bir hikaye, siz de takdir edersiniz ki pek işe yaramayacaktır.” 
Ve tabi ki, Aprhra'yı baş rol yapmak demek, onunla ilgili daha fazla şey öğrenmek demek. “A phra'ya dair diğer şeyleri de gün yüzüne çıkarmak istedim,”diyor Gillen. “Bu hikayede, babasıyla tanışıp, Ordu Aspectu adındaki antik bir Jedi mirasına olan takıntısını öğreneceğiz. 

üm bu arkeolojik yapılar ve çevresinde gelişen 

aksiyon, aslında Lucasfilm'in repertuvarında olan bir yerden geliyor. “Fikrin temelindeki şey, aslında etnik 


& Marvel'in çıkardığı Darth Vader çizgi 


açıdan değişik bir Indiana Jones,” diye açıklıyor Gillen. 
“Ama o pek de iyi bir insan değil. Neyse ki kişiliği eğlenceli. Hakkında eğlenceli olan şey de Star Wars evreninde kimsenin tarafında olmadan gezmesi.” 

Bu kadar ünlü bir alanın içinde yazarken, filmden tanıdık yüzleri de şöyle bir gösterme dürtüsü de bu şöhretle beraber geliyor mu? “Büyük bir evren, ve aynı kadro her yerde görünürse yapay ve ucuz bir imaj çizer, diyor Gillen. “Ancak, ilk arkta kullandığım bir şeyi tekrar göreceksiniz, ki bunun da eğlenceli ve sizler için sevindirici olacağını düşünüyorum.” 

Gillen ile aynı yola baş koyan sanatçı Kev Walker da çocukluğundan beri Star Wars ilüstrastyonlarının bir hayranı. “Star Wars'ı yaşayan ve soluyan biri gerçekten”diyor Gillen Walker ile ilgili. “Ben referanslardan ve farklı atmosferlerden bahsederken, Kev'in tüm malzemeyi alıp ortaya yep yeni bir kumaş çıkaracağını da biliyorum.” 

Peki ya Aphra'dan sonrası? Gillen Star Wars evreni üzerine çalışmaya devam edecek mi? “Şey” diyor, “Phonogram'ın yazarı olarak, Max Rebo Grubu'nun hikayesi Behind The Music-esgue'yi yazmam için zamana ihtiyacım olurdu” © 


Star Wars: Doctor Aphra #1 Arka Bahçe Çizgi Roman yayınlarında. 
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Kırmızı Alarm 


Eddie Redmayne, The Force Awakens filminde Kylo Ren rolü için seçmelere girmiş 


GEEK BİLGİLER! 


kadar burada dikilmemi istiyorsunuz?” 


> Ana öyküden bağlarını koparmış ilk Star Wars filmi geçen ay sinemalara gelirken, Star Wars, dürbünlerimizi evrenin uzak uçlarına doğru hedeflememizi istiyor. Biz burada oturup Rogue One ile bağlanacak olan Episode Vll fragmanına aşerirken, bazı söylentiler Skywalker ailesinin destanıyla ilgili yeni bir yapımın altını çiziyor. İnternetin büyük bir kısmı Daisy Ridley'in Vulture'sine yetişmesiyle ve serinin gelecek Aralık ayındaki devamında Rey'in ailesinin kimliğinin ğa vurulmasıyla çalkal 
“Gelecek yıl göreceğ ye 
Jakku'nun ünlü sakininin aslında Obi Wan'ın çocuğu olup olmadığı sorulduğunda. “Bu sorunuzu sakın unutmayın ama.” Neredeyse kesin 

yani... Hatta, Lucasfilm'in sıkı sıkıya koruduğu bilgilerine rağmen MakingStar Wars.net adresinden henüz onaylanmamış bir bilginin dedikodusu dolaşmakta; Luke Skywalker'in kostümü The Force Awakens'dekinden daha karanlık olacakmış. Ve Rey'in de morali öğrettiklerinden ötürü biraz bozulacakmış. Doğru olsa da pek spoiler niteliği taşımıyor. 


YAZARÖZEL Oo 4g 


Son işi Howard The Duck serisinde odaklandığı, bir başka “dünyadan dışlanmış” karakterin ardından, Chip Zdarsky o kadar da hafif olmayan başka bir uzay sürgünü hikayesine, Star-Lord'a girişiyor. Kris Anka'nın çizimlerini üstlendiği yeni seri, Galaksinin Koruyucusu'nun -Civil War 1I'den sonra- harap olan gezegeninde mahsur kalmasıyla başlayacak. 
“Marvel evreninde olan bitenin etrafında dolaşan Howard kitaplarının ardından, bu iş benim için aslında bir devam niteliği taşıyor, diyor Zdarsky Kırmızı Alarm'a. 
“Ancak Star-Lord karakter olarak kendi kendine bir bütün. Neredeyse tüm crossover bölümlerde ve Guardians kitaplarında görünüyor, yani zorlayıcı olacak. Ben de bu zorluğu sevdim.” 
Peter'in New York City'e kısılmasının yarattığı eksiklik, galaksiler arası suç camiasındaki “partnerleri” tarafından da fark ediliyor elbette. Ve bu durum aynı zamanda Daredevil, Wolverine ve Ajan Brand gibi diğer Marvel karakterleriyle 


de eninde sonunda dalaşan Star-Lord'u 


KOZMİK DÜNÜŞ 


Siar-Lord solo çizgi roman dizisi için dünyaya iniyor... 


yasaların çerçevesinden uzağa itiyor. 
“Guardians'daki diğer karakterleri bu işin dışında tutmaya çalışıyorum ki Peter'in maceralarına odaklanabileyim,” diye açıklıyor Zdarsky. “Ama elbette diğer Marvel karakterleriyle yolu kesişecek. 
Hazır dünyadayken onu diğer dünya karakterleriyle etkileşime sokmamak aptallık olurdu.” 

Annesiyle, uzay aracının kaza sonucu dünyaya düşmesi vasıtasıyla tanışan Spartax'lı Jason'un oğlu Peter, bir başına kaldıktan sonra kökleriyle yeniden bağlantı kuruyor. “Uzaylı yanından 

ona miras kalanlara rağmen, Peter aslında bir insan,”diyor Zdarsky. “Yani Guardians'da göze batan o. Ama burada ise sıradan biri. Bunun psikolojisini nasıl etkilediğini görmek, bunca zaman uzayda geçen maceraların ardından eskiye geri dönüşünü izlemek eğlenceli olacak. Lafı da gelmişken, dünya da bir yere kadar tabi. 
Kitaba Earth-Lord demememizin de bir sebebi var! © 

Star-Lord#1 21 Aralık'ta Marvel Comics tarafından 


yayınlandı. 
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Kırm ZI Alarm www.abonelikmerkezi.com adresinden abone olun. 


PAINKILLER JANE 

© Interstellar'ın /essica Chastain'i, unutulmaz çizgi roman kahramanı Painkiller Jane'nin yeni kurşun-geçirmez yüzü oldu. 
Jimmy Palmiotti ve Joe Onesada tarafından Event Comics çatısı altında yaratılan seride Jane, gizli görevde olan sıkı bir polis. 
Mafyayla girdiği çatışmada çıkan bir patlama sonucunda ölümden 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dönerek bir takım iyileşme yetileri kazanıyor. Ve şimdilerde de mucizevi bir şekilde kurşun yaraları, balta saldırıları ve kimyasal silahlar gibi evde denemek istemediğimiz şeylerden aldığı hasarı iyileştirebiliyor. Gündüz işi bir kenara dursun, kişisel intikamını tabiri caizse fellik fellik arıyor. 
Wile E. Coyote gibi bir 


kanunsuzu da hayal edince 


tamamsınız. Jane, ekranlarda daha önce Emmanuelle Vaugier tarafından 2005 tarihli Sci Fi Channel yapımı filmde, 
Kristanna Loken tarafından da 
2007 tarihli dizide canlandırıldı. 
Açıklanan bir yönetmen ya da yazar yok ama Chastain, Lenny Beckerman ve Stephen L'Heureux saflarındaki yapımcı koltuğunu ayırtmış bile! 


MUTANT KRİZİ 
DEADPOOL? 
© Chimichangaları tutun! Ağzı bozuk paralı asker yeni yönetmenini buldu. Evet, her şeyi yıkıp geçen Deadpool'un yönetmeni Tim Miller artık direksiyonun başında değil. 
Görünüşe göre işin yaratı kısmında Ryan Reynolds ile düştükleri fikir ayrımı sonucunda arkadaşça bir yol ayırma durumu 


Illustration by Paul Cemmick 


söz konusu. Söylenen o ki, çıkmazın başlangıç noktası hayranların sevdiği yardımcı karakter Cable için Miller'in sunduğu isim. Miller 
Bloodline'den Ky/e Chandler'i istemiş ama Reynolds bu fikri beğenmemiş. Stüdyo da oyuncunun arkasında durmuş. 
“Ekipten ayrılmasından dolayı üzgünüm” diyor Reynolds. “İ'im çok zeki biri ve kimse Deadpool bünyesinde onun kadar sıkı çalışmadı.” John Wick'in yardımcı yönetmeni David 
Leitch, bu görevi üstlendi ama müzikler için de ayrıca birilerine ihtiyaçları var. /wn&ie XI. da Miller ile birlikte ekipten ayrıldı. 
Tüm bunlara sebep olan şey tam olarak neydi bilmiyoruz ama gelen gideni aratacak mı göreceğiz... 


İŞTE HABERLER! 
FANTASTİK CANAVARLAR 2 


© Newt Scamander yumurtlamaya devam ediyor. /K Rowling'in zooloğu Fantastik Canavarları en az dört fılm daha avlayacağa benziyor. “Oyküyü beş filmde anlatmaya niyetliyiz çünkü zamanı 19 yıl olarak ölçtük” diyor Rowling Varietye. 
“Ama bir arkı net şekilde 
seçebiliyorum.” 16 Kasım 2018 
yılını çıkış tarihi olarak hedefleyen devam filmi, setini İngiltere'den Fransa'ya taşıyacak. 
Prodüktör David Heyman her iki senede bir Newt Scamander'in bir macerasını izleyiciyle buluşturmayı planlıyor, son fılm 
1945 yılında geçecek. Ve 
Potterhead'lerin bildiği üzere, bu yıltam da Dumbledore'nin kara büyücü Gellert Grindelwald ile düello yaptığı yıl. Ayrıca Ezra Miller, Credence karakteriyle daha da öne çıkacak: 
*Credence'yi takip etmeye devam ediyoruz,” diyor yönetmen David Yates. “Olayların içinde merkezi bir role sahip oluyor. 
Credence'nin hayati bir önemi 


bi 


var. 


AHO İĞNEN YOK MU! 


GREEN HORNET 

© Suç savaşçısı Green Hornet'i son gördüğümüzde, kafalarda 
Seth Rogen'in performansının aksi yönünde oluşan soru işaretleri vardı. Ve Paramount 


ALEVLER 
İÇİNDE 


—— ,— 


3 Samuel L 
Jackson, 

felaket 

hikayesi 
İnversion'un yörüngesinde. 

Mark Landis, babasının An 
American Werewolf 
In London'una remake getiriyor. 
Dean Devlin, 
Countdown'un yönetmen koltuğunda. 

Steve Carell, 
Minecraft filminin kadrosuna dahil oldu. 

Relativity, Immortals için bir devam yapımına soyunuyor. 
Amblin, çizgi roman 
Dan and Sam'i uyarlıyor. 
Spartacus'un Nick 
Tarabay'ı, Pacific 
Rim: Maelstorm'a katılıyor. 

Fox Animation, 
Margaret 
Dilloway'in 
Momotaro: Xander 
And The Island Of 
Lost Monsters'ini uyarlayacak. 

Cedric Nicolas 
Troyan, Fransız çizgi romanı Naja uyarlamasının yönetmeni olacak. 
Mark Osborne, 
Warner Bros'un bünyesine aldığı Jeff 
Smith'in, Eisner ödüllü Bone'sini yazıp yönetecek. 
Disney'in The Black 
Hole remake'i ertelendi. 

Universal, Voltron için David Hayter'in yazacağı live action'lar üzerine çalışıyor. 

Akiva Goldsman, 
Paramount bünyesindeki Rob 
Liefeld'in çizgi roman uyarlaması 
Avengelyne'nin prodüktörü ve muhtemelen yönetmeni de olacak. 
Mark Smith ve 
Damian Shannon, 
Starship Troopers'in reboot'unu yazacaklar. 


Aralık 2016 


Kırmızı Alarm 


©REX() 


Pictures bu soru işaretlerini düzeltmek istiyor. Stüdyo, kadronun Sony'den ayrılmasından sonra yapımın haklarını kendi üzerine aldı ve şimdi de keskin hatlı, zoraki komediden uzak bir reboot için kolları sıvamış durumda. 
“Niyetim Green Hornet'i alıp, son filminde bize verdiği gülünçlüğü ve ucuzluk hissiyatını ortadan kaldırmak,” diyor yönetmen ve yapımcı Gavin O'Connor.“Green Hornet mitolojisini yeniden ve kalıcı olacak şekilde, karaktere ve öyküye vurgu yaparak yaratmak istiyorum... Karakterin arka planına bir takım kanunsuz mekanikleri yerleştireceğiz.” 
Şaşırtıcı şekilde, 60'lardaki şovda karakterin dövüş sanatları ustası yardımcısı Kato, Burce Lee tarafından canlandırıldı. En iyisi Donnie Yen nunçakularını hazırlasın... 


TAZE KAN! 
JURASSIC WORLD 2 


© Jurassic World'un tarih öncesi canavarları, atıştırmalıklarını tekrar çiğnemeye çoktan başladı bile: 725y Jones, Rafe Spall, Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard, JA Bayona'nın fılm ekibine dahil oldu. Çekimlerin Mart'ta başlaması planlanıyor. 
Yönetmenin söylediğine göre yapım, Spielberg'in 1993 tarihli orijinal yapımıyla bağlantılar kuracak. “Yaptığımız şey Jurassic World'e bir devam filmi çekmek,” diyor Bayona Cinema Blend'e.“Ama çektiğimiz şey aynı zamanda daha büyük bir efsanenin beşinci filmi olma özelliğini de taşıyor... Bence hikaye Jurassic World ile Jurassic Park arasında bir bağlantı kurma gayesinde. Ki bunu Jurassic World'de pek görmemiştik.” 
Filmin 22 Haziran 2018 
tarihinde çıkması planlanıyor. 
“Hikayeyi izleyicinin beklemediği bir mekana taşıyoruz,”diyor Bayona. “Ve bu da bir devam filminin, insanları heyecanlandırmasını sağlar.” 


OREADLOCK'LARI SALIN! 


THE PREDATOR 

© X-Men Apocalypse'in Oğivia Munn'u, Shane Black'in The Predator'u bünyesinde kayıtlara geçen son isim. Çekimler kesin 


olarak Şubat'ın ortasında, nemli havasıyla ünlü Vancouver'de başlayacak. Black: “Bence 
Predator filmleri bilinen bilim kurgu sınırlarının dışına çıkıp işin içine ciddi miktarda korku ögesi de katıyor. Ve yine şahsi fikrimce yapacağımız iş, eğlendirici ve en nihayetinde de insan algısı tarafından çok nadiren deneyimlenme şansı bulan elementler içermeli.” 
Yönetmenin dediğine göre filmin içindeki yaratıklar, 1987 tarihli orijinalin yankıları olacak, ama bir farkla: “Ozellikle, filmin sadece vücut yapmış sıkı heriflerden ibaret olmamasına dikkat ettik.” Ve dreadlock'lu düşmanın her gece varoşlarda av peşinde koşacağı söylentisini de unutun. Black'in dediğine göre, karakterler “havalı yüzme havuzlarında” 

gizlenmeyecek. 


DRAKE'İN GELİŞİMİ 


UNCHARTED 

© Night At The Museum'un 
Shawn Levy'si hazine avcısı 
Nathan (Nate), Drake'in hikayesini ekranlara taşıyacak olan isim. Playstation oyununun film uyarlaması Haber 
Cehennemi satırlarında uzun zamandan beri konuşuluyor. 
Avare baş rol karakteri için Mark Wahlberg'den Chris Pratt'e kadar herkes gözden geçirildi. 
Şimdilerde The Grey'den bildiğimiz /oe Carnahan filmi yazıyor ve umuyoruz ki yönetmen de kendisi olacak. 
Drake'in hikayesinin, küllerinden yeniden doğdurulan bir Indiana Jones'a dönüşeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama Levy, kırbaç tutan eski toprakla Drake arasında bağ kuranların hevesini kesin suretle kursaklarında bırakacağa benziyor. “İnsanlar Uncharted'i Indiana Jones ile kıyaslıyorlar çünkü ikisi de hazine avcılığıyla alakalı filmler,' diyor Collider'e. “Belki çok çok uzaklardan Indy elementleriyle bir bağ kurulabilir ama bizim yaptığımız iş çok daha ayakları yere basan, gerçek-dünya tabanlı bir proje.”2018'lerin ortasındaki çıkış tarihi haricinde, Indiana Jones “ten tam bir yılileride... © 


> 
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LONDRA'DA AMERİKAN BİR REMAKE 
© Max Landis, babası John'un baş yapıtı Ar 


American Werewolf In London'u tekrar çekiyor. 
Aslına bakarsanız çok ilginç bir karar. American Werewolf neredeyse mükemmel denebilecek bir filmdi. Gerek özel efektleriyle, gerek hem komik hem de korkutucu olmasıyla adını tarihe yazdırmış nadir yapımlardan biri. Tekrar çekilmesine pek de gerek yok aslında. Ama babanızın filmini baştan çekiyor olmanız... Bir terapiste görünseniz iyi olur! 
Max, Chronicle'yi, Victor Frankestein'i (rezalet) ve American Ultra'yı (hiçbir fikrim yok, kimse görmemiş bile) yazdı ve şimdiye kadar da “Me Him Her'adlı romantik komediyi yönetti. 
Babasının çektiği baş yapıtı baltalayıp, eve acımasız kıyas eleştirileriyle dönmek için daha iyi bir zaman olamazdı değil mi? John Landis'e, oğluyla eşit şartlarda rekabete girmediği için yazıklar olsun. Ve Max, git Burke & Hare'yi yap sen en iyisi. Böylece 


kaybetme şansın da olmaz. 


BLACK İS THE NEW BLACK 


© Sonunda Netflix'te Black Mirror'u izleme şansını yakalayabildim. Ve eğer hala izlemediyseniz kesin izleyin. Bölümlerin içinden Amerika'lı bir turistin kendisini en derin korkularıyla yüzleştiren bir sanal gerçeklik oyununu oynamasını konu alan “Playtest” adlı bölüme bir bakalım. Bölüm, korku türünün yeni seslerinden biri olan, 10 Cloverfield Lane'i de çeken yetenekli yönetmen Dan Trachtenberg tarafından çekildi. Beğeni olarak Playtest'in hemen ardından, web kamerasından yayılmasını istemediği görüntüleri bir grup yabancıya kaptıran ve bundan dolayı şantaja uğrayan bir çocuğu konu alan “Shut Up And Dance” geliyor. Yönetmen koltuğunda Eden Lake ve The Woman In Black'ı çeken James Watkins oturuyor. Altı bölümün altısı da alev almış bir vaziyette ve dördüncü sezonun geleceği de resmi olarak duyruldu. Bağımsız hikayeleri bir çatı altında birleştirip yeni yeteneklere şans vermek için bundan daha güzel bir ortam olamazdı! 


ACTİDN JACKSON 
© Netflix'in Ekim ayında çıkan bir filmine 


bakayım dedim. Beni meraklandıran şey aslında tamamen ismiydi: I Am The Pretty Thing That Lives In The House. Bana Shirley Jackson'un romanı We Have Always Lived In The Castle'yi hatırlattı ve bunun da kesinlikle bir sebebi varmış. 
Yönetmen Oz Perkins tarafından çekilen yapım yaşlanan bir korku yazarının genç bir hemşireyle içinde ruhların kol gezdiği bir evde yaşamasını 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Bu ay, rekabetçi babalar, katil anneler ve hamile kadınların yer aldığı 


korku yapımları var. 


American 
Werewolf'e remake geliyor 


A 
Mi 
. 5 Vı 
Black Mirror. 
Geleceğe giden birden fazla yol mu? 


3 
TAM THE PRETTY THING.. 


İyi görünüyor. Ama bizim kız ON görebiliyor mu pek belli değil. 


afifatıyor. Oldukça ürkütücü okmasının yanı sıra, yapım, bahsi geçen evin hayaletini keşfederken Jackson'un hikayelerine de bir dolu gönderme yapıyor. Ancak Jackson'un öykülerinin aksine anlatım bizi pek etkilemiyor, ki bu hayli üzücü. 
Yazarın büyük bir hayranıyım ve geçenlerde We Have Always Lived In The Castle'nin, Concussion'un yönetmeni Stacie Passon tarafından çekilecek bir sinema projesinin olduğunu öğrendim. Kadroda Alexandra Daddario, Taissa Farmiga ve Sebastian “Kış Askeri” Stan yer alıyor. Sıradışı hikaye amcaları Julian ile şehirden izole bir evde yaşayan Merricat ve Constance adında iki kızı konu alıyor. Ailenin geri kalanı ölü. Kasaba halkı, arsenikle zehirlenen aileyi Constance'nin öldürdüğünü düşünüyor. 
Garip ve bir o kadar da muhteşem. İlk önce mutlaka romanı okuyun. 


DİKKAT BEBEK VAR 


© “Zamane çocukları da pek bir şımarık. Anne, bir play station istiyorum. Hey anne, şu herifi de öldürsene. falan diyorlar.” Ben Wheatly'nin kara mizah yapımı Sightseers'da da oynayan Alice Lowe'nin yönettiği film, göz atmaya kesinlikle değer (10 Şubat 2017). Lowe, birçok şeyden yoksun bırakılınış, hamile ve partnerinin ölümünden sorumlu tuttuğu insanlardan intikam alına peşindeki Ruth adlı karakteri canlandırıyor. 
Oldukça cüretkar ve komik. Lowe çekimler boyunca karnı bununda dolaşıyor. Tam yedi aylık hamile. Film, Sightseers'e de selam duran fazlaca tat barındırıyor. İlk sahnedeki yılanlar ve örümcekler daha sonraki sahnelerde göreceklerinizin teminatı. Daha önce de hamilelik ögesini barındıran korku filmlerini görmüştük ama bildiğim kadarıyla bunların hiçbirinde ne yönetmen, ne başrol oyuncusu ne de yazar gerçekten hamile değildi. Etkileyici. © 


80'lerde müstehcen olduğu > iddia edilerek hakkında dava - EN açılmış Burning (1981), korkunç i ş bir katilin yaz i bahçe asını konu e bir konudan iz randımanın da çok ihazırda sınırlı 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rersiyonuna bir göz atın. 
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DOCTOR 


WHO 


TÜM KİTAPÇILARDA! 


7 
ithaki 


www.ithaki.com.tr 


İnternet satış www-.ilknokta.com 


(B) twitter.com/ithakiyayinlari 
4 facebook.com/ithakiyayin 
instagram.com/ithakiyayinlari 


Doktor, Romana'yı tatil için Paris'e götürmeye karar verir. Ancak TARDIS onları 1979'a, zamanın dokusunda bir yırtık olan o gizemli yıla sürükler. 


Çok geçmeden uzaylı bir ırkın, dünyanın en meşhur tablosu Mona Lisa'yı çalma, zaman makinesi yapma ve çok korkulan bir ırkı diriltmeyle ilgili planlarının içinde olduklarını fark ederler. 


Artık gizemli ve hoş Kont Scarlionilerin entrikalarının bozulması ve insan ırkının kurtarılması Doktor ve Romana'ya bağlıdır. 


DOCTOR 
SONUNDA 


“4 


ya 


YA 


Gerçek, adalet ve Gallifreyan #8 prensipleri. Steven Moffat'ın söylediği gibi “Bu Noel, 
Doctor'un en tuhaf noeli”. maa 
ET si bi ıd # 
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“Midsome Murders gibi bir dizide rol | alıyorsunuz ve hiçbir zaman pelerin İm giymiş birinin bir gökdelenin çatısına uçup oradaki kızı aldıktan sonra gerisingeri uçtuğunu görme şansını elde edemiyorsunuz. Tarif ettiğim hayatın çok sıkıcı olduğunu itiraf etmeliyim” diyor Peter Capaldi, uzun soluk yüzünde koskocaman bir gülümseme ile 


Tardis, ceset kaynayan Midsomer kasabasını hiçbir zaman ziyaret etmedi ama tüm kahramanların yegane şehrine varmış durumda. Aslında New York'a gitmediler, Bulgaristan'da kurulmuş New York temalı bir sette çekimler yapıldı. Set, hiç uyumayan şehri birebir yansıtmak adına bir grup gökdelen silsilesi halinde düzenlenmiş. New York, New York, o kadar güzel bir şehir ki aynısını bir kez daha inşa ettiler... 
Bu gerçek dışı bölge “Hayalet adıyla bilinen maskeli kahraman tarafından korunuyor. 
Kendisi Grant adında sakin mizaçlı bir adam ve Lucy adında cesur bir muhabirin de dahil olduğu bir aşk üçgeninin parçası. Tanıdık geldi mi? Gelmeli. Doctor bu Noel'de, lateks ve gizli kimliklerin hüküm sürdüğü süper kahramanlar dünyasına adım atıyor. 
Biliyoruz, bu olay ünlü Zaman Lordu'nun, İngiltere'nin cinayet başkentinde John Nettles ile ipucu alışverişi yapması kadar olanaksız. Ama ne yaparsınız, Moffat işte. 
Dizinin yapımcısı ve yazarı olan Steven Moffat'ın özel bir röportajda SFX'e söylediği gibi, “Doctor Mysterio'nun Dönüşü, çizgi roman sineması filtresinde süzülmüş bir Doctor Who özel bölümü”. Noel akşamı için harika bir eser.” diyor Moffat. “Koca bir süper kahraman filmi! 

Sonik tornavidanızı kemerinize takın, patlamış mısırları hazırlayın. Yukarı, daha yukarı ve daha uzaklara gidiyoruz... 


Hayaletlerden falan hiç korkmayın. ! 
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DOCTOR WHO 


: Diğer Noel hediyeleriyle 
© karşılaştırırsak, kesinlikle bir parça kömürden daha iyi.. 
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Genç Grant (Logan 
Hoffman) - acaba Potter | adıyla bildiğimiz veletle bir bağlantısı var mı? 
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Efsane konuşmalar söz konusu (oltelöfeliişTer-Moliçeteleliişiiigi fotoğraftaki gibi gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 


Peki neden süper kahramanlar? 
© Sezon programı içerisinde başka bir senaryonun problemleri üzerinde çalışıyorduk ve Doctor'un bir süper kahramanla tanışması fikrini ortaya attım. 
Fikrim tutulmadı ve mutlulukla unuttuk. 
Sonra bir gün Brian (Minchin, yapımcı olan) “Senin şu fikri Noel senaryosu için kullanmalıyız, çocuklar böyle bir şeye bayılır.” 
dedi. Her ne kadar çizgi roman delisi olmasam da, süper kahramanları severim. Yani çizgi romanlarımın her detayını bilmem ama onlar benim için önemli. Dolayısıyla bu fikir hepimizi heyecanlandırdı. 


Süper kahraman mitleriyle ilgili sizi en çok çeken şey neydi? 
© Kesinlikle gizli kimlik olayı! Her zaman gizliden gizliye bir tanrı 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gücünde olan fakat dıştan bakılınca mızmız, uyuz bir çocuğun esas kıza aşık olması fikrine bayılmışımdır. Aslında aşık olduğu kadının aşık olduğu adam olduğunu kıza asla itiraf edemez çünkü onu çok seviyordur. Bu konsepti çok seviyorum. Sanırım asıl mesele bu olayın dokusunun çok özel olması. Elbette konunun orijini, Christopher Reeve'in 

o cılkı çıkmamış ünlü Superman filminden geliyor. Bazen yeni süper kahraman filmleri, süper kahramanları ve süper kahramanlık konseptini sevmeyen insanlar tarafından yapılmış gibi geliyor, öyle karanlık ve kasvetliler ki. Süper kahraman olmak panayırda gezmek gibi değil, gerçekten zor.. TABİI KI DEGİL. Süper güçlerin var ve üstüne üstlük bir de Bat Cave'de yaşıyorsun, yani kapa çeneni! 


Christopher Reeve'in Superman filmlerinin sizin için bir mihenk taşı olduğunu söyleyebilir miyiz? 

© Geriye dönüp ilk ikisini izlediğimde onları o kadar mutlu ve bozulmamış buldum ki! Tertemizler. Günümüz Superman filmlerinde kostümü biraz daha sade yaptılar ve artık Lois Lane, Clark'ın gerçek kimliğini biliyor. İyice düşünürseniz bu o kadar saçma ki! Superman olmaktan 


utanamazsınız, eğer Kripton'un oğlu iseniz o lanet kostümü giyip etkileyici bir şekilde var olacaksınız. İşte o kadar! 


Son Superman filminde Jimmy Olsen kafadan vuruldu... 

© Gerçekten mi? Bu çok saçma. Böyle bir şey yapamazsın! |gülüyor| 


Bu yapıma inanılmaz cesur bir isim verdin. Satirik(eleştirel) olma amacı mı taşıyor yoksa bu bir kutlama mı? 

© O cesur başlık aslında Doctor Who'nun Meksika sınırlarındaki adına bir gönderme. -Doctor Who Meksika'da Doctor Mysterio adıyla yayınlanıyor- Ayrıca Peter Capaldi “Doctor Mysterioooooo” diye bağırmaya bayılıyor. Satirik bir amaç taşıyor mu? Hayır çünkü satirik ifadeleri çok sıkıcı buluyorum. Bir satirin raf ömrü sadece beş dakika. Bir saat sürdürülebilecek bir satir mevcut değil. 


Süper kahramanlar ve Doctor Who asla kesişmeyecek iki farklı dünya 

gibi hissettirdi. Bu ikisini birbirine uydurmayı nasıl başardınız? 

© Zaten işin eğlenceli kısmı birbirlerine uymamaları. Doctor Who evreninde çizgi romanlar var, kendisi Batman ve 


! 
Hayalet, potansiyel bir kötüyü eline geçirmiş. 


Superman'den bihaber değil. Sadece onları birer kurgu kahramanı olarak görüyor. Biz hepimiz öyle görüyoruz, sonuçta bu kavram Doctor'un dünyasının bir gerçekliği haline gelmiş değil. 
Tabii ki, Doctor Who atmosferini ve temasını düşündüğünüzde biz, Superman kısmından çok Clark Kent kısmıyla ilgileniyoruz. 

Bu tür filmlerin başarılı olmasının asıl sırrının hep bu olduğunu düşünmüşümdür. Dar bir 

tayt giyip ortada onu bunu döven süper kahraman değil, her şeyi başarabilecek olan yarı tanrı kısmını kontrol altında tutan sıradan insan bu yapımların baş rolü. Her ne kadar ikisi aynı 

kişi olarak görünse de aslında o kadar da aynı değiller. Eğlenceli kısım hep bu oldu. Yakın dönemlerde gösterime giren yapımların o kadar da keyifli olmaması da bundan kaynaklanıyor bence. 

Hikayenin illa ki New York'ta geçmesi mi gerekiyordu? 

© Hayır, kesinlikle gerekmiyordu. Fakat 

bir izleyici olarak düşündüğünüz zaman anlıyorsunuz ki bir süper kahraman filminin atmosferinin New York'ta olması doğru hissettiriyor. Christopher Reeve Superman'i New York'ta çekilmişti, her ne kadar bölgeye Metropolis deseler de New York'ta olduğunuzu görebiliyorsunuz. Kaldı ki Gotham da New York'un daha gelişmiş, büyümüş haline benziyor biliyorsunuz. Çizgi romanları okuduğunuzda bunu anlamak gayet kolay. 


Peki seti neden Bulgaristan'da kurmaya karar verdiniz? 

© Biliyorum, harika değil mi? (Gülüyor) Doğruyu söylemek gerekirse sebep şu: Gerçek New York'a gittiğinizde caddelerin çok daha 

dar olduğunu görüyorsunuz. Yer seviyesine indiğinizde ise, başka yerlerde gördüğünüz o zincir mağazalar, çekimde New York'un atmosferini vermeyi imkansız kılıyor. Galler'den ayrılmamıza gerek bile kalmadan gayet inandırıcı bir New York çekimi yapabiliyoruz, ki geçmişte yaptık 

da. Bulgaristan'da bulduğumuz set harika bir durumdaydı ve çok hoşumuza gitti. Inanın New York'tan daha çok New York gibi duruyordu. 
Öyle inandırıcı ki, söylediğim gibi çekimleri New York'ta yapsaydık daha yapay dururdu. 


Üstüne üstlük, filmlerde gördüğümüz klasik New > 


DOĞTOR WHO 


MYSTERIO'NUN YÖNTEMLERİ 


Peter Capaldi için, başka bir Noel daha. 


Sizin için bir süper kahraman hayranı diyebilir miyiz? 

© Pek benim olayım değil aslında. 
Christopher Reeve'in oynadığı Superman filmlerini beğeniyorum, zaten bu proje de ona çok yakın. Yakın dönemde izlediğim süper kahraman filmlerini çok ciddi buluyorum. Bu konseptin bana uyduğunu da pek söyleyemem açıkçası. 
Böyle söylüyorum fakat, elbette ki çocukken 
Batman'i çok severek izlerdim (Adam West versiyonundan bahsediyor). O dönemlerde Batman, yaşıtım olan çocuklar arasında adeta bir efsaneydi. 
Hepimiz Batman olmak ister ve oraya buraya atlayarak “Pow pow! Ağzını kırdım senin, şimdi altımda ezileceksin!” diye bağırırdık. Ben ve yaşıtlarım için daha eğlenceli bir şey yoktu. 


Peki ya çizgi romanlar? Küçük Peter'ın çizgi roman okuyarak saatlerini geçirdiğini söyleyebilir miyiz? 

© Hayır üzgünüm, maalesef söyleyemeyiz. 
Büyük annem eskiden bana Sevimli Hayalet Casper dergisini getirirdi. Bizim, Thunderbirds ve Frank Bellamy çizimlerimiz vardı. Tabii ki Doctor Who'yu da unutmamak lazım, hem televizyon hem de çizgi roman kategorisinde. Benim imrendiğim şeyler daha çok bunlardı. 
Amerikan tarzı çizgi romanlara hiçbir zaman ısınamadım sanırım. 


Bu hikayede sizi çeken şey ne oldu? 

© Senaryoyu okuyup içinde olan bu saf Clark Kent / Lois Lane ilişkisini gördüğümde çok rahatladım. Rahatladım çünkü benim çocukluğumda severek takip ettiğim her şey içinde mevcut. 
Senaryo inanılmaz hafiflikte ve karamsarlıktan uzak, dolayısıyla hem komik hem de bir sürü ironi ve çizgi roman esprileriyle dolu. Steven'ın yazdığı senaryoları her zaman beğenmişimdir fakat bu senaryonun güzelliği başka bir seviyede . Bu saf ve temiz ikiliyle çok fazla sahnem var ve itiraf etmeliyim ki, Doctor ile onları yan yana koyunca absürt bir komedi ortaya çıkıyor. Sonuç olarak İsviçre saati gibi doğru ve harika işleyen bir yapımla karşı karşıya kalıyoruz. 
Çekimler sırasında lunaparka gitmiş bir çocuk gibiydim, inanılmaz güzel zaman geçirdim. 


Matt Lucas ile bu projede yeniden buluşmak nasıl bir his? 

© Matt çok iyi bir oyuncu ve harika bir komedyen, inanın gerçekten öyle. Onu ekranda gördüğümde -bu söylediklerim 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onun hoşuna gidecek mi bilmiyorum amasoluk, sevimli suratı ve parlak gözleriyle bana uzaylıları hatırlatıyor. Bilirsiniz 
Nardole'un çizgi roman versiyonunda kendine has bir görünüşü var fakat 
Matt onu tam bir uzaylı kategorisine sokuyor. Onunla yan yana olan sahnelerimize baktığımda gerçekten şaşırıyorum, beraber tam da olmamız gerektiği gibi duruyoruz. Uzaydan gelen bir çift yaratık. Bence bu atmosferimizi güzelleştiriyor. 


Bu sene senin için nasıl geçti? Malum televizyon ekranlarında görünmedin. Bu boşluk sana tuhaf geldi mi? 

© Komik olan şu ki şimdi daha fazla tanınıyorum. Dizinin yayında olmamasına rağmen insanlar daha fazla yanıma geliyor ve hiç görmediğim bir ilgiyi görüyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum, gerçekten ilginç ama böyle. Belki de DVD'lerin yayınlanmasının bunda payı vardır belki de ekranlarda olmamak toplum bilincinde daha fazla yer etmemizi sağlıyor, tam olarak emin olamıyorum. 
Söylediğim gibi bu durum cidden tuhaf, ekranda olmamak sizi hafızalardan silmiyor aksine daha fazla özlenmenizi sağlıyor. Tanınmayı seviyorum, yalan söylemeyeyim ama arada bir her adım başı tanınmadan gezebilmek de istiyorsunuz. Geçen senenin bana bunu sağladığını sanırsınız ama hayır, ilgi eskisi kadar yoğun. 


En azından bu durum dizinin iyileşmesi için zaman tanıdı, büyük geçmiş olsun. 

© Evet, o konuda haklısın. Bu ara sağlığım açısından gerçekten önemliydi. Zygonların peşinden koşarken dizimi incitmiştim ve bundan dolayı bir operasyon geçirmem gerekiyordu. Operasyon için çekimlere ara veremedik çünkü sonrasında bir iyileşme süreci gerekiyordu ve bu süre içerisinde ayağa kalkmam sakıncalıydı. 
Çekimlerin yarısında böyle bir zaman yaratamayacağımız için operasyonu çekimlerden sonraya bıraktık. Doktorlara göre, iki hafta içinde ayağa kalkabilmem gerekiyordu ama tabii ki durum öyle olmadı. Yeniden yürüyebilmem için neredeyse beş hafta geçmesi gerekti, bu süreç boyunca elimde bir bastonla dolanmak zorunda kaldım. Aslında bunun hoşuma gittiğini söylemeliyim, çok karizmatik ve teatral görünüyordum. 
Karım vazgeçirmeseydi, tepesi altından yapılma, şeytan başı şeklinde tasarlanmış bir tane alıyordum kendimegülüyor) 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“Birgün tekrara taytın İçine gireceğimi asla düşünmezdim!” 


Justin Chatwin Grant 'Hayalet' rolünde 


Peki, kim bu Grant? 

Grant gündüzleri bakıcılık, geceleri süper kahramanlık yapan bir karakter. Bir yandan tekrar tekrar hem insanları hem New York'u kurtarmaya çalışırken bir yandan da kemerinin arkasında takılı 

olan bebek telsizini dinlemeye çalışmak onun hayatını hemen hemen özetliyor.. 


Peki senaryoda en çok dikkatini çeken şey 

neydi? 

Aslında tek bir şey değil, birden fazla şeyin kombinasyonu diyebiliriz. Akıllıca kotarılmış, içinde gizli anlamlar barındıran, komik ama aynı zamanda 

da duygusal bir senaryoydu. Hiçbir karakter söylediği şeyleri yapmıyor, ya da yaptıkları şeyleri 

söylemiyor. Senaryo o kadar tam ki, Steven'ın senaryoya koyduğu bir repliği bile eksik bırakırsanız, tüm rol eksik kalıyor. Karakterin büyüsü, her satıra özenle yedirilmiş. 


Bu senaryo için herhangi bir hazırlık yaptın mı? 
Mesela süper kahraman filmleri falan izledin mi? 
Ed (yönetmen), Tobey Maguire'ın Örümcek Adam'ını ve Christopher Reeve'in Superman'lerini izlememi önermişti, onları izledim. Sonra uçakta sete gelirken şu yeni Marvel filmlerinden birini izledim galiba adı Civil War gibi bir şeydi. Biraz utanıyorum ama ilk on beş dakikada uyuyakaldım, 

yüksek aksiyon filmleri bana pek iyi gelmiyor. 


Peki ya kostüm meselesi? O kostümle çalışabilmek, yüksek özgüven gerektiriyor mu? 
Yoksa kostümü giydiğinde o özgüven otomatik 

olarak mı geliyor? 

Dünyanın en kendine güvensiz insanı bile olsan, o kostümü üzerine geçiriyorsun ve bam. Artık üzerine gelen her şeyi kolayca göğüsleyebilirsin, dolayısıyla hayata tam gaz giriş yapıyorsun. 
Normalde hımbılın teki olabilirsin, kostümü üzerine geçirdiğinde her şey yüz seksen derece dönüyor, 

artık bir kahramansın. 


Süper kahramanı oynamanın çocukluk hayallerinden olduğunu söyleyebilir miyiz? 
Hayır, kesinlikle söyleyemeyiz. Geçmişte Fox 

yapımı bir filmde süper kahramanı canlandırmıştım, ve bu resmen travmatikti. 
(Dragonball Evolution'dan bahsediyor) Bir gün tekrar o taytlı kostümün içine gireceksin deseler söyleyenlere deli gözüyle bakardım herhalde. 
Hiçbir zaman bana uyan bir konsept olmadı, fakat görünen o ki başka insanlar bu tür yapımlara bayılıyor. Bu seferkinin farkı, komik, acayip ve gamsız bir hikaye olması. Böyle bir yapımda yer almak gayet eğlenceli ve kendimi bulduğum bir tecrübe oldu benim için. 
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Lucy korkmuş gibi sanki? 


j 


Havalı uzay silahlarına bu bölümde yer yok.: 


York atmosferine erişmek için gerekli olan set burasıydı. New York'ta görebileceğiniz bütün zincir mağazalar bizim setimizde mevcut değil. 


Süper kahraman filmlerinde uçuş sahnelerinin inandırıcı ve isabetli olması gerekir, bu da büyük bir bütçe gerektirir. 
Karşılaştığınız en büyük özel efekt problemi buydu diyebilir misiniz? Zira düşünecek olursak Marvel ayarında bir bütçeniz olmamasına rağmen sizden beklentiler Marvel tarzı yapımlardan daha düşük olmayacak. 

Doctor Who yapımlarının böyle bir açmazda kalması için süper kahraman temasını kullanmasına hiç gerek yok. Her daim adeta otomatik olarak büyük bütçeli yapımlarla karşılaştırılıyoruz. Düşününce bir parça ironi olduğunu sanıyorsunuz ama hayır. Ciddi ciddi bütçelerimiz arasındaki farka aldırmadan bu karşılaştırılma yapılıyor. Bir uzay gemisi ya da canavar göstermemiz yeterli. Büyük bütçeli projeler kadar ihtişamlı şeyler yapamıyoruz elbette fakat bu aksiyon sahnelerimizin uyku getirecek derecede sıkıcı ve kötü olduğu anlamına gelmiyor. Düşük bütçe demek, kullandığımız 


özel efekt miktarının az olması demek, sahnenin yapay ve kötü olması demek değil. Zira çekimler harika, büyük bir özgüvenle söyleyebilirim ki, çok güzel bir şey yarattık. Üstüne üstlük film sektörü öyle bir hale geldi ki, başarılı ve inandırıcı yapımlar ortaya çıkarmak için eskisi gibi dünyaları harcamanız gerekmiyor. Orijinal Christopher Reeve Superman'i çekildiği dönem için harika bir fılmdi. Fakat 

şu an yapabildiklerimizin yanına bile yaklaşamıyor. Aslında yapımcılarımızdan Peter Bennet'in (orijinal Superman filminin uçuş sahnelerinden sorumlu kişi) söylediğine göre uçuş sahneleri epey sıkıcı imiş. Tabii ona da hak vermek lazım; tanınmayan fakat yakışıklı bir aktörü tavandan bir iple sallandırırken sinema tarihinde çığır açtığınızı bilemiyorsunuz. 


Bu tüm bir yıl aradan sonra yayınlayacağınız ilk Doctor Who projesi. Sizce dizi toplum bilincinden silinemeyecek kadar büyüdü mü? Ya da siz de böyle bir ihtimalin olmadığını savunanlardan mısınız? 

© Bir sene ara vermenin o kadar da büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. 


Sherlock örneğinde gördüğümüz gibi 


bazen seyirciyi nadasa bırakmak gerekiyor, insanların beklemesi olumlu bir etki yaratabiliyor. Ve hayır, izleyicilerimizi asla çantada keklik olarak göremeyiz. 
Tabii ki, arada insanlara dizi olmadan 

da yapabileceklerini düşündürmek ve sonra onları bir parça endişelendirerek ateşi sıcak tutmak gerekiyor. Doctor Who için çok sıkı çalışıyoruz, dolayısı ile bölümler başladığında herkesin onu konuşması bizim tek amacımız. Bazen büyünün olması gerektiği gibi işlemediği anlar oluyor elbette, eskisi kadar iyi olmadığımız zamanlar... -söylediğim gibi zaman zaman biraz yavaşladığımız oldu- insanlar bizden bir parça uzaklaşıyor. 
Bunu engellemek için toplum nabzını 

iyi tutup, problemli noktaları anında düzeltmemiz gerekiyor. İnanın bana, bu kolay bir iş değil. Örneğin ben şu aralar kendimi “bir gecelik problemler o kadar da önemli değil, büyük resme bakın” cümlesini insanlara anlatmaya çalıştığım bir yerde buluyorum. Fakat bu yorucu dönem neredeyse bitmek üzere, zira Netflix, dizilerini kaç kişinin izlediğini bile kamuoyuna söylemiyor artık! Kültürel açıdan baktığınızda, Doctor Who 16 sene boyunca ekranlardan uzaktı fakat yine de 


Bilgi işlemi çağırma 
Mİ dersiniz? 
ekranlara döndüğünde en çok konuşulan dizilerden biri olmayı başardı. Seyircilerimiz bize çok sadık, fakat onların bu sadakatine layık olmak için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 


Elbette bizim de sabırsızlıkla beklediğimiz bir onuncu sezon var. 

Yeni sezonun bölümlerini şöyle bir gözünüzün önünden geçirdiğinizde sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? 

© Bana sorarsanız bazı bölümler inanılmaz komik ve seyirciler o bölümlere bayılacak. Tabii bir de Pearl |(Mackie| var. 
Projemizde her zaman bir değil, iki ana karakter olduğu için bu karakterlerden yalnız birini değiştirseniz bile bambaşka bir dizi çıkıyor karşınıza. Inanın, Pearl'ün varlığı diziyi tamamen bambaşka kılıyor. 
İkinci ana karakter Clara iken olan atmosferden çok daha başka bir atmosfer var ve bunu hissedebiliyorsunuz. Aynı şey diğer geçişler için de geçerli, Amy, Donna, Rose 'İyler.. Hepsi diziye farklı bir hava getiren karakterler. Bana kalırsa Pearl'e bayılacaksınız. Gerçekten inanılmaz güçlü bir karakter ama bunun yanında Doctor Who mitolojisi ile hiçbir alakası yok. 
Dolayısı ile her bölüm ayrı bir kahkaha 


tufanı oluyor. Her bölümde, zamanın 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0OĞTOR WHO 


“İÇİNDE BİR L01S 
LANE ELEMENTİ VAR” 


Charity Wakefield, Lucy rolünde. 


Canlandırdığınız karakteri biraz anlatır mısınız? 
Ben New York'ta büyümüş ve orada çalışan haber muhabiri Lucy Fletcher'ı canlandırıyorum. 
İşim dolayısıyla, tüm olaylara burnumu sokan, meraklı bir karakter olduğumu söyleyebiliriz. 
Rolün daha inandırıcı olması için, performansıma bir parça da New York aksanı ekledim. Böylece ekibin yaratmak için çok uğraştığı o New York atmosferi bozulmayacak. 


Sanırım karakterinize bir Lois Lane figürü diyebiliriz? 
Kesinlikle diyebiliriz, ortada bir Lois Lane figürü mevcut. 


Steven'ın yazdığı kadın karakterlere bakınca güçlü, cazgır bir kadın modelini görüyoruz. 
Sizce oynadığınız karaktere verdiği ayırt edici özellikler neler? 

Steven'ın Lucy'e hatırı sayılır derecede pratik zeka ve hazırcevaplık verdiğini söyleyebiliriz ki bu karakteri canlandırmayı inanılmaz eğlenceli hale getiriyor. Özellikle böyle nostaljik atmosferi olan bir filmde. Ortamda çok fazla alaycılık, ironi ve mizah var. Lucy epey dırdırcı, o ve Grantin'in çok şirin diyalogları var. Aralarındaki iletişim ve duygusallık bir ileri bir geri gittiğinden izleyicinin de onları izlerken sıkılmayacağını düşünüyorum. Tam bir New York çifti! 


Doctor Who senin için ne ifade ediyor? 
Ben, Doctor ile büyüdüm. Babam tam bir bilim kurgu hayranıdır, en sevdiği yapımların Doctor 

Who, Star Trek ve Star Wars olduğunu 

söyleyebilirim. Şu an eve gitsem ve ortalığı biraz karıştırsam bu yapımların binlerce video kasetini bulabilirim. Babamı çok uzun zaman 

önce DVD'ler ile tanıştırmış olsam da o 

raflarından ve emektar kasetlerinden asla vazgeçmiyor. O eski kasetler resmen evimizin bir parçası olmuş durumda. Aslında bu yapımlara yetişebilecek yaşta değilim ama babam tekrar tekrar izlerken hep onunla oturur izlerdim. Dolayısı ile Doctor Who'nun benim için büyük bir şey olduğunu söyleyebilirim. 


Baban bu projede yer alışına nasıl tepki verdi? 
Babama söylediğim an kelimenin tam anlamıyla sevinçten havalara uçtu. Hayran olduğu tüm şeyler ve onların ortasında küçük kızı. Hangi baba mutlu olmaz ki? Ama düşünüyorum da sanırım Dalek kostumü giymemem onu bir parça mutsuz etti. (gülüyor) Her zaman her istediğini alamazsın babacığım! 
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0OĞTOR WHO 


*“.“NARDOLE KESİNLİKLE 
GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ BİRİ 
. DEĞİL.” 


Matt Lucas sadece Noel spesiyali o değil. Steven Moffat Nardole'un dönüşü ve geleceği hakkında 
.. konuştu... 


Nardole birçok izleyiciyi şaşırtacak. Matt'in ne kadar zeki bir aktör olduğu aşikar ve aynı zamanda inanılmaz komik ama geçen seneki Noel özel bölümümüzde yer aldığında bunların hiçbirini gösteremedik! Geldiğinde ise, ona verdiğimiz küçük rolü aldı ve olduğundan çok daha büyük bir şeye dönüştürdü. Dürüst olmak gerekirse böyle bir şey olacağına ihtimal bile vermiyordum ama Matt bunu gerçek kıldı. Nardole'ın bir sürü olayı var ve etraflıca düşünülüp oturtulmuş bir karakter. 
Yeni haliyle çok daha zeki ve sinsi. Dizi ilerledikçe Doctor'un hayatında ve ajandasında büyük bir rolü olduğunu göreceksiniz. 
Nardole'ın görevi Doctor'u hizada tutmak. 
Şöyle söyleyeyim, bir şeyler yanlış gittiğinde ve doktor yanlış bir yöne saptığında onu pataklayabilecek tek kişi Nardole. Ayrıca hiç de göründüğü gibi olmadığını bilmelisiniz, mutlu surat ifadesi yüzünden onu saf sanabilirsiniz ama değil. Gerçekten inanılmaz zeki ve işe yarayan biri, bunu River için çalışmasından anlamak mümkün. Zira River için yararlı olmasa asla onunla çalışma şansı bulamazdı. Birçok insan onu ekibe kattığımızda kaşlarını çattı fakat biliyorum ki siz seyirciler onu çok seveceksiniz. Nardole bazen çok acıklı bir ruh halinde olabiliyor, biz de onu sadece Husbands of River Song'daki iki sahnesi ile kısıtlamadık! Oturduk, elimizdeki her şeyi değerlendirdik ve yeni bir şey ortaya çıkardık. Elbette son tahlilde çelişen hiçbir şey yok, olaylar sadece daha da derinleşiyor ve kısıtlı kalmıyor. 
Doctor Who söz konusu olduğunda akla ilk gelen şeylerden biri komedinin kaba halde, çiğ olduğudur. Fakat izleyicilerimizin ha bu konuda endişelenmesine hiç ih gerekyok. Biz çiğ komediyi gerçekten komik hale 
», Jetirmenin en iyi yollarını 
#i geçtiğimiz senelerde keşfettik. Nardole'ın görevinin bu komediyi sağlamak olduğunu sanıyorsunuz ama kesinlikle öyle değil. 
Matt'in ciddi sahnelerde de inanılmaz parladığını göreceksiniz, bu konuda da gerçekten hevesli. 
Zira bunu yapma şansını o kadar sık bulamıyor. 
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Bu cerrah bize pek de güven vermiyor 


bir kısmını, Pearl'ün olayları anlaması ve birtakım sorular sormasıyla geçiriyorsunuz. Diziye tamamen yeni bir hava veriyor. 


Peter'ın, Pearl ve Jenna ile olan sinerjisi arasında farkı var mı? 

© Peter ile Jenna'nın kimyaları birbirine inanılmaz uyuyordu fakat Pearl ile olan ilişkisi çok çok farklı. Jenna hep asil bir duruşa sahipti -şu anda Kraliçe Victoria'yı canlandırdığını düşünürsek şimdi çok daha fazlası!- Kişilik olarak da Clara'ya benziyordu, zira o da rafine bir kadın. Zaman Leydisi ünvanı ona çok yakışır diye düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. 
Peter ile birliktelikleri tam olarak aynı frekanstaydı. Ne yapacaklarsa beraber yapacaklardı anlatabiliyor muyum? Fakat Pearl'ün karakteri Bill ile olaylar öyle olmuyor. Bill, karakter olarak ayakları daha sağlam basan ve daha özgür bir karakter. Doctor ile olanın haricinde de bir hayatı olduğu konusunda ısrarcı. Eğer Doctor burnunu Bill'in istemediği yerlere sokmaya kalkarsa kesinlikle cevabını kaba etlerinde oluşan bir çizme izi aracılığı 

ile alıyor. Söz konusu Clara olduğunda konu ne olursa olsun,- Danny Pink ya da başka bir şey- her şey bittiğinde o telefon kulübesine adımını atacağını biliyorsunuz. 
Fakat Bill söz konusu olunca işler öyle 


değil. Gerçekten çok çok başka bir his, anlayış var ortada. Yan yana geldiklerinde onlardan komiği yok, ama yine 

de hiçbir şeyden emin olamıyorsunuz. 
Tam bir komedi ikilisi! 

Doctor Who'nun bitişine doğru adım adım ilerliyorsunuz. Bu yolda ilerliyor olmak seni tatmin ediyor mu? Sonu adım adım inşa etmek nasıl bir his? 

© İlginçtir ki evet, tatmin ediyor - gerçi bu his daha çok geçen sene vardı. Zaman konusunda berbatım. Geçen sene son senem olması konusunda çok düşündüm, bir yandan Doctor ve River'ı, Darillium'a yetiştirirken bir yandan da yapacağımı söylediğim şeyleri yapıp tüm her şeyi bir sona bağlamayı başardım. Dolayısıyla yeni sezon benim için tamamen yeni bir diziye başlıyormuş gibi oldu. Aslında böyle yaptığıma da mutluyum, kapanışı nasıl yapacağıma dair bir fikir oluşturdum ve epeyce eğlenceli bir konsept olduğunu düşünüyorum. Kabaca söylemek gerekirse, buna bir son görev denilebilir zira hepiniz Doctor Who'nun yepyeni bir yorumunu izlediniz. Sonlarda alıştığınız epik gün batımı ya da o türden hiçbir şey yok. Bu sadece yeni bir başlangıç, ekip olarak başardığımız en iyi şey. 


Doctor Who, 'Doctor Mysterio'nun Dönüşü'nü TLC kanalında izleyebilirsiniz. 
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Bakın bakın! Az ileride duranlar gelecek yılın tüm filmleri, dizileri, kitapları ve çizgiromanları değil mi? Kükreyişlerine şahitlik edin! 
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LOGAN © KONGKAFATASI ADASI 


ZAMAN DEGİŞİYOR... DEV GORİL GERİ DÖNDÜ... 
Her şeyin bir sonu var deyimini duymayan yoktur "Beyaz perdede görülen en büyük Kong açık jJ herhalde. Maalesef bu deyim inanılmaz iyileşme 10 arayla bizimki,” diye meydan okuyor yönetmen yetenekleri olan haşmetli Wolverine için bile Jordan Vogt-Roberts. Yenilenen franchise'ın MART geçerli. “Bu son film için yapabileceğim her şeyi MART merkezindeki canavarına çok güvenen yönetmenin kafama oturttum,” diyerek sözlerine başlıyor, pençeli ileriyi de düşünerek böyle iddialı bir açıklama kahramanımızı son kez canlandıracak olan Hugh Jackman. yapması çok normal zira bu projenin 2020'de Godzilla vs Kong “Bence bu film final olmak için harika bir konuya sahip.” sözleriyle ile devam etmesi planlanıyor. Yıkım tanrısıyla karşılaşmaya tüm hislerini özetliyor. Elbette, Jackman'ı suçlamak çok kolay. hazırlanan devasa primat, öncesinde Tom Hiddleston, Bria Avusturalyalı aktörün ailemizin metal kemikli mutantını on yedi Larson ve John Goodman'ın pestilini çıkarmaya çalışacak. 
senedir tam tamına dokuz filmde canlandırdığını düşünürseniz Peter Jackson'ın 2009'teki teşebbüsünden beri ilk kez beyaz sanırım ona biraz hak verebilirsiniz. SEX olarak onca atlama ve perdeye adım atacak olan akıllı canavarımız ne kadar başarılı zıplamanın insanı gerçekten çok yorabileceğini düşünüyoruz. olacak göreceğiz. Filmin 1970 versiyonundaki kaşiflerini Elbette bu sözler Logan'ın fragmanını izlediğinizde aldığınız canlandıracak olan ekip, Pasifik Adalarına doğru giderken o kıyamet sonrası hissinin sebebini gayet iyi açıklıyor. Jackman'ın rotaları üzerindeki bir adada bizim yaşlı Kong! a rastlıyorlar Wolverine olarak üçüncü solo filmi olan Logan için, hayranların ELİ un gözden kaçması gerçekten zor). “Gerçekten epik 


bir çekimdi. Filmi gördüğünüzde siz de stüdyo çekimi olmadığını hemen anlayacaksınız,” diyen Hiddleston'a, filmin çekildiği yerleri gördüğünüzde inanacağınızdan eminiz. Hawaii, Vietnam ve Avusturalya'da üç farklı seti olan filmin yönetmen Vogt-Roberts'in Sundance hiti The Kings of Summer'ı da hesaba kattığımızda kumlu, topraklı ve dumura uğratıcı olacağından emin oluyoruz. Ha evet bir parça da büyük. JW 


bayıldığı Old Man Logan serisinden yola çıkılmış. Film, artık emekli olmuş ve Profesör X'e (Patrick Stewart) bakan Logan'ın kendisine çok benzeyen genç bir mutant (Dafne Keen) için en iyi yaptığı şeye geri dönmesini anlatıyor. Stewart'ın bu filmde Charles Xavier'ı son kez canlandırdığına dair açıklamalarına bakarsak, 

favori X-Men evrenimizin sonunun geldiğine neredeyse eminiz. 
“Gerçekten farklı bir film olacak, buna emin olun,” diyor Jackman yeni projesi hakkında. “Tamamen özgün bir şey ortaya çıkardığımızı göreceksiniz.” JW 
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ROBOCOP VE MATRILYİN DAHA CESUR 
BİR BAKIŞ AÇISI İLE BULUŞMASI... 


Sonunda uzun süredir beklediğimiz anime klasiği 
21 Gbost in the Shell'in fragmanı ile karşı karşıyayız. 
MART 


Söylemeliyiz ki, Pamuk Prenses ve Avcı filminin yönetmeni Rupert Sanders'ın vizyonuyla yaratılan bu yeni versiyon harika görünüyor. Masamune Shirow'un devrimsel mangasından esinlenilen film (1995'te ekrana uyarlanmıştı), cyborg polis Major'ın (Scarlett Johansson) bir grup şeytani bilgisayar korsanını yakalamaya çalışmasını anlatıyor. “Rupert'ın hayal gücü sürükleyici ve 

eşsiz. Beni bu projede yer almaya iten asıl şey onun bu dünya hakkındaki görüşü oldu” diyen Johansson'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusu. JW 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GUARDIANS OF 
THE GALAXY VOL 2 


OOGA CHAKA, OOGA CHAKA... 


”Bana göre bu konu Bölüm 2'nin merkezi,” diyor James Gunn, “ayrıca kesinlikle bu kadar heyecanlı olmamın sebebi.” Ne diyor bu 
08 adam tanrı aşkına? Evet doğru bildiniz, 
Star-Lord'un babasından bahsediyoruz. 
NİSAN ik fimde (783 milyon $ hasılat) üstü kapalı bir şekilde bahsedilen ukala uzay haydudumuzun kökenleri, Gunn sağolsun, eski gizem perdesinden kurtuldu. Star-Lord'un babası, “yaşayan gezegen” Ego'dan başkası değil (Pratt'in kişisel tavsiyesi üzerine Ego'yu Kurt Russel canlandıracak). 
“Ego antik ve bilinmez biri, tam bir kapalı kutu,” diyen Gunn, sözlerine şöyle devam ediyor. “Herkesin de yakında keşfedeceği gibi, kozmik bir varlık olmak, aynı zamanda çok uzun zamandır yalnız olmak anlamına da geliyor. Ego, evrenin konuşan tek rakunundan bile daha yalnız olabilir.” Hazır psikopat kemirgenden bahsetmişken evet, Rocker Raccoon beraberinde fide boyutlarındaki Groot, Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista) ve Nebula (Karen Gillan) ile bize geri dönüyor. Karşılarına düşman olarak ise Chris Sullivan'ın canlandırdığı 'Taserface çıkacak. Ayrıca yeni bir müttefik edinecek olan kahramanlarımızı pek de kolay günler bekliyor gibi görünmüyor zira Ayesha (Elizabeth Debicki), pek de bulaşılacak tiplerden değil. Biz yönetmen Gunn'ın yalancısıyız! Filmin 2017'de çıkacak olanlar arasında bizi en fazla heyecanlandıranlardan biri olduğunu da ekleyelim. jw 


carlet, Marsnmen'den veya Sea Devils'dan çok daha iyi. 
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ALTEN: GOVENANT 


GENNETTEKİ KAVGA İÇİN HAZIR 


Sigourney Weaver'ın Alien'da canlandırdığı 

karakteri Ellen Ripley'e hak ettiği kuğu hikayesini vermek için bir köşede beklediği aşikar 

MAYIS (Alien 5'te istediği şansa kavuşacak), fakat önce 

Ridley Scott'ın, Prometheus'un sonrasını ele aldığı bu filmi izleyeceğiz. Ortalıkta Ripley falan göremiyoruz ama tanıdığımız bir aktris Daniels rolünde beyaz perdede, Katherine Waterston'dan (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar) bahsediyoruz elbette. Büyük ihtimalle Prometheus'ta bahsedilen Mühendisler'in gezegeni olan cennetvari bir gezegeni tesadüf eseri keşfeden geminin akıllı mürettebatından biri olan Daniels'ı bakalım ne gibi korkunç olaylar bekliyor? Başka bir dönüş: Michael Fassbender! Android David (büyük ihtimalle bu sefer kafası yerinde olacak) olarak dönen Fassbender'ın yanında bu sefer sentetik bir insan daha var, Walter. Noomi Rapace'in Elizabeth Shaw'ının bu sahneye nasıl bağlanacağını bilmiyoruz ama Scott'ın planına göre tüm filmler arasında orijinal filmle bağlantı kuracak ilk film bu. 
Alien: Covenant az bir miktar Alien DNA:sı paylaşmaktan daha fazlasını yapacak. Bu filmde yeni bir kabusa tanıklık edeceğiz, Neomorph. Alien yumurtalarının Predator bedeninde büyümesi ile oluşan bu tür gerçekten çok korkutucu. Kaçış gemileri hazırdır umarız. JW 


WONDER WOMAN 


HAKKI OLANI ALMAK IÇIN ş AVAŞIYOR 


Superman vs Batman'i yerin dibine batıran eleştirilerin hiç dokunmadığı karizmatik Gal Gadot, 2016 yapımı gişe rekortmeni filmdeki birkaç parlak noktadan biri olarak HAZİRAN kabul ediliyor. Ama şimdi kendine ait bir film için zırhını kuşanma zamanı. 1984 yapımı Supergirl'den beri çekilen ilk kadın karakter merkezli süper kahraman filmi (2005 yapımı Elektra'yı görmezden geliyoruz, herkes öyle yapıyor) olan Wonder Woman kesinlikle gümbür gümbür geliyor. 
“Tam bir hayaller gerçek oluyor hikayesi,” diyor Hollywood tarihinde bir süper kahraman filminin ilk emanet edildiği kadın Patty Jenkins. 
“Bir kadın olarak ben Wonder Woman'ın aynı zamanda hem ateşli olup hem de ağız burun kırarken iyi görünmesini istiyorum.” Star Trek'ten tanıdığımız Chris Pine'ı serseri yancı Steve Trevor rolünde gördüğümüz filmin konusu, dünya savaşının kapıda olduğu bir zamanda ünlü Amazon prensesinin Nazi'lere karşı silah kuşanarak üzerine düşeni yapmaya çalışması. “100 yıl geriye, Diana'nın toy olduğu zamanlara yolculuk ediyoruz,” diyor Gadot ve devam ediyor. “Diana o zamanlar genç bir idealist. Onun bu saf versiyonu ile yakın dönemde gördüğünüz kendine güveni tavan yapmış, tecrübeli kadın birbirinden çok farklı. Gerçekten ilginç bir film ortaya çıkardık, kendine has mizahi ögelere sahip olan fakat özünde karanlık bir film.” Ns 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SPIDER-MAN: EVE DÖNÜŞ 


ERGEN KAHRAMAN GERİ DÖNÜYOR 


Captain America: Civil War gibi bir filmde küçücük bir sahne ile fırtınalar estirmek için inanılmaz bir cazibe gerektiği konusunda hemfikirizdir sanırım. Tom Holland'ın ünlü soygununun bu yaz başardığı şey tam olarak da bu. Tüm Peter Parker'lar arasındaki en şapşal TEMMUZ fakat en etkileyici olanı olduğu neredeyse herkes tarafından kabul edilen Holland'ın, şöhretin şaşkına çevirdiği hazır cevap kahramanımızı uzun süre canlandıracağı en büyük temennilerimiz arasında. 

Bu sene tamamen kendine ait solo filmini çekmeye hak kazanan ağ fırlatıcı, ergen kökenlerine geri dönüyor. Spider-Man: Eve Dönüş birden fazla anlamı olan bir kelime oyunu aslında. Son beş senede gerçekleştirilen ikinci tekrar çekim olan fılm, hem franchise'ın MCU'ya (Marvel'in yapımcılığını, Sony'nin dağıtıcılığını yaptığı) dönüşünü hem de liseli süper kahramanın hepimiz için bir kez daha gerçekten liseye dönmesini simgeliyor. Küçük Peter, sporcuların, sivilcelerin ve Stan Lee ile Steve Ditko'nun karakteri yaratırken düşündüğü her küçük ayrıntının dünyasına ağ gibi akışkan bir biçimde geri dönüyor. 

“Milyoneri, bilim adamını, askeri, hepsini gördünüz” diyor Holland. “Hepsi hoşunuza gitti ve şimdi sıra çocuk kahramanı görmeye geldi.” 

Bütün yük Holland'ın genç omuzlarında değil yanlış anlamayın. Stüdyo fılmi bir üst sınıf yetenekler ile filmi desteklemekten geri kalmıyor. Robert Downey Jr ağ fırlatan dostumuzun akıl hocası olarak, Michael Keaton ise Spider-Man'in ezeli düşmanı Vulture olarak filme katılmış durumda. Süper kötü seçimine bakılırsa, filmin aksiyon sahneleri Manhattan'ın gökdelenlerinin arasında, yani göklerde geçecek. NS 


7 MARFOR THE PLANET 
8 OF THE APES 


BRING OUT THE CHIMP 
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öd, 3 
perdeye geri dönüyor. Önceli Dawn'dan iki sene sonrayı anlatan film her ne kadar heyecan uyandırsa 


KA n A K U İ E TEMMUZ da öncelikle Dawn'da neler olmuştu, bir gözden 


KRAL İÇİN, HERKES AYAĞA... geçirelim. Insan ordusunun yolda olduğunun bilgisi 


ile fırtına bulutlarının maymunların tepesinde yoğunlaştığı filmde, maymunların lideri Caesar'ın “Maymun maymunu öldürmeyecek” argümanının yıkılışını da görmüştük. Asi Koba'yı öldürmenin onu nasıl etkilediği merak konusu. Soylu şempanzenin “daha karanlık Aİ iş ge ed ik içgüdüleri ile savaşmaya çalışması” beklemeniz gereken 

vaz Iyi, Kötü ve Çirkin” arasındaki bir gil alanda bir konsept. Andy Serkis'in çenesi düşük maymunu bulunan vahşi batı fantazya çaprazlaması olan King'in ünlü bu sefer yeni bir düşman ile karşı karşıya. Woody şaheseri Kara Kule, bir silahşörün seriye de adını veren ve Mr ilonin canlandırdığı acımasız albayın ne evrenin merkezinde olan devasa binayı aramasını konu e gibi psikopatlıkları var göreceğiz. Kadroya Steve 


alıyor. “Stephen King'in en iyi yaptığı şeylerden biri günlük $$ Zahn'ın canlandırdığı bir maymun karakter daha hayatı, fantazya ile çok başarılı bir şekilde harmanlamak,” | ekleniyor. 


diyor yönetmen Nikolaj Arcel (Arcel 2012 yapımı drama Film birden fazla konuda epiklik e Mr e O Ge neredeyse incilden bir figür gibi gösteren filmin 

vb nın sınsı EL yönetmeni Matt Reeves'in söylediğine göre Ceaser 

Hay Ork Er SON EASLI CİA Sl Ker ZE # Musa gibi mistik ve epik bir figür olacak ve tıpkı Musa ir edecek. imi si m yi gibi ırkdaşlarını kurtarmaya çalışacak. Birden fazla setin 

DM ii aŞIyacak GLzımin MDA ŞLGİNOBI yili sergilendiği filmde Sierra Nevada gibi karlı bölgeleri 

Elba Ve MeConaughey'e ait. Bu serinin büyük | bile görebileceğiz. Umuyoruz ki Serkis o kostümün bir yapım olacağından eminiz... VW İK altına içlik giymiştir...1B 


A Maymunlar evreninin devamı üçüncü filmi ile 


Genişletilmiş evrenlerin her köşe başında karşımıza çıktığı bu günlerde, Stephen King'in çok platformlu, devasa bir yapımı en çok hak eden projesi Kara 


TEMMUZ Kule beyazperde ile buluşuyor. Yüzüklerin Efendisi 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i BLADE 
4 RUNNER 2049 


SKORU BİLİYORSUN ADAMIM... 
ğ Blade Runner gibi bir klasiğin devam filmini nasıl 


yapabilirsiniz ki? Tabi eğer Ridley Scott iseniz günümüzün en yakışıklı aktörlerinden birini kadroya 

EKİM alıp başınada ileri görüşlülüğüne tapılan bir yönetmen koyarsınız. Bu karışıma bir de Harrison Ford'u kattığınız zaman hiçbir sorun kalmaz. 
Ilk flmden otuz yıl sonrayı anlatan Blade Runner 2049 tuhafbir hava ile sarılmış İLos Angeles'da geçiyor. İşte tam burada Ryan Gosling'in adı verilmeyen kahramanı ile Ford'un Deckard'ının yollarının kesişmesine tanık oluyorsunuz ve olaylar gelişiyor. Eğer filmin yanlış ellerde olduğunu düşünerek dehşete kapılıyorsanız, © örneğin Deckard'ın kopyasının kökeninin mistikliğinin kaybolacağı gibi; yönetmen Deniv Villeneuve'nin (Arrival, 

” i ME Sicario) size söyleyecek birkaç güven verici sözü var. “Gizem Late KelaI konseptlerine bayılıyorum. Gölgelere bayılıyorum, saklı bilgilere, (Eeee Rare NN izli çüphelere hepsine bayılıyorum. Merak etmeyin, o gizemli geleceğini tartışırken... havanın icabına bakacağız. Ben, o havayı size sağlayacağım.”/W 


Filmin konsept posterinde i gördüğünüz gibi hava daha iyiye gitmiş değil. 


çam a, THOR: RAGNAROK 


İŞTE BUİZLENMEYE DEĞER BİR 
.Ş N VTİ İl | MANZARA... 
© ğ sz 


Captain America: Civil War'da kardeşi Loki'yi (Tom Hiddleston) avladığı için göremediğimiz Thor (Chris Hemsworth) sonunda üçüncü solo filmi ile döndü! Doctor Strange'in son sahnesinde Strange ile konuşmasına şahit olduğumuz kaslı kahraman'ın en son macerasının yönetmeni Taika Waititi (What We Do In the Shadows filmi ile ünlü) “Acaba Stan Lee benim bir Thor filmi yönetmem konusunda ne düşünüyordur?” diye şaka yaparken gayet rahat. Biz Cate Blanchett'in Heli'ına karşı durmak için Hulk (Mark Ruffalo) ile işbirliği yapan Ihor'a yeni mizahi ögeler çıkarmak konusunda başarılı olacağını düşündüğümüz için yönetmen ile gayet mutluyuz. 
Tabii ki bir de Thor: The Dark World'ün sonunda Odin'i taklit ederek tahtı ele geçiren Loki meselesi var. “Dünya üzerinde geçirdiği zamanın Loki'yi değiştirdiğini düşünüyorum,” diyen Hiddleston sözlerine şöyle devam ediyor: “Fazla şeyi açık etmek istemiyorum ama ilk Avengers filmi sonrasında hiç aynı sahneyi paylaşmamış olan İİ SA TÜRKİYE | OCAK 2017 bu üçlüyü gördüğünüzde biliyorsunuz ki filmde birçok dramatik ve komik olay gerçekleşecek.” JW 


Ey) yle e 
Loki caddelerde sihirbazlık yapmaya başlamış gibi görünüyor 


JUSTIGE LEAGÜE 


IŞIĞA DOĞRU BİRADIM ATIN... 


Ciddi ciddi düzeltilmeye hazır olun! 
Mutluluk emici Batman V Superman ve parıltılı dağınık Suicide Sguad'dan KASIM sonra DC Sinematik evreninin geleceğini kurtarmak, bu kahraman takımına düşüyor. Daha aydınlık, nazik yaklaşımlı ve maskülen tavırların azalıp hazır cevap komedinin çoğaltıldığı bir film sözü alan biz seyirciler, gerçekten çok heyecanlıyız. “Geçmişte stüdyo tarafından “DC filmleri karanlık ve cesur çünkü onları oldukları şey yapan şey bu' gibi bir açıklama duyduk. Daha yanlış bir şey söylenemezdi” diyen DC'nin Yaratıcılık bölümünün başındaki Geoff Johns'a bakılırsa DC'nin bir geçiş aşamasında olduğu söylenebilir. Her ne kadar yönetmen Zack Snyder hâlâ Söwrm und Drang akımına karşı olan sevgisini törpüleyebildiğini kanıtlamak zorunda olsa da, ilmin Jack Kriby'nin Dördüncü Dünya mitosundan yararlanarak Warner pantheonunu Game of Thrones yıldızı Ciaran Hinds'in canlandırdığı ve Darkseid'ın çırağı olan Steppenwolf ile karşı 


karşıya getirerek bize bir aksiyon ziyafeti sunacağını. &” 


biliyoruz. 


n. 


2017 FİLM İNCELEMELERİ 


Kahramanlarımız artık her an tatil günleri belirlemek için toplanabilir 


STAR WARS: EPİSODE VI! 


ACABA YENİ STAR WARS FİLMİ SEKİZİNCİ DÜNYA HARİKASI OLMAYI BAŞARABİLECEK Mİ? 


2015'te çekilen Güç Uyanıyor filminin çok önemli bir görevi vardı. Dünyaya Lucasfılm'in hâlâ başarılı Star Wars filmleri çekebileceğini göstermek. Bu görev başarıldığına göre -daha ARALIK önce denenmiş ve başarılı olan bir formülle olsa da- henüz adı koyulmayan sekizinci fılm, prangalarını kırarak yeni ve orijinal bir alana giriş yapıyor. Sonuçta bağımsız film sektörünün biricik dahi yönetmeni Rian Johnson'ı ikinci bir Empire Strikes Back çekmek için işe almazsınız. Brick and Looper'ın arkasındaki yazar/yönetmen gerçekten çok şey vaat ediyor. 
Daha önce hiç görmediğimiz türde bir Star Wars filmi göreceğimizi düşünmekle beraber, Looper anlatım mekaniklerini görmeyeceğimizden neredeyse eminiz. Fakat Episode VIl'de tanık olduğumuz Rey'in görüsü sonrasında daha fazla fHashback göreceğimizi düşünüyoruz. Hikayenin anahtarı da bu tür şeyler olacak gibi. 
Starkiller üssünün Hosnian sistemini yok etmesiyle tüm devlet yetkililerini kaybeden New Republic büyük ihtimalle oluşan güç boşluğunu doldurması için İsyan Kuvvetleri lideri Leia'ya başvuracak. Rey ve Luke Skywalker'ın Ahch-To adasında konuşacakları bir sürü şey olduğunu biliyoruz, ki en merak ettiğimiz sorulardan olan Rey'in ailesinin kimliği bunlardan biri. Fakat asıl büyük sorunun bununla hiç alakası yok. Asıl soru, acaba Kylo Ren öfke krizlerini kontrol etmeyi öğrenebilecek mi? RE 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ARDŞ 


POWERLESS 


SIRADAN FANİLER 


Herkesin hikayenin o heyecan verici süper kahramanı olamadığını biliyoruz. Bazı insan- 

DGAK iarda süper kahramanların arkasını toplamak 

zorunda. 2017'de çıkacak olan Powerless, Ben Oueen'in yeni komedi dizisi bu türden bir çevreyi keşfetmemizi sağlayacak. 

Dizinin aktif yapımcılığı görevini bırakmasına rağmen hâlâ baş yapımcılık görevini sürdüren Öucen, bu konsepti keşfetmesine sebep olan şeyin gayet basit bir soruyu cevaplamak olduğunu söylüyor. “Her şey DC Comics ile buluşup, 'Hiç işyeri komedisi çekmeyi düşündünüz mü?” 
diye sormamla başladı. Onlar da hayır çekmedik dediler ve işte buradayız,” dedikten sonra kahkahayı patlatan yapımcı, projesinden gayet mutlu. 

Oueen, Powerless gibi bir dizi fikrinin altında yatan neden sorulduğunda, şöyle cevaplıyor. “Piyasada bulunan tüm süper kahraman dizilerinin içinden ciddiyet akıyor. Ben daha sakin, daha komik bir dizi ile buna karşı çıkmak istedim.” Aslına bakarsanız, dizinin ana kahramanı pek de nazik olmayan patronlarına karşı kendi savaşını veren sıradan bir kızcağız. 
“Aslında burada işlediğimiz asıl konu, süper kahramanların cirit attığı dünyada, sıradan bir insan olmak. Herkesi çok cezbedeceğine eminiz” TB 
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Ne kadar televizyon izlediğiniz fark etmez, arad d izliyor olabilirsiniz. Hatta televizyopskg / Eğer televizyon izliyorsaggl sel 


SiSTİ 


en bir şeyl . 


Powerless'daki süper kahraman kumaşını asla kaçırmayacağınıza garanti verebiliriz. 


LEGİON 


HAYAL GÜCÜNÜN SINIRLARINI ZORLAYIN 


(X-Men) Apocalypse'ı zihninizden silin ve heyecanlanmaya başlayın: 

ŞUBAT XxMen serisine ait ilk televizyon dizisi neredeyse 

gelmek üzere ve büyük ihtimalle pek de kötü değil. 

Fargo'nun Noah Hawley'si tarafından yaratılan Legion adını projenin ana karakteri olan David Haller'dan alıyor. Haller çoklu kişilik bozukluğu olan, fakat güçleri bu hastalığı sebebiyle kişilikleri tarafından zayıflatılan bir karakter. 
Ha bir de kendisi Charles Xavier'ın oğlu. 

Şimdiye dek elimize geçen sahnelere baktığımızda anlıyoruz ki dizi daha önce gördüğümüz bütün süper kahraman şovlarından daha gerçeküstü ve vurucu olacak. Aslında bu fikrin temeli ana karakterin psikolojik bozukluğunda yatıyor. 
Gördüğümüz her karakter ne kadar gerçek ve büyük olursa olsun David'in hayal gücünün bir ürünü olabilir. David Lynch'i düşünün. Alice Harikalar Diyarında'yı düşünün. Aubrey Plaza ve Jemaine Clement'in içinde olduğu bir kadroyu, ritmi kaçmış şarkıları ve patlayan odaları düşünün. Sizi bekleyen bunlardan herhangi biri ya da hepsi olabilir. 

Belki de Legion 2017'nin en iyi bilim kurgu dizilerinden olmayacak (çok düşük bir ihtimal) ama en tuhafı olacağı kesin. 
SK 


Evet, bunun acısı sonra çıkacak. 


TWIN PEAKS 


TURTALARIN GÜCÜ ADINA 


Twin Peaks, tıpkı Laura Palmer'ın söz verdiği gibi geri döndü. Hem de şovun orijinal fikir babaları NISAN Mark Frost ve David Lynch'in bir kez daha bir bardak kahve için buluşmaları eşliğinde. 
Son kaldığı tarihten 25 sene sonrayı anlatan serinin yeni sezonu, tazecik bir FBI ajanının gizemli bir dosya eşliğinde Twin Peaks adlı tuhaf bir kasabaya gelmesi ile başlıyor. Eski toprakların birçoğu dönmüş durumda, ki dönenlerden biri de Kyle MaclLachlan'ın canlandırdığı Dale Cooper. Fire Walk With Me bölümünden beri kayıp olan Cooper'ı yeniden görmek güzel. Elbette kadroya katılan yeni isimleri de unutmamamız lazım, zira unutulacak gibi değiller. 
Laura Dern, Naomi Watts ve Michael Cera'yı dizide görmek için sabırsızlanıyoruz. 

Yeni versiyonda 18 bölüm olacak. Voov çok fazla değil mi ama. Frost'un konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Bu projeye başlamaktaki amacımız, çekeceğimiz yeni bölümler sonrasında hayranlarımızın aklında hiçbir soru işareti kalmaması. Onlara bu kadarını borçluyuz ve tam bir tatmin sağlamak istiyoruz.” 
Bekleyip göreceğiz değil mi? SK İçeride ne kadar şirin bir mürettebat olduğunu gil sür 
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IRON FIST 


AKRANLARI KADAR SERT BİRİ Mİ? 


Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage... Iron Fist'in takip edeceği bir sürü sert karakter olduğunu söyleyebiliriz. Ama kahramanımız sadece son Koruyucu olmaktan çok daha fazlası. O, Iron Fist denilen mistik güç sağ olsun, gerçekten çok iyi yumruklar atabilen bir dövüş sanatları uzmanı Danny Rand (Finn Jones). 

Marvel TV'nin “dövüş sanatları projelerine riskli atılımı” olarak tanımlanan Iron Fist, her bir bölümünün adını ayrı bir dövüş sanatı filminden alıyor. Baş karakter Rand'in dizinin yapımcısı Scott Buck tarafından “diğerlerinden çok daha hafif bir karakter” olarak tanımlanması dizinin kardeş yapımlardan çok daha komik olacağını gösteriyor. 
Öğrendiğimize göre Rand iyimser ve umut dolu bir karakter. Başına ne gelirse gelsin, olayların her zaman olacağına varacağını ve çözüleceğini düşünen bir karakter. Aynı şeyleri bir de bu taraflara gelip söylesin de görelim. 

Dizi Rand'in 15 sene boyunca ortadan kaybolup bir anda New York'a dönmesi ile başlıyor. Aile işini devralan, sonrasında da yeni ve beklenmedik tehditlerle karşı karşıya kalan kahramanımız yolunu yumruklaya yumruklaya açacak gibi görünüyor. 


STAR TREK DİSCOVERY 


ÜNLÜ SERİNİN RENKLİ KUTUYA 
CESUR DÖNÜŞÜ 


2016'da kutlanılan Star Trek'in ellinci yıl dönümü ile ilgili en üzücü şey, Doctor 

MAYIŞ Wbho'nun kutlamasında olduğunun aksine 

böyle bir kutlamayı mükemmel kılacak faktör, yayınlanmakta olan güncel bir televizyon 

dizisinin olmamasıydı. Yine de yakında 60'lı yılların Kirk, Spock gibi karakterlerinin yer aldığı, orijinalin on sene öncesini konu alan Star Trek: Discovery çıkacağı için yüreğimiz biraz rahatlamış bulunmakta. 

Hannibal'ın Bryan Fuller'ı (kendisi dizi yapımcılığından uzaklaşmış durumda) tarafından yaratılan dizi, USS Discovery'nin yeni dünyalar keşfeden tayfasını konu alıyor. 
Yazım sürecinde olan dizi ile alakalı çok fazla detay yok, fakat Fuller'ın da onayladığı gibi proje yıldız gemisinin kaptanını 

yerine, bir kadın olan ikinci kaptana odaklanacak. Khan'ın 

Gazabı'nın yönetmenliğini yapmış, Discovery'nin yardımcı yapımcısı Nicholas Meyer'ın söylediğine göre Tomarrow Never Dies'dan tanıdığımız Michelle Yeoh da dizide yerini almış bulunmakta. 

Dizinin konusuna gelirsek, Discovery'nin örgüsü “Star Trek tarihi boyunca konuşulmuş fakat asla keşfedilmemiş bir olay” etrafında dönüyor. Elbette 

bunun birden fazla olayı işaret ettiğini biliyoruz ama Fuller'ın söylediğine göre Orijinal 

Seri kapsamında yayınlanan “Balance Of 

Terror” bölümü dizinin hikayesi içerisinde önemli bir yere sahip. Eğer hatırlamıyorsanız hatırlatalım, söz konusu bölüm Enterprise ile Romulan'ların arasındaki bir 

açmazı anlatıyordu. Bir yüzyıl önce de olsa, 

Discovery'nin hikayesi acaba Dünya-Romurlan savaşı ile alakalı olabilir mi? Malum, zamanda yolculuk ihtimalini unutmamak lazım... 


MART 


AMERİKAN TANRILARI 


BİRLEŞMİŞ DEĞİŞMİŞ DEVLETLER 


HENÜZ Neil Gaiman 90'ların sonunda kaleme ale ığı BELLİ Amerikan Tanrılarını yazdığında taptığımız 

i şeylerin tanrılar olarak vücut bulduğu bir dünya DEĞİL tasarlamıştı. Bu kurallar içerisinde eskinin tanrılarının (Thor, Odin ve daha niceleri), yeni tanrıların (İnternet, çeşitli ünlüler) ilahiliğine yer açmak için birer birer ölmesi icap ediyordu. 

Uzun zamandır beklenen TV versiyonu, Hannibal'dan tanıdığımız Bryan Fuller ve Heroes'dan tanıdığımız Michael Green tarafından revize edildikten sonra ekranlara adım atacak. 9/11 sonrası bir dünyaya adapte edilen senaryo büyük ihtimalle içinde Twitter'ı, özçekim fotoğrafçılığı ve Trump'ı barındıracak. Dizi iki ana karakter -nevzuhur Ricky Whittle tarafından canlandırılmakta olan yas tutan eski suçlu Shadow ve tecrübeli aktör lan McShane tarafından canlandırılan Ricky'nin gizemli işvereni Mr. Wednesday- etrafında dönecek. Amerikan Kabusu, inancın yolları, mitoloji ve vajinalar tarafından canlı canlı yenilen erkekler gibi konuları içinde barındıran dizi, epey eğlenceli olacağa benziyor. 

Gördüğümüz çekimlerden anladığımız kadarıyla Televizyon tarihinde şimdiye kadar gördüğümüz en tuhaf, en vahşi ve en ilginç dizi ile karşı karşıyayız. Heyecanla bekliyoruz. 


“Tanrım lütfen etrafımdaki her şeyi kırmızı yapmayı bırak” 


STRANGER THİNGS 


IPE KADAR YOLUMUZ VAR. 


Stanger İhings tabii ki başarılı olacak ve interneti 

sallayacak güçte bir etki yaratacaktı. Nasıl yaratmasın ki? 
TEMMUZ Geçmişe olan özlemimize oynayan bu dizi, Spielbergvari 

banliyöleriyle, John Carpenter'e tarzındaki havalı 

müzikleriyle, ET ve The Goonies'den çıkmış çocuk oyuncularıyla dizi tek kelime ile efsane. Yoksa ikinci sezon sadece Barb'ı mezardan çıkarmak için bir bahane mi? 

Şovun yaratıcıları Duffer Kardeşlere bakılırsa ikinci sezon ilkinden bir sene sonrayı ele alacak ve Başaşağı Taraf'ın gerisindeki gizemli mitolojiyi daha geniş bir biçimde keşfedecek. Bunun dışında dizi, birkaç yeni karakterle de tanıştıracak bizi. Gizemli genç kadın Roman (Linnea Berthelsen), yumuşak kalpli Bob (Sean Astin, Sam/Yüzüklerin dl Diziye yeni katılan Efendisi) ve birinci sezondaki olayları örtbas etmekle görevli, Enerji N © oyuncular Sadie Sink Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili olan Dr. Owens (Aliens'dan N 2 ve Dâcre Montomery. 
tanıdığımız Paul Reiser) bu yeni karakterlerin yalnızca birkaçı. ki Endişelenmeyin, Millie Bobby Brown'ın canlandırdığı Eleven da ikinci sezonda bizlerle olacak. Gerçekten de bu konuda endişelendiniz mi? SK 


Sadece yabancılar uyum sağlayabilir. 


From the author behindTRUE BLOOD 


Fazla alkol tüketimi sağlığa zararlıdır, 
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GAME OF TARONES 


KIŞYAKITI 


Daenerys Targaryen, tepesinde kükreyerek uçan : ejderhaları ile beraber Kralın şehrine doğru yola çıkmış HAZIRAN durumda. Gaddar bir Nazi kraliçesi gibi giyinmiş olan Cersei Lannister artık Demir Taht'ın sahibi. Daha yeni Winterfell'i kurtarmış olanJohn Snow, Kuzeyin Kralı ilan edilmiş durumda ve koskoca altı sezondan sonra sonunda gerçek Taht Oyunları başlamak üzere. Bunların hepsi iyi hoş da, ne kadar sürecek. Kış kapıdayken ve beraberinde büyük tehditler getirmişken süslü bir sandalyede kimin oturacağı pek de önemli değil sanki. 
Fakat kışın gelmesi aynı zamanda daha az bölüm demek. 
Geçmiş tüm sezonları on bölümlük olan dizi, sondan bir önceki bu sezonunda sayıyı yediye düşürüyor. Dizinin baş yapımcıları DB Weiss ve David Benioff'a sorulursa bu kısaltma gerçekten gerekli. 
Zira sahneleri gerçeğe yakın bir biçimde çekebilmek için gereken yeterli süre kış aylarında yok. Bunun ötesinde ne biliyoruz? Dizi hakkında yapılan facia senaryolarını takip etmiyorsanız pek de bir şey bildiğiniz söylenemez. Ama projenin, bize ejderhaların ne kadar harika birer kitle imha silahı olduğundan daha azını göstermeyeceğinden eminiz! SK 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MIDNIGHT, TEXAS 


AMERİKANIN KORKU KASABASINA 
HOŞ GELDİNİZ. 


HENÜZ Midnight, Texas HBO'nun ünlü yapımı BELLİ True Blood ile bilinen yazar Charlaine DEĞİL Harris'in kitaplarından esinlenilen 

başka bir dizi. Doğa üstü ve fantastik varlıklar için bir sığınak olan Midnight Kasabası'nı anlatan şov, içinde bir sürü vampiri, cadıyı barındırmakla kalmıyor, ölülerle iletişim kurabilen psişik lider Manfred (François Arnold) da burada. 
Amerika'da yayıncılığını NBC'nin yaptığı dizi Fringe yazarı Monica Owusu-Breen ile Family Guy'ın eski yazarlarından Mark Hentemann'ın ortak yaratımı. 
Safveleziz tanecikli fantazya geçmişi olan iki yazarın birleşerek oluşturduğu bu proje Twin Peaks ile True Blood arasında bir şey. İzlenir! sk 


RED DWARE XII 


BİR STARBUG'IN HAYATI 


Red Dwarf'un 1999-2009 arası yaşadığı 
0017 çılgınlık yılları Doctor Who'nunkiler kadar 
SONLARI uzun sürmedi fakat dizinin ekranlara dönüşü gayet başarılı olmuş gibi görünüyor. Cazibesini 
2012 yılında ekranlara dönüş sezonu Series X 
ile geri kazanmış olan Dwarf, 201 7'nin güz ayında Series XI ile geri dönüyor. Dizi tıpkı bir önceki sezon gibi zeka taşan esprileri ve karışık alaycılıkları ile bize bir parça nostalji yaşatacak. Tıpkı 90'ların başındaki gibi! 

En güzel haber ise, yeni çıkacak altı bölüm için bir yıldan daha az bir süre beklememiz gerekmesi. Bu konuda kanala bir teşekkür borçluyuz zira dizinin beyin kadrosu uzun süredir dinlenemiyor gibi. “Uzun süredir benim için hafta sonu kaçamağı diye bir şey yok ve bir süre daha olmayacak gibi!” diyor yazar/yaratıcı Doug Naylor. Ardı ardına altı bölüm Red Dwarf yazmak çok da kolay bir iş değil malum. 

Senaryonun detaylarına gelmek istiyoruz fakat kurgu konusunda herkes ağzının fermuarlarını çekmiş durumda. Onları anlayabiliyoruz elbette ama sizler için şunu öğrenmeyi başardık: Bir bölümde Rimmer, Lister ve Cat'in mekanoidlere dönüştürüldüğüne tanıklık edeceğiz. “Onlar için gerçekten üzülüyorum, böyle bir şey kimsenin başına gelsin istemem,” diyor ve kahkahayı patlatıyor plastik maskeyi yüzüne geçirmek konusunda çok fazla tecrübesi olan Robert 'Kryten'LlewelIyn. “Ama yalnızca bir bölüm, düşünürseniz o kadar da kötü değil gibi!” RE 


Onlar hâlâ Jupiter 
Madencilik Şirketinin en iyileri. 


EN San - 
ME EŞ 
> e > pe 
Be müs İTTİ 


İNCELEMESİNM | Sesi açın. 
SEX yeni yılın çıkacak edebi 


eserlerini inceliyor! 


KAÇIRILMAMASI 
GEREKEN KITAPLAR 


ROTHERWEIRD 


ANDREW CALDECOTT 


5x Kitabın ismi İngiltere ile bağlarını 

vE kesmiş bir yeri kastediyor. Tarihi 

> olmayan, ancak çokça sırra ev sahipliği 

w yapan bir yeri. Ve iki yabancı bu sırları keşfediyor. Yayıncı bu eserinde 

Jonathan Strange ile League Of 

“© Extraordinary Gentlemen arasında bir 

w karışım yapıp Gormenghast'dan da 

5 bazışeyler serpiştirmiş. Dolayısıyla 

&& merakımız kitap boyunca katlanarak 

z ” * büyüyor. Andrew Caldecott tesadüfen 

yazar ol bir avukat. 


THE MASSACRE 
OF MANKIND 


STEPHEN BAXTER 


STEPHEN BAXTER Stephen Baxter'in War Of'Ihe Worlds'e yazdığı devam kitabı İngiltere'nin “engin, anlayışsız ve soğuk zeka” karşısında neredeyse düşmesinden 14 yıl sonrasını konu alıyor. Atılganlığından ödün vermeyen, aynı zamanda alternatif bir tarih yaratan roman, uzaylıların geride 
8 bıraktıkları aletler sayesinde 
teknolojik atılım yapan insan alemini konu alıyor. Gerçekten heyecan verici 


bir macera. 
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THE WHİTE ROAD 


SARAH LOTZ 


Macera avcısı Simon Newman internetten tanıştığı tuhaf bir adamla THE özel ve tehlikeli bir araziye girip neredeyse canından olurken, bu ei eşsei deneyimini kaydettiği video, viral olmaya 
2 başlıyor. Güzel, peki çıtayı nasıl 
R ÖD yükseltebilir? Everest dağına tırmanarak b ie SM tabi ki... The Three ve Day Four'dan Şe bildiğimiz Güney Afrika göçmeni Sarah LOTZ Epe 
Lotz ününe ün katacağı bu kitabı sizler için kor ateşlerde dövüp Everest tepelerinde soğutuyor. 


THE STARS 
ARE LEGİON 


KAMERON HURLEY 


e Kendini hem bir hikaye anlatıcısı, NA hem de The Geek Feminist 
HURLEY Revolution'ile bir deneme yazarı 


olarak kabul ettiren Hurley, ilgi a odağını uzaya kaydırıyor. Eğer the a a Legion adıyla da bilinen, sayıca azalan S.LA Rİ gi dünya gemilerinin nesiller boyu süren 


savaşı ilginizi çekmiyorsa, SEX pek de size göre değil demektir. “Badass” 


demiş John Scalzi. Onaylıyoruz! 


NORSE 
MYTHOLOGY 


NEIL GATMAN 


Antik literatürden aldığı ögeleri birbiriyle ören Neil Gaiman, Norveç mitolojisini doğrudan kaynağa giderek yeniden anlatıyor. Geriye atılmış bir adım mı? Kesinlikle hayır. Çünkü Gaiman Thor'u, Loki'yi kanlı canlı bir şekilde gelecek nesil için yeniden işlemiş. Tam randıman için soğuk bir kış gecesinde, odun ateşi başında okuyunuz. 


NORSE 


MYTHOLOGY 


NEW YORK 
2140 


KIM STANLEY ROBINSON 


i Kim Stanley, 22. Yüzyıl New 
İNEW YORK York'unu fütüristik bir Venedik olarak 
7 1 al © tasfır ettiği romanında her şeyi 
. Ti hareketli ve canlı tutmayı başarıyor. 

“0 Şehrin, gökdelende yaşayan bir 

p #j sakininin gözünden anlatıldığı kitap, 

bizlere Ballard'ın High-Rise'sini anımsatıyor. Lek bir farkla; kitap iklim değişikliğiyle başa çıkma konusunda ısın insancıl bir yaklaşım benimsiyor. 


ASSASSIN'S 
FATE 


ROBIN HOBB 


Ünlü bir yazarın işlerini her yerde gördüğümüz için bıkıp, onu tutarsızlıkla suçlayarak, hak ettiği değeri vermemek çok kolay bir şey. 
Ama biz en iyisi bunu yapmayalım. 
Robin Hobb yıllardır harika işlere imza atıyor. Assassin's Fate de Fitz And The Fool üçlemesinin son kitabı. 
Prens FitzChivalry Farseer'in kızı Bee'nin kaçırılmasının intikamını 

Ğ anlatan kitap kesinlikle sizleri büyüleyecek. 


GİLDED 
CAGE 


VICJAMES 


j Jacgues Peretti'nin önderliğindeki GILDED BBC Two serisi The Super- Rich And 


Us'un yapımcısı Vic James, görünüşe A Kk göre insanların para ve güç ilişkisi EĞİT gele üzerine bu aralar fazla mesai harcıyor. 
j Peki bu para ve güç kategorilerine bir 
| de büyü eklenseydi neler olurdu? 
v James'in kendini ilk olarak Dark Arts üçlemesinde gösteren distopyası, VIÇ JAMES l andelilerden hareketle eşitsizlik denilen kavramın bu şartlar altında oldukça normal olduğunu gösteriyor. 


THE BEAR AND 
THE NIGHTINGALE 


KATHERINE ARDEN 


se Büyülü gerçekliğive Rus peri masallarını birleştiren Texas'lı 

Şe Katherine Arden, GoodReads 

© sitesinde çok olumlu tepkiler almış. 
Hikaye, Rusya'nın kuzeyindeki bir kasabada geçiyor. Ve burada bir yabancı, bir babaya yeni doğmuş kızı p Vasya için kıymetli bir mücevher 

& hediye ediyor. Ama bilirsiniz, böyle hediyelerin altından bir bit yeniği mutlaka çıkar. 


GALLING 
MAJOR TOM 


DAVID M BARNETT 


David Bowie'nin ölümü ve İngiliz astronot Tim Peake'nin uzay yürüyüşünden hayal dünyası çarpıcı şekilde etkilenen Barnett, ilginç bir 

| konuyla geliyor. Bir astronotun uzayda 
yaşadığı keyif kaçıran tecritini ve dünyadaki ailesiyle olan dağınık ilişkisini anlatan roman tam olarak bir bilim kurgu değil. Ancak türler arasındaki bağlantıyı çok özgün bir şekilde kuruyor ve bu yüzden okumak için muhteşem bir kitap. 
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2017'nin en b çizgi TO 


vel 


inceledi 


Batwoman 


DC'nin Kate Kane'in kız arkadaşıyla evlenmesini yasaklayan kararı, son çıkan serisini bozsa da gelecek Batwoman için parlak görünüyor. Gotham'ın ünlü kadın kahramanının hikayesinin kontrolü 

DC Bombshells gibi gay karakterleri öne çıkardığı işleriyle ünlü Marguerite Bennett'a teslim. Bennett, James Tynion IV ile beraber yazacakları iki bölümlük bir Detective Comics ile başlangıç yapacak. Batwoman'ın Yeniden Doğuşu, Steve Epting;'in çizdiği seriden önce çıkacak. Düğün çanları çalacak mı, ne dersiniz? 
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Daha ağırbaşlı ama kesinlikle daha az kanlı 


Vamnirella 


İlk defa 1969'da çizgi roman sahnesine çıkan Vampirella'nın, Paul Cornell ve Jimmy Broxton'a borçlu olduğu en umut vaat eden yenilenme operasyonu, 2017 başlarında piyasaya sürülecek. İkili daha önce DC'nin Knight & Sguire projesinde de beraber çalışmıştı. Vücudunu kapatmaya çok da ihtiyaç duymayan vampirin bu cheesecake imajı, günümüze uygun hale getirilerek kötü kız çekiciliği daha da pekiştirilecek. 


Monsters 
Ünleashed 


Civil War 2'nin tatsız iç çatışmalarından sonra, tam da Monsters Unleashed'in saf eğlencesine ihtiyacımız olduğu bu aralar, çıkacak olan seri ile bu ihtiyacımızı tatmin edeceğiz gibi görünüyor. Dünyanın En Büyük Kahramanları ve Marvel'in diğer gözü pek kahramanları Fin Fang Foom, Devil Dinosaur ve Monstrom gibi devasa kötülerle kozlarını paylaşacaklar. Cullen Bunn tarafından yazılmakta olan seri, çeşitli çizer kadrosu ile piyasaya çıkıyor. 


ww Daha şimdiden tüyleriniz diken diken oldu değilmi? 


Penny Dreadful 


Pennv Dreadfulun TV'deki vayın hayatının sona ermesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayanlar için iyi bir haberimiz var. Ethan Chandler 2017'de yeni bir çizgi roman dizisi çıkartıyor. Titan Comics'den çıkacak olan seriyi Penny Dreadful senaristleri Chris King, Krysty Wilson-Cairns ve Andrew Hinderaker yazarken, Louie De Marinis çiziyor. Seri, kaybettiği aşkı Vanessa'nın yasını tutan kurt adamın, uğursuz gece yaratıklarıyla karşılaşmasının hemen öncesinde başlıyor. 


ResurreXion 


Mutantlar ve Insandışıların IvXte savaşıyor olmasını fırsat bilen Marvel'ın X-serisi, gelecek baharda dramatik bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Terrigen Sislerinin sayısını epeyce azalttığı ResurreXion birçok yeni alt seri ile karşımıza çıkacak. Bunlardan bazılarını Jean Grey, Cable, Weapon X ve Iceman olarak sıralayabiliriz. Üstüne üstlük bir de yeni takım kitapları çıkacak, ki adları 90'larda-” 


ki Neşeli Mutantlar'a bir gönderme, X-Men Gold ve X-Men Blue. The Wild. 


1990'ların sonunda 

The Authority ile süper kahraman janrına bir son veren Warren Ellis, DC'nin ikonik maceralarından Wild 


dönüyor. Gerard Way'in 
Young Animalda oynadığı 

role benzer bir iş yapacak olan Ellis, tüm seriyi hizaya sokuyor ve bunu Zealot, Michael Cray (Deathblow) ve WildCATS gibi dizilere danışmanlık yaparken başarıyor. John Davis Hunt'la birlikte amiral gemisi olarak adlandırılabilecek The 
Wild Storm'u hazırlayan Ellis'in başı çok kalabalık. 20. yy Jenny Sparks'ının yeni milenyuma uyum sağlamasını konu eden eser gayet başarılı olacak gibi. 


Star Trek Vs Aliens 


The Next Generation'ın 30. yıl kutlaması ile aynı zamana denk gelen Star Trek: The Next Generation/Aliens'da Captain Pickard ve tayfası en ürkütücü düşmanlarıyla karşılaşmaya hazırlanıyorlar. IDW ve Dark Horse'un ortak çalışması olarak yayınlanacak olan Acceptable Loses, güçlerini daha önce de Harlan Ellison'ın IDW uyarlaması City On The Edge Of Forever'da birleştirmiş olan Scott ve David Tipton ile JK Woodward'ın yeni projesi. Senaryosunu Tipton'ların yazdığı ve çizimlerini Woodward'un yaptığı 2017'de çıkacak olan altı sayılık mini seri aynı zamanda içinde Borg ve Romulan'ları da barındıracak. 


Assassin's Greed 


Titan'ın yeni Assassin's Creed serisi hem franchise'ın eski hayranlarına hem de sadece filme aşina olan çaylak gruba hitap edecek bir eser. Dan Watters (Limbo) ve Alex Paknadel (Arcadia) tarafından yazılıp, Assassin's Creed oyunundaki hikayeleri başarıyla nihayete erdirmeyi başaran Jose Holder tarafından çizimleri yapılan seri Zümrüdüanka Projesine odaklanıyor. En eski atalarda keşfedilen bazı sinsi sırları ortaya çıkarmak adına yaratılan Templar projesi acaba bize iyi bir kurgu sunacak mı? 


Storm'u canlandırarak piyasaya | 


2017 COMICS İNCELEMESİ 


> 
>. 


.. 
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American Gods 


Amerikan tanrıları 2017'de sadece televizyonda görücüye çıkmıyor. Dark Horse aynı zamanda bir çizgi roman serinin temellerini atmış bulunmakta. Neil Gaiman'ın 2001'de piyasaya çıkan kitabının bir uyarlamasının daha olması bizi çok heyecanlandırıyor. Sandman: Rüya Avcıları, Mezarlık Kitabı ve Coraline görsel romanlarındaki çalışmalarıyla bilinen sanatçı 

P Craig Russell sanatçı Scott Hampton'ın hatırı için senaryo işlerini hallederken, Walt Simonson, Mark Buckingham, Coleen Doran ve Russel'ın bizzat kendisi içeriğe katlı sağlıyor. 
Glenn Fabry, David Mack ve Dave McKean ise kapak çalışmalarında yer alıyor. Ortaya güzel bir şey çıkacağı çok belli! 


Darkness Visible 


The Girl with Al the Gifts ile tanınan Mike Carey ve Dirtk Gently'i televizyona geri döndürmesiyle bilinen Arvind Ethan David'in güçlerini birleştirerek ortaya koymaya hazırlandığı Darkness Visible, 2017'de çıkacak yeni bir IDW yapımı korku dizisi. Brendan Cahill'in çizimlerini yaptığı beş bölümlük seri şeytanların insanlar arasında yaşadığı bir dünyada geçiyor. Ana kahramanımız ise kızının ruhunu kurtarmak için satanist bir gruba 


dahil olan bir dedektif. Fikir kesinlikle ilgi çekici! 
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Tarihi cinayet simülasyonü kendi “irgihçi atlayışı”nı gerçekleştirerek beyaz perdeye adım attı. SEX, yönetmen /usfin 
Kurzel ile beraber projenin derinliklerine iniyor. 
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ASSASSIN'S CREED 


i 


arihler Eylül 2015'i gösterdiği sırada 

bize gelen bir bilgi, SFX rakadeta 

bir sucuk gibi terlemeye başlamamıza 

sebep oldu. Elbette o haber Assassin's 

Creed'in devasa bir bütçe ile Malta'da 

çekimlere başlamış olmasından baş 

bir şey değildi! Michael Fassbender'ın canlandırdığı Aguilar de Nerha'nın ve onun t kukuletalı arkadaşını kazığa bağlayıp yaktıkları 
15. yy İspan ra'sı, Valetta'daki For Manoel'de tekrar hayat buldu. Tam da alevlerin göklere yükse ve altı yüz kişilik kalabalık fanatik grubun çılgına döndüğü sahne itibariyle geçmişe bir kuantum sıçraması yaşamış g lü ki bu inandırıcılık gökyüzünde uçan ve aşağıdaki sahneyi olabildiğince iyi yakalamaya çalışan drone'u gördüğümüzde bitti... 
Geçmişin gelecekle çarpışması, / s Creed hayranları için yeni bir şey değil. Seri, geçmişteki olayların geçici ve detaylı bir şekilde tekrar canlandırılarak var olmuş olayları daha iyi bir ışık altında inceleme olanağı sağlayan Animus makinesi ile bizi çoktan tanıştırdı. Bunun için gidilmek istenen dönemde yaşayan bir kilit karakterin soyundan gelen birine ihtiyacınız var elbette. Fakat bu sefer Animus'un yeni bir görünümü var. Devasa, belinizi kavrayan mekanik bir kol! Kafanız mı karıştı? Endişelenmeyin, her şey yönetmenlerin ve yapımcıların kontrolü altında. Suikastçi dünyasına ilk kez adım atacak olan seyircilerini de düşünmek zorunda olduğunu söyleyen, Macbeth'in de yönetmenliğini yapmış Justin Kurzel ve aynı zamanda filmin yapımcılarından olan Fassbender, 


«& Mesele sadece iyi ve kötünün çatışması değil hundan çok daha karmaşık Ve gri, © 


bu değişiklik konusunda çok eminler. 

Gizli suikast bıçaklarına ve metrelerce yükseklikten saman yığınlarına adeta bir kuğu gibi atlayışlara ilk defa tanıklık edecek olan seyirciler bile kendilerini evlerinde hissedecekler. 
“100 dakikayı aşan filmlerde insanlara çok fazla açıklama sahnesi yüklememeye çalışırsınız yoksa seyirci sıkılır” ifadesiyle çekim arasında dinlenilen tozlu bir odada sözlerine başlıyor Kurzel. Oyuna aşina olmayan bir insan olarak oyunu oynamış ve bilen birçok insandan bile dahaiyi bir gidişat planı yaptığını söyleyebiliriz. “Michael'in şuna bir göz atar mısın ricası ile tanıştığım serinin, insanlara ne kadar çok şey ifade ettiğini çok geçmeden anladım. Hayran kitlesinin boyutu ve bağlılığı inanılmazdı.” 


Kimsenin beklemediği şey... 


Fassbender, projede yer alma teklifini ilk kabul edenlerden. Ubisof t'taki oyun yapımcıları ona kişisel olarak bu rolü-oyunlarda yer almayan bir suikastçi- teklif ettiğinde fikre bayılan ve neredeyse hemen kabul eden başarılı aktör, filmin senaryosuna çeki düzen verilirken Assassins Creed baş rol oyuncularından Marillon Cotillard ile beraber Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanarı Macbeth'in çekimleri için İskoçya'nın dağlık bölgelerine kaçmak zorunda kalıyor. Olağanüstü sonuçlar veren yapım, tam da Fassbender'ın Kurzel'e Assas- 


sin's Creed'e katılma teklifini yaptığı yer oluyor. 


“Bir sürü yönetmenle görüştük,” diyor Indiana Jones ve Jurassic Park'ın da kadrosunda bulunmuş tecrübeli yapımcı Frank Marshall. 
“Tustin ile film hakkında tam olarak ne 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düşündüğünü, beyaz perdeye ne yansıtmak istediğini konuşmuşluğumuz var.” Fakat asıl soru, Kurzel, bir Shakespeare uyarlamasını beyaz perdeye hazırlamaktan, gişe rekorları kırması beklenen bir yapımı yönetmeye geçiş yapabilecek mi? “Bu süreçten daha önce de, Jurassic World'ü Colin Trevorrow'a teslim ettiğimizde geçtim. İnsanlar soruyor elbette, “Böyle devasa bir yapıma nasıl olurda sadece küçük filmler yönetmiş bir yönetmeni getirirsin?” Cevap çok basit aslında, ekibi gerçekten tecrübeli ve bunu daha önce başarıyla yapmış insanlardan oluşturuyorsun. Böylece kontrol mekanizması şaşmamış oluyor.” 

Film oyunlarla aynı evrende sahne alsa da, dönem olarak İspanyol Engizisyonunun seçilmesindeki asıl sebep oyunlarda hiç işlenmemiş olması. Kurzel özünde film ile oyunun birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyor ve bunun için en doğru zaman aralığının İspanyol Engizisyonu olduğunda kararlı. Üç geriye dönüş dizisinde rol alan Fassbender dahil her aktör İspanyolca konuşabiliyor, fakat konuşmaktan çok eylemleriyle bilinen Kardeşlik Suikastçileri kendi kendilerine konuşmaktan çok harekete geçmeyi ve düşmanlarını elimine etmeyi tercih ediyorlar. “Engizisyon tarafından baskılanan bir mezhebin üyeleri olarak zor durumda olduklarını söyleyebiliriz.” diyor Kurzel. 
Özenle korudukları belli bir eşya var, ve bu eşyayı korumak için her şeyi yapabilirler ve hiç pişmanlık duymazlar. Buna kendilerini feda etmek de dahil. Düşündüğünüz zaman insanların özgür iradesini ellerinden alan bir eşya söz konusu olduğunda daha azı beklenemez. 

Gaddarlık? Kendini feda etmeye hazır olmak? Acaba bizim suikastçi birliğimiz aslında hikayenin kahramanları olabilirler mi? “Assassins Creed'de en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Hikayenin iyi ve kötülerinin olmaması. Kimse Creed üyelerinin iyi, Tapınakçıların kötü olduğunu söylemiyor. 

Bu sadece kendi görüşlerine sıkı sıkıya bağlı iki karşıt görüşün kendi görüşleri açısından doğruyu yapması ile ilgili. Creed üyeleri özgür iradeye inanıyor, Tapınakçılar ise kontrole. Bu konseptlerin çarpışması ise kaçınılmaz oluyor. 
Filmi izleyen bir izleyici iki görüşe de meyledebilir. Hatta daha ileri gidip ikisinin birden mantıklı olduğunu söyleyebilir. Bahsettiğimiz gri alanlar bunlar, bu film iyi ve kötünün klasik mücadelesinden çok daha fazlası.” 

İyi ya da kötü onu bilemeyiz ama Kardeşlik kesinlikle başının çaresine bakmayı biliyor. 
Parkur koşucusu yetenekleri ve baletvari dövüş teknikleri düşünüldüğünde aksiyon her zaman oyunun en önemli faktörlerinden oldu. 
Kurzel'in birincil amaçlarından biri oyundaki inanılması güç sahnelerin realist bir bakış açısı ile yeniden yazılmasıydı. İnanç Atlayışı (Leap of Faith) bunlardan biri. 125 feet yükseklikteki bir platformdan figüran Damien Walters 


A 


BIÇAKLAR 
ÇEKİLDİ 


Michael Fassbender katliam için geldi. 


Bu projeye yazılmadan önce oyunlara aşina mıydınız? 
2017'de bana malum teklifle geldiklerinde hiçbir Creed 

oyununu oynamamıştım. 

Ubisoft'tan çocuklarla oturduk 

ve onlar beni bu yepyeni dünya ile tanıştırdılar. Tabii ki panolarda reklamlarını görmüş, fragmanlarını izlemiştim ama daha fazlasının olduğunu söyleyemem. Dolayısı ile ilgili departmandan insanlar beni karşılarına aldı ve bu dünyanın felsefesini anlattılar. Anlatmayı bitirdiklerinde kendimi, bu kadar harika bir kurgudan bunca zaman uzak kaldığım için kendime kızar halde buldum. 


Callum ile Aguilar arasındaki ana farklar nelerdir? 
Callum hayatı öylesine, nereye giderse öyle yaşayan biri, bir pusulası, bir yaşam tarzı yok Kendini herhangi bir yere ait hissetmiyor. Aguilar ise tam tersi, bir şeye gerçek anlamıyla ait hisseden onda hayat amacını bulan biri. Adeta bir samuray gibi görevine ve hedefine odaklanıyor, başarana kadar da hiçbir şey onu yıldırmıyor. Hayatı keşfede keşfede ilerleyen Callum'un yanında, Aguilar hayatı sağlam, inandığı temellerde yaşayan taştan bir dev gibi 


Filmin hem oyunun hayran kitlesine hem de bu dünya ile ilk kez tanışan insanlara hitap edecek bir yapım olması için 

ne gibi dengelemeler yaptınız? 

Oyunun çekirdek elementlerine saygı duymanız gerekiyor zira sebep bir: test edilmiş ve çalışan bir işleyiş var ortada, sebep iki: oyunu oynamış ve bunun için filmi izleyecek hayranları kendinizden uzaklaştırmak istemezsiniz. 
Ama çok yoğun ve derin bir dünyayı ilk elden tüm yüküyle seyirciye yüklemek elzem. 
Animus'u, DNA hafızasını, Tapınakçıları ve Suikastçileri anlattık ve bence bu gayet yeterliydi. 


ASSASSIN'6 GREEO 


Marion Cotillard geleceği kurtarıyor! 


Assassin's Creed oyunlarıyla ilişkiniz hangi seviyede? 


Atmosferin içine girebilmek veya diğerlerine yetişebilmek için araştırma yaptınız mr? 


Bir önceki projen Macbeth, Justin ve Michael ileydi. Ekibin yeniden bir araya gelmesi, burada olma sebeplerinden biri diyebilir miyiz? 


Tür tabanlı filmlerde çalışmayı seviyor musun? 
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ASSASSIN'S GREED 


tarafından gerçekleştirilen ve oyunun imza hareketlerinden olan atlayış, görülmeye değer. 
“Amacımız hep bu realizmi uygun seviyede tutmak oldu” diyor Kurzel. “Bu projedeki en önemli şeylerden biri şu: Karakterlerimiz birer süper kahraman değiller. Sadece geleneksel 

bir eğitimden geçerek bugün oldukları yere gelmiş yetenekli insanlar. Seyirciye bu olayların olabileceğini yansıttığımız dünyanın, imkansız, kurallarıyla oynanmış bir dünya gibi gözükmemesi çok önemli.” 

Ama Assassin's Creed'de tarihi olaylar hikayenin sadece yarısı, hatta belki yarısından da azı. 
Asıl yoğunlaşılan nokta, Callum'un Animus'ta geçirdiği eski günlerden çok paralel zamanda gerçekleşen yeni olaylar. Fassbender'ın canlandırdığı Callum'un hayatı, babası'nın (Brendan Gleeson) annesini Cal'in gözleri önünde vahşice öldürdüğünde geri döndürülemez bir biçimde değişiyor. Olay sırasında yalnızca bir çocuk olan Callum, şiddet dolu bir hayat geçiriyor ve sonu bir ölüm hücresinde bitiyor. İğneyle idam edilmekten Abstergo çalışanı, bilim insanı Sophia Rikkin (Marilon Cotillard) ve babası Alan Rikkin (Jeremy İrons) tarafından kurtarılan Callum daha 

önce bahsettiğimiz gibi tehlikeli bir maceraya atılıyor. Aslında şirketin Callum'u kaşının gözünün hatırına değil, anılarına erişmek 

ve çok eski bir eşyayı bulmak içir kurtaran Tapınakçıların günümüze kadar gelmiş bir kolu olduğunu öğrendiğimizde iş işten geçmiş oluyor. Aguilar ve kardeşlerinin korumaya çalıştığı şey hiç olmadığı kadar tehlikede. 
Fassbender'ın biyolojik akrabaları bir şiddet geçmişi paylaşmış olabilirler ama onun dışında çok farklı insanlar olduğunu söyleyebiliriz. 

En azından başlarda. “Ilk bakışta filmin 

şiddet hakkında olduğunu düşünüyorsunuz, kurgu ilerledikçe aslında şiddet kullanmanın sorumluğunun konu edildiğini yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz,” diyor Kurzel. 

“Cal'in en ilgi çekici noktası burada ortaya çıkıyor. Kim olduğunu, nereden geldiğini ya da ne yapabileceğini bilmeyen bir adam olan kahramanımız, fılm boyunca yavaş yavaş benliğini keşfetmeye başlıyor. Aslında çok büyük bir şeyin parçası olduğunu, bir kabileye 


ait olduğunu öğrenmek, onun için zor ve aynı 


OYUNLARA KABAGA BİR BAKIŞ. 


iii, İz 


zamanda tatmin edici. Fikrin kendisi çok güçlü, hayatı boyunca tek tabanca takılmış birinin, aslında kendisinden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğunu keşfetmesi gerçekten sarsıcı bir şey. Hikayede en çok ilgimi çeken şeylerden biri de buydu, beni anında kancasına aldı. İyi ki de aldı.” 


ŞİMDİKİ ZAMAN GİBİSİ YOK 

Abstergo'nun klinik sterilliği - Madrid'de bulunan tıp merkezi görünümündeki beton hapishane- 15. yy. İspanya'sı ile ciddi bir tezat oluşturuyor. Fakat Kurzel'in amacı temel olarak birbirinden tamamen ayrı bu iki seti ortak bir alanda buluşturmak olduğu için kanama etkisi dediği bir yöntem kullanmış. 
Aguilar'ın görüntüsü ve düşünceleri Callum'un hafızasına sızıp ona halüsinasyonlar ve görüler şeklinde malum oluyor. Bu sayede suikastçi atasının ölümcül yeteneklerini öğrenme 

şansı bulan Callum, bu durumun kendi üzerinde yarattığı ağır psikolojik gerilimi umursamamaya çalışıyor. “Geçmişle geleceği nasıl buluşturduğunuz çok önemli,” diyor Kurzel. “Günümüz teknolojisini temsilen kullandığımız bir sürü aygıt var fakat bunların 


Assassin's Creed hikayesinde hızlı bir tur. 


Ubisoft geliştiricileri 2009 yılında büyük bir inanç atlayışı yaparak Assassin's Creed adlı oyunu piyasaya sürdüler. Zihin büzücü bir konsept üzerine inşa edilmiş olan oyun -atalarımızın hafızlarına erişebilsek neler olurdu?- bütçesi ile göz kamaştırıyordu. Bu efsanevi konsept çok geçmeden meyvesini verdi ve Assassin's Creed 2 oyununun hazırlıkları başladı. Oyun, italyan 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suikastçi Ezio Auditore Firenze üzerinden dönüyordu. O zamandan beri adeta bir saat gibi yavaş yavaş yeni devam oyunları yayınlanıyor. 
Koloni dönemi Amerika'dan tutun, Victoria dönemindeki Londra'ya kadar çeşit çeşit sahne ve dönem mevcut Aynı zamanda filmde lanse edilenin aksine geçici dizilimler odağını kaybetti ve yerini teknolojik olarak ileri, etkileşimden uzak antik bir 


bıraktı. 


Daha ne isteyebiliriz ki? 


kültürü ve kiyametsel bir kehaneti anlatan kısa aksiyon sahnelerine 


Fakat tüm bunlara rağmen oyunun çekiciliği hiçbir şekilde azalmadı. 
Şeytani Tapınakçıları biçaklarken geçmişe yönelik harika kurgulanmış bir hikaye dinlemek hala çok eğlenceli. 


her biri geçmişe uygun bir biçimde yedirilmiş durumda. Mesela Animus'u örnek alalım. 
Animus eski bir Tapınakçı Kilisesinde inşa edildi. Etrafında geçmiş Tapınakçıların ve Suikastçilerin kullanmış olduğu bir sürü silah var. İstediğim şey lokasyonun, gayet modern bir şeyi sırıtmadan taşıyabilecek fakat aynı zamanda içinde tarih kokusu barındıran bir yer olmasıydı. Çünkü her şey birbiri ile bağlantılı. 
Geçmiş, gelecek ve şimdi. 

Animus sağ olsun, Assassins Creed devam filmleri yapabilecek bir makineye sahip. Callum, olaylar dna hafızasında olduğu sürece tüm zaman ve mekanlar arasında sıçrama yapabilir. Bu da daha fazla proje demek. Kurzel ve ekibi şimdiden devam filmi ihtimallerini değerlendirmeye başlamış. “Her şey bu filmin başarısına bağlı,”diyor Kurzel samimiyetle. 
“Ama oyunda olduğu gibi farklı adamların farklı lokasyonlara gönderilmesi için çok fazla yol vardı. Hikayeyi alıp nereye koyacağımız, Cal ile ne yapacağımız konusunda çok tartıştık fakat sonuç elde edemedik. Kesinlikle kafa yormaya değecek bir konu” diye sözlerini bitiriyor yönetmen Kurzel. © 


Kaçıranlar için 


Marvel ve DC Comics evrenindeki süper 

kahramanlar hakkında detaylı bilgilere 

| ulaşabileceğiniz bu özel sayımıza şimdi 
kargo ücreti ödemeden ulaşabilirsiniz. 
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CANAVARIN ÇAĞRISI 


Lİ 


açlar. 
efakatind e 


Geçen senenin en çok iç burkan fantastik fılmi NR için hazırlanın. Patrick Ness'in ölüm ve hayalleri anlattığı hikayesi... 


CANAVARIN ÇAĞRISI 


00 yküler vahşi varlıklar... Birini 


serbest bıraksanız neler olacağını, ne kadar büyük bir yıkıma sebebiyet vereceklerini kim bilebilir? 
En azından Canavar'ın iddiası bu. Ve şaka yaptığını sanmıyoruz... Sıkıntılı öğrenci Connor O'Malley'nin karanlık hayal dünyasından fırlayan bu devasa antik porsuk ağacının hikayesi JA Bayona yönetmenliğinde beyaz perdeye yansıyor. Özellikle Patrick Ness (Doctor Who uyarlamalarından Class'ın yapımcılarından) tarafından kaleme alınan gençlik romanından esinlenilen bu hikaye, Barcelona'nın biraz dışındaki malum stüdyonun tamamında yıkım işine başlamış durumda. 
Setin her yerinde göze çarpan adaleli dalların ortasında, Canavarın kelimenin tam anlamıyla parçalar halinde olduğunu görebiliyoruz. Bir köşede gözleri yerine kırmızı ampuller olan, onun tur gibi büyük kafası otururken bir başka köşede 1.80 metrelik bir ayak bize bakıyor. 
Bayona ve ekibi işlerini bitirdiklerinde tek parçalar halinde olan şey Canavar olmayacak... 
Hâlâ fark etmediyseniz söyleyelim, Canavarın Çağrısı gerçekten yürek burkan bir film. “Bu, annesinin (Felicity Jones) ölümüyle baş etmeye çalışan bir çocuğun hikayesi,” diyor yönetmen Bayona bize, verdikleri bir çok çekim arasının birinde. “Bir filmde veda etme ihtiyacı konsepti söz konusuysa, genelde insanlar bu konseptin o kadar da ileri gitmesini beklemezler. Özellikle fantezi filmlerinde bu durum böyle diyebiliriz zira yapımında çok para harcanmış bir filrnde seyircinin rahatsız edilmesi stüdyoların pek işine gelmez. Fantezi filmlerinde eğlenmek esastır, çünkü herhangi bir riski yoktur. Yanlış anlamayın, seyirciler bizim projemizde de fazlasıyla eğlenecekler, ama aynı zamanda hayatın işleyişinin gerçekliğine de bir parça dokunmuş bulacaklar kendilerini. Kendini beğenmiş biri gibi gözükmek istemem fakat seyircinin filmi bitirip eve gittiğinde 


düşünmesini istiyorum. Film hakkında, hayat hakkında, her şey hakkında. Yaratmak istediğim etki bu.” 

2007'de kanserden ölen yazar Siobhan Dowd'ın bıraktığı bir taslağın, bazı öğelere hiç dokunulmadan Ness tarafından bitirilen projesi Canavar, bir dönem yazarı da korkutmuş. “İlk başta 

hayır diyecektim biliyor musunuz? Etrafındaki beklenti bulutu bu kadar yoğun olan bir proje herkesin gözünü korkutur,” diyor yazar ve devam ediyor, “Sonrasında da onun yazacağı gibi bir kitap yazmaya değil, severek okuyacağı bir kitap yazmaya çalıştım.” Jim MeKay tarafından görselleştirilen kitap, coşkulu bir şekilde karşılanımakla kalmadı, Bayona'nın özellikle dikkatini çeken bir senaryo oldu ki bu, yazara göre “gerçekten doğru bir eşleşme”. “J.A.'in 

bir çocuğun bakış açısını bir filmin tamamına yayacak olma ciddiyetine bayılıyorum, bu tür filmlerde böyle bir şeyi çok görmezsiniz. Ben de J.A. gibi filmlerin kategori dışına çıkabilmesini savunuyorum,”diyen Nesse kıyasla Neeson daha net; “İlk sayfayı okuduğum an, hikaye beni içine 


Jim Kay'ın konsept çalış 
Canavarın Çağrısı Koleksiyoncuya Özel Versiyon, Walker Books. 


çekti.” 


ÇOGUK OYUNCAĞI 

Harry Potter'daki Godrids Hollow'ı çağrıştıran bir mezarlıkta geçen film için kilit sahnelerden birini izliyoruz. Tipik bir erkek İngiliz öğrencisi olarak giyinmiş MacDougall, toprak ayakları altında yarılırken devrilen mezar taşları arasında koşuyor. Tam uçurumun kenarına vardığında tehlikeli sahneler için kullanılan güvenlik halatları onu kurtarıyor. 
“Kazasız belasız atlattık,” diyor Bayona gergin bir şekilde izlerken. “Parmaklarım çaprazlıydı, ondan hep?” Her ne kadar sululuk bu sette pek yer bulamamış bir kavram olsa da, Bayona'nın kendine bazı kıyaklar geçtiğini söylememiz lazım. Conor'ın büyük annesini canlandıran Sigourney Weaver'ın sahnelerini yönetirken özellikle. “Working Girl filminde helikopterden çıkma sahnesinde neden kucağında bir goril vardı?” diye sorduğumuzda bunun King Kong'a bir gönderme olduğunu öğreniyoruz. Filmi izlemeye annesiyle giden Conor, bu konuyla 


KÜTÜKLER NEREDE? 


Elma Ağacı 
Oz Büyücüsü 
Meyve hırsızları dikkatli olun! 
Bu ağaçların yasak ama inanılmaz baştan çıkarıcı meyvelerini arzulamak size biraz pahalıya patlayabilir. 
Sızlayan elmalardan bahsetmişken, sirke gibi tatları olduğuna emin olabilirsiniz. 


Tabanga 


ki? 
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Cehennemden Gelen 
Haksız yere idam edilmiş bir 
Güney Denizleri prensi, yakınlardaki radyoaktif serpinti alanı sağ olsun katil bir kütük olarak intikam almaya başlıyor. Keyifli B-sınıf bir filmi hangimiz sevmeyiz 


En Sevdiğimiz Ağaçların Bir Listesi 


Şamarcı Söğüt Harry 
Potter serisi 


Söğüt üstünde bir yumru 
Hogwarts'ta çok başka bir anlama geliyor: uçan arabaları, süpürgeleri ve kurt adamları çiğneyip tükürebilen, gizli geçit koruyucusu bir ağaç. 


Bizi Twitter'dan takip edin - twitter.com/sfxturkiye 


Ağaçsakal 
İki Kule 
Orta Dünya'daki Ent'lerin lideri olan Ağaçsakal, büyük ihtimalle diyarın en yaşlı ve en yavaş yürüyen varlıklarından biri. Güzel ahşap dostum! 


Groot 
Galaksinin Koruyucuları 


Vin Diesel tarafından seslendirilen Marvel'in sadece üç kelimelik cümleler kurabilen ağacı, tüm dünyayı üç kelimeye sığdırıyor. “Benim adım Groot.” Tabi en sonunda bu cümle de evrim geçirip 
“Bizim adımız Groot” oluyor. 


ACHES ENTERTAİNMENT, SL AND PELICULAS LA TRINI SLUW 


A MONSTER CALLS, A|E TELECINCO CİNEMA, SAU, AF 


IMAGE € 


alakalı şunları söylüyor: “Tüm dünya üzerinde eski flmleri küçükken bu şekilde izlemiş belki altmış tane çocuk vardır ve neredeyse hepsi fılm yapımcıları oldular,”“İşte bu yüzden King Kong o sahnedeydi, tanrım ona bayılıyorum...” 
Weaver ise, “gelmiş geçmiş en yakışıklı ağaç” olan Neeson ile çalışmaktan gayet memnun. 
Bayona'nın bir sonraki projesi için sabırsızlıkla beklediğini söyleyen oyuncuya sebeplerini soruyoruz: “Sabırsızlıkla bekliyorum çünkü a) bir dinazor rolü almayı umuyorum, ya da b) bir dinazor tarafından korkunç bir biçimde yenilen bir seyirci olmayı umuyorum.” Çılgınlık! 

Performans kaydı ve CGP'ın yardımıyla hayat bulan Canavar için binlerce tasarım yaptığını söyleyen Bayona ana sorunu şöyle özetliyor. 
“Tasarım için fantastik dünyaya daldıkça, Canavar sadece daha sıradan görünmeye başladı. Belirsiz bir şey yaratmak istedim, ihtiyaçlarınızı, korkularınızı yansıtacak bir şey, kısacası boynuzlar ve dokunaçlardan daha fazla bir şey.” Bayona'ya sadece E ile başlayan kelimeden bahsetmeyin. “Bir arkadaşıma gittim ve tasarımın son halini gösterdiğimde, bana bir Ente benzediğini söyledi!” diyor ve kahkahalara boğuluyor. “Ent de ne tanrı aşkına? (Bayona'yı kınıyoruz!) diye sordum ve sonra google'a “canavar ağaç tasarımları yazıp arattım, karşıma çıkan şeyler hep Ent'lere benziyordu, yalan söylemeyeyim. Böylece düşündüm ve fark ettim ki ben ağacımın bir ağaca değil bir insana benzemesini istiyordum. Böylece yaptığımız tüm çizimleri çöpe attık ve baştan başladık ve sonuç olarak kitapta tanımı yapılan şeye çok yakın bir şey ortaya çıkardık. 

2006 yapımı Pan'ın Labirenti'nden beri 
yazılmış neredeyse her ispanyolca fantastik eserde parmağı bulunan filmin yapımcılarından Belen Atienza prosesi şöyle anlatıyor: “Performans kaydı yapmaya başladığımız zaman fark ettik ki bu hem bizim hem de Liam için bir ilkti. Dolayısı ile ilk birkaç gün kafamızda ee, bu olay sadece boş bir alan ve kullandığımız kostüm/başlıktan kombinasyonundan ibaret... fakat çekimler ilerledikçe yavaş yavaş kostümü unutuyorsunuz ve Liam'ı her gün biraz daha o ağaç canavarla bütünleştiriyorsunuz. Çok güzel bir süreçti, gerçekten keyif aldık. Gerçek efektler ve CGT'ın dengeli bir kombinasyonu olarak planladığımız bu çekim tam da beklediğimiz gibi gitti. The Impossible'da da aynı şeyi yapıp gerçek su kullanmıştık ve kesinlikle sahnelerin dokusunu değiştirmişti. Aklımıza ilk gelen şey yapay CGI su kullanmaktı fakat gerçek su ile yapma fikri gerçekten fazlasıyla ilgi çekiciydi. Burada da aynı şey geçerli. Bana göre gerçek efektler ile CGT'ın kombinasyonunu doğru şekilde kotardığınız zaman olaylar bir üst seviyeye taşınıyor. Neyin gerçek neyin bilgisayar üretimi 


olduğunu anlayamamak her şeyi daha realist bir seviyeye taşıyor. Bu seviyeye ulaşabilirsek amacımıza ulaşmışız demektir.” 

Başka bir özel efekt ise Neeson'ın zengin Ulster aksanından geliyor. “Kendi aksanımı kullanmak istedim, eski ve Keltik bir dil kullanmam seyirciye de karakterin aslına uygun olduğunu hissettirecekti. Antik ve ağır.” diye açıklıyor tecrübeli aktör. Solid Track adıyla bilinen pre-viz sistemi sağ olsun Canavar'ın parça görüntüleri gerçek zamanlı görüntülerle birleştirilebiliyor. Devasa ve alacakararılığa ait varlık ateşli gözleri ve kalemle çizilmiş gibi görülen detaylarıyla MeKay'in harika orijinal çizimlerinin hakkını veriyor. Gerçekten de kahvaltıda bir Ent fotosentezleyebilir bile... 


İYİLİĞİ GERİ ÖDEMEK 


Aslen miras bıraktıklarımızla ilgili olan filmin kendisi de bir miras. “Bu konu tanıştığımız anda Bayona'nın Patrick'e ilk açıkladığı şeylerden biriydi,” diyor Atienza. “Bunu Siobhan Dowd başlattı, sen de onun bıraktıklarını alıp güzel bir şey yarattın. Şimdi biz senden aynı şeyi yapabilmek için izin istiyoruz. Bu yolculuk tam anlamıyla harika bir şey, Patrick'in bu kadının fikrini ileriye taşıması ve sıranın bizde olması. Umarız aynı güzellikte bir şey yapabiliriz.” Piyasada var olmuş hangi yapımlara denk bir şey yapmaya çalıştıklarını sorduğumuzda Demir Dev ve E.T gibi efsane olmuş yapımları zikrediyor Atienza . Bu filmlerin yanına yaklaşmak oldukça zor fakat o ve Bayona seyircilerden böyle cevaplar almaya pek de yabancı değiller. 

“The Impossible'da karşılaştığımız sorun şuydu ki, insanlar bayılmaya başladı, her ne kadar yaptığınız işin takdir edilmesi anlamına gelse de bunun bir problem olduğunu söyleyebiliriz.” 
diyor Bayona, festivalde ambulansların neden geldiğini açıklarken. “Beş ön gösterim yaptık ve bu kadar az gösterimde bile beş insan bayıldı. O an düşündük, Film gelecek cuma İspanya'da 
600 sinemada gösterime girecek!” Aman tanrım 
ne yapacağız!” 

Canavarın Çağrısı söz konusu olunca, gerçek bir selden çok gözyaşı seli ile karşılaşıyoruz. 
“Sonuç olarak bu duygusal olmak zorundaydı çünkü insanlar bir şeyleri ancak hissettikleri şeylerden anlayabilir. Bu fılm seyirciyi içinde bulundukları rahatlık bölgesinden çıkarıp kendi hayatları hakkında düşünmeye itiyor. Film yapım sürecinde beni cezbeden şey bu. Sizi değiştiren bir şeyi yaratmak. “ Sözlerini bitirdikten sonra önündeki ekrana dönen Bayona bir kez daha aklındaki dahiyane kurgularla insanların hayatında bir değişiklik yaratıyor. 


elbette, £ 


CANAVARIN ÇAĞRISI 


BU TÜR ÜYKÜLERE 
IHTIYAĞI VAR 


Liam Neeson: konuşan canavar. 


Bu rolde sizi çeken şey ne oldu? 
Birkaç yıl önce Siobhan Dowd tarafından Patrick'e teslim edilen ve onun da harika bir iş çıkardığı bu hikayeyi okumuş ve bayılmış bir olarak mı? Rolü bana ilk teklif ettikleri anda kabul ettim. Patrick inanılmaz bir yazar ama onun başka bir yazarın bitirmeye zaman bulamadığı bir hikayeyi alıp tamamladığını duyduğum anda ona duyduğum saygı gökyüzüne çıktı. 


Canavar neden Connor'a gözüküyor? 

ki, Canavarın varlık amacı 

nh sivi dersleri vermek. 

İZ ya, hiçbir şeyin aslında 

gibi olmadığını anlatmak. Ve 

bu film bir çocuğun hayatın: ni ilk ve en büyük aşkını kaybetmes 

-annesi- gibi yıkıcı bir faktörü de iç inde barındırıyor. Emin olun bu sade 

lar için bir yapım değil Here 

ilmden alacağı bir hayat dersi 

mevcut... 


Öyküler iyileşebilir mi? 
Hepimiz öyküleri sever ve onlara ihtiyaç duyarız değil mi? Bu yüzden peri masalları yazılmıştır -Oscar Wilde'ın çocuklar için yazdığı hikayeler geliyor aklıma, içlerinde alınacak dersler barındıran o inanılmaz hikayeler- ve her bir masal hayatın aslında ne kadar kar ışık olduğu ile ilgilidir. Bu, Canavar'ın çocuğa anlattığı öyküler için de geçerli, onların da sonunda ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Çünkü hayat böyle bir şey 


Taşımak için gerçekten büyük ve ağır 

i bir miras... 

Öyle. Sioban ile hiç tanışmadım ve Patrick ile sadece birkaç kez görüştük ama umarım (yönetmen JAJBayona'nın 

başardığı şeyden etkilenmişlerdir. 
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REX (D 


SPLIT 


Tür sinemacılığı, okyanusun derinliklerinden, kozmosun en uzak köşelerine kadar engin bir skalayı konu edinebiliyorken, bazı yapımcılar için nihai hudut eve çok daha yakın bir yer: insan zihni. 

“Eğer aşırı stresliysek tansiyonumuz yükselir,” diyor yazar/yönetmen M Night Shyamalan. “Bu bilgiyi hemen kabulleniriz. 
Fakat bu gerçekten hayranlık verici değil mi? 
Sadece kafamızın içinde dönen şey sonuçta, sadece düşünüyoruz ve hop tansiyon fırlıyor. 
Yada bir hap alıyorsunuz, sizi iyileştirecegini düşündüğünüz bir ilaç ve yine. Göz açıp kapayıncaya kadar iyisiniz. Ama ilaç olduğunu düşündüğünüz şey aslında sadece şeker çözeltisi yani plasebo. Bunu her çalışma alanına uyarlamak mümkün. Bilimsel bir gerçek olduğu aşikâr, fakat bilimin açıklayamadığı bir konu. Bu olduğunda şöyle diyorlar, “Evet evet, doğru. Hastaların bir kısmı kendi kendilerini iyileştirebiliyorlar. Biz ilacımıza devam edelim... Ateşin üzerinde yürüyen ve yanmayan insanlar görüyoruz, çocuklannın üzerine düşmüş bir arabayı kaldıran anneler duyuyoruz. Bu tür sıra dışı şeyler dünyanın her yerinde gerçekleşiyor ama nadiren. 
Fakat plasebo etkisini her gün her hastanede gözlemleyebiliyoruz. “Tamam sana bu ilacı yazıyorum. Düzenli olarak kullanırsan hiçbir şeyin kalmaz.” 

Iki ebeveyni de doktor olan Shyamalan, yeni filmi Split'te zihnin kan donduran potansiyelini keşfediyor. Bu filmin odaklandığı konu bir hayli sıra dışı aslında. DKB (dissosiyatif kişilik bozukluğu) gibi bir hastalığı alıp, *bir insanın içinde var olan bütün bu kişilikler yeni bir tür ruha kapı açabilir mi?” sorusu ile birleştiriyor. Ne olur bilmiyoruz ama insanlığın dışına çıkacağı kesin. 

“DKB uzun zamandır ilgimi çekiyordu,” Los Angeles'da buluştuğumuz dehanın ilk sözleri bunlar oluyor. “James Cameron'ın 


DKB konulu bir projede çalıştığını duy- 


65 Kesinlikle daha 
karanlığım. Kendi 


karanlığım bile daha 


karanlık. Bir parça sapkın 


olduğumu bile söyleyebiliriz. 


duğumda hâlâ aile evinde kalıyordum. O zamanlar bu hastalık çoklu kişilik bozukluğu olarak biliniyordu. Duyduğum anda Aman tanrım bu film gerçekten harika olacak, adamın yapma şansını bulduğu filme bak...” 
demiştim. Sanırım yazılırken gerçek bir olaydan esinlenilen kitap, Billy Milligan'ın Zihinleri'nin bir uyarlamasıydı. Birleşik Devletler tarihinde DKB dolayısıyla ceza ehliyeti yoksunluğunun ilk kabul edildiği davaydı.) O zaman kendi kendime “büyüdüğümde kesinlikle bu filmi ben yapmak isüyorum'demiştim.” 

“Dolayısı ile bu hep benim bir parçam oldu. 
15 sene önce bu karakteri yazmaya başladım. 
O zamandan beri çocuk zihninin nasıl çalıştığını, çocuklukta yaşadığınız travmaların size nasıl etki ettiğini ve beynin işlevinin ne yönde ve nasıl değiştiğini inceliyordum. İnanılmaz büyüleyici bir alan bu gerçekten.” 

Shyamalan, en masumundan en yozlaşmı- 


ÖRNEK DOSYALAR 


Bakalım dualar işe yarayacak mı 


şına kadar birçok kişiliğin canlandınlmasını gerektiren bu rol için, X-Men filmlerinde Profesör Charles Xavier rolünü alarak kariyerinde büyük bir değişiklik yapmış olan James McAvoy'a başvurmuş. Fena bir seçim değil ne dersiniz? 

“Bu rolü kimin oynayabileceğine dair varsayımsal bir liste oluşturduk. Bunu yapar yapmaz fark ettik ki bunu başarabilecek o kadar çok insan yok. Sonra kendimize sorduk, kim aynı anda hem canavarı hem de ergen erkek çocuğunu oynayabilir? James ile geçen sene tesadüfen tanıştık ve çok geçmeden içimden, “Tanrım bu adam yapabilir. Bu beklediğimiz adam!” dediğimi fark ettim ve müsait olduğu anda ona senaryoyu yolladım. 
Neredeyse anında bana geri döndü,ve şu cümleleri kullandı: “Vay anasını! Bu ne manyak bir şeydi? Gerçekten sorunlu bir şey bu” Ben de, “Harika, beğendiğine sevindim. Hadi çekimlere başlayalım dedim(gülüyor).” 


En iyi 5 — çoklu kişilik karakterleri 


Insanlığın iyilik ve kötülük için olan potansiyelinin iç içe oluşunu keşfeden 
Viktoryen dönemi yazarı 
Robert Louis Stevenson, kahraman ile kötü adamı aynı vücuda koyarak onu takip edecek olan sayısız yazariçin de bir yol gösterici oldu. 


DR JEKYLL VE MR. HYDE 


Two Face 

Jekyll ve Hyde gibi çizgi romanların en ünlü çoklu kişiliği (Harvey Dent) 
insanlığın ikili dünyasının vücut bulmuş hali. Şansın, olaylarda oynadığı trajik faktörü de hesaba katarak, olayları bir sonraki seviyeye taşıyan eski kahraman-yeni kötümüz bu listede kendine bir yer kazanıyor. 


Gollum 

JRR Tolkien'in epik 
Yüzüklerin efendisi üçlemesinde asıl savaş, ordular arasında değil de kıymetlim adını verdiği Tek 
Yüzük tarafından yozlaştırılmış zavallı 
Hobbit'in işkence görmüş zihninde dönüyor. Yazık 


SİİR. 


Norman Bates 

Alfred Hitchcock'un Sapık adlı eserinin baş rolünün esinlenildiği kişi olan ünlü seri katil, filmin hem kahramanı hem de kötüsü olmasıyla ünlü. Aynı zamanda “bir oğlanın en yakın arkadaşı annesidir” 
sözünün en büyük kanıtı.-çocuk kendi kendinin annesi olsa da 


Bob Arctor/Ajan Fred 
Philip K Dick'in Karanlığı 
Taramak adlı distopik bir gelecekte geçen eserinin ana kahramanı olan karakter, yazarın zihin zorlayıcı tarzda yarattığı bir ikilem. Hem uyuşturucu bağımlısı hem de bir narkotik polisi olan kahramanımız kendi ve arkadaşlarını yakalamak için görevlendirilir, olaylar böylece gelişir. 


IŞIĞIN KARANLIĞA GÖMÜLÜŞÜ 

Split, bağımsız korku lordu Jason Blum'un prodüktörlüğünü üstlendiği, Blumhouse Stüdyolarında yaptığı bir proje. Tabii Shyamalan'ın 2004 yapımı filmi 'İhe Villageda olduğu gibi Split de kendini Shyamalan'ın imzasını taşıyan Altıncı His ve Ölümsüz'den daha karanlık bir yolda buluyor. Bu kadarını McAvoy'un üç genç kızı kaçırıp hapseden kişiliklerinin oluşturduğu Split'in ana kurgusundan da anlayabiliyorsunuz. 

“Kesinlikle daha karanlığım,”diye itiraf ediyor ünlü yönetmen SFX'e. “Karanlık yanlarımın bile bir parça daha karanlık olduğunu itiraf etmeliyim. İçinde bir parça sapkınlık taşısa da bu uygunsuz sapkınlığı kabullenmiş durumdayım. Bundan 10-15 sene önce olsa bir çocuğun kendi beziyle boğularak öldürülmesini yazar mıydım bilmiyorum. Ya da The Visit'te veya Split'te olan şeyleri. Sanınm yazmazdım. Ama şu an bunları yazmak gayet doğal geliyor çünkü ufak bütçeli filmler çekmenin amaçlarından birinin sınırları bir parça zorlamak olduğunu düşünüyorum.” 

Shyamalan bu görüşünü gerçekleştirmesi için taze yeteneklere de başvurmuş. 

““Tannm, İrue Detective'i izledim ve dizinin dizaynına bayıldım. Çekeceğim bir sonraki filmin dizaynını kesinlikle bu adama yaptıracağım! ya da 'Peşimdeki Şeytan'ın sinematografisine bayıldım, kimdi o çocuk? 
Onunla buluşmak istüyorum.'diyebilmek harikaydı. O çocukla tanıştım (Mike Gioulakis| ve daha önce sadece Peşimdeki Şeytan'ı yönetmişti. Buluştuğumuzda o kadar sessiz konuşuyordu ki ilk cümlesini tekrarlamasını istemek zorunda kaldım, o da tekrarladı. Ölümsüz benim favori filmim.'O an onadedim ki, İşe alındın, senaryoyu sana yollanm. O zaman nedenini anlarsın. HBO yapımı olan The Jinx'in (cinayetle suçlanan Robert Durst'ın hikayesi) bestecisi için de aynı şey geçerli. Hayatında hiçbir film için çalışmamıştı. Bu tür şeylere bayılıyorum. True Detective'e bayılmıştım, Peşimdeki Şeytan'a bayılmıştım, The Jinx'e bayılmıştım. Son dört sene içerisinde en beğendiğim yapımlar 


bunlardı ve ben bunların hepsini bir filmde 


Bir sürü farklı.kişilik, hepsi de kel. 


birleştirme şansı elde ettim...” 

“Bu anlaşmanın kârlı çıkan tarafı benmişim gibi hissediyorum çünkü bu bahsettiğim arkadaşlar henüz yeniler ve bu film için kendilerini öldürecekler. Görüntü yönetmenimiz çekimlerden önceki bir ay boyunca benim evimde yaşadı, ki ortada hiçbir sebep yoktu sadece taslağı beraber hazırlamak istedi. Universal satın aldı biliyorum falan da sonuçta benim param... Daha fazla uğraşmak kaçınılmaz oluyor. Eğer pizzacı seninse, erken kalkarsın, erken gidersin iş yerine. Yerleri silersin, hazırlık yaparsın. Çünkü senindir! 
Üstüne üstlük bu film çok daha fazla ilgiyi hak ediyor.” 

Seyirciler Split'in nasıl olduğunu görmek için beklemek zorundalar. Shyamalan'ın filmlerinin birçoğunda olduğu gibi birkaç ters köşe var fakat onları burada açıklamayacağız. 
Size sadece şunu söyleyebiliriz, Split, herhangi bir türe uymayıp ihümaller denizinde sizi boğmak konusunda diğer filmlere göre bir tuk üstte. 

. “Olacak şeyler için gerçekten heyecanlıyım. 
İzlediğiniz şey konusunda o sahne gelene kadar size söylediklerim hiç dürüst şeyler değil. O sahneyi izlediğinizde ise tamamen başka bir şey izlediğinizi anlayacaksınız. Bu ait olunan türü değiştiriyor, filmin tüm dokusunu değiştiriyor. Kaçırılma temalı bir film izlediğinizi düşünüyordunuz ve bir anda her şey değişti, şimdi doğaüstü bir filmi izliyorsunuz. Sonra tekrar değişiyor ve o gördüğünüzün aslında... Tamam kafanızı daha fazla karıştırmıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim, sonu anlattığımız zaman filmin türü net bir şekilde değişmiş olacak.” 

Shyamalan'ın diğer filmlerinin aksine Split'ın bir devam filmi olup olmadığına gelirse, ünlü yönetmenin yorumu şöyle... 

“Beklentiler beni gerçekten zorluyor. Beklentiler artıkça, format üzerindeki kontrolüm, hikayeyi nasıl anlattığım kısıtlanıyor. 
Böyle bir fikrin ilgimi çekmesi pek mümkün değil.” 

Sonra tekrar gülümsüyor. “Ama hikayede bir şey hakkında çok düşündüm...” 


/ Bizi Facebook'a takip edin - facebook.com/Sfxturkiye 


SPLT 


AYRIK KAFA 


JAMES McAvoy kendisini zorlayan rolller) hakkında konuşuyor. 


S... 


e 
4 
Ne, 


Spiit'in kadrosuna katılmanıza ne sebep oldu? 

Aslında hiç strateji yapan biri değilim. Asla kariyerimi detaylı olarak planlamaya çalışmam. Tek yaptığım şey senaryoyu okumak ve benim için zorlu bir iş olup olmayacağına/beni daha iyi yapıp yapmayacağına karar vermek. Eğer gerçekten seyirciyi yeni bir yöne itecekse, farklı bir performansla onlar üzerinde etki bırakmama izin verecekse o işe olumlu yanıt veririm. Projenin önce seyirci sonra benim üzerimde etki bırakması önemli. Bu rolde şöyle dedim kendime, “Aslında tek bir insanı canlandırmıyorum. Dokuz farklı insanı canlandırıyorum. Dolayısıyla işimi dokuz kere en iyi şekilde yapmak zorundayım." 


Kendinize bir Shyamalan hayranı diyebilir misiniz? 

Night'ın birçok yapımının hayranıyım, Ölümsüz on beş sene önce, hemen hemen X'Men filminin çıktığı dönemlerde çıktı. O film sayesinde şu an sahip olduğumuz süper kahraman filmleri akımına sahibiz. Fakat bu iki film, kahramanlar ve kötü karakterlerle nasıl baş edileceğine dair birbirinden tamamen ayrı iki uç. Bu film de öyle aslında. 
“Casey (Anya Taylor-Joyj gayet normal bir bağımsız film kahramanı ve Kevin ile Horde da süper kötülerin bağımsız tarzda tanımının karşılıkları.” 


X-Men'den bahsetmişken: Charles Xavler'ın bir sonraki durağının neresi olmak istersin? 

Çocukken okuduğum bir çizgi romanda Charles DKB'li bir karakter olarak oynadığı için iki kişiliğe sahipti. O zamanlar DKB denmiyordu fakat onun içinde kesinlikle birden fazla varlık vardı. O fikri çok beğenmiştim sanırım onu yapmak hoşuma gider. Aslında Charles ile birçok şey yapmak isterim. Bekleyip stüdyo ve Simon Kinberg'ün ne planladığını görmemiz lazım. 
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THE EXPANSE 


elecek olan savaş için kendinizi hazırla- 
(grlin SA Corey'ın romanlarından 

uyarlanan Syfy'ın gelecekte geçen destanı The Expanse'de galaksiler arası çatışma kaçınılmaz gibi görünüyor. Hatırlarsanız birinci sezonun sonuna geldiğimizde kaçak gemi kaptanı James Holden, tayfası ve ters dedektifimiz Joe Miller kendilerini, Dünya'yı Mars'a düşman edebilecek bir komplonun tam ortasında bulmuşlardı. 

Final bölümünde Holden ve Miller uğruna cinayet işlenebilecek bir sırrı keşfetmişlerdi. Dünya merkezli bir güvenlik şirketi olan Protogen'in, Eros İstasyonuna (İnsanlığın güneş sisteminin tamamına yayılması için kurulan ilk istasyonlardan), bulaşıcı, uzaya uyum sağlayabilen, zeki bir virüs saldığını keşfetmelerinden bahsediyoruz elbette. Protomolecule olarak bilinen bu ölümcül virüs içeride yaşayan bir milyondan fazla insanın hayatına mal olmuştu. Protomolecule yayıldıkça bir yan etkisi ortaya çıkmıştı. Ölen insanların zombi benzeri yaratıklar olarak hayata dönmesi. Holden ve Miller aynı zamanda virüsün taşıyıcısı olan bu yaratıkların elinden kaçmayı zar zor başarmışlardı... 

Naren Shankar'ın SEX ekibine anlattıkları şöyle: “Eros'ta etkilendikleri radyasyon ışıması yüzünden hala tedavi gören ekip, Anubis'ten(Protogen'in sahibi olduğu hayalet torpido) aldıkları kasayı açmaya karar veriyorlar. Binbir uğraştan sonra kasayı açtıklarında, ellerinde Protomolecule'ün bir örneği bulunduğunu anlamaları çok uzun sürmüyor. Akıllarında tek bir soru var. Bu virüsle ne yapacaklar? Ekibin başlangıç noktası bu.” 

İşleyişe uygun olarak, dizi bu sezon evrenini de genişletiyor. “Gala yaptığımızda insanları yeni bir perspektifle, Marslı koloniler ve orada büyüyen insanlar konsepti ile tanıştırdık. İlk defa çavuş Bobbie Draper ve onun ekibi aracılığıyla üçüncü ve dördüncü bölümde tanıttığımız Marslı bakış açısını bu sezonda genişletmeyi planlıyoruz. Mars kültürü, onların dünyayı nasıl gördükleri ana konularımız olacak. Caliban'ın Savaşı'na (kitap) dalabilmek için ilginç bir yol olsa da bizce doğru yol bu.”diyen Shankar dizi konusunda bir hayli iddialı. 

GÜÇ KORİDORLARI 

The expanse'in 11 ve 12. bölümlerinin adları “Here There Be Dragons've “The Monster and the Rocket” olarak kesinleşmiş durumda. Biz izlerken, Holden ve Amos bir kapı açıp karanlık bir koridorda sürünüyorlar. İkisinin silahları da ellerinde ve emniyetleri açık. İlerlerken bir yandan da koridoru el fenerleri ile tarayan grup son derece gergin. 

“Onun kafasını kırmamı engellemeye çalışmadın bile, şaşırdım,” diyor Amos, ve Holden cevaplıyor. 

“Bana değiştirmeyeceğim şeylerle uğraşmamak hakkında çok şey öğrettin” 

“Ben buna öğretmek demezdim. Dayak yiye yiye sindirdin.” 
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“HOLDEN'IN FELSEFESİ “ZAFERE GİDEN HER YOL MÜBAH DEĞİLDİR? HALİNE GELİYOR” 


STEVEN STRAIT /M 
HOLDEN ROLÜNDE. 


Holden'ın bu sezonki bakış açısı nedir? 
Sizce hangi yöne ilerliyor? 

Onu güdüleyen şeyin suçluluk hissi ve pişmanlık olduğunu söyleyebiliriz. Olan şeyler yüzünden kendini kötü hissediyor ve bu durumdan rahatsız. Hikaye ilerledikçe Jim'in Protomolecule'e karşı bir takıntı geliştirdiğini görüyoruz. Kaptan Ahabvari bir hikayeye kavuşuyor ve yavaş yavaş ileri görüşlülüğünü kaybettiği bir deliliğe doğru gömülmeye başlıyor. Yaptığı şeyleri düzeltmek zorunda hissediyor, onları düzeltene kadar da rahat edemeyecek Kontrolün onda olduğunu tam anlamıyla hissetmesi lazım 


Holden ve Miller birbirlerini nasıl etkiliyorlar? 

Bir yanda örselenmiş bir polis öteki yanda ise idealist bir çocuk var. Olaylar geliştikçe kendilerini birbirlerine daha yakın hissetmeye başlıyorlar. Miller sonunda inanabileceği şeyler buluyor, Holden ise gördüğü ve karşı karşıya kaldığı şeyler yüzünden bazı inançlarından vazgeçmek zorunda kalıyor Sorumluluk aldıkça kendisinden (Holden) parça parça uzaklaştığını söyleyebiliriz 


Fragmanda gördüğümüz, Holden'ın elinin renginin maviye dönme olayı nedir? 

Ne olduğunu pek de söylemek istemiyorum Ama şunu söyleyebilirim, iki opsiyon var. Ya virüs Holden'a da bulaştı ya da yaşadığı travma bu şekilde kendini gösteriyor. Bir oyuncu olarak Holden'ın düşüşüne empati kurmamı sağlayan olaylar, Holden'ın geçirdiği travma ve TSSB(Travma sonrası stres bozukluğu) semptomları diyebilirim. 


Yeni sezonda birinci sezonda izlediğimiz Holden'ın yerçekimsiz alanda seks yaptığı bölümü geçecek bir bölüm var mı? 

Dördüncü bölüm etkili bir bölüm diyebilirim. 
Holden yapmak istemediği bir şeyi yapmak zorunda kalıyor. Aslında onun için gerçekten üzülüyorsunuz çünkü karar aşamasında çok sıkıntı yaşıyor. Ama günün sonunda tetiği çekmeye karar veriyor ve çekiyor, buuum. 
Dönüş noktası orası oluyor. Holden'ın felsefesindeki değişim burada gerçekleşiyor. 
Artık onun için zafere giden her yol mübah değil. Bu sözü hayatının merkezine koyuyor. 
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Ama durun bir dakika, kaba kuwet ile her şeyi çözemezsiniz! 


“Protomolecule sıradan bir göktaşını, tehlikeli bir füzeye dönüştürebiliyor. Eğer bu lanet şeyi daha kötü bir şey yapmaktan alıkoyabiliyorsak, bu bir bok kafalının kafatasını çatlatmaya değer.” diyen Holden olaya son noktayı koyuyor. 

Belli ki baskı ve riskler her zamankinden daha yüksek. Gelin konuyu Shankar'ın ağzından dinleyelim. 

“Gizemli komplo hikayelerini konu alan dizilerdeki ana sorun, olay örgüsü ilerledikçe her şeyin kurgunun ağırlığı ile kabuk bağlaması. “Hayır, mesele perdenin arkasındaki adam değil. Perdenin arkasındaki adamın arkasındaki adam. Kurguyu başarılı bir şekilde devam ettirmenizin tek yolu, komplonun boyutunu genişletmek. Fakat bunu her yaptığınızda kurgu silsilesi biraz daha karmaşıklaşıyor. Birinci sezonda çok fazla şüpheli olay vardı. Hayır o adam değil. 
Hayır o hayalet gemi ya da Marslılar da değil.'İnsanlara asıl cevabı vermek istemediğimiz için hep “hayır, hayır, o da değil'politikasını benimsemek zorundaydık. Sezon sonu için amaçladığımız şey olabildiğince soruyu yanıtlayarak ikinci sezonda yolumuza sorunsuz bir şekilde devam edebilmekti. 
Bunu başardığımıza inanıyorum.” 

“Komplolar ve gizemlerle oynayarak diziyi karmaşıklaştırmak yerine karakter bazlı bir etki/tepki yaklaşımı deniyoruz. Hem seyirciyi bu karmaşıklık içinde kaybetmekten kurtulduğumuz hem de seyirciye karakterleri benimsettiğimiz bu yol, hikayeye tutunmak ve onu anlamak için çok daha iyi bir yol. Bir olayın birbiriyle çelişen bir sürü versiyonunun zihninizde dönüp durması istediğimiz 


pi 


bir şey değil. Duygusallık, karmaşıklıktan uzak bir kurgu sunuyor. Dolayısı ile bizim için gayet iyi. Hareketli bir kurgu, karakterleri daha net ortaya koyuyor ve karakterlerinizi net ortaya koyduğunuz zaman onları rahatça olaydan olaya sokabiliyorsunuz. 
Bu sezon başarmaya çalıştığımız şey tam anlamıyla bu. Temel olarak dizi karakterlerini net bir şekilde ortaya koyacak birçok yeni olay ve insan tasarladık. Bütün bu olayları da Protomolecule ile bağlayarak gidiş yolunu netleştireceğiz. Bakalım neler olacak?” 

Miller ve Holden aynı amacı paylaşsalar da, öncelikler ve taktikler konusunda sık sık anlaşmazlığa düştüklerini de yadsıyamayız. 
Bu ikili epey zor şartlar altında bir araya geldi ve görünen o ki hâlâ birbirlerine tam olarak ısınabilmiş değiller. 

“Sizin de bildiğiniz gibi Holden ve Miller gayet zor bir durumdan beraber muzaffer çıktılar,” diye sözlerine devam ediyor Shankar. 

“Geçen sene 10. bölümün sonunda Amos, Miller'ın en eski arkadaşı Sematimba'yı 


Gerginlik hat safhada. Dönen bir sürü dümen var ve her şey yavaş yavaş doruk noktasına yaklaşıyor.” 


vurdu. Dinamiklerin gayet karışık olduğunu şuradan anlayabilirsiniz, Sematimba olmadan bizim çocuklar asla Eros'tan ayrılmazlardı. Veeğer Amos, Sematimba'yı vurmasaydı, Holden ve Miller'ın oradan çıkması imkansızdı çünkü çete çoktan gitmiş olurdu. 
Tecrübeler yoğun ve hassas, gerginlik ise had safhada. Dönen bir sürü dümen var ve her şey yavaş yavaş doruk noktasına ulaşıyor. Kahramanlarımız ister istemez birbirini tanımaya başlıyor dolayısıyla bu da yeni bir dinamik.” 


“Yeni sezonun bir başka olayı da taraf seçip bu tarafa bağlığını ilan etmek,” diyen Shankar devam ediyor “Holden, Dünyadan biri fakat tarafsız kalmaya, herhangi bir tarafı seçmemeye çalışıyor. Alex bir Marslı ve bir Marslı gezegenine sahip. Dünya ve Mars silahlı çatışmaya doğru ilerlerken aslında herkesin istediği şey, inanılmaz güçlü olduğu bilinen Protomolecule. Söylediğim gibi aslında her şey bir taraf seçip, o tarafa bağlılığını herkese ilan etmekle alakalı.” 

İkinci sezonda da politik manevraların gerçekleştirildiğine tanıklık edeceğiz. 
Kendiyle çelişen karakterler ve zor seçimler olmazsa olmazımız. Fakat Shankar seyirciyi mutlu edecek olan patlamalar ve aksiyonların sezon galasından itibaren yoğun bir biçimde sergileneceğinin müjdesini de veriyor. 

“Birinci bölüm, Marslı elit birliklerin ortasında olduğu bir savaşla başlıyor. Bu sezonun daha askeri bir havası var çünkü Dünya ile Mars arasındaki savaş yavaş yavaş sinyallerini vermeye başlamış durumda. Eli- 
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#8 En azından düzgün bir kaskı var. 


mizde daha önce birbiriyle savaşmamış iki süper güç var, dolayısıyla ikisinin de amacı kopuş noktasına kadar yavaş yavaş kurulmak ve savaş anı geldiğinde hazır olmak. 
Tabii ki bu yolda ses getirecek bir sürü olay oluyor ve bunların birkaçı gerçekten büyük. 
Elbette dizinin imzası olan uzay sahnelerinden de epeyce çektik. İnanıyorum ki dizide yer verdiğimiz birçok olay insanların akıllarını başlarından alacak” 

Kitapları okuyanlar şimdiden dizinin nereye gittiğine dair bir fikre sahipler ve adım adım gerçekleşen anahtar olayları heyecanlı bir şekilde takip ediyorlar. Dizinin sağladığı ufak nüans farkları ve geliştirmeler onların da hoşuna gidiyor eminiz -bizim epeyce hoşumuza gidiyor-. Shankar bu hayranları bilinçli olarak tahrik etmekten gayet mutlu. 

“Eros İstasyonunda olan şey harika ve gerçekten inanılmaz görünecek,” diyor Shankar SEX. “Geriye dönüp Eros'a baktığımızda, Protomolecule'ün nelere sebep olabileceğini gördüğümüzde bunların kitaptaki mükemmel kurgunun tezahürü olduğunu anlayacaksınız. Pilot bölümün de yazarları olan baş yapımcılarımız Mark Fergus ve Hawk Ostby, bu sezonda çektiğimiz ve aslen Leviathan Uyanıyor'un (roman) sonunda gerçekleşen bir olay hakkında epeyce heyecanlılar. 
Söylediklerine göre üç senedir bu sahneye takıntılılar. Mark'ın bu konuda söyledikleri benim çok hoşuma gidiyor. 'Bu sahne, bu kitapların uyarlamasını yapmamızın temel sebebi: Bu heyecanı hayata geçirmek çok güzel bir şey” 


“AMOS KÜTÜ SEÇİMLER YAPMA KONUSUNDAKİ BAŞARISINI 
SÜRDÜRÜYOR” 


WES CHATHAM Amos 
BURTON ROLÜNDE 


İzleyiciler ikinci sezonda Amos hakkında ne gibi şeyler öğrenecekler? 

İkinci sezonda Amos'un geçmişi ve bakış açısı ile alakalı birçok şey öğreneceksiniz. 
Şartlar nedeniyle Amos'un ailesi ve çevresi ile ilişkilerini zor durumda bırakmış olduğunu öğrendiğiniz zaman onun neden kimseye güvenemediğini anlıyorsunuz. Hayatı boyunca kendi seçimlerini yapıp, kendiyle ilgili kararlar almayı hep tek başına yapmak zorunda kalmış. Onun amacı bu durumu asla kafasından çıkarmayarak sonuçlarla baş edebilmek 


Seyirciler bu sezondan başka ne bekleyebilirler? 

Bana sorarsanız bu sezonun en heyecan verici olayı Protomolecule'ün detaylı bir şekilde anlatılıyor olması. İnsanlar ne ile uğraşıldığını ve Protomolecule'ün neler yapabildiğini öğrenecekler. Ayrıca Miller ile bir yüzleşmemiz de olacak, malum bir önceki sezon onun ortağını öldürmüştüm. 


Amos daha çok serseri bir mayın olarak algılandı. Canlandıran kişi olarak karakterin şiddet ve öldürmek hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini bize aktarır mısın? 

Bana göre aksiyon sahneleri ile ilgili en güzel şey, Amos'un şiddete bakışı hakkında bir sürü ipucu vermesi. İnsanlar onun grubun kaslısı olduğunu düşnüyor ama olayın aslı öyle değil. Amos ruhen o tür bir kabadayı değil. Kendisini grubun sert adamı olarak görmüyor. Şiddete başvurduğu zaman bunun bir amacı var, hayatta kalmak. Eğer ailesinin hayatını tehdit eden, onların yoluna çıkan bir şey olursa onun icabına bakmanın gerekli olduğunu biliyor. Dolayısı ile bu seçim onun üzerinde diğer insanlarda oluşturduğu büyüklükte bir duygusal ağırlık oluşturmuyor. Amos'u korkutucu yapan şey, öldürmek konusunda bir.problemi olmaması ve bu eylemin ona uykularını kaçırtmaması. Onun uyguladığı şiddet çabuk ve amaca yönelik. 
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Ghost Rider'in Agents Of 
Shield'e gelişiyle büyü bilim ile buluşuyor. 


id 


Bu bir Barış Manço hareketi değil miydi? 


eyfiniz yerine gelsin! SHTELD işe geri döndü. Özet zamanı; ikinci sezonda gizli organizasyona, Hydra tarafından sızıldığı öğrenildiğinde ekip resmi olarak dağıtılmıştı. Yönetici Coulson'un (Clark Gregg) takımını tekrar kurup, Secret Warriors adında mutant insanlardan oluşan grubun da yardımını arkasına alarak yürüttüğü gizli kapaklı savaşı, üçüncü sezonun sonunda meyvelerini vermiş ve Hydra, SHIELD'in damarlarından kati suretle atılmıştı. Captain America: Civil War gibi büyük ekran hadiselerinden de etkilenen dördüncü sezon ile SHIELD* tekrar bir hoş geldin diyoruz. Ve şimdi Jeffrey Mace tarafından yönetilen ekip Sokovia Accords'un peşinde. 
Bu yenilik bazı ajanların, özellikle de Daisy i Johnson gibilerinin pek hoşuna gitmiyor. Ki kendisi a son tahlilde SHILED'den ayrılıp Ouake olarak ope-N ) | rasyonlarına devam etme kararı almıştı. Inhumans'ın hedef gösterilen üyelerini koruyordu. “The Inhumans 


e doğru ilerliyor. Marvelin aj an grubu aslında farklılıkların altını çizen bir metafor,” 


diyor yapımcı ve eş yayın sorumlusu Jed Whedon 


Alevler iz ei sürücümüz 


ların kendi kişisel sebeplerinden yola çıktıkları farklı hikayeleri de beraberinde getiriyor.” 


in) garipleşi 1 rken, SEHX gizli gieve SEX ekibine. “Yani böyle temaları keşfetmek, insan- 


çıkıyor... 
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AGENTS OF SHIELD 
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“BU ADAM ADALETİN 
TA KENDİSİ” 


GABRIEL LUNA 
GHOST RIDER'İ 
OYNUYOR 
* 


Sizin oynadığınız Ghost Rider sadece intikam için yanıp tutuşan bir iskelet değil. Onu farklı yapan nedir? 

Ghost Rider, külliyatından da anlaşılacağı üzere yalnız bir kurt. Kendi doğrularının peşinden giden bir kanunsuz... Ve Robbie Reyes dönüştüğünde, kardeşi Gabe'ye de göz kulak olarak bu görevini sürdürebiliyor, ki bu çok etkileyici 


“Daisy aslında tüm bunların merkezinde” diye ekliyor idari prodüktör ve başka bir eş yayın sorumlusu olan Maurisa 'Tancharoen. 
“Şimdi Inhumans'ı korumak adına avareliği seçti. Ve bu durum sağ olsun Inhumanstı, farklı sebeplerden ötürü istemeyen, aralarına almamaları gerektiğini düşünen bir toplumda görme şansını yakalıyoruz.” 

Bunun etkilerini geride bırakılan ajanlardaki kuşku ve belirsizlik olarak görüyoruz. Wheldon da durumu şöyle açıklıyor: “Söz konusu SHIELD olunca ortada bir bürokrasiden söz etmek gerekiyor. Ve bu bürokrasi, takımın operasyonlarını etkileyecek ve yer yer de çiğnenecek yeni kuralların gelişine sebep olacak.”Coulson, Ajan May ile birlikte tekrar alana döndü. Ve Wheldon bu durumla ilgili “Onu gördüğümüzde 

artık kimseye koçluk yapmadığı için 

| yaşadığı rahatlığı da fark ediyoruz” diyor. 
oynamaktan büyük mutluluk TTancharoen bunun üzerine şunları ekduyuyorum w | liyor. Bu sadece bir ayarlama, Coulson © vecetrafındakiler için yani. Ancak ortada kaldırılacak bir ağırlık da var tabi.” 
Bu ağırlık şimdilik ay) Yönetici Mace'nin sırtında, 


#3 j ancak izleyiciler onunla 


Robbie'nin karakterini nasıl anlatırsın? 

Robbie çok ciddi bir adam. Güçlü sessiz tiplerden... Gerektiğinden fazla konuşmuyor. Doğruculuk hissi kalbinde yer etmiş 


Robbie'de karakter olarak gıpta ettiğin ne gibi özellikler var? 
Sadece kardeşiyle ilgilenmek istiyor aslında. Bu işi uzun bir süredir yapıyor 
13 yaşından beri onunla ilgileniyor. Ve 
içinde barındırdığı bu yetim hisleri, onun kimliğini tanımlamam ve bağ kurmam için bence yeterli. Annem beni doğurduğunda 15 yaşındaydı ve babam doğumumdan önce 

ölmüştü. Böyle bir karakter benim için biçilmiş kaftan, ve onu 


Alevlerin ve derinin haricinde Robbie'nin tarzı nedir? 
O, Levi's kot pantolonu ve 
Vans ayakkabılarını seven havalı bir arkadaş 

Doğu Los Angeles 

havası uzerine sinmış 

ve büyük ihtimalle 

para kazanmak için kulaklıklarını takıp 

araba tamir eden 

ve kaykayıyla 

takılan biri 


ikinci bölüme kadar tanışamayacak. Yapım ekibi yeni karakterin şifrelerini olabildiğince geç çözmeye çalışıyor. Wheldon bu konuda, “Karakterle ilgili fazla bir şey söyleyemeyiz, ancak işleri yönetme şekli Coulson'dan çok daha farklı. Bu zıtlığı anında fark edeceksiniz” diyor. 
Tancharoen ise pis pis gülerek, “Jason tam olarak hayal ettiğimizi yapıyor...”diyor. 
Bu sezon arka 


SHIELD ve 

Robbie 

arasındaki bağ ne 

kadar bir sürede 

oluşuyor? 

Ağırdan alıyoruz. Takım olmayı pek beceremedikleri bir durum söz konusu. Hedefleri de farklı Aynı yöne de gitmiyorlar 


planda ilerleyecek başka büyük bir hikaye de, Ajan Fitz'iin yardımıyla Dr Holden Radelifte tarafından Life Model Decoy'un geliştirilmesi. Organizasyon, saha ajanlarını tehlikelerden korumak istese de, Wheldon ikilinin icatlarının bu sezonda hedeflenen noktaya ulaşamayabileceğinin altını çiziyor. 
*Geri dönüşümüzle beraber şovdaki karakterler farklı noktalara odaklanıp kendi yollarını çizmeye başlıyorlar. Bunun sebebi geçen yıl olanların tekrar yaşanmasının önüne geçmek. Teknoloji de bu noktada bir çözüm olarak sunuluyor. Başlarda LMD) risk faktörünü düşürecek bir etken olarak görülüyor. 
Teknoloji hep bunun için geliştirilse de, bazen farklı amaçlar için de kullanıldığını görmüşüzdür. Bizim durumumuzda işlerin nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz.” 


Dördüncü sezonda Ghost Rider'in olması bir başka heyecan verici faktör. Çizgi roman evreninde ilk çıkışını 1972 yılında yapan karakter, klasikleşmiş ruhunu şeytana satma hikayelerinden ilham alınarak yaratıldı: Agents Of SHTELD) karakterin Robbie 
Reyes versiyonunu kullanıyor. Kendisi 2013 
yılının Marvel NOW! serilerinde tanıtılmıştı. Bu versiyonda Angelino, kardeşini sakat bırakanlardan intikam almak için yollara düşüyor. 

SHIELD'in doğa üstü karakterlere daha önce yönelmediğinin altını çizen Wheldon, karakteri diziye doğru şekilde getirmek için büyük beyin fırtınalarının yapıldığını söylüyor. “Geçen yılın ortalarında Ghost Rider ile ilgili konuşmaya başladık,” diyor. “Dizi ekibi için büyük bir sınav oldu çünkü çerçevemizi bozmadan katmamız gerekiyordu onu diziye. Bunun için çokça fikir alışverişinde bulunduk ve şüphesiz ki Gabriel Luna mekanizmanın çalışmasını sağlayan en güçlü 


ögelerden biriydi.” 

*Oynadığı Robbie karakteri çok aklı başında,” diyor Tancharoen. “Doğa üstü öğeleri diziye ilk kez ekliyoruz. Temelimizi hep bilim ile ilgili olaylara atıyorduk, yani bazı sorular da doğal olarak oluşuyor. Buna ek olarak ekip için büyük zorluklar da yaratıyor.” 

*Doctor Strange MCU için nasıl bir kapı açıyorsa, Ghost Rider da bizim için öyle bir kapıyı açıyor,” diyor Wheldon. “Marvel böyle metafiziksel ögeleri bilimle birleştirmeyi ya da en azından “Peki bilimle nasıl alaka kuracak” sorusunu sormayı her zaman çok iyi becermiş bir evrene sahip. Eğer ortada bir bilim yoksa muhtemelen şimdilik anlayamadığımız bir şeyler var demektir. Biz de Rider'in meselesine böyle yaklaşıyoruz. 
Sezonun ilk yarısında yavaş yavaş cevaplanacak fazlaca sorumuz var.” 

Ghost Rider'in varlığı aynı zamanda Netfix'deki Marvel dizileri gibi, yapımın daha karanlık bir tarafa bulaşmasına da olanak tanıyor. Marvel TV'nin patronu Jeph Loeb dizinin ABD'de daha ileri bir saatte yayınlanacak olmasının farklı bir hikaye anlatıcılığına imkan yarattığını vurguluyor. 
*Gece saat 10'a geçişimiz nispeten daha olgun karakterlerle hareket edebilmemizi ve önceden anlatamadığımız hikayeleri anlatabilmemizi sağladı,” diyor. “Sanırım hayranlarımız bir süredir Ghost Rider'in beklentisindeydiler, yani saat değişikliği bu karakteri onlarla buluşturmamızı da mümkün kıldı. Insanlar bir tv dizisinde böyle özel efektleri gördüğünde şaşırıp kalacak. Yani heyecan ögesi de artacak.” 


Ve tabi Ghost Rider gibi bir karakterin TV ekranlarına taşınmasının karakterin özgünlüğüne zarar vereceğini düşünen hayranlar 


Mace'nin işleri halletme şekli 
Coulson'dan farklı 


da var. Bu kitle için Loeb “Sanırım her şey olup bittikten sonra kendimizi birer hikaye anlatıcısı olarak görüyoruz,”diyor.*Marvel yayın evreni 75 yıldır bu işi yapıyor. Mesela Daredevil'i ele alalım. Başlarda eğlence düşkünü, oradan oraya akrobatik hareketlerle gezen bir karakterdi. Bazı insanların aklında Spider-Man gibi bir intiba bile bırakmıştı. 
Ta ki Frank Miller onun işkence görmüş, Katolik ve hakkında pek bir şey bilmediğimiz versiyonuyla çıkıp gelene kadar. Bu durum bütün olayı bir suç hikayesine çeviriverdi. Yani böyle şeyler olabiliyor, değişimler karakterlere olan bağınızı zayıflatmadan 

da gerçekleşebiliyor. SHIELD, yazar/çizer Jim Steranko himayesine girdikten sonra büyük değişiklikler gösterdi. Nick Fury'nin ve Howling Commandos ekibinin uyarlamalarında bir James Bond havası sezmeye başladık. Yapıma uçan arabalar, cephanelik ve yeşil saçlı kadın kötüleriyle psikedelik bir algı bile kattı!” 

“Yani hikayeyi bükebileceğiniz bir çok nokta varve Agents Of SHIELD bu durum için harika bir örnek,”diye devam ediyor Loeb. “Yayına ilk başladığımızda saat 8'de gösteriliyorduk. Sonra 9 oldu. Şimdi de 10. 
Bu durumun bize kattığı da hiç kaybetmeyen Ghost Rider'i ekibe dahil edebilmemizdi. Olay bu altılının arasındaki kimyayla ve birbirlerinden nasıl farklı olduklarıyla alakalı. Evimize yepyeni bir garaj inşa ettik ve önünde cehennem ateşleriyle yanan bir araba duruyor!” 


AGENTS OF SHIELO 


“BOLCA HASAR 


KONTROLÜ VAR” 
y Ming-Na Wen 7 


——..— 4 <c.. 


May'in yönetici pozisyonunu istemiş olabileceğini düşünüyor musunuz? 
May, sahada daha fazla boy göstermek istiyor. Eğer yönetici olsaydı bu isteğini askıya alip merkezden çalışmak durumunda kalırdı. Ona pek uymuyor 


Coulson'un rütbesinin düşürülmesi May için ne ifade ediyor? 

Sanırım böyle bir şeyin başına gelmesinin en iyi yanı, birlikte alanlarda daha fazla görev alabilecek olmaları Görevler de cabası tabi. Tıpkı birinci ve ikinci sezondaki gibi 


MCU'nun Sokavia Accords'u diziye dahil etmesi SHIELD'i nasıl etkiliyor? 
Bununla ilgili; gerçek görevlerimizin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz Inhumans ile mücadele etmek mi? 
Yoksa onları yakalamak mı? Aynı zamanda SHIELD'i halka kabul ettirme durumu da söz konusu. Bolca hasar kontrolü yapılmaya çalışıyor ve aynı zamanda halkın gözündeki eski imaj da yeniden oluşturulmaya çalışılıyor. Bu politik arenada, kargaşa ve kaos ortamında öylece dikilmemizin tuhaflığını yaşıyoruz. Hükümet tarafından korunan, yalan söylenen ve dost edinilen grupların olduğu bir dünyada oynamak çok eğlenceli. Kılık değiştirip fantastik öğeleri işin içine katsak da sorunlar olduğu gibi duruyorlar. Halkı koruyor muyuz yoksa korumuyor muyuz? 


ARR e ver 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ünyanın çok büyük bir bölümü 
DC, Marvel çizgi romanlarının etkisi altındayken bu topraklarda da yeterince malzeme ve hikaye olduğunu, bunlarla da iyi işler çıkartılabileceğini, “Seyfettin Efendi” serisi ve aylık çıkardığı “Yabani” dergisiyle bizlere hatırlatan bir adam Devrim Kunter. j 
Çizmeye nasıl başladığıyla ilgili, “Tlk basılı işim yurt dışında oldu, Mathew McLean'ın yazdığı Vincent Price Presents (No:31) Dunkirk Horror fasikülünü çizdim, Türkiye'de Heavy Metal Türkiye, Hipnoz, Harakiri, Roman Kahramanları, Gölge e-dergi, Zahiri dergilerinde çizdim. Şimdi de “Yabani”de çizmeye devam ediyorum.” Türkiye'de çizgi roman yapmak isteyen birçok kişiye de cesaret veren Seyfettin Efendi serisi şimdilik 4 kitaptan oluşuyor, “Yeditepe Canavarı 2013, “Esrarengiz Hikayeler' ve “Hayırsız Ada'2014, “Tesla silahı 2015. “İlk başta internette haftada bir sayfa (bilgisayar ekranına uygun olsun diye yatay olarak tasarlanmış) çizmeye başlamıştım. Daha sonra bu haftalık çalışmanın, genel hikayeyi toparlamayı zorlaştıracağını farkettim. 
Önce Seyfettin Efendi'nin kısa çizgi romanlarını yaptım, sonra da Yeditepe Canavarı'nı yazıp/çizdim.” 
Son yıllarda Marvel ve DC filmlerinin etkisiyle de çizgi roman okuyan kişi sayısında bir artış var. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu daha çok DC ve Marvel çizgi romanları etrafında yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla yerli çizgi romancılara iki şekilde yansıyan bir durum var. Birincisi, okuyan kişi sayısı arttığı için yerli yazarları/çizerleri okuyacak kişi sayısının da otomatikman artış gösteremesi. Diğer durum ise dünyaca tanınan yayınların popülerliği altında ezilmek ve dışlanmak. Türkiye'deki durum ise genellikle ikincisi. Seyfettin Efendi bu anlamda ikinci durumu bertaraf etmiş durumda. Bununla ilgili, “Tabii bunun asıl sebepleri çok başka olabilir 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ama benim görüşüm; yaptığım tarzda yerli üretim çizgi roman uzun süredir yapılmıyordu. 
İnternet üzerinden uzun süren bir yayınlama/tanıtma olayı da insanların Seyfettin Efendi'de neler bulabileceğini gösterdi.” diyor Devrim Kunter. 
Seyfettin Efendi'nin yanında, aylık çıkan “Yabani” dergisi de Devrim Kunter'in başarılı işlerinden biri. Dergideki diğer yazarların/çizerlerin işleri de gayet başarılı ve orijinal. Kendi işlerini insanlara ulaştırmak isteyen yazar/çizerler de dergiye başvurup, işlerini Yabani'de yayınlayabiliyorlar. “Kitap olarak çizgi roman çıkartmak ya da birkaç göze batan işin olması, bir sektör oluşması için yeterli değil. Bizim gibi çizgi romancıların ya da bilim kurgu, fantastik, korku konusunda yazan yazarların, yazısını çizisini bastırabileceği bir mecra yoktu Türkiye'de. Bu sebeple, bu mecrayı açabilmek için dergi işine girdik.” Yerli yazar/çizerleri cesaretlendiren işler yapmak gerçekten önemli bir konu, çünkü çok iyi malzemelere, tarihe, hikayelere sahip bir coğrafyanın kullanılamaması sanırım bu işle ilgilenen ilgilenmeyen herkesi üzüyordur. Türkiye'deki çizgi romancılığın geleceğiyle ilgili,” Şu an için yeni bir emekleme döneminde diyebiliriz, dolayısıyla zor bir süreç. Bu işin sürebilmesi için çizgi roman üretmenin belirli bir gelir kaynağına dönüşmesi lazım ki hem yayıncılar hem yazar, çizerler bu işle uğraşsın. Yoksa çizgi roman “gönül işi” olarak kalmaya mahkum” diyor. 
Çizgi roman üretim sürecindeki insanlar için, * “Adım adım çizgi roman' isminde bir çalışmam var, çizgi roman üretimiyle ilgili aşamaları yazmıştım, internette bulunabilir. Bol bol çizgi roman okumayı, | kitap okumayı, film, dizi seyretmeyi ihmal etmesin- | ler. Yazarın, çizerin hikayeyi, olayı nasıl anlattığını çözümlemeye çalışsınlar.” tavsiylerinde bulunuyor. © — | 
| 
| 
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Hakkında & 


Meslek 

3 Çizgi roman yazar/ 
çizeri 

Doğum yılı 

2 1976 

Doğum yeri 

> İstanbul 

Eğitim 

Marmara Üniversitesi 
İç Mimarlık 


Benim Bilim Kurgum 


-Favori bilim kurgu/ fantezi filmi? 
Blade Runner 


-Favori bilim kurgu/ fantezi dizisi? 
Battlestar Galactica, eskisini de severim ama yenisi favorim. 


-Favori bilim kurgu/ fantezi romanı? 
Asimov- Kan 
Damarlarında Yolculuk 


-Favori bilim kurgu/ fantezi oyunu? 
Fallout, tüm seriyi sevmekle beraber 2.si en beğendiğimdir. 


DEVRİM KUNTER 


“TÜRKİYE'DE 
İZGİ ROMAN 
ÜRETME İŞİNİN 
BELİRLİ BİR GELİR 
KAYNAĞINA 
DÖNÜŞMESİ 
LAZIM. 
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Film ve dizi müziklerinin kralı, SEX ile yaratım sürecindeki ilham kaynakları hakkında konuşuyor. “Insanların etkileyici hareketlerinden ilham alıyorum.” 


luslarası platformlar göz önüne alındığında bile, Stargate'ten Sherlock'a birçok yapımda imzası bulunan David Arnold; birinci sınıf kompozitörler arasında rahatlıkla yerini alıyor. 
Beş Bond filmi ile bir Emmy ve bir Grammy almayı başaran müzisyen -Pierce Brosnan'dan Daniel Crag'e geçiş yaptığını da söylemek gerekir- üstat John Barry'nin varisi olarak görülüyor. 
Arnold SFX ile röportajında “Bence bu performanslar filmleri gerçekliğe bir adım daha yaklaştırıyor.” diyor. “Bu, filmi farklı bir şekilde tecrübe etmenizi, farklı bir şekilde görmenizi ve farklı bir şekilde duymanızı sağlıyor. Film ile aranızda bağlantı kurarak bir enerjiyi ortaya çıkartıyor.” 
Röportajımıza başlıyoruz. Bize mükemmel bir bardak çayın nasıl yapıldığını gösteriyor (merak etmeyin, demleme değil!). Daha sonra Sherlock'un giriş müziğindeki anatomik sırlarını bizimle paylaşıyor—siz siz olun, asla tükenmez kalemin mandolin köprüsünde sekmesini hafıfe almayın- ve müzikal kariyerine nelerin şekil verdiğini söylüyor. 
“Bir gün, gerçekten de burada oturuyordum, Scott Walker, Don Black ile birlikte yazdığımız şarkıyı söylüyordu. Don hemen yanımda oturuyordu; şarkı da bir James Bond filmi ile ilgiliydi.” “Luton'dan birine göre oldukça iyi söylüyor...”diye düşünüyordum. 


66 John Barry ile 
gerçekten çok iyi 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müzik hakkında 
konuşmadık. 99 


JOHN BARRY 

© John Barry'nin fılm müziklerini gerçekten beğeniyorum. Birçoğunun da söz içermesinin bir tesadüf olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Bu karmaşık yapılara sahip şarkıların üzerine söylemek gerçekten zor. 
Genç yaşlarımda You Only Live Twice'ıizlediğimi hatırlıyorum. Bir yılbaşı partisindeydik ve arka planda melodiyi duyduğum gibi sesin rengini de duydum. 
Neden 8 yaşında bir çocuk bunu düşünürdü ki? Düşünmemeli. Ama aklımdan şunların geçtiğini hatırlıyorum, “Bu şarkı gerçekten mükemmel, o zaman film de öyle olmalı” John'un besteleri hakkında en çok sevdiğim şey, şarkılarda gerçekten bir hasret duygusu var, sanki biraz daha uzansanız yetişebileceğinizi düşündüğünüz ama asla yetişemediğiniz bir şey gibi. 
Bir şekilde yetişebilirseniz, sanki her şey normale dönecekmiş gibi, bütün sorularınız cevaplanacakmış gibi. Daha sonra onunla gerçekten çok iyi arkadaş olduk ama asla müzik hakkında konuşmadık. 
Genellikle yemek hakkında konuşuyoruz. 
Peki ona poşet çay numarasını gösterdim mi? Hayır. Alkolsüz şeylerle ilgileneceğini pek düşünmüyorum! 


BLADE RUNNER FİLM MÜZİK- 
LERİ 

© Blade Runner, bir yapım olarak, sadece işitsel olarak bile harika bir yapım. Sadece notaların değil, kullanılan seslerin ne kadar önemli olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Geleneksel olmayan şeylerle karşılaştığımda çok daha fazla heyecanlanıyorum. 
İşin üzücü kısmı ise şu, sokaktan 10 kişi toplayıp, orkestra eşliğinde harika bir konser verseniz, muhtemelen alacağınız 
tepki “Bu Star Wars mu?” olacaktır. Bu 10 
kişi Star Wars'un büyük ve orkestral bir çalışma sonucu harika bir fılm müziği- 

ne ulaştığını biliyor ve geriye kalan her şeyi Star Wars sanıyor. Vangelis'in daha önce kullandığı “synth”ler —ve kullanma biçimleri- oldukça idiosinkratik makine- > 


KOBAL (D, REX (0 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ler biçiminde karşımıza çıkıyor. Elektriğin değişik valfiere ve devrelere dokunması, bu noktaları değişik oranlarda yakması ve ısıtması sonucunda elde ediliyor bu ilginç sesler. Örneğin bir kemanda dört dörtlük mi notasını çalmak istediğinizde, aldığınız çıktı mi notası olacaktır. Ancak bir Yahama CS-80 üzerinde bir dört dörtlük mi notası çalmak isterseniz muhtemelen ortaya çıkan sesin çok ilginç ve orijinal olma şansı var. 


HANS ZIMMER 

9 Anlaşılan fılm müziğinden beklenen 
en önemli durumlardan biri de aynı anda hem tanıdık olması, hem de olmaması. 
Bu Hans Zimmer'ın gerçekten çok iyi başardığı bir olgu. Mesela Inception'un seslerindeki o “BLAM” sesi, şimdi birçok şeyin parçası ve bir çok yerde karşımıza çıkıyor. Müzik kaydedilirken Air Studios'taydım ve 24 trombon ile 24 çellonun aynı anda aynı notaya bastığına tanık oldum. Bu şekilde daha önce hiç duymadığınız sesleri ortaya çıkarmayı başarıyor. 
Bazen tek bir nota, binlerce notanın veremeyeceği hissi verebiliyor. Eğer bu doğru ses ise, bazen basit olanın daha iyi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Orkestra'nın yanına ek olarak, verdiği etkiyi güçlendirecek sesleri kullanmayı da çok iyi başarıyor. 


DON BLACK 

© Ondan benimle beraber çalışmasını istediğimde bir Oscar'I bulunuyordu. 
Born Free,'To Sir With Love, İhunderball, Diamonds Are Forever, Ihe Man With The Golden Gun gibi filmlerin müziklerini bestelemişti. John Barry ile birlikte müzikallere imza attı, Sunset Boulevard'ı Andrew Lloyd Webber ile birlikte yazdı... Don, kelimeler üzerine ustalığı olan gerçek bir söz yazarı. Bu sözlerin sadece bir hikayeyi anlattığını düşünmüyorum. Don, kağıt üzerinde o kadar da etkileyici hissettirmeyen kelimeler bulmakta oldukça başarılı. Tomorrow Never Dies için Surrender'ı bestelerken, birkaç satır göndermişti ve sadece iyi olduklarını düşünmüştüm. Daha sonra şarkıyı söylemeye başladığımda kelimelerin ağzımda yarattığı şekli, melodiye dokunuşunu, ağızdan çıkışını fark ettim... 
“Tanrım, bu gerçekten söylerken tatmin eden bir şarkı!” diye düşünüyorsunuz. 
Daha sonra sözler ve müzik bir parça haline gelip canlanıyor. Don'un işi gerçekten 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Ayakları ıslanırken bile karizmatik. 


» Ne zaman harika bir performans görsem, hala bir parçası olmak 


isterim. 


basit görünüyor fakat gerçek ise tam tersi. 
Sıradanlık ile ilgili değişik bir ilişkisi var. 
Onun ellerinde sıradan bir fikir, doğru şekilde lanse edildiğinde olağanüstü hale dönüşebiliyor. 


SIR GEORGE MARTIN 

) Müzik ve teknolojinin iş birliği beni her zaman heyecanlandırmıştır. George Martin bu garip ses efektleri ve kaset looplarını kullanan, sesleri hızlandırıp yavaşlatan, değişik aletler kullanarak garip sesler çıkartan ve bunları harika bir şekilde empoze etmeyi başaran isimlerden biri.. Stüdyonun tamamını bir müzik aleti olarak gördüğünü her seferinde dile getirirdi. 


SCOTT WALKER 

> Onunla birlikte “The World is Not Enough”un kapanış müziği “Only Myself to Blame”de birlikte çalışmıştık ancak bu şarkı kullanılınadı. Sanıyorum ki en sevdiğim Bond müziği diyebilirim. Sesi oldukça zengin ve dışavurumcuydu, bu onu özel ve güçlü hale getiriyordu. 
İnsanların güçlü seslere cevap verdiğine inanıyorum. Shirley Bassey'nin şarkıları- nın sonunda kullandığı o büyük notaları örnek olarak gösterebiliriz. Seçilmenizin sebeplerinden biri de budur aslında, bu tarz bir sese sahip olmak. Futbolcunun harika bir gol atmasına benzetebiliriz, 


<& Büyük ihtimalle- 
& |omorrow Never ie Dies'daki dublörü 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kabarelerde oynadı; ülke genelinde turnelere çıktı, benim babam da öyle. Onun kompozisyonu ile benimki aynı, sanki aynı tecrübelere dayanıyor gibi. Punk'tan çıkıp geldi ancak daha sonra “Alison” gibi bir şarkı yazdı. “Burada başka bir şeyler oluyor, The Damned gibi değil” 
diye düşündüğümü hatırlıyorum. 
Daha içten, daha parlak, daha ileri görüşlü bir perspektifi olduğunu anlayabiliyordum. Benimle yaşıt, belki biraz daha yaşlı olabilir ama 
harika şarkıları ve yapıtları alıp, 45 
yaşında birine göre değil, 16 yaşında birine uygun hale bir şekilde getirmeyi başarıyordu. 


GÖRKEMLİLİK 
© Bana en çok ilham veren şey, insanların görkemli işler çıkarttığını görmek. Eğer büyük bir komedyen 
©) görürsem, büyük bir komedyen olmak isterim. Eğer bir futbolcuii 7 nun harika bir gol attığını görürsem, futbolcu olmak isterim. Bir performans sanatçısının, ilham ve alın teri ile ürettiği şarkı vasıtasıyla izleyicilere bağlanmasını gerçekten 
çok seviyorum. Bu şarkıyı yazmak 20 
dakika da sürebilir 20 yıl da, hiç fark etmez. Eninde sonunda varmak istediginiz noktaya ulaştığınızı fark edersiniz. 
John Barry'nin anma konserini hatırlıyorum; iki buçuk saatlik, klasiklerle dolu bir konserdi. Burt Bacharach'ı da izlemeye gittiğimde aynı şeyleri hissettim. Bir potpuri de üç şarkı ile başlar. “Bu şarkıların hepsini biliyorum, harika şarkılar, neden hepsini aynı anda, 3 dakikada harcıyor ki?” diye düşündüğümü hatırlıyorum. Daha sonra, sonrakinin de aynı şekilde olduğunu, bir sonrakinin de, hatta konser sonuna kadar öyle olduğunu fark etmiştim... Sonuca ulaştığınızda, ya pes edersiniz, ya da daha iyi olmaya çalışırsınız. Ben her zaman daha iyi olmaya çalıştım, her zaman daha çok çalıştım. Ne zaman harika bir performans görsem, hala bir parçası olmak isterim. Bu sebepten filmleri seviyorum, ben de seyircilerin içindeyim ve şaşırıyorum. Bu, insanın içinde bir şeyler açmayı başarıyor. Sonra diyorsun ki, “beni şaşırtmayı başaran bir şeylerin içinde olmak istiyorum.”6 


li > İ 

ir George Martin ve bir zamanlar çaldığı grubu. 


sizin gözleriniz önünde gerçekleşiyor. 
Tom Jones da aynı mesela, Pavarotti gibi. 
O büyük notalara dokunuyorlar ve kulaklarınız bu harika dokunuşu size aktarıyor. Scott, şarkıları benliğinize ulaşacak şekilde sunmayı başarıyordu. Jacgues Brel için şarkı söylediğinde, hüzünlü şarkılardı, Burt Bacharach, şarkıları dinlemek zordu ve şarkıların size sizinkinden daha iyi ulaşıp ulaşmaması için bir karar verme- BM” bir CV'ye sahip 

niz gerekiyordu. Ürettikleri her geçen gün biraz daha içsel hale geldi, onun için önemli olan şeyleri anlatıyordu, notalar ve sözlerin ötesine geçiyordu. Saf sanat haline geliyordu işleri, “bir kayıt” demek işine hakaret etmek olurdu. Insanlar müziğin- de onun hissettirmek istediği her şeyin gerçek olduğunu, içten geldiğini anlayabiliyordu. Scott Walker'ın yaptığı işten bir dolar ya da milyon dolar kazanması fark etmiyor, işi yine istediği şekilde yapan bir müzisyendi. 


ELVIS COSTELLO 

© Onu defalarca gördüm. Sözlerini, icrasını, çalışını, her yönünü severim. Benim kızgın olduğum şeylere karşı o da aynısını hissediyor. Bence bestekarlıkta geleneksel bir durum var. Babası da bir şarkıcıydı ve 


Her açıdan harika bir müzisyen, 
Elvis Costello.” 
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YAA THE ADVENTURES OF LUKE SK YAN 7ı5sed on the characters and situatic 


created by George Lucas 


ZAMAN MAKİNESİ 
SPLINTER OF THE MIND'S EYE 


Tarihler henüz 1977'yi gösterdiğinde şanslı bir nesil Güç'ün ilk uyanışına tanıklık etmişti. Beyaz 


perdeye giriş yapan bu efsanevi destan ilk çıktığında, / 1 Kahramanlarımızın kardeş seyircilerin çok daha fazlasını talep ettiğini söylemek | olduğunu tahmin eden yanlış olmaz. Fakat o dönemdeki teknoloji de | v . p olmuş mudur acaba o göz önüne alındığında yeni filmin hayranlarıyla Aİ N zamanlar? 


buluşması üç uzun yıl almıştı. Bugün bir film için biçilen ortalama çekim süresinin altı ay olduğunu düşünürsek, gerçekten uzun bir zaman. Neyse ki odönemin seyircileri gayet şanslıydı. Alan Dean Foster tarafından yazılan “Sp/infer of 4he Mind3 Eye'adlı roman bu boşluğu doldurmayı başardı. Ana hikayeden uyarlanan ve Luke Skywalker'ın maceralarını anlatan kitap, büyük bir sevinçle karşılandı. Her ne kadar Lucas'ın galaksiler arası oyununun başarısız olma ihtimali için tasarlanan yedek bir plan olsa da, kitap Ralph Me iaimie Girideri neredeyse devam filmi kadar ilginç bir bakış açısı çizilen konsept tasarım'da barındırıyordu. e Vader ile Skywalker'ın 

“Bir gün Lucas'ın avukatı tarafından çağırıldım ve beni işim hakkında sorguya çekti” diyen Alan Dean Foster, benzer bir frekansta olan 1974 basımlı İcerigger romanının da yazarı. Icerigger, Lucas'ın ilgisini çekmişti ve bu yüzden stüdyoya çağırıldığını söyleyen yazar şöyle devam ediyor: “O görüşmenin sonrasında ILM'de George ile buluştuk ve anlaşmayı başardık.” 

Ralph McOuarrie'nin film öncesi çalışmasını görmüş ve Star Wars ile bağlantılı ilk romanı Lucas film adına yazmış olan Foster, Star Wars evrenini genişletmek için yeterli donanıma sahip bir yazardı. 
“Ortada temel bir hikaye yoktu, sadece ilk filmden sonra olması planlananlar vardı,”diyen yazar SFX ile röportajına şöyle devam ediyor. “Yaratacağım şeyler konusunda tamamen özgürdüm. Eğer gerekli olursa kitap düşük bir bütçe ile film haline dönüştürülecekti. Bu yüzden dünyayı sislerle dolu yaptım, birçok önemli sahne yer altında geçiyordu ve dövüş sahneleri oldukça kısıtlıydı.” 


gd 


978'de basılan ve A New Hope'un hemen 


i : yu a. 
sonrasındaki olayları anlatan Splinter, Luke Eğer filmleri bu kadar ve Leia'nın Mimban'daki gizli Imparatorluk büyük başarıya ulaşmamış maden tesisine inmeleri ile başlıyor. olsaydı, bir Splinter filmi bile görebilirdik! 
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ZAMAN MAKİNESİ 
SPLINTER OF THE MINO'S EYE 


İmparatorluk tarafından Ölüm Yıldızı'nı yok etmekle suçlanan ikili, kendilerini madenci diye tanıtarak saklanmaya başlıyorlar. Çok geçmeden Güçe duyarlı kocakarı Halla ile tanışan ikili, Halla'dan yanlış ellere düşerse büyük yıkım yaratabilecek antik ve güçlü bir kristalin varlığını öğreniyorlar. 

Kahramanlarımız kristalin peşine düşerken Darth Vader'da onların varlıklarından haberdar oluyor ve o da kristalin peşine düşüyor... 

“Güç ile ne yapılabileceğini düşünmek ve sınırları doldurmak epeyce ilgimi çekmişti. Nasıl manipüle edileceği, bir eşyanın gücün etkisini arttırma potansiyeli, bunlar gerçekten merak uyandırıcı konular. Splinter, Kaiburr kristalinin bir parçasını simgeliyordu. Güç'ü yani Zihin Gözü'nü güçlendiren bir obje.” 

Kitapta Unlü robot ikilisi R2-D2 ve C-3PO yer alırken, ünlü dünyayı aşındırmış, hazırcevap kaçakçımızı göremememizin sebebini sorduğumuzda yazar şöyle açıklama yapıyor: “Han Solo'yu kullanamadım çünkü Harrison Ford yeni film için anlaşma imzalamamıştı. 
Dolayısıyla stüdyo onu kitabın dışında bırakmam istedi.” 

Fakat Halla karakteri malum uzay korsanının yerini dolduruyor. Güç üzerindeki uzmanlığı ve kristali ele geçirmek konusundaki amaçları sorgulanabilir olan bu yaşlı kadın epeyce tanıdık geliyor. “Halla kendi başına çalışan insanlardan biri. Amacını hiçbir zaman tam olarak anlayamıyorsunuz, Solo'dan çok da farklı değil kısacası” diyor Foster. “Halla ve Solo'nun iyi anlaşacağını düşündüm hep. Solo karakterini kullanamadığım için onun yerini doldurmak adına direkt onu kopyalamadığım bir karaktere ihtiyacım vardı ve böylece Halla'yı yarattım.” 


aşka bir tartışmalı konu ise Luke ile Leia 

arasındaki seslendirilmemiş fakat bariz olan 

romantik elektrik. Karakterlerin gelecekteki 

gelişimi bilindiği için “Ona her baktığında içindeki tüm hisler ateşte uzun süre bırakılmış bir çorba gibi kaynıyordu.” gibi cümleler biraz çizginin dışında ve provokatif olmakla beraber, yeni okuyan hayranları da bir parça irrite ediyor. “Splinter'ı birinci film bitmeden tamamlamıştım,” diye açıklıyor Foster. “Bu kadar az rehberlik olunca, ister istemez bazı problemler doğuyor... 
George hep film serisi ile meşguldü ve Splinter bir yan projeydi. Üstüne üstlük (A New Hope'da| aralarında bir öpüşme geçmişti. Akraba olduklarına dair hiçbir fikrim yoktu.” 

Romanın zamanlaması ışın kılıcı tutan Prenses Leia'nın varlığını veya Luke Skywalker'ın Darth Vader ile yaptığı düelloda gizemli bir biçimde “Benim adım Ben Kenobi”, “Ben Kenobi benimle beraber...” diye bağırmasını anlamamızda bize yardımcı oluyor. 

Bu çelişkilerin bir kısmının, gelecek filmlerde açıklanan bazı şeylere kehanet ettiği açık. Mesela Obi Wan'ın Luke'u “Eğer Vader ile karşı karşıya gelmeyi planlıyorsan bu sefer sana yardım edemeyeceğim” diye uyarması, Luke'un, Jedi ustası ile olan özel bağlantısını açıklayabilir. Ya da Leia'nın Güç'le olan yakın ilişkisinin Return of the Jedi'da sürpriz bir biçimde ortaya çıkması, Prensesin ışın kılıcını çok rahat kullanabilme nedenini açıklayabilir. 

Tabii bir de A New Hope'da seyircinin hayal gücüne bırakılmış olan malum olaya gönderme mevcut. Leia'nın Imparatorluk sorgu droidi ile olan tecrübesi Splinter'da da 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SOLO OYUNCULUKLAR 


Han'ı kitaplarla birleştirmek. 


Her ne kadar Splinter'da yer bulamamış olsalar da 
Chewbacca ve Han -1979'da basılan üçleme sağ olsun- kendi maceralarına kavuşmuşlardı. 4 New Hope öncesindeki olayları anlatan kitaplar sırasıyla Han Solo, Yıldızın Sonu, Han Solo'nun İntikamı ve Han Solo ve 
Kayıp Miras adlarını taşımakta. Kitaplar, Han ile 
Jabba the Hutt'ın hikayesinin özüne iniyor. 

Bu kitaplar 

Han'ın 

Jabba'ya ne 

borcu 

olduğunun 

hikayesini 

detaylı 

öğrenmek 

isteyenler için 

bir cennet. 
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prensesin peşini bırakmıyor ki karşılaştıkları zaman Vader'da bu zayıflığı Leia'yı kışkırtmak için kullanıyor. 
Ote yandan Luke hâlâ halası Beru ve eniştesi Owen'in Tatooine gezegeninde karşılaştığı trajik sonu ve akıl hocası Obi-Wan Kenobi'nin ölümünü atlatmış değil. 
Elbette Leia güçlü kadın kahraman figürünü devam ettirmekle kalmıyor bir de bunun üzerine güçlü bir dövüş pilotu olmayı ekliyor. (Romanın başında bir Y-wing uçurduğu kısım, filmin çekilme ihtimali dahilinde bütçe yetmeyeceği için romandan kaldırılıyor.) Luke ise sabırsız çırak pozisyonundan kurtulup yetenekli bir ışın kılıcı dövüşçüsüne dönüşüyor. Vader'ı ise daha acımasız bir halde buluyoruz. Gücün karanlık tarafı ile olan tüm bağlantısını kullanarak Olüm Yıldızı'nın yok olmasından sorumlu olan bu iki kahramanımızı takip 


Bizi Facebook'ta takıp edin-facebook. com/Sfxturkiye 


“Şimdi bu roller bize hayat boyu yetecek kadar 


para ve ün sağlayacak, doğru anlamış mıyım?” 


Visions 
Of The Mind's Eye 
Splinter — Çizgi roman versiyonu 


Splinter of #he Minds Eye, 
1995 yılında dört bölümlük 
bir çizgi roman serisiyle 
Dark Horse Comics tarafından piyasaya çıkarıldı. 
Alternatif devam filmine canlı bir bakış açısı getiren çizgi roman, Foster'ın orijinal romanına çoğunlukla bağlı kalsa da bazı değişiklikler olmadı değil. Leia'nın 
Stormtrooper'ları kaskları çıkık bir şekilde gördüğü sahne, kasklarının takılı olduğu şekilde tekrar yazıldı. Lucas film'in ısrarı ile yapılan bu değişiklik acaba ileride ortaya çıkacak bir kurguyu erkenden ele vermek istemedikleri için olabilir mi? 


etmeye devam ediyor. 

En önemli nokta ise, Star Wars'ın kendine has konsepti ve bilinen tadının değişmemiş olması, zira eksantrik uzaylı dostlar ve nefret uyandıran İmparatorluk komutanları baki. 

Kitapta ayrıca, İmparatorluk yer altı tesislerinden birine saldırı ve iklime uygun bir ışın kılıcı düellosunun dahil olduğu olaylar da mevcut. 

Sonuç olarak Splinter of the Mind's Eye filmini ekranlarda göremedik. Star Wars 25 Mart 1977'de gala yapar yapmaz bütün gişe rekorlarını kırdı ve yapılması planlanan düşük bütçeli devam filminin yerine mega bütçeli devasa bir film çekilmesine karar verildi. Dolayısı ile hazırlanan 


fi « |; 


“ZAMAN MAKİNESİ 


SPLINTER OF THE MIND'5 EYE 


senaryonun böyle çok şey vaat etmesi gereken bir filmde kullanılması mümkün değildi. Bu kararın ne kadar iyi sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. 

“Elbette hayal kırıklığına uğradım,” diyor Foster Splinter'ın sinemaya uyarlanmaması konusunda. “Her yazar eserinin görselleştirilmesini görmek ister. Fakat Star Wars George'un oyun alanıydı. Dolayısıyla top onun olduğu için, kurallar da onundu.” 


akat dikkatlice bakarsanız Splinter'ın gölgesinin 

serinin ikinci fılmi üzerinde ne kadar büyük 

bir etkisi olduğunu görürsünüz. Estetik 

açıdan düşünürsek, Mimban'ın ağaçlar ve bataklıklardan oluşan atmosferi ile Dagobah sisteminin ay ormanı Endor ile çaprazlaması birbirine epeyce benziyor. Bunun yanında 7/e Empire Sirikes Back'teki ikonik Bulut Şehri düellosu ile Şplinter'da geçen düello da birbirlerine çok benziyorlar. Ikisinde de Vader, Luke'a Güç kullanarak cansız bir nesne fırlatıyor ve iki sahnede de Obi-Wan'ın Luke'u iyi eğittiğini söylüyor. 
Başka ayrıntıların da benzediğini söyleyebiliriz, örneğin beceriksizliğiyle ünlü bir Imparatorluk kumandanı ya da Jabba the Hutt'ın Rancor'u ve Force Awakens'da gördüğümüz ustura dişli, dokunaçlı yaratıkla ortak özellikler paylaşan ölümcül canavarlar, bu anlamda en büyük örnekler. 

Ama ya S#ar Wars mütevazı bir başarı olsaydı ve Splinter'ı beyaz perdede izlememiz mümkün olsaydı? 
Kaiburr kristali bu destanda önemli bir yere sahip olsaydı, bu olay S£ar Wars mitolojisinin gidişatını nasıl etkilerdi? Belki de A New Hope ve Splinter of the Mind's Eye seksenlerin diğer mütevazı bütçeli yapımları olan Kara Kristal (Ihe Dark Crystal) ve Söğüt (Willow) gibi sadece nostaljik bir hoşnutlukla anılabilirdi. 

“Görsel açıdan çok daha samimi bir Star Wars hikayesiydi ve Bölüm IV ve V arasına güzel güzel yerleşebilecek ufacık bir fılm olduğunu düşünmüştüm,” diye değerlendiriyor Foster. Gerçekten de hikayedeki boşlukları doldurmak için harika bir film olma potansiyeline sahip olan Splinter (İlk Genişletilmiş Evren romanı) şu anda da bize Luke ve Leia'nın A New Hope ile Empire arasındaki zamanda ne yaptıklarının bilgisini veriyor. 

Foster, daha sonra Star Trek: Beklenen Film'in hikayesini yazmış olsa da, yazarın Star Wars evreni ile olan ilişkisi burada bitmiyor. 2002'de, Yaklaşan Fırtına adında, Klonların Saldırısı öncesini tarif eden bir kurgu yaratmış olan yazar, Force Awakens'ı da kitaplaştırdı. Bu eserinde filmde verilme imkanı 

olmayan bir çok gizemli noktayı açıklayan yazar, işlemi şöyle anlatıyor: “Her zamanki zorluklarla baş başaydım: aksiyonu genişlet, arka planı ayarla, bilimle alakalı bir şey ekle ve en önemlisi karakterlerin ne düşündüğünü okuyucuya yansıt... 
takdir edersiniz ki bunu iki saatlik bir filmde pek de başaramıyorsunuz.” 
Splinter of the Mind's Eye sinemalaştırılmamış bir yolun temsilcisi olarak hafızamızda kalacak. Eğer o yola girilse, belki de bize o çok çok uzaktaki galaksinin hikayesini çok başka bir şekilde anlatabilirdi © 
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Yeni Numaralar 


p Yönetmen David Yates 
» Oyuncular Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol 


© Yedi roman ve sekiz fılm belli ki Rowling'in Harry Potter evrenini ve yazarın Büyücülük Dünyası'nı anlatmaya yeterli değildi. 
Fantastic Beasts And Where To 
Find Them, önceden 
Hogwarts'ın merkezinde bulunduğu bu evreni genişletiyor. 
Biraz paraya dönük olduğu yönünde bir his yaratsa da, Potter diyarına önemli eklemeler yaptığı elbette bir gerçek. 

Harry Potter DNA'sı yapımın damarlarında kol gezse de, burada anlatılan şey oldukça farklı. 1920'lerin New York'unda geçen yapımda başka bir büyücü dünyası fikri üzerinden 


alem davası oldukça 


vurgulanmış. 


EMER 
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NELERDİR, NEREDE * 
BULUNURLAR 


ilerleniyor. Bu dünya elbette Amerika'da, ve kendi külliyatına sahip. Bu noktada karşımıza 
“Second Salemers” adında, sıradan New York'luların arasında gezen cadıları ortaya çıkarmaya çalışan bir organizasyon/dava çıkıyor. Ve bu dünyada büyücülerin büyü yeteneği olmayan insanlarla aile kurmalarını engelleyen kesin yasalar var. 

Yabancısı olduğumuz bu ortamda karşımıza şaşkın Ingiliz magizooloğu Newt Scamander çıkıyor. Bu kişi ilerde Hogwarts'a ders kitapları yazacak kişinin de ta kendisi. Elinde bir asa tutan David Attenborough gibi. Filmin çıkış noktası ise Newt'in bazı canavarlarının New York'tayken 


b 


U 


kaçması ve bunun üzerine 
Newt'in bu canavarların peşine düşmesi. 
Gerçi bu çıkış noktası Fantastic Beasts'in esas içeriğinin yanında kurusıkı bir mesele olarak kalıyor. 
Öyle ki filmin “canavar kovalamacalı” ilk kısmı, Fantastic Beasts'in daha şeytani bir tehdide ev sahipliği yaptığı ikinci yarısına evriliyor. 
Zamanın yansıtılış şekli büyüleyici... Harry Potter filmleri büyünün en kıymetli hediye olduğu, ve her yerde ağzımız burnumuza saçıldığı bir evrendeyken, burada bildiğimiz 
New York'a entegre olmuş bir büyü dünyası söz konusu. 

Bu yüzden Büyü Güvenliği 


Başkanı Percival Graves'in kıyafetleri tam da Federal ajanların trençkotlarıyla büyücülerin cüppelerinin kesiştiği bu dünyaya uygun şekilde tasarlanmış. Filmde bir apartman dairesini ziyaret ediyoruz ve bu dairede rastlanılan büyüye dair tek iz arka planda kendi kendini ütüleyen kıyafetler. 
Buna ek olarak bildiğimiz ihtişamlı Woolworth binasının tam karşısında gizli kalması gereken ABD Büyü Kurultay 
Binası duruyor. Bu binanın içi 
Men In Black'teki karargahın retro versiyonu gibi görünüyor. 
Senaryosunu da kendi yazan 
Rowling, filme eğlenceyle beraber diğer janrlardan aldığı 


ögeleri de katmış. El altından ticaret sebebiyle buluşulan karanlık goblin gangsterler, ya da polis/suçlu çatışmalarında silahların yerine asaların konuşması bu ögelere birer örnek niteliğinde. MACUSA girişinde asa parlatan goblinden Newt'in Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Rus cephesinde ejderhalar üzerine çalışmalarına, detayları muhteşem şekilde işleniyor. 
Hatta bazı anlarda kendimizi kaybetmemize sebep bile olabiliyor. Özellikle de Harry Potter kitaplarına yapılan göndermeleri fark ettiğiniz anlarda... 

Harry Potter filmlerine nazaran daha “karanlık” klişesini 


vurgulamak işin kolayına kaçmak olacaktır. Ama evet, filmde yetişkinlere yönelik daha fazla içerik var. Ve eğer dikkat ederseniz tonla sosyal mesaj da göreceksiniz. Bunun yanında film birçok zekice yapılmış espriye, abartılı komedi performanslarına ve merak duygunuzu kuvvetlendirecek hadiselere ev sahipliği yapıyor. Karakter dinamikleri de bildiğimiz Harry Potter'dan farklı, ki bu durum yapıma tazelik katıyor. 
Redmayne'nin performansının gözlerden kaçması imkansız, ama Katherine Waterston, Alison 
Sudol ve Dan Fogler gibi yardımcı oyuncuların yaptığı 


katkılar da oldukça büyük. 


Yardımcı karakterlerin komik, sempatik performansları ve yaptıkları hilekarlıklar filmin duygusal yönüne güzel vurgular yapıyor. 

Rowling halihazırda Fantastic Beasts'in beş bölümlük bir seri olduğunu resmi olarak duyurdu. 
Bu yüzden ilk filmin çok daha büyük meselelere kapı açacak bir hazırlanma evresi olduğundan şüpheniz olmasın. Yarım kalmış meselelerin ileride daha büyük olaylara dönüşüp dönüşmeyeceğini bekleyerek görmemiz gerekecek. 


Richard Edwards 


da Dumbledore'nin bir 
"in baş kötüsü Gellert u açıklamış 


DAVID YATES 


Yönetmen 


2 Senaryoyu okudum ve 
aşık oldum. Daha taze ancak nostaljik bir havası vardı 
Insanı hem itip hem de çekiyordu. Başlarda “eve dönüyoruz be” dedirtip sonrasında bambaşka bir diyara itiyor sizi 


> Potter filmlerinde sona doğru gelip filmi izlerdi. 
Senaryoyu daima okuyup ekiple düşüncele 

paylaşır di Ancak bu projede hem yapımcı hem de senarist, yani varlığı çok daha baskın. Destekleyici, uygulama konusunda çekinmeyen ve film çekiminin nasıl işlediğini anlayan bir insan. Benim için bir zevkti 


> Rol için biçilmiş kaftandı Dünyayı Eddie'nin etrafına kurduk. Onu ekibe dahil ettikten sonra tek yaptığımız Eddie ile birlikte çalışacak insanları toplamak oldu. Deneyip en çok kimlerin kimyasının onunla uyuştuğuna baktık. 


> Aslında her biri kendi içlerinde birer çocuk... Bu karakterlerin içinde doğallık var. Hepsi bu dünyaya yabancı, kitap kurdu insanlar. Hiçbiri süperstar değil. Büyü Dünyası'ndaki en havalı işleri yapmıyorlar 
Bizim gibi sade insanlar 
Stephen Keliy 
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A MONSTER CALIŞ 


Savaş Ağacı 


» Yönetmen JA Bayona 

» Oyuncular Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Liam Neeson 


© Hepimiz ağlamaklı şeyleri severiz değil mi? Ancak çoğumuz sinemada ağlamaktan utanır, hatta dalga geçer. Manipüle edildiğimizi en nihayetinde biliyoruz. O kemanlar kalbimizi kanatmak için çalar... Trajik dönemecin geldiğini kilometrelerce öteden görürüz... 
Ama gerçekten de ölen karakter için üzülür müyüz? 

Ama bazen o filmler katmanlı ve kaliteli bir kitaptan uyarlandığında, eserin tüm derinliğini hisseder, çenemizi titremekten yerinde tutamayız. 
Bu örnekte o kitap, Patrick 
Ness'in 2011 yılında yazdığı 
Young Adult romanı A Monster 
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Calls. Yazarın kendisi tarafından sinemaya uyarlanan filmde yönetmen koltuğunda işe önemli hassasiyet gösteren JA Bayona oturuyor. Ve bu hassasiyet gerçekten de gerekli çünkü onun yokluğunda gerçeklik ile bilgisayarla yapılmış efektlerin arasındaki denge korunamaz, suratımıza çarpıverir. 

Buradaki “Canavar”, Liam 
Neeson'un seslendirdiği çok eski bir ağaç. Ve Neeson'un karakterini sık sık annesi kanserle savaşan genç Conor'u ziyaret ederken görüyoruz. Conor büyükannesiyle anlaşamıyor ve babası Amerika'ya yerleşmek için onu terk ediyor. Yani işler genç oğlan için pek iyi değil. Okulda bir grup zorbanın tacizine maruz kalışı da cabası. Ancak Conor kendini topladıkça Canavar da ona hikayeler anlatıyor. Özel efektler ve animasyonun yardımı sağ olsun bu hikayeleriyle 
Conor'a problemlerini nasıl 


“Uzun lafın kısası beni kurtarman lazım ufaklık. 


Şu Heathrow beni parçalamak istiyor!” 


çözeceğini gösteriyor. 

Film başarısının büyük bölümü MacDougall'in eğitim kitaplarına geçecek performansına borçlu. Ağaçla girdiği diyaloglar oldukça etkileyici, hatta bazen korkutucu. 
Ve Weaver'in de büyük anne rolündeki performansını es geçmemek lazım. 

Ve Jones'i ekranda her gördüğünüzde işler biraz daha 


dokunaklı bir hale geliyor. Öyle ki bir yerden sonra onu her görüşünüzde endişelenmeye başlıyorsunuz. Zorbaları oynayan küçüklere kadar herkesin performansı başarılı diyebiliriz. 
Film bittiğinde ağzınız Niagara Şelalesi gibi açık kalıyor. 


Jayne Nelson 


© Spider-Man'inTom Holland'ı Canavar rolü için aday olmuş. Oyuncu, yönetmenle daha önce The Impossible filminde çalışmıştı. 


AM NOT A öERİAL 


KİLLER 


Eski Dexter Defterleri 


» Yönetmen Billy O'Brien 
» Oyuncular Max Records, Christopher Lloyd, Laura Fraser, Christina Baldwin 


© Burada Dexter'a yapılan şey küçük göndermelerden çok daha fazlası... Jeft Lindsay'in yarattığı kahramanımızın sosyopat eğilimleri mevcut ve diğerlerine uyum sağlaması için kendi kuralları var. Kolayca kötü adam olabilecek bir karakterin “kahraman” boşluğunu doldurma çabası yani. 

Max Records, kasabasında yaşanan seri cinayet meselelerini araştıran genç John'u oynuyor. 
Olaylar ilerledikçe, Records Yaşlı Bill'i (Christopher Lloyd) 
buluyor, Mulder ve Scully gibi 


diyebiliriz galiba... 

Konu başlı başına bir özgünlük taşımıyor ama -baş rol performansları sağ olsun — yine de büyüleyici. Records hem garip hem de sempatik John'u güzel yansıtıyor, Lloyd ise bazı anlarda oldukça ürkütücü. 

John'un romantik alt metni şaşırtıcı şekilde geri kalmış. Ama Yönetmen Billy O'Brien'ın yarattığı güçlü mekan hissi ve günlük olaylara koyduğu şeytani hava her şeyi toparlıyor. 

lan Berriman 


© Yönetmen Billy O'Brien, 2011 yılında daha Records 13 yaşındayken bir test çekimi yapmış. 


MUANA 


Teknedeki taş 


» Yönetmenler Ron Clements, Don 


Hall John Musker, Chris Williams 


» Oyuncular Au 


Dwayne Johnson, Jemaine Clement 


© Disney, The Rock ile Pasifik Okyanusu'ndaki bir adada geçecek animasyon filmi için güçlerini birleştirdi. Müzikleri de altın çocuk Lin-Manuel 
Miranda yapıyor. Ne güzel be! 
Dwayne Johnson'un seslendirme konusunda ilk işi değil. Disneyvari Pasifik adalarını da Lilo&Stitch'de görmüştük. Miranda'nın en ünlü işi ise Hamilton. Ve bu işi de sadece Amerikalı izleyicilerden beğeni almıştı, yani belki de sanıldığı gibi çantada keklik bir başarı göstermeyecek. 

Ancak siz bize bakmayın, fılm yanıyor. Tek kötü yanı 
Disney'in verdiği ortalama bir film olması: kabile şefinin kızı sıkıcı hayatına isyan ediyor, halkını kurtarmak için zorlu bir göreve çıkıyor, bu süreçte kendine iki tane de yardımcı buluyor. Maceraları boyunca da şarkılar söylüyor. İlk başta muhteşem animasyonun büyüsüne kapılsanız da konu 


zamanla sıkıyor. Disney'in kadın kahramanları gerçekten şarkılarında, hayattan daha fazla şey istediklerini söylemekten vazgeçmeli. 
Ancak bizim Moana 
Johnson'un seslendirdiği Maui ile karşılaşınca tüm meseleler kopuveriyor. Ve bir daha sıkılmıyorsunuz. 

Johnson yarı tanrı Maui karakteriyle ömrünün en iyi seslendirme performansını sergilemiş. Ve birlikte, savaşçı hindistan cevizlerinden altın içinde yüzen (Smaug gibi) yengeçlere kadar ne kadar garip şey varsa hepsine rastlıyorlar. Gülmekten kırılacaksınız. 

Yapımdaki en büyük gizem ise bölgeye yeni taşınan Auli'i Cravalho. 

Moana, Johnson'a karşı kendi teatralliğini korurken, bu konuda ikisi de avanak tavuk 
Hei Hei (Firefiy'dan Alan 
Tudyk'in seslendirdiği) 
tarafından oyun dışı kalıyor. 
Bu güzel yapım kış için yazın kendisinden bile daha iyi bir panzehir. Jayne Nelson 


ŞİMDİ 
SATIŞTA! 


180 sayfalık SÜPER 
KAHRAMANLAR özel sayıyısını kargo ücreti 

ödemeden temin 
"edebilirsiniz. 
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DULIDE SUUAD 


SERSERİ TAKIMI 


EKSTRALAR 


2016 | 15 ! Blu-ray/DVD/download 

» Yönetmen David Ayer 

» Oyuncular Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis 


© BPsikolojiniz cinayete meyilli palyaçoları kaldıramıyorsa haberler kötü: Joker'in montaj odasında yerlere düşen görüntülerinin peşindeki tüm 
Jared Leto Protestanları Suicide 


Sguad'ın Extended Cut 


versiyonunda biraz daha “puding” 


görecek. Ote yandan Harley 
Owinn iseniz, ortalığı sallamak için tek ihtiyacınız olan kısa bir şort. Gerçi David Ayer sürekli theatrical cut versiyonun esas iş olduğunu söylüyor. “Bu filmin bir parelel evren versiyonu yok,” diye ısrar ediyor geçen seneden beri ortalarda dolaşan söylentilere ithafen. Uzun süredir ortamları esir alan bir dedikodu da, Ayer'in esas işinin nihai kesimi yapan takıma teslim edildiği ve bu şekilde filmin tek cümlelik (Joker'in) esprilerden ve yönetmenin esintili aromasından yoksun kaldığı ve Batman VS Superman'in geri tepmesinden hareketle filmin tonunda değişiklik yapıldığı yönünde. 
Eğer Ayer'in orijinal perspektifi bir yerlerde var ise bile, burada gösterilmiyor. Suicide Sguad özensiz ve moral bozan bir deneyim olarak kalmaya devam 


“Dişimde bir şey 


var mı?” 
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ediyor, anti kahramanlarını kısa kısa tanıtıp ağır sahnelerle ve kurnaz müzikleriyle göz boyamaya çalışıyor. Tıpkı ipodunuz bozulduktan sonra DC sayılarını hızlı hızlı geçmesi gibi. 
Ama yiğidi öldür hakkını yeme, bu olumsuz yön aynı zamanda filme çizgi roman havasını da katıyor: dış boyutlardan gelen büyücülerin yarattığı çifte gerçekliklerin “dikattin dağılırsa olay biter” alt metni alkışı hakediyor. Christopher Nolan'ı titretecek düzeyde DC evreninin acayip köşelerinde seyrediyor(Gerçi niçin hükümet yetkilileri omnipotent bir cadıyı avlamak için kafayı kırmış suçluları kullanır pek anlayamadık). 

Extended Cut orijinale sadık kalıyor. Eklenen ögeleri aslından çok da farklı değil. Sadece fragmanda karşımıza çıkan güzel bir espri bu versiyona eklenmiş. 
Birkaç sahnenin nefes alması sağlanmış (ekibin bardaki sahnesine birkaç diyalog daha eklenmiş). En çok dikkat çeken sahnesi ise Margot Robbie'nin mental olarak parçalanan Harley'inin Joker'i motosiklet üzerinde kovaladığı sahne. 

Leto ve Robbie'nin daha fazla görünmesi iyi bir şey. Leto'nun Batman'in azılı düşmanını lüks içindeki bir hortlak olarak yeniden icat edişi, akıl 


Beyler sizce de çok sıkışık değil mi burası. 


hastanesinde gıcırdayan bir kapıyı andıran gülüşü gerçekten başarılı. Robbie'nin de Bahar Kızları'nın ölümcül bir alternatifi gibi oluşunu atlamamak lazım tabi. Karizmatik ve sonsuza kadar izlenebilir ikili, bir yerden sonra ölüm spiraline dönen bir filme dalıveriyorlar. 

Sguad'ın en nihayetinde karışık ve dağınık bir film oluşu ve hikaye seçimlerindeki hataları asla montaj evresinde düzeltilemezdi. Askeri ve “botlar çamura” havasından hareketle Ayer'in bir savaş filmi yapmak istediğini söyleyebiliriz. Lakin 


filmin sayıca fazla kahramanlarının karşısına çıkarılan zayıf, kafaları blackberrylere benzeyen gülünç yancı canavarları sıkıcılıklarıyla buna engel olmuş. Ve filmin sıkıcılığı gök yüzündeki garip şeylerin girdap gibi dönmesiyle adeta bir yazar bloğunun gerçek dünyadaki tasviri gibi doruğa ulaşmış. 

Filmin güçlü bir kadrosu var Ve o ihtişamlı pullarıyla zaferin ardından “Çok güzelim!” diyen Killer Croc filmin aslında kotarılabileceğini ima etse de, 


filmde düşen helikopterlerin sayısını kaçırdığında başının belada olacağını anlamıştır herhalde. 

© Ekstralar Blu-ray bazı sağlam içerikleri barındırıyor; kasttan ve ekipten isimlerle röportajlar ve sahne arkası görüntüler. “Task Force X: One, One Team, One Mission”sinemadaki Sguad'ı çizgi romandaki kökleriyle karşılaştırıyor. Konuyla ilgili DC'den yazar John Ostrander ile bir röportaj bile var."Chasing The Real” yapımcıların sağlam bir fılm yapmak konusunda ne kadar kararlı olduklarına göz 


atıyor."Joker And Harley: It 
Couple Of The Underworld” 
genel hatlarıyla Leto'nun karakterin içinde kaybolmasına, ve kast arkadaşlarına şakalar yapmasına kadar giden süreç üzerine yapılmış yorumlardan oluşuyor.(“ Jared'e veda etmek zorundaydım,” itirafını yapıyor David Ayer). “Sguad Strength 
And Skills” kastın aldığı fizik idmanları üzerine. “Armed To 
The Teeth”filmin sahne donanımına ve cephaneliğine odaklanıyor. “This Is Gonna Get Loud:'Ihe Epic Battles Of 
Suicide Sguad” filmin çekilme 


— w 


anlarının kayıtlarından oluşuyor. Ve ayrıca, keyif kaçıran PR görüntülerinden ve Joker'den zoraki bir gülümsemeyi anca koparabilecek “ah bir orada olsaydınız” geyiğinden oluşan 
“The Sguad Declassified da pakete dahil. Şu uyarıyı da yapalım; eğer sadece DVD'yi alırsanız theatrical cut geliyor. 
Yani ekstra sahneler için 
Extendet Cut Edition'u almanız gerek.. Nick Setehtield 


8 Sguad'ın bu versiyonunu yaratan çizgi 
1 roman yazarı John Ostrander'in adını 
taşıyan Federal Bina'ya dikkat edin. 


0 İŞ 
SOPAYLA 
OLUR 


Harley Guinn yalnız değil... 


ACE'NİN BEYZBALL 
SOPASI 

1989 yapımı Doctor Who 
“Remembrance Of The 
Daleks” filminde, yedinci doktor Ace'nin sopasına 
Gallifreyan süper silahına dönüşene kadar süper şarj uyguladığını görüyoruz. Bu da Ace'nin Dalek'lerin günlerini kısaltabilmesini sağlıyor. 


KIRK GIBSON JR 
SLUGGER 2000 
Back To The Future Part ide Griff Tannen tarafından tutulan bu değişik sopa -adı LA 
Dodgers oyuncusundan geliyor- saklanabiliyor, sonrada normalin iki katına büyütülebiliyordu. 


LUCİLLE 

The Walking Dead'in acımasız Negan', tel bağlı sopasına ölen eski karısının adını vermiş. 
Çizgi romanda (Spoiler içerir!) karakter ilerleyen bölümlerde sopasını tel yerine zombi bağırsağıyla sarıyor. Böylece vurduğu herkes enfeksiyon kapıyor.. 


THE Z-WACKER 

Çizgi romanda bu ismi ilk 
Negan aldı, ama TV bilim kurgu zombi dizisi Z 
Nation boyunun ölçüsünü alıyor. Heroine Bağımlısı 
Carver'in tercih ettiği silah bira tenekelerinden yaptığı dikenli sopası.. 
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u kır evlerine bayılıyorum be oğlum! 


GHOSTBUSTERS 


Moraller yüksek 


EKSTRALAR 
12 (4K Blu-ray/Blu-ray 3D/ 
Blu-ray/DVD/VOD 
» Yönetmen Paul Feig 


2016 


» Oyuncular Melissa McCarthy, Kristen 


Wiig,Kate Mel&innon, Leslie Jones 


© Eğer sevilen nostaljik bir yapımı yeniden uyarlayacaksanız, Ghostbusters iyi bir referans noktası. Orijinale sadık kalan, ama bir yandan da kendi yolunu çizip kendi hikayesini anlatacak kadar güçlü. Yazar/Yönetmen 
Paul Feig'in yapmak istediği, hayalet avcısı dört kadının ustalıklarını kanıtlayıp bir anda filmi farklı bir boyuta taşımak. 
Ghostbusters 2 bile bunu başaramamışken niçin orijinal yapımın büyüsünden faydalanmaya çalışasın ki? Tıpkı öncekileri gibi, bu Ghostbusters filmi de oldukça komik ve fenomen olma potansiyeli taşıyan 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replikler içeriyor. Tonundaki keskinlik daha az, tek cümlelik esprilere bel bağlayan ve çocuksu sıcaklığa sahip bir film. Aynı zamanda mitolojiye yapılmış akıllıca eklemeler de var 

Ama genel olarak işin başarısını muhteşem kast sırtlıyor. Özellikle de tuhaf dahi mühendis 
Holtzman'ı oynayan Kate 
MeckKinnon ve komedinin pek kullanılmayan ögelerini resepsiyonist Kevin karakteriyle çok iyi yediren Chris 
Hemsworth. Yani siz siz olun internette yazan “çocukluğumuzu katlettiler be abi” yorumlarına aldanmayın. Ghostbusters 
2016'nın en başarılı gişe canavarlarından biri. 

© Ekstarlar Hayaletlerin nasıl yapıldığını anlatan, hem Blue-ray hem de iTunes versiyonlarını içeren detaylı içerik (50 dakika), yeni Ghostbusters ekibi, görsel 


PETES DRAGON 


Elliot'un biraz daha az garibi 


EKSTRALAR 


2016 | PG | Blu-ray/DVD 

» Yönetmen David Lowery 

> Oyunculuk Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley, Karl Urban 


© Disney'in çizgi filmlerini live action'a uyarlama furyasında 
Pete's Dragon, insan ile animasyon karakterin birleştirilmesiyle başka bir yere ayrılıyor. Bu noktada yönetmen David Lowery hikayeye sıcak, kırsal bir his verip bizim bol mimikli Elliot'u, köpek-kedi ve Never Ending Story-Falkor arası bir şey haline getirmiş. Kötü üvey ailesinden kaçan çocuğun yer aldığı orijinal hikayenin yerini ormanda yıllarca sadece ejderhayla büyümüş bir yetim alıyor. Lowery'nin hedefinde biraz daha gerekçi bir fılm olsa da, olay hala yeşil alanların öne 


efektler, Chris Hemsworth'ün 
Kevin karakteri ve dağınık Slime'nin yaratılış hikayesi. Paul Feig'in biri eş yazar Katie Dippold, diğeri de çeşitli departmanların yöneticileriyle iki 
eğlenceli röportajı. Ayrıca 80 
dakikalık silinmiş ve alternatif görüntü; hem güldürü amacıyla hem de alternatif çekimler, bir de fotoğraf galerisi.'Tam versiyonu 


çıktığı, aile ve büyüyle ilgili bir fabl. 

İçinde barındırdığı çevresel mesaj pek üstü kapalı olmayabilir, ama kadro sağlam. Özellikle de Bryce Dallas Howard, Robert Redford ve genç Oakes Fegley üçlüsü. 
Tembelliğin ele geçirdiği bir 
Pazar öğleden sonrasında keyifle izlenebilecek bir fılm. 


© Ekstralar: Yönetmen ve yazarlardan filme dair yorumlar; Lowery'nin çekimler boyunca tuttuğu günlükten okudukları(7 dakika); silinmiş sahneler(9 dakika); Elliot'un dizayn aşamasına dair iki dakikalık bir kesit, ve iki müzik videosu. James White 


Robert Redford çekim yapılan yerlerden 

* birinde kötü durumdaki bir atın bakımını üstlenmiş. Atlara Fısıldayan Adamhala aramızda arkadaşlar! 


“© Yeni Ulu Büyücü 
“<; işi becermiş gibi. 


hem sohbet kayıtlarını hem de bu 
3 ayrı içeriği, alternatif versiyon 
ise sadece sahneleri ve fotoğraf galerisini kapsıyor. Richard Edwards 


DE 11 
Sold Separately 


Roma'dayken... 


EKSTRALAR 


2016 | 18 | Blu-ray//DVD 

b Yaratıcı Robert Kirkman 

» Oyuncular Patrick Fugit, Philip Glenister, Wrenn Schınidt, Kate Lyn Sheil, David Denman, Brent Spiner 


© Sizi bilmem ama ne zaman 
“Bilmem kimin Şeytan 
Çıkarması” klişe serisinden bir film türese hemen oraya kutsal su dökesimiz geliyor. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, tüm bunları yeniden işleyen bir dizi kendinizi çarmıha germenize sebep olabilir. İşin arkasındaki kişi Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman olsa bile. 

On bölümden ilk ikisi, nereden geldiği bilinmeyen yeteneklerle bezenmiş Kyle Barnes'in garip 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DUTCAST 


0e70n BİT 


rahip Reverand Anderson ile tanışıp güçlerini birleştirmesini ve Rome adında Virginia eyaletine bağlı bir kasabadan kötü ruhları kovuşlarını konu alıyor. Bölümlerin geride bıraktığı psişik sahneler ve animasyon kalıntıları sonucunda vardığınız ana fikir muhtemelen şu olacak; Robert Kirkmarın kendi çizgi romanından uyarladığı serinin eski toprak Walking Dead'e nazaran size sunduğu çok az şey var. 

Ancak sezon ilerledikçe Outcast git gide daha da ilgi çekici hale geliyor. Bunu da yarattığı “burada ortalama korku muhabbetinden daha büyük bir resim var” hissiyle başarıyor. Örneğin bir karakter karısının içine ruh kaçmasını hoş karşılıyor ve bunu pozitif bir 


İÇKİ 
OYUNUNU 


Seçtiğiniz şeyleri her gördüğünüzde bir içki gömün... 


iz Birisi “F.ck” dediğinde 


> Anderson birkaç içki içip, sigara yakıp poker oynadığında ya da birine bir tane geçirdiğinde... 

Ele geçirilmiş biri 
© havalanıp animasyon efektli bezelye çorbası kustuğunda... 
(—) Kyle'nin karısında kendisi 
W için uzaklaştırma emri olduğu gerekçesiyle uyarıldığında, eğer buna rağmen yine de karısının evine girmeye kalkarsa bir tane daha gömün... 
(© Gözlere hin bir yakın 
UÜ çekim yapıldığında 
(—) Kyle kazara birinin ağzına 
Ü kendi kanını damlattığında. 


İkisi de o.urduğunu itiraf etmeyecek. 


hadise olarak kabul ediyor. İşin tuhafı bir noktadan sonra adamın haklı olabileceğini düşünüyoruz. 
Glenister Amerikalı rahip rolü için ilginç bir seçim, ama ağzı bozuk Anderson'u güzel bir şekilde yansıtıyor. Kükürtlü ve “git ulan şeytan'lı vaazları da karizmatik, şaşırtıcı derecede sağlam bir güneyli aksanıyla veriyor. Gerçi arada bizim Rev'in sesinin Gene Hunt'un konuşma perdesine modüle ediliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Harap olmuş Kyle'nin karısının durumuyla barışmaya çalışması duygulandırıyor. Kyle'nin kız kardeşi Megarı oynayan Wrenn Schmitd ve şerifi oynayan Reg E Cathey ise yardımcı oyunculuk konusunda büyük işler yapıyor. 
Star Trek: The Next 


Generation'dan umut vaat eden 
Brent Spiner, Old Nic (üzerinde şeytan resmi olan bir viski firması) kötü kalpli bir karakteri canlandırıyor. 

Outcast sinematografisi sayesinde çok çekici bir yapım. 
Insanı meraklandıran “The 
Merge” gibi gizemlerin ve beklenmedik anlarda gelen ters köşelerin etkisiyle iyi bir hava yaratıyor. Gerçi uzun vadede Kirkman'ın Walking Dead'i kadar istikrarlı bir başarı sağlayamayacak gibi. Umarız cehennemi yakın bir zamanda boylamaz. 

© Ekstralar On adet kısa(24 dakika) “bölümün içinden” 
videosu, silinen sahneler ve birkaç kısa promosyon bölümü. lan 


Berriman 


SEZON 


WESİWURLÜ 


Aman tanrım, Teddy'i öldürdüler! 


Birinci sezon finali 


1.01 -1.10 


“Eski ile yeniyi harmanlayıp bir örgü oluşturmak meşakkatli iş,” diyor Robert Ford (Anthony Hopkins) Westworld'ün üçüncü bölümünde. Bu ifade o kadar çok anlama geliyor ki, “meta” tanımı bu anlamların hepsini kapsayamıyor. Birçok hayranın sezon finalinde haklılığının ortaya çıktığı sayısız komplo teorisini ateşleyen bu ifade bizce de bir şeyleri özetliyor. 
Westworld oyun içinde oyun kavramının tüme yedirildiği 


bir dünya. Çoğunlukla 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dişlerinizi gıcırdatmanıza sebep olsa da, gerçekliğin bir çok açıdan incelenip birbirine entegre edildiği kurgu, izleyen herkesin algılarıyla o kadar 

iyi oynuyor ki aslında o kadar da bilinçli olmadığınızı fark ediyorsunuz. 

Ford eski ile yeniyi harmanlamaktan bahsederken, yeni bir teknolojiyi eski android robotlara entegre etmekten bahsediyor. Fakat aynı zamanda 
1973 yapımı bir filmi (Westworld) alıp yeni bir dizi olarak kotarmaktan da bahsediyor olabilir. Yalnız bu sefer fılm sadece bir eğlence parkındaki robotların sistemlerinde oluşan kusurlar sebebiyle öldürme 


Neler döndüğünü bildiğinizi mi sanıyorsunuz? 
Bir daha düşünün. 


dürtüsü sahip olmalarını 

değil, yapay zekanın doğası ve otonomiyi elde etmek istemesini konu alıyor; Asimov'un 
Philip K Dick verdiği bir gerçeklik testi gibi. Final bölümünde gösterinin en nazik doğası hakkında konuştuğunu fark ediyoruz ama daha fazla anlatmayacağız, spoiler yok! 
Gerçekten tehlikeli bir oyunla karşı karşıyayız. Ya da oyunlarla. Ya da iç içe geçmiş bir daire haline gelmiş bir oyunlar silsilesiyle, her neyse. Tehlikesi şuradan geliyor, bu karmaşık olay örgüsü içerisinde seyirciyi kaybedebilirsiniz. Fakat buna karşın dizi, çözülmesi mümkün fakat çözüldüğünde gizemini 


çe 


4 MERCEK 


BİLİM KURGU 
TELEVİZYONU 


ALTI 


EN İYİ SAHNE A4 

Birinci sezonun altıncı bölümü “Düşman” Maeve'in şirketin ön bürosuna kadar giderek tüm hayatını tasarlayan insanları gözlemlemesi ve son olarak dev bir ekranda kendisi ve kızının kullanıldığı bir tanıtım videosuna tanık olması 


EN İYİ BÖLÜM 
Birinci sezon, yedinci bölüm, "Trompe L-Oeil": Bernard'ın sırrının açığa çıktığı, Theresa'nın hayatını kaybettiği bölümdeki patlayan ceset ve at sırtındaki epik aksiyon sahnesi de uzun süre hafızalardan silinmeyecek. 


AYRINTILAR 

Otomatik piyanoda duyulan şarkıları duyduğunuzda şaşıracaksınız. İşte birkaçı: "Black Hole Sun" (Soundgarden), “No Suprrises” (Radiohead), The 
House Of Rising Sun (The 
Animals) ve "Back to Black" (Amy Winehouse) 


FARK ETTİNİZ Mİ? 

1973 yapımı filmden 
hatırlayacağınız silahşörü (Yul Brynner tarafından canlandırılan) birinci sezon altıncı bölüm "Düşman"da kısa da olsa görmek mümkün.. 


YILIN BİLİM KURGU TASARIMI 
ÖDÜLÜ 

Birinci sezon üçüncü bölümde izlediğimiz, android bir gözün yaratıldığı sahne. Çekim o kadar büyüleyici ki, Transformers filmlerindeki aşırı CGİ kullanımını bile affediyoruz 


Bizi Facebook'ta takip edin - facebook.com/sfxturkiye 


kaybetmeyen güzel bir bulmacaya dönüşüyor. Elbette 

bu kadar kurgu ve bakış açısı değişimi olunca, gelecek hafta ne olacak sorusu sizi diziye bağlıyor ve bu çok normal. 

Ki final bölümünde de beklediğinizi alıyorsunuz. 
Eğer ayrıntılara çok takılan biri değilseniz gayet keyifli bir sezon geçirmişsiniz demektir. 
Dizinin final bölümünde Westworld'ün yapısının ifşa edildiği kısmın bir numara olduğunu kabul etmek çok da zor olmayacaktır. 

Bu dizinin en iyi başardığı şeylerden biri, karakterlerinin kendilerini seyircilere çok iyi benimsetmesi. Bu büyüklükte bir başarıya hiçbir dizi ulaşamamıştı. Hayatlarına bir anlam kazandırmaya uğraşan 
“ev sahipleri” bu arayıştalar çünkü hatıraları onları yaratan bilim insanlarının yerleştirdikleri yapay şeyler. 
İzleyicilerin kendilerini onların yerine koyabilmesinin temel sebebi de bu. Bu oyuncak olma hissi. İzleyiciler olarak biz de aynı şeyi hissediyoruz, sadece bilim insanları tarafından değil, senaristler tarafından manipüle ediliyoruz. Biz de senaristlerin oyuncağıyız. 
Fakat en azından biz manipüle edilmeyi istiyoruz. Her ne kadar kulağa iki yüzlüce gelse de dizi bizi kontrol etmeye çalışsa da bundan keyif almıyor değiliz. Zira senaryo fazlasıyla kompleks ve özel. Bir servete mal olması olası olsa da vahşi batının sıra dışı güzelliğini 


66 Harika bir 
yapboz, gizemli ve fazlasıyla 


çekici 99 


eski filmlerin büyüsünü kullanarak bu kadar güzel kotaran bir dizi için sanırım dökülen onca paraya değer. (İşte yine karşımıza çıkıyor, eski ile yeninin harmanlanması) Dizinin ilk bölümündeki muhteşem 
Paint It Black'vari soygunu da hesaba kattığınızda, projenin zeki olduğu kadar, cesur ve eğlenceli aksiyon sahnelerine de sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Elbette kalbinizi orta yerinden kıran ve paramparça eden sahnelerin yanında bir parça leziz kara mizah unsuru da mevcut (Teddy'in her hafta görsel bir şekilde ölmesi South Park'ın Kenny'sine bir gönderme kuşkusuz). 

Elbette gereksiz çıplaklık içeren sahnelere, vahşi batıda neredeyse hiç kızılderili göremediğimize bakınca dizinin kusursuz olmadığını görebiliyorsunuz. Fark edeceğiniz gibi işleyiş bazen biraz fazla gizemli bir hal alıyor, Ford'un monologları 

ise kesinlikle bir ton aşağıya çekilip kısaltılabilir. 

Fakat bunların hepsini affedebiliriz. Çünkü Westworld bütün olarak şimdiye kadar gördüğümüz Vahşi Batı temalı projeler arasında en tamamı. 
Zeki ve kışkırtıcı bir biçimde tasarlanmış olan dizi görsel olarak da kendi janrının en iyilerinden. Daha ne isteyebiliriz ki? 


EN İYİLER 


Dizileri harika yapan karakterler 


N 


BARBARA KEAN 


Gotham, televizyon tarihinin en şaşırtıcı karakter evrimlerinden birini karşımıza çıkarıyor. 


© Gotham'ın ilk bölümlerinde karşımıza çıkan Barbara Kean ile şimdi ekranlarda izlediğimiz Barbara Kean'ın aynı olduğuna inanmak, dışarıdan bakan biri için gerçekten imkansız. O zamanlar “bir gönül ilişkisi” kavramını tam anlamıyla dolduran güzel karakteri düşündüğümüzde aklımıza sadece saçma sapan tripler geliyordu. Haksız da değildik hani, birinci sezondaki Barbara ağlayıp mızmızlanan, dizideki tek işlevi Jim'i endişelendirmek olan klasik “başında binbir türlü dert olan kadın” karakter olarak belirlenmişti. Hayranlar ondan nefretediyordu, yazarlar onunla ne yapacaklarını bilemiyorlardı. 
Zavallı Erin Richards'ın bu ağlak ve zevzek karakteri canlandırırken ne hissettiğini ancak hayal edebiliriz. 

Sonra, bir anda Barbara delirdi. 
Tabi, başlarda biraz utanç vericiydi. Sıkıcı Barbara ile Keçileri Kaçırmış Barbara arasındaki tezatlık maalesef çok büyük olduğundan dolayı- ki yazarların birdenbire Barbara'nın aslında biseksüel olduğunu ifşa eden kurgusu da pek yardımcı olmadı, bize göre erkek seyircileri cezbetmek için çok ucuz bir yol - bütün denemeler gerçekçi bir karakter 


yaratmaktansa başarısız bir taklit haline dönüştü. Bir dönem sırf seksi göründüğü için delice davranmaya bile başlayan karakter, bu başarısız kararlarla resmen dizinin en acınası kişisi haline geldi. 

Fakat Gotham üçüncü sezonunu yayınlamaya başladığında Barbara'nın rolünü bulduğunu görüyoruz. Kız arkadaşı Tabitha ile beraber bir gece kulübü yönetmeye başlayan Barbara'nın güçlü yönü sonunda su yüzüne çıktı. Bunca zamandır mızmızlıkla delilik arasında gidip gelen karakter meğerse küçük çaplı bir deha imiş. 
Maratonuna başlayan ve adeta bir suç baronu olan Barbara, Gotham'ın kralı Penguene 
Pengie diyebilecek kadar korkusuz. Sadece bununla da bitmiyor, kimliğini taze bulmuş bu güzellik aynı zamanda akıllı, komik ve harika bir biçimde deli. 
Onun ve Tabitha'nın bar işletip, onlara kabadayılık etmeye gelen mafya üyelerinin ağızlarını burunlarını dağıtmasını konu alan bir diziyi hiç sıkılmadan izleyebiliriz. O tek yönlü, anlamsız kız arkadaş sonunda gitti ve yerine gelen kadın inanılmaz keyifli bir leydi. Kim tahmin edebilirdi ki? 
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Periskop 


BAE 


p Dizinin durumu Sezonarası verildi. 


i İncelenen Bölümler 7.01 - 7.08 


© Gözden düşmek için öyle çok da kötü şeyler yapmanız gerekmiyor. The Walking Dead o kadar uzun süre pop kültürün Everest'inde oturdu ki artık 

bir yerden sonra laçkalaşması kaçınılmazdı. Fakat dizinin bu yılki politikası o kadar ilginçti ki neredeyse seyircileri ötekileştirmek için yoldan çıktığını düşüneceğiz. 

Yaptıkları ilk iş geçen sezon askıda bıraktıkları o malum olayı nihayete erdirmekti. Bir sene boyunca kimlerin kafalarının parçalanacağı spekülasy- 

onu yaptıktan sonra kalkıp hayranların çok önceden tahmin ettiği iki karakter, Abraham ve Glenn'in “şanslı” kişiler olması gerçekten fazla sıkıcıydı. Sanırım “sürpriz” yapmayarak sürpriz yapmaya çalıştılar. Olmadı. 

Bu olayların ışığında Rick'in sezonun büyük kısmını depresif bir uyuşukluk halinde geçirmesi beklediğimiz bir 


.. 


İNG DEAD. 


Ya T yürüyen yaralılar mı demeliydik? 


şeydi. Fakat Rick'e olan şeyler genelde diziye de aynı şekilde etki ediyor malesef. Beklenmedik komedi bölümü “The 
Well” haricinde nereyse tüm 

dizi sevdiğimiz karakterlerin ekran dışında kaldığını ve sevmediğimiz - daha doğrusu umursamadığımız(Spencer, Tara, 
Enid vs)- karakterlerin tüm sahneleri domine ettiğini gördük. 
King Ezekiel güzel bir eklemeydi fakat tanrı aşkına Michonne nerede? Koskoca bir bölümü bireysel gruplara ve dizinin momentumunu öldüren karakterlere ayırırken aklınız neredeydi? Resmen saçmalık. 

Ama konunun özüne gelelim, tüm sorunların ve can sıkıntılarının altında Negan yatıyor. Jeftrey Dean Morgan'ın dizide güzel bir etkisi olduğu kesin fakat sanki bunun neredeyse her sahnede yer almasıyla epeyce alakası var gibi. İtiraf edelim, oldukça sıkıcı bir kötü olan Negan'ın yenilmezliği sadece ona karşı olan insanların tamamen beş para etmez kişiler olmasından kaynaklanıyor. Tecrübeli oyuncu- 


nun canlandırdığı kötünün olayı (Sinirlenip suratında bok gibi bir gülümsemeyle oraya buraya küfür etmek ya da önce nazik taklidi yapıp sonrasında bok gibi bir gülümsemeyle oraya buraya küfür etmek) da biraz tükeniyor gibi. 
Görünen o ki 2016 yılında seksi, yırtıcı kötülerin, karşısına çıkan herkesin ağzını burnunu kırması sandığınız kadar eğlenceli değil. 
Sekizinci bölümün hayat sinyalleri gösterdiğini itiraf etmemiz lazım. Kahramanlarımız bir araya geliyor, Rick ise eski mojosunu geri aldığını düşünmemize sebep olacak bir parıltı ile karşımızda. 
Ama şu soruyu sormaktan 

da kendimizi alamıyoruz, bu noktaya gelmek için sekiz koca hafta beklememiz gerekiyor muydu? Walking Dead hâlâ beklentilerimizi karşılayabilir fakat bu yıl karşımıza çıkan bölümlerin neredeyse her biri bize, kaynak materyallerle yakın bir kurgu yaratmanın o kadar da iyi bir karar olmadığını göstermiş bulunmakta. 


* 
MERGEK ALTI 


EN İYİ BÖLÜM 

> “Hearts Still Beating” (7.08) 
Sonunda bir parça iyimserlik ve ilerleme. Ve tüm bedeli iki unutulabilir yan karakter oldu. 


AYRINTILAR 

> Charlie Adlard'ın söylediklerine göre Negan, aslen Henry Rollins için tasarlanmış 
-en azından görsel olarak- bir karakterdi. Hatta Rollins karakter için seçmelere bile girmiş. 


EN İYİ REPLİK 

3 Bu alanda ödülü beklenmedik 
bir şekilde Peder Gabriel'a veriyoruz. Spencer'a söylediği 
“Bu söylediğin seni günahkâr yapmaz, sadece inanılmaz büyüklükte bir bok çuvalı yapar” cümlesi kesinlikle bu ünvanı hak ediyor. 


FARK ETTİNİZ Mİ? 

> Negan'ın Daryle söylediği 
“kolay kolay korkmuyorsun değil mi?” replik Büyük D'nin ağabeyi Merle'ün Glenne söylediği replikle birebir aynı. 


NE ALAKA? 

5 Rick'in baltasının olayı ne? Bir 
bölümde uçsuz bucaksız bir zombie yığını arasında kayboluyor, sonraki bölümde ise bir karavanın çatısında buluyor kendini. TUHAF 
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DİRK GENTLY'S HOLI 
DETELİVE AENLY 
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1.SEZON 


Enaz Amerikan futbolu kadar İngiliz, ayrıca bir o kadar da şapşal 


Birinci sezon fınali yayınlandı. 
1.01-1.03 


Douglas Adams'ın tam anlamıyla İngiliz kitap serisinin Amerikan uyarlaması olan dizi size tuhaf bir fikir gibi gelebilir. 
Buna karşı çıkabileceğimiz de pek söylenemez zira bu Neto BBC 
America ortaklığı ile çekilen dizi kültür çatışmasından çok zarar görmekte. Bu zararın çoğunluğunun, Amerikan aktör 
Elijah Wood'un canlandırdığı talihsiz karakter Todd ile Brit Samuel Barnett'in canlandırdığı, neredeyse bir o kadar talihsiz çakma dedektif Dirk Gently arasındaki uyumsuzluktan gelmesi bir gerçek. 

Barnett'in karakteri Dirk'in başka bir dizideymiş gibi hissetmesi gayet normal olsa da 
-ne de olsa kendisi yabancı topraklarda bir İngiliz- bu aynı zamanda inanılmaz dikkat dağıtıcı. Zira Wood'un 


karakterinin dramatik yoğunluğu çoğu zaman Barnett'in karakterinin gösterişli viyaklamaları ve mimiklerinden sekiyor. Inanın bize, bu karşılaşmanın sonuçları oldukça tuhaf. 

Fakat Dirk Gently kitaplarını okumuş olanlar biliyor ki, “tuhaf” doğru kelime. Bu tuhaflıktan dizide bol bol var, inanın bize. 
Gönülsüz Todd'un manik Dirk ile beraber, köpek olduğunu sanan bir kadının kayboluşunu incelemesi kelimenin tam anlamıyla tuhaf. Hatta belki az bile söylüyoruz. Ipuçlarının bile tuhaf bir ortaya çıkma senkronu var çünkü Dirk'in hayatındaki her şey bir şekilde kendi aralarında bağlantılı. Elbette bir parça komplonun da mevcut olduğu dizi (Gizli bir laboratuvar, bir grup deli ve Rube Goldbergvari olay zincirleri gibi) sizi asla sıkmayacak emin olun. 

Fakat dizi bir halta benziyor mu? Eğer kitapların 


hayranlarından değilseniz dizide olan tüm değişikliklere uyum sağlayabileceğiniz şüpheli. 
(Dirkin asıl ana karakter olmaması en büyük sorun, gerçi olayları anlamak içirı Todd gibi aklı başında bir karaktere de ihtiyaç duyuyorsunuz) Fakat bu diziyi önyargısız bir biçimde, kendine manyak bir Ingiliz yan karakter bulan bir adamın hikayesi olarak izlerseniz eğlenmeniz gayet olası. Preacher gibi anarşik, tahmin edilemez ve çoğunlukla korkunç bir mizaha sahip olan dizi, benzerinden asla heyecanlı bir şey olmaması konusunda ayrılıyor. 

Ayrıca Adams'ın temel teorisi olan “her şey birbiriyle bağlantılıdır” konseptinin dizilerde gayet işe yaradığını düşünürseniz bu dizinin de sektördeki bir atardamara isabet ettiğini söyleyebiliriz. Dirk Gently çoktan ikinci sezon anlaşmasını imzaladı, dolayısıyla bu bağlantılar 


bir süre daha ortalıkta olacak. 
Jayne Nelson 


Periskop 


4 
DETAYLAR 
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EN İYİ SAHNE A 
En iyi sahnenin, senaryoda yazılmış olmaması biraz utanç verici olmasına rağmen bu sahne o kadar komik ki planlanması mümkün değil diyerek kendimizi avutuyoruz. 
Birinci sezon ikinci bölümde Todd'un kıyafetlerine takılan duş perdesine attığı uçan tekmenin olduğu bölümden bahsediyoruz elbette. Doğal komedi bu! 


AİLE BAĞLARI 

Holistic suikastçi Bart Curlish'i oynayan Fiona Dourif, Yüzüklerin Efendisi, Çocuk Oyunu ve Guguk 
Kuşu filmlerinin yıldızı Brad Dourif'in kızı. İkili beraber Chucky'nin Laneti filminde de oynadı. 


FARK ETTİNİZ Mİ? 

Dirk'in Thor ile tanıştığını söylediği yer (“İnsanların söylediği kadar yakışıklı değil"). 
Thor gerçekten de serinin ikinci kitabı olan Ruhun Uzun Karanlık 
Çay Vakti'nde karşımıza çıkmıştı. 


AYRINTILAR V 

Her bölümün başında gördüğünüz durmadan değişen dizi sahneleri kolajı, durdurup yeniden izlemeye değer. 
Gerçekten ilginizi çekecek birkaç şey bulabilirsiniz... 


Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye. com adresinden takip edin. 


DOUGLAS ADAMS 


DULTOR WH 


Ölüm Şehri 


KAAXX 


> ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 

»Yazar: Douglas Adams, James Goss 
» Yayınevi İthaki 

» Fiyat 26 TL Sayfa Sayısı 352 


© Doctor Who hayranlarının -özellikle dizi tutkunlarınınkitabı bitirdiklerinde dizi versiyonunu seyretmiş kadar olabileceklerini söyleyebiliriz. 
Dizinin özgün senaryosu, bir başka bilim kurgu klasiği olan “Otostopçunun Galaksi 
Rehberi'nin yazarı Douglas Adams'tan, kitap ise James 
Goss'un elinden çıkmıştır. 
Kurgusal becerisiyle akılda kalıcı, unutulmaz bir Doktor Who macerası olmayı başaran kitap, geçtiğimiz Aralık'ta Ithaki Yayınları'ndan çıktı. 

Hikaye, zamanın dokusundaki bir yırtık yüzünden TARDİS'in, Doctor'u ve yine bir zaman 
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gezgini olan Romana'yı, 1979 
yılının Paris'ine sürüklemesiyle başlıyor. Paris sokakları, kafeleri arasında dolaşan zaman gezginleri, Louvre Müzesi ve 
Mona Lisa'yı ziyaretleri ile zamandaki yırtığın kaynağına yaklaşıyorlar. Bu arada Kont Scarlioni'nin entrikaları ile macera çok farklı bir boyut kazanıyor. Zaman gezginlerimiz, uzaylı bir ırkın Mona Lisa'yı çalma, zaman makinesi yapma ve korkulan bir ırkı diriltme planlarını fark ediyorlar. Artık insan ırkının kaderi Doctor ve Romana'nın ellerindedir... 

Yok olan bir ırkın, başka bir ırkın doğuşuna sebep olma ihtimali ve 
1979 yılı ile 400 milyon yıl 
arasındaki zaman yolculukları ile gittikçe daha heyecan verici olan macerada, Leonardo Da Vinci ve Shakespeare'in varlığını yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. 

Sibel Efe 


KITAP 
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FÜREVER EVİL 


Daima Olmayabilir 


AAXX 


> ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI bYazar: Geoff Johns 

»Çizer: David Finch 

P Yayınevi Yapıkredi 

P Fiyat 35 TL Sayfa Sayısı 240 


© Şunu baştan belirteyim bu hikaye süper kahramanların ya da süper kötülerin hikayesi değil. 
Bu Lex Luthor'un hikayesi çünkü o hem süper kahraman hem de süper kötü. 

Crime Syndicate, Justice 
League'i yenmiş, ortalıkta pek de kahraman kalmamışken, dünyayı koruma görevini kötü adamların üstlenmesiyle bambaşka bir boyut kazanan hikaye, Lex 
Luthor'un önderliğinde gelişiyor. 
Zaten kötü adamların yine kötü adamlara karşı olması başlı başına bir eğlenceyken, üstüne birde Dr. Frankenstein'ın DC versiyonu Lex Luthor ve onun Bizarro'yla arasında geçen diyaloglar gerçekten çok komik ve dozunda. Lex'in hikayeye 


başlangıcı, şirketini almak istediği adamı helikopterden atmakla tehdit edip ayrıca tüm ailesini hunharca öldüreceği şeklindeydi. Hikayenin sonunda Lex'in tonton bir Hulisi 
Kentmene dönüşümü ise yazar 
Geoff Johns'un saf iyi ya da kötü yoktur mottosunun çok başarılı bir tasviri. Neredeyse Heath Ledger'ın Joker'i kadar seveceğiniz bir karakter olmuş. 
DC'nin kötülerinin saf kötü monotonluğundan arındırıldığını bir kez daha görebileceğiniz, çizimlerin çok başarılı ve aksiyonun hiç eksilmediği, keyifle okuyacağınız bir hikaye. 

Ümit Çengiz 


INFINIIY GAÜNTLET 


Çılgın Aşık 
AKXAXİ 


» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 
»Yazar: Jim Starlin 

»Çizer: George Perez & Ron Lim 
P Yayınevi Gerekli Şeyler 

» Fiyat 36TL Sayfa Sayısı 256 


© Marvel evrenindeki tüm kahramanlar ve tanrılar birleştirdiğinde ortaya çıkacak muazzam gücü hayal edin ve sadece bir kişiyle başa çıkamadıklarını.. Thanos geri döndü! 

Infinity Gauntlet # 1-6 sayılarının bir araya getirildiği cilt, Marvel evrenin en büyük savaşını anlatıyor. 

Hikaye, Olüm'ün Thanos'u ölüler diyarından hayata geri döndürmesiyle başlıyor. Olüm'ün amacı İhanos'u kullanarak evrendeki tüm canlı 


popülasyonunun yarısını öldürmek (bunu yapma sebebi evrendeki mevcut popülasyonun, zamanın başlangıcından beri doğup ölen canlı sayısından daha fazla olması). Tabi işin içinde Thanos gibi güç düşkünü bir varlık olunca elbette olaylar zıvanadan çıkıyor ve Thanos, 
Olüm'ü de kandırarak meşhur sonsuzluk taşlarını ele geçiriyor. 
Çok fazla kahramanın olduğu hikayelerdeki sıkıntı, karakterlerin yüzeysel bir şekilde işlenip olay kurgusuna sıkıştırılmaya çalışılması olmuştur. Jim Starlin'in hikayedeki başarısı ise sizi bu boşluğa düşürmemesi. Çünkü ortada o kadar büyük bir güç var ki onu alt etmenin tek yolu, var olan bütün kahramanların birleşmesi, dolayısıyla karakter 


KAKXXİJ 


> ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 

pYazar: Rick Remender 

»Çizer: Matteo Scalera & Dean White » Yayınevi Arkabahçe 

p Fiyat 29TL Sayfa Sayısı 176 


&Bu çizgi romanı bitirmeniz için 


ilk sayfayı okumanız yeterli! 
Rick Remender ve Matteo 


Scalera sizi olayların tam ortasına 


sokup, kahramanlarımız kimdir ve ne yapıyorlar demeye çalışırken, heyecanla ilerleyen kaçış sahneleri sayfaları art arda çevirmenizi ve fashback'lerle olayların neler olduğunu kavramanızı sağlıyor. 
Kahramanımız Grant Mckay boyutsal ve zamansal paralel evrenler arasında geçişi sağlayan “sütun” isimli icadını Anarşist Bilim İnsanları Topluluğu'nu 


kurduktan sonra paraya, egoya ya 


MA 


derinliğinden ziyade bir takımın derinliğini arıyorsunuz ve Jim bunu size gerçekten veriyor. 
Tabi tüm bunların yanında, bu manyak Titan, Ölüme olan aşkından kafayı yemiş durumda. 
Her şeye kadir Thanos'un bir aşk böceği gibi ortalıkta dolaşması hikayenin ortalarına doğru sizi biraz bayabilir ama tavsiyem 


da kariyere önem vermeyen bilim adamlarıyla birlikte icat eder. 
Bir yandan ilerleyen ana konunun sürekli kaçış temposuyla birlikte kahramanların iç dünyalarına da girerek kendi üzerlerindeki sorumlulukları ve görevleri anlatma becerisindeki 
ustalık ve hikayenin alt metinleri, 5 
ciltlik bu çizgi roman bittiğinde sizi kendine hayran bıraktıracak. 
Filmvari çizimleriyle ve zekice işlenmiş geçişleriyle Kara Bilim, okuru bambaşka bir paralel evrenler dünyasına sokarken kahramanların mutlak iyi ya da kötü değil her ikisi birden olabileceğini, olaylara ve duruma göre içgüdüyle hareket edebildiklerini gösteren harikulade bir heyecan sarmalı olmuş. 
Kaçırmayın mutlaka okuyun. 

Kadir Efe 


Manowar'dan Kings of 
Metal albümünü açıp 
Marvel'in tüm kahramanlarının dahil olduğu bu devasa kozmik savaşın keyfini çıkarmanız. 

Üı it Çengiz 


NEN 
GALNTI ER 
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DUUM PATROL 


Kendi Yoluna Gidiyor 


AXAX 


» Yayınevi DC's Young Animal 


» Yazar Gerard Way 
» Çizer Nick Derrington 


Eğer şu güne kadar 
“garip süper kahramanlar” konseptini tam olarak anlayabilmiş bir grup karakter varsa, oda Doom Partol'un ekibidir. DC'nin yaralı ucubeleri ilk olarak kendilerini 60'larda göstermişti, ama Grant 
Morrison'un parmak ısırtan 
90'lar uyarlamasını daha fazla göreceğiz. 

O zamandan beri, çokça reboot ve tekrar canlandırma teşebbüsü fiyaskoyla sonuçlandı. Ama Patrol'un geçenlerde yaptığı dönüş bunlardan biri olmayacak 


gibi görünüyor. Hele ki DC'nin yaşça olgun okurları için güttüğü politika gündemdeyken. 

Vertigo temelli proje, bir süredir Image gibi yazar-çizer takımının sahip olduğu şirketlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yayın hakkı konusunda belirsiz bir durumdaydı. Ancak bir DC versiyonu da piyasaya çıktı: 
Young Animal. My Chemical 
Romance grubunun Gerard 
Way'ini de yazar kadrosuna katan DC, Vertigo'nun eski ruhunu geri getirmenin peşinde ve bunu da ciddi anlamda garip şeyleri pekiştirip, ana evrenine bağlayarak yapıyor. Doom Patrol, Young Animal adı altında çıkacak çizgi romanları arasında en büyüğü. Gerard Way yazar olarak görev başına gelmişken, 


şirket de ufuk açan tuhaflıkları 


Mi 
— 


ÇIZGI ROMAN 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keşfetmekte hiç vakit kaybetmemiş. Morrison'un çağına saygılarını sunarak kendi yolunu demir döver gibi yaratan yapım, merkezinde Casey 
Brinkle'yi barındırıyor. Brinkle bir ambulans şoförü ve aynı zamanda sağlık teknisyeni. Yolu Patrol'un üyelerinden Cliff Steele (kod adı Robotman) ve Larry 
Trainor ile hayatı kesiştiğinde zaten yeteri kadar olağandışı durumda olan karakter, çok geçmeden kendini eline lazer silahını almış, Vectra isimli uzaylılarla savaşırken buluyor. 
Geçmişi ile ilgili endişe yaratan 


gerçeklerle yüzleşmesi de cabası... 


Ilk üç bölümde gördüğümüz seri, zaten kendine güveni yerinde olan, çılgın ve yaratıcı bir hava taşıyor. Way'in gözleri üzerine çeken, Morisson'dan etkilendiği The Umbrella 
Academy'de ortaya koyduğu iş, 
Doom Patrol için biçilmiş kaftan oluşunu tescillemişti. Yapıma 


<0 


getirdiği “serserivari” hava çarpık 


espri anlayışıyla iyi uyum sağladı. | 


Ortaya koyduğu senaryo, sanatçı Nick Derrington'un sağlam işiyle desteklendi. Derrington'un ortaya koyduğu tarz, sanatın farklı yerlerinden aldığı ögeleri, hayalperestliğini kullanarak işleyip, çizgi roman sürrealizmi ile gerçek duyguların arasındaki dengeyi koruyan bir tarz. 

Eğer ortada bir dezavantaj varsa, o da belli başlı olayların çok tuhaf ve sıra dışı olmasıdır. Eğer Morrison'un evrenine yabancı okurlar varsa kendilerini, kapılmış yerine afallamış hissedebilirler. Bunun dışında, kendini en tuhaf çizgi roman olmaya adamış bir Doom Patrol projesi bulmak ağız sulandırıyor. 
Şimdiye kadar hem Way'in yazdıkları hem de Young Animal etiketi umut vaat ediyor. Saxon Bullock 


Way, aynı zamanda başka bir Young Animal çizgi romanında, garip macera hikayesi 
1 Cave Carson Has A Cybernetic Eye'de eş 
yazar görevi yapıyor. 
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MEZ Şİ 
Çok güzel dişleri yok mu sizce de? 


THE AVENGERS. 
STEED AND 
MRS PEEL 


DIANA'DAN YENİ BASKI 
AXXXİ 


» Yayınevi Big Finish 
» Yazar Unknown EE 
» Çizer Emilio Frejo, Juan Gonzales 


Big Finish sesli dramalarına da kapsayıcılık konusunda ilham kaynağı olan 60'ların Avengers yapımları, gözlerden kaçan bir hazine. Esas sayfaları “güzel hikayeler seven kızların dergisi” Diana'da yayınlanmış bu hikaye gibi sekiz hikaye daha yayınlandı. 
Hendeklerinde timsahlar bulunan görkemli evlerden ellerinde örgü şişi tutan küçük hanımları korkutan alev saçan korkuluklara uzanan Âvengerland'e öncülük eden bir prensip var: “gerçeklik, içimizdeki zarif kahramanı ortaya çıkarmamızı engelleyen bir dizi tuzak kapısından ibarettir.” 
Aynen öyle. Hatta bu sözler şovun parıldayan zekası için yetersiz bile kalıyor. Orijinalin verdiği ürperti hissi doğal olarak eksik, ve Bayan Peel karakteri günümüzde moda olan “karate tekmesi savuran havalı hatunlar” grubuna dahil olacak kadar aşırı güçlü bir şekilde sunulmuyor. Güçlü bir fare korkusu bile var. 

Ve çizimler; İspanyol sanatçı Emilio Frejo, yaptığı el çizimleriyle zengin ve zevk dolu renk paletini ustaca bir gölgelendirmeyle bir araya getirmiş. Televizyonda bile bu kadar sinematik bir hava yakalamak zor. Şapkanızı kaldırın, şişenizi açın ve keyfinize bakın. 
Nick Setchfield 
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A 7 Ne MTA ORNTLAL 
Bagaj görevlisi yakında işinden olacak gibi 


MYGRDFT 
HDLMES AND 
THE APDGALYPSE 
HANOBDDK 


Ajan kardeş 
AXXX 


» Yayınevi Titan Comics 

» Yazars Kareem Abdul-Jabbar, Raymond Obstfeld 

P Çizer Joshua Cassara 


Son romanını uzatan 
Kareem Abdul Jabbar'ın işlediği Mycroft Holmes karakteri, Connan Doyle'nin dedektif serisindeki Bond'u andırıyor. Ajan 007 gibi, 
Mycroft da casusluk konusunda karşı cinse dair güvenilir sezilerini bir kez daha kanıtlıyor. Eski NBA yıldızı ve onun yazar ortağı, bizlere Sherlock'un kardeşinin kariyerinin başlarındaki hükümet görevlerinde ajanlık sanatını nasıl geliştirdiğini gösteriyor. Bu ajan iç güdülerinin de bir günde gelişmediğini yapımın konusundan, Mycroft'un kaybolan gizemli planlara ulaşmak için düşüncesizce olaya dalışından anlıyoruz. Beş bölümden şu ana kadar yayınlanmış üçünde, aksiyonun menzili Cambridge'den 
ABD'ye kadar uzanırken, 
Kraliçe Victoria ve Jesse James gibi ünlü figürler de olaya dahil ediliyor. Jabbar'ın eski usül dalış elbiseleri giymiş canavarlarının oluşturduğu ince ince işlenmiş steampunk evreni, Joshua Cassara'nın enerjik ve yaratıcı kalemiyle vücut buluyor.Stephen Jewell 


© Kareem Abdul-Jabbar'ın en sevdiği Sherlock versiyonu Jeremy Brett'in oynadığı TV versiyonu. 


ANAN 


MANN AİN ANNAN NİNNİ ANANIN 


THERE ARE 
CURRENTLY NO 
SUSPECTS. 


Kendimize bir UFO bulacağız! 


Gençlere ışık tuti 
#A4k 


» Yayınevi IDW Publishing 
» Yazarlar JodyHouser, Matthew D. Smith » Çizerler Chris Fenoglio, Corin Howell 


MES Devamserileri zorludur, özellikle de X Files gibi koca bir külliyatın devamıysa. Ki şovun başarısının büyük 


| bölümünün baş roller arasındaki 


uyumdan geldiğini düşünürsek bu örnekte her şey daha da zorlu. 
Fox ve Scully'nin ilişkisinin nasıl başlayıp geliştiğini görmek şovun cazibesinin büyük bir bölümüydü. Peki Mars aşkına soruyoruz; bu ekürinin, Stranger Ihings'in başarısının ardından paraya dönük bir çocuk hikayesi gibi çizdiği imajı nasıl açıklıyorsunuz? 

Basit: karakterleri ayrı tutarak. 
Martha'nın Üzüm Bağı'nda kız kardeşinin ortadan kaybolmasını araştıran Fox, ömrünü çürütecek komplo teorilerinden ilkini buluyor. Bu arada, ceza almış bilgiç 
Dana Scully 


ise San 


THE X-HLES: ORİGİN 


66 Origins 
hemen göze çarpmayan detaylar ve kinayelerle 


dolu? 


Diego'da öğretmeninin şok etkisi yaratan cinayetini araştırıyor. 
Seri ilerledikçe gelecekteki FBI ajanı ortakların birbirlerinden habersizce iş birliği yaptığını görüyoruz. Oldukça sağlam bir noktaya temel atan seri, genel hatlarıyla çok güzel işlenmiş. 
Hemen göze çarpmayan detaylar ve kinayelerle dolu olan Origins, Mulder'in röntgenci eğilimlerindeki ip uçlarıyla, Scully'nin Captain Ahab'a olan takıntısı arasında okuru sürüklüyor. Daha da etkileyici olan ise, doğa üstü etkenlerin iyiden iyiye hafifletilerek karakterlerin kişiliklerine dair daha fazla monolog kurulması. 
Sam Ashurst 


9 The X-Files: Origins YA (Young Animal) 

rornanı orijinal dilinde 2017 başında yurt dışında çıkıyor. Biri Mulder'e, biri de Scully'e odaklanacak. 


AMAN 


AMMAN 


ANAN 


“Tamam da bazuka abartılı olmadı mı? 


TO THE DEATH 


Serseri Süvariler 


AXX*X 


» Yayınevi to-the-death.com 


» Yazar Simon Furman 


> Çizer Geoff Senior 


Simon Furman and 
Simon Furman ve Geoft 
Senior'un son işi 90'ların 
Marvel Uk serisi Dragon 
Claws gibi yapımlara göz kırpan bir seri, ve tıpkı 
Dragon Claws'daki yarı robot ödül avcısı Death's Head'i andıran bir paralı askeri bile var. 

Ayrıca 2000 As The VCs ile de benzerlik gösteren haftalık yayınlanan internet serisi, asker Aleksy Dryagin ve çatlak bölüğünün maceralarını anlatıyor. Bilinen gelecek savaş askeri tasvirini deforme eden yapımda düşman aslında kötü niyetli uzaylılar değil, kendi patronları: Triumvirate, gösterişli bir komplo üçlüsü. 
Dryagin'in ailesinin gözünde tüttüğü anlar gibi, Furman'ın karakterizasyonunu serbest fırça darbeleriyle sağladığı bazı kareler var. Ama aksiyonu sık rastlanılan uzay gemisi savaşları ve silahlı çatışmalarla sürekli yüksek tutup, bir kaç ters köşeyle bizi şaşırtıyor bile. 
Gerçek çizimler Senior'un parlayan kinetik sanatından geliyor; gevşek çizgileri ve canlı renkleri bizlere yıldızlar arası savaşın gerçek dehşetini hissettiriyor. 

Daha düzenli, tertipli bir iş olabilirdi ama online yayınlanan, özünde geleneksel tarzı barındıran bir çizgi roman.To'The Death'in eski usüllüğü karşısında diyebileceğimiz tek şey okumak için müthiş bir seri olduğu. Stephen Jewell 
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LALL UFDUTY: 
INFNİE WARFARE 


XX Xİ 
ÇIKTI! 
İncelenen Platform PS4 
AyrıcaXO, PC 


Yayıncı Şirket Activision 


Dünya üzerindeki en büyük FPS şirketi zor bir yıl geçiriyor. Bunun sebebi ise e çıkıp gidişi... 

nfinite Warfare'nin uzay üzerine kurduğu hikayesinin aldığı reaksiyonlar oldukça dramatik. Yayınladığı fragman videosu yakın You Tube tarihinde en beğenilmeyen videolardan biri oldu. Ve ilk haftanın satışları Black Ops 
TILün yarısı kadar. Uzayda olunca Activision'un attığı çığlıkları kimseler duyamıyor. .. 
İnternetin firmaya olan tepkisi büyük olabilir, ama bu durum fırmanın başına geleni hak ettiği anlamına da gelmiyor. 
Infinite Warfare hala CÖD 


evreninin formülünü takip 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ediyor. Görevlere daha açık bir yaklaşımı ve uzaydaki it dalaşlarını saymazsak, Modern Warfare'den beri oynadığımız oyunun aynısı. Sadece biraz daha güçsüz ve daha kasvetli bir havası var. 

Devam edecek olursak uzaya konuşlanmış COD konseptinin temelinde İnfinite Warfare'nin uzak gelecek fikri yatıyor. Aşırı popülasyon sebebiyle insanlık, güneş sisteminin farklı yerlerine madenler kurmak zorunda kalıyor ve bunun sonucunda da farklı noktalara koloniler kuruyor. Bu kolonilerin sakinleri ise memleket özlemi çekiyorlar. Geneva'daki 
Yerleşim Savunma Cephesi'ne girişimizle başlayan oyunda ağır bir bombardıman görüyoruz. 
Bu bombardımanın neticesinde m sistemi çapında büyük 

ir savaş başlıyor. 

Bu saçmalık İW'nin kahramanı 
Nick Reyes'i pek etkilemiyor. 


Her bölümde söylene söylene de olsa görevinin başında. Bu uzay çapındaki tema (banal da olsa) COD'u en açık oyun deneyimlerinden birine, belki de bugüne kadar gördüklerimizin en açığına ulaştırıyor. 

atışmalar ise garip. Yaşanan bir olay sonucu tam gaz başka bir bölüme geçiyoruz. COD'un ezbere koyduğu mantığı burada da mevcut. Oyunun en büyük başarısı ise uzay savaşlarının meseleye dahil oluşuyla gerçekleşiyor. Sıfır yerçekimindeki silahlı çatışmaların başlamasıyla karakterimiz Nick astronot elbiselerini giyiyor ve kıç tekmelemeye başlıyoruz. 
Infinite Warfare zar zor da olsa yıldızlara kadar ulaşıyor. 
Hikaye modunda bazı yeni fikirler var. Ama yine de geleneksel COD şemasına çok şey borçlu. Ve çoklu oyuncu modu e-sports camiasını coşturmaya yetecek. 80'lere çaktığı selamıyla Zombies In Spaceland kesinlikle yerinde bir hamle. Lakin özetleyecek olursak, Call Of Duty pek yetişemediği bir uzay yarışının içine girmiş. 


—şk 
Adamın birasını ya da 

“e içtiği herhangi bir şeyi 

iss, Jdökeyim deme sakın. 


NAM 


UNİT: SILENCED 


Akıllara pek gelmez 


KAX 


ÇIKTI! 
210dk CDy/indirilebilir 
Yayıncı Şirket Big Finish 


Popüler kültürün kötü adamları yükselirken Doctor Who'nun kendine özgü hafıza silen Silent'lerini Big Finish'in üçüncü UNİT spin off serisinde tekrar görüyoruz. 

Hikaye 2011'de “The Impossible Astronaut”””Day Of'Ihe 
Moon” oyunlarında bırakılan yerden odağını Kate Lethbridge-Stewart'ın ve Osgood'un liderliğindeki UNTT ekibine yönlendirerek devam ediyor. Ve ekip hatırlayamadığı bir düşmanın tehdidi altında. 

Bu dört bölümlük macera 

sessiz şekilde başlıyor. İçindeki gizem zengin ve eksantrik bir hava katarken, biraz ilerledikçe hayatta kalmayı başarmış birkaç Silence'nin işin içinde olduğu anlaşılıyor. İnsanlıktan almak istedikleri bir intikam var. 

İl gi çekici birçok ögeyi ve geçmişten bazı hatıraları beraberinde getiren Silenced, en büyük yükselişini yeni ve zekice yapılmış ters köşeleriyle ve kötü adamların kendilerine has güçleriyle yapıyor. 
Lakin ne Kate'yi ne de Osgood'u daha yakından tanımak gibi bir durum söz konusu değil. Oyun bize bunu vermiyor. Yardımcı oyuncular ise iki boyutlu yüzeyselliklerinden kurtulamamışlar. 
Silenced kötü adamları ve sahne tasanmları sağ olsun sonlara doğru işi kurtarıyor. Ama yeni 
UNİT maceraları yine de özgünlükten bir hayli uzak. 


DISHONORED ? 


Dunwall'da Kaos! 


AAXXJ 

> ÇIKIŞ TARIHI ÇIKTI! 
» İncelenen Platform PS4 (| 
» AyrıcaXO, PC 

» Yayıncı Şirket Bethesda 


Metal Gear'in Fulton balonlarını, Assassin's Creed'in bıçaklarını ve Saints Row'un insan atan mancınıklarını unutun. 
Void Timepiece hepsini yendi! Bu yaratıcı şekilde tasarlanmış gizemli oyun aynı zamanda iki farklı zaman hattını deneyimlemenizi, ikisi arasında geçişler yapmanızı ve düşmanın boğazını tek bir darbeyle kesebilmenize olanak sağlıyor. 
Cesetler yere düşmeden kendi zamanınıza da geri dönmüş oluyorsunuz. Arkane'nin devam serisi daha iyi olamazdı. 

Ancak Dishonored 2'nin büyüleyici zaman yolculuk 


mekanikleri bu kadarla da 


kalmıyor. Evet, fazlası var! İlk oyunda usta suikastçi Corvo 
Attano ile ışınlanıp duvarların ötesini görebiliyor, fareleri de kontrol edebiliyordunuz. Yeni oyunda buna ek bir özellik getiriliyor: isterseniz Corvo'nun kızı Emily olarak da oynayabiliyorsunuz. Son oyunun bıraktığı yerden 15 yıl geçmesiyle 


Imparator Kaldwin güven 


yaratarak istikrarlı bir lider olmayı 


DAN DARE volume ne 


Kartalın Serpildiği Yer... 


KXXİ 
»ÇIKIŞTARIHI ÇIKTI! 
180dk | CDjindirilebilir 

» Yayıncı Big Finish 

* Yönetmen Andrew Mark Sewell b Oyuncular Ed Stoppard, Geoff McGivern, Heida Reed, Michael Cochrane 


50'lerin efsanevi kahramanı Dan Dare İngiliz çizgi romanları için bir ikon. Ama yapılan diriltme operasyonuyla karakter bambaşka bir ortamı keşfediyor. B? Media Big Finish ile yaptığı güç birliğiyle nostaljik macera serisini 3 adet birer saatlik oyun deneyimiyle görücüye çıkardı. 
50'lerin optimistik gelecek kurgularından birinde geçen oyunda İngiltere uzayın uzak noktalarını keşfediyor. Ve bunu albay Dan Dare'nin tehlikeli yolculuklarıyla ve bilinmeyenle 


yüzleştiği keşiflerle yapıyor. Dan Dare'nin yardımcıları ise Digbyve zeki profesör Jocelyn Peabody. 
Eagle'nin orijinal yayınlarından temellenen yapım, “Voyage To 
Venus” adındaki, Dare'nin kötü Mekon karakteriyle ilk kez karşı karşıya geldiği bölümle başlıyor. 
“The Red Moon Mystery” 
bölümünde Dan ve 


başarıyor. Emily'nin tahtı halası tarafından gasp edildikten sonra, komşu şehir Karnaca'ya kaçıyorsunuz ve böylece sıkı bir intikam hikayesi için gereken tüm şeyler de hazırlanmış oluyor. 
Peki gasp edilenleri nasıl geri alıyor? Elbette ki kötü insanların boğazlarını keserek. Ister Corvo ister Emily olarak 
oynayabildiğiniz Dishonored 2 
içinde istisnai bir şiddet 


arkadaşları Mars'a gönderiliyor. Bu bölümde bir grup gizemli yaratık önceden bölgeye yollanmış keşif birliğinin üzerine cehennemi yağdırmış ve biz de bu durumu araştırıyoruz. “Marooned On Merury”ise Dare ve ekibini Mekon ile tekrar karşı karşıya getiriyor. 
Sinirlerin gerildiği gezegende ekibimiz bir yandan da kölelik ile mücadele etmeye çalışıyor. Ekstra gelen dördüncü diskte ise bu yapımın ve önceki 
B7 yapımlarının müzikleri var. 
Bilim kurgu türünün merak uyandırma özelliğini “Flash 


bulunduruyor. Ancak yapımın kalbinde yine hareket mekanikleri yatıyor. Corvo'nun Blink'ini ya da Emily'nin Far Reach yeteneği ile oradan oraya ışınlanıp kuleleri gözlediğiniz oyun ilkindeki kadar canlı. 

Ve Karnaca. Napoli şehrinin steampunk bir versiyonu... 
Çizimlerde kullanılan fırça darbeleri yaşamak için fazla tehlikeli hissini yaratıyor. 
Dakikadan dakikaya her şeyin değişebildiği Dishonored 2'de ilerlemek çok keyifli. Yarattığı 
tanıdıklık hissi de var gerçi. 2012 
yılında çıkan ilk oyunda 
Corvo'nun maceraları çok taze ve yeniydi. Devam yapımında biraz garantiye oynama durumu söz konusu. Zaman yolculuğu haricindeki mekanikler bizleri hiç şaşırtmıyor. Ki şaşırtmalıydı... 
Her şeye rağmen oyun değişik fikirlerle dolup taşıyor. Ve oyunun size sundukları hayal gücünüz ve kaosa açlığınızla sınırlı. 


# Dreadful Wale adlı geminin ismi 

1 aslında “Fareweli Daud” (Elveda Daud) 
anlamındaki bir anagram. Emily'nin annesini öldüren suikastçiye yapılan bir gönderme 


Gordon” gibi içinde bolca barındıran yapım, aksiyonla dolup taşıyor. Modern konseptleri ve Dare'nin dünyasındaki referansları kullanmaktan da bir nebze 

olsun çekinmiyor. Performanslar muhteşem, ve karakterlere ekstra bir derinlik eklenmiş. Gerçi ne kadar üzerinde yapılan yenilikler olsa da, özünde tüm bölümler, basit kurgulanmış Boy's Own öyküleri. 
Buna ek olarak yapım orijinal dokümanlardaki ırk politikası sorununu pek çözememiş. Treen ve Mekon tasfirleri bazı klişe anlara sebep oluyor. Dan Dare girişimi tam anlamıyla büyük bir başarı değil, ancak pürüzlere dikkat etmezsek oldukça eğlenceli ve canlı bir set. 


8 Digby'i oynayan oyuncu Geoff Mcgivern 
The Hıtchhıker's Guide To Galaxy'de Ford Perfect karakteri ile de tanınıyor 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e er 
HOME ENTERTAİNMENT 


Planet Earth İl bir mucizeyi daha ortaya çıkarıyor 


UF 


Koşulsuz şartsız 
XXX 


1970 | 12| Blu-ray 
» Yaratıcılar Gerry Anderson, 


EKSTRALAR AKK Xİ 


Sylvia Anderson 
» Oyuncular Ed Bishop, George Sewell, Wanda Ventham, Gabrielle Drake 


Gerry Anderson'un live action dünyasındaki ilk denemesi başarılı olabilirdi, tabi vasıfsız bir iş olmasaydı. Yirmi altı bölümlük yapım, SHADO adında dünyayı “uzaylı organ mafyasına” karşı koruyan bir organizasyonla muadillerinden biraz daha farklı olmaya çalışmış. 
Güzel yıllanmış bir yapım. Hala iyi görünüyor. Set ve kostümleri yapan ekip kesinlikle çağının ötesinde ve özel efektler de fena değil. Yazarlara arada bir kontrolü kaybetme izni verilseydi daha iyi olurmuş gerçi — ilk bölümlerde bir rutin hissi var-. 
İlerleyen bölümlerde o rutinden kopuluyor. Hayalperest 
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“Timelash”, SHADO komutanı Straker'i (rolüne kendini adamış 
Ed Bishop'un oynadığı) diğerleri zamanda donmuşken tek başına karşımıza çıkarıyor. “Ihe Long Sleep” bölümünde işler biraz daha psikedelik uyuşturuculardan esinlenmiş bir sinematogrofiyle sunuluyor. “Confetti Check 
A-OK” SHADO'nun kuruluş zamanlarında geçen bir bölüm ve özünde iş ve ilişkilerin arasındaki çatışmayı irdeliyor. 

Bölümler toplanan insanların kıkırdamalarıyla bitmiyor. 
Genellikle ciddi bir mesaj ile final yapılıyor. Generale biraz daha mizah duygusu koyulsaymış da olurmuş aslında. Seri boyunca olan bitenden bağımsız gelişen bir karakter gelişiminin ya da alternatif bir hikayenin olmaması da üzücü tabi. 

Ancak UFO için “iyi ki yapmışlar” diyoruz. Çünkü onun attığı adımlar türün gelişmesine yardımcı olup referans noktaları oluşturuyor. İçimizdeki yeri 


ayrı... Ufak bir buruklukla daha 


IHE BG 


Uzun Adam 
* * k* J EKSTRALAR 


2016 | PG | Blu-ray 3D/Blu-ray/ 
DVD/download 

» Yönetmen Steven Spielberg 

» Oyuncular Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement 


© Ronald Dahl'nin en sevilen kitaplarından biri, bu aslına sadık, büyüleyici adaptasyonla filme uyarlandı. Hikayenin daha karanlık ve keskin uçları filmde biraz yumuşatılmış, ama öyle olmasaydı Spielberg'in çektiği fılm böylesine şirin ve komik olmazdı. Mark Rylance konuşan dev performansında oldukça başarılı ve realist oyunculuğuyla öne çıkıyor. Hareketleri tıpkı normal bir insanınki gibi . 
Aslında fılmin aşil tendonu yine kitaba olan bağlılığı. İnsan yiyen devlerin BFG'yi bir tepeden 


aşağı atması bir aksiyon hissi 


iyi olabilirmiş diyoruz. 

© Ekstralar Eğer elinizde 
DVDler varsa Blue-Raye yükseltmeli misiniz? Belki. 
Görüntü kalitesi biraz daha iyi(ki orijinal kalite de zaten müthiş). 
Esas olay içeriklerde; “From FarthTo Moon” (90 dakika) 
neredeyse fazla uzun sayılabilecek, dizi hakkında yapılan tespitlerin yer aldığı bir bölüm. “Ihe Women Of UFO” 
(32 dakika) yapımdan beş 


yaratsa da, sempatik devin bir kız çocuğuyla arasında oluşturduğu dostluğun hikayesi oldukça dokunaklı. Ancak en nihayetinde hikayenin yapısı kitap olarak filmdekinden daha başarılı. 
Anlatım biraz yetersiz ve final için acele eden, koşan bir fılm. 
Yine de eğer bir Dahl hayranıysanız yapımı seveceksiniz. 


© Ekstralar Ortada bir Spielberg röportajı yok elbette onu anlıyoruz. Ama başka bir şey de koymamışlar. Richard Edwards 


9 BFGilk kez Dahi'nin 1975 tarihli 
1 “Danny, The Champion Of The World” 
masalında görüldü. 


Ribena bağımlılığın feci yan etkileri görülebiliyor. 


aktristin röportajlarını içeriyor. 
“SHADO briefing film” (20 dakika) genel hatlarıyla programın ögelerini içeriyor. 
DVD versiyonundan alınmış iki 
Ed Bishop röportajı; iki bölüm üzerine yorumlar; UFO'nun modası üzerine gülmekten kırıp geçiren bir bölüm... Sette kullanılan malzemeler, kullanılmayan görüntüler, fotoğraf galerisi ve daha fazla röportaj da cabası. Russell Lewin 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BEYIN 


OLAN BITENLER 


Son 12 aya ne kadar dikkatinizi verdiniz? 


2016'DA 


SORU 1 
Adam Wingard'ın B/air cadısı, aslı açıklanmadan önce ne olarak biliniyordu? 

SORU 2 


Young Animal romanlarından hangisinin uyarlaması üçüncü filminin başarısızlığından sonra Tv'de şansını deneyecek? 


SORU e 

Siranger Things'de canavarların yaşadığı diğer dünyanın adı neydi? 
SORU 4 RESİMLİ SORU. 


Bu görüntü hangi uzay oyununa ait? 


SORU 3 İçe di 
Arthur C Clarke'nin 4 Meeting With Medusa'sı için hangi iki yazar bir araya geldi? 

SORU 

The Walking Dead karakterlerinden hangileri Negan'ın sopası için sıraya girmemişti? Rick, Carl, Morgan, Rosite, Aaron ya da Maggie? 

SORU 7 


Hangi korku filminde Ralph “Finchy” İneson, Black Phillip adındaki bir keçiyle birlikte oynadı? 


MOR RESİMLİ SORU 
Brianna Hildebrand'in Deadpoo/'da oynadığı karakterin adı ne? 


SORU 9 


Purge filminin tartışmalı ikincil başlığının adı neydi? 
SORU 10 


Miss Peregrine romanını kim yazmıştır? 


Nasıldınız ? 
Doğru cevap sayınıza sa 


göre: 


SORU 11 
SORU 1 KESME. 


2016 filmlerinden hangisinde 
Daniel Radelifte bir cesedi oynadı? 


SORU 12 


e Tes Uzmanı Richard Edwards, Editor 


DATLATMACA 
ANN 


SORU 19 


yayını bu yıl animasyona uyarlandı. Orijinal görselleri sağlayan kişi kimdi? 


SORU 16 


Black Mirror'da 3. Sezondaki sanal gerçeklik deneyinin yapıldığı korkunç bölüm neydi? 
Mİ : 
Riri Williams'ın kostümünü giymesi beklenilen hangi Marvel karkteri bu yıl yeniden tasarlandı? 


SORU 14 


Children Of Time adlı işiyle hangi yazar bu yılın Arthır C Clarke Odülü'nü kazandı? 


SORU Ta y 
Batman'in ikonik 72e Killing Joke 


* 2 6-10 y Eh! 


3 0-5 


Kötü 


Kenny Baker geçtiğimiz Ağustos 


ayında maalesef aramızdan ayrıldı. 


Baker'in Return Of The Jedi'de oynadığı Ewok'un adı neydi? 
SORUN. 
TMNT: Out Of Shadows'da 


oynayan mutant yaban domuzu ve gergedanın isimleri nedir? 


SORU 18 


The Girl With Al The Gifts adlı yapımın senaristi, aynı zamanda esas kitabın yazarı da olan kişi kimdir? 


© > 11-15 
İyi 


2 16-19 
Gayet İyi 


MULTİREN RESİMLİ SORU 


Posterdeki dizinin adı nedir? 


SORU 20 


Bu yıl Game Of Thrones dizisi George RR Martin'in kitaplarına yetişti. Peki yaklaşan altıncı romanın adı nedir? 


4JUM JO SPULM 3y1 OZ 
PHMOM3ISaM 6| 43109 (Yi) Sl Bİ ApE31SY90y pue dog3g /| 

0ojded 9 Puej,og ueldg SI AYSaoyley9 | Ueupy ti Uejaj UOJ| Çİ 1s9Meld 2! YEN AV SSIMS || 
S661y WOSUeY Ol 434 UOl19aj3 G 
peoyleaa 36eu89| 9luose6aN 8 
YOMM 3yL / U26zoyj 9 SPJoukay 4(e)Sejwy pUe 43)Xeğg U3ydajS Ş AYyS s,YeWN ON 7 Umog apisdn 
3yı1 £ 3ua64341g 7 SPOOM ayı | 
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Son Sahne Bilim kurgunun efsaneleri ve kişisel notlar 


TURİST ÖMER 
UZAY YOLUNDA 


Ümit Çengiz 


arodi yapmak zordur, hele ki konu dünyanın en kült bilim kurgu figürlerinden biri olan Star Trek'in parodisiyse, bu gerçekten cesaret ister. Neyse ki bunu harika şekilde kotarmış bir Türk filmi var. Kült film nedir diye sorulduğunda “işte bu' diyeceğiniz bir film, 


(USS Enterprise) mürettebatıyla olan diyalogları, absürt komedinin en başarılı örneklerinden birini izletiyor size (Ozellikle Mister Spak (Spakettin) ve her şeyi bilen bilgisayar'la (kompeder) olan diyalogları). Gerçekten kah- 


kahalara boğulabilir ve bilim kurgu türünün komediye ne 


Turist Omer'in son yolculuğu ve en iyi filmi: Turist Ömer kadar yatkın olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten filmin başarısı da, Uzay Yolunda. Star Trek'in her şeyiyle dalga geçip, bir Star Trek filmi izliyor-Kasımpaşa'da, tanımadığınız bir kadınla zorla evlendirilmek muşsunuz gibi hissettirmesinden geliyor. 
üzereyken, nikah masasından hiç bilmediğiniz bir gezegene Efsanevi replikleri, tuz için insanların elini yüzünü yalayan 


ışınlandığınızı düşünün...Absürtlüğün Everest'i, Sadri Alışık'ın o canavarı, Sadri Alışık'ın samimi oyunculuğu... 
inanılmaz doğaçlama oyunculuğu ve bir Türk'ün uzaydaki haya- (o Dönemin kısıtlı imkanlarıyla muazzam bir iş 


ta bakış açısı. çıkaran, filmin yönetmeni ve yapımcısı Hulki ÖNÜMÜZDEKİ Yıldız tarihi 2520.1 yılında geçen hikaye, Atılgan mürette- Saner'e çok teşekkür ediyorum, iyi ki çekmiş pişi batından Darnell'in Orin 7 gezegenine olan ziyaret sırasında bu filmi ve iyi ki izlemişim bu filmi. Izle- AY GORUŞMEK gezegende yaşayan Profesörün karısı tarafından öldürülmesiyle (O meyenler hemen açıp izlesin, izleyenler için : 

başlıyor. Profesör Krater karısını korumak için zaman maki- önerim ise açıp bir daha izlemeniz. UZERE 


nesi ile Turist'i Orin 7'ye getirip, katil diye Atılgan ekibine teslim ediyor ve olaylar gelişmeye başlıyor. Turist'in, Atılgan 


KISAKISA 


> Orin 7 gezegenindeki sahneler Filmin en ilginç özelliği, dünya ? Atılgan'daki kapıların aşılıp ? Filmin senaristi Ferdi Merter Efes Antik Kenti'nde çekildi. çapında çekilmiş ilk Star Trek filmi o kapanma efektleri ağızla yapıldı. aynı zamanda Doktor MeCoy'u olması. (ökz. Şoşşeyytt, ş55$$iyuu) oynuyor. Turist'in Spak'la olan çoğu 


diyaloğunda arka planda istemsiz bir şekilde güldüğünü görebilirsiniz. 


OS, sex Türkiye 1 ocak 2017 


KÖTÜLÜĞÜN ATEŞİNDEN 
YENİ KAHRAMANLAR 
DOĞUYOR... 


Ultraman. Owlman. Superwoman. Yakılıp yıkılmış 


Lv 
/ 
ENLİ 
KAHRAMANI BIN 


bir paralel evrenden gelen bu acımasız varlıklar, Justice League üyelerinin çarpıtılmış yansımaları gibi. 


Ve her birinin gizli bir amacı var. 


Justice League'in tek umudu olan Cyborg en beklenmedik kahramanlara ulaşmak ve onların 


yardımını istemek zorunda... 


Justice League 

Cilt 5: Daima Kahramanlar 

Geoff Johns - Ivan Reis - Doug Mahnke Çeviren: Anıl Bilge 
Çizgi Roman, 168 s. 


Justice League yenilmişti. Direnmek için meydanda hiçbir adelet savaşçısı kalmayınca artık dünyayı sadece suçlular savunabilirdi. 
Lex Luthor'un liderliğinde bir araya gelen kötüler, Justice League'den daha güçlü bu tiranlar çetesini ortadan kaldırabilecek miydi? 


Justice League Forever Evil ESERLERİ SAŞLADIĞIKDAN ge > iy Geoff Johns - David Finch - Richard Friend - Sonia Oback 


GEDEF JOKNS'UN YAZDI, EE, 
KEİPLE OKUYACAKSINIZ. EN PAŞAM Mh, vg ia ş (Bil Moğ İ Çeviren: Anıl Bilge 


Çizgi Roman, 240 s. 


GEOFF JOHNS DAVID FINCH RİCHARD FREN, /(») So, 
NA O, 
8, 


YAPI KREpj YAYINLAR; 
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YapıKredi 'YİKİY. 


Kültür Sanat Yayıncılık YAPI KREDİ YAYINLARI 


BAMBAŞKA BİR KAHRAMAN “LEGION'! EN VETAE NANE 


POSTERİ HEDİYE 


STANLEE'NİN 2, 
YAZIM KILAVUZU < 


ŞUBAT 2017 


Özel Röportaj 
KAAN KURALİE ENİMİZ isteği 
GEEK MUHABBETİ hürü” 


Yönetmen Chris MeKay, 
Gotham'ın parça parça inşa edilişinin hikayesini SFX'e anlatıyor. 


e dm 
BİLETLER | 
VE iKSWDE. 
10/02/17 
GAS MEBUMDS 


Uma 
Gri 2200 
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ME VILru 


Kİ £ NM a 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atman her zaman favorimdi. Sinema tarihi boyunca çok farklı Batman karakterleri ve filmleri gördük. Tim Burton'la başlayan film serisi evrilerek Nolan'a ve son olarak Zack Snyder'e kadar geldi. 
İşte şimdi karşımızda bambaşka bir Batman daha var... Adalet algısı, karanlığı ve gölgeleriyle, son filmlerinde çıktığı ciddiyet ve acımasızlık tepesinden, Lego haliyle bodoslama aşağı atlarken yere çakılacak mı? Tabi ki hayır! Çünkü ne olursa olsun o hala BATMAN! 

Bu sayıda çok önemli bir konu daha var SFX okurları. 1977! 
Bu tarih çoğu insan için sıradan bir tarih gibi görünebilir fakat 
bu bir destanın başlangıcı. Bu, Star Wars! Dile kolay tam 40 
yıl oldu, dünya üzerindeki birçok insanın hayatını değiştirip, çok çok uzak galaksilere götürdü. Onlarca kez tüm filmlerini izledik, figürlerini biriktirdik, posterlerini astık, ışın kılıçlarını salladık ve işte şimdi Star Wars 40. Yıl kutlamasını, Prenses'in son röportajı ve devasa bir özel dosyayla yapıyoruz. Güç seninle olsun Leia... 

Ayrıca Marvel'in çoklu kişilik bozukluğu yaşayan en tuhaf mutantlarından biri Legion, 7. sezonundan haberlerle The Walking Dead, Stan Lee'nin 10 adımda nasıl süper kahraman yaratılır özel dosyası ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. SEX Türkiye Şubat Spotify listesini açın ve sayfaları çevirmeye başlayın. 


SEX Türkiye editörü 
Umit Çengiz / umit&sfxturkiye.com 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Sayı 4 İçindeki 


STAR WARS 


“Rock yıldızları gibiydik.” 


di 


İİ 


pr 


e, tüm başarıl 


gibi bir aşk hikayesi 


İÇER 


IK 


EM ar 


20 STAR WARS 40. YIL 
KUTLAMASI 

Carrie Fisher son röportajı, Boba Fett (Jeremy Bulloch) maskenin arkasındaki adam, Star Wars istatistikleri, Devasa Star Wars koleksiyonu, Marvel Star Wars çizgi romanı. 


40 LEGO BATMAN 
FILMI 


Biri Lego'dan sadece ev mi yapılabiliyor dedi? 


44 THE GREAT WALL 


Uluslararası kaos. 


48 THE WALKING 
DEAD 


İşkence devam ediyor... 


52 LEGION 
Heyecanla beklenen X 


80 GOTHAM 


Tüm kahramanlar karanlığa doğru çekiliyor... 


> KIRMIZI ALARM 
6 COLONY 


İkinci sezon hakkında. 


8 SHADOWHUNTERS 
Yeni sezon karanlık günlerle dolu. 


12 DONUK KARE 
Kong; Skull Island. 


> İNCELEMELER , 

34 ROĞUE ONE:BİR . 
STAR WARS HİKAYESİ 
Hep beklediniz... Şimdi SFX'in 


sayfalarında vuku bulacak... 


86 PASSENGERS 

Eğer bir Black Mirror bölümü olsaydı başından sonuna kadar ağzımız açık izlerdik. 


92 KAPLAN! KAPLAN! 
Bir garip Guyle Foyle hikayesi. 


» PERİSKOP 

88 EXORCİST 

Hikaye kendi başına ayakta durup filmden destek almasına gerek kalmayacak kadar sağlam. 


90 TRAVELERS 


Kuantum sıçraması, kıyamete karşı. 


> ÖZEL İÇERİK 

56 GEEK MUHABBETİ 

Kaan Kural | 
| 


60 YAKICI SORULAR 
Jason Goes to Hell: The Final Friday filminin yönetmeni Adam Marcus Jason'ı anlatıyor. 


64 BİLİM KURGU 
KULUBU 

Passengers'ın Yıldızlararası Gemisi Ne Kadar Gerçekçi? | 


68 STEPHEN KING 


Hayatı ve bilinmeyenleri. 


72 STANLEE 
10 adımda nasıl süper kahraman 
yaratılır? 


76 ZAMAN MAKİNESİ 
Life on Mars 
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HABERLER //// RÖPORTAJLAR ///, İÇERİKLER //// BAĞLANTILAR 


Kırmızı Alargı 


Bilim kurgunuzu bir miktar gerçeklik alegorisiyle mi seversiniz? 


Na 
. u bj N 
Oyleyse Colony tam da aradığınız dizi olabilir. Kendisi ikinci sezonuyla | geri döndü. Yakın gelecekteki bir Los Angeles'de geçen hi e şehir dünya dışı varlıkların 


istilasına uğruyor. Dizinin yari ıtıcıları . : ei Carlton Cuse ve Ryan Condal'a göre yeni Bowman ailesi Colony nın sezonda insanlığın yaşadığı kısıtlı eril ar 


daha derin şekilde incelenip açılacak. Başka 


ikinci sezonunda dağılıyor. Ele bir deyişle her şey daha epik olacak. 


HERKES YİNE DONUK KARE 
GERGİN İBLİSLER | 

Shadowhunters'ın Aaron Eckhart, | Bu sefer gerçekten yeni sezonu karanlık şeytan çıkarıcılığına büyük! 
günlerle dolu. soyunuyor. 
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Kırmızı Alarm 


hali Holloway, Colony'nin ikinci sezonunun n çoli daha derek 


“Bu sezonda ilkinden 96150 daha 
> | fazla bilim kurgu var” diyor Condal, Kırmızı Alarm; a. “Gerçi son zamanlarda bilim kurgu deyince insanların aklına yıldızlararası boyutlardaki s savaşlar geliyor. Ancak bu noktada hay yüklapmmdızığ merakı —gizemli “Raps”i görmek gibi- bizi oldukça iyi besledi. Bir yandan dai izleyiciye sade bilim kurguyu benimsetme çabamız vardı tabi ki. Hal böyle olunca John Le Carr& romanlarındaki gibi bir aile dramasını çılgınca bir bilim kurgu hikayesiyle birleştirdik. Şimdilerde bu uğraşımızın hedefine ulaştığını hissediyoruz.” 
Katie ve Will Bowman çiftinin hikayesine kaldığı yerden devam eden dizide Bowman ailesinin parçalanışını göreceğiz. Will oğullarını sıkı korunan Santa Monica bloğunda ararken, Katie ise Los Angeles kısmında, dahil olduğu “Direniş” işinin sonuçlarıyla yüzleşecek. 


Broussardi Tory 
Kittles): bayrak hala dalgalanıyor mu? 


Condal şunları 

söylüyor: "Willi Santa 

Monica'da gezerken 

bayağı bir göreceğiz. Buna 

ek olarak Los Angeles 

kolonisi sınırlarının dışına 

çıkan yepyeni bir hikaye de 

anlatacağız. Niyetimiz bilim 

kurguyu hikayeyi daha da 

genişletmek için kullanmak. Bu 

yüzden dünyayı ikinci sezonda 

biraz daha geniş bir ölçekle 

göstermeyi tercih ettik. Ve bu sadece 

LA kolonisinin etrafını değil, batı 

yakasını ve farklı coğrafyaları da 

kapsıyor. Yani “bu işgal meselesi bir 

bütün olarak nasıl görünüyor?” sorusuna 

bir yanıt veriyoruz. 

Bunun yanında ikinci sezonda öne çıkan 

önemli meselelerden biri de, uzaylıların yanında saf tutan insanların (Proxyler) 

yaptıkları. Proxyler, amirlerinin hala 

direnmekte olan diğer insan gruplarına 

yaptığı baskıya katkıda bulunuyorlar. 

Bununla ilgili Condal:“Silahlı bir istila ile 

büyük bir denge değişimi yaşanıyor. Değişen 

dengeleri korumak için de bilinen silahlı 

kuvvetlerin ve hükümetlerin yaptıklarına 

nazaran çok daha aşırı uç eylemlere 

kalkışmak gerekiyor. Bunun sonucu ise 

direniş hareketleri olarak ortaya çıkıyor ve 

bu direniş eylemleri daha da abartılı bir 

tepkiyle karşılanıyor. Aşırılık kavramının 

sürekli daha da aşırı noktalara evrilmesi söz 

konusu” diyor. 

Condal dizinin yaşanmış tarihi olaylardan 

da etkilendiğini belirterek “Aynı zamanda 

direniş cephesinden de aşırıya kaçan 

eylemler görüyoruz. Geçen yıl Broussard 

ve Katie'nin etrafında şekillenen bir yapı 

görmüştük. Bu yıl olan biten daha farklı, 

kişisel bakış açıları üzerinden ilerlemiyor. 

Daha propaganda temelli, LA'ın dışında 

yaşayan insanların da dahil olacağı bir 

hareket bizleri bekliyor” diyor. 
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BİLİM-KURGU 
TV 


Kırmızı Alarm 


HAVA 
SALDIRISI 


Kr 
> Conan O'Brien'in 


üstlendiği 


yılında 


yapacak... 
(Hellboy) 


katıldı... 


sonra 


açıkladı... 


projesinin dahil oldu. 


Dr. Smith 


Katie (Sarah Wayne 
Calliesl ailenin en zor işini üstlenmiş. 


dıracak. 


BANAALINTIYAPMA 


Vin Diesel vurdulu kardılı filmlere pekbir düşkün. 


yapımcılığını 


Gary 


isimli bir astronotu takip eden dizi 


2018 


yayınlanacak... 
> Netflix, 


in ikinci 


sezonu üzerinde 


çalışıyor... 
> 


2018 yılına kadar 
ikinci bir sezon çıkartmayacak... 


ın 


üçüncü sezonu 


Nisan'da yayınlanacak... 
 Sens8 Netflix'e 


Mayıs'ta ikinci bir sezonla dönüş 


> Doug Jones 


ekibine 


bir uzaylı olarak dahil oldu. Bu arada 
Michelle Yeoh da 
Yıldız Filosuna 
Kaptan Georgiou karakteriyle 


> AnneRice haklarını tekrar 


eline alışından 


'a bir tv dizisi çekmek istediğini 


> Parker Posey, 


yeniden uyarlama 


ekibine 


.İlk filmde Jonathan 
Harris'in oynadığı 


karakterini canlan- 


DANI HLTH | 


CRADLE OF FILTH VE DEVILMENT | GRUPLARININ SOLİSTİ TÜRDEKİ FAVORİLERİNİ ANLATIYOR 


izlediğin ilk bilim kurgu-fantezi filmi || > Eskiden BBC Two kanalı Perşembe || | günleri canavar filmleri yayınlardı. Sanırım | beni en çok etkileyeni Alien idi. Özellikle de | Chestburster sahnesiyle John Hurt'u hiç unutamam herhalde. | 


Favori bilim kurgu-fantezi filmi 
5 Herkes Star Wars diyor biliyorum ama 
gerçekten de harika bir seri. Geçmişi hatırlatıyor, oyuncaklarını aldığımız zamanları falan... Büyüyoruz ve yine her yerde o filmler var Eskiden her Noel'de ilginç yıllıklar alırdım ve içleri Leia ve Darth Vader'in hikayeleriyle dolu olurdu. Biz de "Ama onlar düşman!” derdik. Tabi o zamanlar politika diye bir şeyin , varlığından haberimiz yok... ” Uzayın kendi İsviçre'lerinin « olduğunu bir türlü idrak edemiyorduk. 


Favori bilim kurgu-fantezi çizgi romanı 

> Bir zamanlar 2000 AD'ye oldukça ilgi duyardım. Yargıç Dredd ve Yargıç Anderson... Özellikle de Anderson ve sahip olduğu psişik güçlerle Kara Yargıçlarla giriştiği savaşlara bayılırdım Son filmi Dredd de harikaydı. Ve duyduğuma göre işi -bir devam filmiyle- daha da büyüteceklermiş. Kara Yargıçlar da dönecekmiş! 


Sevilen bilim kurgu-fantezi fiyaskosu 

> Blake's 7. Geçenlerde birkaç bölümü daha izledim ve ne kadar berbat olduğunu fark ettim. Daha gençken göze muhtemelen çok daha iyi geliyordu. Buck Rogers'i de eskiden çok severdim, sırf Wilma Deering için olsa da... Herkes büyürken böyle şeyler izlemiştir, ama zaman geçip de tekrar bakınca utanıyorsunuz resmen 
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G f ! K B | | iğ | L f A! a İkinci sezonda hem Mundane hem de Downworlder'lara hizmet veren Hunter's Moon barı ile tanışıyoruz. 


YAPIMCI ÖZEL 


/ Sin» 


ÖFKELİ DEDİKODULA mi 


ın yeni sezonu karanlık günlerle iyii 


Shadowhunters'ın ikinci sezonunda 

ilk gözlemlediğimiz şey vardiya 

değişimi oluyor. Çok satan roman dizisi Mortal Instruments'in televizyon uyarlaması olan Shadowhunters üniversite öğrencisi Clary Fray'in (Katherine McNamara) yarı melek kökenlerini keşfedince annesinin izinden gidip insanlığı şeytanlara ve kötü güçlere karşı korumaya yemin etmesini anlatıyor. İlk sezonu geçtiğimiz dönemlerde biten dizinin yeni yapımcıları Todd Slavkin ve Darren Swimmer'a(Smallville, Defiance) teslim ediliyor. Slavkin ve Swimmer eski eleştirileri de dikkate alıp diziyi detaylı bir revizyondan geçirdikten sonra ilerisi için bir harita çizdiler. 
“Geçmiş bölümlerde kurgunun peşinden gitmek için kitaplarda yansıtılan o güzel dilin biraz ihmal edildiğini düşünüyoruz. 
Hatta biraz daha ileri gidip dizinin bir parça yolunu kaybetmiş olduğunu söyleyebiliriz.” Slavkin'in açıklamaları gayet cesur. “ Karakterlerin derinleşme ve olgunlaşma prosesini yönetmek bizim çok hoşumuza gitti. Bu olgunlaşmayı sadece 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Clary'nin değil Alec (Matthew Daddario) ve Jace'in (Alberto Rosende) de gözünden yansıtmaya çalıştık, önümüz çok açıktı ve bunu gayet iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum.” 

Birinci sezon finalinde Clary annesi Jocelyn'i (Maxim Roy) diriltmesine ve Jace'in şeytani Valentine'in(Alan Van Sprang) tarafına geçmesini izlemiştik. 
Dizinin geri dönüşü bu olayların izlerinin hâlâ hafızalarda olduğu bir döneme denk gelecek. 

“İkinci sezonda odaklanılan ilk konu Jace'in nerede olduğunun ve ne yapacağının belli olmaması olacak. 

Zira Shadowhunter'lar için bu büyük 

bir problem.”diyor Swimmer. “Clary, Shadowhunter'lar akademisindeki rolünü belirlemek ve annesi ile olan ilişkisini yeniden inşa etmek için tam da olması gereken yerde. Bunun yanında Alec ve Magnus'un ilişkisinin nereye gittiğini 

de göreceğiz, geçen sezon attıkları ciddi adımları değerlendirerek bir yol haritası çizmeye çalışacaklar.” 

Clary çabuk öğreniyor olabilir fakat 

konu büyüye geldiği zaman hâlâ bir 


çırak. Dizinin yeni yapımcılarının amacı, Clary'nin ilerleyişini bir parça yavaşlatıp gerçek bir Shadowhunter olmanın anlamını sindirmesini ekrana yansıtmak. 
“Clary'nin eğitimini çok daha detaylı anlatabileceğimizi biliyorduk ama bu hileyi yapmak istemedik,” diyor Slavkin. “İkinci sezonda kimsenin daha önce görmediği rünler yaratabildiğini göreceğiz ve bu herkesi şok edecek. Dolayısıyla Clary için öncelik, iç dünyasını ve kendini keşfetmek olacak.” 

Bu arada Valentine ve onun kişisel Shadowhunter ordusu evrendeki en 

büyük tehlike olmaya devam ediyor. Bu mesele sadece Clary ve arkadaşlarını 

değil tüm Gölge Dünyasını ilgilendiriyor. 
“İkinci sezonun büyük bir kısmı bunu ele alacak.” diye noktayı koyuyor Swimmer. 
“Tttifakların en çok sınandığı anlar, zor zamanlar geldiğinde ortaya çıkar. Valentine ayarında bir tehlikenin dışarılarda bir yerde olması, tüm Downworlder gruplarının üzerine bir stres ve gerilim bulutu yerleştiriyor. Herkes gergin, herkes sinirli.” 
© 
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OR 2017 


Duffield aynı zamanda Pathfinder'da genç Ghost'u ve Warcraft'ta Callan'ı oynadı. 


ILE BEŞ DAKIKA 


ZAMANDAN KOPUK ADAM 


“Holden Matthews 13 yaşındayken gözlerini kapatır ve kendini birden 
25 yaşında bulur. Ve bu dünyada her şey bıraktığından çok daha farklıdır. 
En iyi arkadaşı, kardeşi ve annesi geçen bunca yılın ardından ciddi şekilde değişmiştir. Onlara tekrar sırtını dayamaya kalktığında artık düşündüğü insanlar olmayabilirler. © 


İLERİDEKİ YOL 


“Bence Beyond tamamen Holden'in kendisini bulmasıyla, nereye ait olduğunu keşfetmesiyle alakalı. Şovun büyük bir kadi Holden'i yeteneklerini keşfetmeye çalışan, dünyayı kurtarmaya uğraşan biri olarak görmüyorsunuz. O normal bir çocuk ve hayatını geri istiyor. Okul hayatı ve aile konusunda uyum sağlayabileceği bir nokta buluyor. Kiminle konuşabilir? Nereye ait olabilir? Kendi parçalarını topladığını göreceksiniz yani. 


GİZEM ADAMI 

“Pilot bölümü izlediğinizde Holden'in gerçekten ne yaptığıyla ilgili sorular oluşuyor. Hal böyleyken kahramanımız sorulara cevap namına, bir ışık gördüğü her anda meseleye bodoslama dalıyor. Bu özellik aksiyonun diziden uzaklaşmamasını sağlıyor. Hiç sıkılmıyorsunuz.” 


AİLE BAĞLARI 


“Matthews ailesi gerçekten sıkı bağlara sahip, o yüzden çocuklarının bu kadar uzun Süreli kayıp olması onlar için oldukça zor bir durum. 
Oğullarının sağ salim uyanması üzerine onu canla başla aileye yeniden dahil etmeye çalışıyorlar. Bu noktada ailenin bağlarına ve insanların geçen zaman boyunca nasıl değiştiklerine bolca vurgu yapıyoruz.” 


DIŞ ETKİLER 


“Diziye dahil olan farklı karakterler var. Ve bu karakterlerden bazıları ona aradığı cevapları sunarken bazılarının niyeti ona zarar vermek. Bu karakterler Holden'in bunca zamandır nerede olduğunu, yeteneklerini ve hayatını bundan böyle nasıl şekillendireceğini merak ediyorlar.” 


Kırmızı Alarm 


5 N k K B | | ( | | k R | Incamate oyuncuları arasında Game Of Thrones'un Melisandre'si (Carice Van Houten) ve Gotham'ın Bruce Wayne'si (David Mazouz) de var, 
hattında kalmış başka insanları da korumaya 


başlıyor. Yani Bay Eckhart'tan oldukça sağlam bir 


İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN BEŞ ŞEY Miş 


413 YAŞ SINIRI SİZİ 


Aaron Eckhart, Mysterious Island'ın KORKUTMASIN 


yönetmeni 544 Peyfon için şeytan g 


Peyton, izleyicinin 413 sınırından ne kadar 


olay yerinde. Sö * satış kampanyası gözetmeksizin söylüyorum, 


m görebileceğiniz en korkunç #13 korku filmi 


ıkarıcılığına soyunuyor. Kırmızı Alarm ©) 7 
ç 8 iy y A nefret ettiğinin farkında. “Herhangi bir 


y 


ge” 


BU ANNE-BABALARINIZIN 
ZAMANINDAKI ŞEYTAN 
ÇIKARMA FİLMLERİNDEN 
DEGİL 


0) Orijinal Exorcist filminin haftalık bir diziye dönüşmesi, türde işlenen ögelere farklı yaklaşımları beraberinde getirdi. Film yapımcısı Brad Peyton son korku filmi ile ilgili durumun altını çiziyor. “Bu, inancın kutsandığı bir şeytan çıkarma filmi değil,” diyor Peyton. “Rahipler şeytan çıkarma konusunda çoğu kez başarısız oluyorlar ve Incarnate'lere başvuruyorlar. Bu insanlar iblislerle sorun yaşadığınızda kapısına gideceğiniz harbi belalı insanlar.” 


FANTEZİNİN YERİNİ BİLİM 
KURGU ALIYOR 


(©) Peyton filmin üretimi konusunda en büyük ilham kaynağından bahsediyor. 
“En sevdiğim korku filmi Alien. Bunun sebebi de bilim kurguya olan hayranlığım olsa gerek” diyor. “Korku türünün en iyi yönlerinden biri de diğer türlerle çok kolay işbirliği yapabiliyor oluşu... İnançtan ziyade bi-lim ve 

teknolojiye sırt dayayan bir şeytan çıkarma filmi yapıyoruz. Exorcist'in Inception ile bu-luşması diyebiliriz. Tabi Blade 


Runner esintileri de mevcut.” 


İNTİKAM DUYGUSU 
KUDRETLİ BİR GUÇ 


(3) Harvy Dent'in kız arkadaşı 
The Dark Knight'ta 


öldüğünde Aaron Eckhart'ın nasıl sinirlendiğini hatırlıyor musunuz? 
Bu kez tüm ailesini kaybeden bir adamı oynuyor... “Oynadığı karakter gerçekten bitik bir karakter,” diyor Payton. “Çok 

ağır şeyler yaşamış bir adam. 

Aklı sadece ailesinin 

intikamını almakla meşgul... 
Ancak bunu yaparken ateş 


olacak,” diyerek işinin garantisini veriyor. “O kadar karanlık ve korku dolu bir film ki 418 sınırından çıkartmak için resmen ter döktük. Ancak yaptığımız işi gençlerin de izlemesini istiyordum, bu yüzden bütün bu uğraşlara değdi.” 


AARON ECKHART'I İBLİS 
AVCISI OLARAK YENİDEN 
GÖREBİLİRİZ 


G) “Yarattığımız bu yeni evrenin koşulları ve 
Aaron'un bir Incarnate oluşu sağ olsun, filmde gördüklerimizden hareketle keştedebileceğimiz daha çok şey var,” diyor Peyton. 
“Yapmaya çalıştığımız şey türe ilişkin gelmiş geçmiş en ilginç, en zengin dünyayı yaratıp karakterleri olması gerektiği gibi bu dünyaya yerleştirebilmekti. 
Bu noktadan sonra tek yapabileceğimiz izleyicilerin tepkilerini ölçmek. Eğer daha fazlası istenirse, biz vermek için dünden hazırız!” 
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( f f K p | İ ( | İl E A | JRR Tolkien, Gandalf'ın orijinal hikayesini ilk yazdığında sakallı bir figürün olduğu kartpostalın arkasını kullanmış. 


HABER 
GEÇİDİ 
IŞIK HIZINDA 


BİLGİLER 
— ç— 


2 Firefiy yıldızı Ron 
Glass hayata gözlerini yumdu... 
> İmparator Snoke yeni söylentilere göre Star Wars: 
VMVde bir kukla tarafından canlandırılabilir... 
> IheMummy filminin çıkış tarihi 
9 Haziran olarak 
belirlendi. 
> DC yetkilisi Greg 
Berlanti Little Shop 
Of Horros'un yönetmeni olacak. 
> Ryan Reynolds 
Deadpool ve 
Wolverine'nin aynı filmde yer alacaklarını açıkladı. Bunun için 
Hugh Jacleman'ı emeklilikten vazgeçirmesi gerek... 
> Richard E 

Grants'in 

Logan 

filmindeki 

rolü Weapon 


departmanında çalışan Dr Zandler 
Rice olarak açıklandı... 

> New Mutants 
Mayıs ayında yönetmen Josh 
Boone'nin önderliğinde çekimlerine başlayabilir... 

King Arthur'un 
çıkış tarihi 2017 
yazına alındı. 
Transformers 
Bumblebee spin-offu yönetmen Michael 
Bay olursa *18 yaş sınırıyla çıkabilir... 
> Marvel ve Sony 
Spiderman: 
Homecoming'e 
güveniyorlar. 2019 
Temmuz'unda bir devam filmi bile söz konusu. 


YAZAR ÖZEL 


BÜYÜLÜ KÜFÜRLER 


Curse Words uğruna sövebileceğiniz bir çizgi roman... 


Fantezi meselesi çizgi roman dünyasında pek 

bulaşılan bir yön değil. Ama bu gerçek, Inhumans Vs X-Men'in yazarı Charles Soule'nin yeni serisi 

> Curse Words ile değişiyor gibi. Ryan Browne 


tarafından çizilen İmage'nin yayını, Wizord 


adında hin oğlu hin bir büyücüye odaklanıyor. 


Bu büyücü başka boyuttan New York şehrine geçiş yapan ve nihai niyeti dünyayı fethetmek olan bir karakter. 
“Curse Words kendine has olması için tasarlanmış olsa da etkilendiği kitaplar ve filmler elbette var” diyor Soule Kırmızı Alarm'a. “Fikir ise tüm bu birikimleri tek bir noktaya damıtıp yeni ama aynı zamanda tanıdık bir şey üretmek. Tabi kendi tarzımızla...” 
Sanıyoruz ki geldiği topraklar üç aşağı beş yukarı “Sauron'un kazandığı Orta Dünya” benzeri bir yer. Soule ahlaki yönden çarpık Wizord'u Breaking Bad'in Walter White'si ile kıyaslıyor. “Yaratırken ilham aldığımız birçok karakter var, Gandalf gibi... Archer gibi...” diyor. “Kendine üveni oldukça yerinde, hatta aşırı Heh diyebilirim. Gerçi yersiz de değil, yaptığı işi gerçekten iyi ve otorite ile 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yapıyor. Sadece biraz ego problemi var.” 
Wizord'un eski iblis patronu Sizzajee karakterin peşine dış dünyadan suikastçiler takıyor. Bu suikastçiler hem Wizord'dan kurtulmaya hem de onun New York'un tadına vardıktan sonra sırt döndüğü diğer boyuttan aldığı, ama yarım bıraktığı görevi bitirmek için uğraşıyorlar. Bu suikastçilerin arasında eski sevgilisi Ruby Stitch ve Botchko the Hogtaur da var(Hogtaur: Centaur gibi. Ama sadece at yerine buradaki bileşenimiz ii Soule çizgi romanın kırılma noktasını hazırlayacak karakterin konuşan koala Margaret olacağını düşünüyor. “O Wizord'un hizmetkarı ve bir bakıma bu dünyadaki rehberi. Çünkü büyücüden beş yıl kadar önce bilgi toplamak adına dünyaya gelmiş. Bu dünyayı daha iyi tanıyor,” diye anlatıyor Soule. “Seri ilerledikçe bir de Wizord'un vicdanına, doğru yanlış mekanizmasına dönüşüyor diyebiliriz. 
Margaret harika, ve insanlara serinin ilerleyen noktalarında onu Wizord'dan daha çok seveceklerini söylüyorum. Hatta Luke Skywalker'dan, hatta Dumbledore'dan bile. O harika” © 


Kırmızı Alarm 


don haricinde Sguadron Supreme'den Wyatt MacDonald da Hawkeye ismini kullanmış. 


GE EK Bİ 16 | LER! Kate Bishop ve Cinta 


Çocuklarınız ne olup bittiğini anlayacaktır 


The adorahle arel takes 


Bi 
YAPIMCI ÖZEL 


TROL MODELİ 


Yapımcı ve yazar Marc 
Guggenheim Netflix dizisi Trollhunters'i anlatıyor 


"Bize ilnam olan ögelerden biri 80'lerin Amblin filmleriydi,” 


diyor Trollhunters'in yazarı ve 

yapımcısı Marc Guggenheim. 
“İlk aklımıza gelen çocukların gücünün ne kadar ciddi olduğuydu. İzleyecekleri şey konusunda pek aile tavsiyelerini takip etmiyorlar, tehlike ve macerayı rahat şekilde kaldırabiliyorlar.” 

Tehlike ve macera piyasada kısıtlı malzeme kategorisine kesinlikle girmiyor. Guillermo Del Toro'nun kendi çocuklarının kitabından uyarladığı Trollnunters, Jim'in hikayesini anlatıyor. 
İlk insan Trol avcısı olan Jim, gizli “iyi trol” toplumunu kötü düşmanlardan korumakla görevli. 

Guggenheim, yapıma zenginlik katan tüm ilginç yaşam formları arasında 


yemen a # Acaba o da bir filmde kötüye 


YAZAR öğür dönüşmesinden dakikalar 


önce” görünecek mi? 


ILARIN GÜCÜ ADINA 


Marvel'in Hawkeye'si, The Unstoppable Waspın solo çalışmasıyla yayını tekrar geriyor 


Marvel, klasik nesil karakterleriyle meselelerden biraz olsun uzaklaşabilmek” Jim'in akıl hocası olan trol Blinky'e a e bağ diyor. (Kelssy Grammer) dikkat çekiyor: > GN yy 
Wasp'ın genç versiyonlarıyla yer Elsa Charretier in çizdiği The Unstoppable Guillermo'nun tasarım konusundaki aldıkları aylık bir yayın başladı. Yazar Wasp Hank Pym'in zin) süredir hassasiyeti ve yaptığı işi her yaş Kelly Thompson'un iki yıl öncesinde göremediği kızı Nadia Pym'e odaklanıyor. grubuna uygun şekilde üretebilmesi.” 
yazdığı hikayede Hawkeye Kate Bishop, Whitley “Sizi 57 şekilde öldürebilecek 16 Kendisine Del Toro gibi bir gedikli Hawkeye Clint Barton'un yaşında bir velet olmasının dışında hem yönetmenle çalışmanın.nasıl bir şey iraşma (Cl War) eylemli lekWWidemhemdeKlimerdelier 7 pey seveyeysene Gelmeye sebebiyle uzaklaştırıldığı pozisyona ile iletişime geçebiliyor “diye iştahımızı eğitilmiş hissetmeden dönmeniz getiriliyor. “Bizim projemize yeşil ışık kabartıyor, Nadia'nın Marvel Sinema imkansız” diyor. 
yandığı dönemde Clint'in Occupy Evreni'nin Wasp'ı olan Hope Pym'e Trollhunters aynı zamanda Anton Avengerse transferi gündemdeydi. Biz de O benzediğini de söyleyerek. “Yapmayı Melehiniimegeçn yila şirk kazar Hawkeye mirasını Kate'ye bıraktık. Şimdi a N eğer e Dr vel eğ e e bile insanın içi kıpır kıpır oluyor, çok izgi Roman Evreni'nde can bulmuş İmei i ma olaydı büyük çim asl görününlü. Zee enem bnde Thompson kendi Hawkeye'siyle ilgili Sl La yanıt vermek. Nadia çogu yönden getirdiği ruh ve kişiliğinde de gizliydi. 
*bir yanı süper kahraman bir yanı özel Hope'den daha farklı olabilir, evet, ama işin İçindeki seslendirmenin geliştiğini ve dedektif” özelliğini de belirtmeden özünde ikisi de aynı beyni ve aynı tutkulu Jim karakteriyle bütünleştiğini izlemek geçmek istemiyor. İlk bölüm Kate'nin yüreği paylaşıyor.” Riğlni Gerçek Md GE 


Los Angeles'a dönüşüyle başlıyor. 
“Batı Yakası'na dönüşündeki sebep son dönemlerde içinde olduğu yorucu 


Hawkeye ve The Unstoppable Wasp, Marvel etiketiyle çıktı. 


Trollbunters birinci sezonuyla Netfixtte görücüye çıktı. 


MANN 
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HABER CEHENNEMİ 


Hollywood'un Umut Dolu Geleceğine Aylık Bakış 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HAKİKİ GORELLİA'L 


Ey hacı, Bantha'na semeri vur! Yıllardır gönüllerinize taht kuran kaçakçı Han Solo kendi hikayesini anlatmak için dört nala geliyor... “Bu filmin yarattığı his genele nazaran daha Western olacak,” diyor Lucasflim'in yüce rahibesi 
Kathleen Kennedy. Serinin yeni filmi, görsel ögelerinin temellerini, en iyi işlerini 
“hudut hayatı” temalarında ortaya çıkarmış ressam 


Frederic Remington'dan alacak. 
“Remington ile film için işlerini ve işlerine belirleyici olarak kullandığı renkleri konuştuk,” diyor Kennedy. Game Of 
Thrones'dan bildiğimiz Emilia Clarke, Donald Glover'in genç 
Lando Calrissian'ı oynadığı, 
Alden Ehrenreich'in başrolü oynadığı kadroya yakınlarda dahil oldu. The Lego Movie'ye imzasını atmış Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin 
yöneteceği fılm 25 Mayıs 2018 
tarihinde vizyona girecek. 


YAŞAYAN BEBEK 


Trainwreck'den bildiğimiz 
Amy Schumer Barbie filminin baş rolünü aldı. Mattel'in plastik kıyafetlerle tasarladığı oyuncak furyasının live action denemesi görünüşe göre bilinen fikirlerle gelecek. Schumer, Stepford Wives'dan çıkma Barbie'lerin yaşadığı bir yere yerleşmiş, kendini permalı, güler yüzlü fabrikasyon insanların dünyasına adapte edemeyen bir karakteri 


canlandıracak. Zamanla bu hali, uyum sağlamaya çalıştığı yeni ortamında kendisini değerli bir insan haline getirecek. Senaryo, Community'den Hilary 
Winston tarafından hazırlandı, ancak Schumer ve kardeşi Kim Caramele'in yeniden yazması bekleniyor. Yapım Splash/ 

Big geleneğinde, feel good havasında bir komedi-fantezi filmi olarak tasarlanmış. Sony Pictures ve Mattel ikilisinin güçlerini birleştirdiği ikinci 

iş. Aynı ikili bir yandan da 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Kırmızı Alarm 


Masters Of The Universe'in yeniden uyarlaması için çalışıyorlar. Şimdiden bir crossover havası burnumuza geliyor gibi: 


Pinkskul! Kalesi olabilir mi ki? 


HAYATINIZA ÇEŞNİ KATIN! 


DUNE 

© Frank Herbert'in yer yer kumlar içinde kalan, yer yer de solucan istilasına uğrayan kült ciltleri tekrar ekrana taşınıyor. 

İlk kez 1984 yılında David Lynch'in yönetmenliğiyle izleyiciyle buluşan, daha sonrasında 2000 yılında 'Iv dizisi halinde tekrar çekilen yapım Paul Atreides'in Arrakis gezegenindeki hikayesini anlatıyor. 
Dünyamız, evrenin geri kalanı için çok kıymetli bir uyuşturucu olarak görülen, kendi toprağında ise “baharat” olarak yetişen Melagne adlı uyuşturucunun yetiştiği tek yer. Herbert'in zamanında George Lucas adında bir gence de ilham olan hikayesinin hakları Hunger Games'in ana yapımcısı Lionsgate Entertainment tarafından alındı. Hedefleri, Dune'nin içinde bulunan devasa içeriğini günümüz dünyasında onlarca ülkede yankılanacak film ve'Iv yapımlarına evriltmek. Hatta bir çizgi fılm spin off projesi bile olabilir. 


ÖLDÜĞÜMÜZÜ SANMIŞTIK... 


ESCAPE FROM NEW YORK 

© O büyük dijital kol saatinizi sıfırlayın. 
Görünüşe göre Escape From New York uyarlaması uyarlamadan ziyade devam filmi gibi olacak. Luther'in yaratıcısı 

Neil Cross'un senaryosunu yazdığı fılm, John Carpenter'in, pis işlerin döndüğü maksimum güvenlik önlemleriyle bezenmiş New York tasvirinde geçecek. Uçan robotların devriye gezdiği, işlerin yapay zeka tarafından halledildiği bir ütopya yani. Yapımın ilgi çekici açılımı bir yandan bizlere mülteci ile dolup taşan dış dünyanın pek de arzu edilir olmadığını söylüyor gerçi... Bu kez Snake Plissken şehre doğru harekete geçip bir biyoteknoloji devinin playboy veliahtı olan kötü adamımızla 
dönmek zorundadır. İlk senaryodaki 22 
saat limitini yarıya indiren filmde, görevi tamamlaması için sadece 11 saati olan Sting, istemeyeceğiniz kadar fırtına ve macera dolu olaylara girmek zorunda. 

Son olarak Carpenter'e idari yapımcı pozisyonuyla şükranların sunulduğunu da eklemekte fayda var. 


a 
> Nicholas 
Cage korku filmi The 
Humanity 
Bureau için anlaşmış... 
> Justice Smith, 
Jurassic World 2'ye katılıyor... 
> Chad Stahelski 
Lionsgate'nin yeniden uyarlaması Highlander'i yönetecek... 
> How To Train Your 
Dragon 3'ün çıkış tarihi 
2019 tarihine 
ertelendi... 
> Rob Letterman, 
Legendary 
Entertainment'in yapımı 
Detective Pikachu'yu yönetiyor... 
> Dean Devlin, 
Stargate uyarlaması projesinin durduğunu açıkladı... 
 Aguaman'in çıkış 
tarihi 5 Ekim 2018 
olarak değiştirildi... 
> Tom Holland ve 
Daisy Ridley isimleri 
Patrick Ness'in yeni YA 


uyarlaması Chaos 


| Walking etrafında 


dönüyor... 

> Ivan Reitman başka 
Ghostbusters filmlerinin yapım aşamasında olduğunu söyledi... 

> Peter Jackson'un 
Mortal Engines adaptasyonunun çıkış 
tarihi 14 Kasım 2018 
tarihi olarak duyruldu... 
> Kingsman: The 
Golden Circle'nin çıkış 
tarihi 6 Ekim 2017 
tarihine geriledi... 

> Angela Bassett Black 
Panther filminde 
T'Challa'nın annesini oynayacak... 

> Deadpool 2'nin yapım sorumlusu David Leitch olarak duyruldu... 

> Simon McOwoid yeni çıkacak olan New 
Line'nin Mortal Kombat uyarlaması için gündemde... 

> Justice League 2 
filminde Willem Dafoe 
Aguaman'in danışmanı 
Vulko olarak yer alacak... 

> Walton Goggins 
Tomb Raider'in baş kötüsü olacak... 


HAZIR VE NAZIR! 


RAMPAGE 

© Herkes Dwayne Johnson'un bütün filmlerde oynayacağı, gizli Hollywood klonlama projesine selam dursun! Bir zamanların “The Rock”u fırtınalarda harman ettiği tişörtüyle, bronz kaslarını geliştirdiği bench press masasından başka türlü nasıl kalkıp, nasıl zaman yaratabilirdi ki? 80'lerin arcade oyunundan uyarlanacak filmde silahlı kuvvetler dinozor, kurt adam ve goril gibi görünen, şehri talan eden mutant yaratıklara karşı mücadele ediyor. Yönetmen olarak kendisiyle anlaşılan Brad Peyton'u Blumhouse'un korku filmi İncarnate'den biliyoruz. 
“Tlhamımızı orijinal oyuna 

olan sevgimizden alıyoruz,” 
diyor We Got This Covered'e. 
*San Andreas gibi, insanları onlara verdikleriyle gerçekten şaşırtacak bir film yapmayı hedefliyoruz. Çok daha duygu yüklü, beklediğinizden çok daha korkutucu ve gerçekçi olacak.” 
Prodüksiyon 28 Mart tarihinde başlıyor, çıkış tarihi ise 20 Nisan 
2018 olarak hedeflenmiş. 


ŞANS DÖNÜYOR! 


SPAWN 

© Anti-kahraman Spawn karakterinin yaratıcısı Todd McFarlane 90'ların artık pek hatırlanmayan çizgi romanını büyük ekranlara taşımaya niyetli. Ama öyle büyük bir bütçe beklemeyin.'Todd kendi filmini kendi çekecek ve böyle filmlerin ilk denemelerinde yapımcıların pek büyük paralar kullanamadıklarının da farkında. “80 milyon bastığınız bir filmi tutup da piyasada dönen hiçbir işi olmayan bir yönetmene teslim etmek pek akıllıca değil,” 
diyor piyasada işi olmayan McFarlane Comicbook.com'da. 
“Hikayenin ve bütçenin sıkı olması Hollywood'a gidip 


“ben yöneteceğim' dediğimde 


itiraz edilmemesini sağladı.” 
McFarlane Filmi 10 milyon dolar ile tamamlamayı 
hedefliyor, ki bu para 1997 
yılındaki Spawn'a harcananın çeyreği kadar. Aynı zamanda başrolün cehenneme 

dönük tarafını da kendi oynamak istiyor. “Marvel 

ve DC'nin yöneldiği kitleyi hedeflemiyorum; hedef kitlem korku filmlerini gişeden takip eden kesim. Hani sevgililerin gittiği, kız kıza gecelerde tercih edilen, ya da sırf korkmak için biletini aldığınız filmlerden biri olacak.” 


KILIK DEĞİŞTİREN DEVAM FİLMİ 


TRANSFORMERS- 
CYBERTRONE 

© Koca robotların insanları zaptı Transformers yatırımı sağ olsun ki devam ediyor. 
Mekanizmayı, sadece 
"Transformers 5 ve 6 iki 

filmin arasında Christina 
Hodson'un yazdığı Bumblebee solo spin-offu da var tabifilmleriyle yürütmeyi de yeterli bulmamışlar. Bir de animasyon film çekmek istemişler. 
Animasyon, Autobot'ların yörüngede avare avare gezen gezegeni Cybertron'da geçiyor. 
*Mitolojiyi geliştiriyoruz,” 
diyor yapımcı Lorenzo di Bonaventura, animasyonun live action filmler için bir devam niteliği taşımadığını resmi olarak açıklarken. “İki ucun aynı zaman hatlarının kesiştiği bir süreç var, ama bunun bizim filmimizi etkilemesini istemedik. İşleniş ve konu açısından live actionları taklit etmekten uzak durduk. Ancak hala aynı evrende geçen bir hikaye.” Di Bonaventura 

aynı zamanda Cybertron'un bizim dünya ile de bir temas kuracağının ipuçlarını verdi. 
“İşleri yakın tutmak adına dünya ile arada bir bağa ihtiyacınız var. Şart değil elbette. Ama bizim hoşumuza 


gidiyor.” 
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MUTLU KORKULAR! 


© Bu yıl çok mu korkunç? İşte 2017 yılında bizlerle buluşacak beş korku filmi: 

The Bye Bye Man Evet berbat bir ismi var, ama ilginç bir yapıma benziyor. Söylenene göre gerçek bir hikayeden uyarlama. Ve bu hikayede doğa üstü bir varlık insanları ele geçirip onlara seri cinayetler işleterek ortalığı kan gölüne çeviriyor. Yönetmen koltuğunda, The Last Supper'in dümeninde olan Stacey Title oturuyor. 

Get Out Harika görünen bu filmde siyahi kültürünü bolca göreceğiz. Kay And Peele'den bildiğimiz Jordan Peele yönetmen koltuğunda oturuyor. Daniel Kaluuya beyaz kız arkadaşının ailesini ziyarete gelen genç adamı canlandırıyor. Bu genç adam zamanla oraya daha önce giden diğer siyahilerin kaybolduğunu öğreniyor. 

Flatliners 90'ların klasik korku filminin yeniden uyarlaması olacak bu yapımda bir tıp öğrencisinin ölüm konusunda yaptığı deneyleri göreceğiz. Ve yönetmeni ise Ejderha Dövmeli Kız'ın yönetmeni Niels Arden, ki bu gerçekten güzel haber. 

A Cure For Wellness Gore Verbinski'nin çektiği bu muhteşem yapımda karşımıza İsviçre Alpleri'ne kurulmuş bir “sağlık merkezi” çıkacak. Ama bu merkezin bildiğimiz sağlık merkezlerinden farklı olacağını elbette sizler de biliyorsunuz. Kadroda Dane De-Haan ve Mia Goth var. 

God Particle(kod adı Cloverfteld 3) JJ Abrams Ekim ayında yaptığı açıklamayla uzay istasyonunda geçen bu tüyler ürpertici korkunun toplamda üç bölümden oluşacağını söylemişti. Çünkü kendisi bir film ninjası ve 


en beklemediğimiz anlarda saldırmayı seviyor. 


Bahse varım ki iyi bir iş olacak. 


MUMYAMI İSTİYORUM 


© Alex Kurtzman'ın Ihe Mummy fragmanı internete sağ salim iniş yaptı. Sakın ağzınızı da açayım demeyin, film bayağı iyi görünüyor. İlk olarak mumya karakterini oynayacak Sofia Boutella'dan bahsetmek 


18! Sex Türkiye | ŞUBAT 2017 


Yeni yıl gerginliği mi? 


Merak etmeyin 2017 
yılı mumyalarla ve 


yetişkin bebeklerle 


dolu olacak... 


Oradan çıksan iyı 


olacak sanki 


Bizim mumya en iyisi bir göz 


doktoruna görünsün 


/ Bizi Facebook'ta takip edin - facebook.com/Sfxturkiye 


-s uyarlaması ar iyi olacak mı? 


havası var. Sonra Dr. Jekyll'i oynayan Russell Crowe'un yaptığı “filmi izleyince altınıza sıçacaksınız” açıklamasını da hatırlıyoruz tabi. 
Ve fragmanda koskoca Tom Cruise'u çığlık atarken gördük. Adam çığlık atıyor yahu! 
Eğer Tom'u korkut-tularsa gerçekten başımız belada demektir. Bu proje Universal Monsters evreninden bir yapımın ilk kez yeniden uyarlanışı ve bizlere bol miktarda korkunun yanında eski filmlerin yarattığı ucuz hissiyattan da kurtuluşu vaat ediyor. Önceki Mummy filmlerine benzeme-yeceğinin garantisinin verilmesi de içimizi rahatlatmadı değil tabi. 
Bu eski canavar film-lerinin sıkı bir hayranı değilim o yüzden yeniden çekilmeleriyle 

ilgili bir problemim de yok. “Bir canavar filmini korku filminden ayıran şey, filmden de canavarın kendisinden de korkmaktır” diyor Kurtzman. Doğru söze ne denir? 


BEBEK SEVGİSİ 


© 2017 yılında karşınıza çıkacak en garip şey Attack Of'Ihe Adult Babies olabilir. Ve daha da gariptir ki iyi olma potansiyeline sahip. Before Ihe Dawn ve Bait'in yönetmeni Dominic Brunt'un son projesinde yönetmenin eşi, oyuncu Joanne Mitchell de yapımcılık görevini üstlenmiş. Brunt filmi, “Tam bir Ingiliz hicvi, ve aynı zamanda güçlü bir güldürü” diye anlatıyor. Bebek kıyafetleri giyip emzik emmekten hoşlanan yetişkinleri ekranlara getirecek filmde Andrew Dunn oynuyor. Kendisini Corrie'de Roger Stiles olarak hatırlıyoruz. İşler daha da garip olamazdı herhalde. 


DEHŞETENGİZ ESKİ BIR FILM 1 


© Zombi filmi Ihe Grapes Of Death'in restore edilmiş hali yakında piyasaya sürülüyor. 
İçeriğinde “kara fantezi” ve bolca pornografi mevcut. Yönetmen koltuğunda Jean Rollin'in oturduğu yapım, enfekte olmuş bir üzüm bağı yüzünden herkesin şuursuz katillere dönüştüğü bir köyde tek başına kalmış genç bir kadının hikayesini konu alıyor. Resmen zehir. © 


KUL DAĞI'NDAKİ 
KUTU PHANE 


SCOTT HAWKINS 


“GEHENNEMDEN 
KAÇMANIN TEK GERÇEK 
YOLU ONU FETHETMEKTİR.” 


KAYIP BİR TANRI. EVRENİN SIRLARINI GİZLEYEN BİR KÜTÜPHANE. İNSANLIĞINI YİTİRDİĞİNİ FARK EDEMEYECEK KADAR MEŞGUL BİR KADIN. 


“FANTASTİK EDEBİYATIN EN YENİ YETENEĞİNDEN BENZERSİZ BİR ROMAN.” 


— WALL STREET JOURNAL 


TN SA AŞI LITA 
AYIN AIŞA TITA 


“DÜNYAYI ALTÜST EDEN BİR GÜCÜN VE İNTİKAMIN MUHTEŞEM HİKÂYESİ. ÖZGÜN, SÜRÜKLEYİCİ, RAHATSIZ EDİCİ VE ZARİF.” 

— KIRKUS (STARRED) 


“EĞLENCELİ, KORKU VERİCİ VE YARATICI. NE OLACAĞINI TAHMİN ETTİĞİNİZ HER AN SİZİ BEKLENMEDİK YERLERE SÜRÜKLEYEN TÜRDEN BİR ROMAN.” 

—DAVID WONG, NEW YORK TIMES ÇOKSATAN YAZARI 


SNSAM EA LA IIS 


wwww.ithaki.com.tr Y twitter.com/ithakiyayinlari İnternet satış: www.ilknokta.com facebook.com/ithakiyayin Genel Dağıtım PUNT © 


STAR WARS'UN 40 YILI 


1977 yılında efsanesi Dünya'ya iniş yaptı... ve tüm 
gerçeklikleri değiştirdi. Yakın zamanda bu destanın bel kemiği, tüm galaksinin prensesi, General Organa'yı kaybettik. Gelin, Star Wars'u bir de onun sözlerinden dinleyin. 


STAR WARS'UN 40 YILI 


STAR WARS'UN 40 YILI 
GARRIE HSHER 


40'ı Hisset 


Bu büyük olayın kronolojisi sizlerle. 
Sonsuza dek etkileyecek sizi ve kaderinizi! 
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1977 

8 MART 
Marvel'ın Star Wars 
uyarlamasının ilk sayısı Fransisco'da toplam 32 
yayınlandı sinemada gösterime 

1 MAYIS giri 

Star Wars'un halka 7? 

açık ilk gösterimi San i 

Fransisco'da gerçekleşti 


25 MAYIS 
Star Wars, New York, 
Los Angeles ve San 


28 KASIM 

George Lucas'Ihe Empire 
Strikes Back'in tüm senaryo çalışmalarını bitirdi 

2/ ARALIK 

Star Wars, Birleşik Krallık başta olmaküzere başka bir çok ülkede gösterime girdi 


1978 

1 ŞUBAT 

Avrupa'ya yönelik Star Wars haftalık çizgi roman Star Wars Weekly yayın hayatına başladı 
1 MART 

Splinter of the Minds Eye piyasaya çıktı. Kitap Star 
Wars Genişletilmiş 
Evreni'nde geçenilk 

kitap olarak tarihte 

yerini aldı 


KRALİYET 
KANI 


“Rock yıldızları gibi muamele görüyorduk!” 


İlk maceranın üzerinden 40 yıl geçti. Aralık ayında kaybettiğimiz, hayatını değiştiren filmi 


ölümsüz prensesimiz 


anlatıyor. SEX Fisher'ın verdiği son röportajı sizlerle buluşturuyor. 


MART 

Kennel firmasının yaptığı 3 
3/4'lük aksiyon figürleri satışa sunuldu 

3 NISAN 

Star Wars yedi Oscar'ı evine götürdü. En iyi film ve en iyi yönetmen dalında da aday gösterilen film ödül törenini 


21TEMMUZ 

İlk Star Wars gösterim tekrarı yapıldı ve ilk revizyon burada gerçekleşti. Bu versiyonda C-3PO'nun bir repliği daha mevcut 

17 KASIM 

Star Wars Tatil özel bölümü yayınlandı. Milyonlarca kişinin korkuyla ağlayışını hâlâ duyuyor gibiyiz... 


1979 

5 MART 

Empire Strikes Backlin temel çekimleri Norveç'in Finse şehrinde başladı 

11 MART 

Bir Star Wars karikatürü organize bir biçimde 214 gazetede aynı gün yayınlandı 


15 AGUSTOS 

Star Wars'un ikinci gösterim tekrarı, Empire'ın ilk fragmanı ile beraber gösterime girdi 


1980 

16 ŞUBAT 

Star Wars: A New Hope 3 sene sonra Türkiye'de ilk defa vizyona girdi 

16 MART 

Mark Hamill Muppet Show'a konuk oldu. İmparatorluk üniformasını ilk 


defa üzerinde burada gördük 


12 NISAN 

Empire'ın kitaplaştırılmış hali piyasaya çıkn. “Ben senin babanım” kalıbı filmin çıkmasından bir ay önce dünyaya ilan edildi... 


CARRIE FISHER EEE e PE za e ny m ŞT a yy EE yag TaŞ çer 


“Her şey hep olumlu oldu,” diyor o zaman hayatta ve sağlıklı olan Carrie Fisher adeta ışıldayarak. (Oldüğüne inanmak bizler için gerçekten zor) “Star Wars'u çekerken gerçekten çok güzel zaman geçirdim. O zamanlar çok gençtim ve tam bir erkek rüyası olan bu yapımdaki tek kadın olmak çok eğlenceliydi!” 
A New Hope'un yayınlanmasından beri geçen 40 yıl boyunca, duyulan ilginin hep belli bir seviyede kaldığı tek kişi olan Fisher, o çok çok uzak galaksideki en sevilen karakterlerden biriydi. Kendisine büyük şöhret katan ve onu yıldız kategorisine sokan seriye karşı yıllar geçtikçe alaycı bir tutum takınan Fisher buna rağmen filmleri çekerken geçirdiği zamanın kendisi için çok değerli olduğunu her fırsatta söylemekten asla geri durmadı. 
En başından beri George Lucas'ın vizyonundaki sonsuz ihtimallerin adeta başını döndürdüğünü söyleyen Fisher, o günleri şöyle anlatıyor: “Senaryoyu bir arkadaşıma yüksek sesle okuduğumu hatırlıyorum ki kendisi de sonradan aktör oldu, Miguel Ferrer. Harika bir metindi. İkimiz de Han Solo rolünü oynamak istedik çünkü en iyi rol oydu. 
Bu güzellikte bir şeyi nasıl güzelliğinden 

bir şey kaybetmeden canlandırmayı planladıklarını bilmiyordum fakat eğer böyle bir başarıya erişilecekse bunun bir parçası olmak istediğimi biliyordum.” 

Fisher'ın söylediğine göre 19 yaşında bir gencin dişli bir prensesi canlandırma işini başarıyla gerçekleştirmesi hiç de kolay bir tecrübe olmamış. “Rolü aldığımı söyledik- 


1981 

20 ŞUBAT 

George Lucas Revenge of the Jedi'ın ilk taslağını bitirdi 

9 MART 

Uluslararası Halk Radyosu Star Wars'u radyo programları formatına uyarladı 


21 MAYIS 
The Empire Strikes 
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10 NISAN 

Star Wars üçüncü yeniden gösterimi Episode IV — A New Hope başlığıyla vizyona girdi 


e 


a amm <0 
SA 


1982 

11 OCAK 

Revenge of the Jedi'ın temel çekimleri Elstree Stüdyolarında başladı 
MAYIS 

The Empire Strikes Back 
Atari ve Mattel İntellivision platformlarında piyasaya sürüldü — ilk Star 
Wars konsol oyunu 


” 


Fa 


27 MAYIS 

Star Wars Betamax ve 
VHSde kiralamaya sunuldu 

24 EKİM 

Star Wars Avrupa'da ilk defa televizyonlarda gösterilmeye başlandı 


STAR WARS'UN 40 YILI 


ten hemen sonra 8 kilo vermem gerektiğini — ŞE söylediler ve ben de kovulmaktan korktuğum (o — E&8& için hemen kabul ettim. Sürekli kafamda beni lı m 
yanlışlıkla işe aldıkları ve bunu fark ettikten — 5 
sonra beni kovdukları senoryalar üretiyor- —E— dum. Dolayısıyla olabildiğince sessiz olmaya çalıştım ki beni tanıyorsanız bunun hiç de m kolay bir şey olmadığını anlarsınız!” R-E-Geldik Leia'nın ünlü uzay topuzlarına.... ii “GeorgelLucas| bana 'Şimdi sana — inanılmaz kötü bir saç stili yapacağız' — ii“ dediğinde bahsettiği o stili sevebileceğimi —i—- hiç düşünmemiştim. “Nasıl oldu, ne — ii düşünüyorsun? Beğendin mi” diye — ii sorduklarında “Bence çok güzel, bayıldım — di dedim. O saç tarzının hikayesi böyle ül anlayacağınız. Benden istedikleri her şeyi kelimesi kelimesine yaptım ki, o kafamdaki senaryoların hiçbiri sonunda gerçek olmasın!” 
O zamanlar kardeş olduklarını bilmediği 
Luke'un dudaklarına ufak bir öpücük mı 1 
kondurduktan sonra bol şans dileyen Leia, m) sonrasında serseri Han ile de öpüşmüştü. 
Röportajımız sırasında Fisher'ın ekran SE karşısında öpüşmeye karşı bambaşka bir p va bakışı olduğunu öğreniyoruz. 
# 3 “Harrison, sahne karşısında öpüşmekten pek 
7 de hoşlanmadığını söylerdi hep” diye itiraf 
z ediyor Fisher. “Gerçekten de tuhaf bir şey, og o konuda haklı. Para için öpüşüyorsunuz ve ir pi j ç VE g. ; genelde öncesinde bir kelimeden fazlası geçiei bi yor aranızda dolayısıyla...” diye dalıp gidiyor. 
“Başka insanların öpüşmesini izlemek bana hep daha çok keyif vermiştir. Bence Notorious | Alfred Hitchcock'un 1946 yapımı eseri| sinema tarihindeki en iyi öpüşme sahnelerine sahip. O zamanlar ekranda öpüşerek görülebileceğiniz sahnelerin bir sınırı varmış, aşağı yukarı 18 saniye kadar, dolayısıyla öpüşüp öpüşüp sonra ayrılıyorlar, birkaç kelime söyleyip sonra tekrar öpüşmek zorunda kalıyorlardı — bana göre harika bir konsept. 
Fakat Star Wars'ta gerçekleştirdiğimiz sah- - ŞU neler maalesef öyle değildi. Seksi olmaktan — SG çok uzak oldukları kesin — kafanda çok başka. BE şeyler var, o yüzden öpüşme eylemi daha çok ikinci planda kalıyor.” 


2 < 
g of th Empire Sirikes Bağ 


1983 1984 1985 1986 


Retum of the Jedi vizyona 
Üçüncü Star Wars filminin ( girdiveilkgün gelmiş Son Star Wars gazete kari- Ewokların ve Druidlerin Marvel'in Star Retum of the Jedi başlığıyla | geçmiş en büyük ilk gün katürü yayınlandı Macera Saati çizgi filmi, Star Wars uyarlaması #f yayınlanmasına karar verildi hasılatı listesinin zirvesine Wars neşesini çocuk seyircilere çizgi romanının (95 yerleşti Uyarlama televizyon filmi The kadar indirdi son Sayısı 


Ewok Adventure, Birleşik Dev- yayınlandı letlerde ABC televizyonunda Ewoks: The Battle for Endor yayına girdi ABCde yayına girdi 


The Empire Strikes Back'in radyo programı uyarlaması 
Ulusal Halk Radyosu'nda seslendirilmeye başlandı. 
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m STARWARS'UNMOYU 


Leia'nın Return of the Jedi'da metal bikini ile Jabba'nın sarayında çekilen sahnelerinin çok daha seksi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Fakat bu Fisher'ın o metal bikiniyi son giyişi değildi. Bir Rolling Stones çekimi için de kamera karşısına aynı bikiniyle geçen aktrise, bu ölümsüz resme bakarken nasıl hissettiğini soruyoruz. “O zamanlar pek hoşuma gitmemişti fakat artık o fotoğraflar gayet hoşuma gidiyor çünkü gerçekten çok güzel görünüyordum” diye gülüyor yıldız oyuncu. O zamanlar nasıl göründüğüme pek dikkat etmemiştim, şimdi dönüp bakıyorum da sanırım dikkat etmeliymişim! 

George Lucas'ın işkence gibi diyaloglarının ona bir parça zorluk yaşattığını kabullenen aktris yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “İlk sahnem Peter Cushing ile olan sahneydi. 
Repliğimi söyledim, “Güverteye çıktığımda duyduğum o iğrenç koku sana aitti demek, yanılmamışım” İlk başta insanların anlayabileceği şekilde söylemek istedim aslında: “Güverteye çıktım ve iğrenç bir koku vardı, tanıdığımı düşündüm ve şimdi anlıyorum ki o sendin!” Ancak George bana gelip “Bu gerçekten ciddi bir sahne. Gezegenini, anneni, üvey babanı, müzik koleksiyonunu bunların hepsini kaybettin... kızgınsın” dedikten sonra sahnenin hakkını verebildim. Ama insanlara bağırarak bir şeylerler söylemeyi hep sevmişimdir dolayısıyla * Buraya o şeyle mi geldin? Sandığımdan daha cesurmuşsun. gibi replikleri kullandığım sahneler hiç zor olmadı. Fakat bazı sahneler gerçekten zordu, çünkü var olmayan bir dilde terimler kullanmak zorunda kalıyordum (“Seni beyni takılı kalmış yarım akıllı, hırpani görünüşlü 'nerf” çobanı seni”). Dolayısıyla bu tür replikleri hep argo konuşuyormuş gibi canlandırmak zorunda kaldım. Harrison ise sık sık beğenmediği repliklerin yerine kendi yazdığı replikler kullanırdı.” 

Ford'un Star Wars senaryosuna, özellikle kendi repliklerine verdiği tepkiler efsane olmuş durumda. En ünlü sözü Lucas'a söylediği “Bu boku senaryoya yazabilirsin ama sahnede asla güzel durmaz" olan aktörün o zamanlar nasıl 


biri olduğunu Fisher'a soruyoruz. “Sabahları sette herkesle konuşamazdınız ama Harrison saat kaç olursa olsun konuşabileceğiniz ve sizi güldürebilecek biriydi.(Bu röportaj Fisher, Ford ile ilişkilerini açıklamadan önce yapılmıştı) Hepimiz biraz ciddiydik, Harrison istediği zaman epey ciddi olabiliyordu, tabi bu kaç bira içmiş olduğuna göre de değişiyordu 
biraz! Ben 19 yaşındaydım, Harrison ise 33 
yaşındaydı dolayısıyla kaytarma işleri ondan sorulurdu. Epey eğlenceli olmasına rağmen bu yine de bir işti ve arada sırada insanın kaçası geliyordu.” 

Return of the Jedi'ın sonlarına doğru seri, Leia için çok daha ciddi bir hal aldı, zira tek çocuk olmadığını öğrenmesi ve bir zamanlar ufak bir duygusal yakınlık yaşadığı kişinin 


kardeşi çıkmasının yanında bir de Darth Vader'ın babası olduğunu öğrenen Prenses, artık çok daha ciddi bir karakter haline gelmişti. “Luke'un kardeşim olduğunu bilmiyordum, bilseydim ona çok daha kötü davranırdım” dedikten sonra dilini sola doğru çıkararak şaka yaptığını belli ediyor aktris. 
“Ona pisliklerimi temizletir ve ödevimi yaptırırdım.” 

Öteki darbe konusunda ne düşündüğünü soruyoruz: (ünlü Sith Lordu Darth Vader'ın babasının olduğu haberinden bahsediyoruz) Aktrisin tepkisi “Sence de çok boktan bir olay değil mi bu?” oluyor. “Darth'a bir bak... 
Babalar Günü'nde okula gelecek bir tipe benziyor mu? Ya da evleneceğim zaman beni damada verecek türde bir adama? Gerçi bu 


1987 1988 


1989 1990 


1901 


Califomia'daki Atari'de piyasaya çıkmış Tokyo'daki Disneyland'de Tokyo'daki Disneyland'de Timothy Zahn'ın Disneylandde özel efek- olan Star Wars oyunu Star Tour'lar başladı Star Tour'lar başladı İmparatorluğun Mirasçısı terle ve film teknikleriyle Commodore 64 platfor- adlı romanı Star Wars zengileştrilmiş Star munda piyasaya sürüldü Artık tüm dünya hayran kitlesinde yeni bir 


Tour'lar başladı 


Lucasfılım tarafından onaylanan ilk toplanma 
Los Angeles şehrinde gerçekleştirildi 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sinemasında tarihi önem taşıdığı kabullenilen Star 
Wars, Birleşik Devletler 
Kütüphane Kongresi'nde 
Ulusal Film Kütüphanesine katıldı 


çağın başlangıcı oldu 


Star Wars, Nintendo oyun konsolunda Lucasfilm tarafından piyasaya 


sürüldü 


görünüşüne rağmen öyle olsa çok eğlenceli olurdu. Keşke öyle bir baba olsaydı! Aslında düşünüyorum da bu olayı anladığım an bana söyledikleri an değildi, çoktan beri biliyor gibiydim. Bir şekilde kafama kazınmıştı.” 
Star Wars kadrosundaki büyük çoğunluğun serinin 40 sene sonra bile bu kadar hararetle seviliyor olacağını tahmin etmediğini söylersek yanılmış olmayız. Kendinden gayet emin bir şekilde “Kimse bilmedi, kimse tahmin edemedi” diyor Fisher. “İlk izlediğim zamanı hatırlıyorum da, kendi kendime “Vaov, buna benzer bir şeyi hayatım boyunca görmedim! dediğimi bilirim. Ama benim 

iki ayrı izleyiş perspektifim vardı, birincisi Şu kızın yüzü ne kadar şişko'ikincisi ise “Ne 


kadar güzel bir film!” idi. Tanrıya şükürler 


Ez 


1992 
Dark Horse Comics Dark 
Empire adı altında Retum of the Jedi sonrasında geçen bir çizgi roman serisi yayınlamaya başladı 


sürüldü 


Fransa'da Euro Disney'in açılışı. 
Star Tour'ların startı verildi 


Nintendo için tasarlanan oyun 
Super Star Wars piyasaya 


olsun ki, bu iki düşünce birleşip birbirlerini tek bir yöne kanalize ettiler. George inanılmaz bir hikaye anlatıcısı. Inanılmaz bir hayal 

gücü vardı. Fakat kimse bu kadar büyük bir hit olacağımızı tahmin etmiyordu. Eğer bu kadar büyük bir hit olacağımızı bilselerdi tüm Amerika'yı dolaştığımız bir basın toplantısı ayarlamazlardı eminim. Zira hiç ihtiyacımız yoktu! Fakat hazırlıklar çoktan yapılmıştı, dolayısıyla sanki pek sevilmeyen bir atı satma- ya çalışan çiftçiler gibi yollara düştük. Fakat bu at epeyce sevilmişti ve biz de gittiğimiz her yerde rock yıldızları gibi ağırlandık” 


Huzur içinde yat Carrie Fisher. (1956 - co) 


1993 


LucasArts Star Wars: X-Wing adındaki uçuş simülatör Hoppy disc'ini PC'ler için piyasaya sürdü 


Star Wars üçlemesi lazerdiskte bütün olarak piyasaya sürüldü. 


İlk CD-ROM oyunu Rebel 


Assault piyasaya sürüldü 


STAR WARS'UN 40 YILI 


40 EKSİ KIRK 


Şu an Star Wars'tan tam olarak Luke ve arkadaşlarının 1937'ye uzak olduğu kadar uzaktayız... Korkutucu değilmi? 
———* 


© Çizimden sahneye uyarlamalar yeni bir şey değil. 1937 yapımı örs çeneli suçlu Dick Tracy birkaç heyecanlı Republic serisinde başrol oynadı. Lame One ve onun şeytani ses yok edicisi ile baş etmekte zorlanmadığını söylememiz gerekiyor. 


& Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Disney'nin finanse ettiği ilk uzun metrajlı animasyon filmi olup gününün en fazla hasılatını yapan eseriydi. 
Seksen yıl sonra bugün, ünlü fare evi, Lucas evreninin sahibi konumda... 


© Gösterime girişinden bir sene sonra hâlâ bir numaralı özel efekt süper kahramanı ünvanını kimseye kaptırmayan Flash Gordon Tusk-Men 


ve Beast-Men of Mongo ile mücadelesini, Alex Raymond'ın gazete çizgi romanlarında sürdürmekteydi. 
George Lucas'ı çok etkileyen seri, Star Wars'u bugün olduğu şey haline getiren en büyük faktörlerden biri. 


8 Superman'in çıkmasına bir, 
Batman'in çıkmasına iki yıl olduğundan mütevellit o sene Shadow ve diğer kült dergi kahramanları gazete standlarının kontrolünü ele geçirmişlerdi. Orson Welles Marslı ateşgücünü gökyüzüne çevirmesinden bir sene önce bir radyo dizisinde Shadow'u canlandırmıştı. 


8 Gelecekte Lando Calrissian rolünü 
üstlenecek olan Billy Dee Willaims 6 
Nisan 1937'de New York'ta doğdu. Öte yanda Britanya'da Alec Guinness, Old Vic'de Shakespeare oyunları canlandırırken Peter Cushing Southampton'daydı. İki sene sonra Hollywood'a doğru yola çıkan aktör, sonraları Star Wars'un unutulmaz karakterlerinden olacağını bilemezdi elbette. 


1994 

Star Wars: TTE Fighter PC ve 
Mac platformları için piyasaya sürüldü 


Peter Cushing'in vefatı 


George Lucas, Star Wars: Episode İ'ın senaryosunu yazmaya başladı 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iş 
İSTATİSTİK SAVAŞLARI 


Çok çok uzaktakı o galaksiden hayati istatistikler 


/ 


Beyazperdede yok 

oluşunu izlediğimiz gezegen sayısı 

- di (Alderaan, Hosnian 


Bir astroid kuşağından hasar almadan, başarılı bir şekilde seyahat edebilmenin yaklaşık oranı 


sistemininin üyesi olan 5 


< gezegen Starkiller ü 
« 
w 


Birden fazla filmde gördüğümüz 
İmparatorluk 
Subayı sayısı 

(Binbaşı/Amiral 
Plett) 


The Empire Strikes 
Back'te Darth Vader'ın brifing verdiği kelle avcısı sayısı 
(4-LOM, Boba Fett, 
Bossk, Dengar, 1G-88, 
Zuckuss) 


The Empire Strikes Back'te 
Hart Solo'nun karbonitte geçirdiği zamafyoranı 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çe 


6.6 milyar $ 


Bu zamana dek gösterime 


Beyazperdede vücuttan ayrıldığını gördüğümüz uzuv sayı 
7 iu 
rth Maul'un bacakları, Zam Wese 
DE acakları(2) 


bacakları, Mâ 
Namp a'nın 


Orijinal üçlemede 
Sithlerden 

bahsedilme sayısı 


giren tüm Star Wars üçlemelerinin toplam hasılatı 


(Kaynak: Box Office Mojo) 


A New Hope'da Lela'nın kaldığı hücrenin numarası ve Finn'in Stormtrooper kodundaki numara 


Tatooine'de geçmeyen Star Wars üçleme filmlerinin 


oranı 


071.4 


Tatooine'de geçen Star Wars üçleme filmlerinin oranı 


“Bu konuyla alakalı ö içimde kötü bir ” 
his var” kalıbının kullanılma sayısı 


6 


Anakin Skywalker/ 
Darth Vader'ı oynamış aktör sayısı 
Dave Prowse, James 
Ear! Jones, Jake Lloyd, 
Hayden Christensen, 
Sebastian Shaw, Bob 
Anderson 


1138 


Bir Battledroid'in hizmet numarası (Episode 
Clone Trooper'ların üniformalarının arkasındaki LED'ler (Episode 11) 
Ki -Adi Mundi'yi öldüren clone trooper'ın numarası(Episode 111) Han ve Luke hewie'y götürdüklerini söyledikleri hücre numarası(kpisode |V 
R2 ve 3PO'nun Death Star'da saklandıkları odada ekranda görülen numara(Episode VI) 
2ogue 10 ve TI istasyon 38'e önderilmişti(Episode V) 
Leia'nın Boushh tarzı kaskının yanında görülen numara(Episode VI) tormtrooper'ların Tuanul 


ıldırısında inmesi belirlenmiş saldırı 


Star Wars'un Yıldızları 


Üç veya daha fazla filmde yer almış olan karakter sayısı 


Darth Vader/ Anakin Skywalker 


Leia Organa 
Boba Fett 
Wedge Antilles 


SEX dergisi için abonelik fırsatını kaçırma: 


Dünyanın 1 numaralı 
Sa-Fi dergisi artık Türkiyede ve aylık olarak yayında 


dergisine abone ol kargo ücreti ödemeden adresine 


kadar dergin gelsin. 


Şubat ayı boyunca 
SFX'e abone olanlara 
Süper Kahramanlar Özel Sayısı Hediye 


i BÜYÜME büyük X 


* 


Deadpodl si” 
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BOBA FETT 


BOBA 
STİLİ 


ia 


Boba Fett'i oynayan aktör , Star Wars evrenindeki 


en büyük sahne hırsızıydı. SEX Mandalorian zırhının ardındaki 


adamla buluştu. 


1997 
31 OCAK 
A New Hope'un dijital 


1995 
15 ŞUBAT 


First person shooter (Nişancı 


1996 
INISAN 
Shadows of the Empire 


EKİM 
Retum of the Jedi NPR 
(Ulusal Halk Radyosu) için 


14 ŞUBAT 
Ihe Empire Strikes 
Back'in yenilenen versiyonu 


gözünden oyun) Star Wars: Dark 


ar platformunda piyasaya sürüldü. 
30 KASIM 
Rebel Assault 11: The Hidden 


Empire, Retum of the Jedi'dan beri 


piyasaya sürülen ilk canlı çekim sahnelerine ev sahipliği yaptı. 


BO Set TüRKIYE 1 ŞUBAT 2017 


romanının beraberinde kitaba ait bir çizgi roman, N64 oyunu ve müzik albümü cdsi çıkaran 
Star Wars, multimedyaya ilk adımını attı. 


bir radyo drama metni olarak uyarlandı. 


26 KASIM 

Star Wars.com'un yayına başlamasıyla Güç internete açıldı. Çevirmeli ağın gücüne dikkat edin! 


efektlerle zenginleştirilmiş ve cilalanmış yeni bir versiyonu yayınlandı. Efsane film serisi X jenerasyonunda büyük ilgi topladı ve yeniden popülerleşmeye başladı. 


yayınlandı. 

14 MART 

Retum of the Jedi'ın yenilenen versiyonu yayınlandı. 
26 HAZIRAN 

Star Wars Episode Tın çekimleri başladı. 


1998 

18 EYLUL 

A New Hope'dan görülmemiş sahneler içeren Star Wars: 
Behind the Magic piyasaya çıktı. 

17 KASIM 

İnternet tarihinde o 2amana kadar olmuş en büyük etkinlik vuku buldu. Phantom 


Menace'nin kısa fragmanın yayınlanışı. 


1999 

16 MAYIS 

The Phantom Menace galası gerçekleşti. 19 Mayıs'ta 
Amerika sahnelerinde boy göstermeye başlayan film, gişe rekorlarını paramparça etti. 


2000 . 
26 HAZIRAN 
Episode İl'nin temel çekimleri başladı. 
5 AĞUSTOS 
Sir Alec Guinness'in aramızdan ayrılışı. 
y 


, 
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2001 

29 NİSAN 

Dünya çapında izleyici tabanlı çalışmalara rağmen Jedi Knight İngiltere'de ve başka birçok ülkede 


15 EKİM 

The Phantom Menace, 
DVD'si yayınlanan ilk Star 
Wars filmi oldu. 


benimsenemedi. 

15 HAZIRAN 

Phantom Menace'nin bir hayran tarafından yeniden düzenlenerek Phantom Edit haline dönüşmesi. 
Gayriresmi düzenlemelerinin çağı 


başladı. 


STAR WARS'UN 40 YILI 
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Yıllarca televizyon ve sinema sahnelerinde rol almasına rağmen Leicestershire doğumlu aktör Jeremy Bulloch hafizalarımızda her daim Boba Fett'e hayat veren adam olarak yer bulacak. Ihe Empire Strikes Back'te sadece birkaç sahnesi olan ve bu sahnelerin neredeyse tamamının sözsüz olmasına rağmen ilgiyi üzerinde toplayan bu gizemli kafa avcısı o kadar havalıydı ki Lucasfılm onu 
1983 yapımı Retum of the Jedi'a çağırmasa 
olmazdı. Yaptığımız röportaj öyle gösteriyor ki Bulloch da geriye dönüp Fett'e baktığında insanların karaktere neden bu kadar çekildiğini anlayabildiğini itiraf etmekten utanmıyor... 

“Anti-kahraman faktörü diye bir şey var değil mi?” diye sözlerine başlıyor Bulloch. “Seyirci kötü karakterleri seviyor ve benimsiyor. 
Anti-kahraman karakterler ise seyirciye 

tipik kötünün ve tipik iyinin klişeliğinden uzaklaşma şansı veriyor. Bana göre Fett, Retum of the Jedi'da öldürüldüğünde serinin bir çok hayranı ciddi bir biçimde üzülmüştü. 
Filmi izlemek için birkaç kere sinemaya gittim zira ben de serinin ciddi bir hayranı sayılırım ve birden fazla kere insanların 

ölüm sahnesine tepki gösterdiklerini kendi kulaklarımla duydum. 'Ne? Boba Fett'i böyle öldüremezsiniz! Bu kadar kolay olamaz” hatırladığım tepkilerden yalnızca birkaçı. Belli ki seyirci karakterimi çok sevmişti ve öncel filmlerde geri getirilmesinin sebebinin de kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Fett Darth Vader'a cevap yetiştirip sonrasında hayatta kalabilen nadir karakterlerden, değil 


çekimleri başladı 
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Episode IlI'nin temel 


mi? |gülüyor)” 

Boba Fett'in başrolde olduğu bir filmin 

onu çok heyecanlandırdığını itiraf eden Bulloch, hiç vakit kaybetmeden neden böyle düşündüğünü açıklıyor. 

“Evet bence harika bir fikir. Birdenbire ortaya çıkan Fett'in hikayesi, seriye inanılmaz bir derinlik katıyor ve böyle bir film çekilmesi hayranların da kesinlikle beğeneceği bir olgu olur. Yani, dürüst olalım, kelle avcımız orijinal filmlerde yalnızca bir yan karakterdi. 
Fakat öncel filmleri sayesinde artık çok daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi genel popülasyon- bir zamanlar Star Wars'u sadece R2-D2, Darth Vader ve Chewbacca ile eşleştiren kesimden bahsediyorum- şu 

an Boba Fett'in kim olduğunu da biliyor 


Xbox platformunda piyasaya sürüldü 


7 KASIM 

Lucasfilm'in Cartoon Network ile iş birliği. Lokmalık 
Clone Wars (Genndy Tartakovsky) çalışmaları başladı 


oyunu Star Wars: Battdefront görücüye çıktı 


ve onu benimsemiş durumda. Öncellerle ilgili en sevdiğim kısım ise onun baştan beri bir klon olduğunu açıklamalarıydı. Zaten destansı olan kurgu bir adım daha ileri gitti. 
Muhteşemdi!” 

2005 yapımı Revenge of the Sith'te 

yaptığı cameo Bulloch'ta bir Star Wars tutkusunu daha gün yüzüne çıkarmışa benziyor - her şeyi başlatan adam tarafindan yönlendirilmek... 

“DURUST OLMAK GEREKİRSE, 
BOBA FET'T'İIN OLURKEN DAHA 
FAZLA SAVAŞIP BERABERİNDE BIRILERİNİ GÖTÜRMESİNİ 
UMUYORDUM” 


“Aman tanrım, tam anlamıyla harika bir 


2002 2003 7TEMMUZ 2004 . 2005 

16 MAYIS 7 NISAN Çevirimiçi bir oyun olan Star 21 EYLUL 16 MAYIS 

Episode 11: Attack of Star Wars: Clone Wars Wars Galaxies - An Empire Üzerinde çalışma Episode 111: Revenge of the Clones Birleşik oyunu Xbox platformunda  Divided piyasaya sürüldü yapılarak yenilenmiş ori- the Sith'in dünya çapında Devletler'de gösterime piyasaya sürüldü 15 TEMMUZ jinal üçlemenin DVD'leri gösterime girişi 

girdi 30 HAZİRAN Kinight of the Old Republic piyasaya çıktı. Nişancılık 


tecrübeydi. George Lucas ile tekrar çalışma şansı bulmuştum ve her şey 25 sene öncekiyle aynıydı resmen. Elbette daha önce de tanıştık, fakat 80 döneminde hiç yapılmamış bir şeyi yapan o adam 25 sene boyunca 

aynı mütevazilikte, aynı nezakette, aynı sessizlikte ve düşüncelilikte kalmıştı. Gişe rekorları kırmasına kesin gözüyle bakılan 

bir filmin yönetmeninin böyle olması çok nadirdir. İnanın bana, kendi zamanımda birçok kabadayıyla çalıştım ve dürüstlükle söyleyebilirim ki Star Wars projesinde söz sahibi olan üç adam da, sakin ve düşünceli insanlardı.” 

Klon hikaye örgüsü Star Wars hayran evreninde bir ayrılık yaratmış olsa da-Bulloch'un içine oturmayan asıl şey Boba Fett'in Return of the Jedi'da Büyük Carkoon Çukuru'na düşüp Sarlacc maması olması belli “Return of the Jedi'da öldürüleceğim söylendiğinde bile hiç keyfim kaçmamıştı, 

ta ki fazla çabuk öldüğümü görene kadar. O an benden mutsuzu yoktu, ”diye itiraf ediyor şimdi 71 yaşında olan aktör. “Dürüst olmak gerekirse Boba Fett'in ölürken daha fazla savaşıp beraberinde birilerini götürmesini umuyordum. Ama elbette bu şov dünyası 

ve film dünyası her şey beklediğiniz gibi olmayabiliyor. Bu kadar kolay gitmesine rağmen hâlâ etkileyici bir havası olduğunu görmek çok güzel. Tabii rolümü ben yazmış olsaydım Han Solo ile Boba Fett arasında daha sıkı bir çatışmaya yer verirdim. Bana öyke geliyor ki, o ikisi geçmişte sırt sırta savaşınışlardı ve şimdi düşman oldukları için böyle bir son herkes için çok daha keyifli 


olurdu?” 
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FİGÜRANLARIN KARŞI SALDIRISI 


Star Wars hikayesinde görmek istediğimiz birkaç küçük ve gösterişsiz yan karakter 


2006 2007 


YADDLE 


Ihe phantom menace karakterlerinden 
9 "nın türünün tek örneği olduğunu mu sanmıştınız? Henüz isimlendi- 


Yoda'ya k kısa sür gezegeni keşfedişlerini görmeyi çok isteriz 


ZAM WESELL 


Attack of the clones karakterlerinden $ Padme'nin hayatına te lerek Epi e Il'yi ateşleyen dişi k avcısı, Coruscant'ta gerçekleşecek delice bir kaçışın temellerini atmıştı Fakat asıl önemli olan onun Star Wars evreninde e eri bulunmayan biçim değiştirme özelliği (Clone Wars'da ait olduğu Clawdite ırkının başka üyeleri ile de tanışma şerefine nail olmuştuk). Bildiğiniz gibi Star Wars hayran tabanı kelle avcılarına ba or ve Wesell kesinlikle ekranda ha fazla zamanı hak eden bir karakter 


B'OMARR KEŞİŞLERİ 


Return of the jedı karakterlerinden $ Jabba'nın Sara g ye korkutan örümc 

hatırladınız mı? O zav ratık aslında bir B'omarr keşişinin izole edilmiş beynini taşıyan bir d marr keşişleri, alç te liderinin inini kurduğu yerin asıl sakinleri olmakla bera Star Wars tarihçesinde aydınlanma fırsatı için organik bedenlerinden feragat eden bir kültü temsil ediyorlar Derinlemesine araştırılabilecek ilgi çekici bir konu daha. 


PRUNE FACE 


Return of the jedı karakterlerinden 

$ Bu karakterin Kenner figürüne sahip olan herkes, onun kim olduğunu merak ediyordu eminiz. Ki kendisi 90'lara kadar doğru düzgün bir isme bile sahip değildi. Orrimaarko ,Asilerin ünlü brifingi sırasında arka planda olan Dressellian'lardan biriydi. O zamandan beri en kayda değer 

Chicken skecinde (bit.ly/PruneFac herhangi bir şey öğrenmek fena ol 


RANGOR BAKICISI 


Return of the jedı karakterlerinden $ Figürü yapılmış olan başka bir figüran Malakili, üstsüz ve toparlakça karakter. Ar z Luke Skywalk da yürek dağlayan bir homurdanma koyvermişti zil hayvanı yapmıştı? Jabba'nın hizmetine ne ara girdi? (Eski genişletilmiş evrende sonunda bir restoran açmıştı!) 
Hagrid benzerliği gözümüzden kaçmıyor 


van karakter hakkında b 


2008 2009 


Önceki filmlerinin üzerinde oynanmamış hâlleri, piyasaya sürülen DVD'lerde yerini aldı 


Birleşik Devletler posta idaresi 
30. yıla özel pullar çıkardı 


Robot Chicken skeçleri (altta görünüyor) 


Londra Liman bölgesinde gerçekleşen Celebration 
Europe Birleşik Devletler dışındaki ilk Star Wars 


toplanması oldu 


Family Guy, Blue Harvest bölümünde Star Warsu konu ettü 


İlk Star Wars animasyon filmi olan Clone Wars gösterime girdi 


The Force Unleashed piyasaya sunuldu ve en hızlı satan Star 
Wars oyunu unvanını ele geçirdi (hâlâ koruyorlar) 


Star Wars: The Clone Wars, 
Cartoon Network'te yayın hayatına başladı 


The Clone Wars'un Rise of the Bounty Hunters adlı sezonu başladı 


“Something, Something, 
Something, Darkside” Family 
Guy'da Star Wars'un konu edildiği ikinci bölüm oldu 
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3 
KOLEKSİYONCU. 


KELLE AVCISI 


SEX Star Wars koleksiyon evreninin parlak merkezine doğru 


bir yolculuğa çıkıyor... 


Eğer her Star Wars hayranının hayatlarında en az bir kere ziyaret etmesi gereken kutsal bir alan varsa o da Rancho Obi-Wan'dan (https://www. 
ranchoobiwan.org) başkası olamaz. Kalifornia Sonoma Bölgesinde kurulmuş ve kar amacı gütmeyen bu müze içinde dünyanın en büyük kişisel Star Wars ürünleri koleksiyonunu barındırıyor. Figürlerden tutun, hatıra eşyalara kadar her tür şeyi bulabileceğiniz müzenin dünyada bir eşi benzeri daha yok. Yönetim kurulu üyesi olduğu müzenin aynı zamada başkanlığını da 

© yapan Steve Sansweet, bu projeyi Lucasfilm'deki eski işi olan Hayran Ilişkileri bölümümün bir uzantısı olarak gördüğünü söylüyor. Birazdan söyleyecekleri şeylerden gurur duyduğunu gözlerinden anlayabiliyoruz: “Lucasfılm sinema tarihinde hayranlarla direkt iletişime geçen ilk film şirketiydi. Bunun bir parçası olmuş olmak beni inanılmaz mutlu ediyor.” 
850 m2'lik bu devasa müzenin koleksiyonunda 
yok yok. Eskiden bir tavuk çiftliği olan alan şu an 300.000'den fazla Star Wars temalı eşyaya ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda neler yok ki? Karbonitte dondurulmuş tam ölçek bir Jar Jar 
Binks'ten tutun, Boba 
Fett'in orijinal silahına ya da karnından füzeler ateşleyen Japon yapımı nostaljik bir C-3PO figürüne kadar her şey mevcut. Bu Jedi Mekke$si niteliğindeki yeri ziyaretimizde ilgimizi çeken birkaç eşyayı sizin için tanıtıyoruz... 


2014 

16 MAYIS 

The Force Awakens'ın 

çekimleri Abu Dabi'de 

başladı 

3 EKIM 

Episode 111 ve Episode 
IW arasında geçen CGI 
Star Wars Rebels dizisi yayına girdi 


2013 

25 OCAK 

JJ) Abrams'ın Episode 
Vifın yönetmeni olarak projeye dahil oluşu 


2012 

10 ŞUBAT 

Episode E The Phantom 
Menace 3D teknolojisiyle yeniden satışa sunuldu 
30 EKIM 

Disney'nin Lucasfilm'i satın alışı ve Episode VIl'ın 2015'te vizyona gireceği açıklanışı. Endor gezegenindeki büyük sevinç! 


22 TEMMUZ 

George Lucas'ın ünlü galaksisini köşeli formlarda yeniden canlandıran Lego Star Wars: The Padawan 
Menace Cartoon Network'te yayın hayatına başladı 

16 EYLUL 

Star Wars: The Complete Saga, Blurayde satışa sunuldu 

20 ARALIK 

Çevrimiçi RPG Star Wars: The Old Republic piyasaya çıktı 


26 EKİM 
Star Wars: The Force 
Unleashed 11 yayınlandı 


2011 

20 MAYIS 

Star Tours: Macera 

devam ediyor Walt Disney 
Worldde gösterime başladı 


yeni bir üçlemeyle sınırlı kalmayacağını, yeni bağımsız karakter filmleriyle de zenginleştirileceğine dair açıklaması 
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(ASIM 
Bir uyanışa tanıklık edişimiz... 
Episode VIl'ın fragmanı intemeti kasıp kavurdu. 


2015 

16 NISAN 

Han ve Chewie'nin dönüşünü müjdeleyen ve izleyen her hayranın gözünden bir parça yaş akıtan ikinci Force Awakens fragmanı yayınlandı... 

18 ARALIK 

Star Wars: The Force Awakens tüm dünyada vizyona girdi 


2016 

15 ARALIK 

Orijinal seri harici olayları anatan ilk Star Wars filmi Rogue 
One vizyona girdi 
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ZAMAN MAKİNESİ 
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MARVEL 
STAR WARS 


Luke Skywalker'ın Marvel Comics'i Death Star'dan kurtarışı. 
SEX zamanında o çok çok uzak galakside oynanan kumarı mercek 


ir elini yumruk yapmış, ötekinde ise 

kan kırmızı renkte parlayan bir kılıç 

olan,judo kıyafetleri giymiş adam, 

savaşa hazır görünüyordu. Arkasında ve yanlarında görülen üç figürün, ondan aşağı kalır yanı yok: Elinde ışın tabancasıyla tetikte olan haydut, kukuletası ve beyaz sakalıyla grubun yaşlısı olduğu anlaşılan ikinci ışın kılıçlı bilge ve en arkada dudaklarını büzmüş, gözlerini kapatmış Viktoryen saç stili ile bir kadın. Kadının suratındaki ifade için haz içinde tanımını kullanmamız yanlış olmaz. 
Hepsinin üzerinde süzülen, gövdesinden bağımsız, tribal maske ve karbüratör olmak arasında gidip gelen başlığın gözleri galaktik savaşın ateşi ile yanmakta. Uzay gemileri ise bu tuhaf tablonun etrafında konuşlanmış durumda. Kendinizi bu manzaraya kaptırmışken sahneye bir de sorunun iliştirildiğini fark ediyorsunuz. Tanıdık bir ses kafanızın içinde yankılanmaya başladı bile, “Luke Skywalker, ortaya çık! Seçilmiş olan galaksiyi mi kurtaracak, yoksa yok oluşuna mı sebep olacak?” 

Güç'ün dünyayı fethetmesi, 40 sene sonra 

kulağa absürt geliyor, biliyoruz. Fakat bu Marvel'ın 1977'de yayınlamaya başladığı Star Wars serisine ait ilk çizgi romanın kapağıydı, — American Graffiti'nin arkasındaki “kendin yaz kendin yönet”çi yönetmenin başarısız 


altına alıyor. 


olmaya mahkum bilim kurgu projesinin bir uyarlaması — ve inanın bize bu çizgi romanın gazete bayiilerindeki yeri için dişiyle tırnağıyla savaşması gerekiyordu. Esinlenildiği köken filmi beyazperdeye girmesine daha iki ay olan eser, Superman, İhe Amazing Spider-Man gibi devasa yapımların yanında sönük kalıyordu. Henüz ne kadar sattığı ve gelecekte de satıp satacağı belli olmayan serinin kendisini destekleyecek bir FOX'u da yoktu, aslında dürüst olmak gerekirse ellerindeki tek şey yarı-kehanet, yarı-Stan Lee stili bir iddiaydı. 
“Tüm zamanların en büyük uzay-fantazya 


filmi!” 


“GEORGE TA 0 ZAMANLARDA BİLE 
STAR WARS'UN DAHA BÜYÜK BİR 
SERİNİN PARÇASI OLACAĞINDAN BAHSEDİYORDU” 


“George için büyük bir çizgi roman hayranı diyebiliriz,” diyor seriyi Marvel stiline uyarlayan yazar Roy İhomas. “Onunla 1975 yılında bir yemek vasıtasıyla tanışmıştık. O akşam George'un Star Wars ile ilgili konuştuğunu hatırlıyorum. Ağzından pek bir şey koparamadığımı itiraf etmeliyim, hatırladığım tek 


şey kafasındaki şeyin Flash Gordonvari bir yapım olduğuydu... Daha o zamanlar bile tek bir fılm değil bir seri çekmek istediğine karar vermişti.” 

George Lucas'ın çocukluk döneminde çizgi romanları adeta yuttuğunu biliyoruz zira Lucas o yaşlarda bir ergenken Modesto'nun iç karartan atmosferinden kurtulup kafasındaki o Skywalker evrenine dalmasının tek yolu buydu. Planeteers in Action çizgi romanlarının karakteri Tommy Tomorrow'a olan düşkünlüğü hepsinin ötesinde olan Lucas'ın, babasının aslında azılı bir uzay korsanı Mart Black olduğunu öğrenen uzay kahramanından ne kadar etkilendiği aşikar. 
Fakat Star Wars senaryosunda hayatının merkezine oturttuğu dört renkli çizgi romana ihanet eden Lucas, Darth Vader'ı Doctor Doom esintileriyle donanrken, Güç'ün de 


Jack Kirby'nin Fourth World serisindeki aynı, 


derecede gizemli Source'a olan inanılmaz benzerliği gözlerden kaçmıyor. 


YILDIZLARI HEDEF ALMAK 

O zamanki Star Wars her ne kadar çizgi roman kültürü için biçilmiş kaftan olsa da, Lucas'ın seri aracılığı ile filmin reklamını yapma fırsatı bulduğu da aşikar. Lucasfilm'in pazarlama müdürü Charles Lippincott'un 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STAR WARS'UN 40 YILI 
MARVEL STAR WARS 


Koy Thomas Güç'ün çekişini hissetmediğini söylüyor 


Star Wars'u çizgi romana uyarlayan adam, George Lucas'ın her şeyin temeline koyduğu kurgunun ve mit inşaasının onu çekmediğini söylüyor, “Güç ile alakalı olayları hiçbir zaman sevmedim, hatta nefret ettim,” diyor Roy Thomas SFX'e. “Bana göre hepsi boş sloganlardan ve sahte felsefe çabasından ibaret. Ben ışın tabancalarını, robotları, roketleri ve o tür diğer her şeyi sevmiştim. Bana göre Güç muhabbeti tamamen saçmalık 
Güç temelli bir ders mi? Daha az umrumda olamazdı (gülüyor! Filme bayıldım elbette, sevmediğim tek şey Güç'tü. Son filmi daha izlemedim, Force Awakens'tan bahsediyorum. 
Ama eminim bu filme de bayılacağım!” 


da onayladığı gibi çizgi roman okuyucuları, Twentieth Century Fox'un da üzerine bahis oynadığı 1977 yapımı filmin hedef kitlesiyle aynıydı. Lippincott çizgi roman serisi lisansı için DC ile de buluştuğunu fakat DC yapı olarak daha ağırbaşlı ve ciddi olduğu için hedeflenen kitleye (Çocuklardan üniversite öğrencilerine uzanan bir aralık) ulaşamayacagını düşündüğü için Marvel ile anlaştıklarını söylüyor. Marvel onlar için daha akıllı, daha keskin ve daha havalıydı. 

Stan Lee'nin ofisine çatkapı bir ziyaret yapan Lippincott o zamanlar ne Marvel'ın editörüyle ne de Lee ile bir görüşme ayarlayamadığını söylüyor. Bunun yerine Barbar Conan'ın arkasındaki isim olan Marvel yazarı Roy Thromas ile görüşme yoluna giden Lippincott'un şansı bu sefer yaver gidiyor ve Star Wars'ın süper kahramanların el üstünde tutulduğu çizgi roman sektörüne girişi, piyasadaki bu gidişatı bozmak isteyen Thomasın sayesinde oluyor. 

Thomas ile “76 Şubatında ortak tanıdıkları Supersnipe Comic Art Emporium'un(Unlü çizgiroman satıcısı mağaza) sahibi Ed Summer'ın (Aynı zamanda Lucas ile Thomas'ı buluşturan kişi — Lucas ile hem iş ortağı hem de yakın arkadaş olan Summers, Lucas'ı Thomas'ın evine Scrooge McDuck tarafından yapılan bir Carl Banks tablosunu göstermek amacıyla götürüyor) aracılığı ile buluşan Lippincott, Star Wars çizgi roman serisi fikrini başarıyla Ihomas'a satmayı başarıyor. Ihomas'ın söylediğine göre Ralph McOuarrie'nin projede çizer olarak yer alması onu cezbeden şeylerden biri olmuş. 
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LORP VADER. 


“Bana teker teker çizimleri gösterirken bir yandan da hikayeyi anlatıyorlardı,”diyen Thomas şöyle devam ediyor: “Hiç duymadığım bir sürü yeni konsept ve fikir vardı. 
Threepio, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Wookie Chewbacca... Tüm bu isimler başımı döndürdü inanın bana takip etmek gerçekten zordu. Biraz dinledikten sonra, onları sonuna kadar dinleyip, bitirdiklerinde nazikçe başarılı olmalarını dilediğimi fakat bu projenin bana uygun olmadığını söylemeyi.” 

Thomas'ın söylediğine göre bir çizim fikrini tamamen değiştirmiş. “Bana gösterdikleri çizimlerden biri Cantina dedikleri yerde şu Han Solo karakterinin bir uzaylı ile düelloya tutuşmasını gösteriyordu. İşte o an fikrin içine çekildim, ilgim cezbedilmişti. Bu hikayenin ekstrem bilim kurgu olmadığını o an anladım, bu yeni bir 2001 değildi. Star Wars eski Planet Comics benzeri bir uzay operasıydı ve ben böyle bir şeyi satabilirdim. Ayrıca böyle bir hamle Marvel'ı yeni bir yöne nakledebilirdi.” 

O aralar Marvel'ın böyle bir risk alma lüksü kesinlikle yoktu. Heyecan yüklemesi yapılmış cüretkat sözde House of Ideas finansal serbest düşüşte olmakla kalmıyor, en iyi ihtimalle bile batıyordu. Her ne kadar direkt satış devrimi kararlı çizgi roman dükkanlarını hedef almayı mümkün kılmışsa da, gazete bayiilerinin satışları hâlâ şirketin ana gelir kaynağını oluşturuyordu. Yardımcı editörlük yapmış olan Jim Shooter'ın kendi ağzından alıntılarsak o zamanlar Marvel, “70'lerin 


ortasını krizle geçiren” bir şirketti. 
Şa Sayılarrutin olarak geç ba- 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olan yeniden basımlar ve doldurma sayılarla popülarite kaybediyordu. Yine Shooter'dan aldığımız bilgilere göre Star Wars projesininin gündeme alınması o dönem birçok kişiden tepki almış, yuhalamalar ve alaycı yorumların yayınlanması günlük bir olay olmuş. 

Her ne kadar olumsuzluklar bunaltıcı bir şekilde yığılıyor olsa da Marvel'in planı, marka isimlerden — Conan, Planet of A pes, Logan's Run - oluşan bir portfolyo inşa edip Hollywood'a açılmak olduğu için Star Wars projesi doğru bir karar olarak görüldü. 
Lucasfilm'in Marvel'a telif haklarını bedavaya vermiş olması da Marvel'ın kendisini finansal krizden çıkartacak bu fikre onay vermesini sağladı. Anlaşma şöyleydi: İlk beş sayı için Marvel Lucasfilme hiç telif hakkı ödemeyecekti. Altıncı sayıdan iibaren Star Wars Lucasfilm ve Fox tarafından telifi olarak Marvel Comics adı altında basılmaya devam edecekti. Püf noktası ise şuradaydı: Film için seyirciyi heyecanlandırmak adına film çıkmadan önce ilk iki sayının basılmış olması gerekiyordu. Lippincott'un telif haklarını hibe etmesi Fox'un pazarlama bölümünde “Manyak mı bu adam?” soruları doğurmuştu. Marvel'ın tiraj departmanının ise başka soruları vardı — altı değil de sadece iki sayıda işi bitirebilirler miydi? Hatta belki bir sayı bile yeterli olurdu. Belki de diyor Thomas. 
“Belki de yapılabilir fakat kesinlikle benim tarafımdan değil.” 

“Star Wars için bir anlaşma yaptıktan sonra birkaç ay boyunca boş boş oturduk çünkü elimizde hiçbir materyal yoktu,” diyor Ihomas SEX'e. “Çalışabileceğimiz materyaller elimize geçene kadar Temmuz olmuştu, anlaşma 


gerçekleştikten neredeyse altı ay sonra.” 

İlk başta Thomas'a çekim senaryosunun bir kopyası yollanıyor. Orijinal kopyayı Califomia'ya taşınırken kaybeden yazar, bir tane daha istemek zorunda kalışını şöyle anlatıyor: “Taşındıktan sonra yavaş yavaş tüm kutuları boşaltıyordum. Bu yüzden senaryoyu kaybettiğimi bir hafta kadar fark etmedim. 
Utana utana Lucas'tan bir kopya daha istedim elbette.” 

Aslına uygun bir uyarlama yapıldığını görmek isteyen Lucasfılm bunu ekibe bildirmiş. 
“Değişiklik talep etseler bile herhangi bir şeyi değiştirmek istemezdim,” diyen Ihomas sözlerine şöyle devam ediyor: “Değişiklik yapsaydık çizgi romanın hiçbir anlamı kalmazdı. Diyaloglar gayet açık ve netti, elbette bazı olayları netleştirmek adına birkaç başlık yazdım — senaryoda yer alan tanımları baz alarak — fakat hepsi o kadar. Elbette metni biraz süsledim, bunu inkar edemem fakat beyazperdeye yansıyan versiyon çok daha süslüydü!” 

Dördüncü sayı Han, Luke, Leia ve Chewie'nin Death Star'ın derinliklerinde Stormtrooper'larla çatışma sahnesiyle açılıyor. 
Silahları ZIK, ZRAP, CRUNK ve FZZZ sesleriyle ateş alırken başlıklar “Bu sayıda biraz acelemiz var, dikkatinizi toplayın.” diye bas bas bağırıyor. “Senaryoda bana verilenleri, normalde bir çizgi roman yazarken takip ettiğim yöntemlerle gelecek sayılara uyarlayabileyim diye, bu seriyi olabildiğince hızlı bir biçimde Marvel okuyucularına pazarlamaya 


çalışıyorduk.” diyor Thomas ve devam ediyor: “Ki, Marvel'in tarzı bu. Stan'in tüm olayı üzerine kurduğu yöntem tam olarak bu.” 

Lucafılm fikrini Marvel'e sunduğunda akıllarında zaten bir çizer mevcuttu. Amerikan çizgi roman piyasasının yükselen yıldızı Howard Chaykin'in dinamik ve canlı stilinin McOuarrie'nin tasarımlarıyla çaprazlanması Lucasfilm'in bu proje için istediği şeydi. George Lucas'ın Han Solo'sunun, Chaykin'in yaratımı serseri Cody Starbuck'tan etkilenmesi bu kararın altında yatan başlıca sebepti. Chaykin daha sonra filmin 76 Comic Con'da kullanacağı posteri tasarlamakla görevlendirildi. 


BİR KAHRAMAN İÇİN BEKLERKEN 
Lucas, projenin Marvel ayağının yaratıcılarıyla 27 Temmuz 1976'da Star Wars'un temel 

çekimleri bittikten 11 gün sonra buluştu. 
“(Filmden bahsediyor) Her şey yavaş başlıyor ve kademeli olarak hızlanıyor,” diye uyarıyor dahi yönetmen. “İlk birkaç sayıda bir şeyleri oldurmak için çok uğraşmanız gerekecek.” 
Burada sözü Chaykin alıyor “Luke'u oynayan çocuğun yüzü biraz fazla yumuşak... fakat güçlü bir çenesi var ve bu o kusurunu telafi ediyor. Buna rağmen hâlâ 16 yaşında gözüktüğü için onu biraz sertleştireceğim.” Konu Harrison Ford'a gelince övgüler yağmaya başlıyor elbette. “Han Solo mükemmel görünüyor. Çizdiğim versiyonun birebir kopyası resmen. Üstüne üstlük bir de benim klişe paralı asker kahramanıma da benziyor. Starbuck ile benzerliği yadsınamayacak kadar fazla.” 

Thomas ise o zamanlar kim olduğu bilinmeyen Ford ile tanışmasını hatırladığını söylüyor. 
“Bir gün bizi ofiste tanıştırdılar. Çizgi romanı biliyor sayılırdı ama pek umursadığını sanmıyorum — filmi bile umursadığını sanmıyorum! 
Sonra onunla bir partide karşılaştım ve sözde kariyerine bir atıfta bulundu, ki hiç unutabileceğimi sanmıyorum. Film çıkalı birkaç gün, bilemediniz bir hafta geçtikten sonra o atfı bir daha yapamayacağı kesinleşti... Tüm hayatı sonsuza dek değişmek üzereydi.” 

Star Wars Marvel için bir atardamar görevi gördü. İlk iki sayının satışları oldukça iyiydi fakat üçüncü sayının satışları resmen gökleri deldi geçti (Film çıktıktan sonra yayınlanan ilk sayı). Yeniden basımlar mı dersiniz, birden fazla formatta basılmalar mı dersiniz, uluslararası lisans anlaşmaları mı dersiniz? 
Firma finansal krizden anında kurtuldu ve Thomas'ın baş yazar olmasıyla altı sayıdan fazlası çıkacağı kesinleşti ve “Filmin ötesine! 
Galaksinin ötesine” sloganı birçok okuyucuyu mest etti. Fakat ona ait olan ilk hikaye— Han ve Chewie'nin başrollerinde olduğu ve Jaxxon adlı acımasız bir tavşan silahşörün onlara eşlik ettiği kozmik Magnificent Seven'dan 


Bizi Facebookta takip edin - facebook.com/sfxturkiye 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7O'lerin Marvel takipçilerinin SpiderMan ile Luke Skywalker'ın ortak maceralarına tanıklık etmesi mümkün Müydü? Ya da Wolverine'in 
Chewbacca ile diş dişe dövüşünü salyaları akarak izlemesi? Görünen oki, pek de mümkün değilmiş. “Marvel karakterlerini Star Wars evrenine entegre etmek gibi bir düşüncemiz asla olmadı,” diyor Roy Thomas. “Pek de onay vereceğim bir konu da değildi açıkçası. Conan konusunda da aynı şeyi düşünüyordum, bu konuda fikirler gelmesine rağmen Conan'ın Marvel karakterleriyle çaprazlanmasına izin vermedim. Star Wars da çok farklı değil. Star Wars'un 'bütün bunlar çok uzun zaman önceydi temasında olması sebebiyle böyle bir çaprazlamaya her şeyin üstüne bir de zamanda yolculuğu sokmak zorunda kalırdık. Fakat tüm bu söylediklerime rağmen anlaşmaya varıldığı takdirde her şeyi gerçekleştirmek mümkün!” 


esinlenilen eser- çizgi roman macerasının son bölümü olacaktı. Artık çok fazla sınırlama vardı, zira Lucasfilm üzerine çevrilen dikkatli gözler, bunun böyle olmasını zorunlu kılıyordu. Luke ile Leia'nın romantizmi yasak bölgeydi, Darth Vader da aynı şekilde. 
Yanlışlıkla ağızdan kaçmış olan Clone Wars konusu? Oraya adım bile atma. 

“Birdenbire her şey büyük, kutsal bir ineğe dönüştü,”diyor Ihomas. “Aniden katman üstüne katman inşa edildi ve bir şey yapmak için elli yere danışmamız gerekiyordu. Bu aslen George Lucas'ın hayaliydi ve gerçekleştiğini görmek harikaydı. Söylemiştim, filme bayıldım, gittiği yönü çok seviyorum fakat bu benim hayalim değildi. Star Wars markasının küçük bir faktörü olmak bana göre değildi. 
Star Wars'un bir parçası olabildiğim için çok mutluyum fakat projeden olabildiğince çabuk ayrılmak, beni aynı derecede mutlu etmişti!” 

Pişmanlık yok o halde değil mi? diye sordugumuzda Thomas'ın yüzüne bir gülümseme oturuyor ve cevaplıyor muzip yazar: “George'un karşısına dikilip ikramiye istemeliydim!” 
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LEGO BATMAN FİLMİ 


Robin(Michael Cera) ve Batman(Witl Arnett): bunca yıl sonra hâlâ suça - karşı savaşıyorla 


Herkes yeni 
Batmobile'i görmek 
* istiyor elbette. 


Lego Batman Filmi 10 Şubat'ta vizyona giriyor. 
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Efsanelerle dolu canavar savaşı TENE GRLHAT WALL Skieşşn çarpışıyor. Stephen Kelly efsanelerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarıyor... 
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.. uçsuz bucaksız yeşil bir korku denizi, tıpkı bir dalga gibi duvara çarpıyordu ve insan üstü özellikleri olan askerlerden oluşan Song hanedanlık ordusu da bunlara karşı koymakta zorlanıyordu. Filmle ilgili fazla bilgi vermeden şunu söyleyebilirim ki çok çarpıcı bir sekanstı: kocaman bir kaos ortamı, halatlarla duvarlardan atlayıp adeta bungee- jumping yapan savaşçılar ve devasa alev topları; dinmek bilmeyen davul sesleri ve baş döndürücü renkler. Bu resmen Miğfer Dibi'nin Mad Max, Crouching Tiger ve Hidden Dragon'la buluşması gibiydi. Matt Damon da oralarda bir yerdeydi. 

Görüntü bitti, ışıklar tekrar açıldı ve odaya bir sessizlik çöktü. Sonunda arka oturan biri sessizliği bozdu. 


“Vay canına” dedi güvenlik görevlisi. 


Aşırı CGI gösterisi gibi gelebilir ancak The Great Wall iki sebepten dolayı öne çıkıyor. 

Birincisi, bu Hollywood ve Çin arasındaki ilk ortak yapım; üstün görsel efektler, bir Hollywood yıldızı ve Çin yasalarındaki açıklar üzerinden iki ülkeyi bir araya getirme umudu. (Bu konuya tekrar değineceğiz ancak şimdilik Ihe Great Wall'un, World War Z yazarı Max Brooks'la birlikte Legendary CEO'su Thomas 'Tull tarafından ortaklaşa üretildiğini söylemekte fayda var.) 

İkinci sebep ise Zhang Yimou; Çin en büyük vizyonerlerinden, nefes kesici sinematografisi, zengin renk kullanımı ve Hero ve Kaise The Red Lantern gibi filmler üzerinden Çin kültürünü keşfetmesiyle bilinen bir yönetmen. Hollywood tarzı gişe filmleriyle değil. 

Bir tercüman aracılığıyla SFX'e konuşan Yimou gülerek şunları söyledi: “Başlangıçta (Legendary) bunun benim yapacağım türden bir film olmadığından endişe ediyordu. Fakat ben eşsiz bir şeyler arıyordum. Çin Seddi binlerce yıldır Çin'de ancak biz daha önce üzerinde canavarla savaşma fikrini düşünememiştik. Ve senaryoyu okuduğumda geliştirmeye çok açık olduğunu düşündüm.” 

, Bu kontrol çok açık biçimde ortada, Örneğin ordu farklı birimlere ayrılmış ve her biri kendi özel renklerine sahip. Altın rengi sütunlar, mavi bloklar ve kırmızı sıralar. Renk kullanımı düşünüldüğünde bu Hero'dan çok Power Rangers'a (“çocuklar için heyecan verici olabilir”) benziyor ancak yine de ilgi çekici: sanatsal bir objektiften anlatılan bombastik bir canavar filmi. Bu, Yimou için yepyeni bir zorlu görev. Bunu nasıl değerlendiriyor? 
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Çin'de Matt Damon'ın ünü devede kulak. 


“Bu gerçekten de zorlu bir iş çünkü belirli bir türe özgü film yapıyorsanız izleyicilerin beklentilerinin tamamını karşılamam, bunu yaparken de aynı zamanda önceki filmlerinde bulunan kavramsal içerikleri de katabilmem gerekiyordu. Ayrıca daha önce hiç bu kadar fazla görsel efekt içeren film çekmemiştim. 
1500 tane görsel efekt çekimi vardı ve 
efektler üzerinde yaklaşık 15 ay boyunca çalıştık. 

Ancak sinematografi tecrübem sayesinde büyük bir zorluk yaşamadık. Hatta bu süreci son derece yeni ve heyecan verici buldum. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bana enerji kattı.” 

Amerika-Çin yapımı olan The Great Wall'da Doğu'nun ve Batı'nın yıldızları var. Asya'dan Song İmparatoru Renzong'u oynayan Wang Junkai, ordu kumandanı Lin Mae'yi canlandıran Jing Tan, strateji uzmanı Wang rolünde Andy Lau ve savaşta zorluk yaşayan bir askeri canlandıran Çinli pop megastarı Lu Han var. Batı'dan ise Çinlilerin tutsağı olan Ballad rolünde Willem Dafoe, ve barutun sırrını çalmak için Çine gelen iki yabancı paralı askeri oynayan Pedro Pascal ile Matt Damon. 

Yimou, Matt Damon için şunları söylüyor: “Matt uzun zamandır hayranlık duyduğum bir aktör. Epeydir kendisiyle çalışmayı istiyordum. Dört yıl önce The 


Flowers of War'u çektiğimde başlangıçta baş rolü oynaması için Matt Damon'la görüşmüştüm ancak müsait değildi... 
Kendisiyle çalışmak çok heyecan vericiydi. 
Ayrıca film İngilizce olduğu için çok fazla İngilizce diyalog vardı ve ben İngilizce bilmiyorum; Matt sette bu konuda bana çok yardımcı oldu. Bana çok fazla farklı seçenek sundu ve bazen İngilizce diyalog çok iyi değilse ya da daha iyi olabilecektiyse bana o noktada da yardım etti. Zaten kendisi senaryo dalında Oscar sahibi.” 

Ancak bu kadar büyük bir kültür çatışması bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Her şeyden önce dil engeli vardı; “bu engeli kırmak için 70-80 tane tercüman gerekmişti; uluslar arası bir ekiptik” diye açıklıyor Yimou ve şöyle devam ediyor: 

“30 farklı ülkeden 1.000'in üzerinde ekip üyemiz vardı. Neredeyse kendi başımıza bir ulusmuşuz gibiydi. Yalnızca birbirimizle iletişim kurmak için bile daha fazla zaman gerekiyordu ancak seçtiğim tüm insanlar film yapımcısıydı. Film konusunda ortak bir dilimiz vardı.” 

Bir de daha karmaşık kültürel sorunlar: mesela Asyalı Amerikalılar Matt Damon'ın rol için seçilmesine tepki göstermişti ve Hollywood'un — bir kez daha — Uzak Doğu geçmişini görmezden geldiğini düşünmüşlerdi. 

“Bunun çok büyük bir yanlış anlaşılma 


olduğunu düşünüyorum” diyor Yimou. 
Hikaye, Çine gelen ve kendilerini Çinliler ile canavarlar arasındaki savaşın ortasında bulan yabancı askerler ile ilgili. Bu, Doğu 

e Batı'nın birlikte çalışmasıyla ilgili. Sırf Batının gönlünü alma amacı taşıyan hiçbir Batı unsuru eklemedik. Beyaz bir aktörün, yabancı bir ulusun kurtarıcısı olması fikri eski usul film yapımcılığıdır. Bu, bu fikri ekrar gün yüzüne çıkarmaktır. Dolayısıyla syalı Amerikalılar bunu yanlış anlayabilir ünkü Hollywood'tan beklentileri bu 

yönde. Ama bu, böyle bir film değil. Ve 

inli izleyiciler bu tarz konulara karşı 

ok hassastır. Batılıların gelip kendilerini tehlikeden kurtarmasını sevmezler. 

Kendi rollerinin yabancılara verildiğini düşünmekten hoşlanmazlar. Bu filmde bu tarz şeyler görülmüyor.” 


The Great Wall filminin tamamen 

dünya barışı ve uyumu özelinde yapıldığını düşünmek çok naif olacaktır. Son on 

yılda Çin, Batı filmleri için karlı bir pazar olmaya başladı; bunun sebebi de Çin'in orta sınıfının gelir durumunun artması ve bunun da beraberinde eğlence sektöründe büyük bir patlama getirmesi. Bu dönüp Hollywood'a da yansıyor. Örneğin Çin pazarı Transformers: Age of Extinction filminin dünya çapında 1,1 milyar dolar 


gişe yapmasına yardımcı oldu ve Warcraft'ı (Amerika'dakinden 5 kat daha fazla gişe gelirini Çinden elde etti) resmen gişe hüsranından kurtardı. Hatta 2017'de Çin'in gişe hasılatının Amerika'yı geçeceği ve bunun da Çin'i dünyadaki en büyük film pazarı yapacağına dair söylentiler de var. 

Ama işin başka bir boyutu daha var. Çin her yıl ülkeye yalnızca 34 yabancı filmin girişine izin veriyor ve kabul edilmesi için bu filmlerin devletin sansür kurumundan geçmesi ve komünist değerleri desteklemesi gerekiyor. Amerika'nın komünist değerler üzerinden propaganda yapması gibi delice bir şey bir kenara, bu durum Hollywood'un çeşitli şekillerde teslim olmasına yol açtı. 
Mesela Looper, filmde Paris yerine Şangay'ı kullandı; Skyfall, James Bond'un Çinli hizmetçileri öldürdüğü sahneleri kaldırdı, Transformers: Age of Extinction kadrosunu Çinli ürün yerleştirmeleriyle doldurdu, Iron Man 3 Çin versiyonuna dört dakikalık bir Çin odaklı sekans ekledi, Doctor Strange ise Çin hükümetini kızdırma korkusuyla Ancient One karakterini, Tibetli yerine “Kelt” yaptı. 

Ancak The Great Wall yeni bir model sunuyor: Hollywood ve Çin'in sadece kotayı atlatmak için beraber çalışmasının ötesinde sırf Çin'in isteklerine teslim olmak yerine Çin için gerçekten çekici olan bir hikaye anlatıyor. 

Yimou'nun da söylediği gibi: “Ihe Great Wall, benim “Çin kültürü sosu” eklemek diye tabir ettiğim unsurlar ekleyerek Çinli izleyicileri çekme amacı taşıyan Hollywood filmlerinden çok daha farklı. Karşılıklı bir anlayışa sahip olduğumuz ortak bir yapım. 
İki dünyanın da, iki kültürün de en iyileri bi arada. Çin'in Hollywood filmlerine bakış açısını değiştirecek. Çin ve Hollywood arasında, tüm dünya için yapılmış bir film.” 
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THE GREAT WALL 
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The Walking Dead 


2016 The Walking Dead hayranları için 
gerçekten çoook uzun bir yıl olmuştu. 
Bunun sebebi ise dizinin şimdiye kadar geçirdiği en karanlık döneme, Negan dönemine girmesiydi. 

Biraz fazla uzun süre kurgunun temeline konulan, Büyük Kötü'müz Negan'a saplantılı geçirdiğimiz bir dönem Rick Grimes ve arkadaşlarına ,Abraham ve Glenn başta olmak üzere, bir çok şeye mal olmuştu. Vahşi sosyopatın dikenli tellerle sarılı beyzbol sopası Lucille kahramanlarımıza korku saçmaya devam ederken, favori karakterimiz Daryl koskoca bir sezonun yarısını aynı manyağın tutsağı olarak geçirmişti. Negan hayatta kalan herkesin elindeki tüm malzemeleri aldıktan sonra (silah, yiyecekler, mermiler — hatta nevresimler) onları kendi için çalışmaya zorlamakla kalmıyor bir de herkese hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguluyordu. En nihayetinde Daryl ile yeniden bir araya gelen Rick, 


Kurtarıcıların sadist lideriyle sonuna kadar 


savaşacağına yemin etti. Fakat hayranlar olarak kahramanlarımızın Negan'ın ordusu karşısında azınlıktayken zafer kazanacağını umabilir miyiz acaba? 

The Walking Dead yapımcısı Gale Anne Hurd ile tartıştığımız konulardan biri de bu. Dizinin dönüşüne çok az bir zaman kalmışken Hurd kartlarını gayet ketum bir biçimde saklıyor. “Cevaplayabileceğim kategorileri tahmin ederek bana soru sormanın çok zor olduğunun farkındayım” derken kahkahayı patlatıyor Hurd. 

Rick'in bu yılki suratı asıklığının sorumlusu olan Adrew Lincoln'ün söylediğine göre bu sene, eski kanun adamının bir eylem adamına dönüştüğü sene olacak. Yedinci sezonun ikinci yarısında bir önceki yarıda yavaş yavaş gerçekleşen ilerlemelerin artık hız kazanacağı aşikar. Hurd'e göre bu Rick'in yakın dönemde yaşadığı şeyler düşünülürse normal bir şey. —> 
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“Bence herkesin anlaması gereken şey şu, her yeni bölümün amacı başka bir karaktere ışık tutmak; aynı hikayeyi tekrar tekrar anlatmak değil.” diyerek sözlerine başlıyor tecrübeli yapımcı. Dolaysıyla belirli karakterleri kaybetmiş olmamız sizi düşündürmeli, mesela Glenn gibi diğer karakterlerin üzerinde etkisi olan bir karakteri kaybetmek gerçekten büyük bir şey. Rick'in ilk sezonda tankın içindeyken duyduğu ilk sesin Glenn'in telsiz aracılığı ile söylediği “aptal” olduğunu düşünürseniz kurgunun ne kadar ilerlediğini fark edebiliyorsunuz. Rick'in daha önce de yönetimi bıraktığını görmüştük. Üçüncü sezonda Rick'in bir çiftçi olmasını izledik. 
Fakat yine de Carl'ın hayatını kurtarması gerektiğinde yapması gerekeni yaptı, bu eylem bir adamın boğazını ısırmak gibi delice bir şey olsa da yaptı. Bu sezon olan olaylar da çok farklı değil. Dizinin bir akışı var, evet ama her şey eninde sonunda kişiliklerde düğümleniyor. Bu karakter bazlı bir dizi ve olay bazlı diziler gibi olmasını bekleyemeyiz.” 


Aişike * * 


İzleyicilerin büyük çoğunluğu favori dizilerinin ana karakterleriyle kendilerini eşleştirirler. Hurd'e göre Walking Dead'ın , yedinci sezonu, bir çok izleyicinin sevdiği 
5. karakterlerin acılarını daha önce hiç *p : © hissetmedikleri kadar gerçek bir biçimde i -; hissettikleri sezon. 
“Evet kesinlikle öyle. Biliyor musun 

ü insanlar diziyi izledikten sonra acı ii Et , “çektiklerini, sinirlendiklerini ya da 

e A wi yenilendiklerini söylediklerinde çok 

ok. e . mutlu oluyorum. Çünkü bu karakterlerle yi : "bağ kurduklarını gösteriyor ve dizi ekibi 

di > olarak biz bunu amaçlıyoruz. İnsanların 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€ “bir şeyler hissetmesini istiyoruz, sırf e. « salışkanlıktan ya da sonunda ne olacağını V s5 - merak ettikleri için izlediği bir yapım , Da j Seli istediğimiz en son şey. Her bölüm Y , © sonunda bir kapanış yaşanan, yeni bölümde 


bambaşka bir konuyu ele alan bir dizi olmak istemiyoruz. Yaptığımız her eylem yavaş yavaş yükselen bir gerilime sebep oluyor, sonunda herkesin canına tak 

* edip baş kaldırmalarına sebep olacak bir 

* gerilim bu. Henüz tüm grup buna hazır değil, bir süre de hazır olmayacaklar. 
Elbette bazıları hazır — bazıları şşmdiden Kurtarıcılar ile savaşa girmek istiyor — ama etraflıca hazırlanılmadığında ne olduğunu “w hepimiz gördük. Acele ettikleri için bu 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“ve Glenn öldü. Çünkü Negan'ın gücünü : küçümsediler.” 
The Walking Dead, başlangıcından beri © hep zamanıyla paralel giden bir yapım Si oldu. Birleşik Devletler başkanlık yarışının da imalum ek. tarafından MM 
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» durumdalar ve acele ettikleri için Abraham | 


>> he e azl 
Dizide hâlâ Iran halıları ve büyük, gonglu saatler gördüğümüz düşünülürse ne kadar zorluk çekiyor olabilirler ki? 


— 


beri dizi hayranlar tarafından biraz fazla realist bulunmaya başlandı diyebiliriz... 
Donald Trump'ın yükselişi ile Negan'ın işkencelerini bağdaştıran seyirciler Negan'ın seneler önce Robert Kirkman'ın eseri Walking Dead çizgi romanı için yaratılmış bir karakter olduğunu unutmuş gibi görünüyor. 

“Elbette her şey çizgi romandaki gibi gelişmeyecek,” diyor Hurd ve devam ediyor “Fakat Robert Kirkman'ın kahinliğini de göz ardı edemeyiz... Aslında birkaç yıl geriye baktığımızda, ortada henüz bir seçim krizi yokken bile demagogların fikirlerinin — özellikle karizmatik olanlarıntoplulukları esir almaya başladığını görebiliriz. Bu yüzden Negan'ın diziye giriş zamanı gerçekten çok önemliydi. 
Aslına uygun canlandırılması çok zor bir karakterdi ve dürüstçe söylüyorum aklıma Jeftrey Dean Morgan'dan başka bunu başarabilecek kimse gelmiyor. O nefret etmeye bayıldığınız bir karakter.” 

Bu sezon Daryl Dixon kadar eziyete uğrayan başka Walking Dead karakteri yok gibi. Fakat Negan tarafından işkenceye maruz bırakılmasına ve tahrik edilmesine rağmen ünlü okçu, sosyopatımıza bağlılık yemini etmeyi reddetti. Hurd'ün söylediğine göre Daryl hâlâ arkadaşlarının ölümüyle baş etmeye çalışıyor. 

“Sanırım herkes Daryl'daki değişikliği fark etmiştir. Suçluluk hissi ve pişmanlık onu esir almış durumda. 
Negan'ın dünyasında bir şey yapsanız da yapmasanız da sonunuz iyi değil, bu bir gerçek. Eğer bir şeyler yapmazsanız bazı insanlar ölecek, fakat aynı durum bir şeyler yapmaya çalıştığınızda da geçerli. | Bakarsanız Daryl, Negan'ın Abraham'ı öldürmesinden sonra isyan etti, sonuç olarak Negan Glenn'i de öldürdü.. 

Her ne kadar Negan'ın Glenn'i de öldürmeyi planladığını düşünsek de, bu Daryl'in suçluluk hissetmesine engel olmuyor. Fakat Daryl yenilmiş olsa da kırılmış değil. 'Tüm yaşananlara rağmen, 


İ bağlılık yemini etmeye geldiğinde dik 


bir biçimde Negan'a karşı çıkmayı bildi... 
Bir şeyleri düzeltmek için yapabileceği her şeyi yapacağı kesin, Glenn'i geri getirmeyeceğini bilse de buna çabalayacak. 
Konu, diziye yeni katılacak olan karakterlere geldiğinde yine Hurd'un ağzından laf alamıyoruz. “Söyleyebileceğin tek şey dışarıda koskocaman bir dünya olduğu,” diyor ketum yapımcı. Bunun yeni sezonda yeni kolonilerin tanıtılabileceği haberi olarak görsek de emin olamıyoruz. 
“Bir kez daha söylemek istiyorum, çizgi romanlardan bir sürü şeyin dizide de yer bulması sizi aldatmasın. Dizide olup da çizgi romanlarda olmayan çok şey var.” 


Bu sezon tanıtılan tüm yeni karakterler 


arasında en çok sevilen açık ara teatral King Ezekiel (Khary Payton tarafından canlandırılıyor). Krallık kolonisinin lideri olan karakter, bu kredinin bir kısmını 

evcil kaplanı Shiva'ya borçlu desek pek de yanlış olmaz. Fakat şimdiye dek izlediğimiz bölümlerde gördüğümüz kadarıyla Ezekiel Rick ile birlikte Negan'a karşı birleşmek için pek hevesli değildi. 

“Ezekiel herkesin gördüğü kadarıyla her büyük liderin yapacağı gibi Krallık içindeki insanları korumaktan başka bir şey istemiyor,” diyor Hurd. “Fakat bunun başka insanları koruyamaması anlamına geldiği de oluyor elbette. Söz konusu başka insanlar olduğunda onların kurtarılmaya değer olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Ayrıca bu iki grup güçlerini birleştirse bile Negan'a karşı zafer kazanacakları kesin değil. Bence Ezekiel hala zihninin gerisinde olayları tartıyor. Fakat o karar vermeye çalışadursun kendi halkı arasında da anlaşmazlıklar baş göstermiş durumda.” 

Ezekiel'ın yardım ettiği tek karakter Carol'ın, geçen yılkı değişimine hep beraber tanıklık etmiştik. Arkadaşlarını korumak adına aldığı hayatlar, Carol'un değişiminde büyük pay sahibiydi. Şimdi Krallık sınırlarında yaşayan, bir zamanların soğukkanlı ve etkili savaşçısı artık daha fazla öldürmeyi reddediyor. Fakat ne kadar 


süre bu kararını sürdürebilir, ne kadar 


Negan'a karşı kayıtsız kalabilir? 

“Daryl gibi Carol da elleri kanlı bir karakter. Şu an içinde bulunduğu durumda yapabileceği en iyi şey çok fazla umursamamak. 
İnsanlara değer vermeyi kaldırabileceği bir psikolojide değil. 
Sadece kendi başına var olmaya çalışıyor olmasına rağmen, maalesef birkaç 
Kurtarıcı öldürmek zorunda kalan Carol nefsi müdaafa da olsa bu durumdan dolayı acı çekiyor. Bu 
Carol'un yöntemi değil ve o, bu şiddet dolu dünyaya katkıda bulunmak istemiyor. 
Elbette geçmişte 
Sophia'nın, Lizzie'nin, 
Mika'nın Carl'ın başına gelenleri düşünmeden de edemiyor. Şu an ne yapması gerektiğini, görevinin ne olduğunu bildiğini sanmıyorum. 
Dolayısıyla inzivaya çekiliyor ve bir münzevi oluyor... Bu aralar tüm karakterlerin kendilerini aradıklarını, ruhlarının derinliklerinde amaçlarını keşfetmeye çalıştığını söyleyebiliriz. 
Doğal olarak bazıları ne olduğunu bile anlayamayacak kadar hasarlı.” 

Kahramanlarımızın şimdiye dek karşılaştığı en büyük tehdit olan Negan ile nasıl baş edilebileceği bütün hayranların kafasını kurcalıyor dersek yanlış olmaz. 
Rick'in henüz bir planı yok ve dizinin gidişatına bakılırsa daha çok kalbimiz acıyacak gibi. Peki Hurd ve ekibi kendini tekrar tezahür edecek bu sorundan 


ACIMASIZ MİNG 
Zavallı Dünyalılar. 


DARKSEID 


The Walking 
Dead 13 
Şubat'tan itibaren Fx ekranlarında 


. Flash Gordon'ın baş düşmanı olan Ming aklınıza gelen her uzay fatihini aşan bir karakter,her ne kadar asıl olarak Alex Raymond'ın 

1934 yapımı çizgi romanından esinlenilse de Max von 

Sydow'un 1980 yapımı filmi çağlar boyunca 

eskimeyecek bir eser. 


Çizgiroman efsanesi Jack Kirby'nin Anti-Yaşam denklemi aracılığı ile tüm galaksiyi tehdit eden Apokalips gezegeninin hükümdarı ikonik kötü karakter DC Evreni'nin en önemli kötülerinden. 
İMPARATOR PALPATINE 
Palpatine, her ne kadar sağ kolu Darth Vader kadar ünlü olamasa da orijinal Star Wars üçlemesinde Karanlık Taraf'ın en büyük aracı olan Death Star kadar güçlüydü. 
IMMORTAN JOE 
Her ne kadar George Miller'ın tüm Mad Max filmlerinde bir kıyamet sonrası diktatör bulunsa da Fury Road'un Şeytani savaş lordunun, krom kaplı 


KLASİK 
TİRANLAR KOLAJ 


Elbette Negan oldukça pislik biri fakat önceli olan janrın 


demagoglarından çok da fazlası değil... 
Batının Şeytanı Cadısı 
L. Frank Baum'un ölümsüz eseri Oz Büyücüsü'nden esinlenen ve hâlâ 

zamana meydan okuyan müzikalin kötü karakteri,gelmiş geçmiş en ikonik kötü karakterlerden biri. Munchkinler ve uçan 

maymunların delicesine korktuğu karakter Negan'ı parmağında oynatır resmen. 


birincilik ödülünün sahibi olduğu gayet açık. 


nasıl kaçınacak? 

“Bu kadar sayı sonra bile hâlâ bomba gibi ilerleyen bir çizgi romanı ekrana uyarlamak işte bu yüzden harika bir şey. 
Bir sonraki sayının çıkmasını yapımcı olarak ben bile heyecanla bekliyorum. Çizgi romanların gücünü de hesaba kattığımızda her sezon farklı bir hikaye anlatmamız mümkün oluyor. Zira çizgi romanlarda olmayan Daryl gibi karakterlerimiz var, çizgi romanda ölü olup dizide hayatta olan karakterlerimiz var, bunun gibi şeyler. 
Diziyi sadece çekici kılmakla kalmıyoruz, üstüne üstlük sadık çizgi roman okurlarını da şaşırtma şansı buluyoruz. Tekrar söylüyorum, her şey karakterler üzerinden ilerliyor. Sevdiklerini kaybeden insanların buna nasıl tepki vereceklerini, nasıl değişimler geçireceklerini temel alıyoruz ve her şey harika ilerliyor. 

“Asıl harika olan ne biliyor musunuz?” 
diye soruyor yapımcı kapanışı yapmak üzereyken. “Ve tüm bunlar, evinde oturan insanları da ekranda izlediği karakterleri 


etkilediği kadar etkiliyor.” 
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-Men'in ilk live action denemesini Bryan Singer'in önderliğinde yapmasının beri sekiz film dalı na yapıldı, bu filmlerin kimisine devam filmi, kimisine de spin off olmak söyleyebiliriz ki daha önce yapılan yapımların hiçbiri Legion g gibi değildi. 
yetenekli yapımcı Noah Hawley'in imzasını taşıyor. Amerika'nın orta-batı bölgesinde geçen da Flash gibi dizilere bulaşma olasılığınız | hayli düşüktür. “Amı a gönül işte, istiyor.. 
alternatif getirdi, "diyor, dizinin eş yapımcısı John Güme." "Başka bir deyişle, onun bakışı X-Men gibi hissetmiyorsunuz. Zaten hikayemiz de bir X hikayesine benzemiyor. Ama en nihayetinde mutant yetenekleri olan insanlara odaklanan bir dizi. Kendine has bir görünümü ve daha önce gördüğümüz her şeyden farklı bir yaklaşımı var. Tür, yeni keşiflere duyulan hevesle dönüş yapılması, bizleri de Noahı da büyüleyen bir gelişmeydi. Ve Legion'a tüm bu 
| değişik hisler yansıtıldı. Hatta dada ziyade bir 
bin, Özellikle de Chris Claremont'un X-Men arc'larına...” 
hem de fiziksel yönden aşırı güçlü mutant David Haller'i koyuyor. Bu karalar birden hayatının büyük bölümünü akıl hastanelerinde mutantlarının dün asına d0 ri (U geçirmiş olması. Çizgi romanda Professor V ( Xavier'in oğlu olarak tanıtılsa da bu, Legion'un , , , j çekili Ol SEX le on d seri bir yere sahip olduğu anlamına gelmiyor. 
' j “Bence hala keşfedilecek bir dolu şey var, 
bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Şirin 5 
Cameron. * "Başka bir deyişle söylemek gerekirse işi, X-Men evrenine, onun bir paralel evrenine ve İlk sezonun hikayesinde yaptığımız küçük göndermeler var, ancak bunlar kafalarınızda Bence bu daha çok izleyenin kişisel çıkarımları ile alakalı, bu yüzden dizi çıktığında onların görüşüm evrene alternatif biz bakış açısı getirdiğimiz yönünde. Farklı gerçeklerle farklı zamanla alternatifler getirilerek işlenmiş bir dizi. X-Men Giiiesinin yer aldığı evrenle aynı olursa olsun bu dizide olup bitenler, X-Men'in size göstermediği dünyasının uzak bir köşesinde 


özelini 17 yıl geçti. O zamandan üzere farklı görevler yüklendi. Ancak şunu Yeni dizi, Kargo'nun udi arkasındaki isim olan böylesine ilginç bir suç diziniz varsa X-Men ya “Noah'ın yaklaşım: X-Mene kesinlikle bir işleri çok eşsiz bir noktaya taşıyor. İzlerken çizgi roman arc'ına daha çok benzetiyoruz biz Legion, odağına hem telepatik güçleri olan, , fazla kişiliği var ve bu durum diziye yansıyor. 
Fargo nun Yaratıcısı Marvel Hikayede de altı çizilen kısım, Haller'in bildiğimiz X-Men evreninin devamında kati derinlemesine dalarken SİZİErE olmaya çalışmadığıma emin olabilirsiniz” diyor daha Önce hiç görmediğiniz bir doğrudan hiç bilinmeyen bir dünyaya yayıyoruz. 
X-Men SUNUYO!. oluşan sorulara net bir cevap oluşturmayacak. 
reaksiyonlarını görmek de ilginç olacak. Şahsi katmanların konulduğu, bu gerçekliklere de evrende mi yer alıyor? Belki de... Ancak ne geçiyor.” 


z 
— ki 


Legion'un tam olarak hangi zaman diliminde geçtiğini de kesin olarak bilmiyoruz. Ilk X-Men filmi yakın geleceğimizde geçerken First Class, Days Of Future Past ve Apocalypse 60'lar, 70'ler ve 80'lere yakın bir havadaydı. Bu filmler Legion'a kıyasla zaman olarak belirsiz hatlara sahipti. Öyle ki, 70/80'lerin havasına dair elimizdeki tek ipucu da moda, giyim-kuşamdı. “Kendi zamanında geçiyor” diyor Cameron her şeyi açık etmeden. “Bunu anlamaya çalışmak oldukça eğlenceli, ancak kesin bir zaman ibaresinden bahsetmiyoruz. Dizide de bahsetmedik. Gördüklerinizden hareketle kabaca bir şeyler tahmin edebilseniz de asla "aha da bu yılda bu tarihte geçiyor'diye bir kenara yazamıyorsunuz.” 

Kesin olan bir şey varsa, oda konunun X-Men evreninde henüz mutantların toplumdan dışlanıp uzak yerleşkelerde yaşamaya zorlanmasından önce bir zamanda geçtiği. “Bazı insanlar var olduklarını biliyorlar, ama çoğunluğun mutantlardan haberi yok” diye onaylıyor Cameron. “Her zaman olduğu gibi burada da onların farkında olan kesimin bir bölümü mutantları korumak isterken, bir bölümü de duydukları korkudan dolayı 


onları kontrol etmek istiyor.” 


GERÇEKLEŞEN AYRILIŞ 
David Haller'in yetenekleri ve akli durumunun kombinasyonu, dizinin çizgi 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romandan ayrılışının arkasındaki temel sebebin ta kendisi. Fragmanda Haller'in beyninin içinde her şeyin tepetaklak oluşunu ve kişilikleri arasında geçişler yaptığını görüyoruz. Bollywood'u andıran bir dans sahnesi bile var. “Dizinin oturtulduğu zemin gerçekliğimizin fizik kuralları diyebiliriz,” diyor Cameron. “Buna rağmen alternatif yaratı formları ve değişik rüyalar var. Bildiğiniz üzere rüyalarda her şey olabilir, buradan hareketle aynı şeyi dizi için de söyleyebiliriz.” 

Ayrıca eklemek lazım, Legion'un büyük bir kısmı Haller'in perspektifinden anlatılıyor, ki kendisinin de güvenilir bir anlatıcı olmadığını az çok anlayabiliyoruz. 
*Bence hikayeyi böyle anlatmak oldukça şık bir hareket,” diyor Cameron. “Başka bir deyişle bu, hayatı boyunca akli yönden rahatsız olduğu söylenmiş bir gencin hikayesi. Gencimiz bu söylenenlerin sonuçlarıyla sürekli yüzleşmiş ve buna bağlı zorluklar çekmiş. Ancak en sonunda belki de bu yaşadıklarının ötesinde, gidebileceği ve keşfedebileceği bir noktanın var olabileceğini düşünüyor. Bizim dizide gündeme getirdiğimiz soru ise, belki hem ona söylenenlerin, hem de onun düşündüklerinin iç içe geçmiş olabileceği.” 

*Hafıza meselesinin bolca irdelendiği, kurgulanmış, yerleştirilmiş ve yaşananlar vasıtasıyla üretilmiş hafızalardan söz ettiğimiz bir dizi. Bu açıdan hayli karışık, ve Haller hikayeyi kendi ağzından 


anlatmaya başlayıp kendi gözlerinden gösterdiğinde “gördüğümüz şey aslında n diye sorgulamaya başlıyoruz.” 

“Sürekli akli rahatsızlıklarla mücadele eden bir kimsenin kırılgan zihni ve zamanla süper güçlerini keşfedişi hepimizde merak uyandırıyor olsa gerek, diye devam ediyor Cameron. “Dizide hem bu bahsettiğimiz kırılganlık hem de büyük bir güç işleniyor, tüm bunlar en sonunda ana hikayeye somut olarak yansıyacak. Esas iş bu yansıma olayının nasıl gerçekleşeceğinde.” 

Buradan kastedilen şey, doktorların Haller'in üzerinde yaptığı araştırmaların bir etkisi mi acaba? 

“Dizi, sadece akli sorunları olan biri ik ilgili değil. Ele aldığı perspektif spesifik bir kişi üzerine yoğunlaşıyor ve bu insanı da akli problemleri, çıkmazları var. Sade: eğlence değeri için böylesine hassas ve ci bir konuyu işlemek pek doğru olmazdı. ( 


yüzden dizi, karakterin durumunu detaylı ve septik bir yaklaşımla inceliyor. Umarız bu hassasiyetlere gerçekten gereken saygıyı gösterebilmişizdir.” 


Legion'un Haller'ini oynayan oyuncu Dan Stevens'i Downton Abbey'deki havalı rolüyle hatırlıyoruz. Ancak daha sonra yer aldığı korku filmi The Guest'te bizlere sergilediği performansla, sadece Downton Abbey'den ibaret olmadığını, çok yönlü ve verimli bir oyuncu olduğunu ispat etti. 

“Muhteşem bir aktör”, diyor Cameron. 
“*Karakterimiz bol katmanlı bir karakter. 
Bir yandan akli dengesini yitirmiş bir halde, bir yandan da gizli güçleri ve yetenekleri var. Ve sürekli kendine sorduğu soru, gördüklerinin ve yaşadıklarının gerçek olup olmadığı. Ama Dan ne yapıp edip, bu denli hacimli bir karakteri yoğunlaştırıp bir öz elde edebildi, başarıyla altından kalktı. Dan'in dizide yaptığı her şeyin altında hassasiyet ve insani tepkiler var. 
Hayatı ne kadar zor olursa olsun, yaşadığı sorunlar rahatlıkla empati kurabileceğimiz, anlayabileceğimiz sorunlar.” 

Akıl hastanesinin Lenny Busker, ve Pink Floyd'a selam çakan Syd Barrett gibi -Haller Syd ile romantik bir bağ kuruyor- başka sakinleri de var. 

“Dizinin kalbinde, tüm başarılı anlatımlardaki gibi bir aşk hikayesi yatıyor,” diyor Cameron. “Oldukça önemli. Dizide 


akıllarına güvenemeyen iki insanın aşkı bulmaları oldukça çarpıcı ve kalbinizi ağrıtacak cinsten. Bekleyeceğiniz tüm duygusal patlamalar yaşanıyor, ancak işin başladığı yer akıl hastanesi olduğu için bu patlama sıra dışı şekilde gerçekleşiyor. Bu kısmın izleyiciyi etkileyeceğine inancım tam.” 

Anlatılan hikayede kilit rol oynayan başka bir karakter ise Melanie Bird. 

*O bir bilim insanı ve araştırmacı yönü de var. Mutant fikrinden ve “mutant özellikleri" konseptinden haberdar, güçleri yüzünden dışlanan ya da kendini kabullenmekte zorluk çeken insanlara karşı sahiplenici, endişe duyan bir tavrı var. Kaybolmuş ve yaralı mutantlarla bireysel olarak ilgileniyor.” 

Baş karakterimiz David'in babası, Charles Xavier'i dizide görüp göremeyeceğimiz konusunda ise bir bilgi yok. Bekleyip göreceğiz. “Bence gayet mümkün, ama bu konuda biraz ketum davranmam lazım. Yapılacak en iyi şey bu sorunun cevabını izleyerek almak.” 

“Bana sorarsanız, yaptığımız plan hayli kapsayıcı,” diye ekliyor Cameron. “İlk sezonundan öğrendiğimiz şey dizinin yeni düşüncelere kapısını açık bırakan ve ihtimaller denizinde yüzmeyi seven bir dizi olduğu. Oldukça eğlenceli bir 


yolculuk olacak.” 
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KAAN KURAL 


KAAN KURAL 


Her Konuyla İlgili Geek Yapabileceğiniz Biri 


Röportaj: Ümit Çengiz / Fotoğraf: Dinçer Oruçoğlu 


aan Kural'ı ilk defa TV'de basketbol yorumculuğu yaparken görmüştüm. Basketbolla hiç aram olmamasına rağmen konuşma tarzı, jest ve mimikleri, yaptığı işe olan sevgisi o kadar etkileyiciydi ki bir basketbol izleyicisi olmuştum. 
League of Legends yorumculuğu yaparken, sıradan bir maçı anlattığında bile sanki bir NBA finali izliyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Hangi konuda konuşursa konuşsun muhabbetini çok seveceğiniz bir adam ve tam bir geek! 
Bilim kurguyla aran nasıl diye sorduğumda: 

“ İnsanın, hayatında gittiği yolu belirlerken ilham aldığı bazı noktalar var. mal gerçek ve hayal gücünü birleştiren en önemli noktanın hep bilim ie olduğunu düşündüm. Öyle ki akıl hocan iğ diye sorsan iki kişiyi söylerim: Carl Sagan ve Gene Roddenberry. Carl Sagan'ın bilim yönü, Roddenberry'nin de bilim kurgu tarafı beni çok etkilemiştir” diyor. Bilim kurgunun yanında fantastik dünyayla da arası çok iyi. Sıkı bir “frp' oyuncusu aynı | zamanda. “90'ların başından itibaren, özellikle lise hayatımda, Dungeons & Dragons oynardık deli gibi. Tabi bir dönem sonra grup olarak toplanıp oynamak zorlaştığında “crpg'ye (masaüstü rol yapma oyunlarının bilgisayar versiyonu) daha fazla kendimi verdim”. Kadıköy'de şirin mi şirin bir kafe sahibi aynı zamanda (Goblin FRP & Oyun Cafe). “Çok sevdiğim bir arkadaşımla takılacak bir yerimiz olsun istiyorduk zaten (gülüyor), hem bizim gibi insanların | gelip frp, teg ve benzeri oyunları oynayabileceği hem de daha çok bir kulüp gibi vakit geçirebilecekleri, 


İ 
| 
| 
İ 


insanlarla tanışabilecekleri bir mekan olmasını istedik”. Kendini bir 'gamer' olarak tanımlayan Kaan Kural, League of Legends yorumculuğuna başlamasıyla ilgili: “Aslında biraz şans eseri oldu. 
2014 League of Legends Dünya Şampiyonası 
sırasında Dark Passage turnuvaya katılma hakkı kazandı ve bu da dikkatimi çekti. Sonra turnuvayı bir izleyeyim dedim ve tweet attım birkaç tane, destek olmak için. Sonrasında Riot Games Türkiye'den turnuvanın Kore'deki finali için bir davet aldım, sonrasında yorumculuk yapar mısın dediler. Tabi oyunu hiç bilmediğim için biraz zamana ihtiyacım 


£ vardı ve 4 ay boyunca bildiğin ÖSS'ye çalışır gibi 

i günde 8 saat oyun oynadım, video izledim, araştırma © yaptım” diyor. Buradan da yaptığı işe ne kadar 

i profesyonel yaklaştığını görebiliyordum. 

| Türkiye'de bilim kurgu ve fantezi türlerine olan ilgi, 
i yurt dışında olduğu kadar yoğun değil, “Bence biraz 


kültürle alakalı bir durum, bilim kurgudan ziyade 


| fantezi türü için daha geçerli aslında bu söylediğim. 


Doğal olarak bir alışma süreci yaşıyoruz. Bir diğer konu da bu türlerde üretilen içeriğin çok büyük 


i bir bölümü yabancı dildeydi. Hatırlıyorum ben 

i lisedeyken Türkçe kaynak neredeyse yoktu. Ama şu 

| an neredeyse çevrilmeyen kaynak yok ve bunun da 

i adaptasyon sürecini hızlandıracağını düşünüyorum. 

£ Onun dışında bilim kurgu da bilime olan ilgiyle, 

i daha çok astronomi temelli gelişen bir tür. Türkiye'de 
| bu anlamda bazı şeyler yeni yeni gelişmeye başlıyor. 


Nasıl ki basketbol Amerikan kültüründen gelip, Türkiye'de gelişip iyi yerlere geldiyse, bilim kurgu ve fantezi türlerinin de bu süreci yaşaması gerek.6 


Meslek 
> Gazeteci 


Doğum yılı 
> 1974 


Doğum yeri 


> Ankara 


Eğitim 
Boğaziçi Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 


Benim Bilim 
Kurgum 


Favori bilim Kurgu/ fantezi filmi? 
#Star Trek serisi 


Favori bilim kurgu/ 

fantezi dizisi? 

AStar Trek: The Next 
Generation 


Favori bilim kurgu/ fantezi romanı? 
#The Forever War 


Favori bilim kurgu/ fantezi oyunu? 
#Baldur's Gate 
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“HAYATIMDA 
GERÇEK VE HAYAL 
GÜCÜNÜ 

- BİRLEŞTİREN EN 
ÖNEMLİ NOKTANIN 
HEP BİLİM KURGU 

| OLDUGUNU 
DÜŞÜNDÜM” 
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Yakın 


Temas 


ÜNLÜ YILDIZLAR İLE 
YUZ YÜZE 


LARA PULVER 


öherlock'un yıldızı, Ünderworld efsanesinin dönüşüyle kan peşine düşüyor 


ir Arthur Conan Doyle, bize şunu öğretti: “Sherlock, suçlunun daima kadın olduğunu düşünür.” Lara 
Pulver'in 2012 tarihli yapımda gördüğümüz oyunbaz ve şehvetli Zrene Adler performansı, oyuncunun kariyerini bir üst noktaya taşımasını sağlamıştı. İnternette de kazanılması gereken kalpler ve kupalar vardı ve Pulver, alnının akıyla tüm bu görevlerin altından kalkmayı bildi. Şimdilerde ise Underworld: Blood Wars'ta kurt adamlar ve vampirler arasında süren yüzlerce yıllık savaşın bir parçası. Filmin anahtar karakterlerinden birini canlandırıyor. Rolü gereği sıkı deri kıyafetleriyle havada taklalar atıp, İspanyol kılıcı savurup kadehler dolusu kanı kafaya dikmesi gerekiyor. 


Bu toplamda beşinci, ancak sizin yer aldığınız ilk Underworld filmi. Böyle bir yapıma dahil olmak nasıl hissettirdi? 

© Ilk Underworld filmini baştan izledim. 
İzledikten sonra da bu filmin köklerine sıkı sıkıya bağlı olacağını anladım. Bana, “Eski filmleri daha fazla izlemek zorunda değilsin” dediler. Ama ödevimi bir noktaya kadar yapmak zorundaydım, çünkü repliklerimde bahsettiğim bazı karakterler diğer filmlerde de yer alıyordu. Bu tür hiçbir zaman benim ilk tercihim olmadı, ancak filmi dün izledim ve oldukça eğlenceliydi. Hızlı, bol aksiyonlu ve kendini pek ciddiye almayan bir havası var. Yönetmenimiz 4774 Fberster çok 

zevkli, klas bir insan ve film de bunun bir kanıtı. Performans konusunda pek zorluk çekmedim, çünkü karakterim çok güçlü, seksi ve belalı. Bana hareket edecek bolca alan verdi yani. 

Peki, kim bu Semira? 

© Doğu Cadılar Meclisi'nin lideri. Ruhunun yaralı olduğunu biraz dikkat ederseniz 

fark edebiliyorsunuz. İçinde bulunduğu 


Röportaj: Nick Setebfield 


güç arayışı da bir bakıma bu yaradan kurtulup kurtulamayacağını görmek için. 
Selene'nin kanının onu ölümsüz kılacağını öğrendiğinde bu güç meselesi iyice ciddiye biniyor. Tam bir politikacı... Manipülasyon yeteneği de kuvvetli. Bildiğimiz politikacı işte |gülüyor|! 

Bir vampir gibi düşünme evresi nasıl gelişti? 

© Ah tanrım... Seni deri kıyafetler içine sokuyorlar. Sana vampir gözleri verip, ağzına keskin dişler koyup Prag'a götürüyorlar. 
Zaten gerçekliğin bir anda o oluveriyor. 

O dişlerin üstesinden nasıl geldin? 

© İşin en zor kısmı onlar ağzınızdayken konuşmak. Kesinlikle zor... Tabi eklemek lazım, iki sp diş var; biri konuşmak için, bir de savaşırken kullanılıyor. Zamanla onlara alışmak da çok ilginç. Bir noktadan sonra esas dişleriniz onlarmış gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Yüzünüzün şekli değişiyor. 
Daha somurtkan ve sert görünümlü bir kemik yapınız varmış gibi görünüyor. Vahşi bir hayvanmış gibi diyebilirim sanırım. 

Bir kötüyü canlandırıp süreklidudaklarını ısırmaktan keyif aldın mı? 

© Bir karikatüre dönüşmeyeceğimin hep farkındaydım. Bir mobilya kolçağını çiğneyecek olsam bile kendi otoriteme sadık kalırım. 477a bana sürekli, “Diğer çekimde mimiklerini biraz daha öne çıkar” diyordu. 
Biraz çekiniyordum sanırım. İnandırıcı olmak ile komik bir kötü kadın tiplemesine dönüşmek arasında ince bir çizgi var. Bu çizgiyi aşmamaya çalıştım. Bunu da “büyük resmi” akıllıca kullanarak yapıyor insan. 
Görünümün, silüetlerin ve tarzın arasında sağlıklı bir orantı kurmak gerekiyor. Olay bahsettiğim çizgiyi aşmadan o nüansları yakalayabilmekte. 

Sherlock sana olan bakışları bir gecede değiştirdi. Bunun ile ilgili neler hissediyorsun? 

SAlabileceğim en büyük iltifatlardan 

biri gerçekten. Arkanda anne-baban 


gibi, sevdiğin kişi gibi, dostların gibi insanlardan oluşan bir destek varsa 

kendini kaybetmiyorsun. Çünkü hala tüm 

o insanlar ziyaretine geldiklerinde, senin 

bir ton sakarlıklar yapan, şapşal şapşal hareketler içinde olan o eski sen olduğunu hatırlatıyorlar. Ve aynı zamanda tüm bunlar geçici şeyler bilirsin ya? Projeler gelir, tamamlanır ve biter. Bu bakış açısı bence uzun ve sağlam bir kariyere sahip olmanın şartlarından biri. 

Tekrar Sherlock'a dahil olmayı ister miydin? 

Tanrım, eğer aynı mucizeyi tekrar yaratabilirlerse neden olmasın! Ancak 

bu oldukça zor olurdu. Senaryosundan sinematografisine ve Pz/ MeGuigan'ın dahi yönetmenliğine kadar akıl ile yoğurulmuştu. 
Eğer üstüne çıkabiliyorsanız lütfen yapın! 
Bunu hepimiz isteriz! Ancak burada da küçük bir detay var tabi. Geçmişinizde bıraktığınız bir işe dönüp ilk baştaki gibi meraklı ve keşfetmeye dayalı bir yaklaşım sergilemek, 2012'de alınan tüm o yorumları tekrar hak etmek oldukça zor. Geçmişe dönebilir misin? Açıkçası bilmiyorum. O çocukların nasıl sezon üstüne sezon çektiğini anlayamıyorum.Beliki de benim için zirvede bırakmak en iyisidir! 


Hakkında © 


Meslek 

Oyuncu 
Doğum yılı 

1980 
Doğum yeri 

Southend-on-Sea, Essex 
İngiltere 
En iyi işleri 

Sherlock, Spooks, Game of 
Thrones, Fleming, Da Vinci's 
Demons 
Geek Bilgi 

Pulver, Grease'nin setinde Frenchie'den Rizzo'ya herkesin rolünü ezberlemiş. “Bu gece hangi peruğu takmak isterdin sevgili Lara?” 
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/ Bizi Facebook'ta takip edin facebook.com/sfxturkiye 


LARA PULVER 


Görsel:hottestcelebs.xyz/24354-lara-pulver 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SORULAR 


Jason Goes To Hell: The Final Friday filminin yönetmeni Adam Marcus 


Korcan Evin 


Sean 5S. Cunningham'ın, 1980 yılında 13. Cuma'yı 

ortaya çıkardığında peşinden gelecek başarıyı 

ve yarattığı Jason Voorhees karakterinin yıllar 

boyu bir korku ikonu olacağını hayal bile ettiğini 

sanmıyorum. Toplamda 12 filmi çekilen ve dünya çapında büyük bir hasılat yakalayan 13.Cuma serisi, ardında pek çok da ceset bıraktı. Jason Voorhees hikayesinin başlangıç yeri olan ve gençlerin kamp yaptığı Crystal Lake bile günümüzde halen en çok konuşulan korku bölgesi. Bu kampa gelenler ne yazık ki seri katil Jason'ın elinden asla kurtulamadı. Evlerinizin kapısını kitleyin, çadırınızdan çıkmayın ve arabanıza doğru hızlı koşun!. Çünkü çağımızın en büyük korku adamı Jason, elinde uzun bıçağı ile peşinizde. Yapacak pek de bir şey yok aslında, Jason'a ne yaparsanız yapın o diğer filmde yine hayatta. Hatta şehir hayatından sıkılıp Manhattan'a, oradan da uzaya bile gitmişliği var. Yalnız ortada şöyle bir gerçek var ki; Jason'ın hayatta kalması seyircinin fanatikliğine ve isteğine bağlı. Onlar Jason ı korku kralı yaptıkları müddetçe, senaristler sayesinde tekrardan bir şekilde canlandırıldı. Farklı yönetmenler 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farklı kurgularla Jason'ı tekrardan ortaya çıkarıp ya da ruhunu yaşatıp seri katil formatından kopartmadılar. 
Günümüzden 400 yıl sonra geçen bir hikayede (Jason X), uzay gemisinde y arı makine şeklinde agi bile izledik. 
Hatta rüyaların seri katili F reddy ile de kapıştı. 13. Cuma serisi 4. filmden sonra artık biraz daha ilginç am başladı. 
Ölmek bilmeyen maskeli katilimiz Jason'ın lanetli katil ruhu, 
9. film olan Jason Goes to Hell: The Final Friday'de vücuttan vücuda geçerek farklı kişileri ele geçirdi. Bu filmin yönetmeni Adam Marcus yaptığım bu röportajda sadece kendi filminin detaylarını değil, Jason karakteri hakkında bilinmeyenleri de anlattı. 
Korku/gerilim filmlerine olan düşkünlüğümü, farklı site ve dergilerde yazdığım inceleme, eleştiri ve dosya türündeki yazılarla pekiştirirken, uzun zamandır yerli/yabancı yönetmen/ oyuncularla yaptığım röportajlara da yer ver mekteyim. Adam Marcus beni kırmadı ve sorduğum soruları içtenlikle cevapladı. 
Kendisine hem çok teşekkür ediyor hem de yeni korku filmi Secret Santa için başarılar diliyorum. 
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ADAM MARGUS 


Korcan E.- Jason Goes'To Hell: The Final Friday Ilk yönetmenlik deneyiminiz. 
Başlangıç olarak neden 13.Cuma gibi kült bir serinin devam filmini seçtiniz? 

Adam M - Aslında daha çok Friday beni seçti diyebiliriz. Daha 10 yaşındayken 

ilk filmden itibaren filmle aramızda bir bağ vardı. Sean S.Cunningham'ın oğlu, Noel ve ben çocukken birbirimizin en yakın arkadaşlarıydık. Ve böylece hep Cunninghamlar'la birlikteydim. Aslında Friday the 13th, Spring Break ve yaptıkları diğer işlerin birçoğunun yapım sürecinde yoğun bir şekilde onlar için çalıştım. Daha ilk günden işe karışmış buldum kendimi. 
Gençlik dönemimizde Sean ve Wes 


Craven'le birlikte bir sürü okumalar yaptım. 


Onların üzerinde çalıştığı Cunningham'ın senaryo metinlerini okumaya alışmıştım. 
Hep bir şekilde bu işe dâhil oluyordum. 
Sean, ben Connecticut'ta ilk tiyatro şirketimi finanse ederken -ki bu şirket benim NYU'ya gitmeden önce uzun 

yıllar boyunca yürüttüğüm, en iyi fılm ödülünü kazanan öğrenci filmimi yaptığım şirket- inanılmaz yardımcı oldu. Bu 

fılm görünürde Jason Goes to Hell işini kazandırdı bana. Çok büyük bir “Friday” hayranıydım bu noktada. Filmlerin her bölümüne, her satırına hâkimdim. NUY'a birlikte gittiğim yazı partnerim Dean Lorey de büyük bir korku hayranıydı. 
Sonrasında mezun olduğumda Sean S.Cunningham LA'a gelmemi, bir yıllığına onun kölesi olmamı, böylelikle bir şeyi yönetmek için bana bir şans vereceğini söyledi. LA'dayken yapımcı olarak ilk 

uzun metraj filmime başladım. Sonuç ürünü My Boyfriend's Back olan Johnny Zombie adında ufak bir film. Disney filmi, benim yazı partnerim Dean'in metinine göre yaptı. Bu fimi yönetecektim ama 

çok da heveslisi değildim. Bu yüzden 

Sean da beni başka bir göreve atadı. New Line'ın “Friday Franchise”ın kullanım 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haklarına ihtiyacı olduğunu söyledi bana. 
Sonrasında da bir şekilde hokey maskesini filmden çıkarabilmenin bir yolunu bulup bulamayacağımı, böylece filmi hem yazıp hem yönetebileceğimi söyledi. 2 gün sonra sürecin sonucunda Jason Goes to Helle 
dönüşecek taslağı yazdım. İşi aldığımda 21 
yaşındaydım. Filmi çektiğimde ise 23. 
Korcan E.- Jason'ın lanetinin vücuttan vücuda geçişi oldukça kötü eleştirilere maruz kaldı. Neden Jason karakterini devam ettirmediniz ve böyle bir seçim yaptınız? 

Adam M.- Sean 5S. Cunningham hokey maskesinden ciddi anlamda nefret ediyordu ve bu maskeyi filmden çıkarmak istedi. Bu nedenle vücut olayı maskeden kurtulmanın zorunluluğundan doğdu. Ama ben katil olarak Jason'ı filmde tutmak istedim. 
Arka plan hikâyesini anlatabileceğimizi ve The Thing'deki gibi vücut değiştirmelerle saklanan Jason'ı daha sinsi bir varlığa dönüştürebileceğimizi hissettim. Benim en büyük problemim şimdiye kadar olan filmlerde hiç kimsenin 50lerde boğulan çocuğun nasıl birden gölden fırlayıp çıktığı, çıktığında ise nasıl hala bir çocuk olduğu, yalnızca birkaç hafta içinde nasıl yetişkin bir insan vücuduna evrildiği ve hatta birkaç ay sonra nasıl olup da dev boyutunda bir güreşçiye dönüştüğünün anlatılmamış olmasıydı. Yani bunun bir açıklaması olmalıydı. Bu nedenle ben de bir açıklama arayışına girdim. Evil Dead'deki “Ölülerin Kitabı” da bu şekilde girdi filme. 
Fikir şöyleydi: Jason'ın annesi Pamela geçmişte karanlıkla bir anlaşma yapmıştır. 
Böylece sevgili oğlu ona geri döner, ama yaşayan bir ölü olarak. Zombie gibi değil, çok daha kötü bir varlık olarak, ve bu onu Cehennem'in Suikastçisi yapar. Vücudun sıçramasının da sebebi bu. 

Fanların ya da eleştirmenlerin reaksiyonundan gördüğüm kadarıyla 

ben böyle yorumluyorum olanları. Eğer profesyonel güreşçi olan hokey maskeli bir adamın olduğu bir film görmek istiyorsan Jason Goes to Hell'den önce 6 tane film var senin için: 2 tanesi Jason'lı, 1 tanesi Jason kılığına bürünmüş bir ambulans şoförlü, 3 tane de zombi Jason'lı. Bunların arasındaki tek gerçek bağ hepsinin hokey maskesi takıyor oluşundan ibaret. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda benim filmim de Jason karakterini içeriyor. 
Yalnızca farklı bir maske takıyor ki bu durum da filmi daha zengin bir yola sokuyor. Gerçekten herkesin istediği sadece maske mi? Filmin fanlarının gerçekten tek görmek istediği bir grup karakter yığınını 


alt eden Jason mı? Hiç merak etmiyorlar mı bu Jason aslında kimdir, nedir? Jason filmlerin hep hayranı oldum ve bir fan olarak daha fazlasını istedim. Bu nedenle de hayranlara daha fazlasını verecek bir kurgu yarattım. Onlara açıklamalar ve yanında yeni zorluklar, sorular getirecek bir şekilde muamele edilmesini istedim, daha zengin karakter arka plan hikayeleriyle mesela. Jason'ın marifetlerinin gerçek açıklaması ve kötülüğün çekirdeğiyle ya da. İzleyicilere şimdiye kadar beklediğim, merak ettiğim her şeyi vermek istedim. 
Her film sevgi ve nefretle karşılanacaktır ve bu normaldir. Aslında bu bir yandan da harikadır. Bu sanatın doğasında olan bir şey. Sanat her zaman eleştirilerle vardır. 
Eleştirmenlerimden istediğim tek şey filme bir kez daha bakmaları, bu kez her sahnede hokey maskesi görmemenin vermiş 

olduğu öfkenin dağılmış haliyle. Sadece bizim yaptığımız gibi filme odaklanarak. 
Hatırladığınızdan daha iyi yaşlanmış 

mı yaşlanmamış mı bir görün. Ve hala beğenmiyorsanız, sorun değil. 

Korcan E. - Jason Goes To Hell: The Final Friday'in başlangıcı ile önceki filmin finali arasındaki kopukluğun sebebi nedir? 
Adam M.- Sean, Jason Takes Manhattandan nefret etti. Ciddi 

anlamda tiksindi. Aslında, film üzerinde çalışanlardan hiçbirimiz öyle büyük bir hayranı değildik. Jason hiçbir zaman Manhattan'ı ele geçiremedi. Botla Vancouver'a gitti ve Times Meydanı'nda 

2 dakika geçirdi. O filmde bazı öldürme 
sahneleri harikaydı ve birkaç karakter başarılıydı. Ama bütüncül bakarsak 

serinin en iyilerinden değildi. Bana o filmi 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boşvermem söylenildi. Var olduğunu bile unutturacak şekilde hem de. Gerçek bu ve ben de henüz 21 yaşındaydım, söylenileni yaptım. 

Korcan E.- Jason Goes To Hell: 'The Final Friday filmindeki ölüm sahneleri diğer filmlere göre fazlasıyla kanlı. Bu sahneleri çekmek titizlik gerektiren bir makyaj istiyor. Bu çekimler sırasında cast ekibi ile yaşadığınız ilginç veya komik olaylar var mı? 

Adam M - Filmlerdeki kariyerim FX'de başladı. New York'da birkaç makyaj sanatçısının altında çalıştım. Goodfellas ve Bonfire of the Vanities gibi filmlerde imzası bulunan Manhattan bağlantılı R/ Greenberg firmasında Robert Greenberg altında eğitim aldım. Bu nedenle Jason Goes to Hell'de en sevdiğim şeylerden biri aynı zamanda en iyi arkadaşlarımdan biri olan KNB'nin ve Creature Corps'ın efsanevi ünlüsü Bob Kurtzman ile ölüm sahnelerini tasarlamaktı. Bob ve ben görüntüler üzerinde yorgunluk nedir bilmeden saatlerce çalıştık. Sonrasında 

da KNB'nin harika ekibi işe başladı ve en akılalmaz ölüm sahnelerini gerçekleştirdi. 
Serinin en iyilerini diyorum, evet! Basit bir kesme-biçme olmayacaktı, hayır efendim. 
Bu ölüm sahneleri çılgınca! Tanrı aşkına, adamın biri eriyor filmde! ERİYOR! 

Bir noktada KNB'deki çocuklar FX'i giydirmeye yardım etmeye bayıldığımı fark ettiler ve KNB'nin B'si Howard 


» Berger bana sette giyebileceğim bol 


gözlü bir kemerli kılıf yaptı. Bir gözde yapay kan diğer gözde vücut parçaları 

vs. vardı. Çeşitli sıvıları kaçık ve sapık 

bir mahküm gibi etrafa fışkırtabileceğim 

2 tane kepçem vardı. Harikaydı! Jason'ı 
cehenneme çektiğimiz sahnede bir sürü büyük kilden yapılmış kollar vardı. Bir noktada bu kollar muhteşem John D. 
Lemay tarafından canlandırılınan filmin kahramanı Steven'ı yakalamaya ve aynı zamanda cehenneme çekmeye başladı. Yani yüzeyde kelimenin tam anlamıyla bütün ellere ihtiyacımız vardı. Bu yüzden Greg Nicotero ile kolların nasıl oynatılması gerektiğini göstermek için platformun altına geçtik. Tek problem ise tuttuğumuz şeyin ne olduğunu görmememizdi. Filmin bir yerinde görebileceğiniz gibi kilden kollardan biri John'un poposunu diğeri de kasıklarını tuttu. Poposundaki el Greg'in, kasıklarındaki el ise benim. Ah, fılm yapımı... 

Korcan E.- Neden yönetmenliğe korku filmleri ile devam etmediniz? 

Adam M.- Bana birçok korku filmi 

geldi. Ama hepsi devam filmiydi ve 

her yaptığım filmin bir parça numarası olmasını istemedim. Hepsini geri çevirdim bu yüzden. Ayrıca Jason Goes to Hell'i bitirmemin hemen ardından New Deal ile 
3 bölümlü bir iş teklifi de aldım. Ted'Turner 
stüdyoyu satın almasıyla ve korku türünden 


. çok epik filmlere ağırlık vermek istemesiyle 


ADAM MARGUS 


iptal oldu bu iş de. İşe de yaradı. Sonunda Paramount, Fox, RKO ve Lionsgate'in içinde bulunduğu farklı stüdyolara birçok ürün satma imkânım oldu. Ama ben, yönetmen olarak beni heyecanlandıran hikâyeler anlatmak istiyordum. Bu nedenle bir romantik komedi ve bir modern western filmi yaptım ve yaratıcılık olarak beni mutlu eden filmler 

Film yapımcılığındaki olay da bu. Yıllarca raflarda kalabilecek bir şey üretiyorsunuz. 
Belki de uzun yıllarca. Benim parlak partnerim Debra Sullivan (aynı zamanda bir erkeğin evlenebileceği en harika eş oluyor kendisi) ile yazdığım senaryo Momentum geçen sene çekildi. Filmi 22 yıl önce yazmıştık! Korku türüne dönüşümü önümüzdeki sene oldukça büyük bir şekilde yapıyorum, ama sanırım bu 

konuya röportajın ilerleyen zamanlarında değineceğim. 

Korcan E.- Sizce Jason'nin yıllardır çok sevilen bir korku karakteri olmasındaki etken nedir? 

Adam M.- Bence Jason'ın bu kadar sevilmesi direkt stili ve yapısı. O öldürür. 
Bu kadar. Bunun dışında pek bir şey yapmaz. Jaws'daki köpek balığı gibidir o. 
Onun bahçesine girersen ölürsün. Ayrıca inanılmaz bir şiddete maruz kalmış ve intikam arayan bir çocuk o. Burada diğer çocukların küçümsemeyle ve rehberlerinin korumayla muamele ettiği sevimli, engelli bir çocuk var. Bu çocuk ölüyor ve annesi öcünü almak için ortaya çıkıyor. Sonra o da bu kahrolası rehberlerden biri tarafından öldürülüyor. Böylece Jason intikam şeytanına dönüşüyor. Gayet basit! Sonra bu canavarı şehre inip kötü davranışlı ergenleri ve boş konuşan yetişkinlerin üstünde izliyoruz. O bütün ergenlerin öfkesinin ete kemiğe bürünmüş hali. Sanırım bu nedenle onu bu kadar çok seviyoruz. 

Korcan E.- En beğendiğiniz korku filmleri? . | 

Adam M.— Özel bir sıralama olmadan: The Exorcist, Rosemary's Baby, Inside, The Thing, Jaws, Evil Dead (orijinal), 

The Ring, Suspiria, Videodrome, You're Next, An American Werewolf in London, Halloween, Friday the 13th Part 6, Demons, A Nightmare on Elm Street (Orijinal), Poltergeist (Orijinal), High Tension, The Black Cat (Orijinal), Carrie (Orijinal), The Brood, The Tenant. Ve şu anda aklıma gelmeyen yaklaşık 100 fılm daha. Korku türüne bayılıyorum. Hem de hepsine! 
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PASSENGERS 


Passengers'ın Yıldızlararası Gemisi 


Ne Kadar Gerçekçi? 


Türkiye'de 13 Ocak'ta gösterime giren Passengers, yıldızlararası yolculuğun 

büy üleyi ici ve tehlikeli doğasını ş gözler önüne seriyor. Işık hızının yarısı gibi yüksek bir hızla yol alan gemimiz, derin uykuya yatırılmış 5000 kişilik kafileyi uzak bir koloni gezegenine götürmekle görevli. 
Ancak 120 yıllık bu uzun yolculuğun henüz ilk safhasında, tamirci Jim Preston teknik bir arıza sonucu 90 yıl erken uyanıyor. Koskoca gemide bir başına kalan ve Yı alnızlığın dayanılmaz can sıkıntısıyla baş edemeyen kahramanımız, yazgısına birini daha ortak etmek istiyor. Seçtiği kişi ise genç ve güzel yazar Aurora Dunn oluyor. Gerisi, uzay gemisinde yaşanan bir macera ve romantizm hikayesi... 
Konusunu bir kenara bırakacak olursak; Passengers'ın yıldızlararası gemisi ne kadar gerçekçi? 


UZAY GEMİSİNİN TASARIMI 


Öncelikle Dyas, yıldız gemisi Avalon'u tasarlarken akç aağaç tohumlarından ilham almış. Gemiye dair fark ettiğimiz ilk şey ise, etrafında dönen üç burgac a sahip 


Agah Tuğrulhan Polat 


olması. Bu burgaçların görevi gemiye yapay yerçekimi sağlamak. Anımsanacağı üzere buna benzer tasarımlarla Yıldızlararası, 2001: Bir Uzay Destanı gibi filmlerde de karşılaşmıştık. Gemi, enerjisini sekiz adet nükleer füzyon reaktöründen alıyor ve sistemlerin çoğunu kendi kendine 


olan derin uyku (hibernasyon) kapsüllerini, büyük ve geniş odalara konumlandırılmış şekilde görüyoruz. Mürettebat ise, yolcuların erişimine açık olmayan ayrı yerlerde uyuyor. Dyas, kapsüllerin küçük gruplara ayrılma nedenini, bir grubun başarısızlığı durumunda diğer grupların 


Gemiyi tasarlarken bir yolcu gemisi tasarımcısıymışım gibi düşünmek istedim. Ürünüm bir parça eğlence de içerecekti. Elbette bu da alıştığımız uzay gemilerinden renk ve düzen olarak farklı bir 


eser ortaya çıkardı.” - 


tamir edip, derin uykudaki mürettebat için sorunsuz bir yolculuk sunuyor. Geminin devasa iskeleti 1 kilometre uzunluğunda ve filmin kurgusuna göre uzayda inşa edilmesi onlarca yıl sürmüş. Hikayenin hangi tarihte geçtiğinden hiç bahsedilmese de, Dyas geminin yapımı sırasında astervitlerden ve Ay'dan hammadde tedarik edildiğini belirterek en azından yakın gelecekte geçmediğinin siny alini veriyor. 
Geminin en önemli özelliklerinden biri 


Guy Hendrix Dyas 


bundan etkilenmemesini sağlamak olarak açıklıyor. Filmde derin uyku prosedürleri belirtilmese de, sonrasında izlenen adımlar detaylıca tasvir ediliyor. Uyanan yolcu, ilk etapta holografik bir figür tarafından sakinleştiriliyor ve bini asansörle bireysel kabinine yönlendiriliy or. Ayrıca yemekhane, büyük yolcu salonu, havuz 

ve bar gibi ortak kullanım alanlarıyla da yolcuların sosyalleşebilmesi amaçlanıyor. 
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BİLİM KURGU KULÜBÜ 


Derin Uyku (Hibernasyon) 

Derin uyku teknolojisi, pek çok bilim kurgu filminden aşina olduğumuz bir uygulama. 
Çünkü uzay çok büyük ve kısa mesafeleri aşmak bile yüzlerce, hatta binlerce yıl sürecektir. Hal böyle olunca, yazar ve yönetmenler bu teknoloji sayesinde uzun uzay yolculuklarını olanaklı kılma yolunu seçiyorlar. Fakat baştan belirtelim ki günümüzde 

bu tür bir teknolojiye sahip değiliz. Ancak hastaların, travmatik yaralanmalarını iyileştirmek için soğutulmuş tuz çözeltisi ile birkaç günlüğüne suni komaya sokulabildiği durumlar var. 

2015 yılında Space Works adlı bir şirket, derin uyku teknolojisinin olasılığını araştırmak üzere NASA'dan Yenilikçi Gelişmiş Konseptler hibesi almayı başardı. Şirketin operasyon direktörü olan uzay mühendisi John Bradford, bazı memelilerin aylarca kış uykusuna yattığı düşünülürse, bu tip bir teknolojinin de ileride mümkün olabileceğini söylüyor. 
“Uzay uçuşu boyunca insanları küçük bir konteynırın içine koymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Bradford, bunun uzay yolculuklarını kolaylaştıracağını vurguluyor. 
Bu konuda haklı olduğu su götürmez bir gerçek. Zira derin uyku teknolojisi, en basitinden altı aylık bir Mars yolculuğu sırasında bile ciddi gıda ve enerji tasarrufu sağlayacak, dahası astronotların can sıkıntısı ve yalnızlık duygularını da ortadan kaldıracaktır. 

Peki ya egzersiz? Bradford, nöromusküler elektrik stimülasyon( elektrik akımı kullanılarak belirli kaslarda kasılma oluşturulması) kullanarak bir astronotun kas kütlesini 

sabit tutmanın mümkün olabileceğini ve bu tekniğin koma halindeki hastalar üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini söylüyor. Passengers filmini gösterime girmeden önce izlediği için şanslı olduğunu belirten Bradford, filmde hibernasyon konusuna verilen önemden de hoşnut kaldığını sözlerine ekliyor. 
Yıldızlararası Sürüş 

Nükleer füzyon yıldızlararası gemiler için olası bir itici kuvvet kaynağı, fakat bazı 

bilim insanlarına göre asıl problem uzayda monte edilmesi ya da oraya fırlatılması 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için gereken reaktörlerin boyutları. Fakat Kaliforniya Üniversitesi'nden fizik profesörü Philip Lubin'e göre, yıldızlararası yolculuğun çözümü lazerler olabilir. NASA Yenilikçi Gelişmiş Konseptler hibesi altında Lubin, temelde foton itişine dayalı bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çalışmanın uzun vadeli hedefi, tıpkı Passengers filminde olduğu gibi ışık hızına yakın hızlarda uçabilen bir uzay gemisi yaratabilmek. 

Icarus Yıldızlararası Organizasyonu'nun kurucu ortağı ve başkanı Andreas Tziolas ise, antimadde motorlarına dayalı alternatif bir yönteme dikkat çekiyor. Antimadde parçacıkları, düzenli madde parçacıklarının fiziki karşıtlarıdır. Tıpkı pozitronun, elektronun anti maddesi olması gibi. Parçacıklar aynı kütleye sahip olsalar bile, elektrik yükleri gibi özellikleriyle farklılıklar gösterirler. 
Birbirleriyle çarpıştıklarında ise enerji açığa çıkararak yok olurlar. İşte ortaya çıkan bu en- 


erji yıldızlararası yolculuklarda kullanılabilir. 
Fakat fotonların yakalanması çok zor olduğundan şimdilik böyle bir teknolojiyi hayata geçirmek mümkün değil. 
Yıldızlararası yolculuk için öne sürülen bir başka teori de, evrenin her yanına dağılmış olan hidrojen parçacıklarına dayanıyordu. 
Amerikalı fizikçi Robert Bussard tarafından 
1960 yılındaki bir düşünce deneyinde 
ortaya atılan bu konsept, bir geminin yolculuk boyunca yıldızlararası maddeden yararlanabileceği fikrini işliyordu. Bu sayede geminin yanında yakıt taşımasına da gerek kalmayacaktı. Fakat görüş çürütüldü: Çünkü söz konusu parçacıkların evrende sanıldığı kadar çok olmadığı keşfedildi. 

Tekrar hatırlatmakta yarar var: Passengers'ın yıldız gemisi Avalon, uzayda inşa edilmişti. 
Şimdilik bu tarz bir teknolojiye sahip olmasak da fikrin son derece tutarlı ve gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun 


Bizi Facebook'ta beğenin facebook.com/sfxturkiye 


için önce uzay madenciliğinde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Günümüzde uzay madenciliği amacıyla kurulmuş şirketler var. 
Deep Space Industries ve Planetary Resources bu şirketlerin en bilinenleri. Belki uzay madenciliğinin faaliyete geçmesi biraz zaman alabilir, fakat Dünya dışı kaynaklardan uzay gemisi inşa etme fikri önemini ve değerini 


hep koruyacaktır. 


Avalon Yıldız Gemisi'nin insan faktörünü de hesaba katan tasarım ve mimarisi, uzmanları mutlu etmişe benziyor. Gerçekten de Avalon, dekoratif yapısıyla dikkat çekiyor ve bu 

da gerçekçiliğini perçinliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mekanik renkli iç mekanı bile resimlerle, simgelerle ve geçmiş mürettebattan kalan hatıralarla donatılmış durumda. Şüphesiz her astronot, uyuduğu ya da yaşadığı yeri kendi isteğine göre dekore 


etmek ister. Böylece görevi boyunca kendisi için sıcak bir ortam yaratacaktır. Dyas'ın uzay gemisinde yaptığı dekor seçimi, bu insani özellikleri başarıyla yansıtıyor. 

Yolculuğun kendisi kadar, o yolculuğun nasıl geçtiği de önemlidir. Hepimiz konforlu bir yolculuk yapmayı yeğleriz. Bu insan olmanın bir gerekliliğidir. Avalon, lüks seyahat gemilerini andırır biçimde kullanışlı tesislere, yolcu odalarına ve yapay yer çekimine sahip. 
Sanırız Hollywood, gemi tasarımlarını daha gerçekçi şekilde ele almayı önemseye başladı. 
Passengers filmindeki gibi bir geminin gerçeğe dönüştürülmesi mümkün mü sorusuna dönecek olursak; pek çok uzman geminin bilimsel dayanağa sahip yönleri bulunduğu konusunda hemfikir görünüyor. Fakat bu denli devasa bir geminin yıldızlararası bir yolculuğu nasıl gerçekleştireceği hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor. 


BİLİM KURGU KULÜBÜ 
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Hayal bücü Uiyarının Taçsız Kralı 


orku ve gerilim edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Stephen 
King, çağımızın en popüler yazarları arasında yer alıyor. 
Kitapları onlarca dile çevrilen Amerikalı 


yazar, ülkemizde de büyük bir hayran 


kitlesine sahip. Onun bu denli tanınmasını 


sağlayan yalnızca kitapları değil elbette. 
King, sinema ve dizi sektörünü de çokça besleyen bir isim. Neredeyse yazdığı her öykü ve roman beyaz perdeye uyarlanıyor ya da dizi oluyor. Öyle ki bu durumun bir esprisi bile mevcut: Stephen King alışveriş listesi yapsa filme çekilir. 

Sinema, dizi ve edebiyat sektörü için “Kaşıkçı Elması'kadar değerli, bu 

denli üretken bir yazarın, sayısız ödüle layık görülmesi şaşırtıcı olmasa gerek. 


King 2003/te ülke edebiyatına yaptığı 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Kadri Kerem Karanfil 


fephen ing 


katkılardan dolayı Amerikan Ulusal Kitap Vakfı tarafından ödüllendirilir. 


2007'de Kanadalı Kitapçılar Derneği'nin verdiği Ömür Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülür. Yine aynı sene Amerikalı Gerilim Yazarları ona Büyük Usta unvanını verir. 


2019'te Amerikan Hükümeti'nin Ulusal 


Onur Madalyası'yla onurlandırılır. Roman 


ve öyküleri ile kazandığı ödüller ise saymakla bitmeyecek kadar çoktur. 

Ne ilginçtir ki doğum günlerinde ve yılbaşlarında bile dur durak bilmeden yazan ve bunca başarıya imza atan King, yine de eleştirmenlerin sivri dilinden kurtulamaz. Meyve veren ağaç taşlanır misali acımasızca eleştirilir. 
Amerikan Ulusal Kitap Vakfı tarafından ödüllendirilmesinin ardından ünlü bir edebiyat eleştirmeni, onu ucuz bir yazar olarak tanımlamanın bile iyimserlik 


olacağını söyler. 

Peki eleştirmenler bu konuda haklı mıdır? 
Stephen King çağımızın önde gelen yazarlarından biri değildir de, yalnızca çok para kazanmanın peşinde bir çoksatar mıdır? Bu tartışmanın ben de dâhil hiçbir sadık okuyucunun umurunda olmadığını belirtmekte fayda var. Kim ne derse 

desin, King hikâye anlatmada ustadır. Bir karakter yaratma fabrikasıdır. Başka bir yazar için kâbusa dönüşecek uzunlukta romanlar kaleme alan ve bunu da hakkıyla yapan bir isimdir. Sadık okuyucularının gözünde yaşayan bir efsane, toprağı hayal gücü olan, uçsuz bucaksız diyarların taçsız kralı ve yarattığı geniş evrenin ortasından okurlarına seslenen bir edebiyat 


dâhisidir o. 


STEPHEN KING 


Tam adıyla Stephen Edwin King 1947'de Portland, Maine'de dünyaya gelir. Maine, yazdığı birçok esere de ev sahipliği yapacak, roman ve öyküleri genellikle kasabalarda geçecektir. Kendi deyimiyle bir kasaba çocuğudur. E haliyle de kasabalılar hakkında yazmasından daha doğal ne olabilir. 

Küçük Steve'in çocukluğu sağlık sorunları ve manevi zorluklarla geçer. Babası çekip gittiğinde henüz iki yaşındadır. Artık bütün yük annesinin omuzlarındadır. 
Nellie Ruth Pillsbury King, ona ve kardeşi David'e bakabilmek için türlü zorluklar çekmeye mecbur kalır. King hayal gücü geniş bir çocuktur. Henüz çocuk yaşta yazmaya başlar. Onlu yaşlara geldiğinde ağabeyi David ile birlikte çıkardıkları gazeteye korku ve bilim kurgu türünde öyküler yazar. Bu öyküler şimdi okuyunca bile hiç fena sayılmazlar. King izlediği filmleri de öyküleştirip okul arkadaşlarına satacak, ancak müdür tarafından enselenince aldığı paraları iade etmek zorunda kalacaktır. 

Stephen King üniversite sıralarında da kalemini konuşturmayı sürdürür. Tam bir savaş karşıtıdır. Sağlık sorunları yüzünden askere alınmayan King, yürüyüşlere katılır, Vietnam Savaşı'nı protesto eder. İlk görüşte âşık olduğu Tabitha Spruce ile evlenir. 
Artık bir karısı ve daha fazla sorumluluğu 


vardır. Maddi sıkıntılar yakalarını bırakmaz. 


King istemediği işlerde düşük ücretle çalışmak zorunda kalır. İş çıkışlarında yazmayı sürdürmektedir. Neyse ki Tabitha anlayışlı bir eştir. Kocasının hayalini hiçbir zaman baltalamaz. King sonradan, “O dönemde karım yazmayı bırakmamı isteseydi onu dinlerdim,” diyecektir. Çift bir dönem karavanda yaşamak zorunda kalacak ve bu dönemde King, eserlerini, karısına ait daktiloyu kucağında dengede tutmaya çalışırken yazacaktır. 

King sonunda bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmaya başlar. Ama bu da gönlünden geçen meslek değildir. 
Ve bir yazar için başka bir işte çalışmak işkenceden farksız gibidir. Kafanızda doğan karakterler yazılmayı beklerken başka bir işe yoğunlaşmak hayli güçtür. En beteri de, o karakterleri yazacak zamanın, bir devin ağzından dökülen kırıntılar kadar az olmasıdır. Neyse ki King bu kırıntıları verimli şekilde kullanmasını bilir. 
Öğretmenlik yaptığı dönemde yazmaya 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devam eder. Kaleme aldığı öyküleri 

paraya çevirmenin en kolay yolu onları erkek dergilerine göndermektir. Buradan gelen para hiç yoktan bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Efsane öykülerinden 

biri haline gelip, defalarca kez sinemaya uyarlanacak Children of the Corn (Mısırın Çocukları) ilk kez bu dergilerden birinde yayımlanır. Bu öykü daha sonra Night Shift (Hayaletin Garip Huyları/Altın Kitaplar) adlı kitabında yer alacaktır. 

Stephen King profesyonel kariyerine, ilk baskısını 1974'te yapan Carrie (Göz / Altın Kitaplar) adlı romanı ile başlar. Roman telekinetik güçleri olan Carrie White adında bir kızın yaşamını konu edinmektedir. Karısı TTabitha'nın roman üzerindeki payını söylemeden geçmeyelim. 
Ne derler bilirsiniz, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Tabitha, kocasının, yarım bırakıp çöpe attığı romana devam etmesini sağlayan isimdir. Bir başka deyişle Carrie ile birlikte belki de Stephen King'in kariyerini çöpten 

çıkarmıştır. Carrie, 1976'da Brian De Palma tarafından sinemaya aktarılır. 
Carrie'yi Sissy Spacek oynarken, Billy Nolan karakterini John Travolta canlandırır. 
Ne diyelim, iyi ki varsın 'Tabitha. 

Bu ilk roman iyi bir satış rakamı yakalar ve ona tahmin ettiğinden fazla para kazandırır. King sonunda hayaline kavuşup tam zamanlı bir yazar olabilecektir. 
Carrie'yi bir vampir hikâyesi olan Salem's Lot (Korku Ağı/ Altın Kitaplar), Kubrick'in sinema tarihine kazıyacağı Ihe Shining (Medyum/Altın Kitaplar) ve hala en sevilen eseri sayılan The Stand (Mahşer/ 


Altın Kitaplar) gibi romanlar izler. King o kadar üretkendir ki tek bir isimle yazmak ona yetmez. Richard Bachman mahlasını kullanıp yazdığı romanlar da art arda basılır. Rage (Altın Kitaplar'dan çıkan Ceset adlı kitabının içinde yer almakta), The Long Walk, The Running Man (Bu iki eser Altın Kitaplar'dan çıkan Azrail Koşuyor kitabının içinde yer almakta) Thinner (Falcı/İnkılâp Kitabevi) bunlardan bazılarıdır. Daha sonra bu romanları King'in yazdığı ortaya çıkacaktır. King buna benzer bir konuyu The Dark Half (Hayatı Emen Karanlık/Altın Kitaplar) romanında kullanır. Romanın kahramanı Thad Beaumont kaliteli ama az satan kitaplar kaleme alan bir yazardır. Sonunda daha fazla kazanmak adına George Stark ismini kullanıp şiddet içerikli romanlar yazmaya başlar. Stark'ın romanları peynir ekmek gibi satar. Ihad onun üzerinden iyi 


para kazanır. Ancak günün birinde Thad'in George Stark olduğunu anlayan biri ona şantaj yapar. had şantaja boyun eğmeyip George Stark olduğunu açıklar. Stark 

artık bitmiştir. Onun için bir mezar bile hazırlanır. Ama o anda kimsenin bilmediği şey Stark'ın ölmek istemediği ve hayatta 


kalmak için öldürmekten çekinmeyeceğidir. 


Roman 1993'te zombi filmleriyle tanınan George A. Romero tarafından beyaz perdeye aktarılır. 

Görüldüğü gibi Kingin işleri yolundadır. 
O yazar, sadık okuyucuları okur, yönetmenler romanlarını sinemaya aktarır. 
Artık tanınan bir isimdir. Ancak başarılı bir kariyer, huzurlu bir yaşam demek değildir. Annesini kaybeden King, alkol sorununa bir de uyuşturucuyu eklemiştir. 
Sonraları Cujo (Kujo/Altın Kitaplar) romanını yazdığını bile hatırlamadığını itiraf edecektir. Işin diğer kötü tarafıysa, bu dost görünen düşmanlardan kurtulmak istememesi, onlardan aldığı güç sayesinde yazabildiğini düşünmesidir. Oysa bu fikre katılmayan bir yanı çoktan harekete geçmiştir; alarm zillerini çalmakta ve King'i kendince uyarmaya çalışmaktadır. 
Bunu, kötü alışkanlıklarını karakterlere dönüştürüp beyaz sayfalara aktarmasını sağlayarak yapmaktadır. Örneğin Misery'deki (Sadist/Altın Kitaplar) hasta ruhlu hemşire Annie Wilkes, aslında içtiği alkolün, kullandığı uyuşturucunun bir roman karakterine bürünmüş halidir. 
Annie alkolün ve uyuşturucunun King'e yaptıklarını, farklı bir biçimde de olsa esir tuttuğu zavallı yazar Paul Sheldon'a yapmaktadır. 

King de Annie'nin elindeki Paul'den farksızdır. Ama bu durumun böyle gitmeyeceği ortadadır. Paul'un romanın sonunda Annie'den kurtulduğu gibi o da bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak zorundadır. Neyse ki Tabby yine oradadır. 
Bir kez daha yardıma koşar ve Carrie White'ın ardından bu kez de kocasını kurtarmasını bilir. Üstelik işler hiç de King'in korktuğu gibi gelişmez. İki yalancı dostun ardından kapı hala açıktır ve karakterler hayal gücünde doğup o kapıdan dünyamıza gelmeye devam etmektedirler. 

Ancak kötü talihin Amerikalı yazarın peşini bırakmaya niyeti yoktur. Evinin yakınlarında yürüyüş yaparken ona bir kamyonet çarptığında tarih 1999'dur. Efsane yazar ölümün kıyısına kadar sürüklenir. 
Uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirmek zorunda kalır. Ölümün yanı 


başımızda dolandığına yakından şahit olan King, daha hızlı yazmaya ve 

The Dark Tower serisini 
(serinin tüm kitapları Altın Kitaplar tarafından dilimize kazandırılmıştır) bir an önce bitirmeye karar verir. Ayrıca yaşadığı kazayı, Lars von Trier'in Riget 

adlı mini dizisinden uyarlanan Kingdom Hospital'da kullanmaktan geri kalmaz. 

Üzerinde durulması gereken bir başka konu da Stephen King'in yazdığı türdür. 
King her zaman bir korku yazarı olarak lanse edilir. Bu hem yayınevlerinin hem de dizi ve sinema sektörünün işine gelmektedir. Kabul etmek gerekir ki yazdığı pek çok şey gerçekten de insanın tüylerini ürperten cinstendir: 

Geçirdiğiniz araba kazasının ardından sizi hastaneye götüreceğine evinde tutsak eden bir hayranınız olduğunu (Misery), kasabanıza kan emici bir yaratığın taşındığını (Salem's Lot), içi canavarla dolu bir sisin ortasında kaldığınızı (The Mist - Sis/Altın Kitaplar), lanetli bir mezarlığa gömdüğünüz ölünün akşam kapınızı çaldığını (Pet Sematary-Hayvan Mezarlığı/ Altın Kitaplar), kuduz bir köpek sizi parçalamak isterken fırın gibi ısınan bir arabanın içinde mahsur kaldığınızı (Cujo) bir düşünsenize. Bunlar elbette kâbus gördürücü türden şeylerdir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, King iyi bir korku yazarıdır ama yalnızca bir korku yazarı değildir. Onu böyle etiketlemek yazdıklarına haksızlık olur. Kendi deyişiyle aklına ne gelirse yazar. Bilim kurgu da yazar aşk romanı da yazar, polisiye de yazar dram da. 

Örneğin The Tommyknockers bir bilim kurgu romanıdır. Toprağın derinliklerinde gömülü bir uzay gemisinin, kasaba halkı üzerindeki olağandışı etkisini konu edinir. Gemideki uzaylılar ölmemiştir ve insanların kafalarına girip onlara yetenekler kazandırmaktadır. Ancak bunun karşılığında kişi yavaş yavaş ruhunu yitirmektedir. 

King'in yazmak için doğdum dediği Kara Kule serisinin dördüncü kitabı Büyücü ve Cam Küre ise görkemli ve bir o kadar da hüzünlü bir aşk hikâyesidir. Kule yolundaki Roland, bizleri bu kez geçmişine götürür ve biz de onun Ferhat ile Şirin'i aratmayacak aşk hikâyesine 

tanıklık ederiz. 

Gözyaşları sel gibi akar. 

Fantastik öğeler içermeyen Dolores 


Claiborne 

tükenmiş bir annenin ayakta kalma savaşını 

ve evladı için göze aldığı akıl almaz fedakârlıkları konu edinir. Roman, fakir de olsa, zengin de olsa bazen kadın olmanın ne kadar zor olabileceğini gözler 

önüne seren enfes bir metindir. 

Bir başka romanı Blaze bizi tarihin en sempatik suçlusuyla tanıştırır. Blaze romanı, King'in John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlarına bir saygı duruşu niteliğindendir. 

Görüldüğü gibi Stephen King'in yazdıkları, karışık bir dondurma kadar çeşitli ve lezzetlidir. Bu yüzdendir ki hangi türü severseniz sevin fark etmez. 
Eserlerinden biri mutlaka size hitap edecektir. Tek yapmanız gereken rafları karıştırmak ve o eseri bulmak. 
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STAN LEE'NİN 
SUPER KAHRAMAN 


YAZIM KILAVUZU 


Gerçek bir çizgi roman tutkunu olan SEX, çizgi roman yazımı konusunda ustasından ders almak için efsanevi Stan Lee ile bir araya geldi. 


tan Lee'nin süper kahraman türündeki etkisi yadsınamaz. 
1960'ların başında Stan 
Lee, Marvel'da bir çizgi roman kahramanının nasıl olabileceğine dair fikirlerde devrim yarattı — aramızda gezen tanrı görüşü bir kenara bırakıldı ve dünyanın sonunu getirmeyen günlük sorunlar da yaşayabilen, kusurları olan inandırıcı şekilde insani karakterler ortaya çıkmaya başladı. Stan Lee'nin inanılmaz yaratıcı mirası bugün hala çok büyük bir rol oynamaya devam ediyor; Marvel Sinema Evreni'nin tamamı Stan Lee'nin ortaklaşa yarattığı karakterler üzerine kurulu. Açıkçası söz konusu süper kahramanlar olduğunda Lee'den daha yetkini yok; biz de bu yüzden 
10 adımdan oluşan süper kahraman hikaye 
yazım kılavuzu için Stan the Man ile bir 


araya geldik. 


X- Her şeyden önce süper güçler gelir; çünkü 

her şey süper kahramanın süper gücü ne sorusunun etrafında şekillenir. Örneğin Örümcek Adam'da duvarlara yapışabilen ve ağ örebilen, örümcek güçlerine sahip bir karakter fikrim vardı. Ardından hikayenizi bu güçlere sahip olan karakter etrafında kurarsınız. Süper güçleri olmayan insanların 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etrafında şekillenen pek çok hikaye de var. Ancak süper güçleri olan bir kahraman söz konusuysa bence süper gücünü çok iyi tanımalısınız; bu 

gücü nasıl kullanacağınızı, hikayeye, senaryoya nasıl uyacağını bilmelisiniz. 
Çünkü bu her zaman karakterin kimliğinin en önemli bölümüdür — başka hiç kimsenin yapamadığı neyi yapabiliyorlar. 


SINIRLARINIZORLAY 
“Bence karakterlerinize bir zayıf nokta vermek çok 


büyük önem taşıyor. Eğer Süpermen 


gibi bir karakter zarar görmüyor 

veya yaralanmıyor, neredeyse her şeyi yapabiliyorsa ben bunun süper gücü olan ancak aynı zamanda yaralanabilen, öldürülebilen veya bir şekilde fiziksel olarak zorlanabilen bir karakter kadar ilginç ve endişe verici olmadığını düşünüyorum. Süper güçleri olan bir karakter üzerinde çalışırken benim için en önemli şey karakterin ne gibi bir zayıf noktaya sahip olacağıdır. Ardından durum benim için daha ilginç hale gelir. 
Tabi ki hiç kimsenin yapamadığı şeyleri yapabilen karakterlerin dikkatli olmaları gerekli aksi takdirde bu kendilerine zarar da verebilir. Sonrasında karakteriniz için endişe duymaya başlarsınız. Karakteriniz için endişelenmez, yaralanmaları 

veya öldürülmeleri konusunda ene duymazsanız bence bir aksiyon hikayesi o kadar da eğlenceli olmaz. 


STAN LEE 


My j | EVER ÇE os is | icrs7 “PID yoy N 7G EEOSE | lie THİNK I A2 MY HEART 


WOULD 422 oyy | — 


Bir karakterin ilgi çekici olmasının süper güçleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bence bu Charleş Dickens'ın veya Mark Twain'in ya da Shakespeare'in kullanacağı 

bağımsız olarak yaratacağınız karakter ilginç biri, değer verdiğiniz, tanısanız anlayacağınız, İ türden biri olmalıdır. Karakteri sevmek zorundasınız. Karakteri sevdikten sonra bu karakterin başına gelebilecekler hakkında endişe etmeye başlarsınız. 
Karakteri sevmezseniz, karakteri ilgi çekici bulmazsanız o zaman tüm hikaye anlamsızlaşır demeyeceğim ama pekde değer vermediğiniz biri hakkındaysa hikayenin içine pek giremezsiniz. Ve süper güçlerin bununla hiçbir ilgisi yoktur 


THE 
| OF MY ERE Y 


h | h W h Ti 
“Bir kötü adamı ne kadar kompleks yaparsanız o kadar 

iyi. Ne kadar karmaşıklarsa o kadar ilginç 

olurlar. Her zaman okuyucuların kararsız kalacağı anlar olmalıdır. Acaba ne olacak. 

Acaba ne karar verecek gibi sorular 

sormalıdır okuyucu, 

Karakter fazla sıradan, fazla bariz özelliklere 

sahipse, her zaman karakterin ne yapacağını 

ve ne söyleyeceğini biliyorsanız, hiçbir 

tahmin edilemezlik ve belirsizlik yoksa o 

zaman pek de ilginç olmayan bir hikayeniz 

vardır. Her ne kadar bu karakterler hayal ürünü olsa da onlara tıpkı gerçek insanlar gibi olabildiğince farklı garip kişilik özellikleri katmalısınız.” 
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MAL-MEN... HULK 
AZEM 0 YOU EOUĞHT 4 
HULK, PUT MASK WTH.. / 

STRANGE 645 OVER HULK'S 
MAT O MADE ULK 
SLEER..BUT HULK 
15 AAA NOW, 


a 


(e N a A 


Eğ 


“Bir yazar olarak yer 

benim için — tahminimce 

tüm yazarlar için de — çok önemlidir; maceraları New York'ta geçen karakterlerim varsa bunu çok iyi işlerim çünkü New York'u çok iyi biliyorum. Yeni bir bölge kuruyorsanız da bunu yapabilirsiniz ancak okuyucu bunları tanımaz. Yalnızca hayal ürünü bir şehirdir. Mesela Batman'in Gotham City'de ya da Supermen'in Metropolis'te olması gibi. Metropolis milyonlarca büyük şehrin bir karışımıdır. Benim için karakterin Londra'da, Paris'te ya da New York'ta olması daha çekicidir. O şehri bilirsiniz ve arka plandaki sahneleri tanıyabilirsiniz.” 


LET? 
PUNY MEN, 
DON'T 'LE7' 


HULK DOES 
WHATMYEK 
WANTS TO 
DO-- 


F YOU DON'T WANT HULK 
To LEAVE, THEN HULK 
Mb LEAVE, 


HULK DOESN'T KNOW 


DIDN'T GET MY 7 STİLL A 
MEAVVE, EEE 
FRIEND. CAS, 


MY COMMISSION-- 5 


7 l 
lİKAYE KCURYALILAN 
“Bir hikaye iyiyse, iyidir. Tabii ki bu hikayeyi çalıştığınız 

- yayın biçimine uyarlamanız gerekir. Bu bir çizgi romansa bunu çok hızlı anlatmanız ve çok ilginç görseller düşünmeniz gerekir; çünkü insanlar sürekli bu görsellere bakar. Sinema filmiyse biraz daha geniş bir şekilde anlatabilirsiniz; televizyon için yapılacaksa bu sefer bölümler halinde değerlendirmeniz, nasıl her bölümde ilgiyi canlı tutacağınızı ve izleyicileri bir sonraki bölüme nasıl çekeceğinizi düşünmeniz gerekir. Yani her durumda biraz daha farklı sorunlarla karşılaşırsınız ancak temel hikaye her zaman aynıdır.” 


GERGEKGİ OLUN 


N L“Her ne kadar peri masalından 
4 çıkmış karakterler hakkındaki 
— son derece kurgusal hikayeler olsa da bunlara ne kadar fazla gerçekçilik katabilirseniz o kadar iyi olur. Örneğin arabalar için de böyledir. Bir karakterim araba sürecekse adına Whizzbang V8 falan demektense Chevrolet, Rolls-Royce ya da bildiğiniz başka bir markayı kullanmayı tercih ederim. Uçan, şansları hep yaver 


6 5 


ANY TIME YOU WAN? 
YOU KNOW WHERE * 
COME LJOLKNS 


BELEVE ME, 
MISTER-- YOU A 
HAVEN'T 


UNLESS5, OF COURSE, 
YOU HAVE ANY FURTHER 
GPTECTEMS ? 


ASLA ABİ OUR 
“Karakterlerin her zaman . 
” ilginç şeyler yapması : gereklidir. Özellikle oi 


> Aliterasyonları 
7 kullanırken çok 


giden ve gerçeklikten uzak bir dolu şey yapan karakterler hakkında yazarken hikayeyi ne kadar gerçekçi sunabilirseniz, ne kadar gerçekçi unsurlar ekleyebilirseniz hikayeniz o kadar iyi olur.” 


4 eğleniyorum. Bu yalnızca 
küçük bir tarz meselesi. Çalışmayı daha iyi mi yoksa daha mı kötü yapıyor bilmiyorum ama kullanırken çok keyif alıyorum. Diyaloglar genel anlamda çok önemlidir çünkü karakterlerinizi, sanki etten kemikten insanlarmış gibi konuşturmanız gerekir. Karakterlerin rolünü her 


süper kahraman hikayelerinde 

bolca aksiyon, bolca fiziksel aksiyon lazımdır. Gerçek hayatta bile 

hepimiz oldukça fazla hareket ederiz. 
Hayatımızı kurtarmak için kavgalara girmeyiz belki ama sürekli bir hareket ve aksiyon vardır. Bir macera hikayesinde ise bunu gerçek hayattan biraz daha abartarak yapmalısınızdır.” 


zaman korumalısınız. Karakterin 

2 rolünü, özelliklerini korumanın yolu 
A, da genellikle konuşma biçimleridir.” 
il ei 


N g 

VE 
V, 

Vaz . 


SÜREKLİ ŞAŞININ 


L.'Bir hikayede ne kadar 
” çoksürpriz varsa o kadar 
> iyidir. Okuyucunezaman beklemediği bir şey görse bu hikayeyi daha ilginç hale getirir. Ancak bu sürprizler saçma olmamalıdır. 
Hakkında yazdığınız insanların karakterleri dahilinde olmalıdır. Bir hikayede olacak her şeyi tahmin edebiliyorsanız pek ilgilenmezsiniz ancak bir sahne gördüğünüzde “Vay, bunu hiç beklemiyordum. Ah bu harika.” diyorsanız, işte o zaman o hikaye ilginizi çekecektir.” 
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7) - 
N 

pa 


M7 
O 
12 


b 7 


ŞUBAT 2017 | SEX TÜRKİYE | 7/5 


Makarna yiyoruz! Robert Fairclough, 70'lerin kanun 


görevlisinin yanlış adama çatışını inceliyor... 


ark Twain'in hikayelerinden B sınıf filmlere kadar, gelecekte mahsur kalan karakterlerin hikayesi, bilim kurgu, fantezi ve komedinin en popüler konularından olagelmiştir. 1992'de The Comic Strip parodisi olan Defectives On 7The Edge OfA Nervous Breakdown ise ters yöne gitti: Dizide “Shouting George of the Weeney” — çapkın, kavgacı ve alkolik Flying Sguad Detektifi Jack Regan'ın (1975- 
78 yıllarındaki The Sweeney'den John Ihaw) parodisi 
— emeklilikten döndü ve terk edilmiş depoların, araba kovalamacalarının ve bağrışmaların olmadığı bir 1990'lar Londrasında mahsur kaldı. 

Sekiz yıl sonra üç televizyon yapımcısı, yeni bir televizyon dizisi yapmaya karar verdi. Yazar Ma??hew Graham SFXte şunları söyledi: “Tony Jordan, Ashley Pharaoh ve ben, prodüksiyon şirketi tarafından işe gönderildik. Hepimiz polis dizilerinden sıkıldığımızı fark ettik. Tony, Cizy Ceniral adında son derece geleneksel bir polis dizisi çekmişti... Ixspecfor Morse ve A Touch Of Frost gerçekten iyiydi ancak pek bizim olayımız değildi. Sonuç olarak hepimiz Te Sweeney'nin harika olduğuna karar verdik ve “Hadi bu 


işi yapalım” dedik. 
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“Sweeney tarzı bir dizi geliştirmeye başladık ancak bir süre sonrasında Sweeney ile ilgili sevdiğiniz her şeyin modem televizyon ortamında pek rahat hissettirmediğini fark ettik — bilirsiniz, sütyenini giy bakalım tatlım, enselendin gibi şeyler. O noktada şunu düşündük 'Bir zaman yolculuğu dizisi yapalım; günümüzden birini alıp geçmişe (1970'lere| götürelim bu bizim kaçış kartımızdı. Böylece insanların rahatsız olacağı tüm seksist ve homofobik şeyleri ekleyebilecektik çünkü polisimiz Detektif Sam Tyler, gözlerini devirecek ve geçmişten gelen arkadaşımıza “Tam bir dinozorsun diyerek bizden biri olacak ve onu eleştirecekti. Buna eskiden Jack Reganl'ın en sevdiği ulaşım şekline ithafen Ford Granada (Ford markasının efsanevi bir araba modeli) denirdi. 

Ocak 2006 yılında yayın hayatına başlayan dizinin adı ise Sam üzerinden açıklanıyor; iPod'undan David Bowie'nin 1971 tarihli “Life On Mars?” 
şarkısını dinlerken bir kaza geçiren Sam, 1973 yılında Manchester'da uyanıyor; bu sırada bir arabanın radyosundan aynı şarkı çalmaya devam ediyor. Şarkının adı, Sam'in hissettiklerini açıklayan bir metafor haline geliyor ve her bölümün başında şu cümleyi tekrarlıyor: “Farklı bir gezegene gelmiş gibiyim” Deli miydi, 


LIFE ON MARS 


zamanda geriye mi gitmişti yoksa komada mıydı? Her hafta yedi milyon izleyici bunun cevabını bulmak için ekran başına geçti. 
KIMLIK 

Kudos şirketinin BBC için yaptığı iki başarılı çalışma olan Spoo&s ve Hus#/e'da önemli bir rol oynayan ve Hollywood'ta da sağlam bir geçmişi bulunan yönetmen Bharat Nalluri: “L7/2 On Mars için yönetmen bulmakta zorlandılar çünkü kimse ne olduğunu tam olarak kavrayamamıştı. 
Senaryoyu ilk okuduğumda “Bu harika. Bu ya batacak ya da tam bir deha işi olacak” demiştim. Bir polis dizisi değildi, zaman yolculuğu değildi, komedi de değildi — neydi bu? Tam da bu yüzden bu projeyi geliştirmek çok vakit aldı ve diğer yönetmenler için zorluk çıkardı. 

“Herkes The Sweeney'den temel referans noktası olarak bahsediyordu ancak filmlere baktım. Insanlara Michae/ Caine'in Newcastle'da geçen gangster filmi Ge? 
Carter'ı |1971| izlettim. Ge? Carter aslında pek çok yönden son derece komiktir ancak mizahın tonu oldukça gerçekçidir. Caize, bu tarz sürreal bir dünyaya gerçekçilik getirmişti ve benim de bu dizide yakalamak istediğim ton tam olarak buydu. 

Adam Suschitzky, sanat yönetmeniydi. 
Birlikte Spoo&s ve Hustle'ı yapmıştık. Sanat yönetmenliği ile harmanlanmış bir aileden geliyor; babası da David Cronenberg'le çalışıyor ve kendisini Life On Mars'ta istememin asıl sebebi de dedesinin Ge? 


Carter'ın sanat yönetmeni Wo/fgang “Başarılı prodüksiyon tasarımcımız Brian Glenister'ın canlandırdığı inatçı DCT'ın çok Suschitzky olmasıydı. Bu bağlantı üzerinden  Sy&es'a 'Sam Tyler'ın kafasının içinde olmak o özgün bir hal alacağını hemen anlamıştı. 
çok fazla araştırma yaptık; dedesiyle konuştu istiyorum. Kafasında mesafeyi çözemiyor, “Glenister'ın ilk çektiğimiz sahnesi Sam'le ve nasıl yaptıkları üzerine çalıştılar. Diziye (o paralel/çizgiler yok, ber şey yanlış yöne tanıştıkları ve onu odasına sürüklediği andı. 
baktığınızda pek çok pencereden kaynağını | gidiyor. demiştim. CID (SuçAraştırma Gene, Same yumruk atıp şu harika cümleyi göremediğiniz çiğ bir ışık geldiğini Bürosu) ofisine bakarsanız masaların bir kurmuştu 'I'm havin hoops.” (Makarna görürsünüz; bunun tamamı Ge? Carferdan (o yöne,ışıkların başka yöne, duvarların ise yiyorum). Bunu duyar duymaz 'Senaristler alınmıştı. apayrı bir yöne gittiğini görebilirsiniz.” bu adama bayılacak" demiştim. Philip'i a Dizinin sonuna doğru DCI istememin sebebi, John Simm'le oynadığı (başmüfettiş )Frank harika macera filmi Stafe Of Playdi. 
Morgan'ın (Ralph Brown) O Seçmelerde harika bir iş çıkarmıştı ve Gene rehberliğinde eve dönüş karakterini ilk günden benimsemişti. 
yolu teklif edildiğinde “John'da mükemmeldi. Gerçek bir adam, Nalluri'nin düzenindeki süper kahraman değil. Ne zaman ekrana tüm suç araştırma çıksa insanlar ona inanıyor: Manchester'lı, bölümündeki ofis masaları, (o sade bir insan özelliklerine sahip ve harika sıralı olarak yerleştirilmiş bir aktör. Insanlar bunu çok fark etmiyor olarak görünür. ama her sahnede vardı. 74e Life On Mars'ın i Sam ve Detektif Baş yapısında o dünya Sam olmadan var Müfettişi Gene Hunt olamazdı. Bu John için çok zordu ancak rolleri Rober? Carlyle ve şansımıza tüm kadromuz harikaydı — WPC Ray Winstone'a önerilmişti o Annie Cartwright'ı canlandıran Liz White ancak ikisi de reddetti. da mükemmeldi.” 
Çekimler başladığında Life On Mars 1970'leri neşeli bir şekilde yönetmen, Philip benimsemiş olsa da futbolda şiddet, 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polislerdeki yolsuzluk ve özellikle seksizm ile ırkçılık gibi dönemin hatalarına değinmekten geri durmadı. Dizide çalışan tek kadın yazar olan /w/e Rufferford: “Bana bir çeşit İRA hikayesi'olması istedikleri bir paragraf yazmam söylendi. Matthew ve Ashley belirli konulara değinmekten geri durmazdı: 1973 yılında İrlandalı biriyseniz ve Gene Hunt gibi biri tarafından sorguya çekiliyorsanız bunun gerçekliği hiç iyi bir şey değildi. İrlandalı olmak ve Britanya ana karasında yaşamak o yıllarda korkutucu bir şeydi. Eskiden pencerelere işaret koyulurdu: Irlandalı, zenci ve köpekler giremez'— bu dönemleri biz de hatırlıyoruz. Irkçılık çok ortadaydı.” 

İkinci sezonun çekimleri ilerlediğinde prodüksiyon ekibi baş rol oyuncularından birinden beklenmedik bir darbe aldı. 
Graham olayı şöyle anlatıyor: “Başlangıçta planımız üç sezon çekmekti. AncakJohn yorulmuş, eşi hamileydi ya da daha yeni doğum yapmıştı, çekimler için uzun süre evden uzak kalıyordu. Sanırım eve daha yakın bir proje bulması için ailevi baskı 


altındaydı. Bize geldi ve Üçüncü sezonu çekmek istemiyorum, beni senaryodan çıkarın' dedi, biz de “Seni senaryodan çıkarırsak dizi kalmaz" dedik. 

Graham'ın çözümü cüretkar ve tartışmalıydı. “Bakış açısına göre intihar yanlısı bir yaklaşımdı. Sam'in çatıdan atlaması BBC ile yaşadığımız ciddi bir sorundu. Yaptığımız işte bizi hep desteklemişlerdi ve dizi başarı yakaladığı için bize güveniyorlardı ancak fikri açıkladığımızda şüpheler oluşmuştu ve yoğun yazışmalar gerçekleşmişti, bize 'Bu konuyu konuşalım” demişlerdi ben de onlara açıkladım: “Bunu şöyle görmelisiniz, Sam kendisini öldürmüyor, bir portaldan geçiyor. Bunu keyifli bir şey olarak canlandıracağız; onu ağlayıp sızlanıp kendisini aşağıya atarken göstermeyeceğiz. 
Binadan kendini atacak çünkü olmak istediği yere gideceği sihirli bir kapıdan geçecek. Bu çetrefilli bir işti; üst kademelerde bunu yapıp yapamayacağımıza dair konuşmalar vardı.” 


Üzerinden on yıl geçmesine rağmen Life On Mars, 1970'ler nostaljisi, toplum geçmişi, keyifli bilgisayarsız polis işleri, varoluşçuluk, hafızalara kazınan kötü adam isimleri — Dicky Fingers, Big Bird, Toolbox — harika müzikler ve bir Ford Granada'dan oluşan eşsiz bir çalışma olarak yerini koruyor. Bu kazanmayı bilen formül sayesinde BBC'nin neden Sam'in olmadığı bir yapımla 45bes 7b 45hes devam dizisini çekmek istediğini anlamak zor değil ancak tahmin edilemez bir yeniliği ve anarşi dolu heyecanı içeren dizi //fe On Mars idi. 
Rutterford, Glenister'ın karakteri Gene Hunt ile prodüksiyon ekibinin harika bir yapı inşa ettiğini düşünüyor: “Gene'in kabadayı halleri, fiziksel sertliği, düşünmeden atlaması... Derinlerde bir yerlerde Gene'in çok yumuşak bir kalbi oluğunu düşünüyorum. Bazılarının onursuz gördüğü bir iş yap son derece onurlu bir adamdı.” 

Nalluri sözlerini şöyle tamamlıyor: “Bence Life On Mars, insanları pek kabul görmeyen şeyler yapmak konusunda itti. Bu çizgiyi takip ederseniz bugün karşınıza B/ae& Mirror gibi yapımlar çıkıyor. İzleyiciler farklı bir şeyler bekliyordu ve biz de herkesin beklentilerini karşılamayı başardık. Bu benim en sevdiğim çalışmalarımdan biri oldu ve yaptığım işler arasında hala daha seyredebildiğim birkaç çalışmadan biri.” 


DEĞİŞİKLİKLER 


© Dizi üç ülkede yeniden çekildi 


» Amerika'da Sam bir uzay keşfiyle ; ilgili rüya görüyor. İspanyol ve Rus © versiyonlarında ise ülkelerin Faşizm sonrası ve Komünist rejimlerinde 
: uyanıyor. Nalluri şunları söylüyor: © “Dizinin Rus versiyonunun ilk bölümü çok iyiydi, İspanyol i yapımının da öyle. Amerikan 
: versiyonunun yönetmenliği bana 
: teklif edilmişti ancak İngiltere'de işi 


çok başarılı yaptığımızı 


© düşündüğümden oraya gitmeyi 
#5 istemedim. Amerika pilot bölümü iki kez yaptılar — birincisini Los 


Angeles'ta çektiler; bu rafa kaldırıldı 


# vesonrasında yeni bir kadroyla 
© New York'ta yeniden çekildi.” 
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Dişarı çikın 


Gorilm sokakları artık her zamankinden çok daha töhlikeli... . 
SEX Bruce Wayne'in kaderini şekillendiren insanlarla, kara şövalyenin ve devasa şehrin kaderini tartıştı. 


ğer Gotham şehrinde iyilik savaşı veriyorsanız, vazgeçip başka bir yere taşınmanız en mantıklısı. Eğer bu diziden bir şey öğrenmişsek, o da kötülerin bu şehre pençelerini iyice geçirmiş olduğudur. Görünen o ki bu şehirdeki herkes yozluğun pençesine düşüyor ve buna dürüstlük timsali Jim Gordon bile dahil. 

İki sezondur Gotham Polis Departmanı'nın çaylak Dedektifi Gordon'ın (Jim MeKenzie) binbir zorluktan geçerek ahlak pusulasıyla çelişen kararlar vermek zorunda kaldığını izliyorduk. Üçüncü sezonda Gordon'ın artık tek başına çalışmaya karar verip Arkham'dan kaçan bir otobüs dolusu hastayı yakalamaya çalışan bir kelle avcısına dönüşmesine tanıklık ediyoruz. GCPD ve dolayısıyla ortağı Harvey Bullock (Donal Logue) ile yollarını ayıran Jim'in hikayesi ilginçleşmeye başlıyor. 

Aralarında Fish Mooney (Jada Pinkett 
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| bazlı karakterler yaratmak yerine güçleri olan | 


Smith) ve Oswald “Penguen” Cobblepot'un  j (Robin Lord Taylor) da bulunduğu klasik kötülerden tutun, Basil “Clayface” Karlo (Brian McManamon) gibi yepyeni kötülere kadar birçok serserinin şehri işgal edişi görülmeye değer doğrusu. Profesör Hugo Strange'i (BD Wong) de unutmuyoruz elbette. Güce aç birçok yuvanın oluştuğu Gotham — bir de Indian Hill'in canavarca deneklerine maruz kalan talihsizler- sokakları adrenalinle dolu olacak gibi görünüyor. 
Dizinin baş yapımcısı Danny Cannon'un söylediğine göre, diziyi bayatlamaya bağışık kılmak için hedefledikleri şey tam olarak bu. 
“Geçen sene bunca canavarı Gotham sokaklarına saldığımızda gerçekten çok gergindim,”diye SFXte itirafta bulunuyor Cannon. “Hiçbir zaman 'canavar bazlı” bir dizi olmadık fakat Profesör Strange ve onun yeteneklerini düşündüğümüzde özel efekt 


gerçek insanlar kullanmaya karar verdik. Dizi de 1920 yapımı bir ucube gösterisi teması edinmiş oldu. Ayağımızı yere sağlam basıp, karakterlerin inandırıcılıklarını yukarıda tutabildiğimiz sürece benim için hava hoştu. 
Dizi için bize sağladığı şey ise Batman 

gibi bir kanunsuz kahramana olan ihtiyacı daha net bir biçimde ortaya koyabilmemiz. 
Batmane ihtiyaç var çünkü şehir kontrolden çıkmış durumda.” 

Tüm bunlar hesaba katıldığında, Batman'in yokluğu Gordon gibi bir kahramanın varlığına daha da ihtiyaç duyulmasına sebep oluyor. Fakat Gotham'ın kahraman ihtiyacı maalesef bir süre daha karşılanamayacak gibi görünüyor. Kendi varoluş sorunlarıyla boğuşan Gordon, kimsenin kahramanı olabilecek halde değil. “Bu sezonun özet mottosu “Kahramanlar Düşecek ve bu Jim'in bu sezon yöneldiği perspektifi gayet net bir şekilde açıklıyor” diyen aktör, Ben McKenzie 


karakteri ile alakalı konuşmaya devam ediyor: | 


“Tüm kahiramanlar karanlık tarafla sürekli bir Hört halinde ve yavaş yavaş karanlığa gömülmeye başlıyor. Jim'in başına gelen tam 


olarak da bu.” 


İkinci sezon finali Gordon'ı bir çıkmaz içine sokmuştu. Jim üçüncü sezonda bu çıkmazdan kurtulmaya çabalıyor. “Final bölümünde Lee'yi görmeye gidecek olan Jim'in bu ey emilen hiç de kârlı çıkmadığını i üçüncü sezonda gayet net bir biçimde görüyoruz,” diye SEFXte itirafta bulunuyor McKenzie. “Bu olaylar Jim'in tekrar karanlığa saplanmasına sebep oluyor. 
Fakat bu sefer o karanlık intikamla değil, umarsızlık ve kopuşla dolu. Dolayısıyla Gotham'ı temizleyip, ilk bölümde tanıştığı genç Bruce Wayne (David Mazouz) için iyi bir şeyler yapma amacını gerçekleştirmekten aciz, çırpınmaya başlıyor. Umarsız, yalnız ve kopuk. 

“Fakat bomba haber: Jim üçüncü sezonda sonunda kendine ait bir ev tutuyor!” diye 


kahkahayı basıyor McKenzie. Gordon'ın kronik evsizliği en az bizim kadar onun 

da komiğine gidiyormuş. “Jim tam bir beleşçiydi ve hep sevgililerinin evinde yaşıyordu. Fakat artık kendine ait bir dairesi var ve gerçekten yalnız bir çevrede yaşıyor. 


Jim'in evini düşündüğümde aklıma hep 


Leon: The Professional geliyor. Artık o da bir kelle avcısı, yalnız yaşıyor ve çok içiyor. 
Kendisini karanlık, Zenvari bir boşlukta tutmak, alışkanlık haline gelmiş durumda.” 


McKenzie'nin söylediğine göre Gordon yakında kendisiyle alakalı bir takım haşin gerçeklerle yüz yüze kalacak. “Sanırım arada sırada ne kadar ileri gidebildiğini görmek onu korkutuyor. Baş etmesi gereken şeyler kural tanımazlığı ile bitmiyor elbette, geçmişte yapmış olduğu birçok şey onun hâlâ peşini bırakmıyor. Yaptığı şeylerden gurur duymuyor, hatta birçoğu ona büyük utanç hissettiriyor. Özellikle ilişkilerini sabote etme biçimi onu bilhassa rahatsız eden şeylerden. 


En yakın dönemdeki pişmanlığının ise Leslie Thompkins ile arasındaki ilişkinin bitmesi olduğunu söyleyebilirim. Tüm bunlar Jim'in tam olarak yaratmak istenilen o kahraman olmasını sağlıyor. Kelimenin tam anlamıyla “kanunsuz bir bölgede kahraman olan Gordon'ın iyilik adına bazı kötü şeyler yapmaktan başka şansı yok.” 

McKenzie'nin dediğine göre şehir, Jim karanlık tarafını öne çıkardıkça Bruce'un büyüdüğünde maskesini giyeceği Batman gibi “kanunsuz kahraman” imgeleriyle daha da sıkı ilişkileniyor. Gordon'ı rahatsız edici bir ses tonu kullanarak canlandırmasının sebebi bunu öngörmüş olması gibi görünüyor. 
“Kendimi sanki bir noir filmde ya da westerndeymiş gibi hayal ederek ses tonumu düşürmeye çalışıyorum,” diye açıklıyor McKenzie. “Elbette bu tarzın, onun tavrını her daim duygusuzmuş gibi göstermesine izin vermiyorum, bana göre Jim, Batman hikayesi için elzem bir öncel. O bana göre her zaman Batman'in gelişi öncesinde Gotham'ı ayakta tutan ve tüm saldırganları şehri yerle bir etmekten alıkoyan kişi olmuştu. Dolayısıyla Batmant ait sertliğin bir kısmı Jim'de de 


mevcut.” 
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Bruce ve şehrin şansına, Gordon tamamen karanlık tarafa geçmiş değil, fakat McKenzie geçen sezon Clayface olarak Gordon'ı canlandırdığı kısmın gerçekten çok hoşuna gittiğini ve bunu bu sezon da yapmayı umduğunu itiraf ediyor. “O rol beni inanılmaz eğlendirmişti ve Clayface hayatta olduğu sürece tekrar olma imkanı var,” diye takılıyor aktör. “Bruno ile bu konuyu (Jim Gordon'ın kötü versiyonu| tartıştık ve sonunda Clayface'in Jim'i sadece bağlıyken gördüğü için Jim ve onun ahlak pusulası ile ilgili hiçbir fikri olmaması gerektiğinde karar kıldık. Clayface için Jim sadece kaba, kızgın bir adam. Dolayısıyla Clayface Jim olmak zorunda kaldığında, kadın düşmanı, kabadayı bir lavuk gibi davranıyor. Gordon'ın kendini kendine biçtiği o ciddi rolle bir parça dalga geçmek istedik,” derken kahkahayı patlatıyor McKenzie. 

“Yani şimdi tüm karakterler için belirli parametreler oluşturduğumuza göre, bu parametrelerle biraz oynayabiliriz,” diyen aktör devam ediyor: “Vücut değiştirme olmasa da, biçim değiştirmenin bir versiyonu Gotham'da mevcut. Buna kişiliklerin takas edilmesi olarak da bakmak mümkün. Sezon sonunda da gördüğümüz kopya Bruce Wayne, üçüncü sezonda da ortalıkta olacak. 
Bu tür şeyler, değişik yollar denemek için bize fırsat veriyor, bu kimlik konseptleri her çizgi roman firmasında olsa da DC ve özellikle Batman için çok daha alışılagelmiş bir şey.” 


GENÇ YETENEK 


Konu genç Efendi Bruce'a geldiğinde, Cannon David Mazouz'un olgun yorumunun dizinin en güçlü yanlarından olduğunu ifade ediyor. “David karakteri oynarken harika bir iş başarıyor,” diye heyecanla sözlerine başlıyor baş yapımcı. “Bruce Wayne gözlerimizin önünde büyüyor ve olgunlaşıyor. Bu sezon bir 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de çevresindekileri korumak adına kişiliğini bambaşka bir maske ile kaplamak zorunda kalacak olan Bruce, üzerine çevrilen tüm gözlerin de farkında.” 

Elbette o gözlerden hatırı sayılır kadarı Strange'in deneylerinin ardındaki gizli Baykuşlar Konseyi'ne ait. Bruce'un, Gordon'ın ve Lucius Fox'un (Chris Chalk) kendi çöplüklerini karıştırmaya başladığını bilen ve tüm dikkatlerini bu karakterlere çeviren meclis, fazlasıyla tehlikeli ve güçlü. 
Dolayısı ile Cannon'un söylediğine göre, Bruce bu sezon “Ben o sandığınız Bruce Wayne değilim, sadece milyarder bir veledim demek ve buna onları inandırmak zorunda. 
Şımarık, sorumsuz bir çocuk olduğuna Konsey'i inandırmak, üzerindeki baskıyı azaltmak için tek yol olabilir. Bu Batmanvari yaşantının başka bir özelliği, iki bambaşka hayat yaşamak. Ayrıca Lucius ile aralarında bir ilişki oluşması da ileride Bruce'un işine yarayacak bir müttefiği daha olduğunun habercisi. Bruce o kadar kararlı bir kişiliğe sahip ki, Lucius, onu takip ettiği dürüstlük yolunun sonuçlarına dair uyarmayı bir borç bilse de, Bruce'a yardım etmekten geri kalmayacak karakterlerden. Bruce'un etrafında özel bir takım yaratmaya başladık. 
Dolayısıyla Bruce artık sistemin dışında bir kanun uygulayıcısı olma hayalleri kurmaya başlayabilir. 

Cannon seyircilere bu sezon Bruce'un üzerinde kadın karakterlerin ciddi etkisi olacağının sözünü de veriyor. Selina Kyle (Camren Bicondova) ve Ivy Pepper (Clare Foley) ana olaylarda yer alacak iki kadın karakter. Ivy, diğer adıyla gelecekteki süper kötü Poison Ivy, bu hikayede, benzer hikayelerde genelde üstlendiği rolden daha büyük bir rol üstlenecek. “Ivy söz konusu olduğunda birkaç köken hikayesi mevcut fakat DC bunların hiçbirini tam olarak 


benimsemedi. Dolayısıyla kendimize ait bir İvy yaratmamız kaçınılmaz oldu,” diye düşüncelerini paylaşıyor Cannon. “Clare çok genç olduğu için, hikayede istediğimiz yöne ilerleyebilirdik fakat karakterin, gerçekleşen bir felaket yüzünden değişimi kaçınılmaz hale geldi. Ivy bizim hikayemizde Selina ve Bruce ile de daha yakın bir ilişkiye giriyor. Selina'nın hikayesinde gerçekleşecek olan olaylar, bu sezon sonunda patlak verecek. Biraz spoiler olacak fakat yine de söylemekte sakınca görmüyorum, İvy'nin hikayesinin ilerleyişi yüzünden bu sezon sonunda tanıdığınız ve bildiğiniz Cat sonsuza dek değişecek.” 
Gotham'ın tipik kaotik atmosferinin bir tık daha ileriye gittiğini gördüğümüz bu sezonda McKenzie iblislerle dans etmek konusunda gayet heyecanlı. “Bir sürü yeni kötü getiriyoruz ki aralarında çizgi romanlardan tanıdığım kişisel favorilerimden Mad Hatter'da var. Senaryo tüm izleyicilerimizi tatmin edecek kadar özgün ve güzel, hiç endişelenmeyin!” 


Selina Kyle şimdiden poz vermeye 


düzenleyen lan Berriman 
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PASSENGERS 


& EXORCIST SANDMAN 
Jennifer Lawrence ve k Şeytan ne kadar Efsanenin Chris Pratt herkesin korkutucuydu gelin birlikte yenilenmiş geri donduğu bir uzay bakalım. dönüşü. 
gemisinde, uzayda aşık oluyor. 
HARIKA iYi ORTALAMA KÖTÜ BERBAT 
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> Yönetmen Gareth Edwards 

Oyuncular Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn , Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Forest Whitaker 


The Force Awakens işin kolay kısmıydı. Eğer Disney, gerçekten 
4 milyar dolarlık bir yatırımı Star 
Wars'a hibe edecekse, Han, Leia, Luke üçlüsünün, eski “Skywalker aile dramasının” güvenli bölgesinden çıkması ve tüm gişe canavarlarını geride bırakması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden Rogue One, hikayesini tamamen farklı karakterler üzerinden anlattı. 

Eğer “Bir Star Wars filmi 

ana hikayeden farklı şekilde ilerleyerek başarılı olabilir mi?” 
sorusu varsa, Rogue One gayet güzel şekilde cevapladı. Orijinal üçlemeden tamamen farklı bir hissiyat yaratan, ama sık sık ona 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dönük referanslar belirten ve bu şekilde de gayet kocaman bir gişe canavarı olmayı başaran bir film. Karanlık, hareketli ve zaman zaman oldukça komik olabiliyor. Tıpkı The Force 
Awakens gibi tanıdık bir güven hissi taşıyor. “A long time ago in a galaxy far, far away...” 
yazısı gelir gelmez, yepyeni bir maceranın içinde olduğumuzu anlıyoruz. Giriş müziği ya da jeneriğin aktığı bir görsel yok. 
Bunun yerine imparatorluk gemisinin bir gezegene doğru gidişini gösteren büyüleyici bir görüntü var. Hemen ardından ise Erso ailesi ile ilgili bir sahne geliyor. Star Wars filmlerinde ilk kez, ekranda ziyaret ettiğimiz mekanların adlarının yazılı olduğunu görüyoruz. Yönetmen 
Gareth Edwards, bu sahnelerde kameranın hareketli, elle kontrol edilerek göz hizasında çekim yapmasını istemiş. Böylece 


patlama sahneleri daha etkili yansıtılmış. 

Her şeye rağmen bunun da 

bir Star Wars filmi olduğu su götürmez bir gerçek. Görüntüler, sesler ve müzik bile -fılmin yeni bestecisi Michael Giacchino yapımın emektarı John 
Williams'a bağlı kalarak yeni müzikler yazmış- çok tanıdık. 
Death Star'ın üzerindeki kontrol tuşları bile eski retro havasını koruyor. İsyancılar da 70'lerin bıyık modasını görünüşe göre terk etmemişler. Sadece sıkı hayranların keşfedebileceği göndermeler ve şakalar da cabası. 
Rogue One filminde konunun 


asiler tarafından çalınan Death 


Star planları ile ilgili olduğunu önceki filmden biliyorduk. Ama burada anlaşılması gereken nokta varış noktasından ziyade yolculuğun önemli olduğu. 

lik yarısında olayların bir çerçeveye oturmakta güçlük çekmesi, isyancıların ayak takımı gruplarının birleşmesi filmi biraz yorarken son bölümde her şey 
Star Wars tarihindeki en etkili yükselişle, büyük bir patlamayla zirveye çıkıyor. Yeni Bir Umut'a ne kadar yaklaşırsanız film de sizi o kadar içine alacak. 

Bir üçleme filminden beklediğiniz tüm özellikleri taşıyor. Aksiyonu bol, 
Imparatorluk ve İsyan İttifakı 


arasındaki köklü husumet baki, 

ve bunlara ek olarak, kullanılan teçhizat konusunda 21. yüzyılın realist yaklaşımı benimsenmiş. 
Tıpkı JJ Abrams gibi, Edwards da, filmi zarif ve güzel bir sinematografı ile bezeyip, tüm hayranlara keyiften havayı yumruklatacak bir iş çıkarmış. 
Hayatta kıran kırana bir X-Wings savaşını izlemek kadar keyif 

veren az şey var. Ancak bunun haricinde Rogue One, Star Wars'ı, Star Wars: Er Ryan'ı Kurtarmak gibi bir moda sokuyor. Bizce 

A New Hope ne kadar ilham olduysa, Tom Hanks'in hikayesi de o kadar olmuş. Mesele, sıradan insanların çoğunluğun iyiliği 


için sorgulanabilir kararlar almaya zorlanması. Asileri savaşta hemen kötü pozisyona sokan gizemli bir büyücü yok, yani başlarda insan ve uzaylı cephesinde verilen savaşları bolca göreceğiz. Bu savaş, önceki filmlerde hep arka planda tutuluyordu. Bu göz ardı edilmiş savaşta nihayet bazı yüzler görünmeye başlıyor. Ancak çoğu karakter (bizim şımarık 
K-S20 hariç), doğru düzgün bir profil çizemiyor. İşler alelacele ilerlediği için bazı çıkmazlar yaşanıyor. Yani bu karakterlerin hepsinin hikayeden canlı çıkamayacağını söylemek spoiler olmayacaktır. Ve bu ölümler 


Han Solo'nun ışın kılıcı sahnesi kadar dokunaklı ölümler olacak (Darth Vader bu kadar kısa görünecek şekilde daha iyi kullanılamazdı). 

Yani anlayacağınız Rogue 

One, hem İsyancılar hem de Lucasfılm için bir “zafer”. 
Episode Vİİİ'nin nereye gideceğini iştahlı bir şekilde merak ediyoruz. Gördüğümüz film ironik bir şekilde hem 

Star Wars tarihinin sayfalarını karıştırırken, hem de daha uzun soluklu bir geleceğe önayak olabilecek yeni olayların fitilini ateşliyor... 


George Lucas Rogue One'nin setine geldiğinde i 


Gareth Edwards'a tek basit bir tavsiyede bulunmuş: “Bunu sakın batırma.” 


g GİZLİ 
DETAYLAR 


> Dr Evazan'ın Jyn'e “Just watch yourself” dediği kısım, 
A New Hope filminin Mos 
Eisley Cantina sahnesine gönderme. Orada Luke 
Sskywalker'a da aynı şeyleri söylemişti. 

> Kyber kristalleri eskiden 
Death Star'a enerji ve ışın kılıçlarına yakıt olarak kullanılırdı. 

> Chirrut ve Baze'nin koruduğu Jedha'daki Whills, 
George Lucas'ın ilk taslağı ortaya atışından beri bahsedilen bir yer. 


> Krennic'in Vader ile 


buluştuğu yer Obi Wan ile yaptıkları son düelloya ev sahipliği yapan gezegen olmazsa ayıp olur. Hem 
Vader hem de İmparator bu gezegeni karanlık meditasyonlar için hem de jedileri sorgulamak için kullanıyor. 

> Red Leader (GarvenDreis) 
ve Gold Leader (Jon Vander) 
A New Hope filminden dijital olarak kopyalanmışlar. Aynı zamanda The Red Five da görünüyor. 

Eski Star Wars'ta isyancıların kullandığı Ghost'a benzeyen bir gemi. 
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Bizi takip edin - facebook.com/sfxturkiye 


PASSENGERS 


Uyanmak Zor 
AAXXJ 


> ÇIKIŞTARİHİ ÇIKTI 


p Yönetmen Morten Tyldum 


» Oyuncular Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne 


© 2007'de Jon Spaith'in 
Passengers senaryosu, 
Hollywood'da işlenmemiş 

en ünlü senaryolardan biri haline geldi. Yıllarca gelişim cehenneminden çıkamayan yapım, bir ara Keanu Reeves tarafından düşük bütçeli bir drama olarak hayata geçirilmeye yaklaşmıştı, ama o da olmadı. En sonunda Imitason Game'nin yönetmeni Moltem 'Tyldum yükü üstlendi, riski aldı ve 


dahil etmeyi başardı. Paradoks diyoruz, çünkü Passengers gelecek nesil için çok kolay bir şekilde Twilight kafasında ya da ucuz bir Black Mirror replikası olarak yapılabilirdi. Film, Pratt'in oynadığı Jim'in, gitmekte oldukları yeni gezegene kadar sürecek 120 yıllık bir uykudan uyanmasıyla başlıyor. Ancak sonra fark ediyor ki,bu uykunun yalnızca 30 yılını uyumuş, yani yeni evine varmasına koca bir doksan yıl var. Karakterimiz elbette bunun paniğine aşırı şekilde kapılıp intihar etmiyor. 
Keyfi yerinde bir şekilde 


Avalon'un koridorlarını turlayıp 


durmaya çalışıyor. 

Jim'in eninde sonunda 
Lawrence'nin oynadığı Aurora ile karşılaşması bizleri elbette şaşırtmıyor. İşte Passengers filminin romantik ikilemleri de tam olarak bu ikilinin buluşmasıyla karşımıza çıkıyor. 
Çiftin zamanla birbirlerine aşık olması bir yana dursun, bu 


süreçte bambaşka şeyler de filmin 


konusuna dahil oluyor. 
Performanslar gayet doğal ve gerçekçi, projenin arkasındaki işçilik de gerçekten pırıl pırıl. 
Passengers,son perdesinde 


rampanın sonuna kadar çıkıyor ve kendini aşağı bırakıveriyor. Lakin 


en nihayetinde tüm bu özel efektlerle bezenmiş fılm bir aşk hikayesi. Eğer bir Black Mirror 


bölümü olsaydı başından sonuna 


kadar ağzımız açık izlerdik, ancak bir fılm olarak o tatmin duygusuna tam erişemiyor. 
Ancak buradaki görsel işçiliğini ya da oyuncuları bir nebze bile olsun suçlayamazsınız. İnsan 


İZLENMESİ 
GEREKENLER 


#3 


Monster Trucks 
Dokunaçlı canavarların kol gezdiği Monster Trucks, görsel efektler ve live-action karışımı bir yapım. 


Assassin's Creed 
Michael Fassbender 

ve Marion Cotillard'ın oynadığı oyun uyarlaması bizleri 15. Yüzyıl 
İspanya'sına götürüyor. 


The Bye Bye Man 
Universite öğrencileri, doğaüstü bir varlığın kan banyosuna misafir oluyor. 
Bu korku filmi kulağa pek orijinal gelmese de sizi 


korkutacak! 


Underworld: Blood 
Wars 

2012 yapımı Underworld: 
Awakeninge devam filmi olarak çekilen bu yapımda 
Kate Beckinsale'nin oynadığı Selene karakterini 
Kurt adamlar ve Vampirler arasındaki savaşı bitirmeye çalışırken göreceğiz. 
Sherlock'tan Lara Pulver de filmin kadrosunda. 


Ghost in the Shell 
Scarlett Johnsson'un başrolü oynadığı fılm, 1995 yapımı 


kült animenin uyarlaması. 


The White King 
Yakın geleceğin bir distopik 


AMMA AIAAAIMMA MN 


bizlere mega bütçeli bir uzay rahat rahat takılmaya başlıyor. gerçekten uzayda birbirlerinden | li e draması-romansı sundu. Biraz Gemi'de arayacağınız her şey başka kimsesi olmayan Jim | bulmak için yollara düşen paradoks etkisi yaratarak Jennifer © var çünkü. Yüzme havuzundan ve Aurora'nın yerinde olsa ne | Z biroğlanın hikayesini Lawrance ve Chris Pratt gibi bara, hatta android birbarmene O— yapardı sorusunu merak etmeden | Z anlat iyor. 

Hollywood'un en revaçta kadar... Yavaşça delirme yapamıyor. Ancak cevabı i 

isimlerinden ikisini de kadroya seçeneğinden olabildiğince uzak O beğenmeyebilirsiniz. .. 
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OPLİİ 


AAXX 


17 ŞUBAT 
Yönetmen M Night Shyamalan Oyuncular James McAvoy, Betty 

Buckley, Anya Taylor- Joy 


Dürüst olalım, gedikli film severler arasında “bir daha asla izlenmemeli” yorumu M Night Shyamalan filmlerine bolca gelmiştir. Tıpkı psikopatın birden fazla kişiliğe sahip olduğu psikopat filmleri gibi... Split her ikisini de kapsıyor, ama size şaşırtıcı bir haber verelim; film hiç de fena değil. Kağıt üzerinde gördükleriniz klişe üstüne klişe şeyler. Lise öğrencisi üç kız Kevin (dazlak McAvoy) tarafından kaçırılıyor. Penceresiz bir odada uyanan kızlar zamanla onları kaçıran insanın birden fazla kişiliği olduğunu fark ediyorlar. 
Baskın bir manyaktan dokuz yaşındaki bir çocuğa kadar değişen kişilikler... Ancak bu 


sadece bir adam kaçırma hikayesi değil. Hikayede, adamın karanlık köşelerinin ve kişiliklerinin farkında olan terapistini (Betty Buckley) de görüyoruz. Ancak o bile hepsini bilmiyor... 

Ilk başlarda “böylesine bolca kullanılmış bir malzemeyle yeni ne yapılabilir ki?” diyorsunuz. Ve McAvoy'un abartılı performansı da bu soruları perçinliyor. Ancak film ilerledikçe hem performans hem de konu olarak film ilk izlenimini kırıyor. 

Buckley oynadığı profesyonel psikiyatrist rolüne kendini adamış gibi görünüyor. Kaçırılan kızlardan birini oynayan Anya Taylor Joy ise McAvoy ile iletişim kurmanın farklı yollarını keşfediyor. Tehdit ile saçmalık arasında gidip gelen filmin akıbeti bizce oldukça kabul 


edilebilir. Ve kayıtlara geçsin diye söylüyoruz, tehdit kazanıyor. 
Filmin içinde her şeyi bırakıp izlenecek şapşal bir dans sahnesi var,ancak pek Hollywood'da görmeye alışmadığımız sertlik de yine bu sahnede mevcut. İçinde bulundurduğu çirkinlik karşımıza çok çarpıcı şekilde çıkmıyor olsa da, yine de üzücü (çocuk istismarı var). Film neredeyse iki saatlik uzunlukta ancak yönetmen böyle finali en fazla iki ya da üç kez çekmiştir. Bizlere “Shyamalan, sırada ne var abi?”dedirten cinsten. 


Çekimleresnasında morali bozulan McAvoy sahte sandığı bir kapıyı yamıruklamış. Ancak kapı hakiki metalden yapılmış ve neticesinde eli kırılmış. 
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THE EKURLİSİ 


Isanın gücü adına! 


p Bölüm İncelemesi: 1.01-1.10 


© Exorcist'in ekranlarda 
yarattığı etkiye bakarsak 1973 
tarihli William Friedkin'in eserinin diziye uyarlanma fikrini affedebiliyoruz. Özelilkle de Ören'in dizisi Damien'in vasatlığı gündemdeyken. On bölümden oluşan ilk sezon şaşırtıcı derecede başarılı. 
2016'nın diğer şeytan çıkarma dizisi Outcast'a gelecek olursak yaratıcıların tür içinde yıllardır süregelen Latin edebiyatı ve kutsal su faslının artık çalışan bir fikir olmadığını keşfettiklerini görüyoruz. 

İblisin dadandığı Casey 
Rance'nin hikayesi detaylı şekilde anlatılırken, bir yandan da buna paralel şekilde 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ağır ilerleyen bir gizem ve Papalık'tan Chicago'ya yapılan ziyaretin ardına zekice serpilmiş bir komplo teorisi de bizleri etkisi altına alıyor. Bu etkilerin başka bir parçasının da kötücül tarikat Friends of Ascension olduğunu da atlamamak lazım tabi. Dizide geçen korkunç cinayetler ve organ sökme işlemleri biraz Hannibal'ı anımsatmıyor değil, ki bu dizinin kalitesine bakacak olursak hiç şikayet etmeyeceğimiz bir durum. 
Dizinin Outcast ile arasındaki bir başka benzerlik ise başroldeki rahip karakterinin iki yapımda da bir İngiliz tarafından canlandırılıyor oluşu. 
Tabi bu kez rahip Amerikan aksanıyla konuşmuyor. Ben 


SEZON1 


Daniels, çekici ve soul müzik hayranı rahip Marcus'u oynuyor. Kullandığı argo dil seyircileri bir hayli eğlendirecek. 
Keşke ilk filmdeki rahip 
Merrine benzetmek için kafasına taktıkları saçma şapkayı çıkartsalarmış. 

Marcus prensiplerine bağlı kahramanlardan değil, ama yanındaki Padawan'ı rahip 
Tomas'tan daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Tomas Ispanyol asıllı bir rahip, ve ayakta tutmaya çalıştığı kilisesi için canla başla savaşıyor. Ancak içinde bir türlü söndüremediği eski bir mesele var. Bir de rahipliğin getirdiği karizmanın büyüsüne kapılmış, yani konunun aşağılarında gömülü bir aşk hikayesi var. Böyle 


o 
Yüksek Çözünürlükte 
Bilim-Kurgu 
Ekranı e 


ADI NEYMİŞ KI! 
5 Alan Ruck (Henry Rance) altı 
Oscar kazansa da sanırım biz onu hep Ferris Bueller's Day Off'tan Cameron olarak tanıyacağız. 


EN İYİ AN 

5 Beşinci bölümdeki ters köşe 
de, sekizinci bölümdeki ağızları açık bırakan ölüm de buna aday. 


GÖNDERMELER 

5 Onuncu bölümdeki iblisvari 
karakterin tırnaklarıyla duvarı çizişi bizlere Freddy Kruger'i hatırlatıyor. 


KILI KIRK YARARSAK 
> Spoiler Alarmı! Siyah yelek iyen ve kanlar içinde olan herif hiç şüphe çekmeden Papalık'ın aracına kadar gidebiliyor, herkesin kulaklarından kan getiren “şeyden” etkilenmiyor. 
Ve sonra da yürüyüp gidiyor. 
Tanrı'nın sevdiği kulu böyle insanlar için mi deniyor acaba? 


METH-OT OYUNCULUĞU 
> Hannah Kasulka altıncı bölüme hazırlanmak için meth bağımlılarının davranışlarını anlatan bir video izlemiş. 


gfacebook.com/Sfxturkiye 


genelde hep kaldıraç görevi 

e. 

a olsa keyif kaçıran bir başka 

se Casey'in yaşı. The Exorcist'te 


ise bu yapım hayranlara verilmiş bir ödül. Ozellikle de duvardaki 


örümcek yürüyüşü için Friedkin'e 


minnettar olanlara. Ancak bu güçlü 


* ENİYİLER * 


Dizileri harika yapan karakterler 


Humans'da yapay zekaların özel yerlerinin bilincinde olduğu hissine kapılmak sizi hayal kırıklığına uğratacak, o 


“kötülükleri” önyargısıyla yüzleşen Nishka en sonunda galip ayrılıyor. 

İlk sezonda arada gerçek kişiliğini gösterdiği sahneler 


ve atmosferik hikayeyi sevmek için 

illa ki bir gizli-rahip/rahibe olmanıza gerek yok. Hikaye kendi başına ayakta durup filmden destek almasına gerek kalmayacak kadar sağlam. Karakterler 


sadece 12 yaşındaydı, o yüzden xzuk şekilde konuşuyor olması 

an etkiyi ikiye katlıyordu. Burada 
118 (karakteri oynayan oyuncu 
yakında girecek bu arada), yani 


mavi şeye dikkat. Hester, ikinci sezonda “evet 

robotlar da kötü olabilir” önermesine, Karen Voss, 


muhteşemdi. Sophie'nin 
Nishka'ya nasıl oynanacağını öğretmeye çalışırken 
“Saçların hep böyle miydi?” 


otomatik olarak kaybedilmiş. 
diziyi takip etmeye başlarsanız "kelimesinin yakınından bile yin, çünkü dizi şey gibi... 


ise iyi yazılıp çizilmiş. Camlara 


saldıran kargalardan ve “dünyanın sonu 


geldi” konuşmalarından Casey'nin 


boğazından ülke bayrağını çıkarır gibi 


kimlik bunalımına birer örnek teşkil ederken, Emily Berrington'un Nishka'sı 
—başta öyle görünmese de- 


sorusuna, “Yüzün hep böyle miydi?” ile hızlıca karşılık gelmişti. Nishka'nın acı dolu bir yönü var. Uğraşıyor. 


bir insana en yakın hikayeyle | Berlin'de bir androidle 

öne çıkıyor. birlikte olduğunu 

The Walking Dead'de beyin ( nasıl anlamadığını yiyicilerinin ana düşmanlar O sormayacağımız bir kadına için önemsiz oluşu aşık oluyor. Ve beklenene problemken, Humans'daki rağmen işlediği cinayetin 


kırkayak çıkarmasına kadar, gösterilen tüm rahatsız edici sahneler oldukça tatmin edici. 

Son olarak da şunu ekleyip bitirelim; dizide Exorcist 11: The Heretic'den 


ziyade Exorcist 1Il'ün rüzgarı var... 


bir dönüş ile her şeyi değiştiren ». Bunlardan en iyisi beşinci 

de geliyor ve dizide olanları, sizin lere bakışınızı tümden değiştirip izmayı farklı bir yöne kaydırıyor. 
aşka açıdan bakıldığında 


vücut tasarımları, duyguları olan androidler için günlükbazda sorun teşkil ediyor. 
Bu sorunu da, yaratıcısı tarafından suistimal edilip genelevlerde çalıştırılan Nishka'dan daha iyi kim bilebilir? Son iki sezondur onu kullanan birinin cinayetiyle suçlanıyor, ki bu cinayeti ilk başta hepimiz haklı bulmuştuk. 

Ancak insanlıkla ve onların 


haklı ve savunma amaçlı olduğunu ispat etmek konusunda da yine insanlara güveniyor. Ancak insanlık bir kez daha başarısız oluyor, ve biz de yaratıcıları onun şartlarını kabul etmeyip kaçmasına sebep olduktan sonra sevinçle gülümsüyoruz. 
Beğenmediniz mi? Sizin probleminiz, onun değil. 
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TRAVELERS 


Kuantum sıçraması, kıyamete karşı. 


p Bölüm İncelemesi: 1.01- 1.12 


© Dr.Samve Kuantum 
Sıçraması. Beckett, zamanda geri giderek yabancıların vücutlarına girer, onlara hayatlarındaki bir anı düzeltmeleri için yardımcı olur ve tekrar günümüze sıçradığında insanlar kaldıkları yerden devam ederdi. 
TTravelers'taki önermede ise ismi var-cismi yok gezginlerimiz insanlar tam ölmek üzereyken yanlarına gidiyor ve beyinlerindeki bilgilerin üzerine kendilerinkini yazıyor. Bu tarihi fazla değiştirmiyor (sonuçta nalları dikmek üzerelerdi, değil mi?) ve Travelers gezginleri de bu kullanışlı konakları, dünyayı oldukça korkunç bir yer haline getirecek bir kıyameti önlemek için kullanıyorlar. 

Bu akıllıca bir önerme 


ve her ne kadar Odyssey 


DÜ) sex TünkivE 1 SUBAT 2017 


5'ten Continuum'a (bu da Vancouver'da çekilmişti ve bazı aktörler Travelers'ın da kadrosunda yer alıyor) kadar her şeyi yenilikçi biçimde tekrarlasa 

da Travelers'ı bu kadar yeni ve taze kılan şey oyuncu kadrosu. 
Eric McCormack'in oynadığı kendine güvenen FBI Ajanı 

ve Traveler ekip lideri kendini anında sevdiriyor. MacKenzie Porter'ın zihinsel hastalığı olan engelli bir kadına sıçraması, 

bu karaktere ilginç bir hikaye kattı — hiç kimse kadının neden bir anda tekrar fonksiyonlarını geri kazandığını anlayamadı. 
Başka bir adam ise başlangıçta biraz klişe ve tanıdık gelen bir eroin bağımlısına bağlanıyor; ta ki adam gidip herkese bağımlı olduğunu ve bununla başa çıkmanın bir yolunu bulduğunu söyleyinceye dek. Ve işler devam ediyor; aslında sevmememiz 


gereken bir polis memuru haricinde (dizinin tek sıkıcı hikayesinde Traveler, konağının çocuğunu kendisinden korumaya çalışıyor) çok az oyuncu kadrosu kendisini bu kadar çabuk sevdirmeyi başarır. 

Ayrıca kolektif gelecekleri için verilen bilgi akışı da oldukça 
güzel. İtiraf edin: hepimiz 12 
Monkeys gibi depresif, pis, pasaklı kıyamet sonrası toplumlar görmekten sıkıldık. Ancak Travelers bize hiçbir şey göstermiyor — geleceği belirsiz tutmak istiyor, bu da rahat bir nefes almak gibi bir şey. Altıncı bölüme kadar zamanda neden geri gittiklerini bile öğrenmiyoruz: 
ki bu bölümde karakterlerden birine tonla açıklama yaptırarak dengeyi biraz yitirdiler. 

Kabul, dizi biraz yavaş başladı ancak ekibe biraz alıştıktan sonra size garanti ederiz ki vakit ayırdığınız için pişman olmayacaksınız. 


em 
YAKIN ÇEKİM 


EN İYİ BÖLÜM 

> “Bishop” (1.09): uçakta geçen bölümde sizi susatacak kadar yoğun ve gerginlik dolu bir hikaye anlatımı var. Ayrıca bir süre uçağa binmek de istemeyebilirsiniz. 


IVIR ZIVIR 

> Travelers, Stargate'in prodüktörü Brad Wright tarafından yaratıldığı için her yerde Stargate mezunlarını görmek sürpriz değil. Örneğin sezon finalini Amanda Tapping yönetti, 


EN İYİ AN 

> Kızılca kıyametin koptuğu sezon finali “Hadi canım?!” 
dedirten türde, ustaca yazılmış. 


IVIR ZIVIR 2 

> Dizi Kanadalı olduğu için aslında Travellers denmeliydi. 
Herhalde Amerikalı izleyicilerin kafasını karıştırmamak için bir tane “L” harfini atınışlar. Sinir bozucu, değil mi? 


KIMDI BU?! 

> Stargate Universe'ten Louis Ferreira, “Hall” (1.04) 
bölümünde başka bir Travelers ekibinin lideri olarak sezonun en iyi konuk yıldız rolünü üstlenmiş. 


/ facebook.com/Sfxturkiye 


FALLING WAT 


Rüyalar neyden yapılmaz 


P Bölüm İncelemesi: 1.01— 1.10 


© Neden hep bir polis var? 

Bir senarist Hollywood stüdyolarına ne kadar üst düzey konsepte sahip bir kurgu satsa da, işin içinde her zaman bir polis olacağını adınız gibi bilirsiniz. Heroes, var. Sense-8, var. Grimm, var. Continuum, var. Lucifer, var. Nedeni basit. 
Polis demek suç demektir; suç da drama yaratmak için bir bahanedir. 

Üst düzey konsepte sahip bir seri olan Falling Water da farksız. Üst düzey konsept dediğimiz şey ise “haydi düşük bütçeli Inception çekelim'dir. 
Sinir bozucu ses efektleri hariç türüne yeni hiçbir şey katmayan bir diziyle ortak rüya (çoğunlukla masrafları 


düşük tutmak için boş ofisler hakkında rüyalar paylaşıyorlar) sularına giriyoruz. Rüyalarını paylaşan ve sonunda rüyaları üzerinden iletişim kuran üç ana karakter ise bir trend takipçisi (en azından bu özgün), bir özel dedektif (korkutucu biçimde “bpolis”e benziyor) ve... bir polis. 

Çünkü her zaman bir polis vardır. 

Dürüst olmak gerekirse polis olması dizinin klişelerinden en önemsizi. Falling Water, yeni yüz yılın televizyon trendlerinin gelişigüzel bir karışımından ibaret. Bir değil, tam iki tane kumpas var, biri yeşil spor ayakkabı giyen tarikatla diğeri de tehlikeli bir şirket ve tehlikeli işleriyle ilgili. Birbirinden ayrı hikayelerin giderek kesiştiği “paralel hikaye” kurgusu var. 
Ana karakterlerden ikisinin 


anneleriyle sorunları var. Ve dizi rüyalarla ilgili olduğu için sürekli o “bu gerçek mi yoksa hayal mi?” dalaveresini yaşıyoruz; rüya içinde rüya ve sahte uyanış klasiklerinden bahsetmiyorum bile. 

Özgün bir canlılıkla yapılsa eğlenceli olabilecekken Falling Water ciddiye alınmak istemiş ve son derece ciddi şekilde sıkıcı olmayı başarmış. Neler olduğu anlaşılmaya başladıkça tüm o kandırmacalı hikaye anlatımının aslında çok banal sonuçları maskelediğini fark ediyorsunuz. 

Gerçekten sadece birinci bölüm ve final bölümüne yetecek kadar senaryo var; aradaki bölümlerin hepsi beceriksiz görsel motifler, inandırıcılıktan uzak ilişki dramasıyla dolu kötü bir rüyadan ibaret. 


—Ggp») m e 
YAKIN ÇEKİM 


EN İYİ BÖLÜM 

> “The Swirl” (1.06): ana karakterler sonunda başlarına gelen şeyi kontrol etmeyi başarıyor ve rüyaları kendi avantajlarına kullanmaya başlıyor. 


IVIR ZIVIR 

> Pilot bölüm Blake Masters ve 
2013 yılında ölen ancak fahri 
prodüktör olarak adı geçen 
Henry Bromeli tarafından yazıldı ve yaratıldı. 


KIMDI BU?! 

> David Ajala (Burton), 
Beowulf: Return To The Shieldlands'teki Rate karakterini, Lizzie Brochere 
(Tess) ile The Straine Coco Marchand karakterini canlandırmıştı. 


NE DEDİ 

> “Bence ikinci sezon bir anlamda sürpriz olacak” dedi prodüktör Blake Masters. 
Tahminimce ikinci sezon olursa sürpriz olacak demek istiyor. 


EN İYİ AN 

> Birinci bölümdeki bir anı, yeşil spor ayakkabılar tarikatının gizli bir temizlik yaptığı farklı bir açıdan gösterilen “Calling the Vasty 
Deep” (1.02) bölümünün açılışı. 
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KITAPLAR 


> 


BİEL LE İM a 


ALFRED BESTER 


KAPLAN! KAPLANI 


Z 
V 
Nİ ba 


Xİ 


AAXAX 


YON 


ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 


» Yayınevi: İthaki 

b Yazar: Alfred Bester 
» Fiyat: 23 TL 

b Sayfa sayısı: 304 


© İntikamınızı en ince detayına kadar hesaplasanız, elinize geçen tüm fırsatları sonuna kadar kullanacak olsanız bile yine en sonunda en büyük rakibiniz içindeki öfkenizdir. 

İthaki Yayınları tarafından yeni çevirisi ile yeniden aramıza katılan Kaplan! Kaplan!, saltık bilim kurgu türünü seven okurların dikkate alması gereken bir roman. Bilim kurgu, dev şirketler, entrika, tutku ve elbette intikam duygusu; müthis bir sonla süslenmiş, mükemmel bir kitap. 

Nasıl ki Jules Verne, H. G. Wells ve Hugo Gernsback bilim kurgu türünün yaratıcı babaları sayılıyorsa, Arhur C. Clarke, Isaac 


ENS 
SW 
NN 


NV 
KAPLANI KAPLANI 


Bir garip Guyle Foyle hikayesi 


Asimov ve Robert A. Heinlein üçlüsü de bu türü yukarıya çeken isimler olmuştur. Bana kalırsa bu son üç isme eklenecek bir diğer isim Alfred Bester olur. 

1953 yılında Yıkıma Giden Adam (The 
Demolished Man) ile bilim kurgu türüne atlayan Afired Bester'ın sıradaki romanı, parçalı yayınlar halinde de olsa, okurla buluşmuş ve bilim kurguya yön vermiş romanlardan biri olmuştur. William Blake'in unutulmaz şiiri Tyger'dan ilham kaynağı olarak alan Bester, Kaplan! Kaplan! İle modem çağın Monte Kristo Kontu'nu yaratmıştır. 

Romandaki ana karakterimiz Guyle 


Foyle, parçalanmış uzay gemisinin ufak bir dolabında mahsur kalmış, mürettebattan biridir. Kurtulduğunu sandığı sırada ise bir grup saldırgan tarafından esir düşürülerek zorla yüzüne bir kaplan dövmesi yapılmıştır. Foyle'un bu noktadan sonraki amacı ise kendisini o gemiden kurtarmayan, onu gördükleri halde yanına bile yaklaşmayan o firmayı ve firmayı oluşturan bireyleri yok etmektir. 

Bester'ın bu fikri, zamanında okuduğu bir dergiden aldığı söyleniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında çarpışmış askerlerin anılarının olduğu bir dergide anlatılan hikaye Bester'in ilgisini çekmiş. Hikayeye göre Pasifik Savaşı sırasında Japonlar'a karşı mücadele eden bir ABD askeri, bir adada mahsur kalmış ve sonrasında yaptığı derme çatma salıyla denize açılmıştır. Onu gören ABD donanması ise, salın üstündeki askeri bir casus sandıkları için geride bırakmış. 
Bester'ın bu hikayeyi Monte Kristo Kontu 

ile harmanlayıp Cyberpunk türünün ilk adımlarıyla süslemiş olması biz bilim kurgu severler için ne büyük şans. Neuromancer'a, oradan Ghost in the Shell'e ve sonrasında Matrix'e kadar uzanan Cyberpunk türünün miadı olarak Kaplan! Kaplan! romanını bağıra çağıra gösterebiliriz. 

Foyle'un macerası ilk kısımda sürekli 

kaçmak üzerineyken, bir noktadan sonra neden kaçtığının farkına varması ve intikam tutkusuyla kaçtıklarının üzerine doğru koşmasıyla zirve yapıyor. Bester'in yarattığı bilim kurgu evreninde Dünya artık Terra ismini almış, mega şirketlerin desteği ile Mars'a ve ötesine kadar uzanan bir kolonileşme sürecine girilmiştir. 

Bu mega yapıların siyaset üzerindeki gücünü ince ince işleyen Bester, küçük adamların hırslarını doğru yere yönelttiğinde ne denli korkunç ve kudretli olduklarını önümüze seriyor. Sayfalar ilerledikçe Foyle'un davasının bir üyesiymiş gibi yanında yer alıyor, kaplan maskesini taktığında'korkuyla karışık bir saygıyla arkasına geçiyoruz. 

Alfred Bester, Türk bilimkurgu severler tarafından değeri pek bilinememiş bir yazar. 
Yıllar içerisinde birçok yayın evi Yıkıma Giden Adam ve Kaplan! Kaplan! romanlarını çeşitli isimlerle piyasaya sürseler de istenilen ilgiye ulaşılamamıştı. 

Ithaki Yayınları sayesinde Kaplan! Kaplan! 
daha fazla okura ulaşma şansı yakalıyor. 20 
Ocak'ta raflardaki yerini alan bu klasik bilim kurgu romanını okumak için çok geç kalmış sayılmazsınız. 

Ve son olarak, intikamın soğuk bir yemek olduğunu herkes bilir ama intikam hırsıyla yanan bir adamın alevlerinin tadı gerçekten de çok acıdır. 


Özay Şen 
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N N N ) M N N Rüyalarımızın ve Kabuslarımızın Efendisiyle Tanışmış mıydınız? 


AAXXX 


» ÇIKIŞ TARİHİ CİLT 1-2 ÇIKTI 


» Yayınevi İthaki yayınevi 

» Yazar Neil Gaiman 

» Çizerler Sam Kieth, Mike Dringenberg ve Malcolm Jones 111(cilt1), Mike Dringenberg, Michael Zulli, Malcolm Jones 111(cilt2) 


© Neil Gaiman ve Sandman artık birbirleriyle o kadar içiçe girmiş 

durumda ki birini anmadan ötekinin 

ismini veremiyorsunuz. Rüyalarımızın 

ve kabuslarımızın efendisiyle daha önce tanışmadıysanız çok da geç kalmış sayılmazsınız. 

DC Comics'in alt başlığı olan Vertigo, birçok çizgi roman meraklısının en karanlık ve korkunç hislerine derman olmuş bir yapıya ulaştı. Vertigo'nun bugün bu denli büyük bir marka olmasının arkasında Sandman yatıyor desek, yanlışımız olmaz herhalde. 

Sandman macerası 1986 yılında başladı. 

Bu dönem çizgi roman okurları açısından oldukça doyurucu geçmiş bir dönem çünkü, çizgi roman ve grafik roman arasındaki çizgi belirlenmiş, süper kahramanlar ve süper kahraman olmayan kahramanlar birbirinden ayrılmıştı. 

Böyle bir dönemde ortaya çıkan Sandınan, bizlere yedi ölümsüz kardeşten, özellikle Düş'ten gelen hikayeler anlatıyor. Peki Düş 


kimdir? 

Neil Gaiman'ın tasarladığı hikayeler, günümüz fantastik okurunun bir hayli hoşuna giden ögelerle dolu. Aslında usta yazar bizlere çok uzak diyarların hikayelerini anlatmıyor. Bu diyarlara hiç de yabancı değiliz. Zamanında içinde gezmişiz ve hayranı olmuşuz. Gaiman, mitoloji ve fantazyayı biraraya getirip süslü anlatımıyla bizlere altın tabakta sunuyor. 

Mitolojik tanrılar, izbe evlerde yaşayan garip wplere bürünüyor. Fantastik canavarlar ise bakmayı bilenin açısına girmeyi başarıyor. 
Bir de bakmışınız kendinizi bir uçakta İskandinav 'Tanrıları'nın en kudretlisi olan Odinle hoş sohbet ederken buluyorsunuz. 
Sandman macerasının da işte tam olarak böyle başlıyor. Fantazya ve mitoloji insan hayallerinden ve rüyalarından beslenmemiş miydi? Düş olarak tanıdığımız Morpheus da bu rüyaların harcı olarak değil kendisi olarak karşımıza çıkıyor. 

Gaiman'ın anlattığı Sandman, sürreal bir yapıda ilerliyor. Çizimlerin ahengi içerisinde kaybolurken, konuşma balonlarının içerisindeki felsefi tartışmaların haretiyle bakışlarınızın yönü değişiyor. 

Kendilerini ispatlamaya çalışan ökült bir tarikat, ölümü alt edebilmek için hadlerine düşmeyen bir ritüel ile yanlışlık rüyaların efendisini ağlarına düşürüyorlar. Eh, 


karşılarındaki de Düş'ün gerçeği olunca ondan cevap almaya çalışacakları çok ama çok uzun yılları oluyor. Yine de Düş ağzını kıpırdatınadan yıllarca o ağın içerisinde oturmaya devam edebiliyor. Ne derler bilirsiniz, insanlar ölmedikçe rüyalar da ölmez. 

Ithaki Yayınları tarafından yeniden basılmaya başlanan Sandman, ilk bakışta korkutucu gibi dursa da bizden hikayelerin aslında 

ne kadar fantastik olduğunu anlatmaya çabalıyor. Günlük hayatın monotonluğuna kapılıp gitmişken, rüyalara dalmak insan bedenini ve ruhuna ilaç gibi geliyor. 
Gaiman'ın bir çağı başlatan çizgi roman serisi, sadece çizgi roman okurunun değil günlük monotonluktan kaçmak isteyen adamın da sığınacağı bir liman olup karşımıza çıkıyor. Bu upuzun macera 80'li yıllarda başlamış olsa da henüz her şey için çok geç değil. 

Gözden geçirilmiş çevirisi ve kaliteli baskısı ile rüyalarımıza, belki de kabuslarımıza, konuk olmaya hevesli olan Düş, geri döndü. 
Geceleri gelip her birimizin gözlerine itinayla uyku tozu serpen Düş, tanıdık isimlerle tanışıp yeniden rüyalar alemine dönüyor. Başından geçen onca maceradan sonra bile insanlara halen anlatmaya çalıştığı tek şey var. Düşler ölümsüzdür... 

Özay Şen 
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Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takip edin. 
A Bam mmm 


ALAN | ALAN MOORE | 


DAVE GIBBONŞ 


WATLRMEN 


AKXAKX 

» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 
»Yazar: Alan Moore 

»Çizer: Dave Gibbons 

» Yayınevi İthaki 

» Fiyat 55TL Sayfa Sayısı 456 


günümüz için de çok önemli dersler çıkartıyordu. Süper kahramanların gerçekliğe dönüştüğü bir dünyada, bu insanların kutsal görevlerini bir 


—— kenara bırakması beklenir. 


© Alan Mooreve Dave 
Gibbons'ın elinden çıkma Watchmen'in etkisi, çıktığı dönemde nükleer bomba etkisi yaratmıştı. Şu aralar halen daha o bombanın bıraktığı radyoaktif serpintiyi rahatlıkla görebilirsiniz. 
Çizgi romanın altın çağı geride kalmıştı. Süper kahramanların pataklayacakları kötü adamlardan da eser kalmamıştı. Kendini tekrar eden çizimler ya da konusundan uzaklaşan çizerlerle dolu bir pazarda ortaya çıkan Watchmen, çizgi roman ve grafik roman arasındaki önemli bir çizgi haline gelecekti. 

Watchmen sadece o dönemin etkili ögesi Soğuk Savaş'ı irdelemiyor, aynı zamanda 
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Çünkü devletler bu süper insanların güçlerini mutlaka kendi amaçları için kullanacaktır. 
Eski bir süper kahramanın ölümüyle başlayan zincirleme olayları okurken, insanın neden insan olduğunu ve eline güç verildiğinde ne denli kontrolden çıkabileceğini okuyacaksınız. 
Sonrasındaysa konunun sadece insan değil, insanlar olduğunu göreceksiniz. 

Kendi iblisini yüzüne geçirmiş Rorscharch, dünyanın en kurnazı Ozymandias, geçmişten ders çıkartmaya çalışan Nite Owl, aradığı gerçek aşkı gerçek güçte bulan Silk Spectre ve süper kahraman Dr. Manhattan, 
Watchmen'in renkli sandığınız sayfaları arasında sizleri bekliyor. 
Özay Şen 


AMAN YİN 


ga ARAN 


SÜRGÜ dit 


UUTLAŞI 


AX4XXİ 
» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 


PYazar: Robert Kirkman 

bÇizer: Paul Azaceta 

P Yayınevi Arkabahçe 

» Fiyat Cilt1:29TL Cil2:26TL 
» Sayfa Sa Sayısı Cilr 152, , Cilt 2: 128 


© The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kırkman'dan harika bir korku serisi. Normal bir hayat yaşamak isteyen karakterimiz 
Kyle Barnes'ın iblislerle başı beladadır. Hayatı boyunca yaşadığı talihsizliklerin kaynağının iblisler olduğunu öğrenince bunun nedenini öğrenmeye koyulur. Fakat bu uğurda öğrenecekleri, dünya üzerindeki hayatın sona ermesine neden olabilecek kadar tehlikelidir. Durumun içerisinden nasıl çıkacağını bilemeyen kahramanımız olayın içine girdikçe nelerle karşılaşabileceğini ve durumun nerelere gidebileceğini hayal bile edememiştir. Bu olayların üstüne aynı zamanda hayatı alt üst 


olmuş ve sevdikleriyle bir arada olamamanın bunalımı ve çaresizliği içerisindendir Kyle. 
Nerden bakarsanız bakın karakterimizin işi gerçekten zor ve tahmin edilemeyecek bir olay kurgusunun tam ortasında. 
Hikaye ilerlerken Anderson isimli bir vaizin yardımıyla olayların içerisine daha da girecek ve iblislerle mücadele edecek olan kahramanız, çizgi romanın özellikle 2. cildinde işin vahametinin görünürden çok daha farklı ve amansız olduğu gerçeğiyle yüzleşecektir. Zaman içerisinde kahramanımız parçaları birleştirerek gerçekleri açığa çıkarmaya başlayacaktır. 
Fakat kendisi yepyeni bir amaç elde etmişken dostları ve ailesinin hayatları neden paramparça olmaktadır? 
Hikayeyi okudukça kahramanımızla aynı duygu ve korkuları paylaşacak ve çaresizlik içinde kaldığınızı hissedeceksiniz. 
Sizleri devasa korkuların ve nihayetsiz bir harabenin beklediği bu çizgi romanı şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. 

Ümit Çengiz 


pYazar: Joshua Williamson »Çizerler: Ardian Syaf, Mark Morales, Tony Daniel, Jason Fabok 


» Yayıncı: DC Comics 


Justice League ekranlara henüz düşmemiş olsa da kendisi bu kadar büyük çapta oluşmuş ilk kahraman ittifağı. Yayın hayatına 
Avengers projesinden üç yıl önce başlamıştı. Suicide 
Sguad'ın bu ittifaktan önce beyaz perdeyle buluşması 
Marvel'e sinemayı domine etme fırsatını tanıdı. Ancak 
DC, oturup izlemeye devam ettiği süreçte çizgi roman dükkanlarındaki yerini de 
Marvel'e kaptıracak gibi. 
Rebirth ile beraber DC de 


gm 


USTICE LEAGUE VS 
SUİCİDE SALAD 


Boomerang Supermana karşı 


nihayet bu baskınlık mücadelesine geri dönüyor. 
Karşımızda tıpkı sinema filmindeki gibi Harley Ouinn ile altından kalkılmış bir 
Suicide Sguad ve filmdeki kadroyla anlatılmış bir JL hikayesi var. DC'nin içindeki kayıp sinerji geri döndü ve yazar çizer ekipleri bunca zamandır yaşananları telafı edip arayı kapatmak için canhıraş çalışıyorlar. Justice League Vs Suicide Sguad, 
DC'nin hali hazırda insanlara tanıttığı yapımlarının yollarını 


| mahvedecek bir 
»—— şehrimiz yok? 


kesiştirdiği basit bir fikir ve büyük ihtimalle ileride film projesine dönüşecek. Aynı zamanda Rebirth çatısı altında yayınlanan ilk seri. 

Oldukça kolay takip edilebilir, basit bir olay örgüsüyle başlıyor. Patron Amanda 
Waller Sguad'ı uzak bir adaya, tipik gizli görevlerden birin gönderiyor. Kadro olarak filmde gördüğünüz isimleri görüyoruz. Tabi ekibe Killer 
Frost eklemesi de yapılmış 
(çizgi romanda çok güzel anları da var). Sonra JL ekibi 
Waller'in bu organizasyonundan haberdar olur ve Sguad'ı durdurmak için yollara düşer. Ancak bu arada uzun süredir görünmeyen bir düşman yükselmektedir. 
Hikaye açısından tam olarak bir Watchmen değil. İçerikte yaşananlar bir noktadan sonra yalnızca Superman'in gücüne ihtiyaç duyulduğu izlenimini yaratıyor. 

Şimdi şunu unutmadan söyleyelim, eğer bu yaşananlar “gerçekten” yaşanıyor olsaydı ne bir beyzbol sopası, ne timsah dişleri ne de bumeranglar League'nin yalnızca bir üyesini bile devirmeye yetmezdi. 

Bu bir kenara dursun, yapılan çizim işi harika. Diyaloglar zekice kurulmuş. Ve savaşlar o kadar eğlenceli ki aradaki güç farklarına dikkat etmeyeceksiniz bile. Edebi yönü de oldukça kuvvetli görünüyor. Ozellikle de 
Superman'in gerçek kötümüzün kimliğini öğrendiği ve Killer Frost'un “Metropolis” konuşmasını yaptığı anlar ile bu bahsettiğimiz yön zirveye ulaşıyor. 

Dünyayı değiştirmeyecek, hatta muhtemelen toplayıp koleksiyona eklemeye bile değmez, ama fılm sektörü yeni senaryoları doğurabildikleri sürece çizgi romanları el üstünde tutuyor. 

Sam Ashurst 


MAA'N''''''''''''''''''''NNaNll NN | 


« 
Gözlerini DC'nin genç titanlarına mı dikmişler? 


GHAMPIONS 


Kaybedene yemek yok. ... 
AXAX 


» Yazar: Joshua Williamson 

» Çizerler: Ardian Syaf, Mark Morales, Tony Daniel, Jason Fabok . — 
» Yayıncı: DC Comics 


Unutulmuş başka bir kahramanı mezarından çıkarmanın vakti gelmişti. Bu sefer dönüp baktığımız yer ise 70'lerde kurulmuş bir ittifak. Champions serisi yeni nesil için tekrar düzenlenip nefis bir süper kahraman hikayesi olarak kaleme alınıyor ve şimdiye kadar her biri gayet kalın dört sayı bulunuyor. 

Hikaye, Marvel evreninde gerçekleşen son büyük çaplı olay olan Civil War 2'den sonra geçiyor. 
Nova, Ms Marvel ve “Ultimate” Spider-Man gibi genç kahramanlar Avengers'in akıbetinin ardından gözlerini açıp, işleri halletmenin daha iyi bir yolu olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Ve bu düşünceyle bir araya getirdikleri Champions ittifakı da (ironik şekilde) Avengers gibi, dünyanın dört bir yanında kötü adamlarla mücadele ediyor. 
Mark Waid süper kahraman hikayelerini anlatmak konusunda oldukça deneyimli bir isim. 
Çıkan sayıların ardındaki ekibin dinamikleri bizlere çok sıkı bir aksiyon sunuyor. Bazı ciddi politik sorunları ele alma girişimleri pek başarılı olmamış gerçi, ama bu çizgi romanın merkezindeki pozitif motivasyonu ve optimist yaklaşımı aşmayı başaramıyor. Rodney 
Ramos'un çizimleri her sayfada yer alırken bu zaten oldukça zor olurdu. Genel hatlarıyla Champions, şimdiki Marvel evrenine dahil edilmiş ve büyük potansiyel taşıyan bir seri. 

Saxon Bullock 


e Waid, istediği isim Marvel tarafından 
1 onaylansın diye tüm alternatifleri oldukça kötü 
isimler arasından seçmiş. Akılh adam... 
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Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takip edin. 
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<< 
(azar: Teugümi OOĞİ 
Çizer: TakeşilObata 


DEATH NUTE 


AA4A*X 


» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 
Yazar: Tsugami Ooba 
»Çizer: Takeşi Obata 

» Yayınevi: Akılçelen 


» Fiyat 16,90TL Sayfa Sayısı 200 


Anime izleyen herhangi biri ya da anime izlemeyi sevmeyen birçok kişi bile Death Note'yi izlemiştir desek yanlış olmaz herhalde. 
Dünya çapında en fazla izlenen animelerden biri olan Death 
Note, yarattığı etkiyle adeta fırtınalar koparttı. Animenin keyfini alan herkes için diğer bir öneriyse manga serisi. 

Serinin ilk ciltinde ismini ve yüzünü bildiği herkesi öldürebilen bir lise genci Yagami Light ve ölüm meleği Ryuk ile tanışıyoruz. İkili arasındaki bağ ise ölüm defteridir. Can sıkıntısının bir araya getirdiği ikilinin karşısına, ölüm defterinin dünyada yarattığı yankılar ve 


panik havası yüzünden birilerinin bu işe bir dur demesi gerektiğinde bir başka deha, dedektif L çıkıyor. Kurgusu ve akışı muhteşem olan manga serisinde, kendi kurduğu düzenle yeni dünyanın tanrısı olma isteği, ilginç planları ve karizması, kolayca Yagami Light'ın hayranı olmanızı sağlıyor. Rahat ve umursamaz tavırlarıyla Ryuk'a sempati duymadan da geçemiyorsunuz. Fakat kötülüğü yok etmeye çalışırken kötü biri olmamaya dikkat etmelisiniz. 
Zekice kurgulanmış akıl oyunlarıyla serinin ilk ciltini okuduğunuzda diğer ciltleri okumak için hiç tereddütünüz olmayacak. 
EsmaYılmaz 


AMAN 


i 
) ii AKİÇELEN 


yp a 


UNE- PUNLUA MAN 


AAXAX 


» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 


PYazar: One 


bÇizer: Yusuke Murata 
» Yayınevi: Akılçelen 


p Fiyat 16,90TL Sayfa Sayısı 204 


Kel ve sıradan biri gibi görünen, fakat tek yumrukla karşısına çıkan gökdelen büyüklüğündeki canavarları bile yenebilen bir kahraman Saitama. 
Başarısız iş görüşmelerinin hayatını kapladığı bir dönemde karşısına çıkan canavar Yengeçrante'yle kavgaya tutuşan Saitama, “hobi olarak kahraman olmak istemişimdir hep' diyerek tek yumrukla canavarı yener ve birden süper kahraman olur. 
Daha sonrasında tek yumrukla garip canavarları yenmesi, artık ona tat vermemeye başlar. Artık hayatında değişiklik isteyen 


kahramanımız Saitama'nın karşısına Genos adında bir 'cyborg'çıkar ve ortalık şenlenir. 
Genos'un her şeyi ciddiye alması, Saitama'nın hiçbir şeyi takmaması, olayın ortasında ve konudan alakasız aklından geçen düşünceleri, tepkileri çok keyifli. 
Hikayenin, canavarları ve düşmanları yenmekle alakası olmaması manganın en güzel yönü. Tek yumrukla tüm zorlu olayların çözülmesi, kel ve bunalımlı halleri, sisteme karşı olan alt metinleri ve çelimsiz fiziğine rağmen yaptıklarıyla gülmekten karnınıza ağrılar sokacak bir manga. Unutmayın hobi olarak kahraman olmak isteyen birini kimse durduramaz. 
Esma Yılmaz 
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Kolları sıvayın ve bağımlılık yapan zorlu bilmecelerimizle işe koyulun! 


SORU 


Dreda'de kullanıcıların zaman algısını yavaşlatan ilacın adı. 


SORU 2 


Torchwood: Children of Earth'te insanların çocuklarından elde ettikler kimyasalları uyuşturucu olarak kullanan uzaylılar vardı. 
Bu uzaylıların ırkı ne olarak bilinir? 


SORU 3 


1971'deki “Green Goblin Reborn” hikayesinde hangi Amazing Spider-Man karakterinin hap kullanmaya bağımlı olduğu ortaya çıkmıştı? 


SORU 4 GERME 


Son derece müptela 1991 yapımı filmin adı. 


SORU 5 


“The New Accelerator” başlıklı kısa hikaye, tüm fizyolojik ve bilişsel süreçlerinizi hızlandıran bir ilaçla ilgiliydi. Bu kısa hikayeyi hangi ünlü bilim kurgu yazarı yazmıştır? 


SORU 6 
Hangi Doctor Who hikayesinde 


Vraxoin adlı ilacın korkunç Mandrell cesetlerinin toz hali olduğunu öğrenmiştik? 


SORU 7 


“Hristiyanlık ve alkolün bütün avantajlarına sahipti, ayrıca yan etki taşımıyordu” Huxley'nin 
Cesur Yeni Dünyası'ndaki uyuşturucu merkezinin adı. 


MLİRESİMLİ SORU 


True Blood'taki bu uyuşturucu satıcısının adı (sadece ilk adı da yeterli). 


SORU 9 


Hangi 70'ler televizyon dizisinde Zondar gezegenindeki telepatik 


Nasıl geçti? 


Umarız tamamen temizsiniz 


2 0-5 
Cliff Richard 


SORU 12 


kaktüsten elde edilen eroin benzeri bir uyuşturucu vardı 
SORU 10 


Hangi Jeff Noon romanında insanlar renkli tüyleri içlerine çekerek halüsinojen bir alternatif gerçekliğe ulaşıyordu?? 


SORU İl 
Otomatik Portakal filminde 


“keskinleştiren ve eski usul şiddete 


© Oriz kurulu: SEX 


ME 5 


SORU 14 


SORU 18 


Frank Herbert'in Dune kitaplarındaki Melanj maddesi ömrü uzatıyor ve uzay gezginlerinin uzay katmanlarında gezinmesini sağlıyordu. Peki göz bebeklerinize nasıl etki ediyordu? 


SORU Ta 


Hangi 2011 yapımı filimde bir yazar NZ 1-48 adındaki akıllı ilacı kullanarak inanılmaz yeni zihinsel beceriler kazanmıştı?2007'de iki devam filmine sahip oldu? 


SORU 19 


Can-D, Chew-Z ve Substance D maddelerinin hepsi hangi bilim kurgu yazarının romanlarında yer 


RoboCop 2'de Red Ramrod, 
Blue Velvet ve White Noise 


hangi uyuşturucunun 


hazırlayan” ilaçlı sütün adı. alıyor? türevleriydi? 

SULRMRESİMLİ SORU SORU 16 S0RU20 

Hangi televizyon dizisinde Hangi süper kahraman 1971'deki ( 1960'larda hangi Enterprise ekip resimdeki uyuşturucu bağımlısı “Snowbirds Don't Fly” üyesi “biraz fazla LSD” 

genç vardır? hikayesinde koğuşunun kullanmıştı (Gerçek değil!) 


SORU 13 


Jem'Hadar'ın Sar? Trek: Deep 
Space Nine'da Kuruculara olan sadakatini sağlayan narkotik maddenin adını tamamlayın: 
Ketracel 


« EST 
5 Bill Clinton 


uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenmişti? 


KL ÜİMLİRESİMLİ SORU 
Kevin Smith'in yarattığı bu afyon içen ikilinin adı. 


> 11-15 
Cypress Hill 


vx b a 


de) > 16-19 
A, Mark Renton 


0d$ 0Z 

YSELJ GE ssopYLUYT gi oruo1yY9 

3A utzunun|g /1 MOJTy Uo8I9 OT 
011 X dıjıyg S11041m433 

o41ARLI Yelied bi OYA ET PE İUPTEM 2YL 121 ZI Sid 0YOJOJA LE YUA OL 
ZS9ytIg 6 SPJoulay 9m042JeJ 8 
2zUoş ça UOPJJO BBUNUĞIN,, 9 
SAA OH S Youn”J poyeN 

u10gsg £ueH £ 954 OY, 7 oW-o|Ş 1 
UFIdHAHI9 


220 
a Keith Richards 


www.abonelikmerkezi.com adresinden abone olun. 
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USS5 KELVİN 


n yıl önce Star Trek serisinin ne kadar başıboş 

bırakıldığını unutmak kolay. Vasat Nemesis sinemada 

patladı. Enterprise ise dördüncü sezondan ötesini 

göremedi. Bu serinin olağanüstü bir kurtarma operasyonuna ihtiyacı vardı. 

JJ Abrams seriyi yeniden başlatmayı kabul ettiğinde kendi Kobayashi Maru sınavına girmişti. Abrams her zaman Star Wars'u Trek'e tercih edeceğini söylemiştir ancak ortaya yeni bir şeyler çıkartacak cesarete sahipti — takyon vuruşlarını ve holodeck'leri en aza indirerek Federasyon'u daha maskülen, daha aksiyon odaklı bir pencerede anlattı. Star Trek'in açılış sahnesiyle işi başardı; beyaz perdeye taşınan gelmiş geçmiş en iyi uzay aksiyonu sekanslarından birini ortaya çıkardı. 
Aslına bakarsanız bence yeniden çekilen Trek filmlerindeki diğer hiçbir şey o ilk 10 dakikadaki muhteşemliğin yanına bile yaklaşamadı. 

Filmin pazarlama çalışmalarında Kirk ve Spock'un geri dönüşü çok büyük bir şeymiş gibi lanse edildi ancak filmde sadece yan oyunculardı — yaşlı Spock “Prime” Romulan gemisindeki basit projeksiyondan ibaretti ve James T Kirk de hala annesinin karnındaydı. Aksine doğrudan tanımadığımız üniformalar giyen, tanımadığımız Yıldız Filosu personeliyle dolu,daha önce bahsi 


Buradaki yıldız tarihi formatı televizyon dizisinden farklı. 2233.4 
sayısı 4 Ocak 2233 yılına tekabül ediyor; Next Gen'deki yıldız tarihleri 40.000'li yıllardaydı! 


“Kelvin” adını Abrams'ın dedesi Harry'den almış - NCC-0514 sicil numarası, Harry'nin doğum gününe atıf yapar. 


98, SEX TÜRKİYE | SUBAT 2017 


geçmemiş USS Kelvin gemisinin köprüsüne götürüldük. Birkaç kısa dakika için kaptan koltuğuna yükselen genç ikinci pilotun çok ünlü bir soyadı olduğunu öğrendiğimizde sekansı çoktan 


ie yarılamıştık... 


Abrams ise, standart yukarı aşağı yönü terk eden cesur kamera hareketlerini, uzayın boşluğuna çekilen bir mürettebat görevlisi ve o meşhur lens parlamasıyla geleneksel Trek'in onlarca ışık yılı uzağındaki görsel dilini 

anında filme yansıtmıştı. 

Tüm gişe filmi görkemine rağmen ben USS Kelvin sekansını duygusal gücü yüzünden seviyorum. George ve Winona Kirk'ü tanımıyorduk bile ancak Star Trek'in açılışı öyle bir etki bıraktı ki her izleyişimde gözlerim doluyor. George'un, ailesini ve 800 kişilik mürettebatı kurtarmak için kendisini feda etmesi gerektiğini anlaması, bebek Jim'in doğuşu, adını koymak için yaptıkları göz yaşlarıyla dolu konuşma (“Tiberius? Bu en kötüsü!”)... Senaryoyla ilgisini tamamen korumayı ve son derece uygun bir şekilde zaman çizelgesini sıfırlamak gibi bir yan etkiye sahip olmayı başarırken, aynı zamanda da yüreklere işleyen mükemmel bir dengeye sahipti. 
Gişe sineması tarihinde daha iyi bir 10 dakika düşünemiyorum. 


Besteci Michael Giacchino, bir 


m lim ol babasıyla prodüktör kendisine “tanışan iki b DAA ilmedeğ kişiyi anlatan bir film hakkında ğ 7 d ki Se rl e film müziği yap” diyene kadar film il vE müziğini bestelemekte büyük numüzdeki ay olarak geri dönecek. zorluk yaşamış. görüşürüz! 
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Kaçıranlar için 


Marvel ve DC Comics evrenindeki süper kahramanlar hakkında detaylı bilgilere 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Ç € Onu öldüren şey güzellikti...”, bu cümle Empire State'nin tepesinden düşen Kong'un yerde uzanan cansız bedenine bakarken söylendi. Evet aşkı için ölmüş bir canavardan bahsediyoruz. Kong'u bu kadar özel yapan nokta, 

onun sıradan bir yaratık olmaması, insani yanının insanlığın 

temelinde yatan ortak bilinç ve içgüdülerle aynı yerde süzülmesi. 

Peter Jackson'ın başarılı Kong uyarlamasından sonra yeni 

bir Kong filmiyle karşı karşıyayız. Üstelik bu sefer 30 metre, 

Jackson'ın Kong'undan 4 kat daha büyük! Benim gibi Kong 

hayranlarını heyecanlandırmak için yeterli derecede devasa! 

Çünkü Godzilla ile savaşabilmeniz için biraz büyük olmanız 

gerekir. Çok yaşa kral KONG! 

Ama heyecanımız Kong/'la sınırlı değil. Bu ay tam bir film 

ziyafeti var, son savaşına çıkan ihtiyar pençeler, farklı bir X-Men 

filmi olacağının sinyallerini bize Johnny Cash'li soundtrack'i ile vermişti ve şimdi Logan'ın yapım aşımasındaki tüm detayları bu sayıda bulabileceksiniz. Power Rangers da bu ay vizyona girecek filmlerden biri. 90'larda yaşamış hemen hemen tüm çocukların bildiği Iv fenomeni umarız talihsiz uyarlamalar zincirinde yerini almaz. Ghost in the Shell... Anime sevenlerin heyecanla beklediği yapım Mart sonunda vizyona giriyor. Scarlett Johansson ve yönetmen 

Rupert Sanders filmin yaratım sürecini ve 

detaylarını SFX'e anlatttı. Bu ay gelen diğer 

bir film de Beauty and the Beast. Sanırım 

Mart ayı çok fazla beast olacak. 

Marvel-Netflix iş birliğinin son ürünü olan 

Iron Fist Mart'ta gelecek yapımlardan. 

Netflix'in Daredevil ile başlayan Jessica 

Jones ve Luke Cage ile devam eden başarılı 

uyarlamaları Iron Fist için de beklentileri hat 

safhaya çıkardı. The Defenders için çok az kaldı! 

Detaylar, röportajlar, haberler içeride. 


İyi eğlenceler. 
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““Buyfiiirğin 8 olması Kere irdigifen” 


14 KONG: SKULL 
ISLAND 

Beyaz perdede son görülmesinin üzerinden 12 yıl geçen kralın, yeni filmini inceliyoruz. 


22 KLASIK 
CANAVARLAR 
Tepelere doğru kaçın, canınızı kurtarın! Sinema tarihinin en korkunç ve kült 20 canavarı. 


28 2000 AD- 40. YIL 
KUTLAMASI 

Efsanenin 40. yılını, yaratım sürecini hatırlayarak kutluyoruz 


34 CARRIE FISHER 
Star Wars'un yıldız oyuncusu için bir anma... 


38 TRON FIST 
Marvel-Netflix iş birliğinin son 


halkası demir yumruklarıyla geliyor. 


58 BİLİMKURGU 
KULÜBÜ 


Arrival'ın ardındaki bilime bir 


bakış. 


68 SS-GB 
Nazi egemenliğindeki bir başka distopya. 


72 BEAUTYANDTHE 
BEAST 

Tezatlığın aşkı. 

76 GHOSTINTHE 
SHELL 

Binbaşı geri döndü! 


80 LOGAN 
SEX pençelerin izinde. Jackınan'ın vedası ve Johnny Cash hüznü. 


> KIRMIZI ALARM 

6 PREVENGE 

7 aylık hamileyken korku filmi çeken 
Alice Lowe, filmini SFX'e anlatıyor. 


8 PERSONAL SHOPPER 
Fransız yazar Olivier Assayas, yeni yapıtı Personal Shopper ile bizleri Paris'li hayaleti ile tanıştırıyor... 


10 HABER CEHENNEMİ 
Hollywood'un beklenen yapımlarına 


aylık bakış. 


12JOHN WICK 
Yönetmen Chad Stahelski ikinci filmi ve ilham kaynaklarını anlatıyor. 


> İNCELEME 

86 THE GREAT WALL 
SEX Doğu ve Batı'nın çarpışmasına gidiyor. 


89 ASSASSIN'S CREED 


Video oyunları laneti devam ediyor! 


»> PERİSKOP 
90 TIMELESS 


Bazen değil her zaman iddialı. 


b ÖZEL İÇERİK 

50 KIYAMET SONRASI 
FILMLER 

Kıyametten sonrası... 10 filmi sizin için seçtik. 


54 MARVEL VE i 
SINEMATIK EVRENİ 


Marvel ve Marvel Sinematik Evreni hakkında kişisel notlar. 


62 ZAMAN MAKİNESİ 
Stargate 


97 BEYIN PATLATMACA 
Maymunlarla aranız nasıl? 


HABERLER //// RÖPORTAJLAR //// İÇERİKLER //// BAĞLANTILAR 


Kırmızı Alaıgı 


Yazar, yönetmen ve oyuncu 

Alice Lowe, bizlere bebe eni korku filmi Preveyg nlatıyor... 


Yedi aylık hamileyken film'çe 
> film yönetmeni yok, şimdiye tabi. Ben Wheatley'in Sights ölümcül karavan sevdalısını oynayan Lowe, yönetmenliğe ilk adımını ile atıyor. Lowe'nin bebeği Dellğ zorluktan ziyade yazmak, yöne oynamak konularında Lowe'ye ilhâ olmuşa benziyor. Lowe'nin karakte bebeğinin rehberliğinde ortalığı kan çeviren bir anne adayı. 


v 


i PERSONAL 
SHOPPER 


Olivier Assayas, 
Personal Shopper ile 
İ bizleri Paris'li hayaleti 
İ iletanıştırıyor... 


ia HABER 


Hollywood'un 
88 heyecanla beklenen 


& CEHENNEMİ 


JHON WICK 


Chad Stahelski, 
John Wick'de kullanılan silahlar ve benzeri materyalleri 


anlatıyor. 
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IKırmızı Alarm 
Ul k f K B L 6 | l k A | Alice Lowe bu filmi 11 günde ve 7 aylık hamileyken çekti! 


*Taxi Driver gibi yapımlardan ilham aldım,” diyor Lowe, Venedik Film Festivali'nde bir divana uzanık vaziyette. “Erkeklerin varoluş krizlerine ve yalnızlıklarına bel bağlamış çok korku filmi gördüm. Bu tip filmlerde kadın karakterlerin sazı ellerine aldığı pek görülmüş şey değildir. Yani bu da aldığım başka bir ilham. Kendi küçük, acı verici dünyalarına kapanmış iki insan. Peki bu dünya gerçekten paylaştıkları zihin mi?” 

Kentsel yabancılaşmaya Martin Scorsese'nin ağıdı olan Taxi Driver, film için yönetmen tarafından açıklanan bir çıkış noktası olabilir, ancak Prevenge'nin selam verdiği film listesi, Adrian Lyne'nin Jackob's Ladder'i, Roman Polanski'nin Rosemary Baby/'si gibi pek çok psikolojik korku filmini içeriyor. Lowe'nin , Hot Fuzz ve Ihe World's End gibi filmlerde görülmesi, oyuncunun “hakimiyet” menzilini Dario Argento'dan Stanley Kubrickee çıkarıyor. 
Prevenge'yi muadillerinden ayıran altı çizilecek özelliği de bu. Hamile annelerin toplum içinde yaşadığı depresyonu kabus gibi olaylar silsilesiyle süslemek. “Oynadığım karakter bana nazaran biraz daha büyümüş, daha ciddi,” diyor.“ Ancak karakter kadar komik de değilim. Arada bir size kahkaha attıracak espriler de yaparım tabi... ama 

bana sorarsanız yine bana nazaran çok daha karanlık ve düşünceli... Etrafına inşa ettiğimiz derinlemesine karanlıkla gurur duyuyorum. 
Çektiğimiz film, daha da derin temalar üzerine çalışmayı istememi sağladı.” 
Sightseers'deki kana susamış 'İ ina ile aralarında kıyaslanacak bazı şeyler olsa 

da, Lowe, kılıcını gerçeklik ve fantezi arasındaki dengenin tam içinde dövmüş. Ve bize de bununla saldırıyor. Başlardaki bir sahnede Ruth'u bir evcil hayvan dükkanında görüyoruz. Dükkanın sahibi ve aynı zamanda şanssız kurbanı, tuhaf bir adam. Cezası 

da en acımasız şekilde oluyor. Ki bu da 

cam kafesteki örümceklere yem olmak, 

ya da hadım edilmek...“Bu şekilde hiç bakmamıştım, ama şimdi düşününce bana oldukça korkutucu geliyor” diyor. 

Türe de ısınmışa benziyor. “Olay korku. 
Benim için bu, anne olma korkusu şeklinde sirayet etti. Doğum yapmak da diyebiliriz. 
Tüm bunların yarattığı kimliğini ve özgürlüğünü kaybetme hissi de cabası.” 
Hamileliği uç noktada ele almak haricinde, film, aynızamanda seyirci önyargılarıyla da bir bağ kurmuşa benziyor. “Tam olarak yapmak istediğim şey, izleyicilerin beklentileriyle oynamak” diyor Lowe. “Böyle durumlarda kadının kurban olacağını düşünürsünüz, ben de bu yargıyı ters çevirdim. Böylece izleyici kitle ayaklarının altındaki zeminin sallandığını 


hissetti.” 
Dikkat çeken başka bir detay ise, Lowe'nin senaryoyu sadece birkaç haftada bitirmiş olması. O sırada hamileliğinin ikinci üç aylık dönemindeymiş. “Sevinçten havalara uçuyordum” diyor, “Tam da “her şeyi yapabilirim! Bir kitap yazabilirim! Bir 

film çekebilirim” dediğim bir zamandı. 
Vücudun salgıladığı endorfin sağ olsun motivasyonum yerindeydi. Doğanın bir başka hikmeti işte... Hal böyle olunca 

ben de bu motivasyonu lafta bırakmadım.” 
Bunun ardından gelen birkaç hafta sonucunda, Lowe sette talimatlar vermeye başlamıştı bile. “Karışık bir hamilelik dönemim olsaydı hayatta yapmazdım. Ama her şey harika gitti.” 

Tabi ki sette bir akrobasi koordinatörü vardı, buna ek olarak Lowe'nin dublörü bir “protez göbek” bile giymiş. Hatta, filmde gördüğünüz cinayet sahnelerinin-birkaçı oldukça inandırıcıydı- birçoğunda da o yer alıyor. “Film yapımcılığında beni çeken, her şeyi kamerayla yapmak,” diyor Lowe. “Yani mantığımı kullanarak şu soruyu sordum: Kendimi hem insanları yumruklayıp bıçaklarken, hem de pek görünmeden filme alıp nasıl satarım?” 

39 yaşındaki Lowe çiçeği burnunda bir 
yönetmen olabilir, ancak kariyerindeki diğer filmler Prevenge'yi nasıl 11 günde çekeceğini ona iyi öğretmiş. “Her sabah bir cinayet sahnesi çekip onu aradan çıkardık. 
Ki bu da işin en meşakkatli yanıydı,” diye gülüyor. E haliyle yönetmenliğin tadına 

bir kez varınca, yeni bir yapıma daha imza atmak istiyor. “Film yapımcısı kafasıyla düşündüğümde, Coen Kardeşler'in rotasını benimsemek mantıklı görünüyor. Bir komedi filmi çekebilirsiniz, ancak bunu 

bir korku filmine çevirmeye kalktığınızda sizi kimse durdurmayacaktır. Amacım tam olarak bu... Daha ziyade bunun altında yatan özgürlük.”© 


# 


Doktorlar hamile kadınlara boksu ve 

kav lıyorlar diye 
. 
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Mart2017 


rmızı Alarm 


EVLİLİK KRİZİ 


Aktrist Jo Hartley kötülüğün | merkezinden bildiriyor... 


PREVENGE'YI NASIL 
TANIMLARSINIZ? 

> Bana sorarsanız işlevsiz bir mücevher. 
Arkasında oldukça kuwvetli bir mesaj var, ancak kendini de pek ciddiye almıyor. Film, bir kadının yaşadığı buhranlardan oluşuyor ve bu buhranları izlemek bir hayli üzücü. O yüzden biz en iyisi ona “kurnaz mücevher " diyelim. Alice, kıyaslamasını Jacob's Ladder ile yapmış ama dürüst olmak gerekirse, ben öyle bir şeyi yirmi yıldır görmedim. 
Bana göre film, Travis Bickle-Taxi Driver'in intikam ateşiyle yanan bir korku versiyonu. 


FILMDE EBE KARAKTERİNİ | | OYNUYORSUNUZ. PEKİ ROLUNUZU 
NASIL TANIMLARSINIZ? 

> It'sA Wonderful Life'deki Clarence karakterine benzetiyorum. Vicdanın sesi, bir melek, Ruth'un kafasını temizleme ihtiyacı hissettiğinde gittiği kişi. Filmde Ruth tarafından öldürülmeyen tek insan! Evet, karakterim filme bir ışık getiriyor, ama bundan ziyade Ruth'a göz kulak olmak gayesinde. Kimseye patronluk yapmaya çalışmıyor. Tek yapmaya çalıştığı şey insanlara umut dağıtıp onlara rehberlik etmek. Bu | kadında neler olup bittiğini çözmeye çalışıyor. 


ALICE ÇEKİMLER BOYUNCA 
HAMİLEYDİ. İŞLER NASIL 

YURUDU? 

> Açıkçası, sanki çiçek açıyormuş gibiydi. Çok atılgan ve hevesliydi. İçinden gelen enerjiden olsa gerek herhalde. Kendini elbette zorladı, ama bunu zarar göreceği bir noktaya hiç getirmedi. Bize bu ener jiyi bir yerlerden bulduğunu söylemişti. 


İZLEYİCİ SİZİ EN ÇOK THIS IS ENGLAND'DAN BİLİYOR. PEKİ BU 
İŞE NASIL BAŞLADINIZ? 

> Çocukluğumda oyunculukla uğraşıyordum zaten. Ama 17 yaşındayken babamı kaybettim ve bunun ardından uzun bir seyahate çıktım. 
Japonya'ya gidip sivil havacılık sektöründe bir hostes oldum. Bu macera beş yıl sürdü. 
Londra'da oyunculuk dersleri almıştımtabi... | Hep kendimi daha da fazla eğitmeyi istedim, ancak param yoktu. Daha sonra ise, bağımsız ve kısa filmlerde yer almaya başladım. 


SIRADA BAŞKA IŞLER VAR MI? 
> sky Atlantic'in Bliss'inin çekimlerindeyim. | Stephen Mangan, Heather Graham ve ben başrolü paylaşan oyuncularız. Stephen, filmde iki eşli birini canlandırıyor. Oldukça karanlık bir havası var. Elbette bir komedi filmi olduğunu da unutmamak lazım tabi... Arrested Development'den hatırlayacağınız David Cross'un bir projesi. 
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İ Kriz Alarm 


Kristen Stewart, daha önce Clouds Of Sils Maria'da yine Assayas ile çalışmış. 


IŞIK HIZINDA 
BİLGİLER 
SE zl 
> 
Star Wars Episode 
IX filminde dijital olarak yer almayacak. 
Lucasfilm: “Anısına her zaman sahip çıkacağız... ve 
İN herzaman 
Star Wars'a kattıkları için ona saygılarımızı sunacağız” 
dedi. 
> The Doctor 
Strange Blu-ray, komedi skeci Te 
SE 'yide içerecek. 
Ki < 


, 
Marvel'deki 
Crossbones rolünü tekrar canlandırmak istemediğini söyledi. 
“Yapmasam daha iyi,” dedi. 

->The Exorcist'in senaristi, aynı zamanda yazar 


, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

The Losers'in 


yönetmeni 


Sener direksiyonunda. 


UAYALET HİKAYESİ 


Fransız yazar Olivier Assayas, yeni yapıtı Personal Shopper 


ile bizleri Paris'li hayaleti ile tanıştırıyor... 


rastlamamış. “Henüz hayalet görmedim, ama onlarla 


yaşıyorum” vi “Dünyadan göçmüşlerle hala diyaloglar 


Hayalet filmleri geleneksel tarzını ne zaman 

terketti? Belki de Assayas, Personal Shopper'i 

yaptığında... Paris'te geçen hikayede Kristen Stewart'ın oynadığı Maureen, şehri gezip patronu Kyra için tasarım elbiseler topluyor. Peki ya boş vakitlerinde neler oluyor? Part-time işinin haricinde Maureen, hala ölü kardeşinin yasını tutmakta. Eski ve terk edilmiş binalara gidip kardeşinden bir işaret bekliyor. “Bu film bir karakter çalışması” diyor, Chicago'da geçecek Idol's Eye filminin çekimlerden bir gün önce iptal olması giri bir talihsizlik yaşayan Assayas. Yine de yönetmen, 

aureene yönelik “anksiyeteleri, korkuları, yalnızlığı ya 

da yaşadığı her neyse onun getirdiği şiddet” gibi spesifik dokular üretme konusunda "türün anahtar görevi gördüğünü” itiraf ediyor. Eğer Maureen'in gördüğü her şeyin kafasının içinde olduğunu sanıyorsanız, tekrar düşünün. Personal Shopper gerilim türünün sınırlarında seyretse de, doğaüstü olaylardan da bolca faydalanıyor. 
*Medyumların dış alemlerle iletişime geçmeleri (en azından onlar buna inanıyorlar) gibi bir dokuya ulaşmak istedim,” diyor. A ssayas, 19. yüzyılın “ruh” fotoğrafçılığından ve beraberinde getirdiği, filmlerdeki spiritüel etkilerden ilham almış. “Bize oldukça saf görünüyor olabilir, ancak aynı zamanda oldukça korkutucu da. Rahatsız ediyor ama diğer yandan bir güzelliği de var” diyor, filmdeki hayaletinin eski fotoğraflarla olan ilişkisini açıklarken. 62 yaşını dolduran Assayas, bugüne kadar ruhlarla problem yaşamış birine 


bedenine olmuyor değil mi? 


kuruyorum. Ailemle, dostlarımla, benim için değerli olan herkesle. Hala etrafımdalar. Oylece dolaşıyorlar. Hayalet dediğin de bu değil mi zaten” 

Bunun haricinde Assayas, Personal Shopper'i çekerken daha çok günlük problemlerle uğraşmış. Örnek olarak, Maureen'in trende biriyle (muhtemelen başka boyuttan biri) mesajlaşma sahnesi gibi. “Oldukça zordu. Çok küçümsemişim, bu yüzden çekimlerimiz aksadı.” diye içini döküyor, Assayas. 

“Bazı filmler onları çektiğinizde canlanırlar. Bu film de o örneklerden biri”diyor.”Bu proje hayal ettiğimden çok daha karışık ve katmanlı oldu. Görsel efektler, Maureen'in tek başına olduğu sahneler... Bunların hepsinin içinde bir mantık, izlenilen düşünsel bir yol var,ve bu yol da Kristen'in rolüne yaklaşımıyla oluştu. Gerçekten oynadığı şeyleri hissetme ihtiyacı duyuyor, terk edilmiş evdeki sahnelerde bile bu böyleydi. Etrafında bir şeyin hareket ettiğini hissetmesi gerekti.” 

Film, Cannes'daki gösteriminin ardından seyirciyi, yuhalayanlar ve on üzerinden on bir verenler olarak ikiye ayırdı. Assayas bu konuda omuz silkiyor.” Açıkçası... 

bir film yaptığınızda onu herkesin beğenmesini istersiniz. Ancak çektiğiniz filmi de herkes beğensin diye çekmezsiniz. Bu işi yaparken de gayem seyirciye oynamak olmadı.” Personal Shopper 12 Mayıs'ta vizyona giriyor.” 
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Kırmızı Alarm 
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HABER CEHENNEMİ 


İllustrasyon Paul 


Hollywood'un Umut Dolu Geleceğine Aylık Bakış 


SAKLAMBAÇ 


Robert Louis Stevenson'un klasikleşmiş hikayesi yeniden ele alınıyor, yani hazır olun. 
Ancak bu sefer ortaya çıkacak olan iş, Steven Moffaf'ın hikayeyi ele alışı üzerinden yorumlanacak. Yani teknik olarak Moffat'ın yorumu yorumlanmış olacak. Artık işlerin nasıl bir anda çoğaldığını şimdi anlamışsınızdır herhalde. Zombieland'den 


Ruben Fleiseber'in yönetmen 


koltuğuna oturacağı Jekyll, Moffat'ın 2007 tarihinde BBC 
One kanalındaki işiyle aynı adı taşıyor. Moffat'ın yapımında 
Henry Jekyll'i James Nesbitt canlandırmıştı. Dönemin günlük yaşantısında (aradan 

10 yıl geçmiş) karşımıza çıkan 
Jekyll tasviri, zamanla içinde gizlenen öfkeli kimliği ortaya çıkarmıştı. Bu kez başrolü Marvel'in Yüzbaşısı Cğris 
Evans oynayacak. Inanması güç, ancak oyuncunun kült çizgi roman karakteri Captain 


America ve burnu havada 
Human Torch haricinde, içinde sakladığı iki kişiliği daha varmış... Jeykli listesine Russe// Crowe'nin yeni Universal filmi 
The Mummy'deki rolünü de yazabiliriz belki, ama tam olarak aynı şey olmadığından kafaları karıştırmayalım. 


EKİP TOPLANIYOR! 


Sonsuzluk elbette kocaman 


bir kavram ve daha da büyüyor. 
Avengers'in kozmik boyutta geçecek üçüncü filmine iki ekleme daha yapıldı. Tom 
Holland, yeni filmde genç 
Spiderman rolüyle duvarlara tırmanacak. Zoe Saldana ise Guardians'daki Gamora rolüyle yapımda yer alacağını duyurdu. 
Gerçi Marvel yeni filmin senaryosunu henüz Saldana'ya okutmamış. “Ne zaman okumama izin vereceklerini bilmiyorum” diyor MTV 


News'e. 
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Kırmızı 


Alarm 


Game Of Thronesl'in yıldızı Peter Dinklage ' 


de, söylentilere göre kilit bir rol için Marvel tarafından mercek altına alınmış. 
Filmin çekimleri Glasgow, Edinburgh ve Highlands'de yapılacak. Bakarsınız Kaptan İskoçya'yı görürüz, belli mi olur? 


PARALI ASKER MESELESİ! 
DEADPOOL? 


© Bizim paralı askerden devam filminde 

ne bekleyebiliriz? Görünüşe göre 96100 serbest menzil bir Deadpool filmi. “Solo bir film olacak” diyor, projenin yazarlarından Rbett Reese. “ Film birçok farklı karakteri de bünyesinde barındıracak, ama doğrudan alakalı olduğu tek zat bizim Pool. Çok 

sıkı çalışıyoruz. Bence ne olursa olsun çekimler bu yıl tamamlanacak. Filmde değişik dönüşler ve ters köşeler var, 

ancak bütünlüğü de koruduk. Çok, çok, 

çok heyecanlıyım.” Işıklar bir süre daha Deadpool'un üzerinde durabilir, ancak filmin yıldızı Ryan Reynolds, Hugh Jackmant'ı da işin içine dahil edebilmek 

için yanıp tutuşuyor. Hem de Jackman'ın yeni çıkacak Logan'ın son Wolverine filmi olacağını onaylamasına rağmen. “Fikrini değiştirebilir miyim bilmiyorum” diyor, | Reynolds. “Artık top izleyicide, Hugh'u tekrar geri döndürmek için onlarla olan ilişkimi sonuna kadar kullanmaya hazırım.” 
Jackman'ın maaşını Kickstarter'dan bağışlarla aradan çıkartacak herhalde... 


WOODY GELDİ! 
HAN SOLO 


© Görünüşe göre genç Han Solo'muz kendi Haymitch'ine sahip olacak. Woody Harrelson, 2018'de yayınlanacak yeni Star Wars spin-offu için imzayı atmış. “Han'ın akıl hocasıyım ama biraz da illegal işler kovalıyorum.” diyor, Hunger Games'de akıl | hocalığı konusunda lisansını tamamlayan Harrelson. “Daha fazlasını söyleyemem, çünkü Güç buna engel oluyor.” Bu esnada Donald Glover, içindeki genç Billy Dee'yi harekete geçirmenin peşinde. “Lando işi benim için oldukça zorlu” diyor, USA Today'a. “İlk oyuncağım Lando'nun figürüydü. Bu kadar ciddi, insanların gözlerini sürekli üstünde tuttuğu bir işi alınca, beklentileri karşılamak istiyorsunuz. 
Ancak tek yapabildiğiniz kendinizinkileri karşılamak oluyor ve söz konusu Star Wars olunca benim beklentilerim de yükseliyor haliyle. Ancak en nihayetinde eğlenmeye bakıyorum elbette.” Şimdiden Rogue 


ny 
> Margot 
Robbie, yönetmen 
David Ayer ile Gotham 
City Sirens için yeniden bir araya geliyor... 
>Rob Liefeld'in 
Extreme Universe çizgi romanı ekranlara taşınıyor... 
—>Russell Crowe, 
Stephen King uyarlaması Revival'e katıldı... 
->Sylvian White, 
Slenderman filminin yönetmen koltuğuna oturacak... 
->Will Smith, Tim 
Burton'un yeni liveaction filmi Dumbo için konuşuluyor... 
Joe Carnahan, 
Sony'nin üstlendiği 
Uncharted filminin senaryosunu bitirdi... 
->Daniel Wu, Tomb 
Raider'in yeniden uyarlamasına katılıyor... 
->Trevante Rhodes ve 
Keegan-Michael Key, 
Shane Black'in 
Predator kadrosunda... 
->Dennis Villeneuve, 
Legendary 
Entertainment'in 
Dune filmi için seçildi... 
->Dick Van Dyke, 
Marry Poppins 
Returns'u onayladı... 
->Paramount, Jerry 
Bruckheimer'in yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu hikayesi Origin'in hazırlıklarına girişti... 
->Naruto'nun yaratıcısı 
Masashi Kishimoto, live-action projesinde de yer alacak... 
->Patrick Wilson, 
Aguaman'da süper kötüyü oynayacak... 
>Zoe Saldana, My 
Little Pony'nin seslendirme kadrosunda... 
—>Michael Giacchino, 
Jurassic World 2 için besteliyor... 
->Phylicia Rashad, 
Marvel'in Black 
Panther'ine katılıyor... 


66 Artık top 
izleyicide. 
Hugh 
Jackmanlı geri döndürme için onlarla olan ilişkimi sonuna kadar kullanmaya 


hazırım? 


One'daki gibi nefesleri kesen bir son beş dakika hayal ediyoruz. 
Hakkında bilmediğimiz olayları açıklandıktan sonra, Han'ın 
Mos Eisley barına girip kendine bir içki aldığını falan... 


YENİ X JENERASYONU 


THE NEW MUTANTS 

© Yeni nesil X-Men oldukça hırslı görünüyor. Film yapımcısı Josh Boone, çekeceği 80'ler çizgiroman adaptasyonunun yeni nesil bir üçlemenin habercisi olacağını belirtiyor. 
“Bu New Mutants, X-Men spin-offuna bayıldık” diyor, Creative Screenwriting;'e. 

*Bill Sienkiewicz'in Chris Claremont ile yaptığı Demon 
Bear'li serisine de bayıldık. 
Oldukça karanlık, ilginç ve bilindik X-Men hikayelerinden oldukça farklı bir işti.” Bu 

fikri stüdyoya taşıyan ismin de Boone olduğunu biliyoruz. “The Fault In Our Stars'ı yaptıktan sonra Fox'u bir çizgi romana dönüştürdük. Fikir ise birbirleri üzerine kurulacak üç adet New Mutant filmiydi. Çizgi romanda en sevdiğimiz görselleri alıp kendimize bir başlangıç noktası belirledik ve hep yapmak istediğimiz film için kollarımızı sıvadık.” Fox hala resmi olarak 

| Anya Taylor, Maisie Williams 

| ve James McAvoy'lu kadroyu 


©REX (1) 


onaylamadı. Ama çekimlerin bu Mayıs ayında başlaması bekleniyor. 


JEDI'NİN DÖNÜŞÜ! 

STAR WARS EPISODE VII 
© Yönetmen Rian Johnson, Lucasfilm'in elinde tuttuğu 
Güç'ün boğucu baskısından kurtulup film ile ilgili birkaç bilgiyi paylaşmayı başarmış. 
Luke ve Rey arasındaki ilişki, Johnson'un deyişiyle “filmin büyük bir kısmını kapsayacak.” 
Yönetmen, üstatJedi'nin Güç'ü hala keşfetmekte olan genç kahramana yeni yeteneklerini anlaması konusunda yardım edeceğini de söylüyor. “Onu meşgul eden şey tüm bu 

yeni yeteneklerinin ve ona bahşedilen nice özelliğin farkına varma evresi. Daha önce fark edemediği, içinde saklı olan bu büyük potansiyeli açığa çıkarıyor. * 

Johnson, filmin Force 
Awakens'in bıraktığı yerden devam edeceğini de duyuruyor. 
“İki yılı transit geçmek istemiyorum. Bittiği andan hemen sonra ne olacağını görmek taraftarıyım.” 
Kendinizi Star Wars tarihindeki en kısa açılış durağanlığına hazırlayın. “Film öncekinin tam bir dakika sonrasından başlıyor. 
Luke Skywalker hala o imalı bakışını atıyor. Rey göz kırpıyor. 
Yağmur mu yağacak acaba?” 
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Yönetmen Rian Johnson 
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EFSANE OLMASINI İSTİYOR 


> “Tetikçinin ipi sırtladığı gerilim 

filmi John Wick, SEFX'in radarına 

takılmamıştı. Çünkü 2014'teki filmde bilim kurgu namına filmin temsil ettiği pek 

. bir şey yoktu. Ancak Reeves'in Continental otelinde altın parayla içeri girdiği özel kısmı görünce, ortada fantastik elementler olduğu fark ediliyor. Bu kısım bir tetikçi loncasına ait. New York'un yeraltı dünyası, anlaşılacağı üzere işleri kendine has şifreleri ve para birimlerini kullanarak hallediyor. Tüm bunlardan sonra 2017'de çıkan devam filminin; Kırmızı Alarm hit listesine girmesi işten bile değildi. “Üniversitede Yunan mitolojisine çok çalıştım,” diyor Chad Stahelski. “Tolkiene de hayrandım ve Kral Arthur'un hikayesine de genel olarak aşinalığım vardı. Sonrasında David Leitch (eş yönetmen) ile “Niçin bunu günümüzün mitolojisine çevirmiyoruz” dedi Continental'in burada oynadığı rol, Ha tekabül ediyor. Ve farklı kapı bekçileyiffar. 
İçerideki herkes farklı işlerle uğr Fikir böyle olunca, senaryoda her şeyi bir başka mitolojik ğ Altın paralar, tılsımlar... ar bariz şekilde kılıçları temsil ediyor, ve'takım elbiseler de zırhları.” 
Film, başka bir dünyada geçiyormuş havasına 

sahip. Ve bu dürum $et tasarımına kadar 


EN 


i Bu defa beyaz güvercini takip etmelisin Keanu 


İ 2 sex Türkiye | Mari 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elikmerkezi.com adresin düğian Meligelilelfele i he Crow filminde Brandon'Lee'nin ölümüyle sonuç la kalan sahi a mila, 
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Hesaplar” departmanı göze 
Burada çalışanı önlerinde"birer 
Ki santral sistemi “ Btikçi'kontratları rlefbasılıyör. 
on opgratörleri,” 
Vor Stahelski. “Tak-ve- 
Ml6g sistemdi... Tetikçiler 


p işte bu şekilde takâp edilemiyorlar! 


Akıllıca. An ir başka etkisi de, Continentel'i yüzyılları devirmiş bir kurum/gibi göstermesi.” 
“Bir,devam filmi konusunda | #debileceğiniz iki yol vardır. İlk yol; irinci filmi yeniden yapmak. Diğer yol ise 


“ bunu Alien ve Aliens gibi yapmak,” diyor 


Stahelski. “James Cameron bir başka Alien 


filmi yapmak yerine, evreni genişleten, önceki 


hikayeye devam niteliği taşıyan bir film yapmıştı. 
Bizim yeni filmimiz de bunu yapıyor. Continental sadece New York'ta değil, tüm büyük şehirlerde şubelere sahip bir kuruluş. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Bu yeni insanların arasında yeraltı dünyasını ve altın paraları himayesi altına alanlar var. Terziler, bankerler, tefeciler... Görecek çok insan var!” 

New York şehri John Wick karakteriyle o kadar iç içe geçmişti ki, aksiyonun geçtiği yeri değiştiğinde etkinin aynı kalıp kalmayacağı sorgulanıyor. 
“Hayır. Bence Roma bu açıdan çok daha kolaydı!” 
diyor Stahelski. “Oradaki herkes takım elbise giyiyor. Mekanın tarzı zaten eskiye işaret ediyor. 
Tetikçi etiği daha farklı... Ve tabi ki Roma'ya adım atar atmaz tarih ve kültür açısından işler çok daha zenginleşiyor. Hem operaya hem de yeraltı mezarlarına uğruyoruz. Hikayeyi besleyen çok fazla kök var.” 

Çatışma sahnelerindeki müzikler, silah seslerini perküsyon olarak kullanacak şekilde bestelenmiş. 
Filmin havasının bu şekilde yükseltilmesi planlanmış. “Eğlenceli olsa gerek,” diye gülüyor Stahelski, setteki koreografiyi işaret ederek. 
“Böyle olduğunda insan kendini zorlamak 

istiyor. “İtalya'da bir rock operasına gidip orada silahların patlamasını istiyorum. 2000 yıllık bir yeraltı mezarına gidip her yere sıkmak istiyorum. 
Hepsine ayrı müzik bestelensin istiyorum. Ve tüm bunları enaz 10 filmiyle akıllara kazınmış bir aktörle yapmak istiyorum Bu zorlu bir görev!” 


İKİSİ o MV 
ON YEDİ-YAŞINDAYDI. 
İKİSİ DE KORKUYORDU. İKİSİ DE 


EVET DİYORDU. 


2016 YILINDA TÜRKİYE'NİN 
EN ÇOK SATAN KORKU-GERİLİM 
KİTABI OLAN KAFES'İN YAZARI 
JOSH MALERMAN'DAN 
TÜYLER ÜRPERTİCİ, 

* YEPYENİ BİR ROMANI 


“Gölün Dibindeki Ev, klasik korku anlatılarında çıtayı yükseğe koyuyor. 

© Malerman cüretkâr ve yetenekli bir hikâye anlatıcısı. 
—DEAD END FULL/ES 


“Malerman, bu harikulade korku hikâyesinde, bizi aşk ve büyünün soğuk sularına sokuyor, iki gencin bu sulara açılma macerasını incelikle anlatıyor. 

—LIVIUS NEDIN, BOOKED, PODCAST 


İnternet Satış: www.ilknokta.com 


fithakiyayinlari vine hi onki fithakiyayin Genel Dağıtım PUNT 
Ii V /ithakiyayinlari 


| KONG: KAFATASI ADASI Devasa savaşlara hazır olun... 
i e — SEK adada keşfe çıkıyor. i 


Orijinal 1933 yapımı film birçok ögeyi içinde barındıran bir eserdi aslında. Yarı peri masalı, yarı uyarıcı hikaye temalarını içinde barındıran bu klasik, yıllarca sinema tutkunlarının hafızasında yer etti. Bununla kalmayıp kendi türünde birçok başka filme de ilham olan Kong, kendi alanında 


Dünyanın Sekizinci Harikası olmayı başardı. 


Bundan önce 1976 ve 20095 yıllarında iki defa daha yeniden çekimi yapılan filmin, Dino De Laurentiis'in yönetmenliğini yaptığı 76'daki versiyonu çok vasattı. 

Ozel etekt teknolojisindeki gelişmeler sayesinde Peter Jackson versiyonunun o talihsiz uyarlamanın yarattığı kötü etkilerin 

birçoğunu sildi diyebiliriz. Şimdi Kong serisi 

için amaç, 2015'te Godzilla ile başlattıkları yolculuğu, Kafatası Adası aracılığıyla biraz 


16 
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daha geliştirerek 2020'de vizyona girmesi beklenen Godzilla Vs. Kong için beklentileri tırmandırmak. 

Tüm bu planlara rağmen yönetmen Jordan Vogt-Roberts'ın SEX'e söylediğine göre ekip Kong: Kafatası Adası ile boylarını aşmamaya özen gösteriyor. Her ne kadar planlar 2015'te detaylıca yapılmış olsa da Kafatası Adası ekibinin asıl amacı bu filmi ana dili İngilizce olan canavar filmleri arasında zirveye çıkartmak. 

“The King Kong Vs. Godzilla'daki (1962 yapımı fılm) Kong'a verilen bir ebat ölçüsü yok” diyor usta yönetmen. “Fakat filmde verilen ipuçlarını bir araya toplarsanız Kong'un daha büyük olması gerektiğini çıkartabiliyorsunuz.” 


DEVASA UMUTLAR 

Vogt-Roberts'ın bu geek ayrıntılara olan ilgisi ona böyle büyük bir filmin yönetmenliğini üstlenme imkanı tanımış. 
Sektör eleştirmenlerine göre canavar filmleri kategorisinde Marvel'ın süper kahraman filmlerinde elde ettiği başarıya yakın bir başarı elde edilmesi işten bile değil. Hatta Kafatası Adası oyuncuları arasında üç Marvel yıldızı da mevcut: Tom Hiddleston(Loki) eski asker, gelecekte Captain Marvel olarak izleyeceğimiz Brie Larson savaş fotoğrafçısı, ve Samuel L Jackson (Nick Fury) ise Birleşik Devletler Ordusu Albayı Packard rolünde karşımıza çıkacak. Kahramanlarımız Kong'un ölümcül evini '70'ler atmosferinde inceleyecek. 


vet, Kafatası 
Adasında oldukları kesin... 


deli 

beklentileri k ı gerekirken avnı zamanda daha büvük bir sinematik evren de inşa etmesi beklenen bir filmin vönetmenliğini vapmanın nasıl bir tecrübe olduğunu sorduğumuzda şu cevabı aldık: 

“İlginç bir tecrübe. Birçok basın mensubu Kong'un bu projede bu kadar büvük ebatlara sahip bir şekilde tasarlanmasının sebebinin bir sonraki filmde Godzilla 

ile dövüşecek olmasından kavnaklandığını düşünüyor. Fakat söylemeliyim ki bu çıkarım tam anlamıyla vanlış. Zira ekip olarak Kong'un tasarımında od en temel noktalar onun iki ayak üzerinde 


e büvük olmasıydı. Bakın bu çok zor 


ndığımız 


“KONG LOKİ'Yİ SANİYELER 
İÇİNDE EZER!” 


Tam bir maceracı kahraman rolünde: TO M HIDDLESTON! 


Filmin çekimlerini üç farklı ülkede yaptınız; Vietnam, Hawaii ve Avusturalya. Bu yoğun tempo yapım programını nasıl etkiledi? 


Zaten tüm ekipte bir Kong filmine dahil olmanın verdiği şaşkınlık vardı, bir de bunun üzerine birbirinden harika üç farklı lokasyonda çalışabilme imkanı binince sette mutsuz tek bir kişinin bile kalmadığını söyleyebiliriz. Kong miti ile alakalı zamanın dışına taşan bir aura var ve bu aura özellikle film ekibinde yer alma şansını bulmuş herkese kendini keşfedilmemiş topraklarda hissettiriyor. İnsanlık tarihinin başlangıcına gidiyor ve doğada hakimiyetin başka ellerde olduğu dönemleri birincil elden keşfediyorsunuz. Orman kanunları, doğanın gücü ve benzeri birçok tarih öncesi kuvvet Kong'da hayat buluyor. Jordan'ın (Vogt-Roberts) bizi tüm dünya üzerindeki en 

el değmemiş topraklara sürüklemesi bu yüzden. 
Kararlaştırılan lokasyonlar bu yüzden güzel olduğu kadar aynı zamanda çok da tehlikeli. Zira günümüz insanlığı güçlü olanın hayatta kaldığı 

o acımasız doğaya alışık değil. Samimiyetle söyleyebilirim ki, bu sert koşullata karşı kendimi test etmek harika bir deneyimdi. Hayranlıkla karışık korku, güzelliğe imrenirken endişe, bu süreçte hissettiğim temel duygular. 


Senin karakterinle Samuel L Jackson'ın karakteri Kong söz konusu olduğunda inatlaşıyorlar mı? Dürüst olalım, buna dair duyumlar aldık, bu konuda yorumun ne olacak? 


İkisinin de ordu söz konusu olduğunda farklı tecrübeleri var diyebilirim. Ben bir İngiliz SAS 

iz sürücüsü olan Conrad'ı canlandırıyorum. 
Conrad'ın uzmanlığı orman çatışmasında kaybolmuş askerleri bulmak. Packard ise komuta ettiği birliğin albayı. Aralarında yönetimsel farklılıklar olması çok doğal. Her ne kadar başta gayet iyi geçinseler de, bu durum sonra değişiyor. 
Takdir edersiniz ki Vietnam cehenneminden sağ sağlim çıkmış bir birliğin komutanı olarak Güney Pasifikte tehlikesiz olarak adlandırılan bir görevde birliğinin yarısını kaybetmeyi Packard çok da doğal karşılamıyor. Dolayısıyla gözü dönüyor ve buna sebep olan, cehennemden çıkmış bir iblis olarak gördüğü yaratığa karşı bir intikam davası başlatıyor. Albay ölen askerlerin yasını tuttuğundan öfkesine yenik düşüyor ve büyük resmi göremiyor. 
Ki konuya objektif bir biçimde yaklaşan herkesin görebileceği gibi büyük resim bu olayları boş  * verip sağ sağlım bir biçimde adadan canlı çıkmak. 
Filmde göreceğiniz inatlaşmanın temelinde ise iki tecrübeli askerin çözüm konusunda yaptıkları yorum yatıyor. Ne kadar tecrübeli olursanız olun, ne kadar mantığınız güçlü olursa olsun çözüm konusunda anlaşamayabiliyorsunuz. Bu, katı kuralları olan ordu atmosferinde bir yenilik. 


Ekibe katılmadan önce Kong ile aranız nasıldı? Size bir hayran diyebilir miyiz? 
Kesinlikle diyebiliriz. Kong'u her zaman sevdim. Bence bu mitos beslenme zincirinin tepesinde tek başına oturan alfa bir yırtıcı ile alakalı. Kong'a yalnız bir tanrı diyebiliriz. 


Loki gibi mi? (Gülüşmeler) 


(Hiddleston da gülüyor) Loki'nin kendini öyle tanımlayacağını sanmıyorum. Bence kesinlikle Kong kadar güçlü değil. Yani, bana kalırsa Kong Loki'yi saniyeler içinde ezer... Benim aklımda Kong hep soylu bir varlık olarak tezahür etmiştir. Yani sonuçta Kong tehlikeli bir orman atmosferinde yaşıyor ve neredeyse her seferinde kafasına esen insanlar tarafından rahatsız ediliyor. 
Onun bölgesine giriyorlar, saçma sapan — - şeyler yapıyorlar. İzlerken Kong ile bağ kurmamak mümkün değil. Önlem almaktan başka çaresi yok, sonuçta bunların hiçbiri elinde değil. Bence bu bakış açısına günümüzde de ihtiyaç var. İnsanlık tarihinin zirvesinde olduğumuzu düşünüyoruz, gerçekleştirdiğimiz teknolojik ilerlemelerin bizi üstün kıldığını düşünüyoruz, dünya üzerinde var olan her canlının bize tabi olduğunu düşünüyoruz. Düşünürseniz biraz fazla kibirli olduğumuzu görebilirsiniz değil mi? Avusturalya'da 7por: Ragnarok'un çekimlerini gerçekleştirirken bana tahsis ettikleri ev kumsaldaydı. Ben de bu firsattan faydalanıp sabah koşularına çıkardım ve arada sırada koşarken kambur balinalara rast gelirdim. Hâlâ gözümün önünden gitmiyorlar, onları gördüğümde aslında ne kadar küçük olduğumuzun farkına varirdım. 
Çünkü inanın bana aşırı zekiler ve bizden kat be kat büyükler. Hepimizin aslında ne kadar küçük olduğumuzun farkına varması gerekiyor, tüm insanlığın. Buna şiddetle ihtiyaç duyuyoruz. 
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KONG: KAFATASI ADASI 


Karşınızda 7.5 metrelik bir maymun görürseniz ilk yorumunuz “Tanrım bu gerçekten büyük bir goril" olur. Fakat iki ayağı üzerinde duran, 30 metrelik kraliyet mensubu gibi duran bir maymunla karşılaşmak işleri tamamen değiştirir. Ben Kong'u görenlerin aklından “Böyle bir şeyin var olmasının tek bir açıklaması var, o da onun bir tanrı olması” cümlesinin geçmesini istiyorum. 'Bu beni aşan tarih öncesi bir varlık. Bu benim anlayamayacağım bir olgu. Bir efsanenin karşısındayım, bir efsaneye bakıyorum.'bu gibi şeyler. Dolayısı ile siz söyleyin, beyniniz nasıl tepki veriyor? Ne hissediyorsunuz? 
Algınız size ne anlatıyor? Bu konsepti nasıl kabullenirsiniz? Elbette büyüklük açısından seri (Godzilla ile başlayıp Kafatası Adası ve sonrasında Godzilla vs. Kong) ile kurduğumuz bağlantı açıkça ortada. Fakat bana göre ana mesele kesinlikle bundan ibaret değil, zira boyutu sadece bir sonraki film ile açıklarsanız eksik kalmış olursunuz. Bu tamamen insanlık olarak bizden büyük bir 

şeye (maddi ve manevi) bakıyor olmamızla alakalı. Doğal olarak böyle bir şeye imrenerek, hayranlıkla bakmamız gerekiyor. Elbette bir de filmin, evrenin bizden çok daha büyük bir şey olduğunu insanlara anlatması gerekiyor. 
Ebatlar bu yüzden önemli. 

Vogt-Roberts bu amaçla Kafatası Adasını daha önce görmediğimiz türden varlıklarla doldurmuş. Anlatırken heyecanı ses tonundan anlaşılan yönetmen, sözlerini şöyle şekillendiriyor: 

“Kendime verdiğim ilk sözlerden biri, dinozorları bu işe karıştırmamaktı. Bana göre 


o janr Jurassic World'e ait. Kaldı ki Peter Jackson'ın Kong'u bu alanda yapılabilecek her şeyi son derece başarıyla yaptı. V-Rex ile Kong'un dövüşünü izleyen herkes bunu net bir biçimde görebilir. Dolayısı ile ben ve ekibim dinozorlar konusundan elimizi eteğimizi tamamen çektik. Fakat sonrasında aklımıza 'Kong'un dengi olarak seyirciye ne gibi yaratıklar sunabiliriz” sorusu geldi. 
Çünkü bana göre Kong kendi bölgesinin tanrısı. Bu yüzden ona rakip olabilecek varlıkların da aynı asalete sahip olmaları gerekiyor. Tuhaf gelebilir, fakat bana ilham veren şeyler Miyazaki'nin eserleri oldu, Prenses Mononoke başta olmak üzere. Belki bir parça da Pok&mon. Çünkü bana kalırsa bu filmdeki her yaratığın kendine ait bir ruhu olması gerekiyor. Bu yapımlarda da bu mevcut. Her özgün varlığın hem harika görünmesini hem de korkutucu olmasını istedim. 


Elbette doğası 


.HAYALI zengin adada başka 
FIGURLER yaratıklar da yaşıyor. | 

“Filmde göreceğiniz ©” b Zane birçok yaratığın var 


oluşunda bir pasifizm mevcut,”diye devam ediyor Vogt-Roberts. 
“Neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemiyorsunuz, hangi yaratıklar size zarar verir hangileri zararsızdır hiçbir 


fikriniz yok. Bu atmosferi yaratmak için başka hiçbir filmde görmediğiniz tasarımlar ortaya çıkarmaya çalıştık ki, eksik hiçbir nokta kalmasın. Dolayısı ile tasarım süreci, uyuma verdiğimiz önem de hesaba katılınca biraz fazla uzadı. Bizim yaratımlarımız ne bir dinozor diyarına ait, ne de başka bir fantazya dünyasına. Tamamen bize, bu filme, bu seriye özeller. Bu da onları ikonik bir konuma koyuyor. Daha önce de üzerinden geçtiğimiz gibi, tüm yaratıklarımız heybetli ve etkileyici auraya sahip. Bunu başarmamız Miyazaki canavarlarını tamamen özümseyene kadar mümkün olmadı. Zira başarmak istediğimiz şeyi sadece boyutları büyüterek sağlayamazdık. Hepsinin kendine ait bir püf noktası, seyirciyi kıskacına alacak bir özelliği olmalıydı. Inanın bana, her bir yaratık sizi şaşırtma potansiyeline sahip. Bunun için gerekli olan tek şey onlara ait atmosferlerin gösterildiği sahneleri sabırla beklemeniz. 


1933 N 

Yapımcı ve şov insanı Merian G Cooper'ın ölümsüz eseri King Kong vizyona girdi. The Beast geçici Ismi ile tanıtımı yapılan film, Ekvatoral Afrika Keşifleri ve Serüvenleri kitabından esinlenilmişti. Kitapta “cehennemden çıkmışa benzeyen hayali bir canavar” teriminin sinema tarihinin en ikonik karakterleTinden birine dönüşecek bir karakterin ilhamı olacağını kim bilebilirdi ki? 


1933 ş 
Hemen ardından daha yumuşak bir bakış açısına sahip olan 'The Son of Kong” piyasaya sürüldü. Daha uysal bir mizaca sahip olan albino gorilin adı ne olsa beğenirsiniz? “Little Kong” 


PRİMATLAR ZAMANLI 


Maymunlaşmanın seksen dört yılı! 


çekmek için yapan stüdyo, King 
Kong Vs Godzilla'nın çekimlerine başladı. Bu versiyondaki Kong, Faro Adası'nda yaşıyor ve elektrikle beslenip güçlenebiliyor. Hey, belgeselci bey, bunu bize bir açıklar mısınız? 


1966 

Kong, The King Kong Show aracılığıyla yeni imajına kavuşuyor. 
Devasa goril artık daha dost canlısı ve bir parça da kahraman. Dünyayı canavarlardan, robotlardan ve deli bilim adamlarından kurtarma 


> 


görevini üstlenen canavarımızı bir de” 


bu açıdan izliyoruz. 


1967 i 
Toho Stüdyoları'nın bir başka teşebbüsü olan King Kong Escapes 


1976 

Üçüncü sınıf filmlerin İtalyan kralı Dino De Laurentiis Empire State kralını yeniden beyaz perdeye taşıyor. Empire State Binası'nın yeni açılan Dünya Ticaret Merkezi ile güncellendiği versiyon, seriye bir parça darbe vuruyor. Aynı zaman 


diliminde komedi dalında zamanın ustaları arasında sayılan Robin Askwith'in Gueen Kong'u De 


1986 di 
Dino'nun geç kalan devam filmi Kin: Kong Lives seyirci karşısına çıktı. 
Devasa gorilimizin kulelerin p | tepesinden düşüşünün ölümüne değil, 10 senelik bir komaya girmesine sebep olduğunun ortaya çıktığı film pek olumlu eleştiriler alamamıştı. Aynı sene California'da King Kong temalı bir gezi, dev goril hayranlarıyla buluştu. “Muz nefesi” King Kong tecrübesine dahildi elbette. 


2000 

Evimizin uçak düşmanının klonu, Kong; Animated Series görücüye ) çıktı. Takriben birkaç yıl içerisinde! 
DVD filmi ile (Kong; King of Atlantis ve Kong: Return to the Jungle) ; 


seyirciye ulaşan efsane, tekrar | hortladı. 


Laurentiis'in avukatlarının ilgisini çekiyor. Ucuz Kral'ın avukatlarının başarısı sayesinde birçok yerde gösterimden kaldırılan film, satir türü filmlerin güzel bir örnegi. 


vizyona girdi. Bu seferrobot kopyası * olan Mechani-Kong ile karşı karşıya * gelen tüylü kral, uzaktan kontrol o » edilen taklidi ile amansız bir dövüşe tutuşuyor. 


1962 i N 
Japonya merkezli Toho Stüdyosu dev gorilin haklarını satın aldı.Bu, hamleyi kaiju türü filmlerin zirvesini 


Mi ği Görüldüğü gibi yerel 


a ŞE kabile üyelerinin 


2005 a 
Peter Jackson'ın hırslı, baş döndürücü King Kong'u ekranlarla buluştu. Devasa gorili gerçekçiliğe döndürüp yaşlanmakta olan bir gümüş-sırt N (Mega-primat Kong, ailenizin gorili işte, bilirsiniz) olarak gösteren film, olumlu eleştiriler topladı. Orijinal Kong yıldızı Fay Wray, filmde yer almayı reddetti. 


2013 

Kral müzikal dünyasına adım attı. — Melbourne'da düzenlenen gösterinin müzikleri bir zamanların Bowie 


: yabancıları pek de sıcak 
- ” karşıladığı söyleneme 


lan Jing, silahlarla arası iyi olan San karakterini canlandırıyor. 


işbirlikçisi Marius De Vries tarafından bestelendi. 6 metre boyundaki kukla Kong, sahne ği sanatları için yaratılmış en büyük kukla olma unvanını ele geçirdi. 


2016 | 
Netflix'in animasyon serisi Kong: King of the Apes seyirciyle buluştu. Yer Kafatası Adası, sene 2050. Kong, robot dinozorlardan bir birliğe sahip olan dahi bir kötüye karşı savaşıyor. 


“BU GÖREVİN BİR 
PARÇASI OLMAK 
MASON'I HİÇ 
KORKUTMUYOR.” 


BRIE'LARSON Kafatası 
Adasında poz peşinde 


Senin karakterin bir savaş fotoğrafçısı... 


© Karakterimin ön safhalarda bulunmayı çok 

sevdiğini söyleyebilirim. 

Onun için önemli olan şey 

doğru pozu yakalamak. 

Savaş karşıtı olduğunu her 

firsatta söyleyen ve kendini 

anti-savaş fotoğrafçı olarak 

niteleyen bir kişiliği var. 

Gerçeği yansıtmak birincil 

amacı, dolayısıyla bu 

görevin bir parçası olmak 

Mason'ı hiç korkutmuyor. Filmdeki görev içinde yer alan her karakterin amacı iİk başlarda şan, şöhret ve kişisel tatminden ibaret. Fakat zaman ilerledikçe, adanın gerçek doğası ile yüz yüze gelince herkes anlıyor ki mesele 

şan, şöhret ya da gurur değil. Mesele hayatta kalmak ve bundan daha öteye gitmesi mümkün değil. Zira hayatta kalma ihtimalleri bile oldukça düşük. Dolayısıyla bundan ötesini düşünmek intihardan başka bir şey olamaz. 


Kafatası Adasında gördükleri karakterin kişiliğini değiştiriyor mu? 


© Mason adada kahraman olmanın gerçek anlamını öğreniyor. Gazeteciliğin çoğu zaman fedakârlık 

gerektirdiğini, her iyi gazetecinin içinde bir kahraman yattığını... Çizgiyi nerede çekeriz sorusu onun kafasını kurcalayan temel şey. . 
Günümüz dünyasında sürekli sorulması gereken bir soru bu aslında. Çizgiyi ne zaman çekmeliyiz? Her yeni ve güzel şeyi suistimal etmek zorunda mıyız? Güzel olan şeyi yerle bir etmek, onu yok etmek neyi kanıtlıyor? Dediğim gibi, bunlar günümüzde en çok sorulması gereken sorular. 


Kong'un karşı cephesinde yer almak nasıl bir duygu? Kendini nasıl hissediyorsun? 


© Dürüst olmak gerekirse ben tam bir Kong hayranıyım. Onun nezaketini, tavırlarını, tutkusunu çok seviyorum, Bana kalırsa kışkırtılmadığı sürece Kong oldukça nazik bir kişilik. Birçok insandan çok daha nazik olduğu kesin ve bu gerçekten güzel ir karakter. Bence dehşet saçan devasa bir canavarla karşı karşıya değiliz. Bana kalırsa Kong gerçekten iyi bir kcal, tabi onun - tersine gitmediğiniz sürece! 


Vogt-Roberts bu devasa, harika hayvanat bahçesini kurarken en dikkat ettiği şeylerden biri de seyirci ile Kong arasında güçlü bir bağ kurmak imiş. Sonuçta tüm bu kargaşanın içerisinde düzen sağlayacak bir krala ihtiyaç var değil mi? 

“Toplumla alakalı yadsınamaz bir gerçek var, o da herkesin dünyaya sunmak istediği görüntüyü vermek için maskeler takıyor olduğu. Hepimiz hayatımızdan gayet memnun görünüyoruz fakat günün sonunda, derinlerde bir yerde rahatsız olduğumuz bariz. Sık sık yanlış anlaşıldığımızı, yanlış algıya sebebiyet verdiğimizi düşünüyoruz. 
Kong'un temelinde yatan ana faktör bu. O tüm çabalarına rağmen yanlış anlaşılmaktan kurtulamayan asil bir varlık. Dolayısı ile günlük kişiliğimizle arasında gerçekten güçlü bir bağ var. Çok gerçekçi, öz farkındalığı yüksek bir insan da olsanız, derinlerde bir yerde siz de bir Kong'sunuz. Bana göre Kong mitinin insanları bu kadar çekmesinin ana sebeplerinden biri bu, ve bu yüzden projeyi seyirciye olması gerektiği gibi sunmak gayet mümkün. Bizim için de yapaylıktan sıyrılıp güçlü yanlarımıza kanalize olmak çok önemliydi, kaldı ki bunu da başardığımızı düşünüyorum. Fakat mitosu klasik yapan tüm faktörleri kullanıp artı olarak yeni bir şeyler katmak gerçekten zorlayıcı olsa da keyifli bir serüvendi.” ai 

GUÇLU KADIN FIGURU 

Örnek vermesini istediğimiz zaman Vogt-Roberts'ın Kong: Kafatası Adası'nın kadın kahramanını seçtiğini görüyoruz. Söylediğine göre bu filmdeki kadın kahramanımız, 


alışılagelmiş Fay Wray-vari bir kırılganlığa sahip değil. 

“Bana kalırsa seyirci onlara sunduğumuz karakter farklılığından gayet memnun kalacak. Tom ve Brie kesinlikle alışılagelmiş karakterler değiller. Brie, bu hikayenin sıkıntıdaki prensesi değil. Ortada bir Güzel ve Çirkin metaforu yok. Elbette, Kong ile ilişkisi yine amansız, nazik bir canavarla olan çizgisini koruyor, fakat bizim anlattığımız hikayenin merkezi bu değil. Karakterlerin beraber yakaladıkları uyumu doğru bir şekilde yansıtmak için çok uğraştık ve bu çabamızın insanlar tarafından net bir biçimde fark edileceğini düşünüyorum.” 

“Fakat,” diye ekliyor gülerek, “Brie'nin sürekli başını belaya sokup kurtarılmayı bekleyen o klasik tip olmaması insanları kesinlikle mutlu edecektir.” 


Film 1970'lerde geçiyor, 55 
dolayısıyla öyle havalı teknolojik © aletler falan beklemeyin. 


MEET OZEN AŞ EK EZ 


PRİMATİF BEKLENTİLER 


Her şey bir yana, King Kong'un boyu kaç? Sanki 


filmden filme boyutları değişiyor gibi — hatta değişim bazen aynı filmde bile olabiliyor! 


KONG: SKULL 


ING KONG © KINGK |, KONG KONG 
KING KONG KING KONG KING KONG KING KONG KING al VS GODZILLA ESCAPES (1976) A ; (2005) e 1962) (1967) 
5.5-18.3 metre 4 metre 20.1 metre 12.8 16.8 metre 18.3 metre 7.6 metre 30.5 metre 


ÇAMELİ İZ EYL ALM AE 2 İMERA ET 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du YERİ ai i 


Sinemalarda gösterilecek yedinci büyük filmin için kükre koca kral! 


pe konsepti bu şekildeymiş. 


“BU LANET ŞEYİ 
ÖLDÜRMENİN BİR 
YOLU OLMALI!” 


SAMUEL L. JACKSON, Kong'u tüfeğinin dürbününden takip ediyor. 


Packard nasıl bir adam? 


Packard hayatını 

orduya adamış bir 

adam, büyük ihtimalle 

Vietnam olayı başladığı 

anda oraya tayin 

olanlardan biri. Filmde 

onu ilk görüşümüzde 

anlıyoruz ki, bu sağlam 

adam depresif bir ruh 

halinde. Ona göre savaşı bitirip, Vietnam'dan çükiliiek şimdiye kadar verdikleri tüm emeği çöpe atmak demek. Savaşı kaybettiklerini kabullenmek istemiyor. 
Onun için, “Hey, sanırım savaşı kaybettik” sözü en ağır küfürden bile daha ağır. Dolayısı ile mutlu bir yerde değil, aksine oldukça sinirli. Bunun yanında kendisinin ve birliğinin hayatta kalmış olmasından dolayı gurur dolu olduğunu da söyleyebiliriz. Her 

şey bitti ve o ekibiyle beraber eve dönüyor. Sonra bir anda, tanrının unuttuğu bir adaya doğru basit görünen bir göreve çıkıyor ve bam! Adaya vardıklarında saldırıya uğruyorlar, ekibinin büyük bir kısmı hayatını kaybediyor. Bu noktadan sonra onun bir çeşit Kaptan Ahab'a dönüştüğü söylenebilir — Ahab'in büyük beyaza olan takıntısı gibi, Packard'ın hayatının amacı, kaybettiği adamların öcünü almak. 


Peki ya siz? Bir >. Kong hayranı olduğunuzu söyleyebilir miyiz? 

Evet, kesinlikle. Bu benim için adeta bir çocukluk hayali. Düşünsenize devasa, kıllı ve korkutucu 

bir şey tarafından kovalanıyorsunuz. Kendinizi kurtardıktan sonra dâ onu yenmeye çalışıyorsunuz. 


Albay Packard'ın inandığı şey de bu aslında. Bu şey ne 


kadar büyük ve korkutucu olursa olsun, bizler insanız. 
Var olduğumuz zamandan beri bu gezegen üzerinde üstünlük kurduk ve bu engeli de aşacağız. Dolayısı ile bü şeyi öldürmenin bir yolu olduğu kesin. 


Bu projenin önceden izlediğimiz Kong filmlerinden farkı nedir? Sizce bu ekibi farklı yapan şey nedir? 

Bir kere ben oynuyorum! (Gülüyor) Bilmiyorum aslında... Bir düşüneyim. Kong kesinlikle daha 

büyük mesela! Sette en çok sorulan sorular bununla  / alakalıydı aslında, “Ne kadar büyük?” ya da “Nerede olduğunu söyler misiniz?” “Ne kadar yukarıya bakmam gerekiyor?” gibi sorular. Setteki en önemli konu hep bu oldu, ne yaparsak yapalım, nasıl oynârsak oynayalım bizim goril hep harika görünüyordu. Tabi bu yorum bana göre. Bana göre bu o gelmiş geçmiş en iyi Kong olacak. 
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DEVASA! 
KORKUTUCU! 
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CANAVARLARIN EFSANE 


SAVAŞI! 
En büyük kötü canavar kim? 
SEX olarak bu sorunun cevabını arıyoruz. Geri sayım başlasın! 


| CyberKing 
| DOCTOR WHO 2008 


Devasa, şehir düşmanı canavarlar Doctor Who'nun alışılagelmiş 
| kötülerinden değil. Elbette bir Kroll 


gerçeği ve özgürlük heykelinin çakması Ağlayan Melekler'in etkileyiciliklerini unutmuyoruz. Fakat asıl “evinin üstüne basarım, içindeki beş kişilik aileni de telef ederim” canavarı için sadece bir tane örnek var o da CyberKing. 
Cybermen'lerin devasa Demir Dev stili iki ayaklı robotu genelde gezegen işgalleri ve büyük soykırımlar için kullanılıyor. 2008'in Noel Özel bölümünde Viktoryen Londra'sını kasıp kavuran robot, Thames Nehri'ne imzasını bırakmıştı. 


YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ 2001 


Karanlıkta bir homurdanma ve sonrasında git gide parlaklaşan ışıkların yanıp sönmesi. Evet hepimiz bir Balrog'un yaklaştığını i 


anlayabiliriz. Zira bizi öldürmek üzere olan bir Ork ordusunu bile korkutabilecek güçte olan Balrog gelmeden önce epeyce sinyal veriyor. Bir şey kesinse o da, söz konusu dev gölge-ateş karışımının epey korkutucu olduğu. Elbette kitapların oluşturduğu beklentileri karşılamak çok zor fakat Peter Jackson'ın versiyonu bunu fazlasıyla başarıyor. Tamamen ateşten bir varlıksanız diğer klasiklerden bir parça daha kısa olmanız tolere edilebilir. 


Keder Kalamarı 


Devasa kalamar kategorisi başlı başına ayrı bir alt kategori oluşturmuş 

1 g durumda. En bilinen örneği 1954 
yapımı Denizler Altında 20000 


Fersah'ta sergilenen denizin kaygan canavarı yakın dönemde Red Dwarf'ın en iyi bölümlerinden birinin baş rolünde izlenebiliyor. 
“Gerçekliğe Dönüş” bölümünden bahsediyoruz. Keder Kalamarı ile tanıştığımız bu bölümde olanlar özetle şöyleydi: Denizin derinliklerinde yaşayan devasa mürekkep balığının onu diğer türdeşlerinden ayıran bir özelliği vardır, yırtıcı hayvanları depresyona sokup sonunda kendilerini öldürmelerini sağlayan halüsinojen bir sıvı salgılamak. Bu ürkütücü canavarın Red Dwarf tayfasına etkisi ise onları geçirdikleri son dört yılın aslında gerçek olmadığını, sadece bir video oyunundan ibaret olduğuna inandırmasıydı. 


BELA | 


>> 


#4. di 
Canavar Amip 
THE BLOB 1958 


The Blob tam da adının çağrıştırdığı gibi şekilsiz bir uzaylı formunu konu alan bağımsız sinema ürünü bir film. 1958 standartlarına göre 


yapılmış film, dönemin klasikleri arasında sayılıyor. The Blob ya da “canavar amip” bir meteor düşmesi sonucunda Pennsylvania sokaklarına dehşet saçan bir uzaylı formu. Karşısına çıkan her şeyi özümsemesi ile ünlü canavar Büyük Firar öncesi Steve McOveen'i bir hayli üzüyor. Şükürler olsun ki her canavar gibi onun da bir zayıf noktası var ve kahramanlarımız bu zayıflığı keşfetmekte başarılı oluyorlar. 
Dondurularak durdurulan ve sonrasında da kutuplara postalanan canavar, küresel ısınma aracılığıyla tekrar dehşet saçma günlerine dönebilir. Klasik bir günümüz devam filmi olmaz mı sizce de? 
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KLASİK CANAVARLAR 


RETURN OF THE JEDI 1983 


Jabba the Hutt'ın bir köpeği olması 

hiç de mantıklı değildi değil mi? 

Sonuçta köpekler gezdirilmeye 

ihtiyaç duyar. Şişman suç lordumuz onun yerine beş metre boyunda, en sevdiği yiyecek Gammor'lular olan, korkunç bir canavar beslemeyi tercih ediyor. Düşmanlarını/çalışanlarını/köle dansçılarını beklemedikleri anlarda canavarcığına yem eden nargile aşığı kötümüz tam da kendine uygun bir hayvan bulmuşa benziyor. Grotesk canavar korkutucu olmakla kalmıyor, epeyce çirkin de. Kuklacılığın, mat boyama sanatının ve rotoskopinin (bir animasyon tekniği) başarılı bir örneği olan canavar, klasikler arasında yer alıyor. 


Cthulhu 
THE GALL OF GTHULHU 2005 


HP Lovecraft'ın ünlü yaratımı devasa tanrı Cthulhu tüm edebiyat tarihinin en ünlü canavarlarından biri. Bu ününe rağmen dokungaçlı derinliklerin tanrısı 2005 yapımı sessiz indie film The Call of Cthulhu'ya kadar hiç görselleştirilmedi. Andrew Leman tarafından yönetilen filmin dağıtımı da HP Lovecraft Tarih Topluluğu tarafından yapıldı. Lovecraft'ın eserlerini yazdığı 1920'lerin özelliklerini taşıyan film, ünlü yazarın başyapıtlarına hürmet minvalinde siyah- 


beyaz çekilmiş... «sx 
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Kedicik Kong 
THE 60001ES 1971 


Canavarların birden fazla biçimde 

tezahür olduğunu biliyoruz. Bazen 

bu varoluş inanılmaz sevimli bir 

kediciğin model Londra sokaklarına yürümesi ile de hayata geçirilebiliyor. Elbette Kedicik Kong'dan bahsediyoruz! 70'lerin ünlü Ingiliz komedisi The Goodies'in imza işlerinden olan bu alışılmışın dışındaki canavar bir tür büyüme ilacı yiyen ufak bir kediciği konu alıyor. King Kong-vari bir yaratığa dönüşen kedicik sokakları terörize etmekle kalmıyor, St. Paul Katedralini ve haberci Michael Aspel'i de tahtalı köye yolluyor. 


Gamera 
GAMERA: THE GİANT MONSTER 1965 


Dev uçan kaplumbağa Gamera, ekrana “Gamera: The Giant Monster'ile 1965 yılında adım atmıştı. 
Godzilla sonrasında kaiju (devasa canavarlar) akımının Japon sinemasını ele geçirmesi Gamera'nın da doğuşuna aracılık etti. Aslen Godzilla'nın ezeli düşmanı olarak tasarlanan bu devasa kaplumbağa sonrasında başlı başına bir ikon haline geldi. Japon sinemasındaki canavarların atomik felaketlerden ibaret olmayı bırakıp insanlığın arkadaşı ve koruyucusu görevini üstlenmeye başlaması o dönemdeki çocukların yüreklerine epey bir su serpmiştir eminiz. Inanmıyorsanı; 
1970 yapımı Gamera vs Jiger'a bir göz atın. Bir grup çocukla 
birleşerek devasa bir iguanayı yenmek zorunda kalan Gamera 


, kesinlikle dönemin çılgın ürünlerinden. 


KLASİK CANAVARLAR 


Cloverfield Canavarı Dev karıncalar! 


GLOVERFIELD 2008 THEM 1954 

Malum, gizem realiteden daha ği SE : e heyecanlı bir kavram olduğundan her Atom çağı sadece Japonya'daki filmleri da ne kadar derin bir arka plan hikayesi etkilemekle kalmadı elbette. Amerikan di 


olsa da Cloverfield canavarı ile alakalı sineması da bu akımdan nasibini aldı. Bu 


en güzel şeylerden biri onu hiçbir zaman tamamen i BR e önemli Eer lerinden biri devasa göremiyor olmamız denilebilir. Yaptığı her eylemin katil karıncaları anlatan “Them”. Böceklerin canavar olarak bir amacı ve sebebi olmasına, tasarımına ve karakter resmedilmesinin klasik örneklerinden olan fılm 1950'lerin gelişimine oldukça zaman harcanmasına rağmen bu büyük hitler inden olmayı başardı. İlk atom bombasının canavarın asıl gücü kameranın ortaya çıkarmadığı ışımasıyla gelişen ve büyüyen bu çok ayaklı yaratıklar New yıkımlarında saklı. Dolayısı ile hayal gücü ile Mexico üzerinden Los Angeles a olan yg üyüşlerine birleşen bir canavar olduğundan kat be kat daha başlıyorlar. Tanıdığımız'Bir Böceğin Hayatı'versiyonundan korkutucu oluyor. Sonuçta insan zihninin çok daha korkutucu! 


sonsuzluğunun aksine kamera ve efektlerle yaratılabilecek şeylerin bir sınırı var. 


Graboidler 
TREMORS 1990 


1950'lerin dev böcek filmlerine bir gönderme olan Graboid'ler 1990 yapımı Tremors'da karşımıza çıkmıştı. Dev, yamyam toprak solucanları. 


Korkutucu değil mi? Her ne kadar Dune 

serisindeki kaygan kuzenlerine epeyce şey borçlu olsalar da Graboid'ler kendi alanlarında birçok yeniliği de getirdiler. 
Özellikle dilleri (kendi ağızları olan mini solucanvari uzuvlar) epeyce dikkat çekici olan bu canavarlar 90'ların başında birçok çocuğun rüyasına girmişti. Harika bir algının sonucu olarak, her an her yerden çıkabilme yeteneğinin sonuna kadar kullanıldığı film, gerilim ögesini her adımda başarıyla kullanabilen nadir eserlerden. 


Titanlar 
ATTAGK ON TITAN 2013 


Japon animesi Attack on Titan, insanlığın grotesk, yamyam devlere karşı hayatta kalmaya çalışmasını konu ediyor.'Titan adı verilen bu devler insan anatomisine 


benzer vücutlara sahip olsalar da, boyutları ve bazı özellikleri dolayısı ile insanlardan çok farklılar. Elbette davranışları da insanlarla aralarındaki farkı daha net bir biçimde belli ediyor. Bu dev yetişkin-bebekler ortalıkta gezip rastgele birilerinin kafalarını koparıp durmakla kalmıyorlar bunu bir de gayet çeşitli hale getiriyorlar. 
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MOTHRA 1961 


Godzilla'nın 1954'te beyaz perdeye 

giriş yapmasından sonra neredeyse 

bütün kaiju canavarları toplu yıkım 

araçları olarak tanıtılmıştı. Atom bombasının etkisiyle oluşan bu tür, daha önce belirttiğimiz gibi uzunca bir süre Japon sinemasını ele geçirmişti. Mothra bu çizgilerin dışında bir canavar. 
Insanlığı, Godzilla ve benzer canavarlara karşı korumaya çalışan bu devasa güve, 1964 yapımı “Mothra Godzilla'ya Karşı filminde zirve yapmıştı. 
Her ne kadar çatışmaları epeyce ateşli olmuş olsa da bu ikilinin düşmanlığı pek uzun sürmedi. Beraber Japonya'yı dış tehditlere karşı koruyan ikili, birçok insanın hafızasında iyi bir yer edindi. 


Ymir 
20 MILLION MİLES TO EARTH 1957 


1950'lerin açık hava sineması efsanelerinden olan bu klasik, dinozorvari uzaylı “Ymir”i beyaz perde ile tanıştırmıştı. Kaza eseri dünyaya düşen ve oksijen bolluğu sebebiyle devasa boyutlara erişen bu canavar her ne kadar sülfürle beslense de insanlara karşı pek de dost canlısı değildi. Üç tırnaklı pençesi ile Roma sokaklarını darmaduman elen izi tek isteği Kolezyum'u görmek olan turistleri 


itinayla parça parça ediyg 


Yaratık 
THE HOST 2006 


Bu satirik Kore filminin konusu 

aslında Birleşik Devletler ordusunun 

2000 yılında Kore topraklarına büyük 

miktarda formaldehit dökmesine bir gönderme. Seul limanına dökülen kimyasal atıkların, büyümesine sebep olduğu devasa balıkvari canavar, gayet korkutucu bir örnek. Diğer canavarların aksine hızlı, vahşi ve acımasız olmakla kalmayan canavar Cloverfield ve Pacific Rim filmlerine de ilham veren karanlık atmosferi ile ünlü. Çıktığı dönemde insanları deniz ürünlerinden epeyce soğuttuğu ise başka bir gerçek. 


Rhedosaurus 
THE BEAST FROM 20,000 FATHOMS 1953 


Ymir'in de yaratıcısı olan stop-motion üstadı Ray 

Harryhausen'ın işi elbette orada bitmemişti. Asıl 

çıkışını Rhedosaurus (dört ayaklı donmuş devasa | 

dinozor) ile yapan ünlü efekt yapımcısı tasarım | 

dünyasına adını altın harflerle yazdırdı. Hapis kaldığı buzul keşfedilip incelenmeye başlanınca hapishanesinden kurtulan devasa dinozor dehşet saçmak konusunda inanılmaz başarılı bir iş yapıyor. Rhedosaurus harika bir tasarım olmanın yanında bir de Harryhausen'ın patentini aldığı Dynamation tekniğinin de ilk örneklerinden. O zamana kadar filmlerde kullanılan stop-motion tekniğini bir üst seviyeye taşıyan ve hareketli çevre faktörleriyle daha gerçekçi bir hale sokan Dynamation'ın sinema üzerindeki etkisi büyük oldu. Tıpkı adı gibi. 


KLASİK CANAVARLAR 
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| Stay Puft Marshmallow” Adam Tyrannosaurus Rex 
GHOSTBUSTERS 1984 JURASSIG PARK 1993 


Teknik olarak Tyrannosaurus Rex bir 

canavar değil, soyu tükenmiş bir hayvan. 

Fakat gelinde bunu hayatını kurtarmak 

için tabana kuvvet kaçan birine anlatın. 
Saf korku ögesi haricinde T-Rex aynı zamanda teknolojik bir harikaydı. Çığır açan animatroniklerin ve CGT'ın harika bir kombinasyonu olan yaratık, sadece seyircileri şaşırtmakla kalmadı, sinema tarihinde de yeni bir çağı başlattı. Dijital efektlerin yönettiği bir sektör. Steven Spielberg'in de söylediği gibi Tyrannosaurus Rex, filmin “asıl yıldızı”. 


Godzilla 
GDDZILLA 1954 


Tam tamına elli yıldır hem Japon hem de 

Amerikan sinemasındaki etkisini sürdüren bu 

canavarımız tüm sinema tarihinin en ikonik iki 

canavarından biri. Tarih öncesi bir deniz 

canavarının radyasyona uğramış hali olan Godzilla beyaz perdeye ilk girişini 1954 yılında yapmıştı. Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin attığı atom bombalarına maruz kalışının alegorik yansıması olan film, kısa süre içerisinde kültürel bir ikon haline geldi. İlk gösteriminden beri 29 farklı filmde yer alan devasa canavar o kadar büyük bir etkiye sahipti ki bir sinema türüne öncülük etmiş oldu. Kaiju ciga (Japon canavar filmleri) olarak bilinen tür, Biollante ve Mechagodzilla gibi kötü karakterleri de bir yıldız yaptı. 


Dan Aykroyd'un “her şey karanlık ve kötü 

bir hale dönüştürülebilir” fkrinden yola 

çıkarak yarattığı Stay Puft firmasının 

Marshmallow'dan yapılma adamı inanılmaz orijinal bir canavar. Alışılagelmiş tırnaklar pençeler ve keskin dişler klişesinin dışına çıkarak gayet masum ve sıradan bir şeyi terör makinesine dönüştürmek itiraf etmeliyiz ki o dönemin çığır açan fikirlerindendi. 
Tüm dünya da böyle düşünmüş olacak, Stay Puft dünyanın en ikonik canavarlarından biri olmayı başardı. Hayalet Avcıları onsuz ne yapardı? 


King Kong 
KING KONG 1933 


1933 yapımı klasik siyah beyaz filmi ile 
dünyaya kendini tanıtan devasa gorilimiz sinema tarihinin gelmiş geçmiş en efsane karakterlerinden biri olmakla beraber, Empire State binasına tırmanışı bunca sene sonra bile hâlâ her izleyenin hafızasında. Merian C Cooper'ın goril aşkıyla Willis O'Brien'ın çığır açan tekniklerinin bir sentezi olan King Kong, dönem efektleri kullanılarak yapılmış en başarılı canavardı. 1925 yapımı The Lost World'ün de efektlerinin arkasındaki isim olan O'Brien stop-motion tekniklerinin her püf noktasından yararlanarak, “yan projeksiyon've 'mat boyama! gibi yan tekniklerin de gerçekçilik söz konusu olduğunda ne kadar gerekli olduğunu ortaya sermişti. Bu nadide canavarı düşmanlar bir tarafa, zamanın bile öldüremeyeceği aşikar. 


İ ooocaDwiNZOYU 


i 


28. sürüye mai 20 


2000 AD'NIN 40 YILI 


Tam tamına 40 yıl önce doğan bir çizgi roman efsanesi: 2000 A). SEX bu devrim lokomotifınin arkasındaki insanlarla konuştu. 


Şu an inanmakta zorlanabilirsiniz fakat 1970'lerin ortasında, bilim kurgu miadını doldurmuş bir tür olarak görülüyordu. Fakat o zamanlar Kelvin Gosnell, Star Wars hakkında okuduğu makaleden sonra bu kategorinin hâlâ ömrü olduğuna karar getirdi. Öte yanda Pat Mills, — ki kendisi bugünkü birçok aksiyon filmine ilham vermiş olan haftalık çizgi roman Action'ın yaratıcılarından- John Sanders tarafından yeni bir çizgi roman ekibi kurmakla görevlendirilmişti. Elbette gelecek üzerine olacağı besbelli olan 2000 ADD'den bahsediyoruz. 

“O dönemler bilim kurgunun çizgi roman dünyasında tükendiği zamanlardı. Çizgi roman okuyucuları genellikle bu tür eserlere karşı ortak bir tepki koyardı, çoğu zaman saldırgan bir tutum takınmaktaydılar” diyor Mills SFXte. 
“Birçoğu hikayelerin çok aptalca olduğundan şikayet ediyor, daha gerçekçi kurgular talep ediyordu. Bu realizm isteği o dönemki pazarı, Hook Jaw gibi karamsar ve gerçekçi eserlere itmişti.” 

Bilim kurgu departmanında bir eser yaratmanın riskine rağmen, Millse 2000 AD'nin açılış grubunu oluşturması için bir sene zaman verildi. Ki, Action için verilen altı hafta süreye bakılınca gayet uzun bir zaman olduğu görülebilir, hatta lüks bir eylem olarak nitelendirilebilirdi. “Bu işi yapmamız için birden fazla yol vardı fakat bazıları yanıltıcı olabilir, dolayısı ile 2000 Ayi başlamadan öldürebilirdi,” diyor Mills. Action'ın hazırlanma sürecinden de epeyce tecrübe kazanmış olan sanatçı aşırı şiddet dolu bir mizacı 
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2000 AD'NİN 40 YILI 
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olduğu için oldukça ağır eleştiriler almıştı. 
“O dönem bana bir aydınlanma imkanı 


sağladı. Eğer futbolda şiddet gibi günümüz 


olaylarını hedef alıp bu olaylar üzerinden ağır eleştiriler ve satir yaparsam, medya 

ile başım belaya girecekti. Fakat bütün bu satiri bilimkurgu aracılığı ile yapmak bana ve ekibime tepkilerden kaçma imkanı sunuyordu.” 


Hatıralarını anlattığı The Mighty One adında 


bir kitap çıkarmış olan Steve MacManus'a ve kitabında yazdıklarına bakılırsa, Galaksinin En Büyük Çizgi Romanı'nın başarılı olmasının sebebi spekülatif kurguyu ağır bilim kurgu ögelerinin fantastikliğine tercih etmiş olmasıymış. Dinliyoruz: 

“Düşündüğünüz zaman o dönemlerde başlığı dolayısı ile bilim kurgu olarak algılanabilecek bu çizgi romanı yayınlamak cesurca bir hareketti. 
Fakat tüm mesele Kelvin'in Star Wars'u “uzay 


operası” olarak nitelemesinden dolayı kolaylaştı.” 


diyor MacManus SFX'e. “Kelvin anında kendini 


bilim kurgu kitaplarına gömdü ve eğer güzel bir şey başarmak istiyorsak bilim kurgu penceresini oldukça dar tutmamız gerektiği sonucuna vardı. 
Yaratacağımız kahramanlar, takip edeceğimiz yol hep kısıtlı bir havuza mahküm olmak zorundaydı. Okuyucular için çizgi romanın 2000'lerde geçmesi, bilim kurgu faktörü için son derece yeterliydi, daha fazlasına tahammül etmezlerdi. Dolayısı ile biz de kurguyu detaylar açısından pek de geliştirmedik ve bu doğru karardı.” 


Epeyce uzun bir geliştirme süresi koparmış olan Mills sonunda 2000 AD'nin birinci seviye hikayelerinin tamamını kalıba dökmeyi başarmıştı. Gelin süreci onun dilinden dinleyelim. “Yapmamız gereken tek şey geriye 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biradım atıp her şeyi etraflıca değerlendirmekti. 
Fakat söz konusu çizgi romanlar olunca genellikle böyle bir imkanınız olmuyor. Bizim bir senelik hazırlanma sürecimiz burada avantajını yavaş yavaş sergilemeye başladı. Bu sayede bir hikayenin birden fazla versiyonunu oluşturup aralarından en iyilerini seçebildik.” 
Örneğin yarı saydam kahraman, Visible Man ilk sayılar için tasarlanan fakat o dönem piyasaya sürülmeyen hikayelerden biriydi. 
(İleriki zamanlarda Prog 47 içerisinde seyirciyle tanıştı) Geriye kalan başta Yargıç Dredd -ki karakterin ilk skeçlerini Mills'in IPC'deki ofis masasında görmüş olan MacManus'a göre o zamanlar bir korsana benziyordu- olmak üzere bir sürü kahraman da ancak radikal değişiklikler yapıldıktan sonra piyasaya hazır hale gelecekti. 
“Yönetim kurulu Visible Man'den nefret etmişti ve açık açık ona bakınca midelerinin bulandığını söylediler. Dolayısıyla onu Prog Tde okuyuculara sunamazdım,”diyor Mills. “Yargıç Dredde gelirsek, ki kendisi bir okült dedektifi olarak tasarlanmış olsa da John Wagner'ın bu arka plan hikayesinin bilim kurgu janrında bir çizgi romana yakışmayacağını düşündüğü için bu fikirden vazgeçtim. Tam onu da diğerleriyle 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beraber açığa alıyordum ki, John başlığı kullanıp kullanamayacağımızı sordu. Karakterimin en azından adının beğenilmesi hoşuma gitmişti, dolayısıyla onu kullandık.” 

Valiant'ta yer alan Tek-gözlü Jack, Dirty Harry-vari havasıyla gelecekte geçen bir hikayedeki polis olmak için harika bir seçimdi. 
Bu sırada Yargıç Dredd'in sıra dışı görünüşünü tasarlama görevi İspanyol sanatçı Carlos Ezguerra'ya teslim edilmişti. Fakat ne yazık ki bir anlaşmazlık sonucu IPC ile yollarını ayıran Wagner Mills'i Dredd'i başka yazarlara teslim etme konusunda teşvik ettiği bilinmekte. Bu yazarlar arasında Kelvin Gosnell, Malcolm Shaw ve Charles Herring gibi epey usta adaylar mevcuttu. 

“Dredd zor bir karakterdi, belki de -bunu söylediğim için bağışlayın ama- tüm karakterler arasında en zoru bile denilebilir. 
Bunun temel sebebi birden fazla yazarın süzgecinden geçmesiydi. Önce ben üzerinde çalıştım, sonra John ve en son olarak Peter Harris. Ortaya çıkan sonuç tam olarak istediğimiz gibi doğru olana dek çalıştık ve bunu başardığımıza inanıyorum)” diyor 


Milis. İlk defa Prog 2'de okuyucunun 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takdirine sunulan Dredd'in hikayesi yalnızca adalet düşkünü karakterimizi değil tüm Mega Şehir Bir ve Yargıç sistemini anlatıyordu. 

» Yargıç katili Whitey'nin hikayesini anlatan Harris'in yazdığı bu hikaye Mike McMahon tarafından çizildi. Bu karardan dolayı irrite olan Ezguerra yayınlanmış olan ilk Yargıç Dredd bölümünün çizimlerinin kendisine teslim edilmemesi yüzünden istifa etti. 
“McMahon'un çalışmaları kusursuzdu fakat her zaman yayıncı tarafından kabul edilmiyordu. Bu yüzden çizimlerin bir 

ısmını katakulliye getirip gizlice hikayeye sokmak zorunda kaldık,” diye itiraf ediyor 


HEPSİNİN ARASINDA 


Milis. “Dredd'in potansiyeli barizdi, bu 

üzden ona normalden çok daha fazla zaman harcamak zorunda kaldım. Bu da gerçekten keyif aldığım başka hikayelere ayırdığım zamandan kısmamı gerektirdi. Birçoğuna çok daha fazla şey katabilirdim.” 

Action'da karşılaştığı zorlukların sertleştirdiği Mills söz konusu 2000 AD olunca temkini elden bırakmadı ve Prog 1'in beş hikayesinin beşini de kendi yazdı. Bu özveriden sonra Volgan güçlerince işgal edilmiş İngiltere'yi anlatan Invasion''un yakın geçmişini gönül rahatlığıyla Gerry Finley-Day'e teslim etti. Ote yandan Ken Armstrong da zamanda yolculuk eden dinozor, efşanevi Flesh'in, tasarımına atandı. 
“Invasion! İle elimde tuttuğum tüm ipleri bırakıp yazarları gitmek istedikleri yöne gitmek konusunda serbest bırakmak zorunda olduğumu biliyordum. Seri yeterince popülerdi, fakat yine de daha fazlası için bariz bir potansiyel mevcuttu. Ki bu potansiyeli on yıllar sonra Savage'ı yazana 


kadar keşfedemedik. Benzer şekilde Flesh 


2000 AD'NİN 40 YILI 
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Dredd'in okuyucuyla tanışmasının ardındaki gizli kalmış yetenek 


Her ne kadar biraz MACH One ve Tharg's Future Shocks'un ilk sayıları onun elinden çıkmış olsa da Peter Harris'in 
2000 AD'ye en büyük katkısı Yargıç 
Dredd'in efsanevi açılışını yazmasıydı. 
Çizerliğini sanatçı Mike McMahon'ın yaptığı Yargıç Dredd konusunda Mills şöyle diyor: “Peter'ın hikayesi genel dünyayı oluşturan şeylerin en başında geliyor ve Pete bu yüzden büyük bir övgü hak ediyor. En başından beri her şeyi netleştiren bir hikaye istemiştim çünkü karakterin potansiyeli çok büyüktü. 
Takdir edersiniz ki büyük karakterler büyük çizerlere ve yazarlara ihtiyaç duyar. 
Biz de ilk sayıdan beri okuyucularımıza hep kusursuz hikayeler vermeye çalıştık. 
John Wagner ve Carlos Ezguerra'nın bizimle yollarını ayırması sonrasında Harris ve McMahon tam olarak onlardan istediğim şeyleri yaptılar” 

İlgili birimlere detaylı bilgilendirme kağıtları dağıtmış olan Mills sonuçlardan pek de memnun değildi. “Sonra birdenbire Peter'ın bölümü masama geldi ve yazdıklarını okur okumaz Pete'in neyden bahsettiğimi, ne istediğimi bildiğini gördüm. Peşinde olduğum şey tam anlamıyla eksiksiz bir biçimde önüme gelmişti. Peter'ın yarattığı unsurlar o gün bu gündür 2000 AD'nin her yerinde yankılanıyor. Yargıçlar fikri ondan çıkmıştı, zira daha önce sadece bir yargıç vardı. Lawmaster, Empire State binasına giden yol, mutantlar. Hepsi Peter'ın eserleri. Bütün bunların ötesinde Dredd'in güçlü duygulara sahip bir kahraman olarak kendini bulması da tamamen onun başarısı. Bizim eklediğimiz satirik son da zaten kotarılmış ve hazır bir biçimde orada duruyordu” 
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üzerinde de çalışmak isterdim fakat yeterli zamanım hiç olamadı. 

Yine de, kimse onu anlamıyor gibi görünüyordu ve sonunda Flesh'in sahip olduğu o potansiyeli doldurmak yıllar sonra yine bana kalmıştı. 

“Geleceğin sporu Aeroball'u tanıtan Harlem Heroes sadece Norman Jewison'ın 1975 yapımı filmi Rollerball'dan değil, Action'ın 1999 yapımı Death Game'inden-sonradan Spinball olarak tekrar çekildi- de ilham almış. “Ortada büyük bir problem vardı ve bu çok geçmeden ortaya çıktı”diyor Mills ve devam ediyor. “Aeroball ilk bölümden itibaren bir ölüm oyunu olarak şekillenmeye başladığında yönetim kurulu buna şiddetli bir şekilde karşı çıktı. Action'da olanlar, onları oldukça temkinli bir moda sokmuştu ve onları suçlayamazdık. Dolayısı ile Rollerball'un vahşetinden yoksun kalınca hikayede bir şeyler eksik kaldı. Her ne kadar Tom Tully'i kadroya katarak Death Game'in dahiyane cyborg'u Al Rico'nun bir başka formu olan Artie Gruber ile diziye olan ilgiyi arttırsak da, etkileyiciliği kısılmış Harlem Heroes hiçbir zaman olması gerektiği gibi çalışmadı. 


ADAM KELİMESİNİN 
SÖZLÜKTEKİ KARŞILIĞI: DAN 

Çoktandır ölü olan Eagle'dan belirli planlar dahilinde diriltilip prestijli ve renkli kısımlara geçiş yapmış olan Dan Dare, 2000 AD'nin mihenk taşı olması planlanan karakterlerdendi. 
(Prog 46'da kapağa geçiş yaptı) “Dan Dare'i dahil etmek tamamen benim kararımdı, çünkü onun satışları yükselteceğini biliyordum ki aynen öyle oldu. Fakat bu projeyi iptal etsem bile hikayenin gidişinde neredeyse hiçbir farklılık olmayacaktı. Fakat iptal etme durumu için aynısını söyleyemem. Bence iptal kesinlikle olumsuz bir etki bırakırdı. Yani sonuçta epeyce popülerlik mevcut, fakat kostümdeki ve fiziksek görünüşteki eksikler tam performans almayı imkansız kıldı. 


Başlarda Dare, Six Million Dolar Man'den 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esinlenen MACH One'ın gölgesinde kalsa da devamlılık konusunda gayet iyiydi. Çabucak tüm kredisini harcayan süper ajan John Probe'un aksine Dan asla sektördeki dalgalanmadan etkilenmedi. “MACH One kesinlikle yazması zor bir eserdi çünkü neredeyse her bölümde yepyeni bir kitap çıkarınamı istiyorlardı. Çığ düşen bir yerde yaptıkları seçimde bile heyecanı normal seviyenin çok çok üstüne çıkaran yapım, birçok insanı sıkıcı hayatından kurtardı.” 

John Wagner'ın dönüşü ile Prog 9 ve 17 
arasında yayınlanan kısım Yargıç Dredd'in ilk uzatılmış hikayesinin başlangıcı olacaktı. The Robot Wars olarak bilinen eserde sonunda yaşlı Stoney Face'in 2000 AD'nin zirvesine tırmandığını gördük. “The Robot Wars inanılmaz büyük ve çıta koyucu bir projeydi ve kesinlikle büyük bir tecrübeydi, fakat tüm bunları yapan kişiye teşekkür etmek gerekiyor. 
Karşınızda John Wagner'ın yazarlığı ile McMahon'ın çizimlerinin harika bir birleşimi” diyor Mills. “John bu sefer gerçekten kendini aştı.” 

Fakat Mills daha fazla ortalıkta dolanmak istemediğine karar verdi ve neredeyse ertesi gün editörlüğü bıraktı. “Benim işim çizgiroman yaratmak, onları rayına oturtmak ve yola devam etmek. Bunu bilen insanlar bana 2000 AD'yi zirveye taşımak için yeterli zamanı ve parayı sağladılar. Ekstra zamanın da faydası olmadı değil. 

Galaksinin En Büyük Çizgi Romanı'nın günümüzde bile fazlasıyla ilgi çekiyor olması Mills'i hiç şaşırtımamış gibi görünüyor. “Aslında başlık konusunda bile sorun yaşamıştık, yayıncıya sorduğum ilk soruyu sizin için alıntılıyorum “Milenyuma ulaştığımız zaman ne olacak” Bunu söylediğim anda bana çok 
safmışım gibi baktı zira o zamana kadar 2000 
AD'nin çoktan unutulmuş ve çöpe atılmış olacağını düşünüyordu.” (gülüyor) 


AŞIRI HEYECAN 
YÜKLEMESİ 


Çizgi roman yaratıcıları kendi 20 
AD favori anlarını anlatıyorlar 


CHARLIE ADLARD 

2000 AD'ye Starlord aracılığıyla 
geldiğim için birkaç klasik hikayeyi kaçırdım. Fakat bir hikaye hâlâ kafamın arkasında dönüp duruyor: The Day The Law Died with Judge Cal. Mike McMahon'un çalışmaları benim en büyük favorilerimden olmuştur ve bu çizgi roman o dönemde benim en beğendiğim eserdi. 


BRENDAN McCARTHY 

Çizgi romanın yayınlandığı ilk dönemlerdeki okuyucular gibi ben de Brian Bolland'ın Yargıç Death çizimlerine ve o dönemde yazdığı hikayelerine-The Forever Crimes 

gibi- hayran kalmıştım. Fakat Mike McMahon benim için bambaşka bir sanatçıydı ve onun eserleri benim üzerimde çok daha büyük bir etki bırakmıştı. McMahon'ın Prog 2'deki ilk çalışmalarını gördüğümde bütün diğer hikayeler silikleşmiş, The Burger Wars ve Block Mania gibi hikayeler çok daha fazla öne çıkmıştı. Kaldı ki yine onun yazdığı Slâine dizisine de bayılırım. 


MIKE CAREY 

2000 AD'ye tutulduğum zamanlar 
1980'lerde “The Judge Child” hikayesinin yayınlandığı zamanların tam ortasına denk geliyor. O periyot benim için hâlâ bir kıyamet günü konumundadır. Strontium Dog daha yeni yeni temposunu bulmaya başlıyordu ve elbette bir de Harry Harrison The Stainless Steel Rat'inin (Paslanmaz Çelik Sıçan) uyarlaması piyasaya sürülmüştü. Fakat eğer illa bir seçim yapıp tüm favorilerim arasından bir tanesini seçmem gerekirse Halo Jones'u seçerim. 2000 AD'nin alışılagelmiş çizgisinirı dışında olan eser bu deneysel çalışmaya rağmen hâlâ sıra dışı ve eşsiz bir parça. O dönemde Alan Moore'un eserleri gibi her ne kadar üzerinde esinlenme izleri olsa da -bu eserde o izler Cordwainer Smithe aitti- hâlâ kendine özel bir havası olan bir çalışmaydı. Hikayeyi anlatış biçimi ve duygusal aralığının da oldukça zengin olduğunu da unutmamak lazım. 


SEX ABONELİK 


12 AYLIK : 
ABONELİK 120 
YERİNE 90 TL , 


SFX dergisi için abonelik fırsatını kaçırma: 


Dünyanın 1 numaralı 
Sci-Fi dergisi artık Türkiyede ve aylık olarak yayında 


SFX dergisi ne abone ol kargo ücreti ödemeden adresine 


kadar dergin gelsin. 


wwwabonelikmerkezi.com 
Mart ayı boyunca 


SFX'e abone olanlara 
Süper Kahramanlar Özel Sayısı Hediye 


CARRIE FISHER 
1956-2016 


SAVASCI 


Konu ister iç şeytanları olsun ister İmparatorluk olsun, o savaşçı bir ikon. 
Carrie Fisher hayatı boyunca cesur ve sıra dışı bir insandı. 
SFX hayata gözlerini yuman Star Wars ikonunu anıyor. 
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Luke Skywalker'ın, ebedi prensesin hologramını ilk gördüğü an,sizin de dün gibi aklınızda eminiz. “Bana yardım et Obi-Wan Kenobi” 


diyordu efsanevi prenses. “Tek umudum sensin.” 


Bu replik artık o kadar ünlü ki, sahne aklınıza geldiğinizde sözlere ihtiyaç bile duymuyorsunuz. 
Titreşen holografik görüntü her şeyi anlatıyor. 

Rogue One'ın kapanış sahnesinde de aynı öyle Leia. Aynı derecede gerçek dışı ve muhteşem. Sakince döndüğü kamera onun ILM yöntemi ile işlenerek gençleştirilmiş hatlarını göz önüne seriyor. Fakat bu sahnede eksik olan bir şey var. O eski kıvılcım, o eski ruh kayıp. Alışılagelmiş korkusuz, inatçı, dağınık ve komik prenses yok artık. Cansız ve robotvari görünen bir silüet sadece. Alderaan'lı Prenses Leia Organa'yı kendisi yapan özellikler kaybolmuş. 

Carrie Fisher” var eden özellikler... Üzgünüz, fazlasıyla üzgünüz. 

Film yıldızı Debbie Reynolds ile popüler kültür ikonu Eddie Fisher'ın biricik kızları Carrie şöhretin içine doğmuştu adeta. 
Kendisinden alıntı yapmamız gerekirse, Ben Hollywood tarzı bir birleşmenin ürünüyüm.” 
diyordu başarılı yıldız. Öz farkındalığı ile birçok insanı şaşırtan biricik prensesimiz sözlerine şöyle devam ediyor, “İki ünlü beraber olunca ortaya çıkan ürün benim gibi bir şey oluyor.” 
Ebeveynleri o iki yaşındayken boşanan yıldızın, o zamandan beri hayatından aksiyon eksik olmamış. E malum, böyle bir ayrılık dedikodu makinelerine fazla mesai yaptırır. Sahne ışıkları ise o günden öldüğü güne kadar hiç sönmemiş diyebiliriz. 

Fisher'ın çocukluğu her ne kadar arka planda flaş patlamaları ve sahne lambalarının yanıp sönmesiyle geçse de o Tinseltown'ın gerçeklikten uzak atmosferinden uzaklaşıp kendi gerçek dışı atmosferini yaratmış. 
“Kitapların içine saklanırdım” diyor ünlü yıldız ve devam ediyor “Kitaplardaki olay örgülerine hep aşırı derecede bayılmışımdır, sonu ne şekilde biterse bitsin.” Dostoyevsky'den tutun Archie çizgi romanlarına, Dickens'tan Dorothy Parker'a uzanan oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan Fisher, kitapların onun için genel olarak insanlara ifade ettiğinden daha büyük bir önem ifade ettiğini söylüyor. “Ben her daim kelimelere aşık oldum, dolayısı ile onlar da benim bu bağlığımı boşa çıkarmayıp beni bir çok kötü şeyden izole ettiler.” Kendi iç dünyasını özenle geliştiren Fisher, şiirler ve düzyazılar yazmaktan asla geri kalmadı. Hollywood'un tanıdığı kara mizah tutkunu, sarkastik dahi kadının hikayesi 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böyle başlıyordu anlayacağınız. 


GENÇ YETENEK 

Star Wars, Fisher'ın hayatına 1975'te girdi ve o zamandan beri asla ajandasından çıkmadı diyebiliriz. On dokuz yaşında, kariyerinde elle tutulur tek bir başarı vardı (seksüel olarak cesur Kalifomiya'lı bir ergen — Shampoo) ve kendini geliştirmek adına Londra'daki Central School of Speech and Drama'ya yazılmıştı. İlk seçmeleri okulu asmak istemediğinden kaçıran Fisher, rol için aranan kan olduğunu belli ediyordu aslında. 

“George'un konsept prensesi bağımsız ve güçlü olarak resmedilmesi gereken bir karakterdi”diyor tecrübeli oyuncu kadrosu sorumlusu Dianne Crittenden. “İnsanlarına liderlik edebilecek bir karakterdi Leia, klasik peri masalı prenseslerinden farklı ve özgün bir karakter.” 

Lucas'ın, Leia'da bir potansiyel gördüğü aşikar, zira bugüne kadar gelen ölümsüz karakterin varlığı bu ihtimale dayanıyor. 
Yanında Brian De Palma (ki kendisi o zamanlar Stephen King uyarlaması Carrie için oyuncu bakıyordu) ile beraber seçmeleri izleyen Lucas, o zamanlarda hayatının en doğru kararlarından birini vereceğini bilmiyordu elbette. Fisher'ın olayla ilgili açıklaması şöyle: “İkisinden de korkmamıştım. Çekineceğim bir şey yoktu açıkçası, o zamanlar da epeyce korkusuzdum. 
Kariyerim nereye gidiyor kaygısı üzerimde olmadığı için paniklemem için hiçbir sebep 


Carrie sinemanın en büyüklerden biri olan Peter 
Miigie 'de 0 ele eni KO 


yoktu. Fakat bu rolü istiyordum ve alacaktım.” 

Belki de Fisher, Lucas'ın bu aşırı detaylı evreninde başka bir kaçış ihtimali görmüştü, bilemeyiz. “Tüm her şey hakkında bilgi sahibi olmak istiyordum,”diyen Fisher, ne kadar heyecanlı olduğunu gözler önüne seriyor. 
“Wookie'ler, paralı asker kantinindekiler, canavarlar... Hepsi inanılmaz ilgimi çekiyordu. 
Annemin beni iç çamaşırlarımla prova yaparken kaç kez yakaladığının sayısını unuttum. Yani resmen banyodan çıkıp General Kenobi!'diye haykınmışlığım var” 

“O dönemler sürreal bir dönemden geçiyordum ve bu dönemi geçirmek için bu denli sürreal bir setten daha iyisini bulamazdım,” diye belirtiyor yıllar sonra Fisher. Öğrendiğimize göre aynı derecedeki sürreal saç stili, 30 ayrı film yapımcısının üzerinde denediği stilden yalnızca biri imiş. Lucas'ın kendi benzetmesi ile “Güneybatı'nın kadın Pancho Villa'sı” olarak bilinecek saç stili, Fisher'ın hiçbir zaman hoşuna gitmemiş ve ünlü yıldız bu stilden hep nefret etmiş. O dönemlerde kendisini o çok çok uzaktaki galaksiye adapte etmekte zorluk çeken yıldız, 1983'te Playboy'a yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Her zaman milyonlarca dolarlık, pahalı bir erkek çocuk oyuncağının içine sürükleniyormuşum gibi hissettim.” 
Aslında düşünülünce hiper-uzayda sıçrama yapmakla, Elstree Stüdyolarında o dönem yeni yeni keşfedilmeye başlanan bir teknolojiyi 


anmak arasında epey büyük bir uçurum var. 
“Kendi gezegenimin havaya uçuşunu, üzerine çember çizilmiş bir kara tahtadan izledim. 
Üstüne üstlük tahtayı tutan adam, gayet sıkılmış görünen bir İngiliz olunca ister istemez biraz opuş yaşanıyor.” Fisher'ın söylediğine göre sinsi rand Moft Tarkin rolündeki Peter Cushing ile çalışmak zorlayıcı bir faktör olmuş.“Adamcağıza “Buraya adım attığımda aldığım iğrenç kokunun sana ait olduğunu bilmeliydim... demem gerekiyordu fakat bunu lavanta ve pamuk kokan © biradama nasıl söylersiniz ki?” 

Star Wars 25 Mayıs 1977'de vizyona girdi. Bu tarihle beraber Alderaan'ın havaya uçması gibi Carrie Fisher'ın dünyası da büyük bir patlama 

yaşadı. “Eskiden ortalıkta dolaşır, çizgilere 

bakar ve 'Nasıl yani” diye düşünürdüm” diyordu bizlere veda eden aktris. “Bu deliliği sindirmek çin yeterli zamanım olmadı.” Bu yeni bir tür şöhretü, ailesinin elde ettiği yıldız kategorisinin bile ötesinde bir şey. Eddie Fisher'ın suratı hiçbir zaman Pez kutularının üzerinde ya da yastık kılıflarının yüzeyinde yer almadı sonuçta. 
isher'ın söylediğine göre, prenses Star Wars'un kendisini ünlü olması için manipüle ettiğini düşünmeden edemiyordu. O, bu baş döndürücü ve şaşırtıcı olayı en az kendisi kadar şaşırmış 

ol arkadaşlarıyla beraber tecrübe ederken hep karışık duygular içerisindeydi. (Mark Hamill'in atırladığına göre bu tecrübe “Garaj müziği apan bir grubun nasılsa bir anda şöhret olması gibi bir şey”e benziyormuş.) 


“Nasıl ünlü olunacağını bilmiyorduk,” diye itiraf ediyor Fisher. “Beraberimizde devasa bir ekiple şehirden şehre geziyorduk, her eğlence merkezi olan yerde röportaj veriyorduk. 
Harrison'ın bir dönme dolap kafesinde üzerinde takım elbiselerle baş aşağı oturması hâlâ gözümün önünde. Aramızda en gururlu olan oydu ayrıca, düşünün. O dönemlerde inanılmaz ilgi çekiyorduk, hepinizin de bildiği gibi.” 
Sanırım bu delilik kasırgasını daha iyi ifade edecek bir söz yok. 

Fisher aynı zamanda o sırada Return of the Jedi filminin yönetmenliğini yapan Richard Manguand ile de çatışmıştı. Fisher'ın canını sıkan tüm tecrübeleri kendinde toplayan fılm -örneğin köle kıyafeti- Lucas'ın baharatlı Arapvari vizyonu yüzünden böyle bir sahneye mahkum kalmasına sebep oldu. Kıyafet konusunda -alıntılıyoruz- “Süper-modellerin cehennemin yedinci katında giyecekleri şey” yorumu yapan asi prenses, favori sahnesinin Jabba'yı öldürdüğü sahne olduğunu gururla itiraf ediyor. “Jabba'yı öldüreceğim gün, bana figüran isteyip istemediğimi sordular. Hayır diye çığlık attığımı hatırlıyorum. Bir oyuncu olarak en mutlu olduğum sahneydi o. Buradan dünyadaki kadınlara sesleniyorum, eğer size devasa bir canavarı öldürme imkanı veriliyorsa o projede kesinlikle rol almalısınız.” 

Tam bir Fisher repliği, sarkastik kelimeler ardından dünyanın saçmalığını hedef alan türden. Star Wars sonrası yayınladığı yarı 


otobiyografik roman Postcards from the Edge'de de bu üslubundaki alaycılık faktörü bir hayli arttı. 1987'de piyasaya çıkan bu eserinden sonra birçok başka kitap daha çıkaran Fisher, hazırcevap doğasının yanında birçok zayıflığını da bu nüshalarda ortaya serdi. 


HOLLYWOOD SABOTAJCISI 

Madde bağımlılığı, depresyon ve bipolar bozukluğu ile olan mücadelesini gayet cesur bir biçimde gözler önüne seren Fisher, yazım üslubunun yumuşamasını da buna bağlıyor. 
“Ben her zaman insanın sakladığı sırlar ne kadar kötüyse o kadar hasta olduğunu düşünmüşümdür. Eğer bu objektif bir görüş ise, ben gayet sağlıklı bir insanım.” Bir yerde şöhretin ve arzulanmanın etkileri ile aktif bir biçimde savaşan aktris, bu faktörlerin yan etkilerine karşı adeta bir haçlı seferi başlatmış. 
Bu stratejisini uygulamaya kendinden başlayan Fisher, şöhretle dolu bir atmosferde onunla arasına mesafe koyabilen nadir insanlardan. “Kendi evimde, kendi içimde bir casustum.” diyor konu ile alakalı ne hissettiğini sorduğumuzda ürılü oyuncu. 

Fisher oyunculuğa devam etti elbette — onun doğal küstahlığı 1989 yapımı When Harry Met Sally filminde lokomotif bir faktördü- fakat bunun yanında bir de senaryo uzmanlığı yapmaya başladı. The Wedding Singer'dan tutun, Star Wars öncül filmlerine kadar uzanan geniş yelpazedeki filmlerde isimsiz senaryo düzeltmeleri yaptı. 1993 yapımı Indiana Jones için Lucas ile bir kez daha buluşan Fisher, The Young Indiana Jones Chronicles'da yer alan Mata Hari bölümünü de bizzat yazmış. 

Gelelim 2015 yapımı'Ihe Force Awakens konusuna. Filmde tamamen kendi kuralları ve şartları ile yer alan Fisher, dönüşünü harika bir biçimde kotarmıştı. Pratik zekası ile yeni bir akım yaratan prensesimiz bu fılm için yeni bir saç suilini de sohbet konusu haline getirdi. 
Eski saç stili ile alakalı olumsuz yorumları -babun poposu- alıp yepyeni bir şeye ekleyen dahiyane aktris, ironiyi en az bir jedi ustasının Güç'ü kullandığı beceriyle kullandığını herkese kanıtladı. Onun yarattığı, zeki, becerikli, çabuk öfkelenen, bağımsız prenses kalıbı birçok başka aktrise de ilham verdi. Rey'e ve Jyn Erso'ya bakmanız yeterli. 

“Tam bir erkek çocuk fantezisi olan bu projedeki tek kız olma şerefine nail oldum ve bu bir kadın için harika bir rol “ demişti Fisher bir röportajında. “Karakterim inanılmaz derecede proaktif bir kişiliğe sahip ve yapılması gereken şeyi ne olursa olsun başarıyor. Eğer bir kalıp istiyorsanız, bunu yazın. Bence tamamen yeterli bir tanım.” 
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Scott Buck (yapımcı) itiraf ediyor “Bu diziye başlamadan önce aslında İron Fıst'i hiç duymamıştım.”diyor SEX'e. 
“Çizgi romanları çok severdim ama bir yetişkin olarak benim pek ilgimi çekmezdi. 
İron Fist, Marvel ile tanışıncaya kadar karşılaşabileceğim bir karakter değildi.” 
Gerçekten çok cesur bir söylem bu. 
Çizgi roman adaptasyonlarının arkasındaki insanlar, ekranlara taşıdıkları karakterlere olan ömür boyu aşklarını gözler önüne sererek entelektüel geçmişlerini düzenli olarak övüyorlar. Ama her ne kadar Buck — Marvel ve Netflix arasındaki en yeni iş birliği— Iron Fist'in yapım sorumlusu olsa da affedilebilir. 
Aslında 70'lerin Kung Fu çılgınlığında kostümlü bir para kapısı olan Marvel'ın mistik bir şekilde olgunlaşmış dövüş sanatçısı, hiçbir zaman süper kahraman tanrıların bir parçası olmamış, Hulk veya Kaptan Amerika gibi toplum bilincinin içine işlememiş, çizgi fılmi veya oyuncak figürleri bu kadar kazanmamıştı. O ikinci sıra bir ikon, daha derin bir karakter ve görünen o ki, Buck da başka türlüsünü istemezdi. 
“Bence insanların önyargılarının olmaması iyi oluyor.” diye söylüyor Buck, şovun yayınlanmasından önce. “Bana göre bu karakterin çekici olmasının bir nedeni de, diğer karakterlerden bazıları gibi zengin bir geçmişi olmamasıydı. Onun hakkında anlatılan hikâyelerden bazıları birbiriyle çelişiyordu — hepsi tek bir hikâye anlatmıyordu. Bu da bana daha çok hareket imkânı tanıdı, karakteri ve geçmişini hepimiz için yeni ve taze olacak şekilde yaratmak için. 
“Çizgi romanların hepsini verdiler bana 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ama aslında onların hiçbirini okumak zorunda olmadığımı hissediyordum. Sadece çizgi romanlar baştan sona bakmanın 

ve yalnızca Danny Rand'in hikâyesinin zaman içinde nasıl değiştiğini görmenin iyi olacağını düşündüm. Karakterin anlatılan tüm yönlerinden bir şeyler seçtim. Bir anlamda bu bir sentez oldu ama bence önceki çizgi romanlarda olmayan kendine özgü bir karakter ortaya çıkardık. Yalnızca bu 13 bölümü izleyerek, bir çizgi romandan çıkarabileceğinizden daha eksiksiz bir hikâye çıkarabilirsiniz. Biraz daha gerçekçi, ve modern dünyamızda yaşayan gerçek bir karakter yarattık. 

“Benim ilgimi çeken de buydu” diye devam ediyor Buck. “Nasıl bu karakteri 2017'ye tekrar getirip, aynı zamanda da gerçek, taze ve uygun hissettirebilirsiniz? Zorluklardan biri ve bu dizinin yaratım aşamasındaki eğlenceli kısım da burada ortaya çıktı.” 


Marvel/Netflix anlaşması, New York'u üç sokak düzeyinde seri için kentsel bir cephe haline getirdi: Daredevil, Jessica 


Jones ve Luke Cage. Iron Fist de Mart'ın 


ilerleyen günlerinde yıkıcı ortaklık serisi The Defenders'ı oluşturan son parça. Bu şova katılan dördüncü dizi olmak bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? 

“Bence ikisinden de biraz var.” diyor, Rome, Six Feet Ünder ve esrarengiz bir seri katil dramı olan Dexter dizisinin yapımcılığını yapmış olan Buck. “Bu diziye başladığımda yayınlanan tek seri Daredevil'di, bu yüzden de bir bütünlük içerisinde görebiliyordum diziyi. Bu süreç boyunca Jessica Jones'u izleyebildim ve sonra da Luke Cage'in senaryosunu okuyabildim. Bir anlamda bunun yardımı oldu çünkü bu şekilde üslubu ve yaşayacağımız dünyayı öğrenebildim. Ama aynı zamanda biraz da baskı oldu üzerimde çünkü üç seri de gerçekten olağanüstüydü. 
Bu durum çıtayı yükseltti ve bize “ulaşmanız gereken yer burası'dedi.” 

Diğer seriler Harlem'in ve Hel!'s Kitchen'ın sokaklarına ve çatılarına tırmanırken, İron Fist, Manhattan'ın finansal bölgesindeki çelikten ve camdan kulelerine dalıp gidiyor. 
Iron Fist, Rand Enterprises'ın yetim bırakılmış oğlu, gizemli 15 yıllık bir yokluğun ardından doğum hakkını geri istemek için 


New York'a dönen Danny-Rand'in hikâyesi. 


Finn Jones | 
Danny Rand'i canlandırıyor 


y. 


4 
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Onunla ayakkabısız dolaşan bir serseri olarak tanışıyoruz — buna rağmen o aslında esrarengiz Himalaya K'un-Lun krallığında kazandığı insanüstü yetenekleri olan bir kişi. 
Kara kuşak bir dilenci. 


“Danny dizinin duygusal kalbi.” diyor Buck. 


“Manhattan'ın göbeğinde zengin bir çocuk olarak büyütülmüş ve sonra her şey onun elinden alınmış. 15 yıl önce ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ancak pek de iyi şeyler olmadığını biliyoruz. Danny aniden New York'a dönüyor ve şimdi iki dünya arasında kalmış ve hiçbirine aslında tam olarak ait olmayan biri. Zengin New York'lu bir çocuk mu yoksa K'un-Lundan gelen bir savaşçı mı? 
İşte Danny'nin çözmeye çalıştığı mücadele bu. Kim? Nereye ait? Danny hala kendisini keşfetme yolunda olan genç bir adam.” 

Finn Jones — veya Game of Thrones dizisindeki Loras Tyrell — Danny Rand'in ilk vücut bulmuş hali oluyor. Buck hemen çocuksu İngiliz yıldız Finn Jones'u methediyor. 

“Finn bu iş için en uyun kişi gibi gözüküyordu. Cehennemi yaşamış birinin izlerini taşımasına rağmen, her şeyin üstesinden gelmesini sağlayan gençlik dolu bir iyimserliği var. Bu rol için gördüğümüz ilk aktörlerden biriydi ve onu hemen sevmiştik. 
“Tlk gördüğümüz kişiyi hemen alamayız o yüzden biraz daha bakalım.” dedik— ama Danny Rand'imizin o olacağını en başından 


biliyorduk. 


Jones'un dövüş sanatları eğitimindeki yoğun pratiği, Arrowdan Görevimiz Tehlike: Hayalet Protokole kadar her şeye ustaca, hareketli savaş koreografileri getiren bir 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edefimiz Sizi asıl 


, düşünmeye itmek 


a hh 


kung fu uzmanı olan akrobasi koordinatörü, Shotokan karatede 7. seviyedeki bir adam , Brett Chan'in teveccühü ile oldu. 

“Brett Chan en iyinin de en iyisi.” diye kabul ediyor Buck. “Bizimle çalıştığı için çok şanslıyız çünkü biz sadece akrobasi yapmıyoruz, mümkün olduğu kadar özellikle kung fu akrobasisi yapıyoruz. Bu nedenle Brett'in geçmişi ve eğitimi, bu akrobasiyi bu dizide ulaşabileceğimiz en yüksek seviyeye yükseltti.” 

“Danny'nin savaş stili de yalnızca büyüleyici, müthiş hareketlerden ibaret değil. 
Danny'i bir karakter olarak tanımlamaya yardım ediyor.” diyor Buck. “Danny Rand modern New York'ta kung fu stilinde savaşıyor. Diğer karakterlerimizin çoğu, onun savaştığı insanların çoğu, ille de kung fu yapmıyor. Danny diğer dövüş sanatçılarıyla da karşı karşıya geliyor ancak bu kişiler ille de onun kullandığı stilde savaşmıyor. Olay Danny'e dikkat çekmekti.” 

Danny şehre dönüşünde ittifaklar kurarken — Jones'un Game of Ihrones'da oynayan bir diğer başrol oyuncusu Jessica Henvwick, yerel 


kötünün kim olduğunu 


judo okulunun sahibi olan katanalı Collene Wing'i canlandırıyor — çocukluk arkadaşları Joy ve Ward Meachum, babaları olan acımasız Harold'ın kurum içindeki entrikalarına da dâhil oluyor. Danny'nin ailesinin önceki ortağı olan Harold, şimdi Rand Enterprises'ı yönetiyor. 

“Hedefimiz zaman zaman sizi asıl kötünün kim olduğunu düşünmeye itmek.” diyor Buck. “Bu adam iyi mi kötü mü? Danny de aslında aynı şeyi düşünüyor. David Wenham, Harold karakterine muazzam miktarda bir enerji ve dinamik getiriyor. Sadece tek boyutlu olmayan,aynı zamanda karmaşık ve ilişkilendirilebilir ve anlaşılabilir ihtiyaç ve arzuları olan karakterler yaratmak istiyoruz.” 
Iron Fist “yüzde birin yüzde biri”ile uğraşıyor; bu da kodamanlar ve güç tacirleri, çatı katı süitlerinden Amerika'ya tepeden bakan finansal elitler demek oluyor. Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu göz önünde bulundurulursa, Buck bu hikâyenin zamanlamasının doğru olduğuna inanıyor mu? 


EJDERHANIN KIZ 


Jessica Henwick, Colleen 
Wing'i canlandırıyor 


Rolü aldığınızda çizgi romanlara baktınız mı? 

Bana birkaç durum verdiler ve “Bak, ihtiyacın olan her şey senaryoda ve herhangi bir sorun olursa bize gel, çizgi romanda var diye bizim dizimizde de olacak gibi düşünme” dediler. Colleen Wing'in yıllar geçtikçe farklı vücutlarını görmek güzeldi; moda, stiller, hatta çizilme şekli bile çok değişmişti. 
Sanırım beyaz bir kızıl olduğu zaman bile vardı! 


Bu sizin, Star Wars ve Game of Thrones'dan sonra üçüncü büyük seriniz. Hangisi daha gizemliydi? 
Bence gizemliliğin her türünü, bu işleri her kabul edişimde tecrübe etmiştim ve sonra da yeni işim gelip buna başka bir düzey kattı. 

Bu durum Star Wars'da, telefonumu, çantamı ve ceketimi aldıkları ve hiçbir eşyamın yanımda olmadığı o dört saatlik oturumda doruğa ulaştı. Beni o küçücük, içinde bir kasa olan odaya götürdüler ve kasanın içinde bir zarf vardı. Zarf mühürlüydü ve içinde de benim sayfalarım vardı. Sayfalar kırmızıydı bu yüzden fotokopilerini çekmek imkânsızdı — sanki benim sakladığım bir fotokopi makinem ”. 
varmış gibi! Iron Fist çok daha farklı bir düzeydeydi. Size senaryoyu 

göndermiyorlar, senaryoya ulaşmak 

için telefonunuza bir uygulama 

indiriyorsunuz ve uygulamada çifte 

doğrulama var; sizi arıyorlar ve kodu söylüyorlar! 


Duyduk ki, deneme çekiminde Finn Jones ile küçük bir oyun yapmışsınız... 

Finn ve ben önceki gece repliklerimizi çalışmak için buluştuk ve “Hadi içeri girelim ve repliklerimizi çalışma fırsatımız olmamış gibi davranalım, böylece bir saat kadar gerçekten çalışınca çok başarılıymışız gibi görünsün!” dedik. Sonra içeriye girdik o www ve birbirimize “Merhaba, nasılsın, çok uzun zaman oldu görüşmeyeli!” dedik. 
Sonra da sahneyi oynadık ve herkes “Vay be, kimyaları ne kadar hızlı tuttu” dediler. 


Öğrendikleri zamanki tepkileri ne oldu? 
Öğrenmediler ki... 


Iron Fist ilk defa, 1974 yılında yazar Roy Thomas ve sanatçı Gil Kane'in çıkardığı Marvel Premiere 15'te görünmüşür. Thomas, “Iron Fist'in seremonisi”ne referans olan bir kung fu filminden ilham almıştır. 


Bir diğer ilham kaynağı ise, bizimle Sub-Mariner'ı da tanıştıran Bill Everett'in çıkardığı 40'ların kahramanı İnanılmaz Adam (Amazing Man)'dır. Tibetli keşişler tarafından büyütülen bir yetim olan Amazing Man, Batı'ya dönmeden önce insanüstü fiziksel yetenekler kazanmıştır. 


Danny Rand, ejderhanın kalbindeki doğal gücü kullanan Iron Fist olarak bilinen mistik güce sahiptir. “Chi enerjisi'ne veya yaşam gücüne odaklanarak, gücünü yoğunlaştırabilmekte ve kendisini ve başkalarını iyileştirebilmektedir. 


Iron Fist, Heroes For Hire'ı oluşturmak için, Luke Cage ile ortak olmuştur. 


Ray Park — nam-ı diğer Star Wars: Phantom Menace'deki Darth Maul 
— 2000'lerin başlarında büyük ekranda Hong Kong'lu yönetmen 
Kirk Wong'un yönettiği Iron Fist'i oynayacaktı. Film hiç çekilmedi. 
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İşte hepimizin beklediği poz. 


“Kesinlikle öyle umuyorum. Bunu yazarken, kırk yıl düşünsek Donald Trump'ın başkanımız olacağını asla düşünebileceğimizi sanmıyorum ama bu yaşamakta olduğumuz dünyayı yaratmış durumlardan bazılarına da dokunuyor. Politika bunu yazdığımızda aklımızda yoktu ama Danny modern toplumumuzda yaşıyor yani aslında politikadan kaçınmak biraz zor.” 


Bu seriye ilham veren çizgi romanlar, 21.yüzyılda rahatsız hissettirebilecek geleneksel kinayelerle köklenmiştir — sözde Doğubilim ve Beyaz Kurtarıcı fikri, Doğu'nun kültürüne el koyan Batı. “Daha önce çizgi romanlar ve hikâye tanıdık değildi bana.”diyor Buck. “O konunun pek de farkında değildim bu yüzden bununla nasıl mücadele ettiğimiz hakkındaki görüşümü renklendirmedi.” 

Buck, Marvel evreninin Netflix kolunun özellikleriyle karakterin fantastik yönü arasında bağlantı kurmanın gerçekten zorluk çıkardığını kabul ediyor. 

“Her şeyi aşırı derecede gerçekçi tutmaya ve hikâyelerimizi karakterler üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle mistik yönü, aslında çok daha büyük bir şey olduğu fikrini üstü kapalı olarak göstermek istediğimiz kısım ama bunu o kadar da derin bir şekilde işlemiyoruz.” 

Buck, herkesin bildiği yeşil ve sarı çizgi 


Her şeyi aşırı gerçekçi tutmaya çalışıyoruz 


roman kostümünü görmeyeceğiz, diye açıklıyor. “Danny Rand'i bir kostümün içine koymayı düşünmemiz için iyi bir neden yoktu. Çünkü Danny Rand hala bir kahraman olarak kim olduğunu ve nereye gideceğini keşfetmeye çalışıyor. Bu yüzden de bir maske veya kostüm giymeye hazır değil. Ama aynı zamanda da daha çok bir milyarder olarak tanınıyor ve bu nedenle de insan içine çıkıp yaptığı şeyleri tanınmadan yapamıyor. Bu da karakter için bir sorun haline geliyor.” 

Ama şu kesin Marvel'ciler: Iron Fist parlayan bir güç yumruğu olacak. “Danny Rand'in gerçekten bir demir bir yumruğu var.” diye paylaşıyor Buck. “Kendimize sorduk, “Böyle bir şey gerçekten de olsaydı, nasıl görünürdü” Nasıl görünmesi gerektiği, bunu komik ve abartılı gözükmeden nasıl yapabileceğimiz konusunda, sadece ben değil Marvel'in içinde olan herkesin dâhil olduğu çok tartışma ve bir sürü detay ortaya çıktı.” 

Çizgi romandaki Danny, gücünü, elini bir ejderhanın erimiş kalbine daldırarak elde ediyor. Tabii ki bu Netflix şovlarının konfor alanının biraz dışında, değil mi? 

“Bir ejderha var.” diye espri yapıyor Buck. 

Bir ejderha var mı? 

“Bir ejderha var. Ama neyden bahsettiğimi anlamak için son bölüme kadar beklemeniz 


gerekecek.” 


Iron Fist 17 Mart'tan itibaren Netflix'te. 


Dikkat etmeniz gereken kişi hep sessiz olandır... 


yu yılın The Defenders kım haline 


rin hepsi 40 yıla yakan bir var olan karakterler ve den tıpkı diğer Marvel terlerinin olduğu gibi, Iron de birçok kişiyle bağı var. 
dizim için önemli, 


patronu 


b, Netflix 


| ye 


hissetmesi bizim (| sorumluluğumuzda. İyi haber şu ki, çizgi romanlardan gelen orijinal materyaller o kadar güçlü ki mükemmel bir dayanak 


aldık. Onların kim olduğunu 


insanların duymamış olması bizim için iyi bir şey çünkü insanlara başka bir kahramanı tanıtma şansı veriyor bize ve bence Iron Manti filmlere ilk tanıttığımız zamandan beri 


doğru bir şey bu. 


Carrie-Anne Moss, avukat 
Jeri Hogarth olarak yeniden geliyor. 


Ş 


> Evet, ben aradığınız 
/4 adamım.” 


m m 


Bence biz bunu diğer her şeyle yaptığımız gibi yapıyoruz. 
Mesela Matt Murdock'a bakın; 


kırmızı pijama giyip tüm 


şehirde koşuya çıkan kör bir avukat. Jessica Jones'un yangın merdivenine sıçrayabilme yeteneği var. Luke Cage, kurşungeçirmez. Bunların her 


birinin fantastik bir elementi var ; 


ama biz diyoruz ki, seyircinin önüne bir kere çıkıyorsunuz, seyirciye bu hikâyede birazcık daha farklı bir şeyler görüleceğini ama başka her şeyin gerçek olacağını söylemek için tek bir şansınız oluyor. 


Bence en bariz olanı, üretim açısından daha iyi hale geldiğimiz, çünkü ekibimiz bütünleşti — birçok defa aynı kişilerin çoğu tüm dört seride de çalıştı. Bu yüzden yeni oyuncular geldiğinde, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir dünya 


buluyorlar. Ama her hikaye üslup açısından birbirinden farklı ve farklı bir anlatıcıya sahip. Marvel'daki işimiz, bu yetenekli yazarların ve başkarakterlerin her birinin desteklenmiş hissetmesini ve anlatmak istedikleri hikayeyi oluşturabilmelerini sağlamak. 


Üç yıldan biraz daha uzun bir süre önce Netflix'e verdiğimiz dokümana bakarsanız, tüm bu dört şovda anlatmayı planladığımız hikâyeye ve bizi 
Ihe Defenders'a götürecek şeyin, anlattığımız hikâye olduğuna çok şaşırırdınız. 


Almanac Projesi yöneticisi Dean İsraelite 


İ POWER 


RANGERS tekrar ilgi odağı yapmak istiyor. 
SEX bunu nasıl i yapacağını bulmak için sete gidiyor... 


rgenlik zordur. Hormonlarınız her yerdedir, cildiniz irin dolu bir oyun alanıdır ve ebeveynleriniz sizi anlamazlar. The Catcher In 'Ihe Rye'dan Star Wars ve Harry Potter'a kadar,büyümekle alakalı filmlerin bu kadar popüler olması şaşırtıcı değil. Ve şimdi, yönetmen Dean Israelite'e göre, Saban'ın yeni Power Rangers filmi de bu noktada. 
“Bu haklarından mahrum bırakılmış ve hepsi kendi problemleri ve işleriyle uğraşan beş ergenin filmi” diyor Israelite, SEX ile buluştuğunda. “Bu çocukların Power Rangers olma yolculuğu onların duygusal zırhlarından sıyrılıp, ait oldukları kabuklara girebileceklerini farkederek — ki bu kabuklar Power Rangers kıyafetleridir — büyüdükleri yolculuklarıdır. Bana göre, bu filmle alakalı ilk taslaktan beri heyeçan verici olan şey bunun çocukların kim olduklarını bulmaları için bir metafor oluşu.” 
Biraz geriye gidelim. Mighty Morphin Power Rangers karşımıza ilk defa 1993'te ABD televizyonlarında çıkmıştı. — Birleşik Devletlerdeki 
143. en zengin adam — ve medya patronu olan Haim Saban'ın parlak fikri olarak kung-fu aksiyonunu bilim-kurgu macerasıyla birleştirdi. 
Her ne kadar bir Kuzey Amerika yapımı olsa da, etkilerinin dizisi Japon dizisi Super Sentai'den alınmıştır ve programı reddedilemez kalitesizliğine rağmen, bir anda çocuklar arasında meşhur bir oyun alanına dönüşmüş ve > 


POWER RANGERS 


dünya çapında bunu takip eden devasa bir kültü beslemiştir. Programın Mighty Morphin ile vücut bulan hali, hayret verici bir yan ürünler serisine dönüşmeden önce üç sezon sürmüştür: Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo, Power Rangers Ninja Storm ve çok, çok daha fazlası. 


MORPHIN'İN ZAMANI 
Bugünlerde programa gülmek kolay. 


Etkilerinin tutkusu dürüst olmak gerekirse yapım ekibinin bütçesini ve yeteneğini fazlasıyla aştı, oyunculuk sık sık rezaletti ve orijinal versiyonunda, baş kötü karakterinin adı Rita'ydı. Ancak yine de hayranlığı 

sürdü — öyle çok sürdü ki Saban Lionsgate ile, kötü efektlerin baş döndürücü CGLİ'ya, uyduruk oyuncuların etkileyici bir uluslararası yetenekler sıralamasına dönüştüğü, çok daha büyük bütçeli bir yeniden çekim için anlaştı. 
Gerçi hala kötü karaktere Rita diyorlar. 

SEX çekim sürecinde Vancouver'da sette. 
Yağmur şiddettli ancak biz devasa bir oyuğun ağzında güvende ve ısınmış haldeyiz — burası aslında hem üzerinde durduğumuz yapay uğursuzluklara ve hemen yanda, yapım aşamasında olan Rangers uzay gemisine ev sahipliği yapan son derece etkileyici bir stüdyo seti. Beş genç kahramanın — Jason (Dacre Montgomery), Zack (Ludi Lin), Kimberly (Naomi Scott), Billy (RJ Cyler) ve Trini (Becky G) — bu sete ilk gelişleri, ve onlar da hayli etkilenmişler. 


DACRE MONTGOMERY 
KIRMIZI RANGER 


BECKYG 
SARI RANGER 


“Kabadayı bir kız. Bir Power 
Ranger olarak büyümek istedim ve şimdi başka bir 


“Jason evde bir sürü sorun yaşayan gözden düşmüş bir futbol kahramanı. Filmin başında tam olarak kaybolmuş durumda, ancak bu genç grupla tanışıyor ve bir bağ oluşturuyorlar. Bu bence ilginç çünkü o bir sporcu ama grubun kalanı için empati duyuyor.” 


nesil için oluyorum. 


»” 


kaderim'. 
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KATMA GK 


Çocuklar şöyle diyecek: 
“Anne, o Sarı Power Ranger! 
O Trini” Sarı benim favori rengim ve Sarı Ranger olduğu öğrendiğimde şöyle düşündüm 'Bu benim 


Ekibin çeşitli üyeleri sahnenin parçalarını etrafta taşırken Montgomery “Bu uzay gemisine girişi keşfettiğimiz sahte” diyor. 
“Bu onu tesadüfen bulduğumuz ilk an ve bu sahnede tamamen şaşkına dönmüş durumdayız. Bu çok büyük, ancak ekranda olacak olanın boyutu bunun yaklaşık on katı.” Bu Montgomery'nin ilk büyük rolü olmasına rağmen rahat ve — şahane bir B-filmi anında — polyesterden iri bir kaya sete yuvarlanıp etrafında sıçradığında bile soğukkanlı görünüyor. Ranger arkadaşları için övgüler diziyor ve çiçeklenen gerçek hayat arkadaşlıkları hakkında coşku dolu. 
“Hiçbirimiz çekimden üç hafta önce buraya geldiğimizde tanışmıyorduk. Ilk gün “Hadi senaryoyu birimizin evine götürelim ve senaryo okuması yapalım” dedim. İlk akşam saat 6 gibi oturduk ve gece Ve kadar devam ettik. Okuduk, güldük, ağladık ve ilk gecede 
aramızda hemen bir bağ oluştu. Şimdi ise 8 
hafta oldu.” 

Bu sabah çekilen sahne çocukların kendilerine süper yetenekleri veren Power Coins'leri bulduğu, fragmanda gösterilen an. İsraelite “Her şeyi olabildiğince büyük ve macera dolu hissettirmeye çalışıyoruz” diyor.“Çocuklar Coins'leri bulduklarında bence bu farklı ve ilgi çekici hissettiriyor. 
Gemiyi keşfettikleri sahne hiçbir TV şovunda göremeyeceğiniz türden. Gemi onları bu yer altı mağarasına götürüyor, ki bu bugün olduğumuz yer, ve şu an gördüğünüz filmde 


larla Tanışın 


LUDI LIN NAOMI SCOTT RJCYLER 
SIYAH RANGER PEMBE RANGER MAVİ RANGER 


“Benim karakterim Zack “Bu popüler kız, kraliçe arı, | “Kendi evimde süper Taylor, Siyah Ranger,en iyi | ama bir şey yapıyorve kahraman şeyleri yaptığım Ranger. En iyi renk bütün | grubundan kovuluyor. İlk — | için başım derde girerdi. 
renklerin yokluğudur. olarak Sarı Ranger için Kardeşlerimle Power Şamatacı, çok sesi çıkıyor, | | seçmelere girmiştim,ama (| Rangers oyunları yaptığım ama bu bir çeşit içindekileri | Pembe için okuyabilir misin | bir seferinde tavan gizleme yöntemi çünkü dediler? Dean ile bir Skype | vantilatörünü kırmıştım. 
zorluklarla başa çıkmak için | görüşmesi yaptık ve tüm Tavan vantilatörünün 


ihtiyacı olan gücü bulana doğru şeyleri söyledi. üzerine bir yastık koyup en kadar gerçekten hazır Görüşünün bu olduğunu düşük tura alırdık ve olmadığı bir sürü olayla öğrendiğimde şöyle dedim: | yakalamaya çalışırdık ve yere uğraşıyor.” *bu benim.” düşmeden önce 'Morphin 


zamanı”derdik. Sonu pek iyi olmadı.” 


göreceğinizin 25te biri.” 

Israelite ve ekibi doğru Rangers'ları bulmak için çok geniş bir oyunculuk ağına başvurmuşlar. “Binlerce insan gördük” diyor. 
“Bu orijinal karakterlerin sembolleri olacak çocukları bulmak gerçekten önemliydi.” 

Twilight ve Maze Runner'ın usta yapımcısı Marty Bowen da ona katılıyor 

“Tüm dünyayı araştırdık ve muhteşem beşlimizi bulduk. Kırmızı Ranger Avustralya'dan, yeni mezun oldu — bunun ilk 


POWER RANGERS 


Ranger'lar silahsız da olmayacaklar. 
Parlak bir şekilde kodlanmış renkli kıyafetlerinin dışında, Ranger'ların Zord'ları — fragmanlarda gösterildiği gibi, Rita'nın ordusuyla kafa kafaya gelince filme baş döndürücü CGI aksiyon sahneleri katacak olan devasa hayvan şeklinde saldırı araçları- var. Bunların (ve Goldar'ın — Rita'nın olağanüstü büyük altın kanatlı müttefiki) dahil edilmesine rağmen Israelite aksiyonu insan ölçüsünde tutmak istiyor. “Her şey tamamen inanılır, tamamen mantıklı hissettirmeli. Bence bu daha çok kişisel ve karakter odaklı olmalı.” 


RANGER TEHLİKESİ 


Daha sonra, SFX devasa iç mekan su tankı ve başka bir yapay oyuk duvarın üzerinde duran bir platforma merdivenlerden çıktı. 
Filmde bu Ranger'ların uzay gemisine giden portal olarak kullanılacak; gerçekte ise çok derin, çok karanlık ve çok kaygı verici görünüyor. Çocukların Ranger uzay gemisine yüzerek daldıkları sekansın çekimi için çok dikkatlice planlanmış iki gün geçirdikleri yer burası. “Orada çekim yapmak çok zordu,”diyor Israelite. “Inanılmaz derecede yavaştı çünkü her şey çok dikkatlice olmalıydı. Genellikle bir sahnenin büyük yığınlarını tek seferde çekmeyi severim ki karakterler yaparlarken gerçekten hareket edip, nefes alıp bir şeyleri bulabilsinler. Suda bunu yapamazsınız. Her şey tam olarak tasarladığınız şekilde olmalı. Bu ödüllendirici, 


etme niyetinde. Israelite “Leziz şekilde tuhaf çünkü görüntülere bakıyorsunuz ve muhteşem 


bir kötü karakter” diyor. “Bence Elizabeth role muhteşem hissiyatı getiriyor, çünkü bu tuhaflığı alıp, onu gerçekten eğlenceli ama aynı zamanda tamamıyla inanılır kılabilecek birine sahip olmalısınız.” 

Power Rangers'ın şansına, yardım mevcut. Öğleden sonra ekibin başka bir erken sahneyi oynayışını izliyoruz. Robot Alpha-5 (komedyen Bill Hader tarafından 


seslendiriliyor) ekibi bir eğitim seansından 


işiniz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Mavi geçiriyor, ve ekibin devasa ruhani hocası 


Ranger RJ Cyler gerçekten yeni bir soluk. 


Zordon yukarıdan izliyor. Bryan Cranston 


Pembe Ranger'ımız İngiltere'den ve gerçekten karaktere pürüzlü sesini ve yüzünün bir CGI 


manılmaz bir aktris. Becky G Sarı Ranger ve Kaliforniya'dan ve ayrıca bir popstar! Ludi Lin hem Çin'de hem de Vancouver'da yaşıyor. 
Bugüne kadar gördüğüm en iyi vücuda sahip insan. Daha fazla donut yemeli” 

Çocukların karşısında uzayın kötü cadısı Rita Repulsa var, 2017 yeniden yapımında onu Açlık Oyunları'nın Effe Trinket'ı Elizabeth Banks oynuyor. Arkasında şekil değiştirebilen çıkarcı canavarlar ordusu Putties (Macunlar) desteği ile Rita, Dünya'ya saldırma ve Power Rangers'ı sonsuza dek yok 


suretini veriyor — gerçi çekimin. Breaking Bad karakterinin yapımla ilk teması bu değil — özel bir bağ ile, orijinal seriye seslendirme yapmıştı ve Billy Cranston, Mavi Ranger, onun şerefine bu şekilde isimlendirilmişti. 


görünüyorlar, ama oyuncular için yorgunluk büyük bir mesele. Tüm gün boyunca 

suyun içinde, altındalar. Vücutları için çok zorlayıcıydı, hepsinin gözleri yanıyordu, kulakları tıkanmaya başlamıştı ve basıncı düzgün şekilde azaltamadılar.” 

Ranger'lar umursadıklarından değil, bu işin içinde olmaktan çok mutlular. Naomi Scott bu fikri ona benimseten şeyin Israelite ile yaptığı bir Skype görüşmesi ve Israelite'in projeyle alakalı tutkusu olduğunu söylerken Ludi Lin ise “Birçok yeni unsur var — daha modern ve yönetmenimiz bunu öylesine gerçek bir şey haline getirdi ki umarım dışarıdaki tüm çocuklar bağ kurarlar” diyor. 
İsraelite bunun son zamanların karanlık süper kahraman filmleri trendini izleyip izlemeyeceği sorumuza ise “Umarım bu 


“Daha önce herkesin gördüğü tipik hologram daha çok Amblin tarzı bir deneyim gibi 


yerine, Zordon'un yüzünün dalgalandığı ve hareket ettiği bu devasa pano etkisini 


hissettirir” diye yanıt veriyor. “Umarım altı yaşındakiler eğlencesinin tadını çıkarır, ama 


kullanacağız” diye açıklıyor Andrew Menzies. yine umuyorum ki 17 ve 25 yaşındakiler 


“Uzay gemisi üzerinde kullanacağımız boya daha önce hiçbir filmde kullanılmadı.” 


içinse yeterince anlamlı ve sofistike hissettirir. 

Gerçek bir macera ve eğlence hissi vermeli. 

Filmde gerçek bir zevk ve neşe olmalı.” 
Power Rangers 24 Mart'ta sinemalarda! 
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Mutlaka İzlenmesi bereken 
K 


IYamMEl Sonrasıl0 Film 


KALKTIĞIMIZDA, tekrar 

aynı yere dönene kadar hayatta 

kalmaya çalışıyoruz. İster koca 

ir metropol şehrinde yaşayın, isterseniz 

Ege'nin ufak bir kasabasında; nefes almak, su içmek, yemek yemek, karşıdan karşıya geçerken çarpabilecek araçlara dikkat etmek ya da düşük bir ihtimal ama gökten düşecek bir örsten kaçmak hayatın gerekliliklerinden. 
Yine de elimizde olmayan gelişmeler sonucunda, ki bunlar uzaylı saldırısı, suyun bitmesi, robotların ayaklanması, dünyaya meteor çarpması gibi, bu monoton hayatımız baştan aşağıya değişebilir. 
Umarım bu korkularımız gerçeğe 


Waterworld (1995) 
Yönetmen: Kevin Reynolds 


IMDB Puanı: 6.1 


Yazı: Özay Şen 


dönüşmez de paşa paşa dünyadaki zamanımızı doldururuz. 

Bu gibi olayların anlatıldığı, bilim kurgunun alt türü olarak nitelendirebileceğimiz kıyamet sonrası (Post-apokaliptik) türü olası afetlere karşı bizi hazırlıyor. Kıyamet sonrası en basit anlatımıyla, bu yukarıda saydığımız, elimizde olmayan sebeplerden ötürü normal insan yaşantısının değişmesidir. 
Günlük hayatta kolaylıkla ulaşabildiklerimiz için insanın insana düşman olduğu, korkulu bir gelecek resmidir. 

Modern Prometheus'u yaratan Mary Shelley'nin, 1826 tarihli The Last Man romanı kıyamet sonrası türüne ilk örnek olarak gösterilebilir. Dünyada kalan son 


Bir dönem Türk televizyonlarında da sıklıkla dönen 

Waterworld, çıktığı dönemde sinema eleştirmenleri 

tarafından topa tutulmuştu. Aradan geçen 20 yıla rağmen 

filmin kötü olduğunu düşünen insanlar olabilir ama bana kalırsa, her geçen sene bu filmin değeri gözümde daha da artıyor. 
Universal Studios içerisinde kendisine ait bir şovu da bulunan Waterworld, döneminin en pahalı filmlerinden biri olarak vizyonlara giriş yapmıştı. Kevin Costner'ın baş rolünde olduğu filmde, klasik kıyamet sonrası filmlerinde olan suyun tükenmesi fikrinin tam tersini işler. Bunun yerine sular dünyayı ele 


geçirmiştir. 


Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan küresel ısınma gerçeğe dönüşmüş, kutuplardaki buzların erimesiyle denizlerin seviyesi yükselmiştir. Haliyle tüm kıtalar sular altında kalmıştır. Toprak fazlasıyla değerlidir. Her yerin suyla kaplı olmasına karşın, temiz suya ulaşmak da bir hayli zordur. 
Geriye kalan insanlar ise denizler üzerinde kurdukları şehirlerde hayatta kalmaya çalışırlar. Kevin Costner'ın yolunun, geriye kalan son kara parçasını bulabileceklerine inanan Enola (Tina Majorino) ve Helen (Jeanne Tripplehorn) ile çakışmasıyla olaylar renk kazanır. 
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erkeğin hikayesini anlatan The Last Man ile birlikte, kıyamet sonrası türü literatüre girmiş olur. 

Bu türü belki de en iyi kullanan alan sinemadır. Bugüne kadar bu türe adanmış onlarca film var. Eğer bu türün yakın bir takipçisi değilseniz, hangisinden başlayacağınız konusunda kafanız karışabilir. Eh, biz de bunun için buradayız. 

Mutlaka izlenmesi gereken kiyamet sonrasısfilmlerin listesini oluştururken bir hayli zorlandığımı söylemeliyim. Türe gönül vermiş bir izleyici olarak onlarca fılm arasından bir liste oluşturmak, listeye girmeyen filmlere haksızlık yaptığımı düşünmeme sebep oldu. Yine de bir yerlerden başlamak gerekiyor. 


Wall-E (2008) 


Escape from New York (1981) Yönetmen: Andrew Stanton 


i Yönetmen: John Carpenter IMDB Puanı: 8.4 
IMDB Puanı: 7.2 Listemizdeki en yüksek puanlı filmlerden N 70'lerin ortasından itibaren beyaz perdeyi, plastik biri olan Wall-E, renkli bir film gibi gözükse makyajları ve korku ögeleriyle dolduran John de tüketim toplumundan, tüketim gezegenine Carpenter'a, dünya çapındaki ününü Halloween yükselmemize ramak kaldığını gözler önüne seriyor. 
getirse de Escape from New York'u da unutmamak Pixar'ın renkli dünyasının arkasındaki mesajları gerekiyor. okumayı bilenlere çok ama çok korkutucu bir dünya gösteren Wall-E'de, Larpenter her ne kadar Halloween ile Hollywood eşrafına dünyada tek başına dolaşan bir temizlik robotunun hikayesini izliyoruz. 
kendisini kabul ettirse de özene bezene Yorulmak nedir bilmeden, çöp gezegen haline gelen dünyayı temizleyip tertipli 


hazırladığı Escape from New York oldukça ufak bir bütçe ile hazırlanmıştı. Aksiyonun üst seviyede tutulduğu ve Snake Plissken karakteriyle şahlanıp dört nala koşan Kurt Russell'ın oyunculuğu filmi üst noktalara çıkartmıştı. 

Filmin ünlüler geçidine ev sahipliği yaptığını da unutmamak gerekiyor. Kovboy filmlerinin unutulmaz ismi 
Lee Van Cleef, klasik 
Amerikan sinemasının güleç yüzlü aktörü Ernest 

Borgnine ve ikonik sesiyle 
The Duke isimli unutulmaz kötü karakteri 

canlandıran İsaac Hayes 

filmi sırtlayan diğer 

isimler. 

Watergate skandalının ardından filmin 

senaryosunu hazırlayan Carpenter, Escape from New 

York ile suçun inanılmaz boyutlara ulaştığı bir dünya çizmiştir. 
* New York'un meşhur Manhattan Adası suçla o kadar dolup taşmıştır ki hükümet burayı devasa bir hapishaneye 

çevirmiştir. Devasa surlarla kapanan Manhattan, gözü pek yiğitlerin bile girmekten çekindiği bir suç merkezi haline 


bir hale getirmeye çalışan Wall-E'nin hayatı, çöplüklerin arasında bulacağı ufak bir filizle birlikte değişecektir. 

Robotların da duygularının olabileceğini gösteren Pixar, insanların da ne kadar duygusuz ve kör olabileceğini gösteriyor. İnsanlar dünyayı kirletip tükettikleri için uzaklaşmayı tercih etmişlerdir. Zamanı gelinceye kadar da gezegenlerini tamamen unutup çılgın tüketim partilerine devasa uzay gemilerine devam etme kararını 

almışlar. 
Andrew Stanton'ın kaleminden ve yönetmenliğinden çıkan film, bolca ödül adayı olmuş; çoğunu eve götürmeyi başarmış, > hatta Time dergisi tarafından “Yüzyılın öienep :PIKAR En İyi Filmleri” listesine girmeye y— L. L : iz hak kazanmıştır. Bizim listemize girmesin de ne yapsın şimdi? 


gelmiştir. 

Olaylar ABD başkanının kaçırılması ve Snake'in göreve e YEAR çağrılmasıyla başlar. Hafif vahşi batı kokan Escape from New 2027. 
York, suçun göz ardı edilemeyeceği aksine ne denli 3 


kontrolden çıkabileceğinin kanıtıdır. 


i 


Children of Men (2006) 

Yönetmen: Alfonso Cuaron 

IMDB Puanı: 7.9 

Dünya nüfusu kontrolsüz bir biçimde yükselmeye devam ediyor. 

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre 2050 yılına geldiğimizde dünya 

nüfusu 12 milyara ulaşacak, bırakın su ve gıda bulmayı, temiz hava 

| bulmak bile çok zor hale gelecek. 

| Alfonso Cuaron'ın kaleminden ve kadrajından çıkma Children of Men, kıymeti bilinmemiş 
filmlerden birisi. Bu kontrolsüz artışa dik bir duruş sergiliyor. Clive Owen'ın baş rolünde olduğu Children of Men filminde, insanlar nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü kısırlaşmıştır. 18 yıldır hiçbir bebek dünyaya gelmemektedir. , 
Bu kısır dünyadaki gerilim, artan politik kavgalar ve savaşın ateşinin artmasıyla daha da yükselmiştir. Ingiltere, dış dünyaya sınırlarını kapatmaya ve gelen mültecilere karşı özel önlemler almaya başlamıştır. Sonu görünmeyen karanlık dünyayı aydınlatması için bir bebeğin doğumu herkesin bir anlığına durmasına sebep olacak. 
Sadece konusuyla değil, çekimleriyle de izleyeni doyuran Children of Men adeta gizli bir hazine. 

renk kazanır. 


Twelve Monkeys 
(1995) 


Yönetmen: Terry 
Gilliam 


IMDB Puanı: 8.0 
Döneminin en iyi yuncularını bir araya toplayan Twelve Monkeys, bunu sadece renkli bir ambalaj için kullanmamış, senaryosu ile de ağızda müthiş bir tat bırakan dolguyla tamamlamıştı. 
Monty Python ekibiyle komedinin sınırlarını zorlayan Terry Gilliam, 1985 yılındaki Brazil filmiyle bilim kurguya da yeni bir soluk işti. Bilim kurgu türünün altından la kalktığını kanıtlayan Gilliam, Twelve Monkeys ile 90'lara da damgasını vurmuştu. 
Aslen La Jetee isimli kısa filmden uyarlanan Twelve Monkeys, zaman paradoksu, pe kıyamet sonrası ve bilim kurgu ögelerini harmanlayan bir başyapıt olarak karşımıza çıkıyor. 
2035 yılına gelindiğinde, bilinmeyen bir hastalık yüzünden dünya 
nüfusunun sadece 01'lik kısmı . Bunu araştırmak için Bruce Willis'in canlandırdığı, James « Cole isimli eski mahkum zamanda geriye yollanmıştır. Cole'ün önce nereye düştüğünü anlaması, sonrasında 1996'daki insanları kendisine inandırması gerekmektedir. 


The Road (2009) 
Yönetmen: John Hillcoat 
IMDB Puanı: 7.3 


Six-String Samurai 
(1998) 
Yönetmen: Lance Mungia 
IMDB Puanı: 6.7 
Listemizdeki en garip başlıklardan biri olan Six- 

String Samurai, diğer filmlerimize göre gelecekte |(ya da yakın gelecekte) değil, 1960'ların Nevada çölünde 

geçmektedir. 

Alternatif bir tarihte geçen filmde, Soğuk Savaş taki gergin ipler kopmuş dünya devasa bir nükleer savaş yaşamıştı ABD kocaman bir çöle dönmüştür. Yaşanabilen şehirlerin sayı 

az, ABD topraklarının büyük bir kısmı ise Sovyetler tarafından işg edilmiştir. 
Civarda kol gezegen ne idiği belirsiz çeteler, ufak kasabalara korku salarken Elis, nam-ı değer Vegas Kralı tahtalı köyü boylamıştır. Bunu duyan gitaristler ise Vegas'a ulaşarak yeni krg olma planları yapmaktadır. 
Görünüşüyle 50'lerin efsanevi Rock and Roll sanatçısı Buddy Holly'e gönderme yapan Buddy (Jeffrey Falcon), peşine takılan ufak bir çocukla Vegas'a ulaşmaya çalışmaktadır. 
Bu yolculuk sırasında diğer müzik türlerini yenmesi gerekmektedir. 
Filmin garip olmasının sebebiyse, Slamdance'de iki büyük ödül 
almasına ve yapımcısına büyük 9 
paralar kazandırmasına karşın yönetmen ve oyuncuların bir daha beyaz perdede gözükmemesi. 


Bazı maceraların baş karakterleri vardır ve bazen bu karakterlerin isimlere ihtiyacı yoktur. 
Neden orada oldukları, neden hayatta kalmaya çalıştıkları, neden o yolu bitirmeye > çalıştıklarını bilmenize gerek yoktur. 


, yönetmen koltuğuna oturduğu The Road, bize bir baba ve oğlunun —.  İ hikayesini sessiz sedasız anlatmaya çalışır. Amacı onların neden bu 
1 | noktaya geldiğini göstermek değildir. Tam tersine neden son noktaya 
“İl ulaşmaları gerektiğini amaç edinmiştir. 
©İ Cormac MeCarthy'nin romanından uyarlanan The Road, karanlık bir “| dünyada umudun en büyük erdemlerden biri olduğunu gözler önüne serer 


The Matrix (1999) 

Yönetmen: Wachowski Brothers 

IMDB Puanı: 8.7 i 

Cyberpunk türünün sinemadaki en büyük destekçisi olan Matrix, felsefik alt yapısı ve hayata dair göndermeleriyle bugün bile gündem konusu olmuş bir filmdir. 

Mavi hap mı, kırmızı hap mı ikilemi ve “What is the Matrix” sorusunu hayatımıza kazandırmış 

olan Matrix, robotların ayaklanmasıyla eman gömülen bir dünyada hayatta kalmaya i Kipi bir avuç insana e 


Stalker e drei Tarkovsky 


talker filmini listemize km çok lk 


de uzun 

sani tu mahzenlerin: 

Ri a çıkmaktayız. Modem dünyanın erinin ufak bir bir konsere 


Kendi dünyasına göndermelerde bulunmasına gre est ae yonden Kim kipi ii 
ET yam eri, gerekse atm. kitap ve iri mekke ünik Fanlenlüeiiin cs Bölge adı verilen yeri araştırmaya gi de olmadığını iyi filmlerden biridir. (Stalker), bu alanın devlet inde Oda dı ii Yaratılan dünyanın tekinsizliğinde, anarşizmin fark eder. Hatta daha da ötesinde O same kol gezmesine rağmen insan topluluklarının bir “izm şekilde hayatta kalmak için mücadele NU ZU görüyoruz. Herkes kendi davası uğruna iyi kötü bir şekilde hayatta kalmaya sline Ti birde Maxvar... 
Uzun uzun filmlerin ardından, hiçbirini seyretmemiş olsanız bile, Mad Max: Fury Road sayesinde hayatta kalmak için son sürat gaza 

iğini çok iyi anlayacaksınız. 


Mi 


SİNEMATİK 


Marvel'in Seyir Defteri 


Thor ve Hulk ile tanış 
Yaman dergisi ile olmuşt alan Ölümsüz Th mu 


kendine erteliMolge! 
Marvel dünyasına giriyorduk. pek ve karakteri kim hayatımıza sokmuşt 


922 doğu sahibi haline geldi. Hala fanları tarafından 
olarak başlat Marvel'in tanrısıdır Stan Le. Filmlerinde, ünümüzde : ve dizileri ile hal cameo (filmlerde yönetmen Ya da yazar, ündemde. Lee'nin ilk yaz senarist vs. gibi önemli birisinin kısa America dergisinde süre gözükmesi) yapmayı seven Lee, n America'nın yaratıcıları hayranlarını her Marvel filminde beklenti Jack Kirby mon işi bırakınca yerine haline sokmuştur. Sempatik kişiliği ile eçen Stan ge çizgi-roman i özdes elen Stan şirketi (eski 2 Marvel Comics ile Lee, günüm i devam etti. Ö Dörtlü ve Hulk, oldukça görkemli bir dünyanın redevil' Marvel filmleri ve yarattı. Ve gü Sinematik Evreni) sayısız süper Çocukken çizgi romanlarını dünyanın en ço 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okuduğumuzda, ileride bu kahramanların filmlerini hayal etmek çok güzeldi. Şu anda bu kahramanların sinema dünyasında hayat bulması ise Marvel fanlarına muhteşem bir armağan. Geçmiş yıllarda Incredible Hulk 1978'de dizi ve film, Captain America ise 70'lerde Tv filmi ve 1990'da sinema filmi olarak Marvel dünyasında yer almıştı. 
Fakat ufak bütçeli bu yapımlar, her ne kadar o dönemin imkanları doğrultusunda çekilmiş olsa da, beklentileri karşılamadı. 
Yalnızca ilk Hulk karakterini canlandıran vücut şampiyonu Lou Ferrigno, halen Hulk fanları tarafından çok sevilmektedir. 
Kendisi, 2008 yapımı Edward Norton'ın yer aldığı Incredible Hulk'da ufak bir rolde karşımıza çıkmış ve halen The Avengers filmlerinde Hulk'un seslendirmesini yapmaktadır. 

Marvel Comics'in, 90'lı yılların ortasında ellerindeki paraları yanlış işlere yatırım yapması sonucu başlayan çöküşü, ortaya kaliteli olmayan filmlerin çıkmasına neden 


oldu. Çizgi roman uyarlaması olan Blade, Ghost Rider, Daredevil, Elektra, The Punisher ve iki adet filmi çekilen Fantastic Four gibi yapımların başarısız senaryoları, gişede bekleneni veremedi ve hayranları 
tarafından olumsuz eleştiriler aldı. 2015 
yılında ise, yeniden çekilen Fantastic Four filmi yine sıradan hikayesi ve vasat oyunculukları ile gişede çakılarak ikinci defa Marvel fanatiklerini hüsrana uğrattı. 
Fakat Bryan Singer tarafından hayata geçirilen ilk X-Men serisi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. X-Men filmleri bugüne kadar çizgi romanlarına en fazla sadık kalan Marvel yapımlarıdır. X-Men karakterlerinin oyuncular ile olan başarıl! 
uyumu ve senaryolarının sağlam duruşu, Marvel filmleri için atılmış en büyük adımdır. Zamanında Evil Dead gibi korku filmini yaratmış olan Sam Ra tarafından çekilen Spider-Man üçle 

ise, yeni gelişmeye başlayan Marvel furyasında oldukça yüksek hasılatl: 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MARVEL SİNEMATİK EVREN 


etmiş ve çok beğeni toplamıştır. Doğru yapımlar doğru yönetmenlerin eline geçtiğinde, başarıların devamı geliyor ve yeni nesil çizgi roman severler için harika filmler ortaya çıkmaya başlıyordu. Sırada neden böyle bir filme el attığını hala anlamadığım uzak doğulu yönetmen Ang Lee'nin 2003 yapımı Hulk'u vardı. Film, konudan çok görselliğe önem veren bir filmdi ve hiçbir şekilde ne gişeyi ne de 


hayranlarını tatmin edemedi. Eric Bana'nın © 


oyunculuğu bile maalesef filmi kurtarmaya yetmedi. Güzel çalışmalar ortaya çıktıkça, maddi açıdan biraz rahatlayan Marvel, kendi stüdyosunu kurarak ileride çekilecek olan filmlerinin de temelini yavaştan atıyordu. 

Iron Man ile başlayan MCU (Marvel Cinematic Universe/ Marvel Sinematik Evreni) akımı, peş peşe gelen başarılı filmlerle tüm fanlarını sevindirdiği gibi, elde edilen verimli sonuçlar karşısında yapım şirketlerinin de yüzünü güldürmeye başlıyordu.'Thor ve Captain America gibi serilerin kendi aralarında diğer filmleri ile bağlantılı olması, Marvel evrenini daha da büyütmeye başladı. 
Çekimlerin ve senaryoların üzerinde oldukça titiz davranılması ve güçlü ekiplerin çalışması, Marvel filmlerine karşı olan ilgiyi fazlasıyla arttırıyordu. Ve başarı, Marvel yapımlarını teknik dallarda Oscar adaylığına dâhi taşımaya başladı. 
The Amazing Spider-Man konusunda yaşanan bazı sorunlar fanlarını üzdü, fakat sonucu tatlıya bağlandı. Oyuncu değişikliği ile yaşanan kargaşa, Andrew Garfield'in devamına karar verilmesi ile 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Filmin belkide en heyacanlı sahnesiydi. 


Captain America: Civil War 


noktalandı. Sony'nin elinde olan Spider-Man karakterinin MCU'da yer almaması hayranları tarafından olumsuz tepkilere yol açtı. Nihayetinde 10 Şubat 2015'de alınan kararla Sony'nin elinde bulunan Spider- 


Man'in, Marvel Sinema Evreni'nde yer alması kesinleşti ve The Amazing Spider-Man serisi iki flmle beraber sonlandırıldı. 
Marvel'in yeni seçilen ergen Spider-Man'i Tom Holland ise, ilk kez Captain America: Civil War'da karşımıza çıktı. 

Bu arada Marvel ekibi, X-Men'lerin en sevilen karakteri Wolverine için de iki adet film çekmeyi ihmal etmedi. Hugh Jackman, X-Men'deki performansını bu filmlerde de sergileyerek yine fanlarının gönlünde taht kurdu. Ilk film olan X-Men: Origins Wolverine'de, karakterin ortaya çıkışı anlatılırken, ikinci film The Wolverine de ise, Japonya'da geçen destansı bir hikayeye yer verildi. Bu ay Wolverine filmlerinin son halkası olan Logan da vizyondaki yerini aldı. Marvel Sinematik Evreni'ne hiçbir zaman dahil olmayan Wolverine ve X-Men filmleri, her ne kadar dışarıda kalıyor gibi gözükse de, kendi evrenini yaratmayı başardı. Marvel sadece MCU ile ilgilenmedi ve X-Men'lerin geçmişini anlatan yeni bir üçlemeye imza attı. Bu üçlemenin filmleri X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past ve X-Men: Apocalypse, ilk X-Men serisi kadar büyük 


hasılat elde ederek fanatiklerini fazlasıyla mutlu etmeyi başardı. Bu arada Marvel, ilk kez X-Men: Origins Wolverine'de karşımıza çıkan ve yanlış bir şekilde tanıtılarak çok olumsuz eleştiriler alan Deadpool karakterini çok daha görkemli bir şekilde 2016'da yeniden beyazperdeye taşıdı. MCU'da yer almayan, ağzı bozuk ve komik olmasının yanı sıra, kendine göre sınırları olan katil Deadpool karakteri, çizgi roman ile neredeyse birebir aynı olma özelliğini taşıyordu. Film, beklenenin çok üstünde başarı elde etti ve Deadpool büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. 

Marvel filmleri içinde gişedeki en büyük başarıyı Joss Whedon imzalı The Avengers (Yenilmezler) yaptı. 1963'den beri yayınlanan ve Marvel'in en beğenilen çizgi roman serisinden birebir uyarlanan filmde en sevilen kahramanlar Thor, Captain America, Hawkeye, Hulk, Iron Man ve Black Widow birlikte yer aldılar. Hikayenin devamını ele alan Avengers: Age of Ultron ile Marvel, çıtayı oldukça yükseltti. 
Avengers filmleri, esprili ve aksiyon dolu senaryosunun yanı sıra, muhteşem görsel 


efektleri ile de göz doldurarak MCU'daki 


yer. 


66 Doğru yapımlar 
doğru yönetmenlerin eline geçtiğinde, yeni nesil çizgi roman severler için harika filmler ortaya çıkmaya başlıyordu.9 


yerini aldı. 2014'de, Marvel evreninde fazla adı geçmeyen ve popüler olmayan Guardians Of the Galaxy filmi ise, sürpriz bir şekilde beklenenin çok üstünde hasılat yaparak büyük bir çıkış yakaladı. Eğlenceli uzay operası tadında olan filmin oldies parçalardan oluşan soundtrack'leri de çok beğeni topladı. Marvel evreni alıp başını gitmeye devam ederken, 2015 yılında Ant-Man vizyona girdi. Çok fazla bilinmeyen, küçülüp büyüyebilme özelliği bulunan Ant-Man karakteri, aslında MCU'nun en önemli karakterlerinden biridir ve Marvel tarihindeki kritik kararların alınmasında rolü büyüktür. 2016 yılında vizyona giren Doctor Strange ise, içerdiği mistik ve felsefik öyküsü ile diğer Marvel filmleri arasında farklı bir konuma yerleşti. Film, görsel efektleri ve müzikleri ile de çok övgü aldı. 

Marvel dizileri hakkında 

Marvel filmlerinin başarısı devam ederken yapımcılar, televizyon için hazırlanan harika dizi projeleri ortaya çıkarmaya başladı. Marvel filmlerinde karşımıza çıkan Ajan Coulson ve ekibinin maceralarını anlatan ve diğer Marvel filmleri ile bağlantılı ilerleyen Agents of S.H.LE.L.D. ile Agent Carter dizileri ortaya çıktı. Agent Carter, iki sezon sonra final yaptı, fakat Agents of S.H.I.E.L.D, ekibine Ghost Rider'ı da katarak 4.sezonu ile halen devam ediyor. Dizide yer alan Inhumans'ları anlatan yeni bir 8 bölümlük mini-dizi projesi de 2017 yılının sonlarında hayata geçecek. Gelecek Marvel dizileri için en önemli adım, Netflix ile sağlanan anlaşma sayesinde oldu ve karşımıza, çok sağlam senaryolarla donatılmış iki sezon Daredevil ve ilk sezonlarını tamamlayan Jessica Jones ile Luke Cage çıktı. Henüz yolda olan Iron Fist ve Punisher dizileri 


MARVEL SİNEMATİK EVREN 


de ilk sezonlarını sonlandırdığında, tüm Netflix'in Marvel kahramanlarını bir araya getirecek olan bir nevi Avengers misali The Defenders yayınlanacak. Görüldüğü üzere Marvel, filmlerindeki başarısını, dizilere de taşıyarak kendi evrenini büyütmeye tam gaz devam ediyor. 

Marvel Sinematik Evreni Rehberi 

En sevilen çizgi-roman karakterlerini beyazperdeye taşıyarak kendi sinematik evreninde yer vermeye hızla devam eden Marvel, 2019'a kadar yılda en az iki film vizyona sokacaklarını bildirerek tarihlerini de açıkladı. Şu anda en son durum bu, fakat vizyon tarihlerinde ilerleyen zamanlarda ufak tefek oynama yapabilme ihtimalleri de söz konusu. Aşağıda MCU'da yer alan geçmiş veya gelecek tüm Marvel filmleri tarihleri ile yer almaktadır. 
Hayranları için iyi bir rehber olduğunu düşünüyorum. 


Iron Man (2008) 

The Incredible Hulk (2008) 

Iron Man 2 (2010) 

Thor (2011) 

Captain America: The First Avenger (2011) The Avengers (2012) 

Iron Man 3 (2013) 

Thor: The Dark World (2013) 

Captain America 2: The Winter Soldier 
(2014) 

Guardians of the Galaxy (2014) Avengers: Age of Ultron (2015) Ant-Man (2015) 

Captain America: Civil War (2016) Doctor Strange (2016) 

Guardians of the Galaxy 2 

(28 Nisan 2017) 

Spiderman: Homecoming 

(7 Temmuz 2017) 

Thor: Ragnarok (3 Kasım 2017) 
Avengers: The Infinity War, Part 1 

(27 Nisan 2018) 

Ant-Man and the Wasp (29 Haziran 2018) Black Panther (6 Temmuz 2018) Captain Marvel (8 Mart 2019) 
Avengers: The Infinity War, Part 2 

(3 Mayıs 2019) 

Inhumans (12 Temmuz 2019) 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Arrival'de Aslında Neler Oldu? 


ger bir gün uzaylılarla temas kurarsak onlara soracak gerçekten birkaç ciddi sorumuz olacak. Örneğin, “Buraya nasıl geldiniz?” ya da “Bizi nasıl buldunuz?” 
gibi. Bunlar hiç de basit sorular değil. Hız sınırı olan bir evrende yaşıyoruz. Hiçbir şey ışıktan hızlı gidemiyor. Üzay gemileri ışık hızına ulaşsa bile evrendeki büyük mesafeleri aşmak yine de 


i 
, 


olanaksız görünüyor. Arrival'ın uzaylıları Dünya'ya : gelebilmek için ışık hızından milyonlarca kez hızlı : 


gitmiş olmalılar. Peki, ama bunu nasıl başardılar? 
Arrival'ın fizikçisi lan (Jerremy Renner) da aynı soruların peşinde ve tabii hükümet de bunu öğrenmek istiyor. 

İkinci soruyu, yani “Bizi nasıl buldunuz?” 
sorusunu da basitçe yanıtlamak mümkün değil. Evren öylesine büyük ve içinde o kadar çok gezegen var ki samanlıkta iğne aramak bile herhangi bir galakside gelişmiş bir uygarlık aramaktan çok daha kolay. Ancak bu soruları sorabilmek için öncelikle uzaylılarla konuşabilmemiz gerekiyor. Arrival'ın temel meselesi de zaten bu. Uzaylılarla nasıl konuşacağız, nasıl iletişim kuracağız? 


Bu arada uzaylılar ahtapota benzeyen yaratıklar. 


Yedi bacaklı oldukları için Heptapod diye adlandırılıyorlar. Heptapodlar yalnızca ışıktan 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hızlı seyahat edip yerçekimini kontrol etmekle kalmıyor, dil vasıtasıyla geleceği de görebiliyorlar. 
Konuşma dilinden epeyce farklı olan yazılı dilleri, zihinleriyle yön verdikleri mürekkep halkalarından oluşuyor. 

Halkalar ne anlama geliyor? 

Logogram denen bu halkalar esasında gelecek ve geçmiş zamanı aynı anda içeten cümlelerden ibaret. Zamanın sonsuzluğunu ve döngüselliğini anlatmak için eski çağlardan beri Ouroböros denilen bir.motif kullanılmış: Ouroboros, kendi kuyruğunu yutan bir yılan ya da ejderdir; yeniden 


E doğuşu ve hayatın döngüsünü simgeler. Uzak : .doğu kültüründeki Ying Yang sembolünün de 


Ouroboros'un bir çeşidi olduğu düşünülmekte. . 
Matematikteki sonsuz simgesi de bir kez bükülmüş bir Ouroboros'tan başka bir şey değil. 

Filmin öyküsü dilbilimci Louise Banks (Amy Adams) etrafında dönüyor. Hükümet tarafından kendisine heptapodların Dünya'ya neden geldiklerini öğrenme görevi verilen Dr. Banks, uzaylıların yazılı dillerinin sözlü dillerinden epey farklı olduğunu keşfediyor. Heptapod dili doğrusal değil, yani ögelerinin belli bir sırası yok. Bu dilde önemli olan, ögeler arasındaki zamandan bağımsız ilişkiler. Bir logogram'ın gösterdiği cümle; geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı içerebiliyor. ; 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Filmin başından itibaren Dr. Banks, ergenlik çağında kanserden ölen kızını anımsıyor. Ancak sonradan anlıyoruz ki bunlar bizim sandığımız gibi geçmişin değil, geleceğin anıları; yani flashback değil flashforward'lar. Bir başka deyişle, ileri dönük anımsamalar. 

Bu noktanın filmin sonuyla yakından ilgisi var. Şöyle ki, hetapodlar “Neden buradasınız?” sorusunu “Silah vermek için” diye yanıtlıyorlar. Buradaki silah sözcüğü, aynı zamanda teknolojik bir araç anlamına da gelebiliyor. Heptapodların mesajını yanlış anlayan Çinliler, onlara ülkelerini derhal terk etmeleri için ültimatom veriyor. Heptapodların iniş yaptığı on iki ülke arasındaki koordinasyon kopuyor. 
Ortalıkta bir savaş havası esmeye başlıyor. 
Ülkeler, uzaylıların Dünya birliğini bozmaya çalıştığına inanıyor. Bu arada Dr. Banks, heptapodlarla konuşabilecek kadar onların dilini çözüyor. İki uzaylıyla (Abbott ve Costello) konuşarak, bahsedilen silahın aslında heptapodların bize vermek istedikleri bir “ödül” olduğunu öğreniyor. 
Yani heptapodlar insanlığa bir armağan bahşetmek istiyorlar: Dillerini, yani logogramları... Peki ama logogramlar ne işe yarayacak? Anlaşıldığına göre logogramlar zaman içinde yolculuk yapmamızı sağlayacak. Logogramları kontrol etmeyi öğrenen bir kişi, zihin gücü aracılığıyla geleceğe ve geçmişe yolculuk yapabilecek. 
Doğrusu oldukça etkileyici bir armağan. 


Peki logogramlar zaman yolculuğu yapmamızı nasıl sağlayacaklar? 

Bu noktada film, Sapir- Whorf adlı iki dilbilimcinin teorisini gündeme getiriyor. 
Kısaca özetlemek gerekirse: “Konuştuğumuz dil, beynimizi şekillendirir” diyen bir hipotez bu. Dilbilimciler bu teoriyi gerçekte pek ciddiye almasalar da senaryonun dayanağı bu cümle olmuş. Logogramlar beynimizi değiştirerek uzay-zamanı bir üst boyuttan görmemizi sağlıyorlar. Peki, bir üst boyuta, yani 4. ya da 5. boyuta çıkarsak ne olur? Kimi fizikçilere göre geçrnişi ve geleceği bir bütün olarak görebiliriz. Üst boyuttan bakıldığında zaman sabit bir yapıdır, içinde yolculuk yapmak mümkün olabilir. Logogramlar, zihinsel olarak bu yolculuğu başarmamızı sağlıyorlar. Dr. Banks logogramları kullanmayı öğrendikçe geleceğe dair hayalleri netleşiyor. Sürekli anımsadığı ve sık sık da rüyalarında gördüğü çocuk aslında gelecekte sahip olacağı çocuktur; anıları, geleceğin anılarıdır. 

Uzaylıların yönlendirmesiyle Dr. 

Banks, baş gösteren savaş tehlikesini nasıl önleyeceğini de keşfediyor. Zihninde geleceğe yolculuk ediyor ve onunla bir partide karşılaşıyor. Tehlike atlatılmış, 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savaş önlenmiştir. Çin başbakanı Dr. 
Banks'ın bunu nasıl başardığını anlatıyor. 
Dr. Banks, kendisini aramış ve eşinin ölürken kocasına fısıldadığı Çince sözleri söylemiştir. Dr. Banks şaşırır ve Çin başbakanını arayamayacağını, çünkü onun numarasını bilmediğini söyler. Başbakan ona özel numarasını verir. Dr. Banks yeniden günümüze döner ve edindiği bu bilgiyle ne yapacağını gayet iyi bilmektedir. Çaldığı bir uydu telefonundan Çin Başbakanı'nı arar ve ona karısının sözlerini tekrarlar. 
Bu şekilde büyük bir felaketi önlemiş olur. 
Bunu logogramlar sayesinde başarmıştır. 
Çünkü logogramlar, Dr. Banks'ın beynini değiştirerek zaman yolculuğu yapmasını sağlamıştır. Sapir-Whorf teorisini anımsayalım: Hani konuştuğu dilin insanın beynini değiştirdiğini iddia eden teoriyi... 
Logogramların işlevini düşündüğümüz zaman, filmdeki bazı noktaları daha iyi anlıyoruz. Örneğin Dr. Banks'ın iletişim kurduğu uzaylılardan biri olan ve kuşkucu bir grup asker tarafından gerçekleştirilen bir bombalı saldırıda hayatını kaybeden Abbott geleceği görebildiğine göre, saldırıda öleceğini de biliyor olmalıydı. 
Buna rağmen bu yolculuğa çıkmayı neden kabul etmiş olabilir? Costello'nun (diğer heptapod) söylediğine göre, 3000 yıl kadar sonra heptapodlar türlerini kurtarmak için Dünyalıların yardımına ihtiyaç duyacaklarmış. O halde Abbott, türünün geleceğini kurtarmak için kendi yaşamını 


feda etmeyi kabul etmiştir. 

Filmin sonunda fizikçi lan,, Dr. Banks'a aşkını itiraf eder. Banks'a çocuk yapmaya hazır olup olmadığını sorduğunda Banks “evet” der. Ama artık biliyoruz ki bu “evet” öylesine söylenmiş bir 'evet'ten çok daha fazlasıdır. Çünkü Banks doğacak çocuğunun sonunda kanserden öleceğini bilmektedir. 
Buna rağmen çocuğu dünyaya getirmeyi kabul ediyor. Peki neden? Bu sorunun yanıtı sanırım Ouroboros'un anlamında yatıyor. 
Hani şu kendi kuyruğunu yutan yılan! 
Sonunda ölüm olsa bile, yine de yaşamaya değer binlerce güzel anımız olacak. İşte bunun için yaşamaya değmez mi? Dr. 
Banks, önünde kızıyla geçireceği güzel yıllar olduğunu biliyor. 

Sonuç olarak yaşam ve ölüm birbirini kovalayan iki güçtür ve biri olmadan öteki düşünülemez. Film de aslında bu mesajı iletmek istiyor. Öte yandan lan, karısının bu bilgiyi kendisinden saklamasını | hazmedemiyor ve onu terk ediyor. Dr. Banks bunun olacağını da önceden biliyor elbette. 
Yani kocası tarafından terk edileceğini... 
İşin tuhafı, hem kızının hem de kocasının kanserden ölmesinin nedeni Heptapodlar'la gerçekleştirilen yakın temas olabilir. 
Heptapodlar'ın radyasyon yaydığına dair ipuçları var filmde. Her iki bilim insanının yüksek radyasyona maruz kalmış olma ihtimali var. 

Film zaman yolculuğunun yarattığı 


İ 


paradokslara dayandırıyor öyküsünü. Ancak, bütün zaman yolcuğu filmlerinde karşımıza çıkan ve kafamızı karıştıran bazı noktalar 


havada bırakılıyor. 


Felaketi Önleyecek Bilgi Nerede ve Ne Zaman Üretildi? 

Çin başbakanının gelecekte Dr. Banks'a verdiği bilgi olmasaydı Dr. Banks savaşı önleyebilir miydi? Çin başbakanı kendi kendini durduracak bilgiyi yine kendisi veriyor. Peki, bu önemli bilgi tarihin hangi aşamasında, kim tarafından keşfediliyor? 
Geçmiş ve gelecek aynı anda bilindiğinde ortaya ilginç paradokslar çıkar. Çünkü öykü bedava bir bilgiye dayanır, oysa içinde 


vi 


v “ AR ; 
> Filmin öyküsü dilbilimci Louise Banks 


p i (Amy Adams) etrafında dönüyor. 


yaşadığımız ve geleceğini bilmediğimiz evrende bizler ancak bedelini ödediğimiz bilgilere sahip olabiliriz. Uğruna araştırma, gözlem yaptığımız, deneylerle sınadığımız ve sağlam kanıtlara dayandırdığımız bilgilere... 
Hiçbir bilgi bize gelecekten karşılıksız bir şekilde gelmez. Hepimiz bunun farkındayız. 

Bir başka deyişle, gelecek henüz oluşturulmamıştır, bu yüzden onun hakkında bilgimiz yoktur. Elimizde sadece olasılıklar vardır. 

Geleceği oluşturan şey, canlı cansız bütün varlıkların ortak çabası değil mi? Birileri geleceğe yatırım yapar, onun değişmesi için çabalar ve en çok çabalayan aslan payını alır. Bu bir rekabet oyunu gibi değil midir? 


/ SEX Türkiye'yi Facebook'ta takip edin - facebook.com/ SfxTurkiye 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Bizler geleceğe önem derecesi değişen katkılarda bulunuruz, tüm varlıkların yaptığı gibi. Tabi diğer canlılardan çok daha zeki olduğumuz için, geleceği kendi çıkarımıza değiştirmeyi çoğunlukla başarıyoruz. Peki, Dr. Banks, yaşamının hangi noktasında geleceği şekillendirecek bilgiyi elde etmiştir? 
Çin başbakanından değil sanırım, çünkü bu bedava bilgi olurdu. 

Filmde bu nokta belirsiz kalıyor, zaten zaman yolculuğuyla ilgili çoğu fılm ve öyküde bu nokta fazla eşelenmez. Bunu açıklamak için öncelikle zamanın (geçmiş * gelecek) sabit olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Ancak, tıpkı bir hamurun katılaşması gibi, belli şartlarda zaman da katılaşabilmeli. 

Dr. Banks'in savaşı durduracak bilgiyi edinebilmek için önce geçmişe gitmesi gerekirdi (bu nokta filmde yer almıyor). 
Üstelik geçmişte oldukça uzun süre kalmış olmalı. Çin başbakanının yaşamını baştan sonra izlemesi, onu durduracak bilgiyi (karısının ölüm döşeğinde söylediği sözler) keşfedecek kadar uzun süre geçmişte oyalanması lazım. Ama bunların hiçbirini filmde göremiyoruz. 

Dr. Banks anahtar bilgiye ulaşır ulaşmaz şimdiki zamana dönüyor (filmin şimdiki zamanına) ve savaşı durduracak hamleyi yapıyor. Bu noktaya gelinceye kadar gelecek yüzlerce kez değişmiş, insanlar heptapodları yüzlerce kez öldürmüş, belki de kendileri bu savaşta yüzlerce kez yok olmuş olmalı. 
Ancak, sonunda savaşın önlendiği olay yaşanıyor. Üstelik olası geleceklerden en tutarlı olan budur. Bu noktadan sonra tarihin dondurulması ve artık bir daha değişmemesi lazım. Bu amaçla tarih içinde bir kısa devre oluşturulması gerekiyor. Dr. Banks'ın geçmişe gitmesine gerek kalmayacak bir zaman çizgisine demir atılmalı. Yani, Dr. 
Banks artık geçmişe değil, direk geleceğe giderek Çin başbakanından gerekli bilgiyi almalı. 

Filmde gördüğümüz de bu. Dr. Banks'ın geçmişte yaptığı bilgi madenciliği filme yansıtılmıyor. Zaman yolculuğuyla ilgili birçok öyküde belirtilmeyen nokta da genelde bu oluyor. Bir video oyununda olduğu gibi, oyuncunun başarısız olduğu yüzlerce denemeyi biz görmeyiz. Ama sonuçta ustalaşmış bir oyuncunun başarısını hayranlıkla izleriz. 

Ancak bütün bilim kurgu eserleri bu hataya düşmüyor kuşkusuz. Bazılarında bu nokta gayet güzel işlenmiş oluyor. Örneğin Isaac Asimov'un Sonsuzluğun Sonu adlı romanı, zaman paradokslarına oldukça akılcı bir şekilde yaklaşan eserlere iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Bir başka örnek ise zaman yolculuğunu ele alma konusunda oldukça başarılı bulduğum Edge of Tomorrow (2014) adlı yapımdır. © 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Sizi ışık yılları uzağa götürecek, fakat geri getirecek mi? 


İsmail Yamanol 
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Roland Emmerich ve Dean Devlin tarafından ilk taslakları 90'lı yılların başında yazılan ve esasen bir üçleme olarak planlanan Stargate, başlangıçta maliyeti fazla olacağı gerekçesiyle film 

“ oşirketleri tarafından kabul edilmez. 
Ancak yapımcı Mario Kassar'ın senaryodaki cevheri görmesiyle-her şey bir anda değişir ve ekip filmi hayata geçirebilmek için kolları sıvar. Çekimleri yaklaşık bir yıl süren ve Arizona'daki Yuma Çölü'nün zor şartları altında tamamlanabilen 

film, 1994 yılında nihayet vizyona girer. 
Başrollerinde Kurt Russell, James Spader 


ve Jaye Davidson'ın oynadığı yapımın işede hatırı sayılır bir başarıya imza atmasıysa gecikmez. Mitolojik kurgusu, keşif dozu yüksek hikayesi ve epik anlatısıyla kısa sürede kült filmler arasına giren Stargate, kendisinden sonra çekilen dizilerle de uçsuz bucaksız bir evrene dönüşür. - | 
“Çalıştığım ilk gün hava gerçekten de çok sıcaktı. Birine hava sıcaklığını sorduğumda “52 derece! yanıtı aldığımı hatırlıyorum. Uzun soluklu ve yorucu bir iş olacağının farkındaydım. Ancak set çalışanları için işler daha da zordu. Uzak mesafeler boyunca ve o sıcakta ekipmanı kumulların üzerinde taşımak zorunda kaldılar. Kısacası tam bir işkenceydi.” - Kurt Russell 


© Aslında filmin.üzerine inşa edildiği konu, 


öteden beri Zecharia Sitchin, Alan Al- 


ford ve Erich von Dâniken gibi yazarların kitaplarında ileri sürdükleri iddiaların bir benzerinden ibarettir; fakat bu kez devreye sinema sanatınin gücü girmiş 


. ve ortaya da uzun yıllar konuşulacak 


bir iş çıkmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi Stargate bize uzaylılardan bahseder. 
Ancak bu uzaylılar pek çok filmden aşina olduğumuz “uzaylılar” değildir. Onlar tanrılardır! Eski toplumların mitolojilerinde yer alan tanrıların aslında birer uzaylı olduklarını söyleyen ve kurgusunu bunun üzerine oturtan film, işin içine birde ışık yılları uzaklıktaki mesafeleri birkaç saniyede aşmayı sağlayan bir geçit teknolojisi katınca, çok geçmeden bilim kurgunun unutulmaz yapımları arasındaki yerini de almış olur. Hatta kimi sinema yazarları Star Wars filmini tahtından 


"edebileceğini bile söylemekten çekinmez. > 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I. Sembol Kilitlendi! 


“Daha önce buna benzer hiçbir şey okumadım. Filmde beni heyecanlandıran şey de buydu. Hikayede, kayda değer bir bilim kurgu eğiliminin olmasına ve sanki başka bir dünyadanmış izlenimi vermesine rağmen çok insancıl bir temel var. 
Asıl konu da bu temel zaten. Ve galiba bu nedenle projeye katılabildim.” - James Spader 

Her şey 1928 yılında, Mısır'ın Giza Platosu'nda üstünde semboller olan ve dünya elementlerinden yapılmadığı anlaşılan halka şeklinde bir aygıtın bulunmasıyla başlar. Yer altındaki çok gizli bir askeri üsde nasıl çalıştığıyla ilgili olarak yıllarca çalışmalar yapılsa da, halkada ve üstündeki örtü taşında bulunan hiyeroglifler sırlarını açığa vurmazlar. Ancak yardım için çağrılan genç arkeolog ve dilbilimci Dr. 
Daniel Jackson, uzun zamandır yapılan araştırmaların tamamen yanlış olduğunu söyler ve incelemeye sıfırdan başlar. Örtü taşının anlattıklarının yıldızlarla ilgili bir yapıyı işaret ettiğini anlaması ve ordunun halka konusundaki şüphelerini doğrulaması uzun sürmeyecektir. 

Bu esrarengiz halka aslında Jackson'ın adını “Yıldız Geçidi” olarak tercüme ettiği bir ulaşım aracıdır. Karşılıklı iki geçit arasında bir solucan deliği açarak aradaki binlerce ışık yılı mesafenin birkaç saniyede alınabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. 
Yapılması gereken tek şey, gidilecek gezegenin üç boyutlu uzaydaki konumunu belirten doğru sembol dizilimini girmektir. 
Jackson'ın çözmeyi başardığı semboller halka üzerine uyarlanınca gezegenlerarası bir köprü kurulur ve bunun üzerine derhal bir ekip oluşturularak diğer gezegene keşif seferi düzenlenir. Ekibin bu yabancı gezegende karşılaşacağı şey ise, Antik Mısır medeniyetine benzeyen bir halk ve bu halka zulümle hükmeden Güneş Tanrısı Ra olacaktır. 


Yalnızca Bir Tane Ra Olabilir! 


“Stargate'in yapımcılarına 'bir milyon dolar verirseniz oynarım dedim. Nasılsa bir milyon dolar alamayacağımdan emindim. Ama bir saat sonra arayıp 'tamam, sana bir milyon dolar vereceğiz” dediler. 
Çok şaşırmıştım.” - Jaye Davidson 

Aksiyon filmlerinin unutulmaz aktörü Kurt Russel, Albay Jack O'Neil rolünde karşımıza çıkarken, pek çok filmde 


Ee. ila 


Yıldız Geçidi, 29 ton a ırlı ında, 6./ metre çapındadır. Basitçe amacı, 2 geçit arasında kararlı bir solucan deli i kurarak madde ve enerji iletimi sa lamaktır. Ancak iletim tek yönlüdür ve bu yön çeviren geçitten, çevrilen geçide do rudur. Buna ra men radyo dalgaları iki yönlü hareket edebilir. Yıldız. Geçidi, sürekli enerji iletimi durumunda en fazla 
38 dakika açık kalabilir. stisnai 
olarak, kara delikler veya muazzam enerji akımları cihazın daha uzun süre aktif kalmasına neden olabilmektedir. Asıl görevi olmasa da güne patlaması, solucan deli inin yolunda bir kara delik bulunması gibi nedenlerle zaman ve evrenler arasında yolculu a da sebep olabilmektedir. Stargate evreninde galaksi içi seyahatler için 7, galaksilerarası seyahatler için 8, Destiny gemisine ula mak içinse 9 sembol gerekmektedir 


po 


gN 


sergilediği başarılı oyunculuğuyla rüşdünü kanıtlamış olan James Spader da Dr. Daniel Jackson karakteriyle arzı endam eder. 
Oynadığı ilk film (Ihe Crying Game, 1992) ile Oscar'a aday gösterilen Jaye Davidson'ı ise Ra rolünde görürüz. The Crying Game filminden sonra sinema sektöründen uzaklaşan ve modacılıkta yoluna devam etme kararı alan Davidson, artık herhangi bir filmde oynamayacağını duyurmuştur. Hatta fılm teklifi gelmesin diye menajerinin görevine bile son vermiştir. Fakat Roland Emmerich, filmde Jaye Davidson'ın da mutlaka yer almasını ister. Zira androjen uzaylı Mısır tanrısı Ra karakteri için Jaye Davidson biçilmiş kaftandır ve ne olursa olsun ikna edilmelidir. Ancak Davidson'a götürülen teklifler bir türlü sonuç vermez. Zaten Davidson da gelen tekliflerden artık bunalmış durumdadır ve sırf buna bir son vermek ve karşı tarafın umudunu kırmak adına 

1 Milyon $ gibi, o zamanlar için astro- 


nomik sayılabilecek bir ücret talep eder. 
Bu ücretin kabul edilmeyeceğinden ve tekliflere bir son verileceğinden oldukça emindir. Ancak ummadığı bir şey olur ve yönetmenin de ısrarı üzerine filmin yapım şirketi bu ücreti kabul ettiğini açıklar. 
Jaye Davidson'ın artık filmde oynamaktan başka çaresi kalmaz. Olayın en ilginç tarafı ise, Jaye Davidson'ın bu filmde görüldüğü toplam sürenin sadece 5 dakika olmasıdır! Buna rağmen başarılı oyuncu filme damgasını vurmayı başarmıştır. 


beçit Nasıl Açıldı? 


“Stargate fikri şu şekilde ortaya çıktı: Roland ile mısırbilimci bir kadın hakkında belgesel izlemiştik. Kadın hayatını Krallar Vadisi'nde geçirmişti. Genç bir kızken oraya gelmiş ve yaşlı bir kadın olarak orada ölmüştü. Tüm ömrünü Mısır'daki tek bir yeri incelemekle geçirmişti. 
Ve biz bu insana aşık olduk. Ona benzer bir karakterin filmimizde de yer almasını istedik. Bu yüzden 1928 yılındaki giriş sahnesi Giza platosu'nda geçiyor.” - Dean Devlin 

Roland Emmerich ve Dean Devlin ikilisinin yolları ilk kez 1992 tarihli Universal Soldier filminde kesişir. Senaryosunu birlikte yazdıkları ve başrolünde Jean-Claude Van Damme'ı barındıran filmin Hollywood'da yankı uyandırması uzun sürmez. Kanlarının uyuştuğunu fark eden ikili, yeni bir proje üzerinde düşünmeye koyulur tabii. Onlara ilham veren şey ise, izledikleri bir belgesel olur. 
Halen “Mısır'ın Annesi” lakabıyla anılan ünlü mısırbilimci Dorothy Eady'in ilginç yaşam öyküsünü anlatan bu belgesel, ikiliye öteden beri aradıkları epik hikayeyi bahşedince kollar tekrar sıvanır. Gerçekten de İngiliz kökenli mısırbilimci Dorothy Eady'in hayatı bir hayli ilgi çekicidir. 1904 yılında Londra'da doğan Eady, henüz üç yaşındayken kaza geçirip tekerlekli sandalyeye mahkum kaldıktan sonra, yabancı aksan sendorumu başta olmak üzere bir yığın mental değişim yaşar. Zaman geçtikçe Eady'nin davranışları daha da tuhaflaşır. Evinde olduğu halde sürekli “eve gitmekteri” bahseder, Mısır'a duyduğu ilgi önlemez şekilde artar ve nihayet Britanya Müzesi'ni gezdiği bir gün Eski Mısır Salonu'ndayken bir tabloya bakıp “İşte benim evim” der. 1931 yılında Mısır'a yerleşen Eady, 


ömrünün sonuna kadar burada kendini 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Eski Mısır'ın gizemlerini çözmeye adar. 
Stargate filmindeki Catherine Langford karakteri, aslen Dorothy Eady'ye bir saygı duruş niteliğindedir. 

“Yuma'yı çeşitli sebeplerden dolayı seçtik. En önemlisi Fas, Mısır veya Sahra Çölü'ne gitmek zorunda kalmadan film için çok değerli sahnelerde bize çöl hizmeti verebilecek yeterlilikte olmasıydı. Los Angeles'tan Yuma'ya uçuş süresi bir saatti ve bu da bizim için büyük bir avantaj demekti.” - Mario Kassar 

Senaryonun tamamlanmasının ardından sıra çekimlere gelir. Hikayenin öngördüğü uçsuz bucaksız çöl manzarasını başarıyla yansıtmak isteyen ekip, çekimlerin ilk başta Fas ve Mısır gibi ülkelerde yapılması gerektiği fikrindedir. Ancak bu durum filmin maliyetini daha da şişireceğinden en son Arizona'daki Yuma Çölü'nde karar kılınır. Burası aynen Roland Emmerich'in hayal ettiği gibidir ve çok geçmeden setin kurulumuna başlanır. Kısa süre içinde Yuma gerçek bir şehre dönüşür; çadırlar, araçlar, mobil tuvaletler ve beslenme istasyonları kurulur. Aylar süren çekimler esnasında Yuma Çölü, ekibimize yabancı bir gezegen tasviri için gerekli olan her türlü atmosferi ziyadesiyle sunar. Göz alabildiğine kumullar, tehditkar bir ortam ve birbirinden garip canlılar... Keşif ekibinin bu yabancı gezegende karşılaştığı ve bir çeşit evcil binek hayvanı olduğu anlaşılan yaratıkların tasarımı içinse, üzerlerine kostüm giydirilmiş gerçek atlar kullanılır. 


EM James Spader 


Kurt Russel, Albay Jack 
O'Neil rolünde 


KURT RUSSELL JAMES ŞFADER- 


TA ARE ATE 


“a TAE MOVİE 


Filmin asıl kahramanı Yıldız Geçidi'nin ta kendisidir aslında. Oldukça ileri bir uygarlığın eseri olan bu cihaz, fılm boyunca her daim kurgunun merkezinde yer alır. Onun sayesinde yabancı bir gezegene adım atarken, aynı zamanda kendimize yeni düşmanlar da ediniriz. 
Kurulan ittifaklar da girişilen savaşlar da hep onun sayesindedir. İçine atacağınız bir adımla sonsuzluğa da ulaşabilir, ölümle de tanışabilirsiniz. Kurgudaki bu kilit önemiyle Yıldız Geçidi, sadece bilim kurgudan hoşlananlar için değil, her türlü keşfe ve serüvene kucak açmak isteyenler için de bulunmaz bir nimettir. Zaten bunca yıl Stargate evrenini ayakta tutmuş olan da odur. 
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otargate Evreni 


Stargate'in bilim kurguya kazandırdığı vizyon öylesine geniştir ki tek bir sinema filmiyle sınırlı kalması beklenemezdi bile. 
Oyle de olur. Filmin gösterime girmesin- den üç yıl sonra, tam on sezon boyunca milyonlarca seyirciyi peşinden sürükleyecek olan bir devam dizisi yayın hayatına merhaba der: Stargate SG-1. 27 Temmuz 1997 tarihinde “Children of Gods” (Tanrıların Çocukları) adlı ilk bölümüyle Showtime kanalında yayın hayatına başlayan dizi, tamamen Stargate filminin senaryosu üzerine oturtulmuştur. Ancak daha ilk bölümünde, filmin mitolojisiyle yetinmeyeceğinin sinyallerini verir. 
Beklenen gerçekleşir ve çok geçmeden Yıldız Geçidi sisteminin tüm galaksiye yayılmış bir ağ olduğu keşfedilir. Artık dizinin önünde, keşfe çıkılacak bambaşka dünyalar ve tanışılacak yepyeni uygarlıklar duruyordur. Dizideki karakterle birlikte biz izleyenler de her hafta galaktik bir yolculuğa çıkarız. Bazen kendimizi kara delik tarafından yutulmak üzere olan bir gezegende, bazen anlaşılması güç bulmacaların orta yerinde, bazen yabancı bir uzay gemisinin soğuk koridorlarında, bazen misafirlerini dostça karşılayan gelişmiş uygarlıkların arasında ve tabii bazen de merhametsiz bir düşmanın ölümcül kollarında buluruz... Dizinin bizi götürebileceği yerlerin bir sınırı yoktur, artık tek sınır insanın hayal gücüdür. 
Solucan delikleri, paralel evrenler, zaman yolculukları, hayal aşırı varlıklar, akıl sır 


Pa. 


EK land Emmerich 


ermeyen teknolojiler, muazzam savaşlar ve destansı ittifaklar... 

Tüm bu başarısına rağmen, SG-1'in beşinci ve altıncı sezonda sonlandırılması ihtimaline karşı yapımcılar, sezon finallerini başka serilere başlanacak şekilde kurgularlar. Asıl istedikleri ise Stargate SG-1'i bir filmle sonlandırıp, kayıp şehir Atlantis'in hikayesine odaklanmaktır. 
Ancak Stargate SG-1'in popülerliğinin artması ve kadrosundaki sürpriz değişiklikler sonucu manzara değişir. Hiç hesap- ta yokken SG-1'in sekizinci sezonuyla birlikte yeni bir Stargate dizisinin daha çekilmesine karar verilir. Bu dizi Stargate Atlantis'tir... Bu iki dizi üç sezon boyunca eş zamanlı olarak ekranlara gelir ve deyim yerindeyse Stargate hayranlarına tam bir dizi şöleni yaşatır. SG-1 onuncu sezonun ardından ekranlara veda ederken, Atlantis ise dördüncü sezonunun hazırlıklarını yapıyordur. SG-1'den farklı olarak Atlantis, Pegasus Galaksisi'ne ulaşmayı başaran çok uluslu bir ekibin başından geçen beş sezonluk olayları konu alır. 
Kahramanlarımız, Atlantis uçan şehrinin sırlarını çözmeye ve Wraith ırkını mağlup etmeye çalışır. 

Beşinci sezona yelken açan Stargate Atlantis ekibi, bunun son sezonları olacağını asla tahmin edemezdi. İzlenme oranları çok yüksek değilse de iyi bir seviyenin altına düşmüyordu. DVD satışları da gayet istikrarlıydı. Ne var ki henüz beşinci sezonun başındayken, dizinin iptal edileceği duyurulur. Hal böyle olunca, beşinci sezonun sonuyla birlikte diziye de final 


eşlik eder. Yıldız 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yapılır. Bu beklenmedik durum nedeniyle Wraith'lar ile yapılan savaşın sonu anlatı- 


lamaz ve bir devam filmi beklentisi oluşur. 


Ne var ki bu devam filmi hiç gelmez. 
Herkes bu iptalin Stargate Universe adlı yeni dizi projesiyle ilgili olduğunu tahmin ediyordur. Nitekim tahminler doğru çıkar ve Atlantis'in bitmesiyle birlikte hayatlarımıza Stargate Universe girer. Hayranlar en azından ekranlarda bir Stargate dizisi olmasından hoşnuttur; fakat yapımcıların alışılagelmiş Stargate konseptinden sapmaları sonucu Üniverse'ün izlenme oranları hızla düşmeye başlar ve beklenildiği gibi ikinci sezonun ardından da iptal edilir. 

Öte yandan Stargate SG-1'in bitmesi- ne müteakip Stargate: The Ark of Truth (2008) ve Stargate: Continuum (2008) adında iki devam filmine de imza atılır. 


Stargate: The Ark of Truth, Ori'lar ile ya- 


pılan savaşın sonunu gösterirken Stargate: 


Continuum ise, hayatta kalan son Sistem Lordu Baal'ın kurduğu zekice bir planın etrafında dönen konuları ele almaktadır. 

Dean Devlin, birkaç yıl önce Stargate'in bir üçleme olarak geri döneceği müjdesini verse de, daha sonra bu projenin rafa kaldırıldığı açıklanmıştır. Kısacası Stargate hayranlarının hüzünlü bekleyişi sürmektedir. Mutlu haberlerde görüşmek dileğiyle... 


BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? 


> Stargate, hakkında resmi. internet sitesi açılmış dünyanın ilk sinema filmidir. 

> Stargate filminde Albay Jack O'Neil'ın adı tek “1” ile yazılırken, karakterin Stargate SG-I1 dizisindeki adı iki “L” ile yazılmıştır. 

> Neil deGrasse Tyson, dünyanın en ünlü bilim insanlarından biri olmasının yanı sıra sağlam bir Stargate hayranıdır da. Hatta Bill Nye ile birlikte Stargate Atlantis dizisinin “Brain Storm' isimli 5. sezon 16. bölümünde de rol almıştır. 

> Tüm Stargate yapımlarını izlemek isteyen birinin harcayacığı toplam süre 
259 saat 34 dakikadır. 

> Stargate'in kurgusuna göre Jack.O'Neill bir dönem Türkiye'de de bulunmuştur. Kendisi, Körfez Harekatı sırasında İncirlik'deki “Kanıtlanmış Güç Operasyonu”na katılmıştır. 

> Jack O'Neill karakterini canlandıran Richard Dean Anderson ile Teal'c karakterini canlandıran Christopher Judge'nin, Stargate SG-1'den yıllar önce MacGyver dizisinin bir bölümünde de beraber rol almışlardır. 

> Erick Avari ve Alexis Cruz, hem Stargate filminde hem de Stargate SG-1 dizisinde aynı karakterleri canlandıran yegane iki oyuncudur. 

> Stargate, ülkemiz televizyonlarında ilk kez 19 Kasım 1995 tarihinde Interstar tarafından yayınlanmıştır. 

> Stargate SG-I1 dizisinde Daniel Jackson karakterini canlandıran Michael Sshanks ile Sha're karakterini canlandıran Vaitiare Hirshon bir dönem ilişki yaşamışlar ve bu ilişkilerinden 1998 doğumlu Tatiana adında bir de kız çocukları dünyaya gelmiştir. 

> Stargate SG-1 dizisini yayınlayan ilk Türk televizyon kanalı TGRT olmuştur. 2009 yılında TRT'de de ilk sezonu yayınlanan dizi, daha sonra yayından kaldırılmıştır. 

> Kuşkusuz Stargate denince akla ilk olarak Colorado'daki Cheyenne Dağı Askeri Kompieksi gelmektedir (Cheyenne Mountain Complex). Çünkü Stargate mitolojisine göre hem Yıldız Geçidi'nin kendisi ve hem de Yıldız Geçidi Komutanlığı bu kompleks içinde yer almaktadır. Söz konusu kompleks, günümüzde de Amerikan Ordusu tarafından faal olarak kullanılmaktadır; ancak içerisinde ne yazık ki Yıldız Geçidi yoktur ve yörüngedeki uzay çöplerinin takip edildiği bir merkez görevi görmektedir. 
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George Vnin nerede olduğu bilinmiyor, ancak sokaktaki söylentiler onun Londra Kulesi'ne hapsedildiğinden bahsetmekte. $ Yerini kukla'bir başbakan almış durumda.Me gamalı haçın kırmızı, beyaz ve siyah renkleri” Westminster Sarayı'nın grigöklerinde dalgalanmakta. 

Yukarıda okuduklarınız-1978 yılında Lan Deighton tarafından yazılansömüan $5- GB'ye ait. Kitabın'ortaya çıkması, €ditörü ve yazar bir arkadaşıyla gece yaptiklâri"bir içki sohbeti sayesinde gerçekleşmiş. Üçü birlikte oturup Deighton'âh 1977 tarihli Fighter romanının illüstrasyonlarına baktklarındâ, editörü “eğer savaşı kaybetseydik ne olütdu kimse bilmiyor” demiş. Deighton ise bu konuda tam olarak bilgisiz sayıtmazdı. 
Çünkü eğer savaşı kazansalardı Nazi diktasının hayata geçireceği birkaç plani görme fırsatı olmuştu. “Bu sohbetin ardından.Alman yayınlarına göz atıp Nazi yönetimitrdeki bir Birleşik.Krallık'ın kitap konuşu olup olmüâyacağını sorgulamaya başladım.” 

Deighton'un bu.Kitabı beş bölümlük'biğmini dizi haline getirildi * 


» Gy 


IT HAPPENED HERE 
Bu düşük bütçeli yapım 1956 og 


yılında çekilmeye başlandı, ancak 


The World Is Not Enough'tan beri her Bond filminde yazarlık yapmış Neal Purvis ve Robert Wade projeye dahil olan isimlerden. 

Tüm bunların Netflix dizisi The Man In'The High Castle'ye benzediğini düşünebilirsiniz. Ancak burada anahtar görevi gören bir fark var. Philip K Dick'in romanı, Nazi zaferinin 15 yıl sonrasında geçerken, buradaki olaylar, başarılı Nazi istilasının yalnızca 9 ay sonrasında vuku buluyor, ve kuzeyde hala sıcak bir mücadele sürmekte. 

“Burada yarattığımız dünya, alternatif bir İngiltere'deki hayatı anlatıyor,” diyor prodüktör Patrick Schweitzer. 

“Bu alternatif hayatta savaşı diğer ülke kazanmış, İngiltere'nin günlük hayatını kontrol ediyor ve böyle bir durumda zihinlerimizi meşgul eden şey sade vatandaşın arka planda kalmış akıbeti. 
Ortaya çıkardığımız portreyi elimizden geldiğince tutarlı bir şekilde işlemeye çalıştık. Bu açıdan bakıldığında yaptığımız işin pek de fantezi türüne girmediğini düşünüyorum. Göreceğiniz şey fütüristik 


bir diyar değil.” 


SEMPATİK BAŞROL 

Deighton kitap için çalışmalara başladığında, bir problemle karşılaştı: Hem böyle bir ortamda hikayeyi taşıyacak otoriteye sahip, hem de sempatik bir karakter nasıl yaratılır? Çözüm; hikayenin merkezine Douglas Archer'i, Scotland Yard'ın ölüm timinin bir üyesini koymak. 


. AN ENGLISHMAN'S CASTLE 
1978 yılında yapılmış bu üç .»r 
? bölümlük BBC dizisinde Kenneth $ buluştuğu bu hicivde, Naziler yer 


Sam Riley, sevse de sevmese de politikaya bir şekilde bulaşmış, şık giyimli dedektifi canlandırıyor. “ Archer, Shepherd Market'te işlenen bir cinayeti araştırırken karşımıza çıkıyor,”diyor Schweitzer, sahneyle ilgili. 

* Araştırmasına devam ederken bir şeylerin ters olduğunu fark ediyoruz, çünkü cesedin üzerinde göze çarpan yaralar var... Yüksek rütbeli 55 komiseri Dr Ruth, bu davaya oldukça meraklı bir şekilde sahneye dahil oluyor. Daha sonrasında ise bu insanın neden öldürüldüğüne dair gizli detaylar gün yüzüne çıkmaya başlıyor, ve akabinde ülkenin kontrolünü geri almaya çalışan 

bir direniş birliğinin varlığından haberdar oluyoruz.” 

Kastın içinde başka tanıdık yüzler de var. 
Superman Returns'un Louis Lane'si Kate Bosworth, ve Games Of Thrones'den James Cosmo karşımıza çıkan ilk isimlerden. 

*Kate'nin oynadığı karakterin adı Barbara Barga” diyor Schweitzer, “İşgal altındaki İngiltere ile ilgili haber yapmak amacıyla Amerika'dan gelmiş bir gazeteci. 
Archer ile arasında olanlar diziye bir 


DİKKAT İNGİLTERE 


* JACKBOOTS ON WHITEHALL - eam America ile Dad's Army” nire BJames Herbert'in 1996 tarihli 


aşk katmanı da ekliyor. James'in rolü ise Harry Woods. Polis kuvvetlerinin sağ kolu pozisyonunda bir adam.” 

Sıkı kanun ve düzen inancıyla işine kendini adamış Archer'in önderliğinde, hikaye işgal altında etiklerin ne denli değişimlere uğrayacağının altını çiziyor. 
Kısaca söylemek gerekirse, kendisi bir işbirlikçi, ancak sonrasında bir seçim yapması gerekiyor. Ve direniş kuvvetlerinin yaptıklarına da gözünü kapatmak istiyor, ki kapatıyor da. 

* Archer, Nazi yönetimi altında çalışıyor, ve bu sebeple ne yaparsa yapsın yolunu dikkatli çizmeli,” diyor Schweitzer, 

“zaten anlattığımız hikayenin büyük bölümü bahsettiğimiz yol seçimleriyle ilgili. Hayatta kalmak için kendi güvenliğinden emin olmak zorundasın, özellikle de Nazilerle birlikte çalışıyorsan. 
Davranışlarını dizginleyip günlük aktivitelerinin neredeyse tümünün onlar tarafından kontrol edildiğinin bilincinde olmak da bu minvalde bir elzem. Bu günlük hayatın ne kadar değişebileceğini ve 


HERBERT 


2:48 


romanında, Hitler'in biyolojik bi! 


tamamlanması 1963 yılını buldu. 
Çalıştığı şirketin insanlara zorla ötenazi yaptığını öğrenen bir hemşireyi merkezine alan film, gerçek Nasyonel Sosyalistler'in düşüncelerinden de parçalar içeriyor. Tıpkı stormtrooper'ların Big Ben'in önünde yürümesi gibi. 


2 Moore, 1940 istilasında karşımıza altından kazdıkları tünellerle 
. « çıkıyor. Hanımının da kendi gibi o e « Trafalgar Meydanı'na kadar 

2 Yahudi olduğunu ve yeraltı direnişg geliyor. Ewan McGregor, Hadrian 
2 organizasyonunun bir üyesi 2 Duvarı'nda direniş güçlerini 
e 2 olduğunu öğrendikten sonra, stoplayıp harekete geçiren genç e ikisinin de inançları bir teste tabi e çiftçiye sesiyle eşlik ediyor. 
ş tutuluyor... 


*silahla saldırmasının ardından essadece AB negatif kan gruplu 
< insanların, yani genel 

2 popülasyonun 3ünün hayatta 
»kaldığı bir İngiltere anlatılıyor. 
-Burada karşımıza, Blackshirts #grubu tarafından kovalanan, ve 2amacı kan nakliyle lideri Lord 

s* Hubble'yi kurtarmak olan 

< Amerikalı bir pilot çıkıyor. 
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“Naziler savaşı kazandı. Ama biz birer fincan daha çay içelim en iyisi.” 


sokaktaki sıradan bireylerin bundan nasıl etkilendiğini de büyük oranda anlatmaya çalıştık.” Ölü adamın gizemi, jet sosyetenin takıldığı gizli içki kulüpleri sağ olsun, bizleri bir antika dükkanından Devon'daki bir toplama kampına götürüyor. Bu arada Londra'nın turistik yüzü de biraz görünüyor tabi... 

“Mall'da geçen bir sahnemiz var. Bu sahnede bir uçağın inişini görüyoruz,” diyor Schweitzer, “Bu esnada bir ateş cambazını Buckingham sarayının önünde, esas ortamında kameraya alma fırsatımız olmuştu. Aynı zamanda Highgate Mezarlığı'nı da kullanmamıza izin verildi. 
O sahnede de Karl Marx'ın mezarı etrafında dönen bir konu vardı. Otantik bir Londra'yı resmetmek dizimiz için oldukça önemliydi. O yüzden umarım şu detay unutulmaz: Bu hikaye Londra'nın kalbinde geçiyor, ve çekimleri de hikayenin geçtiği yerde yaptık.” 

Üzerinden 70 yıl geçmiş olsa bile, projenin yapımcıları böylesine bir konunun diğer tarihi dizilerden farklı olarak muazzam bir hassasiyet ile çekilmesi gerektiğinin farkındalar. 

“Etrafta hala bu acı tarihin kazazedeleri olduğu için, hikayemiz oldukça sert. O yüzden halka açık çekimlerin hiçbirinde Alman üniformalı birini kullanmadık, ve hiçbir sokağa da gamalı haç dikmedik.” 
Deighton'un kitabına dair ilginç detaylardan biri de, savaşa katılmış 


Almanlar ile yaptığı görüşmelere ek olarak, savaş sonrası işgal edilen Berlin'de idari bir görevi yerine getiren başka bir yazar 


alışverişi. Ki buda bizlere 
Alman halkının yekpare bir ideolojiyi paylaşmadığını işaret ediyor. Başlarına dert olmuş ağır bir gruplaşma var, ve SS subayları ile ordunun giriştiği güç mücadelesi her şeyi daha da zorlaştırıyor. 

“Hiçbir şey net değil,” diyor Schweitzer. 
“SS subaylarının arasında bile fikir ayrılıkları var. Bunların arasında kendi kişisel amaçları ve çıkarları doğrultusunda hareket edenler de mevcut. Bu karakterleri de bireysel yönelimleriyle dizi içinde aktarmaya çalıştık, ve umarım bu çabamız başarılı olur. Ortada kuvvetli bir rejim varken, ve sizde bu rejimin ordusuna bir şekilde katılmışken, hayatta kalmak için yapmanız gerekenlerden ötürü bireysel değerleriniz değişebilir. Bu açıdan bakıldığında istila altında yaşayan İngilizler kadar Almanların da yaşadığı buhranların doğru şekilde yansıtılabileceğini ümit ediyoruz.” 

Generation War ile Emmy kazanan 


yönetmen Philipp Kadelbach'in projeye katılmasıyla Schweitzer, sadece 40'lar dönemini çalışmak konusunda deneyimli bir ismi değil, Almanların oyunculuğu 

ile ilgili hayati sezgilere sahip birini de takıma kazandırmış oldu. “Müthiş Alman aktörlerimiz var,”diyor Schweitzer. 
“Rainer Bock, Archer'in Scotland Yard'da doğrudan direktiflerini aldığı General Kellerman'i oynuyor. Lars Eidinger'in canlandırdığı karakter ise 

Dr. Huth. Kendisinin karaktere kattığı realist yaklaşım gerçekten kelimelerle ifade edilemez. Oyuncularımızın klişe Naziler gibi davranmasını istemedik, ve inanıyorum ki topladığımız kadro, böyle bir savaş ortamında karakterlerin insani tepkilerle hareket edip kendi doğalarını da yansıtmalarını mümkün kıldı. Dizideki karakterler hayata geçirilirken, özellikle Naziler ve 5S'ler kadar korkutucu olabilmeleri için uğraştık, böylece insanları hikayeye daha da bağlayabileceğimizi düşündük.” 

Schweitzer ile yaptığımız görüşmeden hemen bir gün önce, İçişleri Bakanı, bir Nasyonal Sosyalist grubu resmi olarak suçlu buldu ve terör yasalarıyla hareket ettiklerini açıkladı. Böyle bir organizasyon ilk kez bu suçlamayla yüzleşti. Geçtiğimiz yılda aşırı sağ ideolojilerin ana akımda güç kazanmaya başladığını da söylemekte fayda var. Schwietzer, Yahudi melezi bir babanın 
çocuğu olarak Berlin'de doğdu ve 1945 
yılında İngiltere'ye yerleşti. Ve kendisi böylesine hareketli bir hikayeyi anlatmaya ek olarak, 5SS-GB'nin insanlara içinde yaşadığımız demokratik sistemin ne kadar hassas temeller üzerine kurulu olduğunu da bir kez daha hatırlatabilmesini umuyor. 

“Gerçeklik kavramı başka bir boyut kazandı,” diyerek gözlemlerini aktarıyor Schweitzer. “Bir başka değişim çağının arifesinde, hatta tam içindeyiz. Bu değişimler Nazi Almanya'sındaki kadar köklü ve acımasız değil, zaten o kadar olması günümüz şartlarında imkansız. 
Önemli hikayeler unutuluyor, ve savaş kavramı tarihe karışmış gibi bir izlenim var, ki benim ailem o savaşlardan birini bizzat yaşadı. İstikrar denen şeyin hiçbir zaman cepte kabul edilemeyeceğini arada bir hatırlamakta fayda var. Umuyorum ki bu dizi, politik kararların sonuçları hakkında bizleri biraz daha düşünmeye sevk eder.” 
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LEGĞLON 


GÜZEL BİR 
ÖLMEK İÇİN 


büzel ve Çirkin sahnelere geri döndü.SFX, yönetmen Bill Gondon ile tezatlığın aşkı ve büyüler hakkında konuşuyor. 


u filmi 90'ların çocuklarının hemen 

hemen hepsi hatırlayacaktır: Genç 

bir kadın, bir şatonun karanlık ve 

ıssız odalarını babasını bulmak için dolaşır. Güzeldir, fakat daha da önemlisi oldukça cesurdur. Nihayet babasını kilit altında bir esir olarak bulur ve babası onu korkunç bir canavarın varlığı konusunda uyarır. Tuhaf bir kişi gölgelerin içinden onunla konuşur ve güzel kadın ona kendisini göstermesini söyler. 
Elinde tuttuğu meşale bu tuhaf kişinin suratını ortaya çıkarınca, güzel kadın onun gerçekte ne olduğunu görür: Delici, iri köpek dişlere ve 


kalın bir posta sahip iri kıyım bir canavar. Korku : : biliyorum fakat bu aynı zamanda hikayeyi yeni 


i bir boyuta taşıyor. İnsanların çizilmediği bir : dünyaya bağlı kalmadığınızda her şeyi yeniden i düşünmeniz gerekiyor. Psikoloji, davranışlar 


güzel kadının tüm vücudunu sarmıştır, nefesi kesilir ve irkilerek geri çekilir... Genel hatlarıyla 1740'ların Fransız masalını temel alan Walt Disney Pictures, filminde, içinin çirkinliğinin 


dışına vurması için lanetlenmiş zalim bir prensin 


ve laneti bozmaya yardımcı olması için esir aldığı : : büyü eş anlamlı, bunlar fantezi ve hayal aleminin 


£ ürünleridir. Animasyonların kullanılmadığı 

i Güzel ve Çirkin'in yapımında, sinematik havanın i kaybolmaması için Condon'un yeni bir yöntem 

i bulması gerekiyordu. Kalem ve kağıt kullanmak 


güzel bir kadının hikayesini anlatmaktadır. Jean Cocteau'nun görkemli 1946 uyarlamasından ilham alan Disney, hikayenin karanlık duygusunu korumayı başarmaktadır fakat filme müzikal ve konuşan objeler de dahil etmişlerdir. 


£ Şimdi ise Disney, 90'ların animasyonlarla 

£ oluşturulmuş klasiğini, animasyon kullanılmadan i tamamen gerçek insanlarla oluşturulmuş yeni bir i yapımı, yönetmen koltuğunda Bill Condon ve 

i yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla bizlere tekrar i sunuyor. Bu kadar zengin tarihe sahip bir filmi 

: tekrar yapıp yayınlamak göz korkutucu bir süreç i olsada Condon projenin hemen ilgisini çektiğini : belirtti. Doğuştan gelen müzikal sevgisiyle 

i Condon, Güzel ve Çirkin filmini, hikayeyi yeni 

: bir seyirciye aktarırken aynı zamanda geniş çaplı ; klasik bir müzikal filmi olarak görüyor. 


Condon SFX*e verdiği röportajda, “Bunun var olan bir filmi yeniden yapmak olduğunu 


ve her şeyin daha gerçekçi bir hale bürünmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Çizgi film ile 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yerine, filmdeki ögelerin “Bilgisayarla Oluşturulmuş Görüntü' (CGİ) tekniğiyle oluşturulması gerekiyordu. Böylece “Çirkin” karakterinin görüntüsü daha sonrasında görsel efektlerle büyütülen, Dan Stevens'ın film boyunca giydiği bir kıyafet ile oluşturulurken, Cogsworth ve Lumiğre gibi süs karakteri tamamen dijital ortamda üretildi. “Filmin yapım aşamasında gerçekten çok zorlu süreçler yaşadık fakat oldukça tatmin edici çözümler de bu zorlukların yanında kendini gösteriverdi. Bir müzikal sahne olan “Be Our Guest” performansını nasıl yapacağımız ve bunun gerçeklik hissini nasıl vereceği gibi problemleri çözmemiz gerekiyordu. Ayrıca ışıklandırmayı da nasıl yapacağınızı bulmamız gerekiyordu. 
Belle (Güzel) için yapılmış bu müzikal sahnenin ışıklandırmasını 18. yüzyılın film yapımındaki teknik kadro nasıl yaptı” ifadelerini kullandı. Animasyonla oluşturulmuş filme saygılarını sunarken Condon aynı zamanda, her şeyi daha keskin ve belirgin hale getirerek filmi daha iyi hale getirmeyi de istemekte. Condon, orijinal filmi gerçek bir zamanı olmayan belli belirsiz bir masal dünyasının içinde kurgulanmış olarak tanımlamaktadır. 

Sarah Greenwood ve Condon orijinal 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HEPİMİZ BİR NOKTADA 
YANLIŞ ANLAŞILMIŞ BİR 
CANAVAR GİBİ HİSSETTİK 


hikayenin ortamını tekrar oluşturdu: 18. 
yüzyıl başlarının kırsal bölgesi. Filmde bize sunulacak olan şey, objelerde kolayca ve açıkça yorumlanmaya açık işlemelerin, nam-ı diğer Barok sanat dokusunun bulunduğu, odalara eriyen yıldızları andıran mumların eşlik ettiği, alanların 

ve ormanların yemyeşil olduğu toz pembe bir diyar. Condon, 1700'lerin başını araştırırken bu detayları harmanlayıp 

bir araya getirdi. Bu da onun yaparken gerçekten keyif aldığı bir işti. Condon “Şamdanlara bakmaya başladık ve onlar gerçekten çok gösterişliydi. Ev eşyalarının tasarımı için saatlere ve şamdanlara baktık ve tel işlemelerin içinde neredeyse suratlar beliriyordu!” ifadelerini kullandı. Bu klasik bir Disney animasyonunun, animasyonsuz tamamen gerçek insanlarla oluşturulmuş ilk yeniden çevirimi değil. Jon Favreau'nun film eleştirmenlerinden pozitif yönde yorumlar 


aldığı, 1960'ların en sevilen yapıtlarından Orman Çocuğu'nun yeniden çevrimi geçen yıl gişelere damgasını vurdu. Fakat Disney'in klasik kadın karakter algısı uzun zamandır eleştiriliyordu. Belle karakteri çoğu zaman meraklı ve cesur olarak aktarılsa da aynı zamanda geleneksel bir güzelliğe, kadına özgü niteliklere ve narin bir vücut yapısına 
sahip bir kadındır. Kenneth Branagh'ın 2015 
yapımı Cinderella yeniden çevriminden sonra film yapımcıları, Lily James'in 

belini dijital ortamda inceltmekle ve onu görkemli, altın saçlı bir kıza dönüştürmekle suçlanmışlardır. 


Alice Harikalar Diyarında filmleri dışında, geleneksel Disney kadın kahramanları aynı zamanda bir erkeğe karşı olan aşkıyla da resmedilmiştir. Güzel ve Çirkin'in bu trendi devam ettirip ettirmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz, sonuçta bu hikayede ana karakterin isminin anlamı “güzel” demek. 
Balonun çekici ve güzel kadını hep daha fazlasını olmayı arzulayan genç kadınları nasıl etkileyebilir ya da onlara ilham verebilir? Fakat Condon, Güzel ve Çirkin'in her zaman genç kadınları destekleyen bir hikaye olduğunu savunmaktadır. Condon 


LA BELLE ETLA BETE 


Cocteau'nun duygu ve şehveti ön plana çıkardığını görüyoruz. 


yaratığa çevirmektedir. 


Belle'nin babası Maurice (Kevin Kline) 91 
yapımı filmdeki karakterden daha ince. 


sözlerine şu ifadeleri de ekledi: “Belle bu akımı başlatan kişi oldu. O bir erkeği elde etmekten ziyade eğitimi önemseyen ilk Disney kadın kahramanıydı” 

Güzel ve Çirkin'i diğer Disney yeniden çevrimlerinden ayıracak özellik Emma Watson'a Belle rolünün verilmesi olabilir. 
Harry Potter'da beraber rol aldığı meslektaşı Daniel Radeliffe'nin aksine, Watson geçtiğimiz yıllarda çok projede yer almamış, film projelerinde yer almak yerine kadın hakları için mücadele etmeyi ve Birleşmiş 


PANNA A NETVOR 


canlandırıldığı tek filmdir. 
Hikaye örgüsünde sürpriz ve bir o kadar da korkunç 


Çirkin'i Belle'nin bir gelişme ile birlikte, çıkar. 
güzelliği ile çılgına Çirkin Güzel'i öldürmeye dönmüş aslanımsı bir kalkışır ve sadece kan 


kız, antik bir gücün onları yıllardır izlediği bir ormanda gezintiye 


içerek hayatta kalabilir. 


Milletler ile beraber çalışmayı tercih etmiştir. Feminist idealleri ile gündeme geldiği kadar rol seçimleri ile de yankı yaratan Watson, kendisini bir erkeğin kollarına atacak genç bir kızı oynayacak bir oyuncu gibi gözükmemektedir. 
Condon “Süreçteki zorluk, Belle'yi bir yol gösteren öncü haline nasıl getireceğimiz yönündeydi. İlk olarak bence, gerçek hayatta da Belle karakterine benzeyen 

ve ilgili projelerde ortak olarak çalışan Emma Watson'un oyuncu kadrosuna dahil edilmesi gerekiyordu. Orijinal filmde Belle, kitap okumayı seven bir karakter. Bu filmde Belle, diğer kadınlara da kitap okumayı öğretmek istiyor. Bir topum psikolojisine bürünmüş ve kendi tecrübesini diğer kadınlarla paylaşmak istiyor.” İfadelerine yer verdi. 


Belle'nin bir rol model olmasına rağmen Condon'a göre, seyircinin gerçekten 


4 bir bağ oluşturacağı karakter “Çirkin” 


karakteri. “Operadaki Hayalet filmi gibi; 


>) bu film Belle'nin hikayesini anlatsa da, hepimizin içinde “Çirkin” karakteriyle 


özdeşleşen bir parça var. Hepimiz bir noktada yanlış anlaşılmış bir canavar gibi hissetmişizdir ve içimizdeki güzel kişiliği göstermek istemişizdir.” Condon daha çok müzikal tarafıyla bilinen bir yönetmen olsa da, melankoliye olan tutkusu ve normalliğe uyum sağlayamayan karakter seçimleri, filmlerini bir araya getiren hususlardır. Condon, Şeker Adamın Laneti 2 ve Alacakaranlık: Şafak vakti filmlerinden, yönetmen James Whale hakkında yazılmış ilk senaryo olan 


geçtikten sonra kel ve dövmeli ürkütücü bir tipe dönüştüğü gençliğe dair bir drama olarak yeniden canlandırılmış bir masal. 


BELLE'LERİN TARİHİ 


Klasik hikayeden yola çıkılarak çekilmiş birbirinden bir hayli farklı 5 film 


LA BELLE ET LA BETE 


SPIKE BEASTLY 
Jean Cocteau, 1946 Juraj Herez,1978 Robert Beaucage, 2008 Daniel Bamz, 2011 Christophe Gans 2014 
Bu seçkin Fransız Bu kasvetli Çek Bağımsız bir Amerikan | Liseli bir serseri olan Cocteau'nun adaptasyonunda adaptasyonu, Çirkin'in yönetmenden gerçeküstü | Alex Pettyfer'ın bir kızın | başyapıtının yeniden yönetmen Jean kocaman bir kuş olarak bir yolculuk. Üç genç dış görünüşüyle dalga çevrimi. Orijinalinden 


daha hafıf fakat orijinali kadar güçlü bir etki bırakmaktadır. Özellikle 
L&a Seydoux'un baş döndürücü ihtişamlı uzun elbisesi ile etrafta dolaştığı zamanlarda. 


Tanrılar ve Canavarlar filmine kadar bütün yapımlarında, Condon canavarımsı özelliğe sahip karakterlere karşı olan hayranlığını yavaş yavaş gösterdi. “Dünyanın işleyişi ve düzeni dışında hareket eden insanları her zaman ilgi çekici bulmuşumdur. Küçükken canavar filmlerini izlemeyi çok severdim. 
Frankenstein, Frankenstein'ın Gelini ve bu filmlerden bir tane canavarı alıp, örneğin Çirkin, ve onun hakkında bir film yapma fikri beni gerçekten cezbediyordu. İşe bakın ki benim bu canavarlara karşı olan hayranlığım, diğer bir ilgi alanım olan müzikal hayranlığımla birleşti. Böylece şarkı söyleyen bir canavar fikri bana 'Vay, böyle bir şans bir daha asla elime geçmeyecek” dedirtti”. Canavar filmleri gibi masallar 

da, daha karanlık ve daha derin gerçekleri aktarmaktadır. Güzel ve Çirkin'in düğüm noktasında kimlik ve güzellik hakkında yorumlar bulunmakta. Condon bunun dış görünüşle ilgili takıntılı olan, en şık giyinen ünlüleri araştıran ve telefonlarına güzellik uygulamaları indiren kültürler için temel bir hikaye olduğunu düşünüyor. Condon “Her neslin dış güzelliğin düşünüldüğü gibi her şey olmadığını hatırlatıcı bir hikayeye ihtiyacı var. Bu çocuklara hitap edecek bir film fakat aslında bu film herkes için. Film yalnızlık, soyutlanma, gaddarlık gibi temel kavramları korkutucu fakat 

bir o kadar da güçlü şekilde işlemektedir. 
Umarım aykırı kişilikler bu filmin içinde kendileriyle bağdaştırabilecekleri yakın bir ilişki bulabilirler. Çünkü filmdeki karakter gibi bu aykırı kişiliklerin de farklı bir dünya görüşü var. Bu benim gerçekten hissettiğim ve inandığım bir şey.” 
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 SEARLETT JOHANSSON KABUKTAKİ HAYALET TE GYBORG OLUYOR. 


HAYALET AVE 


md, 
. 


SP ANİME KLASİĞİNİN SİNEMADA TEKRAR ÇEKİLMESİNİN HİKAYESİNİ DİNLİYOR 


SEX Özel 


eçtiğimiz yıllarda, bir dizi insanüstü Scarlett Johansson efsanesi gördük. 
Bedeni olmayan bir kız arkadaş (Her), uzaylı şeytan (Under The Skin), beyni güçlendirilmiş bir uyuşturucu i (Lucy), ve tabii bir de Hulk ile ilişkisi 


olan, Loki'ye dersini veren Marvel'in en : , nitelikli dulu öfnekler arasında. : 


Johansson bu sefer Binbaşı'yı; özel bedeniyle gökdelenlerden atlayıp teröris haddini bildiren bir cyborg olarak karşımıza 


> çıkartıyor. “Onu ilgi çekici kılan anlaşılmazlığı” 


diye anlatıyor Johansson. 
“Bizi insan yapan o küçük nüanslara sahip değil. Örneğin, ayakta duruyor ve dinliyor. 


Ellerini cebine sokmuyor... Sadece bu karakterin 


gerekli olmayan hiçbir şeyi yapmayacağını hayal ettim. Fizikselliğini keşfetmek zordu, çünkü bu 


benim hoşuma giden şey ile Rupert'ın da hoşuna o giden bir şeyin birleşimiydi.” : 


Bahsettiği kişi, 2012 tarihli filmi, Pamuk 


ww... Prenses ve Avcı'dan sonra geri dönüş yapan 


giliz yönetmen Rupert Sanders. Binbaşı akteri, 1995 yapımı bir anime olan ilk uktaki Hayalet filminde gördüğünden beri 


i çekmiş. (O'versiyonda “Binbaşı Kusanagi” 


ima Johansson'un karakterinin bu ismi alıp iyacağı henüz kesin olarak açıklanmadı. ) Binbaşı biraz sert ve sıra dışı idi,” diyor idefs. “Ne düşündüğü hakkında hiç emin mazdınız. Biraz mesafeliydi. O tarz mesafeli rakterleri seviyorum.” 
ime uyarlaması kulağa kolay gelen bir lo ywood alanı değil, fakat Hollywood zaten yedi senedir bu garip Japon tabiatıyla mücadele halindeydi. Sanders, çok daha tuhaf olan devam 


Imi Innocence ve V'de tekrar başlatılan Stand Alone Complex g 


| ir çeşitli anime versiyonlarını 


> 


inceledi. 

- “Anime'den aktarmak istediğim bir sürü fikir vardı... Fakat bunları farklı bir anlatım yapısına yerleştirmeye başlayınca, bazılarının olmayacağını fark ediyorsunuz. Uydurmaya çalışma vardı: 'Anime'den gerçekten aktarmak istediğimiz bazı fikirlerle uyuşması için anlatım tarzını nasıl şekillendirebilirdik? Bir anime hayranı olarak sanıyorum ve umuyorum ki, insanlar dönüşümün son haline şaşırıp mutlu olacaklar.” 

Sanders gibi, Johansson da ana karakterden etkilendi. “Bu filmde romantik bir tema yok. 
Binbaşı iş yerinde, zorluklar arasında, geleceğini tasarlamaya çalışan bir kadın değil. Binbaşı olgunlaşan, kaderini kabul eden bir kadın, gönülsüz bir kahraman. Gerçekten güçlü bir hikaye, sık sık gördüklerinizden değil. Bana geldiğinde, Bu çok fazla, ve benim beklediğim gibi olmayabilir." diye düşünmüştüm. Ama hayır demek zordu.” 

Sanders, Binbaşı'nın hikayesini, “Neredeyse bir olgunlaşma hikayesi, bir büyüme çağı hikayesi gibi, fakat hikaye bir makinenin insana dönüşmesi.” diye tarif ediyor. 

Tüm bu açıklamalarına rağmen anime karakterinin gizemini korumak i istiyor. “Hala © sert ve hala kapalı. Bence bu Binbaşı'nın sahip olduğu bir özellik. Işığın çok derine inmesine izin vermiyor.” 

Binbaşı'nın kaslı diya yoldaşı Batou'nun etkisini, “insanlaştırıcı' olarak tanımlıyor Johansson . Karakter daha önce Lucy'de Johansson ile beraber kısa bir süre çalışmış olan 

alwaktönPilou Asbaek (Borgen, Game dah canlandırılıyor. Johansson . 
erçekten dokunaklı... 
ilişki” şeklinde 


4 
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KABUĞUN DIŞINDA 


Kabuktaki Hayalet, Hollywood'da gişe rekoru kırma potansiyeline sahip tek anime değil (ve hayır, sadece Akira'dan bahsetmiyoruz) 


PRENSES MONONOKE 

Yönetmenin en övülen filmlerinden olan bu epik Hayao Miyazaki kurgusuna, yine Rupert Sanders'ın filmi Pamuk Prenses ve Avcı'da çoktan gönderme yapılmış gibi görünüyor (geyikle olan kısım). Daha güncel olarak, tanrılar tarafından hükmedilen bir orman tasavvuru olan Kong: Skull Island filmindeki canavarların ekosistemlerine ilham oldu. 


YOUR NAME 

Geçen senenin Japon mega-hit filmi, şehirli bir erkek ve taşralı bir kızın hikayesi, tanıdık kız/erkek vücut değiştirme komedisi olarak başlar... Fakat filmin ortasında hikaye örgüsünde hiç beklenmedik bir değişim var. 
Aynı zamanda fragman için özel olarak yapılmış bir kıyamet patlaması içermekte. 


ATTACK ON TITAN 

Steampunk tarzı bir gelecekte insanlık çirkin, sırıtkan insanımsı devler (Titanlar) tarafından kuşatma altında. Bizi silip süpürmeye çalışıyorlar ve Spider-Man stili aletler kullanan uçan askerler tarafından durdurulmalılar. 
Senaryo gerçek oyunculara sahip birkaç tane banal Japon filmine uyarlanmıştı fakat onları önemsemeyin. 


TIGER & BUNNY 

Bu yapım son duyduğumuzda aslında üretim aşamasındaydı. Ron Howard Imagine Entertainment isimli şirketinde geçici olarak ortak yapımcı rolündeydi. Kostümlü kahramanlar takımının olduğu bir süper- kahraman komedi draması...Herkesin favorisi ise kötü fakat sempatik orta yaşlı “Kaplan karakteri. 


Sanders “Asbeek ilk görüşmemiz esnasında, gerçekten de Batou'da olan o yaralanmış ayı karakterine sahipti... Harika bir espri anlayışı vardı. Gerçekten Batou'yu karakterize etmişti.” diye anımsıyor. 

Batou'nun ve Binbaşı'nın maceraları bazı 
versiyonlarda Japonya'da geçse de, 1995 
filmi Hong Kong'a uyarlanmış bir şehirde geçmekteydi. Yeni versiyon da bu filmi takip etmekte, çekimlerin çoğu gerçekten Hong Kong'da yapılmış.“Jan Roelfs (Gattaca ve SimÖne'da da imzası olan yapım tasarımcısı| muhteşem setler oluşturdu.” diye anlatıyor Sanders. “Temelden yaratmış olduğumuzdan daha da fazlasını ekledik ve bu sebeple çekimleri Hong Kong'da yaptık.” 

Minyatür binalardan, vücudunun 

Frankenstein yaratılışı için Binbaşı'nın tam bir iskeletine kadar, efektlerin çoğu pratik. “Birşeyleri pratik olarak yaratmayı severim” diye açıklıyor bilim kurgu dünyasına adım atmaktan hoşnut görünen Sanders. 
“Ayakkabılardan, gökdelenlerin tepesindeki reklamlara kadar her şeyi tasarlıyorsunuz... 
Her aracı, her koltuğu, her teknoloji parçasını.” 


GELECEĞE DÖNÜŞ 

1990'larda yaratılan Kabuktaki Hayalet'in dünyası günümüzde bir retro-gelecek olarak karşımıza çıkacak. Örneğin, anime filminde, Binbaşı bilgisayarla kuvvetlendirilmiş beyni aracılığıyla sanal “Net'e bağlanabiliyor, fakat boynuna kablolar bağlaması gerekiyor. “Her şeyin içinden, her yerde kablolar geçiyor” diyor Sanders. “Bu çok tuhaf çünkü bence 


ileriyi gören bir gelecek değil. Paralel bir gelecek.” 

Cyborg yıldız onaylıyor. 
“Deneyimliyor olabileceğimiz alternatif bir yaşammış gibi hissettiriyor” diyor Johansson. 
“Fakat Binbaşı'nın deneyimi bir anlamda ebedi. Bence bir kişinin kimlik arayışı zamandan bağımsız bir arayış.” 

Sanders, Binbaşı'yı yapay karakterler geleneğinin bir devamı olarak görmekte. 
“Insanlar her zaman yapay-benlik ve bilinç konseptleriyle büyülenmişlerdir. 2001'den Pinokyo'ya her nesil, bunun gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek bir mucize olduğunu bilir” 

Johansson geçtiğimiz yıllarda neden bu kadar çok bilim kurguda rol aldığı sorulduğunda şöyle yanıtlıyor, “Aşırı tutkulu insanlara ve vizyonlarına çok düşkünüm... 
Rupert'a bakıyorsun, Kabuktaki Hayalet senelerdir üstünde çalıştığı bir şey. Ama bilim kurgunun beni özellikle çektiğini söylemezdim. Belki o tarzda daha fazla şey mümkündür. Başka tarzlarda ulaşamayacağım yerlere girme fırsatını yakalamış gibi hissediyorum.” 

Bu arada Sanders, Japonya'nın en büyük bilim kurgu kurumlarından biri içindeki yeri hakkında şunları söylüyor. “Benim için çok önemli olan, Kabuktaki Hayalet'in mirasının bir parçası olmamızdı” ifadelerini kullanıyor. 
“Umarım o mirasa uyan bir şey yapmışızdır ve Hayalet dünyasının yeni bir nesli oluruz.” 


Kabuktaki Hayalet 31 Mart'ta vizyonda. 


LOGAN, 3 MART A. 
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8 BİLET ALANA 1 BİLET HEDİYE 
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KİŞİYE ÖZEL KAMPANYALAR 


cinemaXmum 


Gerçek Sinema 


Biletler; www.cinemaximum.com.tr'de 


Her ailenin bildiği gibi, uzun mesafe araba yolculukları, keyifli kişilerarası duyguların güvenilir bir kaynağıdır. Bunu, filmde uzun yolculuk sahnesi çekerken bu hislerden yüksek dozda alan Patrick Stewart'a sorabilirsiniz. Mississippi'de 44 derece sıcaklıkta terleyen bu alternatif aile “bir çeşit klasik, aile kavgası tarzı tartışma”dan sonra, sinirlendiler, güldüler ve Jackman'ın hatırladığı kadarıyla, özel bir an yaşadılar. 

“ “Kestik dedik ve Partrick bir rahatlama jesti yaptı” diyor konuşkan yıldız ve devam ediyor, “Dafne, Patrick'e “Noldu, terledin mi?” diye sordu. O da “Hayır, sadece üzgünüm. Bu sahneyi bir daha yapamayacağım. Filmle alakalı en zor şey; bunun gibi şahane bir sahneniz olduğunda bunu hayatınızda sadece bir defa yapabilecek olmanız ve sonra bitmesi'dedi.” 


SON SİPARİŞLER 

Daha da önemlisi, bu koca adamın vedası. Logan, birçok elvedanın yaşandığı bir film. Jackman bu son turunda purosunu, parçalanmış mutant olarak son kez söndürecek. “Bu film tüm diğerlerinden farklı hissettirdi. Bu karakter benim için inanılmazdı... O yüzden, her gün, her sahne benim için karakteri en iyi şekilde ortaya koymak, benden ve durumdan çıkabilecek en iyi şeyi çıkarmak için verdiğim bir savaştı. Ortada bir ölüm kalım meselesi vardı. Bunun kulağa dramatik geldiğini biliyorum ama öyle hissettim...” 

James “Logan” Howlett ile iç içe geçirdiği sekiz filmden sonra Jackman, karakterinin son performansına dair “açık bir öngörüye” sahipti. Sert ve karaktere dayalı olacaktı. Ve Batı'nın ustalarından Clint Hastwood'un, yorgun bir katili oynadığı ve yavaşça ama kesin şekilde hem kendisinin hem de karakterinin efsaneleştiği 1992 yapımı Unforgiven'ı hatırlatacaktı. 

Jackman'ın şekillendirici kirleri Logan'da ortaya çıkanlarla ciddi şekilde benzeşiyorsa bu çoğunlukla sevimli 
ortağını seçmesi sayesindedir. 2013 
yapımı Wolverine için Logan'ı doğuya götüren yönetmen/eş-yazar (Michael 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Sanırız yanlış kişiye bulaşacak. 


Green ve Scott Frank ile) James Mangold, Jackman'ın nihai ve taze bir şey için duyduğu tutkuyu paylaşmıştır. “Aramızda farklılıklar vardı, doğal olarak” diyor Jackman,“Ama ikimizde tek başına bir film olan — ille de daha önceki X-Men filmlerinin hikayeleri ya da akışlarıyla iç içe olması gerekmeyen — bir film istedik.” 

Mangold'a göre Logan, birçok süper kahraman filminin hepsine aynı uzaklıkta duracaktır. “Beyninizi bir süper kahraman filmi yapma moduna soktuğunuzda, birden gezegenin her yerinden kötü adamlar çıkar falan filan ve dünyanın başı derttedir ve bilmem ne şehri devasa bir bilmem neyle patlatılmak üzeredir falan. Beyniniz “epik” moda geçer. Benim istediğimse ilişkiler üzerine kurulu bir hikayeydi... Filmin illa ki “Dünya yok olacak mı?” sorusu üzerine gelişmesi gerekmiyor. 

“Christopher Nolan Batman filmlerini yaptığında, bunlar suç üzerine filmlerdi” diye açıklıyor Mangold, süper kahraman filmlerinin tarzlar arası geçiş yapabileceği ve yapması gerektiği düşüncesine 


dayanarak. “Biz bir çeşit Western yapıyoruz... Bana göre, yapılması gereken, bir çizgi roman filmi yapmayı düşünmek değil, onun yerine bir film yapmayı ve karakterlerinizin süper kahramanlar olduğu olgusunun gerçek olmasına izin vermek.” 

Memnun edici bir şekilde, stüdyo buna razı oldu: ve olayların “klişe” versiyonu göz ardı edildi. “Stüdyo tırnak içinde süper kahraman filmleri için basmakalıp format ile ilgili bir bıkkınlık içindeydi” diyor Mangold. “İnsanlar izlemeye gelirken, bundan sıkıldıkları hissiyatı da vardı. Değişik bir şey denemek için çokça cesaretlendirildik”. 

Logan'daki “farklı bir şey”, alternatif bir aile ve sınırda geçen şık bir yol filmini temsil ediyor. Mark Millar'ın 2008-9 çizgi hikayesi Old Man Logan fikirler ve temalar için çıkış noktasıydı ancak hepsi bu kadar. 
Millar'ın karakterlerinin çoğu kullanılabilir değil, hakları MCU'nun elinde. Artı, Mangold'un vizyonu gerçekçi bir vizyon — ve Millar'ın görkemli “Mad Max” estetiği 


altyapıyı oluşturan önemli bir unsur, ama 


gerçekçi değil. Jackman “benzerlikten çok farklılıklar var” diyor. 

Unforgiven bir tarafa, açık esinlenmeler arasında Alan Ladd'ın bir Western filmi “Shane, Eastwood'un oynadığı The Gauntlet, ve Ryan ve Tatum O'Neal'ın yol temalı baba/kız dramı Paper Moon var. Ancak bunların hiçbiri, bir F-bombası ve Meksika yakınında kullanılmayan bir eritme istasyonunun dibinden ilaç bulmak için çıkmaya çalışan bir karakterle başlamadı. 

Bu yakın zaman distopyasında mutantlar ölüyor. Profesör Charles Xavier hasta ve Logan'ın da durumu pek iyi değil. İyileşme güçleri zayıfladığı için, yaralı vücudu Hannibal Lecter'ın soyma bıçağı için kullandığı karalama defterine benziyor. 
Logan ümitsiz ve kalbi kırık (saçları da beyazlıyor), ancak Charles'a bakma görevi onu motive ediyor. Gelecek tehditlere karşı tetikteler ve Stephen Merchant'ın Caliban'ı onlara yardım ediyor. Sonra bir hemşire (Elizabeth Rodriguez) yanında bir kızla — üstün yetenekli Laura (Dafne Keen)- 


gelip Logan'dan kızı güvende tutmasını istediğinde yollarına vahşi bir şey çıkıyor. 

Önceden tahmin edeceğiniz üzere, bu kızın pençeleri var. Laura X-23, mutant tarihine çizgi romanlara girmeden önce 2003 yapımı televizyon serisi X-Men: Evolution ile girdi. Ebeveyn olmakla ilgili her zaman sorunu olan Logan'ın, böyle bir çocuk için baba rolünü oynamak istememesi şaşırtıcı değil. 

Adamantium kaplı bir katliamı taşıyacak bir çocuğu nasıl seçersiniz? Çok zor, dedi Jackman. “Aklımı başımdan aldı... 
Wolverine'in kişiliğinin ve fizikselliğinin unsurlarını sergilemesi gerekiyor, ve bunu yapmak kolay değildir. Ben 30 yaşındayken 
bunu yaparken çok zorlanmıştım, ki 11 
yaş şöyle dursun! Ters bakarsanız kafanızı koparacak sürekli kızgın, nefret dolu bir mutantı oynuyor.” 

İyi bir yol arkadaşı da değil. Bela onu her yerde (Boyd Holbrook'un oynadığı kelle avcısı Donald Pierce ve onu geri almak için Richard E Grant'in oynadığı Dr Zander Rice tarafından gönderilen 


K3 
KIMDIR? 


Wolverine'in ölümcül gizli silahıyla tanışın... 


Wolverine'in hayatında yıllar boyunca — çizgi romanlardaki Kitty Pryde ve Jubilee'den sinemadaki Rogue ve Yokie'ye kadar — kadın partnerler, yardımcılar ve koruduğu kişiler oldu. Ancak çok azı onu X-23 kadar etkiledi. 


Wolverine'inin adamantium kaplı pençelerini ve iskeletini kopyalamak için yapılan deneyin sonucunda —ki öncesinde 
22 deneme olmuştu— X-23 ortaya çıktı. 
X-23, yazar Craig Kyle tarafından bir çizgi fılm serisi olan X-Men: Evolution'da yaratıldı (3. Sezon X23 bölümü). 
Orijinalinde Logan'ı öldürme göreviyle bir HYDRA suikastçısı olarak tasvir edilen Laura, sonrasında terörist organizasyonla savaşmak için ona katıldı. 
X-23,çizgi romanlara ilk girişini NYX sınırlı serisi ile yaptı. Bu seriden sonra gelen X-23: Masumiyet Kaybedildi'de de X-23'ün geçmişi açıklandı. (Kyle ve Evolution'ın eş-yazarı Christopher Yost tarafından). Sonraki serilerde, -X-23'ün tam adı Laura Kinney- geçmişi, onu doğuran bilim insanı annesini öldürmeye zorlandığı gerçeği ile ortaya koyuldu. 
Zamanla, X-23'ün, Logan'ı takip ettiği ALI-New Wolverine adında kendine ait bir serisi oldu. 
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cyborg yağmacıları) takip ediyor. Laura'nın hikayesi Wolverine'in çok iyi bildiği Alkali Gölü yerleşkesini de içeriyor ve burası şimdi Logan'da “çok kamusal bir iş yeri” diyor Jackman. Genetikle ilgilenirken, ayrıca silah anlaşmalarını da yürütüyor. “Ve mutantlar hala bir silah”diyor Jackman. “Dolayısıyla, önemliler.” 

Her ne kadar Rice'ın ilgisi yaşlı Logan'dan çok Laura'ya olsa da, Logan Alkali temelli maddeler içeren ete sahip: “Bunlar tekrar hayatına girdiği için kesinlikle öfkeli” diyor Jackman. Ve öfkesi patladığında, ekrandaki şiddeti önceki X filmi sınırlarını hızla aşıyor. 

Logan'da kan dökülecek. 418 yaş sınırı da bize bu kadarını söylüyor. Ama Jackman, Mangold ve yapımcı Simon Kinberg ilk başta böyle düşünmemişler. 418 katliamdan çok karakterle alakalı, onun içine girdikçe öfkesinin ne kadar kanlı olduğunu gördük ve bu hale geldi. 

“Şiddet yüzünden *18 olmadı her ne kadar içinde *18'lik bir şiddet olsa da... Yaş sınırı konuyla alakalı, karakterlerin işlenişi ve şiddetin tasviriyle alakalı. Bence bu, bugüne kadar X-Men serisinde yaptığımız ve belki de birçok diğer çizgi romanda yapılan her şeyden daha gerçekçi ve çok daha insani.” 
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KARAKTER ÇALIŞMASI 

Peki bu, Wolverine filmi hayranlarının beklediği şey mi? Jackman'a göre, evet. 
“Bence Wolverine çizgi roman evreninin en karanlık, en kompleks karakterlerinden biri olabilir. Son 17 yılda, 413'ü her gördüğümde, bir parçam hep şöyle diyerek irkildi Wolverine asla bir 413 filminde olmayacak. Jim (Mangold) ve benim hep endişeli olduğumuz şey emniyet kemerini çıkarmaktı: tüm sınırlamaları kaldırmak ve bu karakterin doğruca içine dalmak.” 

Onları sadece parçalamak yerine, karakterlerin içine, derinine dalmak, Logan'ın temel amacı. Jackman bunun bize, Stewart'ın “yürekler acısı, muhteşem bir şekilde işlenmiş” diye tarif ettiği performansıyla hayat bulan, daha önce görmediğimiz bir Charles'ı gösterecek bir film olduğunu söylüyor. Bu film, Logan'ın efsanesi ve kendi gerçek kimliği arasındaki boşlukla, filmde gösterilen çizgi roman tasvirlerince oluşturulan boşlukla savaştığı bir film. Ve Logan'ın yıllar boyu süren şiddetin içinde oluşmuş duygusal yaralarını keşfettiğimiz bir film. 

Ve izleyicilerin kolayca unutacağı şekilde 


de tasarlanmadı. Eğer Jackman'ın projeye giriş noktası apaçık belliyse, sinemalardan çıkışının seyirciler üzerinde bırakması istenen etkisi de bundan az olmayacak. 
“Umarım, insanları etkileyecek bir film olmuştur. Evet, etkileyici — ama çıkarlarken, umarım perişan olmuş olurlar!” 

“Insanların duygusal olarak yıpranmış olmasını istiyorum, tıpkı bizim gibi. Her şeyi hissetmelerini istiyorum. Sarsılmalarını istiyorum. Gülmelerini istiyorum. 
Bağırmalarını istiyorum. Filmin sonunda bu insanı, bu Logan denen adamı tamamen tanımak ve anlamak zorunda olduklarını hissetmelerini istiyorum.” Kemerlerinizi bağlayın. 

Logan vizyon tarihi 3 Mart! 


9//9 


SİNEMA EN EĞLENESİ KİTAPLAR ÇİZGİ ROMANLAR OYUNLAR & DİĞER 


189 93 


v ASSASSIN'S i TIMELESS YÜKSEK DOZ CREED p GELECEK p 

! > Video oyunlarının > Bazen değil her zaman > Yüksek Doz laneti yine iş başında. iddialı! Gelecek'te herkes 


kendine göre bir roman 


bulabilir. 


HARİKA İYİ 3 ORTALAMA AÂ KÖTÜ BERBAT 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Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takip edin. 


İHE GREAİ 


WALL 


Aynı Telden Aynı Tondan 


» Yönetmen Zhang Yimou 

> Oyuncular Matt Damon, TianjJing, Willem Daf oe, Pedro Pascal, Andy Lau, Eddie Peng 


©'Doğu doğudur, batı ise batı, ve bu ikili asla buluşmamalı” demişti Rudyard Kipling. 

The Great Wall'ı izledikçe bu emperyalist yazara katılmadan edemiyor insan. Bu epik canavar filminin başlarda etrafına kurulduğu kişi, kendini bir anda Kuzey Song İmparatorluğunda bulan, Amerikalı paralı asker 
Matt Damon. Lakin bu güzel görünümlü, şaşırtıcı şekilde mizahtan yoksun ve sert filmdeki esas problem, maceraların üç 
Kafkas kahraman üzerinden anlatılıyor olması. İlk olarak, kullanılan görsel efektler çok kötü durumda. Eğer filminizi dört ayaklı, keskin ve kocaman 


dişlere sahip canavarlar üzerine kurarsanız görsel efektlere dikkat etmeniz gerekir. Evet, ekranlara 
3D ile geldi, patlama noktasına zekice ulaştı ve ciddi sayıda Mandarin haşat etti, ama biz bunları yer miyiz? Sharknado'yu ne kadar yersek bunu da o kadar işte... 

İkincisi, ve en göze batanı 

ise hiçbir Çin'i konu alan 

ve Çin yapımı olan filmin hükümetin iznini almadan çekilememesi. Alttan alttan yapılan bir propaganda. Örnek olarak, Pascal, Shino güçlerini gördüğünde “hayatımda böyle bir şey görmedim?” diyerek şaşırıp kalıyor. Bu da yukarıda bahsettiğimiz propaganda meselesinin hemen göze çarpmayan ömeklerinden 


i ; A 


biri yani. Çin konusunda deneyimli olanlar hemen hemen her detayda fark ediliyor. Ve hemen hemen 45. dakikadan sonra bu durum karakterlerin üzerine cehennemi yağdıran canavarlardan bile daha çok dikkat dağıtıyor. 

Buna ek olarak, Damon'un mekanı tanımamasının duvardan dolayı doğal olduğunu 


düşünenler için senaryodaki Koca Duvar yanılgısının altını çizelim; 


aslında o duvar düşmanları dışarıda tutmak için değil, popülasyonu içeride tutmak için. Yani başka bir deyişle, eğer tarihsel olarak seçici olmak istiyorsanız, Çin'de karşınıza 


çıkan bir Jason Bourne endişe etmeniz gereken son şey. Matt Damon, prodüktörler tarafından saf yerine konmuş gibi görünse de durumu iyi idare etmiş. 
Savaş diplomasisinde deneyimli bir askeri canlandırsa da, aşırı disiplinli Song İmparatorluğu karşısında yenilgiye uğrayan 
Damon, Song'un cezbedici kadın komutanı (Tan Jing) tarafından esir alınıyor. Damon'un oynadığı asker, Tian ile arasında tatlı 

bir kimyayı keşfetse de, o 

şartlar altında öpüşmek bile muhtemelen yasaktır. Yani yaptıkları onca cinsel şeytanlık manasız. Başka bir deyişle, son zamanların en başarısız aşk filmi 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olabilir. 


Damon'un karakteri, güçlü adamların darbelerden — ve filmde “açgözlülük” olarak sunulan, 

tüm gücüyle saldırıya geçmiş ordulardan- kaçamayacağını anlata dursun, Ihe Great Wall, zamanla “Pekin 101” dersinden daha fazlası olduğuna bizleri ikna ediyor. 
Western filmlerindeki bireysellik burada “beyaz adamın barut arayışı” olarak karşımıza çıkıyor. 
Ki bu da filmde büyük bir günah, hattatüm kötülüklerin ana sebebi olarak lanse ediliyor. Konfüçyüsçü düşünce ise, bölgede yaşayan tüm kadın ve erkeklerin doğrudan takip etmesi gereken, vatani görev yerine geçen bir meziyet. Filmin 


ortalarında karşınıza animasyon devler çıkabilir, ki çıktıklarında onların da bu felsefeyi benimseyip benimsemediklerini sorgulayabilirsiniz. Ama tuhaflık sizde değil, merak etmeyin. 
Bununla beraber, fılm ilerleyip temposunu hızlandırdığında patlamış mısırlarınızı keyifle, çıtır çıtır yiyerek izleyeceğiniz sahneler de geliyor. Zhang 
Yimou savaş sahnelerini oldukça iyi kurmuş, kendisi daha önce 
House Of Flying Daggers'da da çalışmıştı. Eski tarz Hong Kong aksiyon filmlerinin müdavimleri de, bu yapımda Andy Lau'yu 
Damon ile savaşırken görünce pek bir sevinecekler. Uyduruk 


dijital efektler bir kenara dursun, sizi yerinizden oynatacak (en az bir adet) 
sahneler de var. Gayet dengeli şekilde eklenmiş patlamalar ve dövüşler de cabası. 

Sonuç kısmı geldiğinde Batı- 
Doğu ilişkileri filmin başından beri olabilecek en iyi noktaya geliyor, ortak payda sonunda bulunuyor. Trump'un Çin'e karşı olan tutumuna bakacak olursak, filmde yaşananlar gerçek hayata yönelik bir kehanet olabilir. 


Haziran 2015'teki ölümünden önce James Horner, filmin müziklerini bestelemek için anlaşmış. 


Del o 


ur ılmayan duvarlar: 


: 


, 


300 milden fazla genişlik, 200 | 
metre uzunluğa sahip duvar tamamen buzdan yapılmış. 
Amacı ise Ak Gezenleri uzak | tutmak. Yukarıdan görünen | 


manzara ise paha biçilemez. | 
| 


Dünya uzaylıların saldırısı altında... Kurtarmak için ise iki yol var: dövüşmek için koca robotlar, ya da tüm Pasifik'i çevreleyen bir duvar. Kevin 
McCloud duvardan yana olsa | 


da, biz robotları seçiyoruz. 


O labirentin duvarlarını her kim yaptıysa biraz abartmış. 
Ama dışarıda neredeyse | herkesin niyetinin kötü | oluşuna bakarsak, amacına fazlasıyla ulaşmış. 


Eğer kasabanızın adını 
“Duvar” koyacaksanız, gerçekten güzel bir örneğine sahip olmanız lazım. Ancak bizimki ile sihir dünyasını ayıran bu duvar bildiğimiz taştan yapılma ve geçmesi oldukça kolay görünüyor. 


ABD hükümeti Meksika ile arasına uzaylıların gelmemesi için bir duvar inşa ediyor. 
Korkarız ki Trump bunun sadece bilim kurgu olduğunu pek anlamamış. 
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Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takip edin. 


Alice'in çocuğu bir gün filmi izlediğinde ne hissedecek acaba 


PREVENGE 


Aile meselesi 
LOM. 


> Yönetmen Alice Lowe 
> Oyuncular Alice Lowe, Kate Dickie, Jo Hartley, Tom Davis 


© Alice Lowe bu filmi hem çekip 


hem de içinde oynarken yedi buçuk 


aylık hamileydi. Ki bu da Ruth'un(Lowe) ölümüyle onu dul bırakan kocasının intikamını, doğmamış çocuğunun hormonlarla verdiği motivasyonun yardımıyla alışını daha da gerçekçi kılıyor. Ben Wheatley'in Sightseers'ı (ki Lowe burada da hem yazarlık hem de oyunculuk yapmıştı) ile DNA paylaşan Prevenge, hem korkuyu, hem komediyi hem de orta sınıf insanın günümüzdeki yaşantısını karıştıran, ancak ayarı hiç kaçırmayan bir fılm. Türde böylesine korku, ürperti, koca kan izleri ve bunlarla beraber bolca 


doğum öncesi depresyon taşıyan bir 


film, seyircisini de -doğal olarak- sahip olduğu tüm bakış açılarını kullanmaya itiyor. Örneğin toplumun ışıl ışıl parlayan hamile kadın imajını yerle bir eden filmde Ruth, oldukça sevimsiz bir karakter olarak karşımıza çıkıyor (en azından genel hatlarıyla), ya da dümeni birden feminist argümanların bulunduğu bir açıya kırıp meseleyi farklı şekilde ele almaya başlıyorlar. 
Sadece 11 günde çekilen Prevenge, Cardiff'in pek bilinmeyen yerlerinden beslenmiş, ve keyifli bir havaya sahip. 
Bazen de hamileliğin getirdiği hormonal dengesizlikler sebebiyle tuhaf hareketler, aşırı tepkiler görebiliyorsunuz. Prevenge, hamilelik ve korku sineması dediğimizde karşımıza çıkan erkek egemen sektöre bir alternatif, hatta bir tarzın öncüsü bile olabilir. Lowe için ise başarılı bir yönetmenlik kariyerinin sinyalleri olsa gerek, ki not etmekte fayda var, kendisi oldukça keyifli bir hamilelik geçirmiş.Jamie Graham 


Bir ev ziyareti esnasında, Lowe'nin * ebesiduvarda Dario Argento'nun Opera inin afişini görmüş: “Sosyal hizmetleri arayacağını sanmıştım...” 


WAR5 


Yavan Oyunlar... 
K4X 


» Yönetmen Anna Foerster 


» Oyuncular Kate Beckinsale, Tobias Menzies,Lara Pulver, Theo James 


© Bir Underworld filmi izlemek, bir hafıza deneyine katılmak gibi. 
Sizi deney odasına koyup etraftaki kırmızı şeylere bakmanızı ve iyice aklınızda tutmanızı istiyorlar. Sonra gözlerinizi kapatıyorlar ve odadaki mavi şeyleri sormaya başlıyorlar. Kırmızıya o kadar tutulmuşsunuz ki mavi şeyler hiçbir şey çağrıştırmıyor. Sonra gözünüzü açınca görüyorsunuz ki, o sordukları mavi şeyler her yerde. Bu minvalde düşününce, deri tayt giyip animasyon kurtlara ateş eden Kate 
Beckinsale “kırmızı şey”, ve filmin konusuna dair her detay 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UNDERWORLD: BLOOD 


da birer “mavi şey”. Her filmi teker teker izleyip, ekranı daha 


bir saat önce kapatmış biri filmlerde tam olarak neler 


olduğunu söylemekte biraz 


zorluk yaşar herhalde. 


Ama panik yapmayın. Blood 


Wars acınızın farkında, ve 


dört filmin üç dakikalık “daha önce Underworld'de...” şeklinde bir özetini geçerek, “Selene'nin bir kızı var, ama nerede olduğunu bilmiyor” kısmının öncesine dair 


sizleri herhangi bir şey 


hatırlamak zorunda bırakmıyor. 


bile 


önceki 


kendini Cersei Lannister sanan 


1 
“Bu tarz filmlerde iyiler hep siyah giyer!" 


oynayan Divergent'in yıldızı 


Onu hatırlamasanız da merak etmeyin, filmin 9695'i açıklamalardan, 65'i ise hırıltıdan ibaret. 

Filmde Selene, vampirler tarafından sihirli kanı, kurt adamlar tarafından ise sihirli kızı için kovalanırken karşımıza çıkıyor. Kurt adamlara kan bağımlısı Marius, vampirlere ise 


Semira liderlik ediyor. Gerçi onu da anlıyoruz, filmde de kuzeyde kalan bir savunma mevzisi, konseyine saygı duymayan kadın bir yönetici, ve kalesinde takılan bir Charles Dance var. Ancak her şey Game Of'Ihrones'dan sökme değil tabi ki. Blood Wars kadrosunda her sahneyi serçe parmağını köşeye vurmuş gibi 


Theo James de var. Evet, bu serinin filmleri unutulmaya meyilli filmler, ama belki de böyle olması gerekiyordur... 
Sam Ashurst 


9 TobiasMenzes (Marius), Lycan rolüne 
Londra'daki bir hayvanat bahçesine gidip orada Afrika köpeklerinin davranışlarını gözlemleyerek hazırlanmış. 
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Kalplere bir türlü saplanamayan hançer 


» Yönetmen Justin Kurzel 


» Oyuncular Michael Fassbender, Marion 


Cotillard, Jeremy İrons, Brendan Gleeson 4 
hikaye boyunca fazlasıyla uzun 


NANA 


Eğer Assassin's Creed'in, anlatımlar sergiler. Filmin esas 

kabuğunu yırtıp video problemi de burada yatıyor: 

oyunundan sinema filmine Senaryo, bahsi geçen anlatımlar 

yapılan ilk akıl uçuran ve komplo teorileri ile, insan 

adaptasyon olacağını doğasının canlı olan her şeyin 

düşünüyorsanız haberler kötü. içinden hayatı söküp aldığı 

Film, “iyi” kategorisine bile gerçeğinin bir karışımı. Yazık 

girmeyi başaramıyor. Facia olmuş diyoruz, çünkü 

derecesinde kötü bir deneme yönetmen Justin Kurtzel, 

değil elbette, ama projeye dahil || filmin sisli atmosferinden 

olan isimlere bakıldığında aksiyon dolu sahnelerin 

sonuç, muazzam miktarda setlerine, Fassbender'i 

yeteneği hiç etmiş bir hüsran. bağladığı Animus'a kadar, 

Oyunun temel konseptini elinden geleni ardına 

benimseyen (Suikastçılar ile koymadan çalışmış. 

Tapınak Şövalyeleri'nin gizli Oyuncu kadrosu da işe hayli 

savaşı) fılm, kendi hikayesini sıkı atılmış, ancak göze çarpan 

yine bu tema üzerinden çabaya rağmen Assassin's 

anlatıyor. Callum Lynch Creed, oyundaki hissi 

(Fassbender) bir mahkum. aktarmakta başarılı olamamış 

Ispanyol Engizisyonları lanetli bir fılm olarak kalacağa 

zamanında yaşamış suikastçı benziyor. 

bir ataya sahip, bu yüzden de Info*- Filmin aksiyon 

projeye dahil ediliyor. Oyunlara © çekimlerinde, 35 yıldır 

aşina olanlar bilir; Marion kayıtlara geçen en uzun serbest Z/ 

Cotillard'ın ve Jeremy Irons'un O düşüş devar. Damien Walters, 7 

rollerinin muadili karakterler, 38 metreden atlamış. Z Z 
Z 


THE BYE BYE MAN 


» Yönetmen Stacy Title 


» Oyuncular Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas 


Böylesine güçsüz ve yetersiz bir korku filminin, merkezine aldığı gulyabaninin adıyla uyum sağlıyor olması oldukça ironik. Filmin başlangıcı, özellikle de 60'ların havasını yansıtan “adamın, arkadaşlarına ve ailesine silah sıkıp öldürmesi” kısmı oldukça umut vaat ediciydi. Ancak işler günümüze döndüğünde, üç tane karaktersiz üniversite öğrencisinin eski ve ürkütücü bir eve taşınmasıyla işler değişiyor. Bye Bye Man'in adını çekmecelerden birine karalanmış halde gördükten kısa bir süre sonra, aslında orada olmayan şeyler görmeye başlıyorlar. Üzücü ama gerçek, bu gördüğünüz kapüşonlu, yaralı canavar ne Freddy ne de Candyman. Bufiy İhe Vampire Slayer'de gördüğünüz ortalama bir canavarın arkasına bir hikaye konmuş hali. 
BBM'nin kendini ilk gösterdiği sahne oldukça ani ve korkutucu. Senaryonun geri kalanı ise, katilin dul eşinin gelişigüzel şekilde üstüne cümlelerin kazındığı mobilyaları satması gibi absürt şeylerle dolu. Bu örneklerden 

biri de, kardeşinin evine gelip bir silah sesi duyduktan sonra kontrol bile etmeden onun öldüğüne karar veren adam. Daha filmin kapanış jeneriği akmadan filme “bay-bay” demeye başlayacaksınız. 


Film, Fortean'in “garipama gerçek” romanı, The President's Vampire'nin bir bölümünden ilham alınarak yapılmış. 


ANAM 


Gerçekçiliğin acı tarafından nasibini bir hayli almış(!) Monster Trukcs, yerin altında yaşayan canavarlardan birinin, petrol firmaları evini yok ettikten sonra nasıl çaresizce bir kamyonetin içine saklandığını konu alıyor. Filmin olayı tam olarak bu, bunu anlatıyor. Garip ziyaretçisine 

i evine dönmesi konusunda yardım 

eden bir Iripp (Lucas Till) de filme 

MONSTER TAVGKS dahil, ama kimin umurunda? Bu içi boş saçmalık ile ilgili tek güzel şey efektler. Şapşal, dokunaçlı yaratık çok tatlı. Senaryodaki tüm elementlerden daha gerçekçi olduğunu söylemeye bile gerek yok. 


b Yönetmen Chris Wedge b Oyuncular Lucas Till,Jane Levy, Thomas 


Lennon 
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TIMELEo6 


Filika 


» Bölüm İncelemesi: 1.01-1.11 


© HG Wells'in, Zamanda yolculuk'fikrini, Ihe Time 
Machine kitabında popüler hale getirmesinden bu yana,geçmişe ve geleceğe yapılan zaman yolculukları hakkındaki hikayeler hayal dünyamızı şekillendirmeye devam etmekte. Televizyon da zamanın içinde yolculuk yapma fikrinin yeşerdiği özel bir vasıta haline geldi. Zamanda yolculuk konseptini tecrübe edebileceğimiz birçok dizi bulunmakta. Uzay-zamanda 
“Police Box” olarak gizlenmiş bir uzay gemisinin içinde yolculuk eden bir uzaylıdan 
Time Trax'e kadar zaman yolculuğunun birçok örneğini 


DÜ! sex Türkiye 1 MART 2017 


görmekteyiz. Şimdilerde bile zamanda yolculukla ilgili yeni hikayelerin artık kalmadığını düşündüğümüz anda, Travellers, 11.22.63 ve Legends of 
Tomorrow ve daha niceleri bizlere yeni konular sunmaktan geri kalmadılar. Timeless'ı “kargaşa içinde eğlence” kategorisine koyabiliriz. 
Supernatural'ın yapımcısı Eric Kripke ve Ihe Shield'ın senaryo yazarı Shawn Ryan'ın bir 

araya geldiği dizide, deneysel bir zaman makinasını tarihi kendi lehine değiştirmek için bir görevde kullanmak üzere çalan bir teröristi durdurmak amacıyla geçmişe gönderilen bir üçlünün hikayesi konu alınmakta. Dizinin uzun soluklu geleceği sayesinde, 


Evet, bu kesinlikle bir zaman makinesine 


i benziyor. 


bu olay bu kadar da basit bir şey değil. Dizinin kötü adamı olarak kabul edilen (Goran Visnjic'in ekranlara taşıdığı Garcia Flynn) karakter, ailesini kurtarmaya çalışır ve kökeni yüzlerce yıl öteye dayanan, Tiraeless dizisinin kötü olaylar zincirinin kaynağı olması noktasında uzun soluklu bir rol oynayan esrarengiz bir kuruluş vardır. Rittenhouse isimli bu kuruluş daha sinsi bir tehdit teşkil etmektedir ve Garcia 
Fiynn bu kuruluşu yok etmeye çalışır. Peki ana karakterlere ne demeli? Fiynn'in ele geçirdiği zaman makinesinin kırık dökük “filika” versiyonunda, çeşitli görevlere gönderilen karakterlerin arasında, Matt Lanter'in hayat verdiği dürüst 


e” 
Yüksek Çözünürlükte 
Bilim-Kurgu 
Ekranı 


«> — La 
YAKIN ÇEKİM 


EN İYİ BÖLÜM 
> “Abraham Lincoln Suikastı” 
1.02 bütün taşların yerine çabukça oturduğu ve olaya zeki bir bakış açısı sunan bir bölüm. 


KÜÇÜK ŞİRİN BİR BİLGİ 

> Ana karakterler isimlerini Bill 
& Teds Excellent Adventure filminden almıştır. Lucy (Bill S) Preston, Wyatt (Ted “Theodore”) Logan ve Rufus Carlin. 


İSMİ NEYDİ? 

> Matt Frewer kaçırılmış bir bilim insanı olan Anthony 
Bruhl karakterini oynamaktadır. 
Star Trek: The Next Generation dizisinden de bir zaman makinesi çalan adam olarak hatırlıyor olabilirsiniz onu. 


EN GÜZEL AN 

> Bilotbölümde, Rufus, ırkçı bir gardiyanın “Michael Jordan, 
Michael Jackson or Mike Tyson” 
gibi siyahi ünlüleri görecek kadar yaşamasını umuyor. 
Çünkü “Zaman senin yanında değil” 


FARK ETTİNİZ Mİ? 

> Her bölüm başlık haline gelen saat, ekibin o haftanın macerasında ziyaret ettiği yılı gösteriyor 


/ facebook.com/Sfxturkiye 


bir kişi olan Wyatt, Malcolm Barret'in oynadığı inek ve ürkek bir kişiliğe sahip Rufus (zaman makinesini uçurabilen nadir pilotlardan birisi) ve Abigail Spencer'ın ekranlara taşıdığı tarihçi Lucy karakterleri çeşitli detayları açıklamada ve buldukları konumları dikkatlice geçmede birbirlerine yardımcı olmak için bulunmaktadır. 

Elbette tarihin bazı büyük olaylarına da değinmekteler (Hindenburg felaketi, Abraham Lincoln Suikastı, Alamo Muharebesi). Fakat aynı zamanda geçmişte daha az bilinen meseleleri de aralara serpiştirmeyi ihmal etmiyorlar. Oyuncu kadrosuna bakıldığında bu üçlünün çok sempatik olduğu görülüyor. Dizi, karakterlerin hayatlarının nasıl şekillendiğini bizlere ustalıkla aktarıyor. (Wyatt karısını kimin öldürdüğünü bulmak için uğraşıyor, Lucy kız kardeşini kaybeder, tekrar bir anne kazanır, ve hiç tanımadığı bir adamla nişanlı olmanın şaşırtıcı etkisiyle başa çıkmak zorundadır). Aynı zamanda o aceleci, kararlı fakat kaba olmayan oyunculuğu ile Paterson Joseph'i de (projeyi fonlayan ve oluşturan ve Rittenhouse çetesiyle olan bağları ile bilinen milyarder dahi) değerlendirdiğimiz zaman, ilerde neden “Doktor” karakterini oynaması gerektiği yönünde bizlere sağlam kanıtlar sunuyor. Efektlere gelince, Westworld dizisinin bütçesine sahip olmasa da dizi, 1960ların Las Vegas'ı veya 2. Dünya Savaşı ortamını bizlere iyi bir şekilde sunuyor. 


Bazen değil her zaman iddialı 

Eğlenceli kısımlarına rağmen, Timeless bazen bir olay üzerine diğerlerine nazaran daha çok yoğunlaşıp, olayın kendi komplo teorilerinin içinde kaybolup gitmekte. Bu da can sıkıcı bir hale bürünebiliyor. Ana karakterlere yoğunlaşıp, zamansal mirasın ve tarihin bizi nasıl etkilediğine dair önemli açıklamaları nadiren izleyiciye sunan eğlenceli bir macera dizisi olmak güzel bir şey. Bazen değil her zaman iddialı, dizinin dokusuna ustalıkla iliştirilmiş komediyle, bu gösterişsiz ve basit yapılı diziye bir göz atmak isteyebilirsiniz. 


* ENİYİLER * 


Dizileri harika yapan karakterler 


JVE MİLLER 


The Expanse dizisi heyecan verici ve aynı zamanda da birazcık endişelendirici bir gelecek tasvir etmekte. Bunun dışında önemli diğer nokta ise dizideki en muhteşem karakterin 
Detektif Joe Miller 
(Thomas Jane) olması. 
Asteroid kuşağında doğup büyüyen Detektif Miller, aralarında sürekli husumet olan iki gezegen arasında kalmıştır. Her iki taraf da onu kabul etmemektedir. 
O, iç gezegenlerle “kafayı bozmuş” bir Belter, kendi insanlarına karşı bir hain. 
İlk bakışta TV'deki diğer detektiflerden farksız gibi durmaktadır. Hafif huysuz, yasaları çiğnemekten korkmayan ve ciddi bir alkol problemi olan bir karakter. 
Fakat sezon bir ilerledikçe karakterinin derinliği ortaya çıkmaya başlıyor. Miller, Belter'ların acı durumuna kayıtsız kalıyormuş gibi görünebilir fakat o onlardan birisi ve bencil davranışlarına rağmen 


aslında onların acı çekişlerini görmezden gelmekte oldukça zorlanmakta. Kayıp bir 
Belter aktivistini bulması için görevlendirildiğinde, 

bu olayın onu parçası 

olmak istemediği bir politik çatışmanın tam ortasında bırakmasına rağmen 

aktivisti onlara teslim etmeyi reddeder. 

Bu karakteri eşsiz kılan şey ise onun Dünya'ya karşı olan çocuksu merakıdır. Sezon finalinde etrafında gelişen olaylar bir kaosu aratmasa da, o bütün bunlardan sıyrılıp bir Dünyalı'ya yağmurun tadını sormaktadır. Burada onun, Dünya'da kimsenin umurunda bile olmadığı 

bu olay hakkında etraflıca düşündüğünü görebiliyoruz. 
Bu da onun içinde yaşadığı dünyadaki insanlardan 

ne derece farklı olduğunu göstermekte. Dünya hayalleri kuran bir Belter, kenar mahallede doğan bir polis memuru. Ne yapacağı hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, hiçbir yere uyum sağlayamayan bir karakter. 
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Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takip edin. 


| amp mama 


| AAXX 


> ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 


Şeran, Orkun Uçar, Gökcan Şahin ve Serdar Yıldız 


bYazarlar: Umut Altın, Funda Özlem 


» Yayınevi Altın Kitaplar 


5 Fiyat 25 TI Sayfa Sayısı 462 N 


© “Türkler bilim kurgu yazamaz” diyenlere cevap niteliğinde bir eser Yüksek Doz Gelecek. İki yıl önce eski Xasiork Olümsüz 
Öyküler Kulübü yazarları tarafından kalabalık bir kadroyla başlatılan proje, kısa süre içinde beş yazardan beş kısa romanla sonuçlanmış. Kitap genel olarak kaliteli ve ortalamanın oldukça 

| üstünde bir eser olmuş. Kitabın 
başarısı gelecek projelerin de önünü açacak gibi görünüyor. 
Yüksek Doz Gelecek, Umut 
Altın'ın kısa romanı Köprüaltı ile muhteşem bir açılış yapıyor ve temposunu düşürmeden devam ediyor. Köprüaltı mizahı, gizemleri, sürprizleri ve orijinal fikirleri ile favoriniz olmaya aday. 


YÜKSEK DOZ 


Diğer romanların da ondan aşağı kalır yanı yok. Funda Özlem 
Şeran, Phobos'ta çok farklı bir uzaylı hikayesi anlatırken, aynı zamanda korku edebiyatına hakimiyetini de gözler önüne seriyor. Kitabın üçüncü eseri olan Demir Yıldız'da aksiyonu bol bir maceraya atılıyoruz. Orkun Uçar, geleceğin güneş sisteminde dönebilecek entrikaları ve siyaseti başarıyla yansıtıyor. Karavanlar Çağı'nda ise Gökcan Şahin'in kurguladığı karanlık ve vahşi bir geleceğe yelken açıyoruz. 
Dünya'nın yok olduğu ve insanların uzay karavanlarında yaşamlarını sürdürdükleri bir gelecek tasviri sunan Şahin, bizleri hem kimliğini hem de ailesini arayan bir kahramanın macerasına ortak ediyor. Ve kitabımız Serdar Yıldız'ın kısa romanı Âlt ve Üst ile güzel bir final yapıyor. Oldukça yaratıcı bir fikir olan Alt ve Üst, bize ikiye bölünmüş olan Venüs'te bir macera vaat ediyor. Sonuç olarak Yüksek Doz Gelecek'te herkes 


kendine göre bir roman bulabilir. 
Sadık Efe Satıtunalı 


MANN 


GELİŞ 


AXKX 


» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 
PYazar: Ted Chiang 

» Yayınevi MonoKL Yayınları 
» Fiyat 200TL 

Sayfa Sayımı 788 


© 2016'nın sonralarına doğru gösterime giren Arrival (Geliş), gerek heyecan verici konusu gerekse duygusal yönüyle izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştı. Jeremy Renner, 
Forest Whitaker ve Amy 
Adams'lı kadrosuyla göz dolduran film, alanında başarılı bir isim olan dilbilimci Dr. 
Louise Banks'in (Amy Adams) 
hüzünlü olduğu kadar, merak uyandırıcı hikâyesini konu ediniyordu. Dr. Banks, ordu tarafından dünyamızda ansızın beliren uzaylılar ile iletişim kurmak için görevlendiriliyor, ona bu zorlu görevde fizikçi lan Donnelly (Jeremy Renner) eşlik ediyordu. Sapir-Whorf Hipotezi (kendini yabancı bir dile yeteri 


kadar adarsan, düşünce tarzını da değiştirebilirsin) üzerine kurulu film, belki de Carl Sagan'ın aynı adlı romanından uyarlanan Contact'tan (Mesaj) sonra iletişim üzerine çekilmiş en 


© iddialı filmdi. 
> Doğrusu 2017'nin başlarına 


kadar birçok kişi bu dikkat çekici filmin aslında bir öyküden uyarlandığını bilmiyordu. Film, 
Ted Chiang'ın Nebula ve 
Sturgeon ödüllü Story of Your 
Life (Hayatının Hikâyesi) adlı öyküsünden beyaz perdeye aktarılmıştı. İşte sayfalarında bu öyküyü de barındıran Ted 
Chiang imzalı Stories Of Your 
Life And Others, MonoKL 
Yayınları tarafından Geliş (Hayatının Hikâyeleri ve Diğer Öyküler) adıyla okuyucuyla buluşturuldu. Sekiz öyküden oluşan eserin çevirmenliğini M. 
Ihsan Tatari, editörlüğünü ise Ayşegül Ergül Aslan üstlenmiş. 
Türün parıldayan genç yıldızı Chiang'ın öyküleri, bilim kurgu edebiyatına gönül verenler için yeni bir soluk niteliğinde. 

Kadr Kerem Karanfil 
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MARY DORTA RUSSELİ 


GÜNEŞ HIRSIZLARI 


AAXAX 


» ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 


PYazar: Doğu Yücel 


»» Yayınevi Doğan Kitap 


» Fiyat 23 TL Sayfa Sayısı 296 


© Ilk kitabı “Düşler, Kabuslar ve Gelecek Masalları”nda öyküleriyle fark yaratan, “Hayalet Kitap” ile Taylan Biraderler yönetmenliğinde sinemaya aktarılan “Okul” filmine kaynaklık yapan, hayalperest manifestosu Varolmayanlar ile de başyapıtına imza atan Doğu 
Yücel, kariyerinin 4. kitabı olan Güneş Hırsızları ile uzun bir aradan sonra okurlarına yeniden merhaba demişti. 

Güneş Hırsızları'nda yazarın 12 
kısa öyküsü bulunuyor. Farklı türlerde olmasına rağmen her öyküye mizah duygusunu katmayı başaran Yücel, zaman zaman da güncel konulara değinmeyi tercih ediyor. 
Rüyaların gerçeğe dönüştüğü bir gerçekliğin ardından kendinizi bir anda tarih öncesi çağlarda, ilkel duygular eşliğinde hayatta kalma mücadelesinde 


bulabiliyorsunuz. Başka bir gezegenden Dünya'ya gelen uzaylılarla tanışma seansının akabinde, Güneş'in önündeki perdeyi kaldırıp, insanlığı yeniden aydınlığa çıkarmak üzere bir mücadeleye girişiyorsunuz. 
Tüm bunlar olurken ve kitabın sayfaları akıp giderken edebi bir zevk almaktan da mahrum kalmıyorsunuz. 

Türkiye'de son yıllarda düşsel edebiyat denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Doğu Yücel, Güneş Hırsızları'nda bilim kurgudan fanteziye, polisiyeden büyülü gerçekçiliğe, masaldan distopyaya geniş bir tür yelpazesinde kalem oynatıyor. 
Kült filmlere, edebiyat eserlerine ve müziklere bol göndermelerin bulunduğu öyküler, arası hayal gücü ile iyi olan herkese rahatlıkla önerilebilecek potansiyelde. 

Metin yazarlığının yanı sıra, müzik yazarı, senarist ve eleştirmen kimliklerine de sahip olan Doğu Yücel'le henüz tanışmamış okurlar için Güneş 


Hırsızları iyi bir tercih. 
Bahri Doğukan Şahin 


MANN 


TANRININ 
ÇOCUKLARI 


4 


KAKA 

> ÇIKIŞ TARİHİ ÇIKTI 
PYazar: Mary Doria Russell 
P Yayınevi Metis Yayınları 

P Fiyat 45 TL 

P Sayfa Sayısı 548 


© Geçen senenin sonlarında 
Metis Yayınları tarafından Mary Doria Russell'in “Tanrının Çocukları” adlı romanının yayınlanması birçok bilim kurgu okurunu sevindiren bir haber oldu. Nedeni, aynı yazarın bol ödüllü ilk romanı “Serçe”nin 
2003 yılında yine Metis 
tarafından yayınlanmasının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçmesine rağmen, devam kitabı olan Tanrının 
Çocukları'nın bir türlü yayınlanmamış olmasıydı. Serçe, oldukça başarılı bir ilk roman. 
Devamı olan Tanrının Çocukları ise okuyucuları hiç de hayal kırıklığına uğratmıyor, birçok okura göre yazar Serçe'deki başarısını sürdürüyor. 

Mary Doria Russel, 46 yaşında Serçe'yi yazıncaya kadar akademik kariyer peşinde koşmuş bir bilim insanı. 
Neanderthal adamının kafatası kemikleri, kaş çıkıntısı ve 


yamyamlığı üzerine çalışırken 


aklına bir öykü gelmiş. İlk başlarda yazma güdüsünü bastırmaya çalışmış ancak başarılı olamayınca kısa bir öykü olacağını düşünerek Serçe'yi kaleme almaya başlamış. Ancak, öykü bir roman boyutlarına gelip, epeyce de taşmış. Sonuç, bilim 


TANRININ GOĞUKLAR 


kurgunun başyapıtlarından sayılan, bol ödüllü bir roman. 
Serçe, Güneşe en yakın yıldız olan Alfa Centauri'nin etrafında keşfedilen Rahkat gezegeninden geldiği anlaşılan tanrısal bir müziğin büyüsüne kapılmış bir grup insanla ilgili. Bunlardan en ön planda olanı Emilie Sandoz adında bir Cizvit rahip. Sandoz, olağanüstü bir dil öğrenme yeteneğine sahip ve Rakhat'tan gelen müziğin tanrısal olduğuna inanıyor. 

Serçe, Rakhat gezegenine yapılan uzay yolculuğunda işlerin fena halde ters gitmesini anlatıyor. 
Emile Sandoz'un başına gelen korkunç olaylar okuyucuyu oldukça sarsıyor. Kitap, karakterlerinin derinliği ve ele aldığı teolojik tartışmalarla da ön plana çıkmıştı. 

Sandoz'un öyküsü Tanrının Çocukları'nda da devam ediyor. 
Cizvitler, Rakhat gezegenine ikinci bir yolculuk planlıyorlar. 
Amaçları, geçen sefer yanlış giden işleri yoluna koymak ve tanrının inayetini Rahkat'a yaymak. Bu arada Sandoz'un önceki yolculukta aldığı manevi ve fiziksel yaralar henüz kapanmasa da kahramanımız kaderinden kaçamıyor ve 
Rahkat'a doğru ikinci bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. 

Bu yolculukta Sandoz'u eski dostarla birlikte yeni keşifler ve yanıtlanması güç sorular bekliyor. 
Acaba Sandoz aradığı huzuru bu kez bulabilecek mi? Sinan İpek 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Digital SLR 


Photography 


PHOTOSHOP VELIGHTROOMEĞİTİM VİDEOLARI >> 


Türkiye'nin Vi en cok okunan 


YARATICI 


ÇEKİM TEKNİKLERİ 
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KİTAPLAR 


Drizzt 
Efsanesi 


Bip 


KARA ELF ÜÇLEMESİ... 


KAAXX 


» ÇIKIŞTARİHİ CİLT 1-2-3 ÇIKTI 


» Yayınevi İthaki yayınevi 
» Yazar R. A. Salvatore 
» Fiyat20TL 


© Drizzt Do'Urden, her zaman için fantastik edebiyatın en beğenilen karakterlerinden biri olmuştur. Kendi toplumu tarafından dışlanmış, ev diyebileceği bir yer bulmak için yolların tozunu çizmelerine renk bellemiş bir karakter. 

Aslında Drizzt'in yolculuğu bir hayli ilginç başlar. TSR markası altında yazar olarak işe başlayan R. A. Salvatore'dan, Unutulmuş Diyarlar serisi için bir roman serisi yazması istenir. Baş rolüne Wulfgar isimli bir 

barbarı yerleştiren Salvatore, yarattığı yan karakterlerle de okurun kalbini fethetmeyi başarır. 1988-90 yılları arasında basılan Buzyeli Vadisi Üçlemesi, ilk başta Wulfgar'ın hikayesini anlatsa da okurların isteği doğrultusunda Drizzt Do'Urden sahneyi ele geçirir. 

Bu noktadan sonra Salvatore biraz geçmişe gidip Buzyeli Vadisi Üçlemesi'nin öncesini anlatan Kara Elf Üçlemesi'ni yazar ve başına da Drizzt Do'Urden!i oturtur. Karanlıkaltı olarak adlandırılan, güneşin asla değmediği yer altı topraklarının tehlikeli atmosferine daha yakından bakma şansı yakalarız. Kara 


elflerin, bir diğer isimleriyle drowların karmaşık ve entrika dolu yaşamlarının ortasına düşeriz. 

Kara Elf Üçlemesi, Anayurt ile başlar. 
Menzoberranzan adı verilen devasa drow şehrinde hayatta kalmak için herkesin üzerine basabilir, birilerini sırtından bıçaklayabilir (gerçek anlamıyla) ya da diğer ailelere kumpas kurabilirsiniz. Hayatta kalmanın sınırları, entrika dolu kara kalbinizin ne kadar çamurla ve nefretle kaplı olduğuyla alakalıdır. 

Bu denli karamsar ama yine de bana kalırsa büyülü ve muhteşem bir şehirde dünyaya gelen Drizzt Do'Urden, ırkdaşlarından farklı olarak daha yumuşak başlı biridir. Dramdan zevk almayan Drizzt, peşine takacağı güçlü düşmanlardan kaçmak için Karanlıkaltı'nın korku dolu dehlizlerinde bir sürgüne 

başlar. Gece kadar karanlık panter dostu Guenhwyvar ile birlikte kendini ve evini bulmaya ant içer. 

Her bir kitapla birlikte Drizzt'i daha yakından tanımaya başlıyoruz. Sık sık hayattaki yerini sorgulayan Drizzt, elimizde büyürken bir anda karşımıza olgunlaşmış haliyle çıkar. Yine de Drizzt'in kafasındaki sorular asla tükenmeyecek, her gittiği yerde yeni soruların ve sorunların içerisinde kendisini bulacaktır. 

Kara Elf Üçlemesi, Anayurt, Sürgün ve 

Göç kitaplarıyla yeniden okumak ya da 

ilk defa tanışmak isteyenler için İthaki 


Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. 
Kafanız karışmasın, yıllar önce de bu kitaplar basılmıştı ama baskıları bulunması bir hayli güçtü. İthaki etiketiyle yeniden aramıza katılan bu efsane üçleme, gözden geçirilmiş çevirisi ve kaliteli baskısıyla fantastik edebiyat meraklılarını bekliyor. 

Drizzt, incelikle düşünülmüş bir karakter. 
Şimşek hızında ellerinde beliren kılıçlarıyla alt edemeyeceği düşman yok desek yeridir ama macerası boyunca en büyük düşmanının kendisi olduğunu fark edecek. Sırf derisinin rengi yüzünden asla “ev” diyebileceği bir 

yer bulamayacağının korkusuyla diyarları aşan Drizzt, evinin aslında çok yakınında olduğunu görecek. Onu ve arkadaşlarını 

bu denli unutulmaz karakterler arasına sokan maceranın nasıl başladığını Kara Elf Üçlemesi'ne başlayarak görebilirsiniz. 
Salvatore'un bu denli kuvvetli bir karakter yaratmasının arkasında, sanırım Tolkien'den fazlasıyla etkilenmiş olması yatar. Destansı bir maceraya sahne olan Orta-Dünya'nın kokusunu, Salvatore'un doldurduğu sayfalar arasında bulacaksınız. Drizzt ve arkadaşlarıyla uzun yola çıkmak bugüne kadar vereceğiniz en iyi kararlardan biri olacak. 

Eğer Drizzt ve arkadaşlarını severseniz, önünüzde okuyacağınız daha onlarca macera olduğunu da unutmayın... 

Ozay Şen 


MART 2017 | SEX TÜRKIYE | 99 


Yıldızlararası bir Romeo ve Juliet 


hikayesi 
KAAXXİ 


> ÇIKIŞ TARİHİ 1-2-3-4. CİLTLER ÇIKTI 


» Yayınevi: Marmara Çizgi 
» Yazar: Brian K. Vaughan 
» Çizer: Fiona Staples 

» Fiyat:32TL 


© Bol ödül sahibi Brian K. Vaughan'ın artık baş yapıtı olarak gösterilen Saga, space opera türünün nasıl olması gerektiğinin en güzel örneği. Yıldızlararasına uzanan büyük bir aşk hikayesi, etnik savaş, değişik gezegenlerin sürüsüne bereket fauna ve florasıyla süslenmiş müthiş bir bilim kurgu! 

Brian K. Vaughan son yılların en çok 

dikkat çeken çizgi roman yazarlarından birisi. Y: The Last Man ve Ex Machina gibi eserlerinden tanıdığımız Brian K. Vaughan, ödüllere doymamış olacak ki Saga ile kendi çıtasını daha da yukarıya çekmeyi başarıyor. 
2012 yılında başlayan Saga macerası Eisner 
ve Harvey ödüllerinin yanı sıra oldukça prestijli Hugo En İyi Grafik Hikaye ödülüyle kendisini kabul ettirmeyi başarmıştır. 


ÇİZGİ ROMAN 


A 


Saga'yı en kısa şekliyle Star Wars ve Yüzüklerin Efendisi'nin, Romeo ve Juliet ile harmanlanmış hali olarak tanımlayabiliriz. 
Peki Saga'yı bu denli üne kavuşturan sebepler neydi? 

Saga'yı, Marko ve Alana'nın çocukları Hazel'in ağzından dinliyoruz. Birbirlerine düşman ırklara mensup olmaları Marko 

ve Alana'nın aşkına engel tanımıyor. 

Hatta engeller aşklarını daha da tutkuyla sarmalıyor ve yasak meyveyi tatmalarına neden oluyor. Yunan mitolojisinden çıkma Satyrleri andıran Marko, İngiliz mitolojisinin perilerine benzeyen, güzeller güzeli kanatlı Alana ile birlikte savaşın beslendiği gezegenlerinden tam gaz kaçıyorlar. Kaçışları beraberinde onlara geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak Hazel'i veriyor. 
Birbirlerine kavuşamayan Romeo ve Juliet, ölümü tadarak şanslarını öte yaşamda denemişlerdi. Marko ve Alana ise ölümün gözünün içine bakarak önce kahkahayı basıyor sonra ellerindeki silahlarını ateşliyorlar. Peşlerindeki onlarca garip düşmandan kaçtıklarını sandıkları her an gafıl avlanıp daha da uzağa kaçmaya, Hazel'i daha iyi bir yere ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu yolculuklarında onlara ölümüyle pembe bir hayalete dönüşmüş Izabel, bebek bakıcılığı rolüyle katılıyor. 


Bilim kurgu haberlerini ve dahasını sfxturkiye.com adresinden takip edin. 


Sadece Vaugharvın ilgi çekici hikayesi değil Fiona Staples'ın masalsı çizgileriyle birlikte Saga'nın devasa evreninde kaybolmaya başlıyorsunuz. Hayallerinizin sınırlarını zorlayacak çizimler, Saga'nın yıldızlararası ırk savaşına katılmanıza neden oluyor. 
Karizmasıyla Boba Fett'e taş çıkartacak kelle avcısı he Will ve onun hayvanı Lying Cat'in, Marko ve Alana ikilisinin peşine takılmasıyla birlikte bu kaçış hikayesinde aradığınız heyecanı da bulacağınız garantisini veriyorum. 
Çıktığı yıl baskısı tükenen Saga, ülkemizde Marmara Çizgi'nin kaliteli baskısıyla Türk çizgi roman meraklılarına ulaşıyor. Dördüncü cildiyle aramıza katılan Saga, mutlaka okunması gereken bir baş yapıt. 

Paragraf aralarında bulacağınız sosyal taşlamalar, her birimize ders çıkartacak şekilde incelikle düşünülmüş. Etnik farklılıkların yıldızlararası bir boyuta ulaştığı, savaştan beslenenlerin her zaman kazandığı ama ufak insanların büyük umutlarla, büyük değişimler yapabileceğinin kanıtını, Saga'nın sayfalarının arasında bulacaksınız. 

Saga, şu aralar bulacağınız en iyi bağımsız kaçış noktası. Etrafımız süper kahramanlarla çevriliyken, asıl kahramanların kim olduğunu biraz hatırlamamız gerekiyor. 
Özay Şen 
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BEYİN PATLATMACA 


SPAX testi 
NAAM 


MAYMUNLAR 


Bakalım muzu ne kadar seviyorsun?! 


SORU 1 


Ray Harryhausen'in stop-motion animasyon efektlerine katkıda bulunduğu ilk maymun filmi hangisidir? 


SORU 2 


(1968'den 1973'e kadar) Kaç tane orijinal Maymunlar Gezegeni filmi vardır? 


SORU 3 GEEK 


Bu maymun hangi filmde görülmektedir? 


SORU 4 


Kong,2020'de Kafatası Adasında işini bitirdiğinde kime karşı koyacaktır? 

SORU 5 


1933 King Kong'un devam 
filminin ismi nedir? 

SORU 6 

A Brooklyn Gorilla 1952'de aynı 


isimli bir filmde hangi meşhur korku filmi yıldızıyla tanışmıştır? 


SORU 7 GEEK 


Marvel'in bu kötü adamı ve destekçileri kimdir? 


SORU 8 


1940 Maymun filminde, çılgın 
bilim adamı Boris Karloff ölü bir sirk maymununun derisi içine girerek kılık değiştirip, çocuk felci hastalarını iyileştirmek için şehirdeki insanların vücutlarından neyi çıkarma görevine gitmektedir? 


SORU 9 HESSEN 


Maymunlar Gezegeni filmindeki resimde gördüğünüz aktör kimdir? 


SORU 10 


2005 yapımı King Kong filminde 
oynayan Jack Black hangi müzik grubunun üyesidir? 


Nasıl geçti? 


Seçkin bir maymun musunuz? 


2 0-5 


Dunston 


© Oniz kurulu: SEX 


SORU TI 


90'lara damga vurmuş bir maymunun baş rolde oynadığı 


Türk dizisi? 
SORU 12 


Mighty Joe Young, ABD'den İngiltere'ye giden yolda filmin isminden hangi kelimeyi kaybetmiştir? 


SORU 16 EKEN 


1995 yapımı, Afrika Kongo'da 
konuşabilen bir gorilin hikayesini anlatan Kongo filmi hangi ünlü bilim kurgu yazarının romanından uyarlanmıştır? 


SORU 13 

King Kong'un büyük ekranda renkli olarak görüldüğü ilk film hangisidir? 

SORU 14 


Peter Jackson'ın 2005 yapımı 
King Kong versiyonunda, dev gorilin kavga ettiği dinozorların türü nedir? 


SORU Ta 


1998 yapımı maymun macerası 


€ 


2 6-10 
Donkey Kong 


Posterden filmin ismini bilin 


SORU 


Bu yaz vizyona girecek olan War for the Planet of the Apes filminde maymunların İideri Caesar'ı kim canlandırıyor? 


SORU 18 


Towering Inferno yönetmeni John Guillermin tüylü dev bir 
canavarın çılgın dünyasına 1976 
ve 1986'da girmiştir. Her iki filmin de isimlerini yazın 


SORU 19 


1976 yapımı bir King Kong 
parodisi filmin ismi nedir? 


619 
Cheeta 


SORU 20 
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün içinde maymun kelimesi geçen şarkısının adı nedir? 
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www.abonelikmerkezi.com adresinden abone olun. 
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SON SAHNE, Bilim kurgunun efsaneleri ve kişisel notlar 


gi 


BABYLO 


İsmail Yamanol 


0'lar, bilim kurgunun televizyon macerası için son derece 

hararetli yıllardı. Bu dönemde diğerlerinden sıyrılmayı 

başaran iki büyük yapımla karşılaştık. Biri Star Trek: 

Deep Space 9, diğeri ise Babylon 5. Üstelik bir uzay istasyonunda geçmeleri ve diplomasinin ayak oyunlarını işlemeleri bakımından iki seri de birbirine çok benziyordu. Bu durum tıpkı Yıldız Savaşları ile Uzay Yolu serilerinde olduğu gibi rekabeti ve atışmaları da beraberinde getirdi. Yazar ve yapınıcı |. Michael Straczynski tarafından yaratılan Babylon 5, belki hiçbir zaman Star Trek kadar ünlü olamadı ama gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu dizileri arasına girmeyi başardı. 26 Ocak 1994 tarihli ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan dizi, toplam beş sezon boyunca devam etti. Diziyi, “en başından beri beş sezon olarak planlanıp, yazıldı” diye açıklayan |. Michael Straczynski, 110 bölümün 92'sini bizzat kaleme aldı ve Douglas Netter ile birlikte dizinin yapımcı kadrosunda da görev yaptı. 

2257 ile 2262 yılları arasında geçen Babylon 5, insanlığın 
uzayda kolonileştiği ve pek çok uzaylı ırk ile temas kurduğu kurgusal bir geleceği konu alır. Dünya İttifakı, tüm ırkların birbirleriyle ticari ve diplomatik ilişkiler kurabilmesi ve galaksideki barış ortamının korunabilmesi için Babylon 5 adı verilen bir uzay istasyonu inşa eder. İşte dizi boyunca yaşanan 
tüm maceralar bu istasyonda gerçekleşmektedir. Uzunluğu 8 
km. olan ve toplam 2,5 milyon ton çelikten yapılan istasyon, ırkı ve gezegeni ne olursa olsun iyi niyetli tüm bireylerin konaklayabileceği bir uğrak liman konumundadır. Ayrıca istasyonda çoğu ırkın büyükelçilik düzeyinde temsil hakkı da bulunmaktadır. Bu durum, birbirlerine düşman olan ırklar 


5 


arasında sonu savaşa kadar uzanabilecek diplomatik sürtüşmeler yaşanmasına yol açmakta ve zaman zaman politik gerilimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Üstelik sessiz sedasız yaklaşan büyük bir savaş, tüm ırkları kendi safını belirlemeye zorlayacaktır. 

Babylon 5 öyle bir istasyon ki, adeta uzaylıların Birleşmiş Milletleri gibi. Galaksinin yazgısını değiştiren tüm kararlar burada alınıyor ve bu kararların getirdiği zaferler de yenilgiler de yine burada yaşanıyor. Politikanın en çetrefilli hamleleri ve ayak oyunları hep burada dönüyor. Barış için son ve en güçlü umut hep burası. Ama savaşların başlamasına neden olan ilk kıvılcımlar da hep burada ortaya çıkıyor. Yöneticiler, diplomatlar, görevliler değişiyor; ama Babylon 5'ın sahip olduğu önem ve değer hiç değişmiyor. Aslında tüm ırklar, bu kaos ortamında bir şekilde tutunmaya çalışıyor. Onların hayatta kalmaya ve güçlerini korumaya yönelik bu tutumları, kimi zaman büyük sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu süreçte çıkmaza düşenler olduğu gibi, kontrolünü kaybedenlere de rastlıyoruz. John Sheridan ve Delenn ise, bu manzara içinde hep sağduyularını koruyan ve hamlelerini enine boyuna düşünüp incelikle yapan taraflar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz izleyiciler, bu güç savaşları sırasında hep onların tarafında olmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Narn Büyükelçisi G'Kar ile Centauri Büyükelçisi Londo Mollari'nin varlığı ise, dizinin en güzel yanı. Onlarsız bir Babylon 5 olamazdı. 

Dinsel bağnazlık, ırkçılık, sosyal baskı, siyasi rekabet, ideolojik ve kültürel farklılık, ticari anlaşmazlık, diplomatik geçimsizlik ve diktatoryal eğilim gibi temaları incelikle işleyen ve bu olguların sonuçlarını başarıyla aktaran dizinin toplam altı filmi ve Crusade adında 13 bölümlük bir de spinn-oft'u olduğunu belirtelim. 


> Dizi, 1996 ve 1997 yıllarında arka arkaya iki kez 'En İyi Dramatik Sunum Hugo Ödülü'ne layık görüldü. 


> Babylon 5, “politik bilimkurgu türünde yayınlanan en karmaşık televizyon dizisi' unvanını hâlâ elinde bulunduruyor. 


> Uzay Sınırları Vakfı 
tarafından 1994 ve 1996 
yıllarında “En iyi gelecek tasarımı' ödülüyle onurlandırıldı. 


> Gölgeler ırkının ortaya çıkışına ve yarattığı kaos ortamına odaklanan dizi, ayrıntılı evreni ve titizlikle yazılmış senaryosuyla 


dikkat çekiyor. 
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ORLANDOK HOMELLYİLAWSON 
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